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Deel één: 
Preken en communicatie in de congregatie door Almachtige God

(2007 tot 25 september 2021)


De meest fundamentele beoefening om een eerlijk iemand te zijn

Wat is jullie persoonlijke ervaring van het zijn van een eerlijk persoon? (Een eerlijk persoon zijn voelt heel moeilijk.) Waarom voelt het moeilijk? (Ik wil écht een eerlijk persoon zijn. Maar als ik elke dag naar mijzelf kijk, merk ik dat ik onoprecht ben en dat wat ik zeg veel onwaarheden bevat. Soms leg ik emotie in mijn woorden, of heb ik bepaalde motieven als ik spreek. Soms speel ik spelletjes, of draai ik om de hete brij heen, of zeg ik dingen die tegen de werkelijkheid indruisen; bedrieglijke dingen, dingen die maar half waar zijn en andere soorten leugens, allemaal om een doel te bereiken.) Dit gedrag komt voort uit de verdorven gezindheid van mensen; ze behoren tot het deel van de mensheid dat oneerlijk en bedrieglijk is. Waarom willen mensen met sluwheid spelen? Ze doen dit om hun eigen doelen te bereiken, en daarom gebruiken ze achterbakse methoden. Daarbij zijn ze niet open en oprecht, en het zijn geen eerlijke mensen. Het is op deze momenten dat mensen hun verraderlijkheid en sluwheid, of hun slechtheid en minachting onthullen. Dit is waar de moeilijkheid ligt om eerlijk te zijn: Met deze verdorven gezindheden in iemands hart zal het inderdaad bijzonder moeilijk lijken om een eerlijk mens te zijn. Maar als je iemand bent die van de waarheid houdt en in staat is de waarheid te aanvaarden, dan zal een eerlijk mens zijn niet zo moeilijk zijn. Je zult voelen dat het veel gemakkelijker gaat. Degenen met persoonlijke ervaring weten heel goed dat de grootste belemmeringen om een eerlijk persoon te zijn, de verraderlijkheid van mensen, hun bedrog, hun kwaadaardigheid en hun verachtelijke bedoelingen zijn. Zolang deze verdorven gezindheden blijven bestaan, zal het te lastig zijn om een eerlijk persoon te zijn. Jullie trainen allemaal om eerlijke mensen te zijn, dus hebben jullie hier enige ervaring mee. Wat zijn jullie ervaringen geweest? (Elke dag schrijf ik alle rotzooi op die ik heb gezegd en de leugens die ik heb verteld. Daarna doe ik aan wat introspectie en zelfanalyse. Ik heb ontdekt dat er achter de meeste van deze leugens een of andere bedoeling zit, en dat heb ik ze verteld ter wille van ijdelheid en om geen gezichtsverlies te lijden. Hoewel ik me ervan bewust ben dat wat ik zeg niet in overeenstemming is met de waarheid, kan ik toch niet anders dan liegen en doen alsof.) Dit is wat zo moeilijk is aan een eerlijk persoon zijn. Of je je ervan bewust bent of niet, is niet belangrijk; het belangrijkste is dat je koppig blijft liegen, wetende dat wat je doet verkeerd is, om je doelen te bereiken, om je eigen imago en gezichtsverlies tegen te gaan, en elke claim van onwetendheid is een leugen. De sleutel om een eerlijk persoon te zijn, is om je motieven, je bedoelingen en je verdorven gezindheid op te lossen. Dit is de enige manier om het probleem van het vertellen van leugens bij de bron op te lossen. Om persoonlijke doelen te bereiken, dat wil zeggen om persoonlijk voordeel te behalen, te profiteren van een situatie, jezelf er goed uit te laten zien, of de goedkeuring van anderen te verkrijgen – dat zijn de intenties en doelen van mensen wanneer ze leugens vertellen. Dit soort liegen onthult een verdorven gezindheid, en dit is het onderscheidingsvermogen waarover je moet beschikken met betrekking tot het vertellen van leugens. Dus, hoe moet deze corrupte gezindheid worden opgelost? Dat hangt allemaal af van het feit of je van de waarheid houdt of niet. Als je de waarheid kunt accepteren en kunt spreken zonder voor jezelf op te komen; als je kunt stoppen met het overwegen van je eigen belangen en in plaats daarvan rekening kunt houden met het werk van de kerk, de wil van God en de belangen van Gods uitverkoren volk, dan stop je met het vertellen van leugens. Je kunt dan eerlijk en oprecht spreken. Zonder deze gestalte zul je niet in staat zijn om waarheidsgetrouw te spreken, waarmee je bewijst dat jouw gestalte ontbreekt en dat je niet in staat bent om de waarheid te praktiseren. En dus vereist het zijn van een eerlijk persoon een proces van het begrijpen van de waarheid, een proces van groeien in gestalte. Als we het zo bekijken, is het onmogelijk om een eerlijk persoon te zijn zonder acht tot tien jaar ervaring. Dit is de tijd die moet worden besteed aan het groeiproces in iemands leven, aan het leren begrijpen en het verwerven van de waarheid. Sommige mensen vragen zich misschien af: "Kan het oplossen van het probleem van liegen en een eerlijk persoon worden echt zo moeilijk zijn?" Dat ligt eraan over wie je het hebt. Als het iemand is die van de waarheid houdt, dan zal die persoon het liegen over bepaalde zaken kunnen stoppen. Maar als het iemand is die niet van de waarheid houdt, dan zal het stoppen met liegen des te moeilijker zijn.

Jezelf trainen om een eerlijk persoon te zijn, is vooral een kwestie van het verhelpen van het probleem van het vertellen van leugens, evenals het verhelpen van je verdorven gezindheden. Een belangrijke beoefening hier is dat als je je realiseert dat je tegen iemand hebt gelogen en deze persoon hebt bedrogen, je je moet openstellen, jezelf moet blootgeven en je excuses moet aanbieden. Deze beoefening is heel nuttig bij het oplossen van het probleem van het liegen. Als je bijvoorbeeld iemand hebt bedrogen of als er sprake was van onzuiverheid of persoonlijke bedoelingen in de woorden die je tot hem sprak, dan moet je hem benaderen en jezelf openstellen, jezelf blootgeven en jezelf ontleden. Je moet tegen hem zeggen: “Wat ik tegen je zei was een leugen, bedoeld om mijn eigen trots te beschermen. Ik voelde me ongemakkelijk nadat ik het had gezegd, dus bied ik je nu mijn excuses aan. Vergeef me alsjeblieft.” Die persoon zal voelen dat dit behoorlijk verfrissend is. Ze zullen zich afvragen hoe het kan zijn dat iemand, nadat hij of zij een leugen heeft verteld, zich er vervolgens voor verontschuldigt. Voor zulke moed hebben ze echt bewondering. Welke voordelen heeft iemand als hij zich met een dergelijke praktijk heeft beziggehouden? Het doel is niet om de bewondering van anderen te verkrijgen, maar om jezelf effectiever te weerhouden van liegen. Dus moet je, nadat je gelogen hebt, oefenen om je te verontschuldigen voor wat je hebt gedaan. Hoe meer je jezelf traint om aan ontleding te doen, jezelf bloot te geven en je excuses aan te bieden aan mensen, hoe beter de resultaten zullen zijn – en het aantal leugens dat je vertelt zal steeds kleiner worden. Oefenen met ontleden en jezelf blootgeven om een eerlijk mens te zijn en jezelf ervan te weerhouden te liegen, vereist moed, en excuses aanbieden aan iemand nadat je tegen hem of haar hebt gelogen, vereist zelfs nog meer moed. Als jullie dit een jaar of twee oefenen – of misschien wel drie tot vijf jaar – zul je gegarandeerd duidelijke resultaten zien en zal het niet moeilijk zijn om geen leugens meer te verspreiden. Jezelf ontdoen van leugens is de eerste stap om een eerlijk mens te worden, en die kan niet worden gezet zonder drie of vijf jaar inspanning. Nadat het probleem van liegen is opgelost, is de tweede stap het oplossen van het probleem van misleiding en bedrog. Soms vereisen bedrog en list niet dat een mens liegt – deze dingen kunnen alleen door actie worden bereikt. Een mens mag uiterlijk dan wel niet liegen, maar ze kunnen nog steeds bedrog in hun hart koesteren. Zij zullen dit als geen ander weten, omdat zij er diep over hebben nagedacht en het goed overwogen hebben. Het zal voor hen gemakkelijk te herkennen zijn tijdens het overdenken ervan. Als het probleem van liegen eenmaal is opgelost, zal het oplossen van de problemen van bedrog en list in vergelijking daarmee iets gemakkelijker zijn. Maar men moet een godvrezend hart hebben, want de mens wordt gedreven door vastberadenheid wanneer hij zich bezighoudt met bedrog en list. Anderen kunnen dit van buitenaf niet waarnemen en ook niet onderscheiden. Alleen God kan dit onderzoeken en alleen Hij weet ervan. Daarom kan men de problemen van misleiding en bedrog alleen oplossen door te vertrouwen op gebed tot God en Zijn nauwkeurig onderzoek aanvaarden. Als iemand de waarheid niet liefheeft of God in zijn hart niet vreest, kan zijn bedrog niet worden opgelost. Je kunt voor God bidden en jouw fouten toegeven, je kunt bekennen en berouw tonen, of je kunt jouw verdorven gezindheid analyseren; naar waarheid zeggen wat je op dat moment dacht, wat je zei, wat jouw bedoeling was en hoe je met deceptie bezig was. Dit is allemaal relatief eenvoudig te doen. Als je echter wordt gevraagd om jezelf bloot te geven aan een ander persoon, kun je jouw moed en vastberadenheid verliezen omdat je geen gezichtsverlies wilt lijden. Het zal dan erg lastig voor je zijn om te oefenen om je open te stellen en jezelf bloot te geven. Misschien kun je in het algemeen toegeven dat je af en toe merkt dat je spreekt of handelt op basis van jouw eigen persoonlijke doelen en intenties; dat er een zekere mate van bedrog, vervalsing of onwaarheid is in de dingen die je doet of zegt. Maar dan, als er iets gebeurt en je gedwongen wordt om jezelf te ontleden, bloot te geven hoe de dingen zich van begin tot eind afspeelden, uit te leggen welke van de woorden die je sprak bedrieglijk waren, welke bedoeling erachter zat, wat je dacht, en of je nu kwaadaardig of sinister was of niet, je niet in details wilt treden. Sommige mensen zullen zelfs dingen verdoezelen door te zeggen: “Zo zijn de dingen nu eenmaal. Ik ben gewoon een bedrieglijk, verraderlijk en onbetrouwbaar persoon.” Dit toont hun onvermogen om hun verdorven essentie goed onder ogen te zien, of hoe bedrieglijk en verraderlijk ze zijn. Deze mensen staan altijd in een bepaalde modus en in een staat van ontwijking. Ze zijn altijd vergevingsgezind en meegaand, en zijn niet in staat om te lijden of een prijs te betalen om de waarheid van een eerlijk persoon in praktijk te brengen. Veel mensen hebben jarenlang de doctrine gepredikt en zeiden altijd: “Ik ben zo bedrieglijk en verraderlijk, er zit vaak bedrog in mijn acties en ik behandel mensen helemaal niet oprecht.” Maar nadat ze dat al zoveel jaren hebben geschreeuwd, blijven ze net zo bedrieglijk als voorheen, omdat men nooit echte ontleding of berouw van hen hoort wanneer ze deze bedrieglijke staat onthullen. Ze leggen zichzelf nooit bloot aan anderen of verontschuldigen zich nooit nadat ze mensen hebben belogen of bedrogen, laat staan dat ze op bijeenkomsten communiceren over hun ervaring en getuigen van zelfontleding en zelfkennis. Noch zeggen ze ooit hoe ze zichzelf hebben leren kennen of hoe ze zich hebben bekeerd met betrekking tot dergelijke zaken. Ze doen niets van dit alles, wat bewijst dat ze zichzelf niet kennen en zich niet echt hebben bekeerd. Als ze zeggen dat ze bedrieglijk zijn en een eerlijk mens willen zijn, roepen ze gewoon slogans en prediken doctrines, meer niet. Het kan zijn dat ze deze dingen doen omdat ze proberen met het getij mee te zwemmen en de kudde te volgen. Of het kan zijn dat de omgeving van het kerkelijk leven hen dwingt om met de stroom mee te gaan en net te doen alsof. Hoe dan ook, zulke schreeuwers van leuzen en predikanten van doctrines zullen zich nooit echt bekeren, en ze zullen zeker niet in staat zijn om Gods redding te bereiken.

Elke waarheid die God van mensen verlangt te praktiseren, vereist dat ze een prijs betalen, dat ze deze echt in de praktijk brengen en ervaren in hun echte leven. God vraagt mensen niet om lippendienst te bewijzen door louter leerstellingen op te zeggen, over zelfkennis te spreken, te erkennen dat ze bedrieglijk zijn, dat ze leugenaars zijn, dat ze sluw, oneerlijk en verraderlijk zijn, of deze dingen een paar keer hardop te zeggen en er dan vanaf willen zijn. Als iemand dit allemaal toegeeft, maar daarna niet in het minst verandert; als ze blijven liegen en bedriegen; als ze dezelfde satanische trucs gebruiken, dezelfde satanische methoden als ze iets tegenkomen; als hun middelen en methoden nooit veranderen, is deze persoon dan in staat om de realiteit van de waarheid binnen te gaan? Zullen ze ooit hun karakter kunnen veranderen? Nee, nooit! Je moet kunnen reflecteren en jezelf kennen. Je moet de moed hebben om je open te stellen en jezelf bloot te geven in aanwezigheid van de broeders en zusters, en over je ware staat te communiceren. Als je jouw verdorven gezindheid niet bloot durft te geven of te ontleden; als je jouw fouten niet durft toe te geven, dan ben je niet op zoek naar de waarheid, laat staan dat je iemand bent die zichzelf kent. Als iedereen is zoals die religieuze mensen die pronken om de bewondering van anderen te winnen, die getuigen hoeveel ze van God houden, hoeveel ze zich aan Hem onderwerpen, hoe toegewijd ze aan Hem zijn en hoeveel Hij van hen houdt, allemaal om het respect en de bewondering van anderen te verkrijgen; en als iedereen zijn eigen individuele plannen koestert en een ruimte voor zichzelf in zijn hart behoudt, hoe kan iemand dan spreken van echte ervaringen? Hoe kan iemand echte ervaringen hebben om met elkaar te communiceren? Het delen en communiceren van je ervaringen betekent het delen van je ervaring en kennis van Gods woorden. Het gaat erom stem te geven aan elke gedachte in je hart, wat er in je omgaat, en aan de verdorven gezindheid die in jou wordt geopenbaard. Het gaat erom anderen deze dingen te laten onderscheiden en vervolgens het probleem op te lossen door de waarheid te communiceren. Alleen wanneer ervaringen op deze manier worden gecommuniceerd, plukt iedereen daar de vruchten van. Alleen dit is het ware kerkelijk leven. Als het alleen maar holle frasen zijn over jouw inzichten in Gods woorden of een hymne, dan communiceer je zoals jij wilt zonder het verder te bespreken, zonder je werkelijke toestanden of problemen naar voren te brengen, dan levert dat soort communicatie geen voordeel op. Als iedereen praat over theoretische kennis of kennis over doctrines, maar niets zegt over de kennis die ze hebben opgedaan door feitelijke ervaringen; en als ze, wanneer ze de waarheid verkondigen, vermijden te praten over hun persoonlijke leven, hun problemen in het echte leven en hun eigen innerlijke wereld, hoe kan er dan echte communicatie plaatsvinden? Hoe kan er echt vertrouwen zijn? Dat kan er in het geheel niet zijn! Als een vrouw nooit de woorden in haar hart uitspreekt tegen haar man, telt dat dan als intimiteit? Hoe kunnen ze dan weten wat de ander bezighoudt? (Nee, dat kunnen ze niet.) Stel dat ze dan constant zeggen: “Ik hou van jou.” Ze zeggen dit alleen, maar ze leggen nooit bloot of vertellen elkaar niet wat ze eigenlijk diep van binnen denken, wat ze van hun partner verwachten of welke problemen ze hebben. Ze nemen elkaar nooit in vertrouwen, en als ze samen zijn, kunnen ze alleen oppervlakkige aardigheden tegen elkaar zeggen. Zijn ze dan echt man en vrouw? Beslist niet! Net zoals broeders en zusters elkaar in vertrouwen kunnen nemen, elkaar kunnen helpen en voor elkaar zorgen, moet iedereen over hun eigen werkelijke ervaringen spreken. Als je niets zegt over je eigen werkelijke ervaringen – als je alleen maar woorden en leerbrieven predikt die mensen kunnen begrijpen, als je alleen wat doctrine predikt over het geloof in God en banale platitudes spuit, dan ben je geen eerlijk mens en ben je niet in staat een eerlijk mens te zijn. Om hetzelfde voorbeeld te gebruiken: terwijl ze al een aantal jaren samenwonen, proberen een man en een vrouw aan elkaar te wennen, waarbij ze elkaar af en toe in de haren vliegen. Maar als beiden van een normale menselijkheid zijn, en je spreekt altijd vanuit het hart tegen hem, en hij tegen jou, welke moeilijkheden je ook tegenkomt in het leven of op het werk, wat je ook diep van binnen denkt en op welke wijze je ook van plan bent dingen uit te zoeken, of welke ideeën of plannen je ook hebt voor de toekomst van je kinderen, en je vertelt je partner over al deze dingen, zullen jullie je dan niet bijzonder intiem met elkaar voelen? Maar als hij nooit zijn diepste gedachten met je deelt en gewoon een salaris mee naar huis brengt; als je nooit met hem praat over je eigen gedachten en je elkaar nooit in vertrouwen neemt, zal er dan geen emotionele afstand tussen jullie zijn? Die zal er zeker zijn, want je begrijpt elkaars gedachten of plannen niet. Uiteindelijk zal je niet kunnen vertellen wat voor soort persoon jouw partner is, noch zal hij kunnen vertellen wat voor soort persoon jij bent. Je zult zijn noden niet begrijpen, noch zal hij de jouwe begrijpen. Als mensen geen verbale of spirituele communicatie hebben, is er geen mogelijkheid tot intimiteit tussen hen en kunnen ze niet voor elkaar zorgen of elkaar helpen. Je hebt dit ervaren, nietwaar? Als jouw vriend(in) jou alles toevertrouwt, stem geeft aan alles wat ze denken en welk leed of geluk ze ook koesteren, voel je je dan niet nauw verbonden met hen? De reden dat zij je deze dingen willen vertellen, is omdat je hen ook jouw diepste gedachten hebt toevertrouwd. Je bent bijzonder hecht, en daarom kunnen jullie zo goed met elkaar opschieten en elkaar helpen. Zonder dit soort communicatie en uitwisseling tussen de broeders en zusters in de kerk, zouden ze niet harmonieus met elkaar kunnen opschieten en zouden ze het onmogelijk vinden om goed samen te werken bij het uitvoeren van hun taken. Daarom vereist het communiceren van de waarheid spirituele communicatie en het vermogen om vanuit het hart te spreken. Dit is een van de principes waarover men moet beschikken om een eerlijk persoon te kunnen zijn.

Wanneer sommige mensen horen dat je, om een eerlijk mens te zijn, de waarheid moet vertellen en vanuit het hart moet spreken, en als ze liegen en bedriegen, ze zich moeten openstellen en blootgeven, zeggen ze: ‘Het is moeilijk om eerlijk te zijn. Moet ik echt alles waar ik aan denk aan anderen zeggen? Is het niet voldoende om over de positieve dingen te communiceren? Ik hoef mensen toch niet te vertellen over mijn duistere en verdorven kant?’ Als je jezelf niet blootlegt aan anderen en jezelf ontleedt, zul je jezelf nooit leren kennen. Je zult nooit inzien wat voor persoon je bent en zullen andere mensen je nooit kunnen vertrouwen. Dit is een feit. Als je wilt dat anderen je vertrouwen, moet je eerst eerlijk zijn. Om een eerlijk mens te zijn, moet je je hart eerst blootleggen zodat iedereen daarin kan kijken, alles kan zien wat jij denkt, en naar je ware gezicht kan kijken. Je moet niet proberen jezelf te vermommen of te verhullen. Dan pas zullen anderen je vertrouwen en je als een eerlijk mens beschouwen. Dit is de meest fundamentele praktijk en een eerste vereiste om een eerlijk mens te zijn. Als je altijd doet alsof, altijd heiligheid, nobelheid, grootheid en een hoogstaand karakter veinst, je verdorvenheid en gebreken voor anderen verbergt, hun een vals beeld voorschotelt en hen laat geloven dat je rechtschapen, groot, zelfopofferend, rechtvaardig en onbaatzuchtig bent – schuilt hierin dan geen bedrieglijkheid en bedrog? Zullen mensen je na verloop van tijd niet kunnen doorzien? Wees dus geen huichelaar en houd geen façade op. Wees in plaats daarvan eenvoudig en open, en leer jezelf bloot te geven – geef je hart bloot aan anderen. Als je al je gedachten en alle dingen die je wilt doen – of ze nu positief of negatief zijn – aan anderen bloot kunt geven, ben je dan niet eerlijk? Wanneer je jezelf aan anderen blootgeeft, slaat God je gade. Hij zal zeggen: “Aangezien je jezelf aan anderen hebt blootgegeven, ben je zeker ook eerlijk tegenover Mij.” Maar als je jezelf alleen blootlegt voor God, wanneer je uit het zicht bent van andere mensen, en in hun gezelschap altijd doet alsof je geweldig en edelmoedig, of onbaatzuchtig bent, wat zal God dan van jou denken. Wat zal Hij zeggen? Hij zal zeggen: “Je bent een volkomen bedrieglijk mens. Je bent door en door hypocriet en verachtelijk, en je bent geen eerlijk mens.” God zal je zo veroordelen. Als je een eerlijk mens wilt zijn, zul je – ongeacht of je dit ten overstaan van God of tegenover anderen doet – in staat moeten zijn een zuiver en open verslag af te leggen van wat er in je omgaat en de woorden in je hart. Is dit makkelijk te realiseren? Het vergt een periode van training, veelvuldig gebed en vertrouwen op God. Je moet jezelf trainen om de woorden in je hart eenvoudig en open te uiten, waar het ook over gaat. Met dit soort oefening kun je vooruitgang boeken. Als je met een groot probleem wordt geconfronteerd, moet je tot God bidden en de waarheid zoeken; je moet in je hart vechten en het vlees overwinnen, totdat je de waarheid kunt beoefenen. Door jezelf op deze wijze beetje bij beetje te trainen, zal je hart zich geleidelijk openen. Je wordt steeds zuiverder en de effecten van je woorden en daden zullen anders zijn dan voorheen. Jouw leugens en streken zullen steeds verder minder worden en je zult voor God kunnen leven. Je bent dan in wezen een eerlijk mens geworden.

Door Satan verdorven, leeft de hele mensheid in een satanische gezindheid. In elk aspect vermommen en verpakken mensen zichzelf net als Satan, en nemen ze hun toevlucht tot bedrog en spelen ze met alles spelletjes. Er is niets waarin ze niet hun toevlucht nemen tot bedrog en het spelen van spelletjes. Sommige mensen spelen zelfs bedrieglijke spelletjes bij activiteiten die net zo gewoon zijn als winkelen. Ze hebben bijvoorbeeld misschien een zeer modieuze outfit gekocht, maar hoewel ze er echt dol op zijn, durven ze die niet in de kerk te dragen, uit angst dat hun broeders en zusters erover zullen praten en ze oppervlakkig zullen noemen. Dus dragen ze het gewoon achter de rug van de anderen. Wat is dit voor gedrag? Het is de openbaring van een bedrieglijke en sluwe gezindheid. Waarom zou iemand een modieuze outfit kopen, maar deze niet durven dragen in het bijzijn van zijn broeders en zusters? In hun hart houden ze van modieuze dingen en volgen ze de wereldse trends zoals ongelovigen dat doen. Ze zijn bang dat de broeders en zusters hen doorzien, zien hoe oppervlakkig ze zijn, zien dat ze geen respectabel en oprecht persoon zijn. In hun hart jagen ze modieuze dingen na en hebben ze moeite deze los te laten, dus kunnen ze het alleen thuis dragen en zijn ze bang om het aan hun broeders en zusters te laten zien. Als de dingen die ze leuk vinden het daglicht niet kunnen verdragen, waarom kunnen ze het dan niet opgeven? Is er geen satanische gezindheid die hen beheerst? Ze spreken voortdurend leerstellige woorden en ze lijken de waarheid te begrijpen, maar zijn niet in staat de waarheid in praktijk te brengen. Dit is een persoon die leeft volgens een satanische gezindheid. Als iemand altijd frauduleus is in woord en daad, als hij niet aan anderen laat zien hoe hij is, en als hij altijd het idee van een vrome persoon nabootst in het bijzijn van anderen, wat is dan het verschil tussen hem en een farizeeër? Ze willen het leven van een hoer leiden, maar ook een monument laten bouwen voor hun kuisheid. Ze wisten heel goed dat ze hun exotische outfit niet in het openbaar konden dragen, dus waarom kochten ze het? Was het geen weggegooid geld? De reden is simpelweg omdat ze van dat soort dingen houden en hun zinnen op die outfit hadden gezet, dus ze vonden dat ze het moesten kopen. Maar als ze het eenmaal hebben gekocht, kunnen ze het niet uitdragen. Na een paar jaar hebben ze spijt dat ze het hebben gekocht en realiseren ze zich plotseling: “Hoe kon ik zo dwaas, zo weerzinwekkend zijn om dat te doen?” Ze walgen van zichzelf over wat ze hebben gedaan. Maar ze hebben geen controle over hun acties, omdat ze de dingen die ze leuk vinden en het nastreven daarvan niet kunnen loslaten. Dus passen ze dubbelhartige tactieken en bedrog toe om zichzelf tevreden te stellen. Als ze een bedrieglijke gezindheid in zo'n onbeduidende zaak tentoonspreiden, zullen ze dan in staat zijn om de waarheid in praktijk te brengen als het om iets groters gaat? Dat is onmogelijk. Blijkbaar ligt het in hun aard om bedrieglijk te zijn, en bedrog is hun achilleshiel. Er was een zes- of zevenjarig kind, dat een keer met zijn gezin iets lekkers at. Toen de andere kinderen vroegen wat het was, knipperde het kind met zijn ogen en zei: “Ik ben het vergeten,” terwijl hij het in feite gewoon niet wilde vertellen. Zou hij echt vergeten zijn wat hij net heeft gegeten? Dit zes- of zevenjarige kind kon leugens vertellen. Was dat iets wat volwassenen hem leerden? Was het een gevolg van zijn omgeving thuis? Nee, het is de aard van de mens, zijn erfenis; de mens wordt geboren met een bedrieglijke gezindheid. Wat voor lekkers het kind ook at, het was normaal voor hem. Zijn ouders hebben het voor hem gemaakt; hij heeft niet het eten van iemand anders gestolen. Als dit kind in zulke omstandigheden kan liegen terwijl dat helemaal niet nodig is, is hij dan niet nog meer geneigd te liegen over andere zaken? Welk probleem illustreert dit? Is dit geen probleem met zijn aard? Dat kind is nu helemaal volwassen en liegen is zijn aard geworden. Hij is inderdaad een bedrieglijk persoon; dat zag je al van jongs af aan in hem. Bedrieglijke mensen kunnen niet anders dan liegen en anderen bedriegen, en hun leugens en bedrog kunnen zich altijd en overal manifesteren. Ze hoeven niet te leren hoe ze dat moeten doen, of aangespoord te worden om het te doen – ze worden geboren met het vermogen daartoe. Als dat kind op zo'n jonge leeftijd leugens kan verzinnen om mensen te misleiden, kan dit liegen dan echt een eenmalige zonde zijn? Zeker niet. Dit toont aan dat hij van nature en in wezen een bedrieglijk persoon is. Is zoiets simpels niet gemakkelijk te onderscheiden? Als iemand van kinds af aan leugens vertelt, vaak liegt, zelfs liegt en mensen bedriegt met betrekking tot eenvoudige zaken waarover hij dat niet hoeft te doen, en als liegen zijn aard is geworden, dan zal het voor hem niet eenvoudig zijn om te veranderen. Het is een authentiek bedrieglijk persoon. Waarom zeggen dat bedrieglijke mensen niet gered kunnen worden? Omdat het onwaarschijnlijk is dat ze de waarheid accepteren, dus ze kunnen onmogelijk gezuiverd en getransformeerd worden. Degenen die Gods redding kunnen ontvangen, zijn anders. Ze zijn vanaf het begin relatief argeloos en als ze een kleine leugen vertellen, zullen ze waarschijnlijk blozen en zich onrustig voelen. Het is gemakkelijker voor zo iemand om een eerlijk persoon te worden: Als je ze zou vragen om te liegen of bedriegen, zouden ze dat lastig vinden. Als ze liegen, kunnen ze niet alle woorden eruit krijgen, en iedereen kan het meteen aan ze zien. Dit zijn relatief eenvoudige mensen en ze hebben meer kans om verlossing te bereiken als ze de waarheid kunnen accepteren. Dit soort mensen liegt alleen onder speciale omstandigheden, als ze met hun rug tegen de muur staan. Over het algemeen kunnen ze altijd de waarheid vertellen. Zolang ze de waarheid nastreven, zullen ze dit aspect van corruptie met een paar jaar inspanning van zich af kunnen werpen, en dan zal het niet moeilijk voor ze zijn om een eerlijk mens te worden.

Wat is Gods maatstaf voor de eerlijke mensen die Hij vereist? Hoe worden Gods vereisten gegeven in Drie vermaningen, dit hoofdstuk van Gods woorden? (“Eerlijkheid betekent je hart aan God geven, in alles oprecht zijn tegenover God, in alles open naar Hem zijn, de feiten nooit verbergen, niet proberen de mensen boven of onder je te misleiden en geen dingen doen om alleen maar bij God in een goed blaadje te komen. Kortom, eerlijk zijn is zuiver zijn in je woorden en daden, en God noch mensen misleiden. […] Als je woorden vol excuses zitten en je zaken nutteloos wegredeneert, ben je niet iemand die het naleven van de waarheid hoog in het vaandel heeft. Als je veel geheimen hebt die je niet graag deelt, als je er heel afkerig van bent om je geheimen, je moeilijkheden, bloot te leggen voor anderen om zo de weg van het licht te zoeken, dan zeg ik dat je iemand bent die niet makkelijk het heil zal verkrijgen en die niet eenvoudig tevoorschijn komt uit de duisternis” (Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God).) Hier staat een bijzonder belangrijke zin in. Zien jullie welke zin het is? (God zegt: “Als je veel geheimen hebt die je niet graag deelt, als je er heel afkerig van bent om je geheimen, je moeilijkheden, bloot te leggen voor anderen om zo de weg van het licht te zoeken, dan zeg ik dat je iemand bent die niet makkelijk het heil zal verkrijgen en die niet eenvoudig tevoorschijn komt uit de duisternis.”) Juist, dat is de juiste zin. God zegt: “Als je veel geheimen hebt die je niet graag deelt.” Mensen hebben veel dingen gedaan waar ze niet over durven te spreken, en ze hebben te veel duistere kanten. Geen van hun dagelijkse handelingen is in overeenstemming met het woord van God en ze komen niet in opstand tegen het vlees. Ze doen wat ze maar willen, en zelfs nadat ze zoveel jaren in God hebben geloofd, zijn ze de realiteit van de waarheid nog niet binnengegaan. “Als je er heel afkerig van bent om je geheimen, je moeilijkheden, bloot te leggen voor anderen om zo de weg van het licht te zoeken, dan zeg ik dat je iemand bent die niet makkelijk het heil zal verkrijgen en die niet eenvoudig tevoorschijn komt uit de duisternis.” God heeft mensen hier naar oefentraject gewezen. Als je niet op deze manier oefent, en alleen maar wat slogans en doctrines roept, dan ben je iemand die niet eenvoudig gered zal worden. Dit is inderdaad gekoppeld aan redding. Gered worden is voor iedereen heel belangrijk. Heeft God ergens anders gezegd “het heil niet eenvoudig bereiken”? Op andere plekken verwijst Hij zelden naar hoe moeilijk het is om gered te worden, maar Hij spreekt er wel over wanneer Hij het heeft over eerlijk zijn. Als je geen eerlijk persoon bent, ben je iemand die heel moeilijk is te redden. “Niet makkelijk redding bereiken” betekent dat als je de waarheid niet accepteert, het moeilijk voor jou zal zijn om gered te worden. Jij bent wel in staat het juiste spoor naar de redding te nemen, dus is het voor jou wel mogelijk. God gebruikt deze bewoording om mensen wat speelruimte te geven. Dat wil zeggen: je bent niet makkelijk te redden, maar als je Gods woorden in de praktijk brengt, dan heb je hoop om redding te bereiken. Als jij niet praktiseert volgens Gods woorden, nooit je geheimen en uitdagingen ontleedt, je in communicatie nooit openstelt voor anderen, en nooit je verdorvenheid en fatale gebreken met hen communiceert, analyseert of aan het licht brengt, dan kun je niet gered worden. En waarom is dat zo? Als je jezelf niet op deze wijze blootlegt of ontleedt, zal je jouw eigen verdorven gezindheid niet haten, en dus zal jouw verdorven gezindheid nooit veranderen. En als je niet in staat bent om te veranderen, hoe kun je er zelfs maar aan denken om gered te worden. Gods woorden laten dit duidelijk zien, en deze woorden tonen Gods wil. Waarom benadrukt God altijd dat mensen eerlijk moeten zijn? Omdat eerlijk zijn erg belangrijk is – het heeft een directe invloed op het feit of iemand zich al dan niet aan God kan onderwerpen en of deze persoon al dan niet verlossing kan bereiken. Sommige mensen zeggen: “Ik ben arrogant en zelfingenomen, en ik word vaak boos en laat corruptie blijken.” Anderen zeggen: “Ik ben erg oppervlakkig en ijdel, en ik hou ervan als mensen me vleien.” Dit zijn allemaal dingen die voor mensen van buitenaf zichtbaar zijn, en het zijn geen grote problemen. Je moet er niet over uitweiden. Het maakt niet uit wat je gezindheid of karakter is, zolang je maar in staat bent om een eerlijk persoon te zijn, zoals God vereist, kun je gered worden. Dus wat zeggen jullie? Is het belangrijk om eerlijk te zijn? Dit is het allerbelangrijkste, en daarom spreekt God over eerlijk zijn in het hoofdstuk Drie vermaningen van Zijn woorden. In andere hoofdstukken vermeldt Hij vaak dat gelovigen een normaal geestelijk leven en een gepast kerkelijk leven zouden moeten hebben, en beschrijft Hij hoe ze een normale menselijkheid zouden moeten leven. Zijn woorden over deze zaken zijn algemeen; ze worden niet te specifiek of te gedetailleerd besproken. Wanneer God echter spreekt over eerlijk zijn, wijst Hij de weg aan die mensen moeten volgen. Hij vertelt mensen hoe ze moeten oefenen, en Hij spreekt met veel details en duidelijkheid. God zegt: “Als je veel geheimen hebt die je niet graag deelt, als je er heel afkerig van bent om je geheimen, je moeilijkheden, bloot te leggen voor anderen om zo de weg van het licht te zoeken, dan zeg ik dat je iemand bent die niet makkelijk het heil zal verkrijgen en die niet eenvoudig tevoorschijn komt uit de duisternis.” Eerlijk zijn heeft te maken met het bereiken van verlossing. Dus wat zeggen jullie? Waarom eist God dat mensen eerlijk zijn? Dit raakt aan de waarheid van het menselijk handelen. God redt eerlijke mensen, en degenen die Hij voor Zijn koninkrijk wil, zijn eerlijke mensen. Als je kunt liegen en bedriegen, ben je een bedrieglijke, kromme en verraderlijke persoon; je bent geen eerlijk persoon. Als je geen eerlijk persoon bent, dan is er geen kans dat God je zal redden, noch kun je mogelijk worden gered. Je zegt dan wel dat je nu zeer vroom bent, dat je niet arrogant of zelfingenomen bent, dat je in staat bent een prijs te betalen bij het uitvoeren van jouw plicht, of dat je het evangelie kan verspreiden en velen kan bekeren. Maar je bent niet eerlijk, je bent nog steeds bedrieglijk en je bent helemaal niet veranderd, dus kun je gered worden? Zeker niet. En dus herinneren deze woorden van God iedereen eraan dat ze, om gered te worden, eerst eerlijk moeten zijn in overeenstemming met de woorden en vereisten van God. Ze moeten zichzelf openstellen, hun verdorven gezindheid, hun bedoelingen en geheimen blootleggen en de weg van het licht zoeken. Wat betekent het om ‘de weg van het licht te zoeken’? Het betekent de waarheid zoeken om je verdorven gezindheid op te lossen. Wanneer je jouw verdorvenheid blootlegt, de doelen en intenties die achter je acties liggen, ontleed je ook jezelf, zoekend naar antwoorden op: “Waarom deed ik dat? Ligt er een basis voor Gods woorden in? Is het in lijn met de waarheid? Doe ik hiermee bewust iets verkeerd? Bedrieg ik God? Als ik God bedrieg, dan zou ik dit niet moeten doen; Ik zou moeten kijken naar wat God verlangt, en naar wat God zegt, en uitzoeken wat de principes van de waarheid zijn.” Dit is wat het betekent om de waarheid te zoeken; dit is wat het betekent om in het licht te wandelen. Wanneer mensen in staat zijn om dit regelmatig te oefenen, zijn ze in staat om echt te veranderen, en daardoor kunnen ze verlossing bereiken.

Dat God vraagt dat mensen eerlijk zijn, bewijst dat Hij mensen die bedriegen oprecht verafschuwt en verfoeit. Gods afkeer van bedrieglijke mensen is een afkeer van hun manier van doen, hun gezindheid, hun bedoelingen en hun listige methoden. God heeft een hekel aan al deze dingen. Als bedrieglijke mensen in staat zijn de waarheid te aanvaarden, hun bedrieglijke gezindheid toegeven, en bereid zijn Gods redding te aanvaarden, dan is er ook voor hen hoop op redding, want God behandelt alle mensen gelijk, net als de waarheid. Als we mensen willen worden die God behagen, moeten we dus eerst onze gedragsprincipes veranderen. We kunnen niet langer leven volgens satanische filosofieën en ons niet langer redden met leugens en bedrog. We moeten al onze leugens afwerpen en eerlijke mensen worden. Dan zal Gods kijk op ons veranderen. Voorheen vertrouwden mensen altijd op leugens, voorwendsels en bedrog terwijl ze tussen anderen leefden, en ze hanteerden satanische filosofieën als basis voor hun bestaan en hun leven, en als uitgangspunt voor hun gedrag. Dit was iets wat God verachtte. Als je onder ongelovigen de waarheid spreekt en een eerlijk iemand probeert te zijn, zul je worden belasterd, zal er over je worden geoordeeld en zul je worden afgewezen. Dus volg je wereldse trends en leef je volgens satanische filosofieën; je wordt steeds bedrevener in het liegen en steeds bedrieglijker. Ook gebruik je slinkse middelen om je doelen te bereiken en jezelf op die manier te beschermen. Je wordt steeds welvarender in Satans wereld, en daardoor val je steeds dieper in de zonde en kun je jezelf er niet meer uit redden. In Gods huis gaat het precies andersom. Hoe bedrevener je bent in liegen en bedrieglijk zijn, hoe afkeriger Gods uitverkoren volk van je zal zijn en je zal verwerpen. Als je weigert berouw te tonen en nog steeds vasthoudt aan satanische filosofieën en logica, en je ook listen, trucjes en geraffineerde tactieken gebruikt om jezelf te vermommen en façades op te werpen, dan is het erg waarschijnlijk dat je onthuld en geëlimineerd zult worden. Dat is omdat God walgt van bedrieglijke mensen. Alleen eerlijke mensen kunnen gedijen in Gods huis, en alle bedrieglijke mensen zullen uiteindelijk worden verworpen en geëlimineerd. Dit is al lang geleden door God voorbestemd. Alleen eerlijke mensen kunnen een aandeel hebben in het hemelse koninkrijk. Als jij niet probeert een eerlijk iemand te zijn, en als je niet ervaart en praktiseert in de richting van het nastreven van de waarheid, als je je eigen lelijkheid en jezelf niet blootlegt, dan kun je nooit het werk van de Heilige Geest ontvangen en Gods goedkeuring verkrijgen. Wat je ook doet of welke plicht je ook vervult, je moet een eerlijke houding hebben. Zonder een eerlijke houding kun je jouw plicht niet goed vervullen. Als je jouw plicht altijd op een onzorgvuldige en plichtmatige manier vervult en je niets goed doet, dan moet je over jezelf nadenken, jezelf begrijpen en openstaan om jezelf te analyseren. Dan moet je de principes van waarheid zoeken en ernaar streven om het de volgende keer beter te doen, in plaats van onzorgvuldig en plichtmatig te zijn. Als je niet probeert God tevreden te stellen met een eerlijk hart en er altijd op uit bent om jouw eigen vlees of jouw eigen trots tevreden te stellen, zul je dan in staat zijn om goed werk te leveren? Zul je jouw taak goed kunnen vervullen? Zeker niet. Degenen die bedriegen zijn altijd plichtmatig wanneer ze hun plicht vervullen; welke plicht ze ook moeten vervullen, ze vervullen hun plicht niet naar behoren, en zulke mensen vinden het moeilijk om verlossing te bereiken. Zeg me: als bedrieglijke mensen de waarheid in praktijk brengen, houden ze zich dan bezig met bedrog? Om de waarheid in de praktijk te brengen, moeten ze een prijs betalen, afstand doen van hun eigen belangen, zich openstellen en zich blootgeven aan anderen. Maar ze houden iets achter; als ze spreken, geven ze maar de helft weg en houden ze vast aan de rest. Anderen moeten altijd raden wat ze bedoelen, en moeten altijd de puntjes met elkaar verbinden om hun betekenis te achterhalen. Ze geven zichzelf altijd de ruimte om te manoeuvreren, ze geven zichzelf wat bewegingsruimte. Wanneer anderen merken dat ze bedrieglijk zijn, willen ze niets met hen te maken hebben en worden ze bij alles wat ze doen op hun hoede voor hen. Ze liegen en bedriegen en anderen kunnen hen niet vertrouwen, niet wetend wat waar en wat niet waar is in de dingen die ze zeggen, of hoe vervalst die dingen zijn. Ze komen met anderen vaak terug op hun woord en mensen hechten er geen waarde aan in hun hart. Hoe zit het dan in Gods hart? Hoe ziet God hen? God verafschuwt ze zelfs nog meer, omdat God in de diepten van het hart en de geest van mensen kijkt. Mensen kunnen alleen zien wat er aan de oppervlakte is, maar God ziet nauwkeuriger, scherper en realistischer.

Het maakt niet uit hoe lang je al gelovig bent, waaruit jouw plicht bestaat of wat voor werk je doet, of je van hoog of laag kaliber bent of je karakter goed of slecht is. Zolang je de waarheid kan accepteren en ernaar streeft een eerlijk persoon te worden, zul je daar zeker de vruchten van plukken. Sommige mensen die er niet naar streven een eerlijk mens te worden, denken dat hun plicht redelijk vervullen, voldoende is. Tegen hen zeg ik: “Jullie zullen nooit in staat zijn om je plicht geheel goed te vervullen.” Anderen denken dat een eerlijk persoon zijn niet het allerbelangrijkste is, dat het proberen om Gods wil te dienen de grotere taak is, en dat dit de enige manier is om God tevreden te stellen. Ga je gang en probeer het eens; kijk of jij Gods wil kunnen dienen zonder een eerlijk persoon te worden. Anderen proberen geen eerlijke mens te worden, maar zijn tevreden met elke dag bidden, op tijd naar bijeenkomsten te gaan, Gods woorden te eten en te drinken en gewoon niet te leven zoals ongelovigen dat doen. Zolang ze de wet niet overtreden of iets slechts doen, denken ze dat dat goed genoeg is. Maar kan God op deze manier tevreden worden gesteld? Hoe kun je God tevredenstellen als je geen eerlijk persoon bent? Als je geen eerlijk persoon bent, dan ben je niet het juiste soort persoon. Als je niet eerlijk bent, dan ben je kwaadaardig en sluw. Je doet de dingen op een onzorgvuldige en plichtmatige wijze, geeft blijk van allerlei vormen van corruptie en bent niet in staat de waarheid in praktijk te brengen, ook al zou je dat willen. Allesbehalve een eerlijk persoon zijn, betekent dat niets goed wordt gedaan – je zult op geen enkele wijze onderwerping aan God bereiken of Hem tevreden kunnen stellen. Hoe kun je God tevredenstellen in alles wat je doet zonder eerlijk te willen zijn? Hoe kun je God tevredenstellen als je jouw plicht vervult zonder eerlijk te willen zijn? Zou je dat op de juiste wijze kunnen doen? Je denkt altijd aan jouw eigen vlees en jouw eigen vooruitzichten, je wilt altijd het lijden van jouw vlees verminderen, jezelf minder uitputten, minder opofferen, een lagere prijs betalen. Je geeft jezelf nooit helemaal. Dit is een bedrieglijke houding. Sommige mensen zijn zelfs berekenend als het erom gaat zich volledig voor God in te zetten. Ze zeggen: “Ik moet in de toekomst ook een comfortabel leven leiden. Wat als Gods werk nooit tot een einde komt? Ik kan mijzelf niet honderd procent aan Hem opofferen; Ik weet niet eens wanneer de dag van God zal komen. Ik moet berekenend zijn, regelingen treffen voor mijn gezinsleven en mijn toekomst voordat ik mezelf uitput voor God.” Zijn er veel mensen die er zo over denken? Wat voor gezindheid is het als iemand berekenend is en noodplannen voor zichzelf maakt? Zijn deze mensen trouw aan God? Zijn het eerlijke mensen? Berekenend zijn en rampenplannen maken, is geen eensgezindheid met God. Het is een bedrieglijke gezindheid, en de mensen die dit doen, handelen in bedrog. De houding waarmee ze God bejegenen is zeker niet eerlijk. Sommige mensen zijn bang dat hun broeders en zusters, terwijl ze met hen omgaan, hun problemen zullen doorzien en zullen zeggen dat ze een kleine gestalte hebben, of op hen neerkijken. Dus als ze spreken, proberen ze altijd de indruk te wekken dat ze erg ijverig zijn, dat ze naar God verlangen en dat ze erop gebrand zijn de waarheid in praktijk te brengen. Maar van binnen zijn ze eigenlijk vreselijk zwak en negatief. Ze doen alsof ze sterk zijn zodat niemand ze kan doorzien. Dit is ook bedrog. Kortom, bij alles wat je doet, hetzij in het leven of bij het uitvoeren van een plicht, als je je bezighoudt met onwaarheid, doet alsof of de valse schijn ophoudt om anderen te misleiden of te bedriegen, en ervoor wilt zorgen dat ze je achten en aanbidden, niet op je neerkijken, is dit allemaal bedrog. Sommige vrouwen aanbidden hun echtgenoten, terwijl hun echtgenoten in feite demonen en ongelovigen zijn. Bang dat haar broeders en zusters zullen zeggen dat haar genegenheid te sterk is, zal zo'n vrouw de eerste zijn die zegt: “Mijn man is een demon.” Maar in haar hart denkt ze: “Mijn man is een goede man.” Het eerste is wat ze met haar mond zegt – maar dat is alleen voor de anderen om te horen, zodat deze denken dat ze over onderscheidingsvermogen beschikt ten opzichte van haar man. Wat ze eigenlijk bedoeld is: “Breng deze zaak niet aan het licht. Ik zal deze mening eerst uiten, dan hoeven jullie het niet te zeggen. Ik heb mijn man al ontmaskerd als een demon, dus dat betekent dat ik mijn genegenheid heb losgelaten en dat jullie er niets over te zeggen hebben.” Is dat niet sluw zijn? Is dat geen façade ophouden? Als je dit doet, bedrieg je mensen en misleid je ze door een masker op te zetten. Je speelt spelletjes, houdt iedereen steeds voor de gek, zodat wat anderen zien jouw valse beeld is, niet je ware gezicht. Dit is sinister; dit is de bedrieglijkheid van de mens. Aangezien je hebt erkend dat jouw echtgenoot een demon is, waarom zou je dan niet van hem scheiden? Waarom verwerp je die demon, die Satan niet? Je zegt dat jouw echtgenoot een demon is, maar blijft je leven met hem doorbrengen. Dit laat zien dat je van demonen houdt. Je belijdt met de mond dat hij een demon is, maar dat geef je in jouw hart niet toe. Dit betekent dat je anderen bedriegt, hen misleidt. Het laat ook zien dat je onder een hoedje speelt met demonen, dat je hen beschermt. Als je iemand zou zien die de waarheid in de praktijk brengt, zou je van jouw man scheiden zodra je erkende dat hij een demon was. Dan zou je getuigenis kunnen geven, en het zou laten zien dat je een duidelijke grens trok tussen jou en de duivel. Maar helaas ben je er niet alleen niet in geslaagd om die lijn te trekken, je leeft je leven met een demon en misleidt de broeders en zusters met leugens en bedrog. Dit bewijst dat jij van hetzelfde soort bent als de duivel, dat jij ook een leugenachtige demon bent. Ze zeggen dat een vrouw haar man volgt in alles wat hij doet. Aangezien je met een demon bent getrouwd en hem nooit de rug hebt toegekeerd, bewijst dat dat je ook een demon bent. Je behoort de duivel toe, maar je zegt dat jouw man een demon is om te bewijzen dat je tot God behoort – is dit geen tactiek van liegen en bedrog? Je bent je terdege van de waarheid bewust, maar gebruikt nog steeds dergelijke middelen om de wol over de ogen van anderen te trekken. Dit is verraderlijk; dit is bedrieglijk. Allen die verraderlijk en bedrieglijk zijn, zijn door en door demon.

Iedereen heeft een corrupte gezindheid. Als je enigszins aan introspectie doet, zul je duidelijk enkele gesteldheden of praktijken zien waarin je anderen een verkeerde indruk geeft of bedrieglijk handelt; jullie hebben allemaal momenten waarop je acteert of hypocriet bent. Sommige mensen zeggen: “Waarom heb ik het dan niet gemerkt? Ik ben een argeloze persoon. Ik ben eindeloos gepest en opgelicht in deze wereld, en ik ben nog nooit bedrieglijk geweest. Ik zeg gewoon wat er op mijn hart ligt.” Dat bewijst nog niet dat je een eerlijk persoon bent. Het is mogelijk dat je gewoon niet intelligent bent, of niet erg opgeleid, of misschien wordt er gemakkelijk in groepen met je gesold, of misschien ben je een onbeholpen lafaard zonder wijsheid in je acties, met weinig vaardigheden, en op een lagere trede in de samenleving – het betekent nog steeds niet dat je een eerlijk persoon bent. Een eerlijk persoon is iemand die de waarheid kan accepteren, niet een beklagenswaardige stakker, een nietsnut, een idioot of een argeloos persoon. Jullie zouden dit moeten kunnen onderscheiden, toch? Ik hoor sommige mensen vaak zeggen: “Ik vertel nooit leugens; ik ben altijd degene tegen wie wordt gelogen. Er wordt altijd met mij gesold door de mensen hier. God zei dat Hij de behoeftigen uit de ellende haalt, en ik ben een van die mensen. Dit is Gods genade. God heeft medelijden met mensen zoals wij, argeloze mensen die niet welkom zijn in de samenleving. Dit is waarlijk Gods barmhartigheid!” Dat God zegt dat Hij de behoeftigen uit de ellende haalt, heeft een praktische kant. Hoewel je dat kunt herkennen, bewijst het niet dat je een eerlijk persoon bent. In feite zijn sommige mensen gewoon idioten; het zijn dwazen met absoluut geen vaardigheden, van laag kaliber en zonder begrip van de waarheid. Dat soort persoon heeft niets me maken met de eerlijke mensen waar God over spreekt. God haalt de behoeftigen inderdaad uit de ellende, maar idioten en dwazen worden er niet uitgehaald. Je kaliber is van nature erg laag, en je bent een idioot, nergens goed voor, en hoewel je in een arm gezin bent geboren en lid bent van de lagere klasse van de samenleving, ben je nog steeds geen doelwit voor Gods redding. Alleen omdat jij veel hebt geleden en discriminatie in de samenleving hebt doorstaan, alleen omdat je er altijd met je werd gesold en werd bedrogen, moet je niet denken dat je dat een eerlijk persoon maakt. Als je dat denkt, dan vergis je je ernstig. Heb je vastgehouden aan misverstanden over wat een eerlijk persoon is of dat verkeerd begrepen? Heeft deze communicatie jullie dingen duidelijk gemaakt? Een eerlijk persoon zijn is niet zoals mensen denken dat het is; het is geen persoon die zegt waar het om draait, die zich onthoudt van dubbelzinnigheid. Een persoon kan van nature heel rechtlijnig zijn, maar dat betekent niet dat hij zich niet bezighoudt met bedrog of listen. Alle verdorven mensen hebben verdorven gezindheden die sluw en bedrieglijk zijn. Wanneer mensen in deze wereld leven, onder Satans invloed, geregeerd en gecontroleerd door zijn macht, is het voor hen onmogelijk eerlijk te zijn. Ze kunnen alleen maar nog bedrieglijker worden. Als je te midden van deze verdorven mensheid leeft, brengt het pogen om een eerlijk iemand te zijn beslist veel moeilijkheden met zich mee. Ook zul je worden bespot en gelasterd, zal er over je worden geoordeeld en zul je zelfs worden buitengesloten en verdreven door ongelovigen, duivelkoningen en levende demonen. Is het dan wel mogelijk om als eerlijk iemand te overleven in deze wereld? Is er plek voor ons om te overleven in deze wereld? Ja, die is er. We kunnen beslist overleven. God heeft ons voorbestemd en gekozen, en Hij opent zeker een uitweg voor ons. Wij geloven in God en volgen Hem volledig onder Zijn leiding, en we leven volledig door de adem die Hij geeft en het leven dat Hij geeft. Omdat we de waarheid van Gods woorden hebben aanvaard, hebben we nieuwe regels voor hoe te leven en nieuwe doelen voor ons leven. De fundamenten van ons leven zijn veranderd. We hebben een nieuwe manier van leven aangenomen, een nieuwe manier om ons te gedragen, volledig ter wille van het verkrijgen van de waarheid en gered worden. Dat wil zeggen, we hebben een nieuwe manier van leven aangenomen: we leven om onze plichten goed te vervullen en God tevreden te stellen. Dit heeft absoluut niets te maken met wat we eten, wat we dragen of waar we wonen; het is wat onze harten nodig hebben. Veel mensen vinden dat eerlijk zijn te moeilijk is. Een deel hiervan is dat het heel moeilijk is om van een corrupte gezindheid af te komen. Als je tussen ongelovigen leeft, en vooral als je met hen samenwerkt, dan kan een eerlijk persoon zijn en de waarheid vertellen er bovendien voor zorgen dat je wordt uitgelachen, belasterd, veroordeeld, zelfs verbannen of verdreven. Dat creëert uitdagingen voor ons voortbestaan. Veel mensen zeggen: “Een eerlijk persoon zijn is niet haalbaar. Ik ben in het nadeel als ik openhartig spreek, en ik krijg niets gedaan zonder leugens te vertellen.” Wat is dit voor perspectief? Dat is het perspectief en de grondgedachte van een bedrieglijk persoon. Ze zeggen valse, bedrieglijke dingen, volledig om hun eigen status en belangen te beschermen. Ze zijn niet bereid om eerlijke mensen te zijn en de waarheid te vertellen uit angst om die dingen te verliezen. De hele verdorven mensheid is zo. Hoe geleerd ze ook zijn, hoe hoog of laag hun status ook is, of ze nu een ambtenaar of gewone burger zijn, of ze nu een beroemdheid of een doorsnee persoon zijn, ze liegen en bedriegen allemaal voortdurend en niemand is betrouwbaar. Als deze verdorven gezindheden niet worden opgelost, zullen ze de hele tijd blijven liegen en bedriegen en vol bedrieglijke gezindheden zijn. Kunnen ze op deze wijze ware onderwerping aan God bereiken? Kunnen ze Gods goedkeuring krijgen? Absoluut niet.

Hebben jullie het gevoel dat het moeilijk is om een eerlijk persoon te zijn? Hebben jullie ooit geprobeerd het in de praktijk te brengen? In welke opzichten hebben jullie geoefend en ervaren om een eerlijk persoon te zijn? Op welke principes waren jullie praktijken gebaseerd? Welk ervaringsniveau hebben jullie hiermee op dit moment? Heb je het punt bereikt waarop je in wezen een eerlijk persoon bent? Als je dit hebt bereikt, is dat geweldig! We zouden uit Gods woorden moeten kunnen opmaken dat Hij, om ons te redden en te transformeren, niet alleen wat voorbereidingen treft of werk doet om te laten zien wat de toekomst in petto heeft, waarna Hij klaar is. Evenmin verandert Hij het uiterlijke gedrag van mensen. Integendeel, Hij wil iedere persoon veranderen, beginnend vanuit het diepste van hun hart, vanuit hun gezindheid en vanuit hun essentie, en ze transformeren bij de bron. Aangezien dit is hoe God werkt, hoe moeten we dan tegenover onszelf handelen? We zouden verantwoordelijkheid moeten nemen voor waar we naar op zoek zijn, voor onze verandering in gezindheid en voor de plichten die we zouden moeten vervullen. We moeten serieus zijn in alles wat we doen, zonder de boel de boel te laten, en in staat zijn om alles te kunnen ontleden. Elke keer dat je klaar bent met iets, zelfs als je denkt dat het correct is gedaan, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming te zijn met de waarheid. Het moet ook worden geanalyseerd en vergeleken, geverifieerd en getoetst aan de woorden van God. Op deze manier wordt duidelijk of het juist of niet juist is gedaan. Bovendien moeten ook de dingen die je denkt verkeerd te hebben gedaan, worden geanalyseerd. Dit vereist van de broeders en zusters dat ze meer tijd samen doorbrengen om met elkaar te communiceren, op te zoeken en elkaar te helpen. Hoe meer je communiceert, hoe helderder je hart zal zijn en hoe meer je de principes van waarheid zult begrijpen. Dit is Gods zegen. Als niemand van jullie je hart opent, en jullie allemaal jezelf bedekken, in de hoop een goede indruk achter te laten bij anderen en willen dat ze een hoge dunk van je hebben en niet met je spotten, dan zul je geen echte groei ervaren. Als je jezelf altijd vermomt en je nooit open stelt voor communicatie, zul je de verlichting van de Heilige Geest niet ontvangen en zul je de waarheid niet kunnen begrijpen. Wat zal dan het resultaat zijn? Je zult voor altijd in duisternis leven en je zult niet worden gered. Als je de waarheid wilt verkrijgen en jouw gezindheid wilt veranderen, moet je een prijs betalen om de waarheid te verkrijgen en de waarheid in praktijk te brengen, en moet je jouw hart openen en communiceren met anderen. Dit is gunstig voor jouw ingang in het leven en jouw verandering van gezindheid. Het in bijeenkomsten bespreken van jouw ervaring en begrip komt jou en anderen ten goede. Hoe zal het aflopen als niemand van jullie praat over je zelfkennis, of je ervaringen en begrip; als niemand van jullie zichzelf ontleedt of openstelt; als jullie allemaal uitblinken in het spreken in letters en doctrines, terwijl niemand van jullie je begrip van jezelf deelt, en niemand van jullie de moed heeft om het beetje zelfkennis dat jullie bezitten aan het licht te brengen? Jullie komen allemaal bij elkaar en wisselen wat beleefde woorden en beleefdheden uit, jullie vleien elkaar en scheppen tegen elkaar op en zeggen onoprechte dingen. “Oh, jij bent de laatste tijd behoorlijk goed bezig geweest. Je hebt wat wijzigingen doorgevoerd!” “Je hebt onlangs zo'n groot geloof ten toon gespreid!” “Je bent zo vol passie!” “Je hebt zoveel meer ingezet dan ik.” “Jouw bijdragen zijn groter dan de mijne!” Dit is het soort situatie dat zich ontwikkelt. Iedereen vleit en schept op tegen elkaar, en niemand is bereid zijn ware zelf naar voren te brengen voor dissectie, zodat iedereen het kan onderscheiden en begrijpen. Kan er in zo'n omgeving er sprake zijn van een echt kerkelijk leven? Nee, daar kan geen sprake van zijn. Sommige mensen zeggen: “Ik heb een behoorlijk aantal jaren het kerkelijk leven geleid. Ik ben altijd tevreden geweest en heb ervan genoten. Tijdens bijeenkomsten houden de broeders en zusters er allemaal van om te bidden en hymnen te zingen om God te loven. Iedereen is tot tranen geroerd door de gebeden en hymnen. Soms worden dingen emotioneel geladen en zijn we allemaal heet en bezweet. De broeders en zusters zingen en dansen; het is zo'n rijk, kleurrijk kerkleven en het is zo plezierig. Het belichaamt echt het werk van de Heilige Geest! Daarna eten en drinken we Gods woorden, en we voelen dat Gods woorden recht tot ons hart spreken. Elke keer dat we communiceren, is iedereen erg enthousiast.” Enkele jaren van dit soort kerkelijk leven is voor iedereen heel plezierig, maar wat komt er dan van? Vrijwel niemand komt daadwerkelijk in de realiteit van de waarheid, en bijna niemand kan zijn ervaringen beschrijven om van God te getuigen. Ze hebben veel energie om Gods woorden te lezen, te zingen en te dansen, maar als het tijd is om de waarheid te communiceren, raken sommige mensen ongeïnteresseerd. Niemand praat over hun ervaring om een eerlijk persoon te worden; niemand ontleedt zichzelf, en niemand legt zijn eigen verdorven gezindheid bloot, zodat anderen die kunnen kennen en onderscheiden tot hun voordeel en verheffing. Niemand communiceert over hun werkelijke ervaring en getuigenis om God te verheerlijken. Enkele jaren kerkelijk leven worden zomaar verkwist, zingend en dansend, zich gelukkig voelend, vol genietend. Vertel me: Waar komt dit geluk en genot vandaan? Ik zou zeggen dat het niet is wat God wil zien of wat Hem bevredigt, want wat Hij wil zien is een verandering in de gezindheid van het leven van mensen, en mensen die leven volgens de realiteit van de waarheid. God wil deze realiteit zien. Hij wil niet dat je jouw gezangboeken vasthoudt, zingt en danst ter ere van Hem wanneer je in bijeenkomsten bent of gepassioneerd bent – dat is niet wat Hij wil zien. Integendeel, God is bedroefd, gepijnigd en bezorgd als Hij dit ziet, omdat Hij duizenden en duizenden woorden heeft gesproken, maar geen enkele persoon heeft ze echt uitgevoerd en nageleefd. Dit is precies wat God zorgen baart. Jullie voelen je vaak vrij zelfvoldaan en tevreden met een beetje vrede en geluk in jullie kerkelijk leven. Je prijst God en krijgt wat plezier, een vleugje troost of spirituele vervulling, om dan te denken dat je jouw geloof goed hebt gepraktiseerd. Je klampt je vast aan deze illusies, behandelt ze als kapitaal, als de grootste afleiding van jouw geloof in God, en accepteert ze in plaats van een verandering in je levensgezindheid en een toegang tot het pad van verlossing. Op die manier denk je dat het niet nodig is om de waarheid na te streven of een eerlijk persoon te zijn. Het is niet nodig om over jezelf na te denken of je problemen te ontleden, of Gods woorden in de praktijk te brengen en te ervaren. Dit komt nu op gevaarlijk terrein. Als mensen zo doorgaan; als ze, wanneer Gods werk ten einde loopt, nog steeds geen eerlijke mensen zijn geworden of hun plicht niet goed genoeg hebben vervuld; als ze geen echte onderwerping aan God hebben bereikt en nog steeds kunnen worden misleid en gecontroleerd door antichristen; als ze niet aan Satans invloed zijn ontsnapt; als ze niet voldoen aan deze vereisten die God hen heeft gegeven, dan zijn het geen mensen die God zal redden. Daarom maakt God zich zorgen.

Mensen zijn altijd erg enthousiast als ze het geloof net hebben omarmd. Vooral als ze horen dat God de waarheid communiceert, denken ze: “Nu begrijp ik de waarheid. Ik heb de ware weg gevonden. Ik ben erg verheugd!” Elke dag voelt net zo vreugdevol als het vieren van het nieuwe jaar of een bruiloft; elke dag kijken ze uit naar iemand die een bijeenkomst of communicatie organiseert. Maar na een paar jaar verliezen sommige mensen hun enthousiasme voor het kerkelijk leven en verliezen ze ook hun enthousiasme om in God te geloven. Waarom is dat zo? Dat is zo omdat ze slechts een oppervlakkig, theoretisch begrip hebben van Gods woorden en de waarheid. Ze zijn niet echt Gods woorden binnengegaan, of hebben hun realiteit niet persoonlijk ervaren. Zoals God zegt, kijken veel mensen naar het heerlijke feestmaal, maar de meesten komen alleen maar kijken. Ze pakken het heerlijke voedsel dat door God is verstrekt niet en eten, proeven en gebruiken het niet om hun lichaam te voeden. Dit is wat God verafschuwt en wat Hem zorgen baart. Is dit niet het soort toestand waarin jullie zich momenteel bevinden? (Ja.) Ik communiceer regelmatig met jullie allemaal om jullie te helpen. Wat Mij het meeste zorgen baart, is dat jullie, nadat je naar deze preken hebt geluisterd en aan je geestelijke behoeften hebt voldaan, niets meer zult doen om ze in praktijk te brengen en er verder geen aandacht aan schenkt. In dat geval zou alles wat ik heb gezegd tevergeefs zijn geweest. Het maakt niet uit van wat voor soort kaliber iemand is, je zult na twee of drie jaar geloof kunnen zien of hij of zij iemand is die van de waarheid houdt of niet. Als ze iemand zijn die van de waarheid houdt, zullen ze die vroeg of laat nastreven; als ze niet iemand zijn die van de waarheid houdt, zullen ze het niet lang volhouden en zullen ze ontmaskerd en verstoten worden. Zijn jullie eigenlijk liefhebbers van de waarheid? Zijn jullie bereid om eerlijke mensen te worden? Zullen jullie in de toekomst kunnen veranderen? Hoeveel hiervan gaan jullie persoonlijk uitvoeren na deze communicatie? Hoeveel hiervan zal voor jullie echt resultaten opleveren? Dat is allemaal onbekend; het zal uiteindelijk worden onthuld. Het heeft niets te maken met hoe vurig iemand is of hoeveel lijden ze kunnen verdragen als ze nieuw zijn in het geloof. Waar het om draait is of ze de waarheid liefhebben of niet, en of ze de waarheid kunnen accepteren of niet. Alleen degenen die van de waarheid houden, zullen er na het horen van een preek over nadenken. Alleen zij zullen nadenken over hoe ze Gods woorden in praktijk kunnen brengen, hoe ze Gods woorden kunnen ervaren, hoe ze in hun dagelijks leven kunnen worden toegepast en hoe ze de realiteit van de waarheid in Gods woorden kunnen naleven om iemand te worden die zich werkelijk aan God onderwerpt. Daarom zullen degenen die van de waarheid houden uiteindelijk de waarheid verwerven. Degenen die niet van de waarheid houden, accepteren mogelijk de ware weg; ze kunnen elke dag bijeenkomen en naar preken luisteren en een leerstelling leren, maar op het moment dat ze te maken krijgen met ontberingen of beproevingen, worden ze negatief en zwak, en kunnen ze zelfs hun geloof verloochenen. Of je als gelovige de realiteit van de waarheid al dan niet kunt binnengaan, hangt af van je houding ten opzichte van de waarheid en wat het doel van je streven is: of het werkelijk is om de waarheid als je levensdoel te verwerven. Sommige mensen rusten zichzelf uit met de waarheid om anderen te helpen, God te dienen of de kerk goed te leiden. Dat is niet slecht, en het betekent dat die mensen een last op hun schouders nemen. Maar als ze zich niet concentreren op hun eigen intrede in het leven of op het beoefenen van de waarheid, en als ze de waarheid niet zoeken om problemen op te lossen, kunnen ze dan de realiteit van de waarheid binnengaan? Dat zou onmogelijk zijn. Hoe kunnen ze anderen helpen als ze de realiteit van de waarheid niet bezitten? Hoe kunnen ze God dienen? Kunnen ze kerkelijk werk goed doen? Ook dat zou onmogelijk zijn. Het maakt niet uit naar hoeveel preken je hebt geluisterd of welk pad je hebt gekozen. Ik zal het juiste perspectief met jullie delen: Het maakt niet uit welke plicht je vervult, of je nu een leider bent of een regelmatige volgeling, je moet in de eerste plaats je best doen om Gods woorden te verwoorden. Je moet ze lezen en serieus overdenken. Je moet eerst inzicht krijgen in alle waarheden die je moet kennen en beoefenen; houd jezelf daaraan en voer ze voor jezelf uit. Je hebt pas een waarheid verworven als je die eerst hebt begrepen en de realiteit ervan bent binnengegaan. Als je de doctrine die je begrijpt altijd aan anderen uitlegt, maar niet in staat bent ze in praktijk te brengen of te ervaren, dan is dat een vergissing; dit is dwaasheid en onwetendheid. Je moet Gods woorden in praktijk brengen en ervaren als de waarheid, waarbij je geleidelijk aan een groot aantal waarheden gaat begrijpen. Dan zul je steeds betere resultaten gaan behalen in je plicht, en veel ervaringen en getuigenissen hebben om te delen. Op deze manier worden Gods woorden jouw leven. Je zult er zeker van zijn dat je jouw plicht goed vervult, en je zult ook in staat zijn om de opdracht die God je heeft gegeven, te volbrengen. Als je anderen altijd aan deze woorden wilt houden, ze op anderen wilt toepassen, of ze wilt gebruiken als kapitaal in jouw werk, dan zit je in de problemen. Daarmee bewandel je precies hetzelfde pad als Paulus. Aangezien dit jouw perspectief is, behandel je deze woorden zeker als doctrine, als theorie, en wil je deze theorieën gebruiken om toespraken te houden en werk gedaan te krijgen. Dit is erg gevaarlijk; dit is wat valse leiders en antichristen doen. Als je jouw eigen toestand beziet in overeenstemming met Gods woorden, eerst nadenkt over en inzicht krijgt in jezelf en vervolgens de waarheid in praktijk brengt, zul je de vruchten plukken en de realiteit van de waarheid binnengaan. Alleen dan ben je gekwalificeerd en heb je de statuur om je plicht goed te vervullen. Als je geen praktische ervaring hebt met Gods werk en Zijn woorden; als je het leven helemaal niet bent binnengegaan en alleen letters en doctrines kunt reciteren, dan zul je het, zelfs als je het werk doet, blindelings doen en niets concreets bereiken. Uiteindelijk zul je een valse leider en een antichrist worden, en zul je worden verstoten. Als je een aspect van de waarheid begrijpt, moet je jezelf eerst een spiegel voorhouden om jezelf ermee te vergelijken en het in jouw leven implementeren, zodat het jouw realiteit wordt. Dan win je zeker iets en word je veranderd. Als je voelt dat Gods woorden goed zijn, dat ze de waarheid zijn en realiteit hebben, maar je overweegt of probeert de waarheid niet in je hart te begrijpen, noch deze woorden te beoefenen en ervaren in je praktische leven, en in plaats daarvan de woorden gewoon opschrijft in een notitieboekje, waarmee het ophoudt, dan zul je nooit de waarheid begrijpen of verwerven. Wanneer je Gods woorden leest of preken en communicatie hoort, moet je erover nadenken en jezelf een spiegel voorhouden, ze in verband brengen met je eigen toestanden en ze gebruiken om je eigen problemen op te lossen. Alleen door de woorden op deze manier te implementeren, kun je er echt iets aan hebben. Is dit wat jullie in de praktijk brengen nadat jullie naar een preek hebben geluisterd? Als dat niet het geval is, dan is God niet in jullie leven, noch Zijn woorden, en heb je geen realiteit in jullie geloof in Hem. Je leeft buiten Gods woorden, als ongelovigen. Iedereen die in God gelooft, maar Zijn woorden niet in het echte leven kan toepassen om ze in praktijk te brengen en te ervaren, gelooft niet echt in God; ze zijn een ongelovige. Degenen die de waarheid niet kunnen beoefenen, zijn geen mensen die God gehoorzamen, het zijn mensen die tegen Hem in opstand komen en zich tegen Hem verzetten. Zonder Gods woorden in iemands echte leven te brengen, kunnen ze Gods werk niet ervaren. En als iemand Gods werk of het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden niet in zijn echte leven ervaart, kunnen ze op geen enkele manier achter de waarheid komen. Begrijpen jullie dit? Het zou het beste zijn als jullie deze woorden kunnen begrijpen – maar hoe je ze ook begrijpt, hoeveel je ook begrijpt, het belangrijkste is dat je Gods woorden en de waarheden die je wél begrijpt je echte leven binnenhaalt en ze daarin beoefent. Dit is de enige manier voor jou om in gestalte te groeien en je gezindheid te veranderen.

Wanneer God waarheden uitdrukt of Zijn eisen aan mensen naar voren brengt, zal Hij hen altijd wijzen op principes en paden van de praktijk. Neem bijvoorbeeld een eerlijk persoon zijn, waar we het net over hadden: God heeft mensen een pad laten zien door te vertellen hoe ze eerlijke mensen kunnen zijn en hoe ze de principes van eerlijk mensen in de praktijk kunnen brengen, zodat ze op het goede spoor komen. God zegt: “Als je er heel afkerig van bent om je geheimen, je moeilijkheden, bloot te leggen voor anderen om zo de weg van het licht te zoeken, dan zeg ik dat je iemand bent die niet makkelijk het heil zal verkrijgen en die niet eenvoudig tevoorschijn komt uit de duisternis.” De implicatie hiervan is dat Hij van ons verlangt dat we datgene nemen waarvan we denken dat het geheim of privé is en het onthullen, om het voor dissectie aan te bieden. Dit is waar jullie niet aan hebben gedacht: Jullie begrepen of wisten niet dat God dit zei om jullie dit in de praktijk te laten brengen. Soms handel je met sluwe, misleidende bedoelingen, en dus moeten jouw acties en bedoelingen worden veranderd. Misschien ziet niemand de sluwe of bedrieglijke aard in jouw woorden, maar geef jezelf geen schouderklopje. Je moet voor God komen en jezelf onderzoeken – je kunt misschien mensen voor de gek houden, maar je kunt God niet voor de gek houden. Je moet bidden, jouw bedoelingen en methoden blootleggen en ontleden, nadenken of jouw bedoelingen God zouden behagen, of Hij ze walgelijk zou vinden, of je ze kunt blootleggen, of ze nu moeilijk zijn om over te praten of niet, en of ze wel of niet in overeenstemming zijn met de waarheid. Met dit soort dissectie en analyse zul je ontdekken dat deze zaak in feite niet in overeenstemming is met de waarheid; dit soort gedrag kan moeilijk in het licht worden gebracht en God walgt ervan. Dan verander je dit gedrag. Wat laat Mijn communicatie jullie voelen? Sommigen van jullie maken zich waarschijnlijk zorgen. Je denkt: “Geloven in God is echt ingewikkeld. Het is al moeilijk genoeg geweest om zo ver te komen – nu moet ik helemaal opnieuw beginnen?” De realiteit is dat God nu is gekomen, en Hij is begonnen de mensheid te leiden om de realiteit van de waarheid binnen te gaan. Dit is het begin als gelovige en als persoon. Als je een goede start wilt maken, moet je een stevig fundament in je geloof bouwen, eerst de waarheden van visioenen en het belang van het volgen van God leren kennen, en je vervolgens concentreren op het in de praktijk brengen van de waarheid en het goed uitvoeren van je plicht. Op deze manier kun je de realiteit van de waarheid binnengaan. Als je je alleen richt op het reciteren van letters en doctrine en op basis daarvan een fundament legt, wordt dat een probleem. Het is alsof je een huis bouwt op een fundering van zand: Het maakt niet uit hoe hoog je het bouwt, het zal altijd instorten en het zal niet blijven bestaan. Er is op dit moment echter één lovenswaardig iets aan jullie allemaal dat kan worden geprezen, en dat is dat jullie kunnen begrijpen waarover ik met jullie communiceer en bereid zijn ernaar te luisteren. Dat is goed. Het nastreven van de waarheid en het betreden van de realiteit is het belangrijkste, de rest is secundair. Zolang je dit weet, zal het niet moeilijk zijn om op het goede pad te komen in je geloof. Om het pad van het nastreven van de waarheid te bewandelen, moet je eerst jezelf kennen – je moet duidelijk zijn over welke verdorven gezindheden je bezit en wat je tekortkomingen zijn. Dan zul je begrijpen hoe belangrijk het is om jezelf uit te rusten met de waarheid, en zul je in staat zijn om snel de waarheid te zoeken om problemen op te lossen. De tijd verglijdt voor iedereen! Als je eenmaal je problemen met het betreden van het leven hebt aangepakt en je de realiteit van de waarheid bezit, zul je een groter gevoel van innerlijke vrede hebben. Hoe groot de rampen ook zijn, je zult geen angst voelen. Als je de laatste jaren verspilt zonder de waarheid na te jagen, en als er dingen opduiken, heb je nog steeds de neiging om in een roes te raken en in een passieve staat van wachten te blijven hangen, en je kunt de waarheid ook niet gebruiken om je problemen op te lossen. Je leeft dan nog steeds volgens wereldse filosofieën en verdorven gezindheden; hoe jammerlijk zou dat zijn! Als je, wanneer de dag aanbreekt waarop de rampen groot zijn, geen greintje van de realiteit van de waarheid bezit, zul je er spijt van hebben dat je de waarheid niet hebt nagestreefd of je plicht niet goed hebt gedaan, dat je helemaal niets van de waarheid hebt verkregen. Je zult in een constante staat van angst leven. Op dit moment wacht het werk van de Heilige Geest op niemand. In hun eerste jaren van geloof geeft Hij mensen wat genade, wat barmhartigheid; Hij geeft hen hulp en groei. Als mensen nooit veranderen en nooit de werkelijkheid binnengaan, maar tevreden zijn met de doctrines die ze kennen, dan lopen ze gevaar. Ze hebben het werk van de Heilige Geest en de laatste kans op Gods redding en vervolmaking van de mensheid al gemist. Ze kunnen alleen maar aan rampen ten prooi vallen, huilend en tandenknarsend.

Wanneer je voor het eerst begint met het bouwen van een fundament in jouw geloof, moeten jullie stevig voet zetten op het pad van het nastreven van de waarheid. Je zou op de startlijn moeten staan om de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan, niet op de startlijn van het reciteren van letters en doctrines. Je moet je concentreren op het binnengaan in de werkelijkheid van de waarheid, de waarheid in alle dingen zoeken en in praktijk brengen, in staat zijn om de waarheid in alle dingen in praktijk te brengen en het als vergelijking voor alles te gebruiken. Je zou moeten nadenken over hoe je de waarheid in praktijk kunt brengen, wat de principes van beoefening zijn en wat voor soort beoefening van de waarheid aan Gods vereisten zal voldoen en God tevreden zal stellen. Mensen beschikken echter over te weinig gestalte. Ze vragen altijd naar dingen die niets te maken hebben met het beoefenen van de waarheid, die niets te maken hebben met zelfkennis of een eerlijk persoon zijn. Is dat niet betreurenswaardig? Toont dat geen kleine gestalte? Sommige mensen accepteerden deze stap van Gods werk zodra Hij eraan begon, en zijn tot op de dag van vandaag gelovig geweest. Maar ze begrijpen nog steeds niet wat de realiteit van de waarheid is, of wat het beoefenen van de waarheid betekent. Sommigen zeggen: “Ik heb mijn familie en carrière opgegeven voor mijn geloof en heb nogal wat meegemaakt. Hoe kun je zeggen dat ik niet over realiteit van de waarheid beschik? Ik heb mijn familie achtergelaten – is dat geen realiteit? Ik heb mijn huwelijk achter mij gelaten – is dat geen realiteit? Is dat niet allemaal een uitdrukking van het in de praktijk brengen van de waarheid?” Aan de buitenkant hebben jullie de seculiere wereld en jullie familie opgegeven om in God te geloven. Maar betekent dat dat je de werkelijkheid van de waarheid bent binnengegaan? Betekent dit dat je een eerlijk persoon bent, iemand die zich aan God onderwerpt? Betekent dit dat jouw gezindheid is veranderd, of dat je iemand bent die de waarheid of de mensheid bezit? Dat doet het zeker niet. Deze uiterlijke acties van jou kunnen andere mensen aardig lijken, maar ze betekenen niet dat je de waarheid beoefent of je onderwerpt aan God, en ze betekenen zeker niet dat je de realiteit van de waarheid binnengaat. De opofferingen en lasten van mensen zijn te vervalst, en mensen worden allemaal beheerst door de intentie om zegeningen te ontvangen, ze zijn niet gezuiverd door beproevingen en loutering. Dat is de reden waarom zovelen nog steeds plichtsgetrouw zijn in hun taken en geen echte resultaten behalen; ze verstoren, storen, ondermijnen en veroorzaken zelfs allerlei problemen binnen het werk van de kerk. Ze denken niet na over berouw en blijven negativiteit verspreiden, leugens vertellen en de feiten verdraaien om hun eigen zaak te bepleiten, zelfs als de kerk ze verstoot. Sommige mensen geloven een decennium of twee, maar veroorzaken nog steeds allerlei problemen en doen allerlei soorten kwaad. Vervolgens worden ze uit de kerk verstoten of verdreven. Het feit dat ze zoveel vreselijke dingen kunnen doen, is voldoende bewijs dat ze een vreselijk karakter hebben, dat ze te kwaadaardig en sluw zijn, en dat ze helemaal niet argeloos, gehoorzaam of onderdanig zijn. Dit komt omdat ze er nooit veel om hebben gegeven de waarheid in praktijk te brengen en een eerlijk persoon te zijn. Ze zien geloof in God als een kwestie van: “Zolang ik mijn familie opgeef, mezelf uitput voor God, lijd en een prijs betaal, zou God mijn daden moeten herdenken en zou ik Zijn redding moeten ontvangen.” Dit is gewoon eigenaardigheid en wensdenken. Als je redding wilt ontvangen en echt voor God wilt komen, moet je eerst naar God komen door te zoeken: “Oh God, wat moet ik in de praktijk brengen? Wat is uw maatstaf voor het redden van mensen? Wat voor soort mensen redt u?” Dit is wat we vooral moeten zoeken en weten. Vestig jouw fundament op de waarheid, steek in alles moeite in de waarheid en de werkelijkheid, en dan zul je een persoon zijn die een fundament bezit, die het leven bezit. Als je je fundament vestigt op letters en doctrines, nooit enige waarheid in de praktijk brengt of moeite doet voor enige waarheid, dan zul je iemand zijn die nooit het leven bezit. Als we oefenen om een eerlijk persoon te zijn, hebben we het leven, de realiteit en de essentie van een eerlijk persoon. We hebben dan de praktijk en het gedrag van een eerlijk persoon, en die eerlijke kant van ons zal God in ieder geval vreugde brengen en Hij zal het goedkeuren. We maken echter nog vaak gebruik van leugens, bedrog en misleiding, wat moet worden gezuiverd. Daarom moeten we blijven zoeken en niet in een sleur vast blijven zitten. God wacht op ons en geeft ons een kans. Als je nooit plannen maakt om een eerlijk persoon te worden, als je er nooit naar zoekt hoe je eerlijk en vanuit het hart kunt spreken, hoe je dingen kunt doen zonder de vervalsing van kunstgrepen of bedrog, hoe je je moet gedragen als een eerlijk persoon, dan is er geen enkele manier waarop je kunt leven met een eerlijke menselijke gelijkenis of de realiteit van de waarheid van een eerlijk persoon kunt binnengaan. Als je de werkelijkheid van een bepaald aspect van de waarheid bent binnengegaan, dan heb je dat aspect van de waarheid verworven; als je die realiteit niet bezit, dan bezit je dat leven of die status niet. Als je wordt geconfronteerd met beproevingen en verleidingen, of wanneer je een opdracht ontvangt, zul je gemakkelijk struikelen en fouten maken als je helemaal geen werkelijkheid hebt; je zult geneigd zijn God te beledigen en Hem ongehoorzaam te zijn. Je zult jezelf niet kunnen helpen. Veel mensen vliegen met hun plichten uit de bocht, weigeren advies aan te nemen en blijven onverbeterlijk, waardoor het werk van de kerk ernstig wordt verstoord en de belangen van Gods huis ernstig worden geschaad. Deze mensen worden uiteindelijk verstoten of verdreven – dat is de onvermijdelijke uitkomst. Maar als je momenteel de waarheid beoefent om een eerlijk persoon te zijn, dan wordt je getuigenis van je ervaring als een eerlijk persoon door God goedgekeurd. Niemand kan dat van je afnemen, en niemand kan je van deze realiteit, van dit leven beroven. Sommige mensen vragen: “Ik ben al heel lang een eerlijk persoon. Kan ik dan weer een sluw persoon worden?” Als je jouw verdorven gezindheid hebt afgeworpen; als je de realiteit bezit van de waarheid om een eerlijk persoon te zijn; als je een menselijke gelijkenis naleeft en kunstgrepen, bedrog en de wereld van ongelovigen in je hart veracht, dan kun je niet meer onder de invloed van Satan komen te staan. Dit komt omdat je in staat bent te leven volgens Gods woorden; je leeft al in het licht. Veranderen van een sluw persoon in een eerlijke persoon is niet gemakkelijk. Terugkeren van een eerlijk persoon waar God echt behagen in schept naar een sluw persoon, zou onmogelijk zijn, zelfs nog moeilijker. Sommige mensen zeggen: “Ik heb meerdere jaren ervaring als eerlijk persoon. Ik vertel meestal de waarheid en ik ben redelijk eerlijk. Maar af en toe zeg ik iets dat onwaar, indirect of sluw is.” Dit is een veel gemakkelijker probleem om op te lossen. Zolang je je concentreert op het zoeken naar de waarheid en het streven naar de waarheid, hoef je je geen zorgen te maken dat je in de toekomst niet kunt veranderen. Je zult zeker blijven verbeteren. Net als een zaailing die in de aarde wordt geplant; als je hem op tijd water geeft en de zaailing dagelijks zonlicht heeft, hoef je je geen zorgen te maken of hij later vrucht zal dragen, en zal er zeker een oogst zijn in de herfst. Waar jullie je nu het meest zorgen over zouden moeten maken, is het volgende: Hebben jullie enige ervaring opgedaan in een eerlijk persoon zijn? Vertel je steeds minder leugens? Kun je zeggen dat je nu over het algemeen een eerlijk persoon bent? Dit zijn de belangrijkste vragen. Als iemand zegt: “Ik weet dat ik een bedrieglijk persoon ben, maar ik heb eerlijk zijn nooit in de praktijk gebracht”, dan ken je niets van de realiteit om een eerlijk persoon te zijn. Je moet hard werken, elk klein facet van jouw leven, al je verschillende gedragingen, alle wijzen waarop je bedrog pleegt en je behandeling van anderen voor dissectie naar voren brengen. Voordat je deze dingen ontleedt, voel je je misschien erg tevreden met jezelf, erg zelfvoldaan omdat je hebt gedaan wat je hebt gedaan. Maar als je ze eenmaal ontleedt en met Gods woorden hebt vergeleken, zul je geschokt zijn: “Ik wist niet dat ik zo gemeen, zo kwaadaardig en verraderlijk ben!” Je zult je ware zelf en je gebreken echt ontdekken en je bedrog erkennen. Als je niet aan dissectie doet, en jezelf voor altijd beschouwt als een eerlijk persoon, iemand die vrij is van bedrog, maar jezelf vervolgens nog steeds een bedrieglijk persoon noemt, dan zal je nooit veranderen. Als je die verachtelijke, kwade bedoelingen niet in jouw hart opgraaft, hoe zie je dan jouw lelijkheid en verdorvenheid? Als je niet nadenkt over jouw corrupte staten en deze niet ontleedt, zul je dan de waarheid zien over hoe in en in corrupt je bent? Zonder enig begrip van jouw verdorven gezindheid, zul je niet weten hoe je de waarheid moet zoeken om problemen op te lossen; je zult niet weten hoe je de waarheid moet nastreven en de realiteit kunt binnengaan volgens Gods vereisten. Dat is de ware betekenis achter de uitdrukking: “Je zult nooit de realiteit hebben als je de waarheid niet in praktijk brengt.”

Alles wat God zegt is de waarheid – elk laatste woord beschikt over de realiteit van de waarheid, en het is allemaal de realiteit van positieve dingen. Mensen hoeven alleen maar Gods woorden in hun dagelijks leven te brengen om ze in praktijk te brengen en binnen te gaan. Elk woord van God is gericht op wat de mensheid nodig heeft, en elk woord is bedoeld voor mensen om zichzelf mee te vergelijken. Deze woorden zijn niet bedoeld voor een terloopse glans, noch zijn ze bedoelt om bepaalde spirituele behoeften van jou te bevredigen, noch voor jou om lippendienst te bewijzen of om jouw behoeften te bevredigen door over letters en doctrines te praten. Elk woord van God bezit de realiteit van de waarheid. Als je Gods woorden niet in praktijk brengt, kun je de realiteit van de waarheid niet binnengaan; je zult altijd iemand zijn die geen verbinding heeft met de realiteit. Als je een eerlijk persoon zijn in de praktijk brengt, dan zul je over de realiteit beschikken om eerlijk te zijn en zul je in staat zijn om te leven als een eerlijk persoon, in plaats van alleen maar net te doen alsof. Je zult ook kunnen begrijpen wat voor soort persoon eerlijk is en wat voor soort persoon niet, en waarom God bedrieglijke mensen verafschuwt. Je zult écht begrijpen hoe belangrijk het is om een eerlijk persoon te zijn; je zult ervaren wat God voelt als Hij van mensen verlangt dat ze eerlijk zijn, en waarom Hij dat van mensen verlangt. Als je merkt dat je vol sluwheid bent, zul je jouw eigen bedrieglijkheid en valsheid haten. Je zult haten hoe schaamteloos je hebt geleefd door je bedrieglijke, valse gezindheid. Je zult dus graag willen veranderen. Zo zul je steeds meer voelen dat eerlijk zijn de enige manier is om met een normale menselijkheid en zinvol te leven. Je zult het gevoel hebben dat het ongelooflijk veelbetekenend is dat God van mensen eist dat ze eerlijk zijn. Je zult het gevoel hebben dat je alleen door dit te doen aan Gods wil kunt voldoen, dat alleen eerlijke mensen redding zullen verkrijgen en dat wat God zei volkomen juist is! Zeg me: Is Gods eis dat mensen eerlijk moeten zijn zinvol? (Ja, dat is het.) Vanaf nu zouden jullie dan de bedrieglijke en valse delen van jezelf moeten ontleden. Als je ze eenmaal hebt ontleed, zul je ontdekken dat achter al het bedrieglijke een intentie, een bepaald doel en menselijke lelijkheid schuilt. Je zult ontdekken dat dit bedrog de dwaasheid, het egoïsme en de verachtelijkheid van mensen onthult. Wanneer je dat ontdekt, zul je jouw ware gezicht zien, en wanneer je jouw ware gezicht ziet, zul je jezelf haten. Als je jezelf begint te haten, als je echt weet wat je écht bent, blijf je dan met jezelf pronken? Zul je altijd blijven opscheppen? Zul je altijd complimenten en lof van anderen willen krijgen? Zul je nog steeds zeggen dat Gods eisen te hoog zijn, dat het niet nodig is? Zo gedraag je je niet en zulke dingen zeg je niet. Je zult het eens zijn met wat God zegt, en “Amen” zeggen. Je zult met jouw hart en verstand overtuigd zijn, en met je ogen. Wanneer dit gebeurt, betekent dit dat je bent begonnen met het beoefenen van Gods woorden, dat je de werkelijkheid bent binnengegaan en dat je resultaten begint te zien. Hoe meer je Gods woorden in praktijk brengt, hoe meer je zult voelen hoe nauwkeurig en hoe noodzakelijk ze zijn. Als je ze niet in de praktijk zou brengen, maar gewoon door zou kletsen en zeggen: “Oh, ik ben oneerlijk, ik ben bedrieglijk,” dan zou je net zo bedrieglijk blijven als altijd wanneer je met een situatie wordt geconfronteerd. Je zou blijven denken dat dat niet telt als bedrog, maar als eerlijkheid, en dat je er zo vanaf bent. De volgende keer dat er iets opduikt, speel je weer spelletjes. Je zou indirect en bedrieglijk zijn en niets anders vertellen dan leugens. Achteraf zou je je afvragen: “Was ik weer oneerlijk en bedrieglijk? Loog ik weer? Volgens mij telt dat niet.” Je zou voor God komen en bidden: “God, u ziet hoe ik altijd spelletjes speel, en oneerlijk en bedrieglijk ben. Vergeef me alstublieft. Ik zal mij de volgende keer niet zo gedragen, en als ik dat wel doe, straf me dan alstublieft.” Je noemt deze kwestie terloops en verdoezelt het. Wat voor soort persoon zou dit doen? Het is iemand die niet van de waarheid houdt en niet bereid is deze in praktijk te brengen. Je hebt mogelijk enigszins een prijs betaald of enige tijd besteed aan het vervullen van jouw plicht, het dienen van God of het luisteren naar preken. Je hebt misschien ook wat werkuren opgeofferd en wat minder geld verdiend. Maar in feite heb je de waarheid in de verste verte niet in praktijk gebracht, en heb je de kwestie van het beoefenen van de waarheid niet serieus genomen. Je bent oppervlakkig en onzorgvuldig geweest en het veronachtzaamt. Als je alleen doet alsof je de waarheid beoefent, bewijst dat dat je houding ten opzichte van de waarheid er niet een van liefde is. Je bent iemand die niet bereid is de waarheid in praktijk te brengen; je bent ver verwijderd van de waarheid en hebt er genoeg van. Je gelooft om zegeningen te verkrijgen, en de enige reden waarom je niet van God bent weggelopen, is omdat je bang bent om gestraft te worden. Dus modder je door in je geloof, wil je de woorden en letters van de leer prediken om jezelf er goed uit te laten komen, leer je wat spirituele woordenschat en enkele populaire hymnen, leer je wat slogans om over de waarheid te communiceren en populaire steekwoorden die verband houden met je geloof. Je tuigt jezelf op als spiritueel persoon, denkend dat je iemand bent die voldoet aan Gods wil en het waard is om door Hem gebruikt te worden. Je wordt zelfgenoegzaam en vergeet jezelf. Je wordt opgeslokt en voor de gek gehouden door dit oppervlakkige imago, dit hypocriete gedrag. Je wordt hierdoor voor de gek gehouden totdat je sterft, en hoewel je denkt dat je naar de hemel zult opstijgen, zul je in feite afdalen naar de hel. Welke betekenis heeft dat soort geloof? Er is niets waarachtig in dit zogenaamde ‘geloof’ van jou. Je hebt hoogstens erkend dat er een God is, maar je bent nog niets van de realiteit van de waarheid binnengegaan. Dus uiteindelijk zal jouw uitkomst hetzelfde zijn als die van ongelovigen – je gaat naar de hel, zonder goede uitkomst. God zegt: “Dat is omdat ik niet om heldere, weelderige bloemen vraag, maar om overvloedig fruit.” Het maakt niet uit hoeveel bloemen je hebt of hoe mooi ze ook zijn, God wil ze niet. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt hoe aardig je spreekt of in welke mate je je lijkt uit te putten, bijdraagt of jezelf opoffert, dit is niet waar God vreugde in schept. God kijkt alleen naar hoeveel waarheid je daadwerkelijk hebt begrepen en in praktijk hebt gebracht, hoeveel van de realiteit van de waarheid in Gods woorden je hebt nageleefd, of er een echte verandering in je levensgezindheid heeft plaatsgevonden, hoeveel oprechte ervaring en getuigenis die je hebt, hoeveel goede daden je hebt voorbereid, hoeveel je hebt gedaan om aan Gods wil te voldoen en of je jouw plicht naar behoren hebt vervuld. Dat zijn de dingen waar God naar kijkt. Als mensen God niet begrijpen en Zijn wil niet kennen, interpreteren ze die altijd verkeerd en presenteren ze aan Hem wat oppervlakkige dingen als een manier om met Hem te vereffenen. Ze zeggen: “God, ik ben al vele jaren een gelovige. Ik heb overal gereisd, het evangelie gepredikt en zoveel mensen bekeerd. Ik kan verschillende passages van uw woorden reciteren en nogal wat hymnen zingen. Als er iets groots of moeilijks gebeurt, vast en bid ik altijd, en lees ik altijd uw woorden. Dan moet ik mij toch wel conformeren aan uw wil?” Dan zegt God tegen hen: “Ben je nu een eerlijk persoon? Is jouw bedrieglijke gestalte veranderd? Heb je ooit een prijs betaald om een eerlijk mens te worden? Heb je ooit alle bedrieglijke dingen die je hebt gedaan, alle manieren waarop je bedrog hebt getoond, aan mij voorgelegd en aan het licht gebracht? Ben je minder oneerlijk tegen mij? Herken je het wanneer je valse verklaringen hebt afgelegd of loze beloften aan mij doet, of aardige dingen zegt om mij voor de gek te houden? Heb je deze dingen losgelaten?” Als je daarover nadenkt en merkt dat je deze dingen helemaal niet hebt losgelaten, zul je stomverbaasd achterblijven. Je zult worden gewaarschuwd voor het feit dat je niet over een manier beschikt om rekeningen voor God te vereffenen. Ik leg jullie verdorven staat bloot zodat jullie jezelf kunnen leren kennen; Ik praat zoveel zodat jullie de waarheid in praktijk kunnen brengen en de realiteit kunnen betreden. Geen woorden, geen communicatie of waarheden zijn voor mensen om willekeurig te reciteren; ze moeten in praktijk worden gebracht. Waarom word je altijd verteld om de waarheid te accepteren en in praktijk te brengen? Dat is omdat alleen de waarheid jullie corruptie kan zuiveren en jullie kijk op het leven en jullie waarden kan veranderen, en alleen de waarheid iemands leven kan worden. Wanneer je de waarheid accepteert, moet je deze ook in praktijk brengen om ervoor te zorgen dat het jouw leven wordt. Als jij gelooft dat je de waarheid begrijpt, maar deze niet in praktijk hebt gebracht, en het jouw leven niet is geworden, dan kun je onmogelijk veranderen. Aangezien je de waarheid niet hebt geaccepteerd, is er geen manier voor jouw verdorven gezindheid om gereinigd te worden. Als je de waarheid niet in praktijk brengt, zul je niet veranderen. Tot slot, als de waarheid geen wortel heeft geschoten in jouw hart en het niet jouw leven is geworden, dan zal jouw lot en uitkomst worden beslist als jouw tijd als gelovige ten einde loopt. Voelen jullie in het licht van deze communicatie enige urgentie om de waarheid in praktijk te brengen? Wacht niet drie jaar, vijf jaar of langer om het dan pas te beoefenen. Er bestaat niet zoiets als te vroeg of te laat zijn als het gaat om het beoefenen van de waarheid; als je het snel oefent, verander je snel, en als je het later oefent, verander je later. Als je jouw kans op het werk van de Heilige Geest en Gods vervolmaking van de mensheid mist, loop je gevaar wanneer de grote rampen komen. Als dan Gods werk om de mensheid te redden ten einde is, zijn er helemaal geen kansen meer. Als je, nadat je jouw kans hebt verspeeld, zegt: “Ik heb er toen geen moeite voor gedaan, maar ik zal dit nu gaan oefenen,” zal het te laat zijn en is het onwaarschijnlijk dat je door God zult worden vervolmaakt. Dat komt omdat de Heilige Geest niet meer zal werken, en je begrip van alle dingen, van alle waarheden, zal erg oppervlakkig zijn. Er doen zich nu allerlei situaties voor, en door te communiceren over de waarheid, groeit jullie geloof en zijn jullie meer vastberaden om God te volgen. Als er een tijdje geen situaties zouden zijn, zouden jullie zeker negatief en ongedisciplineerd worden en steeds verder van God afdrijven. Je zou net als degenen in de religieuze wereld worden, en alleen maar de realisatie van bijeenkomsten en religieuze ceremonies observeren, volkomen zonder de realiteit van de waarheid. Wat hebben jullie er dan aan om op je borst te slaan en te jammeren?

Vertel me, is het vermoeiend om naast bedrieglijke mensen te leven? (Ja, dat is het.) Zijn ze ook niet uitgeput? In feite zijn ze ook moe, maar ze voelen hun vermoeidheid niet. Dit komt omdat bedrieglijke mensen en eerlijke mensen verschillend zijn: Eerlijke mensen zijn eenvoudiger. Hun gedachten zijn niet zo ingewikkeld en ze zeggen wat ze denken. Bedrieglijke mensen daarentegen draaien er altijd omheen als ze spreken. Ze zeggen niets direct – in plaats daarvan spelen ze altijd bedrieglijke spelletjes en verdoezelen ze hun leugens. Ze oefenen altijd hun geest, denken altijd na, bang dat als ze ook maar enigszins nalatig zijn, ze iets zullen laten ontglippen. In hoeverre spelen sommige mensen bedrieglijke spelletjes? Het maakt niet uit met wie ze omgaan, ze proberen altijd te zien wie meer berekenend is, wie slimmer is, wie aan de top staat, en uiteindelijk wordt hun competitiviteit een neurose. Ze kunnen 's nachts niet slapen, maar voelen geen pijn en denken zelfs dat dit normaal is. Zijn ze dan geen levende demonen geworden? Wanneer God mensen redt, staat Hij hen toe Satans invloed en hun verdorven gezindheid af te werpen, eerlijke mensen te worden en naar Zijn woorden te leven. Leven als een eerlijk persoon is bevrijdend en veel minder pijnlijk. Het is het gelukkigste leven. Eerlijke mensen zijn eenvoudiger. Ze zeggen wat er in hun hart leeft en wat ze denken. In hun woorden en daden volgen ze hun geweten en verstand. Ze zijn bereid naar de waarheid te streven en brengen die in praktijk als ze die begrijpen. Als ze een zaak niet kunnen doorzien, zijn ze bereid de waarheid te zoeken, en dan doen ze wat daarmee in overeenstemming is. Ze zoeken overal en in alles Gods wil en volgen die dan in hun daden. Er zijn misschien wel een aantal gebieden waarop ze dwaas zijn en zichzelf moeten toerusten met de principes van de waarheid, en dit vereist dat ze voortdurend groeien. Op deze manier ervaren betekent dat ze eerlijke, wijze mensen kunnen worden en zich geheel aan Gods wil kunnen conformeren. Maar bedrieglijke mensen zijn niet zo. Ze leven volgens satanische gezindheden, demonstreren hun verdorvenheid, maar zijn bang dat anderen daarbij iets vinden om tegen hen te gebruiken. Dus gebruiken ze valse en bedrieglijke trucs als reactie. Ze zijn bang voor een tijd waarin alles zal worden onthuld, dus gebruiken ze alle mogelijke middelen om leugens te verzinnen en te verdoezelen, en als er een discrepantie ontstaat, vertellen ze nog meer leugens om dit op te vullen. Altijd liegen en hun leugens verbergen – is dat geen uitputtende manier van leven? Ze pijnigen altijd hun hersens om leugens te bedenken en die te verdoezelen. Het is gewoon te vermoeiend. Dat is de reden waarom bedrieglijke mensen, die hun dagen doorbrengen met het bedenken van leugens en deze verdoezelen, zulke uitputtende en pijnlijke levens hebben! Dat geldt echter niet voor eerlijke mensen. Als eerlijk persoon heb je niet zoveel om rekening mee te houden als je spreekt en handelt. In de meeste gevallen kan een eerlijk persoon gewoon de waarheid spreken. Alleen wanneer een specifieke kwestie hun belangen raakt, laten ze hun verstand harder werken; ze liegen misschien een beetje om hun belangen te beschermen, om hun ijdelheid en trots te behouden. Dat soort leugens zijn beperkt, dus spreken en handelen is voor eerlijke mensen niet zo vermoeiend. De bedoelingen van bedrieglijke mensen zijn veel gecompliceerder dan die van eerlijke mensen. Hun overwegingen zijn te veelzijdig: Ze moeten rekening houden met hun prestige, hun reputatie, winst en status; en ze moeten hun belangen beschermen, en dit alles zonder anderen gebreken te laten zien of het spel weg te geven, dus moeten ze hun hersens pijnigen om met leugens te komen. Bovendien hebben bedrieglijke mensen grote, buitensporige verlangens en zijn ze veeleisend. Ze moeten manieren bedenken om hun doelen te bereiken, dus moeten ze doorgaan met liegen en bedriegen, en naarmate ze meer leugens vertellen, moeten ze meer leugens verbergen. Daarom is het leven van een bedrieglijk persoon zoveel uitputtender en pijnlijker dan dat van een eerlijk persoon. Sommige mensen zijn relatief eerlijk. Als ze de waarheid kunnen nastreven, over zichzelf kunnen nadenken ongeacht de leugens die ze hebben verteld, het bedrog kunnen herkennen waar ze zich mee bezig hebben gehouden, wat het ook was, het in het licht van Gods woorden kunnen bekijken om het te ontleden en te begrijpen, en het vervolgens te veranderen, dan zullen ze zich in niet meer dan een paar jaar van veel van hun leugens en bedrog kunnen ontdoen. Ze zullen dan een persoon zijn geworden die in wezen eerlijk is. Door zo te leven zijn ze niet alleen vrij van veel pijn en uitputting, het brengt hen ook vrede en geluk. In veel zaken zullen ze vrij zijn van de dwang van prestige, winst, status, ijdelheid en trots, en zullen ze van nature een vrij en bevrijd leven leiden. Bedrieglijke mensen hebben echter altijd bijbedoelingen met hun spreken en daden. Ze verzinnen allerlei leugens om anderen te misleiden, en zodra ze worden ontmaskerd, bedenken ze manieren om hun leugens te verdoezelen. Gekweld op verschillende wijzen, voelen ook zij dat hun leven uitputtend is. Het is voor hen vermoeiend genoeg om in elke situatie die ze tegenkomen zoveel leugens te vertellen, en om die leugens vervolgens te moeten verdoezelen, is nog veel vermoeiender. Alles wat ze zeggen is bedoeld om een doel te bereiken, dus besteden ze veel mentale energie aan elk woord dat ze uitspreken. En als ze klaar zijn met praten, zijn ze bang dat je ze doorziet, dus moeten ze ook hun hersens pijnigen om hun leugens te verbergen, hardnekkig dingen aan je uitleggen, proberen je te overtuigen dat ze niet liegen of bedriegen, dat ze een goed mens zijn. Bedrieglijke mensen zijn geneigd deze dingen te doen. Als twee bedrieglijke mensen samen zijn, is er zeker sprake van intriges, conflicten en plannen. Het gekibbel zal nooit eindigen, wat resulteert in een diepere en diepere haat, en ze zullen aartsvijanden worden. Als je een eerlijk persoon bent en samen bent met een bedrieglijk persoon, zul je zeker van deze gedragingen walgen. Als ze hier en daar gewoon zo handelen, zul je zeggen dat iedereen een corrupte gezindheid heeft en dat zulke dingen moeilijk te vermijden zijn. Maar als ze zich de hele tijd zo gedragen, zul je bijzonder misselijk worden en walgen van deze methoden; je zult walgen van die kant van hen en van hun intenties. Als je er zo van walgt, kun je ze verachten en afwijzen. Dit is heel normaal. Er kan niet met hen worden omgegaan, tenzij ze zich bekeren en enige verandering tonen.

Wat zeggen jullie? Is het leven niet uitputtend voor bedrieglijke mensen? Ze vertellen de hele tijd leugens, en vervolgens nog meer leugens om ze te verdoezelen en houden zich bezig met bedrog. Ze roepen deze uitputting over zichzelf op. Ze weten dat op zo’n manier leven uitputtend is, dus waarom zouden ze nog steeds bedrieglijk en niet eerlijk willen zijn? Hebben jullie over deze vraag wel eens nagedacht? Dit is een gevolg van het feit dat mensen voor de gek worden gehouden door hun satanische aard; het weerhoudt hen ervan zich van dit soort leven te ontdoen. Mensen zijn bereid om te accepteren dat ze zo voor de gek worden gehouden en hierin te leven; zij willen de waarheid niet beoefenen en het pad van het licht niet bewandelen. Je denkt dat op zo’n manier leven uitputtend is en dat het onnodig is om op die manier te werk te gaan – maar bedrieglijke mensen vinden het absoluut noodzakelijk Ze denken dat ze zich vernederd zouden voelen als ze dat niet zouden doen, dat het hun imago, hun reputatie en hun belangen zou schaden, dat ze te veel zouden verliezen. Zij koesteren deze dingen, zij koesteren hun eigen imago, reputatie en status. Dit is het ware gezicht van mensen die de waarheid niet liefhebben. Kortom, wanneer mensen niet eerlijk willen zijn of de waarheid in praktijk willen brengen, komt dat omdat zij de waarheid niet liefhebben. In hun hart koesteren ze zaken als reputatie en status, ze willen wereldse trends volgen en onder de invloed van Satan leven. Dit is een probleem van hun aard. Vandaag de dag zijn er mensen die al jaren in God geloven, die vele preken hebben gehoord en weten wat het geloof in God inhoudt. Maar ze brengen de waarheid nog steeds niet in praktijk, en zijn geheel niet veranderd. Waarom is dat zo? Dat is omdat zij de waarheid niet liefhebben. Zelfs als zij een beetje van de waarheid begrijpen, kunnen zij die nog steeds niet in praktijk brengen Voor zulke mensen zal het voor niets zijn, hoeveel jaar ze ook in God geloven. Kunnen mensen die de waarheid niet liefhebben gered worden? Het is absoluut onmogelijk. De waarheid niet liefhebben is een probleem met iemands hart, met iemands aard. Dat kan niet worden opgelost. Of iemand gered kan worden in zijn geloof, hangt vooral af van het feit of hij de waarheid liefheeft of niet. Alleen degenen die van de waarheid houden, kunnen de waarheid accepteren; alleen zij kunnen ontberingen ondergaan en een prijs betalen ter wille van de waarheid, en alleen zij kunnen tot God bidden en op Hem vertrouwen. Alleen zij kunnen de waarheid zoeken en nadenken en zichzelf kennen door hun ervaringen, de moed hebben om het vlees te verzaken en de waarheid in praktijk te brengen, en onderwerping aan God te bereiken. Alleen zij die van de waarheid houden, kunnen haar op deze manier nastreven, het pad van verlossing bewandelen en Gods goedkeuring verkrijgen. Er is geen andere weg dan deze. Het is erg moeilijk voor degenen die niet van de waarheid houden om het te accepteren. Dit komt omdat ze van nature de waarheid beu zijn en er een hekel aan hebben. Als ze wilden stoppen met het zich tegen God verzetten en geen kwaad meer willen doen, zou het heel moeilijk voor ze zijn om dat te doen, omdat ze van Satan zijn en ze al duivels en vijanden van God zijn geworden. God redt de mensheid, Hij redt geen duivels of Satan. Sommige mensen stellen vragen als: “Ik begrijp de waarheid echt. Ik kan het alleen niet in praktijk brengen. Wat moet ik doen?” Dit is niet iemand die van de waarheid houdt. Als iemand de waarheid niet liefheeft, kan hij, zelfs als hij de waarheid begrijpt, deze niet in praktijk brengen omdat hij daar in wezen niet toe bereid is en de waarheid niet prettig vindt. Zo’n persoon kan niet gered worden. Sommige mensen zeggen: “Ik denk dat je veel verliest als je een eerlijk persoon bent, dus wil ik dat niet zijn. Bedrieglijke mensen verliezen nooit; ze profiteren zelfs van misbruik maken van anderen. Dus ben ik liever een bedrieglijk mens. Ik ben niet bereid om anderen te vertellen over mijn privézaken, om mij te kunnen doorzien en begrijpen. Mijn lot moet in mijn eigen handen liggen.” Probeer dat maar en zie wat er gebeurt. Kijk maar wat voor soort uitkomst dat voor jou oplevert; kijk maar wie er naar de hel gaat en wie er uiteindelijk wordt gestraft.

Zijn jullie bereid om eerlijk te zijn? Wat zijn jullie van plan na het horen van deze communicaties? Waar begin je het eerst mee? (Ik begin met niet liegen.) Dit is inderdaad de juiste manier om het in praktijk te brengen, maar niet liegen is niet eenvoudig. Achter de leugens van mensen liggen vaak achterliggende bedoelingen, maar sommige leugens hebben geen intenties, noch zijn ze opzettelijk gepland. De leugens komen als vanzelf. Zulke leugens zijn gemakkelijk op te lossen; het zijn de leugens met achterliggende bedoelingen die moeilijk aan te pakken zijn. Dit komt omdat deze intenties voortkomen uit iemands aard en Satans bedrog vertegenwoordigen, en het zijn intenties die mensen opzettelijk kiezen. Als iemand niet van de waarheid houdt, dan zullen ze het vlees niet kunnen verzaken. Dus moeten ze tot God bidden en op Hem vertrouwen, en de waarheid zoeken om dit probleem op te lossen. Maar liegen kan niet direct worden opgelost. Er kan sprake zijn van tijdelijke terugval, en dat kan zelfs meermaals gebeuren. Dit is normaal, en als je maar iedere leugen die je vertelt probeert op te lossen, en dit volhoudt, dan komt de dag dat je niet meer liegt. Het tegengaan van liegen is een langdurige strijd: Als je liegt, reflecteer er dan over en bid tot God. Wanneer je nogmaals liegt, reflecteer er dan nogmaals over en bid weer tot God. Des te meer je tot God bidt, des te meer je jouw corrupte gezindheid zult haten, en des te meer je de waarheid in praktijk zult brengen en naleven. Dan ben je sterk genoeg om niet meer te liegen. Na een tijd van dergelijke ervaring en beoefening, kun je zien dat je veel minder liegt, dat je met veel meer gemak leeft en dat je niet meer hoeft te liegen en je leugens hoeft te verdoezelen. Hoewel je misschien niet veel van dag tot dag spreekt, zal elke zin uit het hart komen en waarachtig zijn, met heel weinig leugens. Hoe zal het voelen om zo te leven? Zal dat niet bevrijdend zijn? Je verdorven gezindheid zal je niet beheersen en je zult er niet door gebonden zijn, en je zult in ieder geval de resultaten gaan zien van een eerlijk persoon zijn. Natuurlijk, als je met bijzondere omstandigheden hebt te maken, kun je soms een klein leugentje laten ontglippen. Er kunnen momenten zijn dat je gevaar loopt of problemen ondervindt, of jouw eigen veiligheid wilt garanderen, en op die momenten kan liegen niet worden verholpen. Toch moet je erover nadenken, het begrijpen en het probleem oplossen. Je moet tot God bidden en zeggen: “Er zijn nog steeds leugens en bedrog in mij. Moge God me voor eens en voor altijd redden van mijn verdorven gezindheid.” Wanneer iemand opzettelijk wijsheid uitoefent, telt dat niet als een openbaring van verdorvenheid. Dit is wat men moet ervaren om een eerlijk mens te zijn. Op deze manier worden jouw leugens steeds minder in aantal. Vandaag vertel je tien leugens, morgen misschien negen, en overmorgen acht. Later vertel je er maar twee of drie. Je zult steeds meer de waarheid vertellen, en je praktijk om een eerlijk persoon te zijn zal steeds dichter bij Gods wil, Zijn vereisten en Zijn normen komen – en wat zal dat goed zijn! Om eerlijk te zijn, moet je een pad voor ogen hebben en een doel hebben. Los eerst het probleem van het vertellen van leugens op. Je moet de essentie kennen achter het vertellen van deze leugens. Je moet ook ontleden welke bedoelingen en motieven je ertoe aanzetten deze leugens te verkondigen, waarom je zulke intenties hebt en wat hun essentie is. Als je al deze kwesties hebt opgehelderd, heb je het probleem van liegen grondig doorzien, en als jou iets overkomt, kun je oefenen met deze principes. Als je doorgaat met dergelijke beoefening en ervaring, dan zul je zeker resultaten zien. Op een dag zul je zeggen: “Het is gemakkelijk om eerlijk te zijn. Bedrieglijk zijn is zo vermoeiend! Ik wil geen bedrieglijk persoon meer zijn, altijd moeten nadenken over welke leugens ik moet vertellen en hoe ik mijn leugens kan verdoezelen. Het is alsof je een persoon bent met een psychische aandoening, die in tegenstrijdigheden spreekt – iemand die het niet verdient om ‘mens’ genoemd te worden! Dat soort leven is zo vermoeiend, en zo wil ik niet meer leven!” Dan zul je de hoop hebben om echt eerlijk te zijn, en het zal bewijzen dat je vooruitgang begint te boeken in de richting van een eerlijk persoon. Dit is een doorbraak. Natuurlijk kunnen er sommigen van jullie zijn die, wanneer je begint met de beoefening ervan, gekrenkt zullen zijn na het spreken van eerlijke woorden en het jezelf blootgeven. Je gezicht zal rood worden, je zult je schamen en je zult bang zijn voor het uitlachen door anderen. Wat moet je dan doen? Toch moet je tot God bidden en vragen of Hij je kracht wil geven. Je zegt: “Oh God, ik wil een eerlijk persoon zijn, maar ik ben bang dat mensen me zullen uitlachen als ik de waarheid spreek. Ik vraag u mij te redden uit de dwang van mijn satanische gezindheid; laat me leven door uw woorden, om bevrijd te zijn.” Als je op deze manier bidt, zal er steeds meer helderheid in je hart zijn en zul je tegen jezelf zeggen: “Het is goed om dit in praktijk te brengen. Vandaag heb ik de waarheid beoefend. Eindelijk ben ik eens een eerlijk mens geweest.” Als je zo bidt, zal God jou verlichten. Hij zal in je hart werken en je ontroeren, zodat je kunt waarderen hoe het voelt om een eerlijk mens te zijn. Zo moet de waarheid in praktijk worden gebracht. Helemaal aan het begin heb je geen pad, maar door de waarheid te zoeken zul je een pad vinden. Wanneer mensen op zoek gaan naar de waarheid, hebben ze niet noodzakelijkerwijs geloof. Geen pad hebben is moeilijk voor mensen, maar als ze eenmaal de waarheid begrijpen en over een pad van beoefening beschikken, scheppen hun harten er plezier in. Als ze in staat zijn de waarheid in praktijk te brengen en volgens principes te handelen, zal hun hart troost vinden en zullen ze vrijheid en bevrijding verkrijgen. Als je enige ware kennis van God hebt, zul je alle dingen in deze wereld duidelijk kunnen zien; je hart zal verlicht worden en je zult over een pad beschikken. Dan zul je volledige bevrijding en vrijheid verkrijgen. Nu zullen jullie begrijpen wat het betekent om de waarheid in praktijk te brengen, God tevreden te stellen en een echt persoon te zijn; en hierin zullen jullie op de goede weg zijn in jullie geloof in God.
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Alleen door het begrijpen van de waarheid kan men Gods daden kennen

God heeft soevereiniteit over het lot van de hele mensheid en over alles in het universum. Welk feit zien mensen omtrent Gods soevereiniteit? Dat God soeverein heerst over alles en alle dingen orkestreert, hoe groot de wereld of hoe uitgestrekt het universum ook is, van macroscopisch tot microscopisch. Wat de wensen, ambities en eisen van de mens ook zijn en in welke richting hij ook geneigd is om zich te ontwikkelen, vanuit het standpunt van God worden Zijn soevereiniteit en orkestraties totaal niet door deze dingen beïnvloed. Wat is het principe volgens welk God soeverein heerst over alle dingen en alle dingen orkestreert? Waarop is het gebaseerd? Wat is Gods doel met dit alles? Waar draait het om? (Het draait om Gods managementplan.) Dat antwoord is juist; alles wat God doet draait om Zijn managementplan. Deze woorden zijn een beetje verwarrend, maar ze hebben een diepere connotatie. Daarmee bedoel ik dat al het werk dat God doet niet wordt beïnvloed door de wensen van de mens. Gods soevereiniteit en orkestraties; de manier waarop Hij landen, volkeren en etnische groepen orkestreert; of de dingen die Hij regelt om te gebeuren in enig bepaald tijdperk worden niet beïnvloed door de wensen van de mens. God wordt niet beperkt door tijd, ruimte, geografie of mensen. Alles wat Hij doet wordt precies volgens Zijn plan uitgevoerd en geen mens kan het hinderen of verstoren. Of je nu bereid bent of niet, en wat de subjectieve wensen van de mensheid of een bepaalde etnische groep ook zijn, geen mens of ding is in staat om te verstoren, vernietigen of beïnvloeden wat God besloten heeft om te doen. Wat hebben jullie hieruit geleerd? (We hebben geleerd over Gods gezag.) Dit is Gods gezag. Vanaf het moment dat God voor het eerst menselijke wezens schiep tot toen ze stap voor stap vooruitgingen, heeft de mensheid Gods uitverkorenen omvat en ongelovigen en mensen die vijandig staan tegenover God. God beschouwt al deze soorten mensen als menselijk, maar is er een verschil in hoe God deze verschillende soorten mensen behandelt? Leidt God Zijn uitverkorenen op een bijzondere manier? (Ja, dat doet Hij.) God behandelt Zijn uitverkorenen anders dan andere mensen. Maar onder Gods uitverkorenen kunnen sommigen Hem volgen en gehoorzamen en zijn sommigen ongehoorzaam en verzetten zich tegen Hem. Hoe behandelt God ze dan? Hoe beschouwt God hun houding tegenover Hem? (God is genadig en liefhebbend voor degenen die Hem gehoorzamen, maar als mensen ongehoorzaam zijn of zich tegen Hem verzetten, laat Hij Zijn rechtvaardige gezindheid op ze neerkomen.) Dat klopt. Al denk je dat je een van Gods uitverkorenen of een van Zijn volgelingen bent, of dat je op een of andere manier hebt bijgedragen aan het werk van Gods huis, vanuit Gods standpunt gezien kijkt Hij niet naar deze uiterlijke dingen. God heeft een rechtvaardige gezindheid en is principieel in Zijn behandeling van mensen: wie geoordeeld moeten worden, worden geoordeeld; wie gestraft moeten worden, worden gestraft; en wie vernietigd moeten worden, worden vernietigd. Wat vinden jullie bijvoorbeeld van het feit dat de Joden uit Judea werden verdreven en dat het evangelie van het koninkrijk van de hemel van de Heer Jezus werd verspreid onder de niet-Joden? Volgens de noties en waandenkbeelden van mensen en volgens het judaïsme, zijn alleen de Joden Gods uitverkoren volk. Ze zijn Gods dierbare kinderen en de mensen waaraan God het meest gehecht is; ze zijn Zijn oogappel. Volgens wat de mensen zeggen zijn de Joden Zijn meest geliefde kinderen en iemand moet zijn lievelingskind vertroetelen en beschermen en op geen enkele manier gekwetst of onrechtvaardig behandeld laten worden. Waar de Joden ook om bidden, mensen denken dat God het ze zal gunnen en ze meer zal schenken dan wat ze hebben gevraagd of zich hebben voorgesteld. Maar is dat wat God deed? (Nee, dat is het niet.) Wat deed God dan? Omdat de Joden de Heer Jezus aan het kruis nagelden, werd God erg kwaad en liet Hij de Romeinen legers sturen om Judea te veroveren en de Joden uit hun land te verdrijven. Het was een enorme slachting en bloedbad, talloze mensen stierven en het bloed stroomde als rivieren. Veel Joden overleefden het alleen door naar verschillende landen over de hele wereld te vluchten. Welke essentie zien jullie op grond van deze feiten in Gods gezindheid? (Dat Gods rechtvaardige gezindheid geen belediging duldt.) Laten we om te beginnen niet praten over Gods gezindheid, laten we eerst mensen als voorbeeld nemen. Als mensen in het echte leven een kind hebben waar ze veel van houden en willen dat het kind hun bezit en alles wat ze hebben erft, wat doen ze dan? Enerzijds zullen ze streng zijn, zodat hij volwaardig zal opgroeien en de mantel van zijn ouders kan overnemen. Maar ze zullen hem bovenal beschermen en zorgen dat hij geen kwaad of gevaar op zijn weg vindt. Het doel hiervan is dat het kind kan leven en alles wat zijn ouders hebben kan erven. Wat motiveert mensen om dit alles te doen? Behandelen mensen kinderen waar ze niet van houden of vreemdelingen op dezelfde manier? Gedragen ze zich op dezelfde manier? (Nee, dat doen ze niet.) Het is duidelijk dat alles wat mensen doen voor het kind waar ze het meest van houden wordt gemotiveerd door egoïsme, emotie en persoonlijk verlangen; die dingen horen bij de essentie van de menselijke natuur. Is er waarheid in de emoties en het egoïsme van mensen? Is er eerlijkheid? (Nee, die is er niet.) Dat is hoe de mensheid zich manifesteert. Maar kijk naar de dingen die God deed – God wilde dat Zijn uitverkoren volk, de Joden, het evangelie verspreidde van Judea naar alle niet-Joodse volkeren over de hele wereld – in Azië, Europa, Afrika en Amerika. Hoe moesten ze het verspreiden? God gebruikte een methode waarbij buitenlandse indringers Joodse landen aanvielen en bezetten, de Joden die er woonden verdreven, de mensen die nieuws over Jezus de Redder verspreidden, en zorgden dat ze hun thuisland verloren om nooit meer terug te keren. Toen vestigden de Joden zich in verschillende hoeken van de wereld, waar ze overleefden en het evangelie van Jezus de Redder begonnen te verspreiden tot het geleidelijk aan elk land ter wereld en alle uithoeken van de aarde bereikte. Dit bewijst een feit: dat Gods werk heel praktisch is. Waarin manifesteert zich dat in de eerste plaats? In het feit dat God een heel speciale en ongebruikelijke methode gebruikte om de Israëlieten naar al die verschillende landen te sturen en het evangelie van de Heer Jezus te verspreiden. Als Hij de Israëlieten had laten besluiten om naar elk land te gaan, het evangelie te verspreiden en van God te getuigen, hadden ze zich er niet toe kunnen brengen om hun families en het land van hun voorouders te verlaten. Het is alsof God ze een schop gaf om ze op weg te helpen, zodat ze erop uit konden trekken om het evangelie van de Heer Jezus te verspreiden. Dat is de prijs die God betaalde voor het evangelie van het koninkrijk van de hemel; Hij onderwierp Zijn uitverkoren volk aan oorlog, slachtingen en verbanning. De Joden werden gedwongen om zonder thuis over de aarde te zwerven en het evangelie te verspreiden in elk land. In de ogen van de mens zijn deze methoden te gevoelloos, maar kan Gods essentie worden beschreven als ‘gevoelloos’? Natuurlijk niet, want die is niet gevoelloos. Dat komt doordat er geen egoïsme of emotie is in Gods gezindheid en essentie; Hij deed alles voor de vooruitgang van de hele mensheid, zodat de volgende stap van de vooruitgang van de mensheid zou slagen en zich zou materialiseren in volledige overeenstemming met de stappen van Gods managementplan. En dus moest God dit doen; er was geen andere manier. De stappen van Gods werk waren al tot dit punt gevorderd en Zijn handelen had voor snelle en goede resultaten gezorgd, dus ze waren volkomen gepast. Als we naar Gods essentie kijken kon alleen God dit doen, geen andere land of ras zou dit kunnen. Gods gezindheid is rechtvaardig. Als we naar Gods houding tegenover de Joden kijken, zou dit Gods uitverkorenen nu enige verlichting moeten bieden. De mens werd door God geschapen, en God heeft liefde, genegenheid, genade en liefdevolle goedheid voor de mens, maar als God de mensen een missie geeft, wat zijn de mensen dan in Gods ogen? Kunnen jullie dit betekenisniveau begrijpen? Sommige mensen zeggen: “Vanuit dit gezichtspunt bezien hebben mensen geen waarde in Gods ogen. Ze zijn maar pionnen. Je gaat gewoon waar Hij zegt en je doet wat Hij zegt.” Kloppen deze woorden? Dat doen ze niet. Oppervlakkig gezien lijkt dit het geval te zijn, maar in feite is dat niet zo. Om het in mensentaal te zeggen: als God handelt, houdt Hij Zich daar niet zo mee bezig. Hij heeft niet de traditionele gedachten of noties van de mens en Hij wordt nergens door ingeperkt. Alles wat God doet is bevrijdend, vrij, openbaar, transparant en eerlijk. Enerzijds volgt Hij de stappen van Zijn managementplan, zodat alles normaal vordert; anderzijds is het zo dat mensen in de toekomst normaal kunnen vorderen en vooruitgaan in Gods handen, in overeenstemming met Zijn managementplan. De vooruitgang van de mens is nauw verbonden met Gods managementplan. Als God niet zo zou handelen en de pijn zou dragen door iets op te geven waar Hij van hield om deze stap te zetten, zou het de mens moeite kosten om maar een klein beetje vooruit te komen. Daarom zeg ik dat God elke keuze die Hij maakt, elke stap die Hij zet en alles in Zijn managementwerk heeft overwogen; het omvat Zijn macht, gezag en wijsheid. Er zijn altijd dingen die God doet en die de mensen niet begrijpen. Waarom kunnen ze die niet begrijpen? Omdat mensen noties hebben. Sommige van deze noties zijn waandenkbeelden, sommige worden beïnvloed door de traditionele cultuur en denkwereld van de mens, en sommige zijn de egoïstische wensen en oordelen van de mens. Deze dingen beïnvloeden het begrip dat de mens van God heeft en hoe hij over God denkt.

Tot welke conclusie kunnen jullie komen over de Joden die uit Judea werden verdreven? (Dat God geen egoïstisch hart heeft zoals de mensen. Alles wat God doet is oprecht en dient de vooruitgang van de hele mensheid.) Als deze situatie jullie zou overkomen, er slachtingen en stromen bloed zouden zijn en je huishouden zou worden bezocht door verwoesting en dood en je familie uiteen zou worden gerukt, wat zou jullie inzicht dan zijn? (Afhankelijk van onze menselijkheid en de mate van onze verdorvenheid door Satan, kunnen we veel misvattingen, rancune en verkeerde interpretaties hebben, maar door Gods communicatie beseffen we nu dat alles wat God doet betekenis en Zijn wil heeft. Hoeveel we ook lijden, we moeten ons gewillig onderwerpen aan al Gods orkestraties en ons uiterste best doen om met Hem samen te werken en Gods werk van de laatste dagen delen en ervan getuigen.) Heeft de mens ten overstaan van deze feiten een keus? De mens heeft niet het recht te kiezen wat God besluit om te doen. Denken mensen nog dat God liefde is nadat ze deze woorden hebben gehoord? Ze raken ontmoedigd en zeggen: “Als de mensen geen keus hebben over deze feiten, welke rol spelen de mensen dan precies in Gods managementplan?” Weten jullie dat? (We zijn geschapen wezens.) Jullie zijn niet alleen geschapen wezens; jullie fungeren als contrast. Jullie zijn het onderwerp van Gods oordeel en tuchtiging, maar nog meer zijn jullie het onderwerp van Zijn redding. Dat is de rol die jullie spelen. Wat is jullie functie als geschapen wezens? Die houdt verband met iemands beoefening en plicht. Je bent een geschapen wezen, en als God je de gave van de zang heeft gegeven en het huis van God regelt dat je kunt zingen, dan moet je goed zingen. Als je de gave van evangelisatie hebt en het huis van God regelt dat je eropuit kunt gaan om het evangelie te verspreiden, dan moet je eropuit gaan en het evangelie goed verspreiden. Als Gods uitverkorenen je tot leider kiezen, moet je de opdracht van het leiderschap op je nemen en Gods uitverkorenen leiden om de woorden van God te eten en drinken, te communiceren over de waarheid en de werkelijkheid binnen te gaan. Als je dat doet, zul je je plicht goed hebben vervuld. De opdracht die God aan de mens geeft is zeer belangrijk en zinvol! Dus hoe moet je deze opdracht op je nemen en je functie vervullen? Dat is een van de grootste problemen waar je op stuit en je moet een keus maken. Je kunt zeggen dat dit een cruciaal ogenblik is dat bepaalt of je de waarheid kunt verkrijgen en kunt worden vervolmaakt door God. Als je handelt vanuit het vertrouwen in je eigen wil en allerlei wandaden begaat, zul je niet alleen niet Gods opdracht vervullen, maar zul je ook het werk van Gods huis verstoren. Als gevolg daarvan zal je gestraft moeten worden, net zoals Paulus. Als God je opdraagt om iets te gaan doen, wat is dan je functie? Dat is om de taak goed te doen en niet te verknoeien. Als je dat doet, vervul je een dienst goed. Welke dienst God je ook opdraagt om te vervullen, je moet het goed en gehoorzaam doen. Als je dat doet ben je iemand die luistert en gehoorzaamt. Als je een dienst niet eerlijk vervult, altijd persoonlijke bedoelingen hebt en altijd wil heersen als een koning, dan ben je een Satan en een antichrist en moet je worden gestraft. Sommige mensen begrijpen de waarheid niet of streven die niet na; ze spannen zich alleen in voor hun werk. Wat is dan hun functie als geschapen wezen? Alleen om te werken en te dienen. Som dan op welke plichten geschapen wezens in Gods ogen precies moeten uitvoeren en welke menselijke gelijkenis ze moeten naleven. Dit heeft betrekking op jullie beoefening. Volgens de noties en waandenkbeelden van de mens is God gehecht aan de geschapen wezens in Zijn ogen en zorgt Hij voor ze, beschermt Hij ze, let Hij op ze en schenkt Hij ze genade. Dan disciplineert, snoeit en behandelt Hij ze, heeft Hij ze lief in Zijn hart en houdt Hij ze in Zijn handen. Uiteindelijk heeft God de vaste bedoeling om ze te vervolmaken, hun veiligheid te waarborgen en te zorgen dat ze niets overkomt tot ze zijn vervolmaakt. Voor hen is dat wat geschapen wezens in Gods ogen zijn. Als mensen dat ervaren, denken ze: God is bijzonder lieflijk! Wat is onze God groot! Hij is onze liefde zo waardig! God is genadig en liefdevol! God is geweldig! Maar als je dit toetst aan de feiten, zijn dit dan de enige manieren waarop God geschapen wezens behandelt? (Nee, dat zijn ze niet.) Hoe behandelt God mensen dan? Welke andere noties en waandenkbeelden hebben mensen over de houding die God aanneemt tegenover Zijn behandeling van de mens? Zijn er die de mens niet kan accepteren? Het zijn zonder twijfel Gods oordeel, tuchtiging, beproevingen, loutering, snoeien, discipline, ontberingen en Zijn behandeling van mensen. Wat voor mensen kunnen Gods oordeel en tuchtiging niet accepteren? Je kunt zeggen dat het mensen zijn die de waarheid niet aanvaarden, en je kunt zeker zeggen dat mensen die de waarheid niet aanvaarden niet-ongelovigen zijn. Als iemand Gods oordeel en tuchtiging niet kan accepteren, dan kan hij Gods werk niet accepteren. Wat is de aard van dit probleem? Dat is dat ze de waarheid niet aanvaarden en Gods werk afwijzen. Zulke mensen zullen alleen rampspoed en straf ten deel vallen. Wat voor iemand je ook bent, als je in God gelooft maar niet de waarheid aanvaardt, kun je niet worden gered. Kan iemand nadat hij in God begint te geloven tijdens het proces van zijn ontmaskering Gods zegeningen, genade, zorg of bescherming zien, met welke omgeving God hem ook omringt om hem te ontmaskeren? (Nee, dat kan hij niet.) Oppervlakkig gezien kan hij ze niet zien, maar zal hij ze kunnen zien als hij beproevingen en loutering heeft doorgemaakt? Dat zal hij zeker. Er zijn dus veel mensen die Gods bescherming en zegeningen kunnen zien nadat ze Zijn oordeel en tuchtiging hebben ervaren. Maar mensen die de waarheid niet liefhebben, kunnen deze dingen helemaal niet zien. Ze houden nog vast aan hun noties en waandenkbeelden en ze zijn vervuld van vijandigheid en opstandigheid tegenover God. Dit zijn het soort mensen die niet-ngelovigen, booswichten en antichristen zijn. Alles wat ze doen is een voorbeeld van wat je niet moet doen. Paulus is een voorbeeld. Wat zien mensen als ze naar Paulus kijken? (Dat Paulus zich op het pad van een antichrist bevond en dat zijn verhaal als waarschuwing voor ons dient.) Paulus streefde niet naar de waarheid. Hij geloofde alleen in God omdat hij een toekomst en bestemming zocht voor zijn vlees. Hij streefde alleen naar beloningen en een kroon. God sprak zoveel woorden, disciplineerde, verlichtte en illumineerde hem zoveel, en toch gehoorzaamde hij God niet en aanvaardde hij niet de waarheid. Hij was altijd ongehoorzaam en verzette zich tegen God en uiteindelijk werd hij een antichrist en werd veroordeeld en gestraft. Paulus dient als voorbeeld van wat we niet moeten doen. Door het voorbeeld van Paulus als typische antichrist te onderzoeken kunnen we zien dat Paulus zich op een weg van verzet tegen God en een weg van vernietiging bevond. Veel mensen hebben hiervan geleerd en geprofiteerd. Ze hebben zich op de weg van streven naar de waarheid en het juiste pad van een gelovige begeven. Wat is Gods wil voor mensen die de waarheid kunnen aanvaarden en hebben geprofiteerd van de les van Paulus? (Redding en liefde.) Welk aspect van Gods gezindheid kunnen mensen dan zien door Gods ontmaskering, oordeel en veroordeling van Paulus? (Zijn rechtvaardige gezindheid.) Wat was Paulus als geschapen wezen dan in Gods ogen geworden? Hij was een gebruiiksvoorwerp geworden. Alle mensen zijn geschapen wezens, zowel zij die profiteren als zij die worden ontmaskerd. Maar God behandelt deze twee soorten mensen volkomen verschillend. In werkelijkheid zijn deze twee soorten mensen in Gods ogen allebei zo waardeloos als mieren en maden, maar God behandelt de een anders dan de ander. Dat is Gods rechtvaardige gezindheid. Waarop is Gods verschillende houding tegenover deze twee soorten mensen gebaseerd? (Die is gebaseerd op de weg die ze volgen.) Die is gebaseerd op hoe iemand zich manifesteert, zijn essentie, zijn houding tegenover de waarheid en de weg die iemand bewandelt. Van buiten lijkt het alsof God geen sympathie heeft voor de mens, alsof Hij zonder emotie is en dat Zijn daden harteloos zijn. Volgens de noties en waandenkbeelden van de mens denken mensen: God had Paulus niet zo moeten behandelen. Paulus had zoveel gedaan en zoveel geleden. Daarnaast was hij uiterst trouw aan God. Waarom zou God hem zo behandelen? Is het terecht dat mensen dat zeggen? Stemt het overeen met de waarheid? Op welke manier was Paulus zo trouw of toegewijd aan God? Verdraaien ze de waarheid niet? Paulus was trouw en toegewijd om voor zichzelf zegeningen te verkrijgen. Is dat trouw aan God? Als mensen de waarheid niet begrijpen, de essentie van een probleem niet duidelijk kunnen zien en blindelings vanuit hun emoties spreken, rebelleren en verzetten ze zich dan niet tegen God? Geen wonder dat iedereen Paulus vereert! Zij die van Satan zijn, vereren altijd Satan en spreken zelfs voor Satan vanuit hun emoties. Dat betekent dat mensen met Satan verbonden blijven, hoewel het lijkt dat ze zich van hem hebben losgemaakt. Als mensen voor Satan spreken, spreken ze in feite ook voor zichzelf. Mensen sympathiseren met Paulus omdat ze net zo zijn als hij en zich op dezelfde weg bevinden. Volgens het gezond verstand van de mens had God Paulus niet zo moeten behandelen, maar was wat God deed precies het tegenovergestelde van de menselijke rede. Dat is Gods rechtvaardige gezindheid, en het is de waarheid. Als iemand spreekt in overeenstemming met het gezond verstand van de mens, kan hij zeggen: “Ook al heeft Paulus niet veel bereikt, hij heeft er veel werk en moeite in gestoken. Hij had gespaard moeten worden, alleen al vanwege het aantal jaren dat hij heeft geleden. Zelfs als hij slechts een dienstdoener was, zou het in orde zijn. Hij had niet gestraft of naar de hel gestuurd moeten worden.” Dat zijn redeneringen en emoties van de mens – het is niet de waarheid. Wat is het meest lieflijke aspect van God? Dat Hij niet het gezonde verstand van de mens heeft. Alles wat Hij doet is in overeenstemming met de waarheid en Zijn essentie. Hij vertoont een rechtvaardige gezindheid. God slaat geen acht op jouw subjectieve wensen, noch op de objectieve feiten van wat je hebt gedaan. God bepaalt wat voor mens je bent op grond van wat je doet, wat je laat zien en de weg die je bewandelt, en neemt dan de gepaste houding tegenover jou aan. Zo kwam Paulus aan zijn einde. Als we naar de kwestie Paulus kijken, lijkt het alsof God verstoken was van liefde. Petrus en Paulus waren beiden geschapen wezens, maar terwijl God Petrus prees en zegende, ontmaskerde, analyseerde, oordeelde en veroordeelde Hij Paulus. Je kunt Gods liefde niet zien in de manier waarop Hij over het einde van Paulus besloot. Dus kun je op grond van wat er met Paulus gebeurde zeggen dat God niet liefheeft? Nee, dat kun je niet. Want God disciplineerde hem tal van keren, illumineerde hem en gaf hem vele kansen om berouw te tonen, maar Paulus weigerde koppig en bewandelde de weg van verzet tegen God. Dus veroordeelde en strafte God hem ten slotte. Als we deze kwestie oppervlakkig bekijken, lijkt het alsof mensen geen keus hebben in Gods werk en redding. Hoewel God Zich niet bemoeit met de keuzen van mensen, zal God iemand veroordelen en straffen als hij de weg kiest van het streven naar zegeningen. Het lijkt alsof God mensen niet hun eigen weg laat kiezen, alsof Hij ze alleen toestaat de weg van het streven naar de waarheid te kiezen en alsof het allemaal van God afhangt of iemand wordt geoordeeld, gezuiverd of vervolmaakt. Is het geen absurde fout en volslagen belachelijk om Gods werk op deze manier te zien en God zo te bestempelen? De mens is zich helemaal niet bewust dat Gods gezindheid rechtvaardig en heilig is; hij verkiest altijd om zijn eigen weg te volgen – de weg van verzet tegen God, maar hij wil Gods oordeel of veroordeling niet accepteren. Dat is volkomen onredelijk! Er zijn veel mensen die denken: mensen kunnen niet zelf kiezen hoe God ze behandelt, welke opdracht God ze geeft, de taak die Hij ze laat verrichten of de plicht die Hij ze laat vervullen. Uiteindelijk is iedereen die ervoor kiest om zijn eigen weg te bewandelen veroordeeld. God zegent en prijst je alleen als je de weg kiest waarover Hij je leidt en als je de weg van het streven naar de waarheid kiest. Sommigen vinden dat God oneerlijk is en Zich bemoeit met de vrije keus van mensen. Maar is dat wel zo? (Nee.) God doet dit allemaal in overeenstemming met de principes. Als je de feiten en de waarheid niet begrijpt, kun je God makkelijk verkeerd begrijpen en oordelen, maar als je de feiten en de waarheid begrijpt, zul je denken dat deze misverstanden volslagen waardeloos en geheel verachtelijk zijn en dat ze nooit het daglicht zouden moeten zien. Dan zul je weten dat alles wat God doet goed is. Mensen kunnen dit niet zien omdat ze te egoïstisch en te dwaas zijn. Ze begrijpen de waarheid niet en kunnen de zaken niet helder zien, daarom bestempelen ze God overeenkomstig hun eigen noties en waandenkbeelden. Als je dit eenmaal begrijpt, zul je Paulus niet meer verdedigen of God verkeerd begrijpen. Dan zul je zeggen: “Wat God doet, is helemaal goed. De mensen zijn degenen die verdorven zijn. Ze zijn bekrompen en dwaas. Ze kunnen situaties niet helder zien. Of iemand hierdoor nu Gods rechtvaardige gezindheid ziet of Zijn liefde, alles wat God doet is goed en een manifestatie van Zijn rechtvaardige gezindheid en essentie. Het is allemaal in overeenstemming met de waarheid en het is niet verkeerd!” Als God vandaag in jullie werkt en jullie redt, welke weg moeten jullie dan kiezen? Bemoeit God Zich met jullie? Welke keus moeten jullie maken? Moet je leren van de fouten van Paulus? Moet je zijn zoals Petrus en de weg van het streven naar de waarheid volgen? Hoe benaderen jullie deze zaak? Dat hangt ervan af of jullie de waarheid begrijpen. Welke problemen zal het begrijpen van de waarheid oplossen? Het doel van het begrijpen van de waarheid is om de verdorven gezindheid en de verschillende moeilijkheden van de mens op te lossen. Als je op problemen stuit die niet kunnen worden opgelost, of op mensen, gebeurtenissen en dingen die niet overeenkomen met je noties, zal de waarheid beginnen haar functies in je te vervullen. Dus hoe helpt het geval van Paulus je met je persoonlijke binnengaan in het leven en het kiezen van je weg? (Het kan ons aanmoedigen om voor God te komen en over onszelf na te denken.) (Het kan tussen God en de mens muren vellen en misverstanden wegnemen.) Dat is één gedeelte daarvan en jullie hebben iets geleerd van dit gesprek. Het meest essentiële om te begrijpen is het belang van het streven naar de waarheid en waarom God degenen prijst en zegent die dat doen. Het antwoord op deze vraag begrijpen is het meest cruciale.

Ik heb net verteld hoe de Joden in ballingschap werden gestuurd en naar alle landen van de wereld zwierven. Wat zien de mensen door dit feit? Welke waarheid begrijpen ze? Door deze gebeurtenis zouden de mensen een beetje moeten nadenken. Allereerst over hoe mensen moeten praktiseren en ten tweede om Gods gezindheid te leren begrijpen door deze gebeurtenis. Laten we eerst spreken over hoe mensen in deze omstandigheden moeten praktiseren. Niets van wat God doet wordt beïnvloed door de verlangens van de mens; God heeft Zijn eigen plan en Zijn eigen principes om dingen te doen. Dus welke houding moeten mensen hebben? Op welke situatie ze ook stuiten, en of die al of niet voldoet aan hun noties, mensen moeten zich nooit of te nimmer verzetten tegen God. Sommige mensen zeggen: “Ik ben wel ongehoorzaam en ik verzet me tegen God, maar is het niet genoeg dat ik mijn plicht vervul?” Wat is dat voor houding? Het is duidelijk onaanvaardbaar. Dat is geen echte gehoorzaamheid. Hoe moeten mensen ‘zich niet verzetten tegen God’ dan precies praktiseren en uitvoeren? Er zijn principes om te praktiseren. Het eerste is om proactief te zoeken naar Gods wil, welke waarheden mensen moeten begrijpen en hoe ze moeten samenwerken en Gods opdracht moeten volbrengen – dat is de actieve kant van wat mensen moeten doen. Het tweede is onderzoeken en weten waar je misvattingen hebt over God, Hem niet gehoorzaam bent, noties en waandenkbeelden hebt en dingen die niet met Hem verenigbaar zijn. Dat zal ervoor zorgen dat je de waarheid nauwkeurig kunt praktiseren tijdens het verloop van je plicht, dingen kunt doen in overeenstemming met de principes, Gods opdracht kunt volbrengen en kunt worden herinnerd door God. Zijn deze principes om te praktiseren eenvoudig? (Ja, dat zijn ze.) Wat bedoel ik met ‘eenvoudig’? Dat de logica en de woorden betrekkelijk duidelijk zijn: één betekent één en twee betekent twee. Zodra je het hoort, weet je hoe je het moet praktiseren. Het is echter niet zo makkelijk om het in praktijk te brengen, want mensen hebben een verdorven gezindheid. Ze redeneren altijd ergens over en hebben waandenkbeelden en noties en ook misvattingen over God. Mensen moeten deze dingen analyseren en Gods oordeel en tuchtiging aanvaarden, maar mensen die geen spiritueel inzicht hebben, verzinnen daardoor nieuwe noties: “De mensen zeggen dat God liefde is, dus waarom ontmaskert en oordeelt God dan altijd de gedachten en noties van mensen? Ik kan geen liefde zien in God; ik zie alleen dat Gods gezindheid geen belediging duldt.” Is dit niet een van de noties van de mens? Als God, zoals in de noties en waandenkbeelden van verdorven mensen, alleen genade en liefdevolle goedheid zou vertonen gedurende de ontwikkeling van de mensheid, en nooit rechtvaardigheid of toorn, had de mens dan kunnen overleven tot de huidige tijd? (Nee, dat had hij niet gekund.) De mens zou lang geleden zijn verslonden door Satan. Wat God vertoont en hoe Hij Zichzelf manifesteert in Zijn omgang met de kwesties van demonen en Satan, en verdorven mensen die zich tegen God verzetten, is niet de liefde waar de mensen van spreken, maar eerder een rechtvaardige gezindheid; het is haat, verachting, oordeel, tuchtiging, straf en vernietiging. Alleen hierdoor kan God openbaren dat Zijn gezindheid rechtvaardig en heilig is en geen belediging duldt, Satan grondig beschaamd doen staan en de ware mensheid doeltreffend beschermen. Zo heeft God altijd de mensheid geleid en tegelijkertijd gered.

Mensen moeten regelmatig alles in hun hart onderzoeken wat onverenigbaar met God of een misvatting van Hem is. Hoe ontstaan misvattingen? Waarom begrijpen mensen God verkeerd? (Omdat hun eigenbelang in het geding is.) Als mensen de feiten van de Joodse verbanning uit Judea zien, voelen ze zich gekwetst en zeggen: “Eerst hield God zoveel van de Israëlieten. Hij leidde ze uit Egypte en door de Rode Zee, gaf ze manna uit de hemel en bronwater om te drinken, gaf ze persoonlijk wetten om ze te leiden en leerde hen hoe ze moesten leven. Gods liefde voor de mens was overvloedig – de mensen die toen leefden waren zo gezegend! Hoe kon Gods houding in een oogwenk volkomen omslaan? Waar is al Zijn liefde gebleven?” De mensen kunnen hier met hun gevoel niet bij, beginnen te twijfelen en zeggen: “Is God liefde of is Hij dat niet? Waarom is Zijn oorspronkelijke houding tegenover de Israëlieten niet meer zichtbaar? Zijn liefde is spoorloos verdwenen. Heeft Hij helemaal geen liefde?” Hier beginnen de misvattingen van de mensen. Wat is de context waarin mensen misvattingen vormen? Kan het zijn omdat Gods daden niet verenigbaar zijn met de noties en waandenkbeelden van de mensen? Is dit feit de oorzaak dat mensen God verkeerd begrijpen? Is de reden dat mensen God verkeerd begrijpen niet dat ze hun definitie van Zijn liefde afbakenen? Ze denken: God is liefde, daarom zou Hij op mensen moeten letten en ze beschermen en ze overladen met genade en zegeningen. Dat is wat Gods liefde is! Ik hou ervan als God op die manier van mensen houdt. Ik kon vooral zien hoeveel God van de mensen hield toen Hij ze door de Rode Zee leidde. De mensen waren toen zo gezegend! Kon ik maar een van hen zijn. Als je gecharmeerd bent van dit verhaal, behandel je de liefde die God op dat moment liet zien als de hoogste waarheid en het enige kenmerk van Zijn wezen. Je bakent je definitie van Hem af in je hart en behandelt alles wat God op dat moment deed als de hoogste waarheid. Je denkt dat dit Gods meest lieflijke kant is en de kant die de mensen er het meest toe brengt om Hem te eerbiedigen en te vrezen, en dat dit Gods liefde is. In werkelijkheid waren Gods daden zelf positief, maar door je beperkte definities werden ze noties in je gedachten en een basis waarop je God definieert. Ze zorgen dat je Gods liefde verkeerd begrijpt, alsof er niets anders bij kwam kijken dan genade, zorgzaamheid, bescherming, leiding, genade en zegeningen – alsof dat alles is wat Gods liefde is. Waarom koester je deze aspecten van de liefde zo? Is dat omdat ze verband houden met je eigenbelang? (Ja, dat is zo.) Met welk eigenbelang houden ze verband? (De geneugten van het vlees en een comfortabel leven.) Als mensen in God geloven, willen ze deze dingen van Hem ontvangen maar geen andere dingen. Mensen willen niet denken aan oordeel, tuchtiging, beproevingen, loutering, lijden voor God, dingen opgeven en zich uitputten of zelfs hun leven offeren. Mensen willen alleen Gods liefde, zorg, bescherming en leiding genieten, dus ze definiëren Gods liefde als het enige kenmerk van Zijn essentie en Zijn enige essentie. Werden de dingen die God deed toen Hij de Israëlieten door de Rode Zee leidde niet de bron van de noties van de mensen? (Ja, dat werden ze.) Hieruit ontstond een context waarin mensen noties vormden over God. Als ze noties over God vormden, kunnen ze dan waarachtig inzicht in Gods werk en gezindheid verkrijgen? Het is duidelijk dat ze het niet alleen niet zullen begrijpen, maar dat ze het verkeerd zullen interpreteren en er noties over zullen vormen. Dit bewijst dat het begrip van de mens te beperkt en geen waarachtig begrip is. Want het is niet de waarheid, maar eerder een soort liefde en begrip die mensen in God zien op grond van hun eigen noties, waandenkbeelden, egoïstische verlangens en analyses. Het is niet verenigbaar met Gods ware essentie. Op welke manieren houdt God van mensen anders dan door genade, redding, zorg, bescherming en door naar hun gebeden te luisteren? (Met kastijding, discipline, snoeien, behandelen, oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering.) Dat is correct. God laat Zijn liefde in een overvloed van manieren zien: door slaan, disciplineren, berispen en met oordeel, tuchtiging, beproevingen, loutering enzovoort. Dat zijn allemaal aspecten van Gods liefde. Alleen dit gezichtspunt is alomvattend en in overeenstemming met de waarheid. Als je dit begrijpt en jezelf onderzoekt en beseft dat je misvattingen hebt over God, kun je dan niet je vergissing inzien en grondig nadenken over waar het misging? Kan dit niet helpen om je misvattingen over God weg te nemen? (Ja, dat kan het.) Om dit te volbrengen moet je de waarheid zoeken. Zolang mensen de waarheid zoeken kunnen ze hun misvattingen over God elimineren, en als ze eenmaal hun misvattingen over God hebben geëlimineerd, kunnen ze zich onderwerpen aan al Gods regelingen. Als je je misvattingen over God kunt elimineren zul je als je naar de Joodse verbanning uit Judea kijkt zeggen: “Gods houding tegenover de mensen, Zijn geschapen wezens, is er niet alleen een van liefde. Hij leidt ook door te slaan en te verbannen. Mensen moeten zichzelf geen keus geven in hun houding tegenover God: het moet er een zijn van onderwerping en niet van verzet.” Gezien vanuit de noties en waandenkbeelden van de mens lijkt Gods houding tegenover de Joden onverschillig, maar als we het nu bekijken, deed God ongelooflijk werk; alles wat Hij liet zien was een rechtvaardige gezindheid. God kan mensen genade en zegeningen schenken en ze hun dagelijks brood geven. Maar Hij kan dat allemaal ook wegnemen. Dat is Gods gezag, essentie en gezindheid.

Veel mensen hebben noties over de Joodse verbanning uit Judea, maar mensen die de waarheid zoeken kunnen verlichting krijgen door deze gebeurtenis. Als iemand het vermogen heeft om te begrijpen, zal deze gebeurtenis hem laten inzien dat Gods rechtvaardige gezindheid geen belediging duldt. Maar sommige mensen hebben niet het vermogen om te begrijpen. Als ze vinden dat wat God deed niet overeenstemt met hun noties, moeten ze er eerst mee instemmen dat God rechtvaardig is en dat Zijn gezindheid geen belediging duldt; dat staat vast. Dan moeten ze bidden, de waarheid zoeken en kijken naar wat de Joden deden om Gods gezindheid te beledigen en Zijn toorn over zich af te roepen. Alleen zo kunnen mensen hun noties grondig oplossen, Gods gezindheid leren begrijpen door deze gebeurtenis en zich onderwerpen aan Gods orkestraties en regelingen. Het is voor mensen geen makkelijke opgave om de waarheid te begrijpen. Het maakt niet uit of je al eerder Gods genade en zegeningen hebt genoten of werk hebt gedaan door Zijn leiding en opdracht te accepteren, of dingen hebt opgeofferd of iets hebt opgegeven – zelfs als mensen vinden dat je een of andere bijdrage hebt geleverd, je moet deze dingen onder geen beding zien als kapitaal. Dat is één. Het tweede is dat je deze dingen nooit moet beschouwen als troefkaarten die je tegen God kunt gebruiken en die je kunt gebruiken om Hem op te leggen hoe Hij je moet behandelen. Het belangrijkste is dat je je niet tegen God moet verzetten en Hem niet moet weerstaan wanneer Zijn woorden en houding tegenover jou niet overeenstemmen met je noties of in strijd zijn met de algemene wellevendheid. Dat is drie. Kunnen jullie aan deze drie dingen voldoen? Deze drie dingen houden verband met de werkelijkheid. Treden deze gesteldheden makkelijk op in mensen? (Ja.) Waarom treden deze gesteldheden op in mensen? Waarom manifesteren ze zich op deze manier? God beheerst het hele mensenras en heerst soeverein over alle dingen, maar beschouwt God deze dingen als kapitaal? Eist God er de eer voor op? Manifesteert God Zich door te zeggen: “Ik heb al deze geweldige dingen voor jullie gedaan. Waarom bedanken jullie mij niet?” (Nee, dat doet Hij niet.) God denkt niet aan deze dingen. Dus waarom verwacht de mens lof van God voor elk klein dingetje dat hij opgeeft of waarvoor hij zich uitput of voor elke kleine bijdrage die hij levert? Waarom manifesteert en vertoont de mens zich zo? Het antwoord is eenvoudig. Dat is omdat de gezindheid van de mens verdorven is. Waarom manifesteert of vertoont God Zich niet zo? Dat is omdat de essentie van God de waarheid is en de waarheid is heilig. Dat is het antwoord. Mensen manifesteren en vertonen zich zo omdat ze een verdorven gezindheid hebben. Kan dit probleem worden opgelost? Kunnen de drie dingen die ik net opnoemde dit probleem oplossen? (Ja, dat kunnen ze.) Geen van de drie dingen die ik noemde kan makkelijk in praktijk worden gebracht, maar er is een oplossing. Als ze deze drie dingen hebben gehoord denken mensen misschien: we mogen dit niet doen en we mogen dat niet doen. We mogen alleen een hersenloze marionet zijn. Is dat waar? (Nee.) Hoe zit het dan? Ik zal het jullie vertellen. God laat je die dingen niet doen voor je eigen bescherming. Dat is één. Je manier van streven is niet in overeenstemming met de waarheid en het is niet de juiste weg. Verval niet in dezelfde fouten als de mensen die voor je kwamen. Als je de dingen die je opgeeft en waarvoor je je uitput behandelt als kapitaal en tegoeden die je kunt opeisen, en als Gods houding tegenover jou dan in strijd is met je wensen en je je tegen Hem verzet, zal je houding niet in overeenstemming zijn met de waarheid, geen menselijkheid hebben en niet juist zijn. Ook al heb je duizend redenen, je houding is toch verkeerd; ze is op geen enkele manier verenigbaar met de waarheid en komt neer op verzet tegen God. Het is niet de houding die iemand moet hebben. Dat is twee. Het derde is dat je nooit de waarheid zult begrijpen of verkrijgen als je vasthoudt aan deze houding. Je zult niet alleen de waarheid niet verkrijgen maar je zult zorgen dat je verliest; je zult de waardigheid en plicht verliezen die een geschapen wezen moet hebben. Misschien denk je: ik verander mijn houding niet en daar kan niemand iets aan doen. Ik geloof dat ik gelijk heb, dus blijf ik bij mijn manier van denken. Mijn manier van denken komt overeen met het gezonde verstand en de gebruikelijke hoffelijkheid, dus die zal ik volhouden tot het bittere eind. Maar zo onwrikbaar aan iets vasthouden zal je op geen enkele manier goed doen. God zal Zijn houding niet veranderen door jouw vastberadenheid of doordat je aan iets vasthoudt. Met andere woorden, God zal nooit Zijn houding veranderen omdat jij die van jou niet loslaat. Integendeel, God zal een houding tegen je aannemen die past bij je opstandigheid en onwrikbare verzet. Dat is het vierde en belangrijkste punt. Is er iets wat jullie niet begrijpen van deze vier dingen? Zijn er bij de dingen die ik genoemd heb loze woorden die niet bij de ware gesteldheid van de mens passen en nutteloos zijn voor de praktische kant van het leven van de mens? (Nee, ze zijn allemaal nuttig.) Zijn er dingen bij die eerder loze theorieën zijn dan beoefeningspaden? (Nee.) Zijn deze vier dingen nuttig met betrekking tot hoe mensen in hun dagelijkse leven moeten binnengaan in de werkelijkheden van de waarheid? (Ja, dat zijn ze.) Als jullie deze vier dingen duidelijk begrijpen, in praktijk brengen en ervaren, zal je relatie met God normaal blijven. Deze vier dingen zullen je beschermen bij verschillende verleidingen of als je wordt geconfronteerd met allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen. Als je in een opstandige gesteldheid verkeert, denk dan aan deze aspecten van de waarheid, toets jezelf eraan en praktiseer in overeenstemming daarmee. Als je ze aanvankelijk niet in praktijk kunt brengen, moet je bidden en tegelijkertijd weten waarom God handelde zoals Hij deed. Je moet ook nadenken over en weten welke verdorven gesteldheden en uitingen van verdorvenheid je hebt waardoor je niet in staat bent om te praktiseren of je te onderwerpen. Als je op deze manier de waarheid kunt zoeken, zal je gesteldheid normaal blijven en zul je van nature binnengaan in deze werkelijkheden van de waarheid.

Om welke kwestie het ook gaat, als je de waarheid niet begrijpt, zul je handelen op grond van noties en waandenkbeelden of ongehoorzaam en opstandig handelen. Dat is honderd procent zeker. Soms lijkt het van buitenaf misschien niet alsof je je verzet tegen God, slechte dingen doet of een onderbreking of verstoring veroorzaakt, maar dat betekent niet per se dat je daden in overeenstemming zijn met de waarheid. Soms kun je handelen op grond van noties en waandenkbeelden, en hoewel het misschien geen verstoring betekent of schade veroorzaakt, als het niet in overeenstemming is met de waarheid, zijn je daden in strijd met de wil van God. Andere keren heb je misschien noties over God in gedachten. Zelfs als je ze nooit verwoordt, hou je je van binnen vast aan deze noties en waandenkbeelden en vind je dat God dit of dat zou moeten doen en bepaal je hoe Hij zou moeten zijn. Uiterlijk heb je niets verkeerds gedaan, maar van binnen ben je in een gesteldheid van voortdurende opstandigheid en verzet tegen God. Zo had ik het net over het hebben van noties en afbakenende definities van Gods liefde. Zelfs als je noties en waandenkbeelden niet hebben gezorgd dat je verstoringen en onderbrekingen hebt veroorzaakt voor Gods werk, bewijst je gesteldheid dat je hart God voortdurend afbakent en verkeerd begrijpt. Wat kunnen we hieruit concluderen? Dat je je voortdurend verzet tegen God. Spreek ik niet de waarheid? (Ja, dat doet u wel.) Als er een dag komt waarop er iets vergelijkbaars gebeurt als de Joodse verbanning uit Judea, zullen je noties verhinderen dat je ‘amen’ zegt tegen Gods daden of lof, angst of gehoorzaamheid hebt als reactie op Gods daden. In plaats daarvan zul je in je hart God verkeerd begrijpen, klagen en zelfs enigszins vijandig zijn. Diep van binnen zul je tegen Hem zeggen: “God, u had dat niet moeten doen. Het druist in tegen de wensen van de mensen! Hoe kunt u uw schepselen zo behandelen? Hoe kunt u uw uitverkorenen zo behandelen? Ik kan niet uw lof zingen of uw daden prijzen nadat ik heb gezien wat u heeft gedaan. Ik lijd van binnen en voel me verloren, alsof ik niet kan vertrouwen op de God die ik grenzeloos vereer. De God waar ik in geloof is niet zo. De God waar ik in geloof zou Zijn geschapen wezens niet zo behandelen. De God waar ik in geloof is niet hardvochtig of wreed. De God waar ik in geloof behandelt mensen zachtmoedig en met aandacht als baby’s, zodat ze zich overvloedig gezegend en vol warmte voelen, en niet ijskoud of onverschillig zoals nu.” Als deze klachten in je naar boven komen, beschouw je de feiten die voor je plaatsvinden niet als het werk van God. Je geeft het niet toe en zegt geen ‘amen’, laat staan dat je het prijst. Zijn je emoties en gesteldheid als zodanig die van gehoorzaamheid aan God of van weerstand? (Weerstand.) Het is duidelijk geen ware gehoorzaamheid. Er is hier geen gehoorzaamheid, alleen wrok, weerstand, ongehoorzaamheid en zelfs woede. Is dat de houding die een geschapen wezen moet hebben tegenover zijn Schepper? Nee, dat is het niet. Je hart is tegenstrijdig; je denkt: als God dit deed, waarom keurt mijn hart het dan niet goed? Waarom accepteert de meerderheid van de mensen het niet? Waarom zijn Zijn daden zo in strijd met de wensen van de mens en waarom zijn ze vol bloed en slachtingen? Op dat moment zijn de God in je hart en de Schepper die werkelijk bestaat in het echte leven met elkaar in strijd en het met elkaar oneens, nietwaar? (Ja, dat zijn ze.) Dus in welke God moet je geloven? Moet je op dit moment besluiten om te geloven in de God van de noties diep in je hart of de God die voor je ogen echte daden verricht? (De God die voor onze ogen echte daden verricht.) In termen van hun subjectieve wensen zijn mensen heel bereid om te geloven in de God die echte daden voor hun ogen verricht, maar door de noties, egoïstische wensen en emoties van mensen kiezen ze ervoor om de God in hun hart af te dekken en zich te dwingen om de God die echte daden verricht voor hun ogen te aanvaarden. Maar diep van binnen kunnen ze nog steeds niet alle feiten accepteren van wat de Schepper doet; ze houden zich nog steeds verborgen en leven in hun eigen kleine wereld, praten en communiceren onvermoeibaar met de God van hun verbeelding, terwijl de echte God altijd vaag lijkt. Er zijn zelfs mensen die denken: ik zou willen dat de echte God niet bestond. Mijn God is de God die ik me verbeeld in mijn hart, die vol liefde is en mensen Zijn warmte laat voelen. Hij is de ware God. De praktische God is niet de God die ik me heb voorgesteld, want de dingen die Hij doet laten me in de steek en ik kan geen warmte van Hem voelen. Ik kan vooral de manier waarop Hij zoveel mensen oordeelt, tuchtigt, veroordeelt en verstoot niet accepteren. Wat voor iemand zegt dat? Het is wat niet-gelovigen en degenen die de waarheid niet aanvaarden zeggen. Dit zijn allemaal de verschillende gesteldheden die in mensen optreden als ze Gods werken niet begrijpen en als er een tegenstrijdigheid is tussen wat ze zich voorstellen en wat God werkelijk doet. Dus hoe doen deze gesteldheden zich voor? Enerzijds hebben mensen verdorven gezindheden. En anderzijds, wat besluiten mensen uiteindelijk om te doen als er iets gebeurt en de feiten niet overeenkomen met hun noties en waandenkbeelden, hun zeepbel uiteen doen spatten, hun dromen verwoesten en ze het gevoel geven dat hun voornemen en verlangen naar zegeningen niet kunnen worden bevredigd? Vluchten, compromissen sluiten en hun hakken in het zand zetten. Sommige mensen kiezen zelfs geen partij en zeggen: “Ik zal beide kanten accepteren. De God die oorspronkelijk in mijn hart was is God en is liefde. En Degene die grote daden verricht en Zijn gezag laat gelden voor mijn ogen is ook God. Ik zal beiden aanvaarden en geen van beiden opgeven.” Mensen leven vaak in zo’n gesteldheid en kiezen geen partij. Mensen raken vaak verstrikt in het idee van God in hun gedachten. Ze hollen rond, putten zich uit, brengen offers en werken voor deze vage God. Ze zullen koste wat het kost hun plichten vervullen, zelfs hun leven en alles wat ze hebben opofferen. Hoe mensen ook handelen en welke gesteldheden zich ook in hen voordoen, zijn hun daden goed of slecht in de ogen van de ware Schepper als God zo bestaat in hun gedachten? Is het gehoorzaamheid of verzet? Het zijn duidelijk geen goede daden en verdienen het niet om herinnerd te worden. Het laat ook zien dat mensen niet echt hebben gehoorzaamd of zich hebben opgeofferd; ze zijn eerder vol verzet, opstandigheid en weerstand. Het is precies doordat mensen deze gesteldheden hebben en vaak in deze gesteldheden leven dat ze als ze ontwaken uit hun droom en in de echte wereld leven beseffen dat de daden van God in het echte leven hun psychische en spirituele behoeften niet kunnen bevredigen. Zijn daden zorgen veeleer dat mensen op verschillende manieren gekwetst zijn, zorgen dat ze denken dat Hij onverschillig is op verschillende manieren en werken tegengesteld aan de wensen van de mens. Er zijn zelfs mensen die twijfelen en zeggen: “Is God liefde? Heeft Hij de mensen nog lief? Men zegt dat God begaan is met de mens en hem liefheeft als Zichzelf. Waar zie je dat? Waarom heb ik het nooit gezien?” Dat is een probleem! Mensen leven vaak in deze gesteldheden en zorgen dat de tegenstrijdigheid tussen mens en God extremer en de afstand tussen hen steeds groter wordt. Als mensen God iets zien doen wat overeenkomt met hun noties, denken ze: mijn God heeft iets wereldschokkends gedaan. Hij is de God waarin ik echt wil geloven. Alleen Hij is mijn God. Ik ben bereid Zijn geschapen wezen te zijn. Alleen Hij is mijn Schepper. Maar als zich moeilijkheden, passiviteit of zwakheden voordoen in hun dagelijks leven en de God die ze zich verbeelden ze niet altijd kan helpen of hun behoeften bevredigen, wordt hun geloof in God zwakker of verdwijnt zelfs. Wat veroorzaakt al deze gesteldheden die mensen hebben en alle manieren waarop ze handelen en zich vertonen? Het komt doordat mensen de Schepper helemaal niet begrijpen. Je begrijpt Hem niet, dat is de enige reden. Dat is de oorsprong van alle tegenstrijdigheden, afstand en misvattingen tussen mens en God. Dus hoe lossen mensen dit probleem op? Ten eerste moeten ze hun noties wegnemen. Ten tweede moeten mensen ervaren, zoeken en nadenken over elk stuk van het werk dat God in ze verricht en op het punt aanbelanden waar ze zich helemaal kunnen onderwerpen aan elke regeling die God voor ze tentoonspreidt, en aan alle mensen, gebeurtenissen en dingen die God voor ze orkestreert. Wat is het doel van onderwerping? Om al deze waarheden te weten en te begrijpen.

Vinden jullie het onderwerp dat we net hebben gecommuniceerd diepzinnig? Kunnen jullie het begrijpen? Zijn jullie in staat het te bevatten? (Ja, dat zijn we.) Je moet in staat zijn om het in theorie te begrijpen, maar is het in theorie begrijpen hetzelfde als de waarheid begrijpen en aanvaarden? (Nee, dat is het niet.) Wat betekent de waarheid begrijpen en aanvaarden dan? Je moet jezelf vaak onderzoeken in het dagelijkse leven, maar wat moet je onderzoeken? (Of we de gesteldheden hebben of ons vertonen op de manieren waar God van spreekt en welke noties en misvattingen mensen hebben over God.) Precies. Je moet deze dingen onderzoeken; onderzoek welke verdorvenheid je vertoont en welke noties en fantasieën je hebt. Sommige mensen zeggen dat ze zichzelf niet kunnen onderzoeken. Dat is makkelijk te verhelpen door eerst naar anderen te kijken. Andere mensen zijn een spiegel voor jezelf. Als je ziet dat mensen bepaalde gezindheden of gesteldheden vertonen, draai het dan om, onderzoek jezelf en vergelijk jezelf; kijk of je dezelfde noties en waandenkbeelden hebt en of je in dezelfde gesteldheid verkeert. Als dat zo is, wat moet je er dan aan doen? Moet je jezelf blootleggen en die dingen analyseren, of je eraan vastklampen en wachten tot ze gaan ‘bloeien en vrucht dragen’? (We moeten onszelf blootleggen en ze analyseren.) Je moet deze dingen laten zien en analyseren, zodat iedereen kan profiteren en daardoor iedereen nauwkeurig verdorven gesteldheden kan herkennen, de waarheid begrijpen, een uitweg vinden en zulke problemen samen kan oplossen. Wat is het doel als je noties en passieve, negatieve gesteldheden zou analyseren? (Om mensen een uitweg te laten vinden uit hun noties en passieve gesteldheden.) En wat is het doel van een uitweg vinden? Om de waarheid te verkrijgen. Het doel van het oplossen van je noties is om je te laten inzien dat ze verkeerd zijn en dat ze niet iets zijn wat je moet bezitten. Je moet ze loslaten, je er niet aan vastklampen. Zoek dan actief wat juist is, wat positieve dingen werkelijk zijn en wat de waarheid werkelijk is. Als je positieve dingen en de waarheid aanvaardt, en ze behandelt als de principes van de beoefening, het denken en de gezichtspunten die je moet hebben, dan is er verandering en zul je de waarheid hebben verkregen. Hoe moeten we de Joodse verbanning uit Judea nu zien in het licht van deze waarheden? Welke algemene notie hebben mensen over deze gebeurtenis? (Dat God de Joden niet uit Judea had moeten schoppen en dat Hij de Joden had moeten beschermen. En dat, hoe zij zich ook tegen Hem verzetten en ondanks het feit dat ze Hem aan het kruis nagelden, Hij ze voor altijd hun zonden had moeten vergeven, en dat alleen dit Gods liefde is.) Dat zijn de noties van de mens. Zijn ze niet absurd? Als God zou handelen volgens de noties van de mens, zou Hij dan nog een rechtvaardige gezindheid hebben? Hoewel de mensen van streek waren omdat ze waren verbannen, gingen hun verzet en veroordeling van God Hem te ver; hun daden waren niet anders dan die van Satan, dus hoe zou God er niet kwaad om kunnen zijn? Sommige mensen kunnen de waarheid niet accepteren en denken: hoe kan God mensen zo behandelen? Mensen kunnen zo’n soort liefde niet accepteren, het is compleet in strijd met het gezonde verstand. Het ziet er niet uit als liefde. God heeft geen liefde als Hij de Joden zo behandelt. Gods liefde ontkennen is een notie van de mens. Wat is de notie van de mens? (De mens bakent zijn definitie van Gods liefde af.) Ja, als mensen hun definitie van iets afbakenen, is het een notie, en het is niet in overeenstemming met de waarheid, noch is het de waarheid. Waarvan hebben mensen hun definitie afgebakend? Ze hebben hun definitie afgebakend van hoe God werkt; ze denken dat God op bepaalde manieren moet werken om het het werk van God te laten zijn, en dat dat de manieren zijn waarop Hij moet werken. Mensen hebben een beperkte definitie van hoe God werkt en deze beperkte definitie is hun notie. Dus wat voor definitie hebben mensen van Gods werk? Wat is het in hun definitie waardoor ze een afkeer voelen van hoe God in deze situatie handelde en ze Hem verkeerd begrijpen en weerstaan? (Mensen vinden dat God de Joden een overvloed van genade en zegeningen had moeten schenken, maar in plaats daarvan handelde Hij niet volgens deze noties en waandenkbeelden en hun verwachtingen. Hij verdreef de Joden en liet ze door de wereld zwerven. Mensen begrijpen dat niet en het gaf aanleiding tot aanzienlijke noties.) Veel mensen hebben noties en misvattingen over Gods daden tegenover de Joden. Anders gezegd, mensen voelen zich ongemakkelijk bij Gods daden en vinden dat Hij niet zo had moeten handelen. Is dat een notie? (Ja, dat is het.) Als mensen vinden dat God ‘niet had moeten’ doen wat Hij deed, bakenen ze dan niet hun definitie af van Gods daden? Hoe weet je dat God niet zo had moeten handelen? Op grond waarvan zeg je dat God niet zo had moeten handelen? Als je vindt dat Hij dat niet had moeten doen, maar Hij deed het wel, betekent dat dan dat God niet God is? Betekent dat dat wat God deed verkeerd en niet in overeenstemming met de waarheid was? Is de mens niet dom in dit opzicht? De mens is buitengewoon dom en onwetend, arrogant en zelfgenoegzaam; het is het makkelijkst voor hem om noties over God te vormen en zijn definitie van God af te bakenen. Als zulke mensen de waarheid niet kunnen aanvaarden, is dat heel gevaarlijk en zullen ze hoogstwaarschijnlijk worden verstoten.

Veel mensen hebben noties en meningen over de Joodse verbanning uit Judea, en ze begrijpen Gods bedoelingen niet. Maar dit probleem kan heel makkelijk worden opgelost. Ik zal jullie een eenvoudige manier vertellen om dat te doen. Luister en kijk of het een manier is om jullie problemen aan te pakken. De makkelijkste manier is allereerst dat mensen begrijpen dat ze geschapen wezens zijn en dat het is voorbestemd door de hemel en erkend door de aarde dat geschapen wezens hun Schepper gehoorzamen. Als geschapen wezens voortdurend noties hebben over hun Schepper en zich niet aan Hem kunnen onderwerpen, zou dat ernstige ongehoorzaamheid zijn. De mensen moeten begrijpen dat er een fundamenteel principe is voor hoe de Schepper geschapen wezens behandelt, en dat is tevens het hoogste principe. Hoe de Schepper geschapen wezens behandelt is geheel gebaseerd op Zijn managementplan en op de vereisten van Zijn werk. Hij hoeft met niemand overleg te plegen en ook hoeft Hij niemand zover te krijgen om het met Hem eens te zijn. Wat Hij ook moet doen en hoe Hij mensen ook moet behandelen, Hij doet het en, wat Hij ook doet en hoe Hij de mensen ook behandelt, het is allemaal volgens de principes van de waarheid en de principes volgens welke de Schepper werkt. Als geschapen wezen hoeft men zich alleen maar te onderwerpen aan de Schepper; men hoort geen eigen keuze te maken. Dit is de rede die alle geschapen wezens dienen te hebben, en als iemand dat niet heeft, is hij niet geschikt om een persoon genoemd te worden. De mensen moeten begrijpen dat de Schepper altijd de Heer van de schepping zal zijn; Hij heeft de macht en de bevoegdheid om elk geschapen wezens te orkestreren en erover te regeren zoals het Hem belieft, en heeft daar geen reden voor nodig. Dit is Zijn gezag. Er is er niet één onder de wezens van de schepping dat het recht of de bevoegdheid heeft om te oordelen of wat de Schepper doet juist of verkeerd is of hoe Hij hoort te handelen. Geen enkel schepsel is bevoegd om te kiezen of hij de heerschappij en de regelingen van de Schepper zal accepteren; en geen enkel schepsel heeft het recht om eisen te stellen over hoe de Schepper over zijn lot heerst of daar plannen voor opstelt. Dit is de hoogste waarheid. Wat de Schepper Zijn geschapen wezens ook heeft aangedaan, en hoe Hij dat ook heeft gedaan, de mensen die Hij heeft geschapen zouden maar één ding moeten doen: alles wat door de Heer van de schepping is bewerkstelligd zoeken, zich eraan onderwerpen, weten en aanvaarden. Het uiteindelijke resultaat is dat de Schepper Zijn managementplan zal hebben volbracht en dat Zijn werk zal zijn voltooid, waardoor Zijn managementplan zonder enige belemmering kan vorderen. Ondertussen zullen de geschapen wezens, omdat zij de regering en regelingen van de Schepper hebben aanvaard en zij zich aan Zijn regering en regelingen hebben onderworpen, de waarheid hebben verworven, de wil van de Schepper hebben begrepen en Zijn gezindheid hebben leren kennen. Er is nog een principe waarover ik jullie moet vertellen: wat de Schepper ook doet, hoe Hij Zich ook manifesteert en of Hij nu een grote of een kleine daad verricht, Hij is en blijft de Schepper; terwijl de hele mensheid die Hij geschapen heeft, wat ze ook hebben gedaan of hoe getalenteerd en begaafd ze ook mogen zijn, geschapen wezens blijven. Wat de geschapen mensheid betreft: hoeveel genade en hoeveel zegeningen zij ook hebben ontvangen van de Schepper, of hoeveel barmhartigheid, goedertierenheid of welwillendheid dan ook, ze moeten niet denken dat ze boven de massa verheven zijn, of te menen dat ze op gelijke voet kunnen staan met God en dat ze onder de geschapen wezens een vooraanstaande rang hebben gekregen. Hoeveel gaven God je ook heeft gegeven, hoeveel genade Hij je ook heeft geschonken, hoe vriendelijk Hij je ook heeft behandeld of welke speciale talenten Hij je ook heeft toebedeeld, geen van alle zijn ze jouw kapitaal. Je bent en blijft voor altijd een geschapen wezen. Je moet nooit denken: ik ben een lievelingetje in de handen van God. God zal mij nooit aan de kant zetten. God zal altijd een houding van liefde, zorg en tedere liekozingen jegens mij hebben, met zoete fluisteringen van troost en bemoediging. Integendeel: in de ogen van de Schepper ben je als alle andere geschapen wezens; God kan je gebruiken zoals Hij wil en kan je ook orkestreren zoals Hij wil, en Hij kan je volgens Zijn wil elke rol laten spelen onder allerlei soorten mensen, gebeurtenissen en dingen. Dit is de kennis die mensen behoren te hebben en het verstand dat ze dienen te bezitten. Als men deze woorden kan begrijpen en aannemen, zal zijn relatie met God normaler worden en zal hij een alleszins legitieme relatie met Hem hebben; als men deze woorden kan begrijpen en aannemen, zal hij zijn plek goed kennen en zal hij de juiste plaats innemen, en zijn plicht nakomen.

Wat denken jullie nu jullie naar deze woorden hebben geluisterd? Zullen jullie God nog verkeerd begrijpen? Sommige mensen zeggen: “Gezien het feit dat God de mensen op deze manier behandelt, lijkt het erop dat het geen theorie maar werkelijkheid was toen God zei dat mensen in Zijn ogen mieren en nog minder dan maden zijn! De mens is God niet zo dierbaar en God is niet zo dicht bij de mens als de mensen zich voorstelden.” Het hart van de mensen wordt kil, alsof er water op een vlam is gegooid en hun vurigheid neemt af. Vinden jullie dat het beter is als hun hart kil wordt of dat ze voortdurend misverstanden over God hebben? (Het is beter dat hun hart kil wordt.) Alleen door een poosje af te koelen kunnen ze Gods gezindheid begrijpen. Het verstand dat geschapen wezens moeten bezitten, dient om de waarheid als hun principe voor alles te gebruiken; ze moeten de waarheid gebruiken als basis voor hoe ze alles zien en ze moeten de waarheid gebruiken als principe en fundament voor alles wat ze doen. Dat is de juiste manier om te zijn. Maar mensen hebben daarentegen altijd het gevoel in hun hart dat hun relatie met God net is als hun relatie met een ander mens en dat hun interacties op gelijke voet horen te zijn. Is dat een goede situatie? (Nee, dat is het niet.) In welk opzicht niet? De mensen hebben zich in de verkeerde positie geplaatst; ze behandelen God niet als God. Dat komt doordat de mensen te veel misvattingen over God hebben. Maar God zal Zijn houding niet veranderen vanwege de misvattingen of hardnekkigheid van mensen. Integendeel, Hij zal Zijn houding niet alleen niet veranderen, maar Hij zal net als voorheen in de mensen blijven werken in overeenstemming met de principes en soeverein regelen en heersen over de levens van de hele mensheid. De mens is echter geneigd om noties te vormen over God en zich tegen Hem te verzetten en in opstand te komen. Daarom moet de mens erg lijden. Mensen willen bij God in het gevlij komen en hun band met Hem versterken, en ze praten over hun gevoelens, kapitaal, talenten, capaciteiten, hoeveel ze hebben gegeven, hun prestaties in het verleden en allerlei andere redenen. Kunnen mensen de waarheid verkrijgen als ze altijd in deze gesteldheden leven? Nee, dat kunnen ze niet. Als je geen hart van gehoorzaamheid aan God hebt, altijd onjuiste standpunten hebt, niet in staat bent de positie van een geschapen wezen in te nemen, ongebreidelde ambities hebt en altijd een hogere positie begeert, zal het uiteindelijk zorgen dat je niet in staat bent om je plicht goed aan te pakken of Gods eisen en houdingen tegenover jou correct te begrijpen. Hoewel je voortdurend wordt gelouterd en voortdurend lijdt, kun je je noties en waandenkbeelden niet loslaten en denk je zelfs dat jij degene bent waar God het meest van houdt en het meest aan is gehecht. Als je ziet dat God in feite niet zo handelt en dat het gewoon ijdele hoop van je is, ervaar je als gevolg daarvan een tegenslag en voel je je aangevallen; je voelt je rancuneus en alsof je bent gecompromitteerd. Ook je gevoelens krijgen een klap. Is het dat lijden waard? (Nee, dat is het niet.) De mensen hebben leed over zichzelf gebracht door hun ijdele hoop, noties en waandenkbeelden. Dit is het meest problematische voor ze en ze moeten zien zich om te keren! Hoe moeten ze dat doen? Door te weten dat God rechtvaardig is tegenover iedereen en dat alle werken die God verricht dienen om het menselijke ras te redden – Hij heeft geen andere agenda. Wat de mensen moeten doen, is de positie van een geschapen wezen aannemen, zich onderwerpen aan Gods soevereiniteit, orkestraties en regelingen, alles wat de Schepper doet aanvaarden en zich eraan onderwerpen, de waarheid en Gods wil in deze dingen zoeken en Gods gedrag weten. Als mensen altijd hun eigen noties gebruiken om Gods daden te evalueren en te definiëren, altijd onredelijke eisen stellen aan God en erop staan dat God alles doet op hun manier, dan zijn ze opstandig tegen God en kunnen niet alleen de waarheid niet begrijpen, maar blijft er uiteindelijk niets anders over dan dat ze worden veracht en verstoten door God. Als mensen gezegend willen worden door God, hoeven ze alleen alles wat de Schepper doet te zoeken, zich eraan te onderwerpen, te weten en te aanvaarden. Dat is voor mensen de enige manier om de waarheid te begrijpen, God te kennen, tot ware gehoorzaamheid aan God te komen en gered te worden.

18 mei 2018


Het is heel belangrijk om de relatie tussen de mens en God goed te maken

In het tot stand brengen van een normale relatie met God, draait het om de vraag hoe om te gaan met Gods woorden. Op welke wijze God ook spreekt, over welk onderwerp of in welke mate Hij ook spreekt, het feit is dat alles wat Hij zeg is wat de mens het meest nodig heeft, wat de mens zou moeten begrijpen, en waarmee ze zouden moeten worden uitgerust. Bovendien liggen de woorden die God zegt perfect binnen het bereik van de menselijke geest en menselijk denken, dat wil zeggen: van het aangeboren vermogen van de mens. Ze zijn voor de mens verstaanbaar en begrijpelijk. Wat God ook zegt of doet, of het nu de Heilige Geest is die in een persoon werkt of Gods regeling van verschillende mensen, gebeurtenissen, zaken of omgevingen, het overschrijdt de reikwijdte van het aangeboren vermogen van de mens of hun gedachtewereld niet; in plaats daarvan is het specifiek, waarachtig en wezenlijk. Als iemand het niet kan begrijpen, is er iets met hem aan de hand. Het betekent dat ze van buitengewoon slecht kaliber zijn. Hoe dan ook, Gods manier van spreken en toon, de drijfveer van Zijn spreken, en alle woorden die Hij de mens voorziet, zijn alle zaken die gelovigen in God moeten begrijpen, en ze zijn allemaal begrijpelijk voor de mens. Dit komt omdat God tot de mens spreekt, en wat Hij spreekt is menselijke taal, en door Zijn woorden uit te drukken, brengt Hij ze over en voorziet Hij de mens van zoveel mogelijk informele en gevarieerde taal en een woordenschat die voor de mens beschikbaar en toegankelijk is, zodat mensen met verschillende gedachten en perspectieven, met verschillende geletterdheidsniveaus en met verschillende educatieve en familieachtergronden, ze allemaal kunnen verstaan en begrijpen. In alle woorden die God spreekt, is er iets dat je zou moeten begrijpen: Er is niets te esoterisch of abstract aan Zijn woorden; het zijn geen woorden die de mens niet kan interpreteren. Zolang iemand over een bepaald kwaliteit beschikt en zich op het in praktijk brengen en ervaren van Gods woorden richt, kan hij de waarheid verstaan en Zijn wil begrijpen. De waarheden die God uitdrukt, komen van Hem, maar de taalvormen die Hij gebruikt om ze uit te drukken, tot aan hun specifieke bewoordingen toe, zijn allemaal menselijk. Ze gaan niet buiten de grenzen van de menselijke taal. Welke vorm God ook gebruikt om Zijn woorden uit te spreken, of welke methode of toon Hij ook gebruikt om zich uit te drukken, of Zijn fraseologie nu uit het Westen of het Oosten komt, of Hij nu spreekt in oude of moderne menselijke taal, is er taalgebruik in Zijn spraak die de mens onbegrijpelijk of niet-menselijk vindt? (Nee.) Niemand heeft dat tot nu toe gevonden. Sommigen zeggen: “Dat klopt niet; Ik vond twee van zulke woorden: ‘rechtvaardigheid’ en ‘majesteit’.” ‘Rechtvaardigheid’ en ‘majesteit’ zijn twee aanduidingen of uitspraken over een aspect van de goddelijke essentie, maar zijn deze woorden niet ook gangbaar onder mensen? (Ja, dat klopt.) Het maakt niet uit hoe diep jouw begrip van deze twee woorden gaat, je kunt op zijn minst hun meest fundamentele, originele definities in het woordenboek vinden, en door die meest originele definities te vergelijken met Gods essentie, Zijn gezindheid, en wat Hij heeft en is, worden in zo'n combinatie de woorden voor mensen concreter en niet langer abstract. Koppel dat aan de lange uiteenzettingen van feiten, commentaren en verklaringen van deze woorden in de woorden van God, en ze worden concreter voor alle mensen, levendiger van beeldspraak, authentieker, steeds dichter bij de essentie, bezittingen en het wezen van God dat het volk zouden moeten kennen. Dus, woorden en uitspraken die te maken hebben met zaken als Gods gezindheid lijken jullie niet abstract of mysterieus. Vertel me dan: is er iets abstracts aan die waarheden dat raakt aan de gebruikelijke praktijk van de mens, het pad dat de mens bewandelt, en de principes van de waarheid? (Nee.) Nogmaals, daar is niets abstracts aan.

Sinds Ik mijn woorden ben gaan uitdrukken en gaan prediken, heb Ik mijn uiterste best gedaan om menselijke taal te gebruiken – taal die mensen kunnen begrijpen, waar ze iets mee kunnen en kunnen verstaan – om te prediken, en om over de waarheid te communiceren en de principes ervan te bespreken, zodat jullie de waarheid misschien beter kunnen begrijpen. Is dat dan geen menselijkere benadering? Wat is het voordeel daarvan voor jullie? Het zorgt ervoor dat jullie beter in staat zijn om meer van de waarheid te begrijpen. En wat is Mijn doel om op deze manier te spreken? Om jullie rijkere, meer diverse taal te laten horen, en die diverse taal vervolgens te gebruiken om het voor mensen gemakkelijker te maken de waarheid te begrijpen, zodat ze niet het gevoel krijgen dat het eentonig is. De verscheidenheid van de taal van de Bijbel van zowel het Oude als het Nieuwe Testament, valt allemaal binnen een soort idioom, zodat mensen direct kunnen herkennen dat bepaalde woorden Bijbels zijn, dat ze uit de Bijbel komen. Er zit iets betekenisvol of symbolisch in deze woorden. Ik streef ernaar ervoor te zorgen dat de stijlen en bewoordingen van de hedendaagse taal geen beeldende eigenschappen bevatten, zodat mensen kunnen zien dat deze taal het Bijbelse idioom overtreft. Hoewel mensen aan de inhoud en toon van Gods uitingen kunnen opmaken dat de bron van deze uitingen en de woorden die door God in de Bijbel worden gesproken, één lijken te zijn, kunnen ze aan de bewoordingen zien dat het verder gaat dan de Bijbel, voorbij het Oude en Nieuwe Testament, en zelfs dieper dan de spirituele terminologie die door alle spirituele mensen in de afgelopen millennia is gebruikt. Dus, welke termen behoren tot de termen die God nu uitspreekt? Sommigen termen bestaan uit de positieve, prijzende taal die vaak door mensen wordt gebruikt, terwijl sommige, door Hem gebruikte andere woorden en ander taal, geschikter is om de verdorven gezindheid van de mens bloot te leggen en uit te drukken. Er worden ook enkele gespecialiseerde termen met betrekking tot literatuur, muziek, dans, vertalen, enzovoort, gebruikt. De bedoeling hiervan is dat iedereen, ongeacht het domein van hun plicht of professionele knowhow, het gevoel te geven dat de waarheden die Ik bezig nauw verband houden met het echte leven en de plicht die ze vervullen, en dat er geen ontkoppeling is tussen de waarheid in elk van haar aspecten en het echte leven van mensen of de taken die ze uitvoeren. Dus, zijn deze waarheden niet een grote hulp voor jullie? (Dat zijn ze.) Als Ik niet om zulke zaken zou geven, en categorisch alles zou vermijden wat te maken heeft met de onderwerpen vertalen, film, kunst, schrijven en muziek, en nooit zulke woorden zou gebruiken, en ze opzettelijk zou vermijden, zou Ik dan mijn werk goed kunnen doen? Als dat zo was, zou Ik dat misschien gedeeltelijk kunnen doen, maar het zou moeite kosten om met jullie te communiceren. Daarom stel Ik alles in het werk om dergelijke taal te bestuderen en te beheersen. Dit kan jullie enerzijds helpen met de theorie en principes van jullie professionele werk; anderzijds kan het jullie helpen, als jullie je taken op deze gebieden uitvoeren, het gevoel te geven dat het professionele werk dat jullie taak met zich meebrengt, niet los staat van de waarheid. Wat jouw specialiteit ook is, wat je sterke punt ook is, welk beroep je ook studeert, je kunt deze woorden lezen en begrijpen, en ze stellen je in staat om jouw doel van het binnengaan van de waarheid te bereiken terwijl je jouw plicht uitvoert. Is dat geen goede zaak? (Ja, dat is het.) Het is een goede zaak. Dus, hoe kan zo'n goed resultaat worden bereikt? Dit vereist dat God, in Zijn menselijkheid, over bepaalde kennis moet bezitten. En om welke kennis gaat het? De normale menselijkheid van de geïncarneerde God moet iets begrijpen van verschillende specialisaties, hoewel Ik daar niet hard voor hoef te werken en deze niet hoef te bestuderen om ze onder de knie te krijgen. Dat doe Ik omdat Ik de kennis over alle onderwerpen wil kunnen gebruiken als Ik communiceer over de waarheid en van God getuig. Hierdoor kunnen mensen in elk arbeidsveld de getuigenissen van Gods huis begrijpen en waarderen, evenals de verschillende gefilmde werken die hiervan getuigen, die zo nuttig zijn voor het werk van het verspreiden van het evangelie. Als Ik alleen de taal van Gods huis zou gebruiken om over de waarheid te communiceren, en niets van de taal en kennis van de verschillende, gespecialiseerde vakgebieden van de samenleving, dan zouden de resultaten erg mager zijn. Wat moet Ik dus bereiken om dit werk goed te kunnen doen? Ik moet over een zekere professionele kennis beschikken, en daarom luister Ik soms naar liedjes, kijk Ik soms naar het nieuws, en lees Ik soms tijdschriften en af en toe de krant. Soms besteed Ik ook aandacht aan bepaalde zaken waar ongelovigen zich mee bezighouden. De zaken van ongelovigen houden veel verschillende dingen in, en een bepaalde taal van hen is afwezig in Gods huis; maar als die taal wordt gebruikt als taal voor preken, zal dat zo nu en dan zeer effectief zijn en jullie helpen, en jullie het gevoel geven dat het pad van geloof in God breed is, niet saai of oninteressant. Dit zal jullie enorm helpen, en jullie moeten er een aantal nuttige dingen van leren. Hoewel de meesten van jullie niet succesvol zullen zijn in het leren, zullen degenen van voldoende kaliber in staat zijn om enkele nuttige dingen te leren, die de uitvoering van hun taken ten goede zal komen. Als Ik niets te doen heb, leer Ik onbewust een aantal dingen door naar het nieuws te kijken en naar muziek te luisteren. Het kost geen speciale moeite; Ik besteed gewoon mijn vrije tijd aan het leren van dingen, het kijken naar dingen, het luisteren naar dingen, en zonder dat Ik daar naar streef, beheers Ik een aantal van deze dingen. Zal mijn beheersing van deze dingen een negatieve invloed hebben op mijn werk? Niet in het minst; sterker nog, het is noodzakelijk dat Ik dat doe. Het is nuttig voor het werk van Gods huis en voor de verspreiding van het evangelie. Wat is mijn bedoeling van de communicatie van deze kwesties aan jullie? Het is dat deze woorden die God spreekt, voor jullie toegankelijk moeten zijn, dat ze allemaal begrijpelijk en gemakkelijk in praktijk te brengen moeten zijn. Ze zijn in ieder geval iets waar het mens zijn over zou moeten bezitten. Als Ik zeg dat dit zaken zijn waarover het mens zijn zou moeten beschikken, bedoel Ik dat wanneer God Zijn werk doet en Zijn woorden uitdrukt, ze al verwerkt zijn door Zijn menselijkheid. Wat betekent ‘verwerkt’? Het is bijvoorbeeld als gekafte tarwe, die wordt gedorst en vermalen tot meel, en vervolgens wordt verwerkt tot brood, cake en noedels. Nadat het is verwerkt, worden deze dingen aan jullie gegeven, en waar jullie uiteindelijk van eten, is een eindproduct, een bereid voedsel. Wat is jullie aandeel hierin? Dat is om de woorden die God vandaag spreekt zo snel als je kunt in hun geheel te eten en te drinken. Eet en drink meer van deze woorden, accepteer er meer van en ervaar ze, verteer ze en neem ze beetje bij beetje in je op. Maak ze deel van jullie leven, van jullie gestalte, en laat Gods woorden elke dag van je leven en de plicht die je vervult, domineren. Alle woorden die God spreekt, zijn in de taal van het menszijn, en hoewel ze eenvoudig te begrijpen zijn, is de waarheid die erin besloten ligt, zeker niet gemakkelijk te begrijpen of binnen te gaan; hoewel de taal gemakkelijk te begrijpen is, is het binnengaan van de waarheid een proces dat uit vele fasen bestaat. God heeft zoveel woorden gesproken en de mens tot het heden gebracht, en elk woord dat Hij zegt wordt beetje bij beetje vervuld in jullie, en de waarheid die Hij uitdrukt, evenals de procedure die mensen de weg wijst bij het binnengaan van de waarheid en het pad van verlossing inslaan, wordt, heel helder en duidelijk, in jullie waar, en wordt beetje bij beetje door jullie vervuld. Dergelijke resultaten worden beetje bij beetje in jou gemanifesteerd. Hier is niets abstracts aan. Nu, laten we geen aandacht schenken aan hoe Gods woorden door Zijn menszijn worden verwerkt. Het is niet nodig om naar dat proces te kijken; er zit een mysterie in dat studie door de mens niet kan doorgronden. Let er alleen op dat je de waarheid accepteert. Dit is de verstandigste keuze en de meest correcte houding. Het heeft helemaal geen zin om altijd dingen te willen onderzoeken. Het is een verspilling van tijd en moeite. De waarheid is niet iets dat door studie is verkregen, laat staan dat het door de wetenschap is ontdekt. Het wordt rechtstreeks door God uitgedrukt, en kan alleen door ervaring worden begrepen en gekend. Men kan de waarheid alleen verkrijgen door Gods werk te ervaren. Als men alleen een mentaal proces toepast om dingen te bestuderen, maar het niet in praktijk brengt en geen ervaring heeft, kan men de waarheid niet verkrijgen. Wat kan een positieve houding ten opzichte van Gods woorden inhouden, behalve dingen niet onderzoeken? Acceptatie, samenwerking en compromisloze gehoorzaamheid. Echt, als iemand het meest geschikt is om te studeren, dan ben Ik dat, maar Ik doe het nooit. Ik vraag mij nooit af “Waar komen deze woorden vandaan? Wie heeft ze Mij verteld? Hoe ken Ik ze? Wanneer heb Ik ze leren kennen? Kennen anderen ze? Als Ik ze gebruik, bereiken ze dan resultaten? Wat zal er van hen terecht komen? Ik leid zoveel mensen – wat moet Ik doen als Ik uiteindelijk niet de gewenste resultaten behaal, als Ik ze niet naar het pad van verlossing leid?” Vertel Me – zijn dit dingen die verder bestudeerd moeten worden? (Nee, dat zijn het niet.) Ik onderzoek deze dingen nooit. Wat Ik ook wil zeggen, wat Ik jullie ook wil vertellen, Ik vertel het jullie meteen. Ik heb geen behoefte om door het mentale proces te gaan om het te onderzoeken. Het enige waar Ik aan moet denken is of jullie het kunnen begrijpen als Ik het op een bepaalde manier zeg; of Ik concreter moet spreken; of Ik meer voorbeelden moet geven of verhalen moet vertellen waaruit jullie meer specifieke informatie kunnen halen en een specifieker pad van beoefening; of jullie hebben begrepen wat Ik zeg; of iets in mijn bewoordingen, in de stijl en toon van mijn spraak, of in mijn grammatica of zinswendingen ervoor heeft gezorgd dat jullie het verkeerd begrijpen of in de war raken; of dat er iets in Mijn spraak is waarvan jullie vinden dat het abstract, mysterieus of hol is. Ik hoef deze dingen alleen maar waar te nemen en te overwegen. Ik houd Me niet met de rest bezig. Het is voor Mij normaal om dingen niet te onderzoeken, maar is dat ook normaal voor jullie? Voor jullie is dingen onderzoeken heel normaal; het zou abnormaal zijn om dat niet te doen. Dit komt voort uit de aandrang van het instinct en de aard van het verdorven menszijn. Jullie weten allemaal zeker dat jullie dingen gaan onderzoeken. Toch is er één ding dat dit probleem kan oplossen: Naarmate de mens geleidelijk meer in contact komt met God, wordt de relatie tussen de mens en God normaler, en neemt de mens een normale houding aan en geeft God de juiste plek in hun hart. Naarmate dit ten goede vordert, in een steeds gunstiger richting, zal het bewustzijn, de kennis, de zekerheid en de aanvaarding van de mens van wat God doet, zich steeds verder verdiepen, en als dat gebeurt, zullen ook de zekerheid, het bewustzijn, de kennis en de herkenning van de incarnatie zich verdiepen. Naarmate deze dingen zich verdiepen, zullen jullie God steeds minder en in steeds mindere mate bestuderen en aan God twijfelen.

Waarom bestudeert de mens God? Omdat er te veel opvattingen en waandenkbeelden over God in hen bestaan, te veel onzekere factoren, te veel twijfels, te veel dingen die ze niet begrijpen, te veel zaken die ze ondoorgrondelijk vinden, te veel mysteries, en dus willen ze erachter komen door studie. Welke studie je dan ook doet, waarbij gebruik wordt gemaakt van externe fenomenen, van jouw gespecialiseerde kennis of mentale beoordelingsvermogen, zal niet leiden tot begrip; je zult veel moeite hebben verspild en nog steeds niet begrijpen waar God en de waarheid over gaan. Maar voor diegenen die de waarheid nastreven, duurt het amper enkele jaren om resultaten te zien, echte kennis van God te verwerven en een hart van eerbied en gehoorzaamheid te ontwikkelen. Sommige mensen geloven niet dat Gods woorden realistisch of feitelijk zijn, dus willen ze altijd God, Gods woorden en zelfs de incarnatie onderzoeken. Zaken van het leven en de geest geven zich niet prijs door onderzoek. Als de dag aanbreekt waarop je deze waarheden ervaart en jouw gehele verstand, alle prijzen die je moet betalen en al je inzet richt op het in praktijk brengen van de waarheid en het vervullen van jouw plicht, zul je het pad van verlossing zijn ingeslagen, en zal je niet langer de geïncarneerde God bestuderen. Dat wil zeggen, de vraag of Hij een mens of God is, is dan beantwoord. Hoe normaal Zijn menselijkheid ook is, hoe gelijk Hij ook is aan gewone mensen, het zal niet langer belangrijk zijn. Het belangrijkste is dan dat je eindelijk Zijn goddelijke essentie ontdekt hebt, en eindelijk de waarheden die Hij uitdrukt, hebt erkend, en tegen die tijd zal je uit het diepst van je hart het feit hebben aanvaard dat deze persoon het vlees is waarin God geïncarneerd is. Door enkele feiten, processen en ervaringen, door enkele lessen die je hebt geleerd van struikelen en mislukkingen, zul je diep van binnen in staat zijn iets van de waarheid te begrijpen en toe kunnen geven dat je fout zat. Je zult niet langer aan deze persoon twijfelen of deze bestuderen, maar voelen dat Hij de praktiserende God is, dat dit een onweerlegbaar feit is. Je hebt dan instinctief en zonder twijfel geaccepteerd dat Hij de geïncarneerde God is. Hoe normaal Zijn menselijkheid ook is, en hoewel Hij als een normaal mens spreekt, zich ook zo gedraagt en helemaal niet buitengewoon of bijzonder is, zul je niet aan Hem twijfelen en zul je Hem niet minachten. In het verleden zou je de geïncarneerde God niet in overeenstemming hebben gevonden met jouw opvattingen, en zou je Hem hebben bestudeerd, en zou je minachtend en spottend zijn geweest, opstandig in hart en nieren – maar vandaag zijn de dingen anders. Terwijl je vandaag Zijn woorden tot in de kleinste detail proeft en beluistert, aanvaard je alles wat Hij vanuit een ander gezichtspunt uitdrukt. En welk gezichtspunt is dat? “Ik ben een geschapen wezen. Christus is misschien niet lang, en zijn stem is misschien niet luid, en Hij ziet er misschien niet uit als iets speciaals, maar zijn identiteit is anders dan die van mij. Hij maakt geen deel uit van de verdorven mensheid; Hij is niet een van ons. We staan niet op gelijke voet met Hem, zijn niet zijn Gelijke.” Er is een verschil met jouw eerdere gezichtspunt. Hoe komt dat verschil tot stand? Diep van binnen maak je de overgang van je aanvankelijke niet-acceptatie en onvrijwillige onderzoek, naar het accepteren van Zijn woorden als leven, als jouw pad van beoefening, naar het gevoel dat Hij over de waarheid beschikt; dat Hij de waarheid, de weg en het leven is; dat Hij Gods schaduw lijkt te hebben en een uitstorting van Zijn gezindheid is; en dat Gods opdracht en werk in Zijn persoon zijn. Dat is wanneer je Hem volledig hebt erkend en geaccepteerd. Wanneer enige reactie op Hem en jouw houding ten opzichte van Hem de instinctieve en correcte reactie is geworden, waarover een geschapen wezen zou moeten beschikken, dan ben je in staat om deze Mensenzoon in het vlees te behandelen als God en Hem niet meer te bestuderen, zelfs als je wordt opgedragen dit te doen, net zoals je niet zou onderzoeken waarom je bent geboren uit jouw moeder en vader, of waarom je op hen lijkt. Als je op dit punt bent aangekomen, stop je instinctief met het onderzoeken van dergelijke dingen. Het zijn geen onderwerpen die betrekking hebben op de reikwijdte van jouw dagelijkse leven en daarover hoeven geen vragen meer te worden gesteld. Jouw houding ten opzichte van deze dingen is veranderd van een aanvankelijke, geconditioneerde reflex van onderzoek naar een instinctieve weigering om te onderzoeken, en met jouw instinct dusdanig veranderd, zal de geïncarneerde God steeds hoger stijgen in status en graad, onvervangbaar door enig persoon, en God zelf in jouw hart worden, met de status van God. Jouw relatie met God zal dan volkomen normaal zijn. Waarom is dat zo? Dat is omdat je de spirituele wereld niet kunt zien, en voor een willekeurig persoon geldt dat de God van de spirituele wereld relatief abstract is. Waar Hij is, hoe Hij ook is, wat Zijn houding ten opzichte van de mens is, welke uitdrukking Hij gebruikt als Hij met de mens spreekt, mensen weten niets van dit alles. Vandaag is Degene die voor jullie staat een persoon in vorm en gelijkenis, die God wordt genoemd. Aanvankelijk begrijp je Hem niet, met jouw weerstand, twijfel, veronderstellingen, misverstanden en zelfs minachting; dan ervaar je Zijn woorden en accepteer je ze als leven en de waarheid, als de principes van jouw beoefening en het doel en de richting van het pad dat je bewandelt; en van daaruit accepteer je deze eerlijke, authentieke persoon, alsof Hij een gematerialiseerd idee is van de God in jouw hart die je niet kunt zien. Als je dit gaat voelen, zal jouw relatie met God dan waardeloos zijn? (Nee.) Nee, dat zal het niet zijn. Als je God als een vaag, onzichtbaar idee ziet en Hem concretiseert tot het punt waarop Hij een vleselijk lichaam is geworden, een persoon onder de mensen, waar niemand naar zou omkijken, als je nog steeds de relatie tussen een geschapen wezen en de Schepper met Hem kan onderhouden, dan zal je relatie met God zo normaal mogelijk zijn. Hoe je ook op Hem reageert, het zal in wezen een reactie zijn die een geschapen wezen instinctief zou moeten hebben. Je zou niet aan Hem kunnen twijfelen als je dat werd gevraagd, noch zou je Hem kunnen onderzoeken; je zou niet proberen Hem te onderzoeken door te zeggen: “Waarom spreekt God zo? Waarom drukt Hij zich zo uit? Waarom glimlacht en gedraagt Hij zich zoals Hij doet?” Deze zaken kunnen niet normaler voor je zijn. Je zult tegen jezelf zeggen: “God is zo en moet zo zijn: Jazeker! Wat Hij ook doet, mijn relatie met Hem zal normaal zijn en onveranderd blijven.”

In de gedachten en opvattingen van de gehele mensheid is het feit dat God door incarnatie een gewoon mens wordt, de laatste vorm die God zou moeten aannemen, omdat gewone mensen laag in de samenleving staan en door anderen worden veracht. God, die zo verheven is, zou Zichzelf niet moeten incarneren als iemand die zo onopvallend is. Dit is iets dat zo haaks staat op de opvattingen van mensen. Het feit dat jullie kunnen accepteren en erkennen dat God jouw God is, terwijl Hij nu zo’n onopvallend mens is geworden, is op zich al een getuigenis. En aangezien dat zo is, wat zou jouw normale relatie met God mogelijk kunnen beïnvloeden of schaden? Niets. Met het oog hierop is het vermogen om Christus te herkennen als jouw God een belangrijkste criterium voor het meten van de relatie tussen jou en God. Veel mensen geloven in God, maar erkennen niet dat God de waarheid is – en kunnen zij, die niet accepteren dat God de waarheid is, erkennen dat God hun God is? Wat voor soort relatie met God hebben zij die niet accepteren dat God de waarheid is? Zijn ze in staat God echt te gehoorzamen? Zijn ze dan niet in staat om God te tarten? Je moet deze dingen duidelijk zien. Jij en de geïncarneerde God hebben beide een menselijke verschijning, een menselijke vorm, menselijke voorkeuren, menselijke taal, en jullie beide wonen in de wereld van de mens. Maar je bent in staat om jouw positie recht te zetten, je kunt het verschil zien tussen jouw status en die van God, en je kunt jouw relatie met God herstellen Je mag niet verder gaan dan deze relatie, en je mag de grenzen ervan niet overschrijden. Als je deze gestalte kunt bereiken, dan ben je voor God geschikt en kan geen enkele kracht jouw relatie met God vernietigen. Dit moet de meest stabiele van alle relaties zijn, en de norm zijn. Als je relatie met dit vleselijke lichaam niet stijgt tot het niveau van de relatie tussen mens en God, als je zo’n relatie niet kunt hebben, en wanneer je dan zegt: “Ik heb een goede relatie met God in de hemel en het is een heel normale relatie,” is dit dan waar? Dat is het niet. Je zegt dat je een goede relatie met God hebt, maar wie heeft dat ooit aanschouwd? Er liggen geen feiten aan ten grondslag. Omdat mensen in hun vlees leven en de spirituele wereld niet kunnen binnendringen of toegang tot God kunnen krijgen, hoe kunnen ze dan omgaan met Gods Geest? Zijn jullie op dit moment in staat om een normale relatie tussen de mens en God, met de vleesgeworden God, te bereiken? (Nee.) Waarin ligt het bezwaar? Er zijn vele waarheden die de mens niet begrijpt. Wat betekent het dat de mens niet begrijpt? Het betekent dat de mensheid, die verdorven is, standpunten en opinies heeft die in veel opzichten niet overeenstemmen met de standpunten en opinies van de geïncarneerde God; dat de beginselen van waaruit de mens met dingen omgaat, niet overeenstemt met die van de geïncarneerde God, en dat de mens zelfs vele verschillende opvattingen en waandenkbeelden over God heeft. Deze problemen zijn nog steeds niet opgelost. En waar ligt de wortel van deze problemen? Welke factor beïnvloedt de relatie tussen God en de mensheid? Dat is de verdorven gezindheid van de mensheid. Met andere woorden, de mensheid staat nog steeds aan de kant van Satan; leeft in vertrouwen op Satans vergif, en het is Satans gezindheid en wezen dat mensen uitleven. Gods wezen is waarheid. Zijn essentie is onveranderlijk. Dus, wie is het die moet veranderen om overeenstemming met God te bereiken? Natuurlijk is dat de mensheid; dat is overduidelijk. Hoe moet de mensheid dan veranderen? Ze moeten zich onderwerpen aan Gods werk, de waarheid accepteren, oordeel en tuchtiging accepteren, en accepteren dat ze worden gesnoeid en aangepakt. Dit is het enige pad van de mens om harmonie met God te bereiken. Alleen wanneer je dit pad bewandelt, kun je geleidelijk de waarheid gaan begrijpen, jouw verdorven gezindheid afwerpen en zowel mensen als zaken gaan zien in harmonie met Gods woorden en de waarheid. Zo zullen de principes waarmee je handelt, het perspectief van waaruit je de zaken bekijkt, je kijk op het leven en je waarden allemaal in overeenstemming zijn met die van God. De barrières tussen jou en God zullen steeds kleiner worden, er zullen geen tegenstellingen meer zijn, je zult God steeds minder bestuderen, je gehoorzaamheid zal vanzelf groeien en groeien, en je zult geleidelijk aan totale harmonie met God bereiken.

Zijn jullie bang om met Mij om te gaan? (Nee.) Dat zijn jullie misschien niet, maar Ik wel. Waar ben Ik dan bang voor? Jullie zijn zo klein van gestalte, en er zijn veel waarheden die jullie niet begrijpen, en bij sommige dingen die Ik doe en zeg, moet Ik overwegen of jullie gestalte het wel kan begrijpen. Ik kan ze niet direct uitspreken of doen, maar Ik moet jullie voldoende ruimte en tijd geven om die waarheden te ondergaan en te ervaren. Vervolgens wacht Ik. Ik wacht totdat jullie die waarheden begrijpen, ze geleidelijk accepteren, in gestalte groeien, waarna Ik beetje bij beetje opnieuw probeer om jullie te benaderen. Vervolgens observeer Ik jullie en kijk of jullie in gestalte zijn gegroeid. Als dat het geval is, vertel Ik jullie wat meer; als jullie nog klein van gestalte zijn, houd Ik wat meer afstand. Waarom moet Ik een beetje afstand houden van jullie? Als Ik te dicht bij jullie zou komen en te veel, te snel van jullie zou vragen, zou dat verspilde moeite zijn. Wat zouden daarvan de consequenties zijn? Ze zouden gevaarlijk kunnen zijn, meer dan jullie zouden kunnen verdragen. Zoals de zaken er nu voorstaan, zouden we niet alleen geen harmonie en overeenstemming bereiken in onze interactie, maar zou bovendien een oprechte verstandhouding buiten ons bereik liggen. Als Ik zou volharden in frequent contact met jullie, of bij jullie zou intrekken, jullie zou coachen in elk aspect van de zaken die bij jullie taak komen kijken, zou dat stressvol voor jullie zijn. Jullie zouden dan het gevoel hebben dat jullie lijden. Zou dat niet iets zijn wat Ik moet doorstaan? En zou Ik lijden als Ik het zou doorstaan? Ik zou ook moeten lijden. Als dat lijden in jullie voordeel zou zijn, als het jullie vooruitgang zou kunnen versnellen, zou het me niet kunnen schelen of Ik een beetje moest lijden. Ik zou simpelweg meer verdragen, wat minder spreken, milder zijn en wat langer op jullie wachten, met een beetje geduld. Dat zou geen probleem zijn. Als jullie hebben geleden, zou dit dan tot op zekere hoogte resultaten kunnen opleveren? Misschien wel voor enkele bijzondere mensen, diegenen die de waarheid kunnen begrijpen en die zowel over geweten als verstand beschikken, die eerlijk en redelijk zijn, en die bovendien vooral van de waarheid houden, die volhardend de waarheid kunnen nastreven, en die, in het diepst van hun hart, compromisloos zijn in hun liefde en streven naar het licht en positieve zaken. Mensen zoals Petrus, die proactief en positief was in het nastreven van de waarheid, alleen mensen met zo'n menselijkheid, zo'n streven en met zo'n ontvankelijkheid kunnen een dergelijk lijden ondergaan. Voldoen sommige van jullie aan deze criteria? (Nee.) Dan spijt het me te moeten zeggen dat we afstand moeten houden, zodat jullie dergelijk leed niet voortijdig hoeven te ondergaan. Dus, wanneer zullen jullie het ondergaan? Wanneer jullie tot een bepaalde gestalte zijn gegroeid, zal God als vanzelfsprekend omgevingen, mensen, gebeurtenissen en zaken voor jullie regelen. Het is vergelijkbaar met Job: Toen hij een bepaalde gestalte had bereikt, kwam Satan voor God met een aanklacht tegen Hem, en God stond Satan toe Job te verleiden, hem aan verleiding bloot te stellen met als gevolg dat Jobs’ gehele fortuin werd ontnomen. Is dit ver van jullie bed? Hoe ver? Dit hangt aan de ene kant af van jullie streven, en aan de andere kant hangt het af van de eisen van Gods werk, van de timing die Hij in Zijn plan heeft vastgelegd. En over welke timing gaat het? Het gaat over wanneer de tijd aanbreekt waarop mensen in wezen zijn uitgerust met alle waarheid en deze begrijpen. Maar als sommige mensen er nog steeds niet zijn qua gestalte, wat moet er dan gebeuren? Als de tijd rijp is, zal God handelen. Denk je dat je je kunt verstoppen? Er is niemand die voorbij dit kruispunt in de tijd kan sluipen. Dit wordt de inspectie van het werk van de mens genoemd en iedereen moet erdoorheen. Niemand kan vroeg slagen en niemand kan achterblijven. “Niemand kan vroeg slagen” betekent dat als de gestalte van een persoon er niet is, en ze niet veel van de waarheid hebben gehoord, zal, wanneer die persoon God vraagt om hem of haar op de proef te stellen, God dat niet doen. Niemand zal hiervan vrijgesteld zijn, want God ziet iedereen als gelijken en geeft iedereen gelijke kansen, en Hij voorziet en werkt voor iedereen gelijk. Dus, is het door Mij aannemen van een dergelijke houding in overeenstemming met jullie gesteldheid en de gestalte die jullie hebben, niet in jullie voordeel? (Ja, dat is het.) Het is precies goed voor jullie, precies wat jullie nu nodig hebben. Terwijl jullie normaal jullie taken op elk gebied uitvoeren, worden jullie ook voorzien van de waarheden die jullie moet bezitten en begrijpen, zonder de minste vertraging, zodat jullie tijdig en op maat provisie en hulp kunnen krijgen. Dan, terwijl jullie je plichten vervullen, zullen jullie deze waarheden geleidelijk verwerken, absorberen en ervaren, en de principes van de waarheid en het pad van beoefening vinden; beetje bij beetje zullen jullie Gods wil begrijpen, en daardoor zal de relatie tussen mens en God recht worden gezet en zul je de positie van een geschapen wezen innemen, namelijk je positie innemen en standvastig zijn in jouw plicht. En daarna kunnen er enkele mensen zijn die, zonder dat ze het beseffen, beproevingen en loutering ondergaan. Wanneer zal dat gebeuren? Ik zal het jullie vertellen met de enige zin die van toepassing is: Beproevingen zullen als gepland komen. Dit is misschien een beetje abstract, maar voor God is het gewoon. Wanneer de tijd komt dat God in actie komt, zul je je niet kunnen verbergen, hoe je het ook probeert. Wat zal Ik nu doen? Ik zal Mijn post behouden, Mijn positie vasthouden en Mijn werk doen, zonder Mij in te houden of Mij te haasten, maar Mijn werk doen volgens de voorgeschreven volgorde. Al jullie wegen naar verlossing liggen open – Ik zal ze niet verzegelen, laat staan jullie vertragen.

Vraagt iemand zich bezorgd af: “Kunnen we gered worden door U te volgen?” Misschien hebben sommige mensen nooit over deze vraag nagedacht, maar dat is niet hetzelfde als geen twijfel te hebben gekend, en deze twijfel kan nog steeds bestaan. Dus, Ik zal je iets waars vertellen: Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik zou me eerder zorgen moeten maken dan dat jij dat zou moeten doen; Ik zou me het meest zorgen moeten maken, maar dat doe Ik nooit, dus waar maak jij je zorgen over? Maak je je niet teveel zorgen? Je maakt je te veel zorgen en dat is onnodig. Ik maak me nooit zorgen over deze kwestie, omdat het niet iets is waarvoor Ik verantwoordelijkheid moet nemen. Is dat geen goede zaak? Wie neemt er dus de verantwoordelijkheid voor? Sommigen zeggen: “Het is zo onverantwoordelijk van U om dat te zeggen! Als U niet verantwoordelijk bent, wie dan wel?” Ik hoef geen verantwoordelijkheid te nemen, want Ik heb nooit zulke zorgen. Ik hoef niet ongerust te zijn, Ik hoef deze zaak niet te onderzoeken. Als Ik me zorgen zou maken door te zeggen: “Oh! Ik kan de last van jullie resultaten en bestemmingen niet dragen! Ik moet ervoor zorgen dat Ik elke stap die Ik zet en elk woord dat Ik zeg, bestudeer en analyseer, en handelen nadat Ik hun resultaten heb gezien,” dan zou dat nalatig van Mij zijn. Toch maak Ik mij nooit zorgen; Ik bestudeer nooit waar iets toe kan leiden. Waarom? Sommigen zeggen: “Je hebt deze kwestie doorzien.” Nee. Over het algemeen kun je pas zeggen iets te hebben doorzien nadat het aan onderzoek en analyse is onderworpen, maar instinctief onderzoek Ik deze kwestie nooit, net zoals iemand nooit zou onderzoeken waarom ze op hun ouders lijken. Ik kijk instinctief niet naar zulke dingen – ze bestaan niet in mijn gedachten. Zaken niet nader onderzoeken zou een geweldig resultaat zijn, dus zouden jullie niet moeten leren hoe je dit moet doen? Sommigen zeggen mogelijk: “Jij onderzoekt zaken instinctief niet. Hoe moeten wij dat leren? Dat is niet iets wat wij kunnen leren!” Er zit een element in dat enig communicatie behoeft. Gods incarnatie, Zijn vleeswording, en Zijn menswording – hoe deze persoon precies tot stand kwam, is een proces waarin je je verder niet in hoeft te verdiepen. Simpel gezegd, God is een mens geworden. Schuilt er een mysterie in wat God doet in dit menselijk lichaam en hoe Hij zich manifesteert? (Ja.) Vraagt deze kwestie om nader onderzoek? Het vraagt daar niet om, maar wel dat jullie naar de waarheid daarvan zoeken. Wat houdt die waarheid in? Kunnen jullie het doorzien? De essentie, status en missie van een persoon worden één gemaakt. Hun missie is hun essentie, hun instinct; wat ze uitleven, wat ze onthullen, wat ze bereid zijn te doen, en wat hen vervult – dat is hun essentie, evenals hun instinct en missie, die allemaal een eenheid kunnen vormen. Wat zegt dit jou? Er is hier sprake van een feit dat jullie zouden moeten kunnen zien, namelijk dat de kwestie van Gods incarnatie onbetwistbaar is. God drukt zoveel waarheden uit, en hoe meer mensen deze lezen, hoe meer ze deze begrijpen; hoe meer ze deze lezen, hoe meer ze voelen dat ze de waarheid zijn; en hoe meer ze worden ervaren en in praktijk worden gebracht, hoe helderder hun hart wordt; en naarmate dit gebeurt, wordt hun relatie met God ook normaler. Moet dit echt onderzocht worden? Onderzoek het zoveel je wilt; je zult door onderzoek niet begrijpen waar de waarheid over gaat. Begrip van de waarheid berust op ervaring. Naarmate iemand meer ervaringen opdoet, begrijpen ze vanzelf wat de waarheid inhoudt, en als ze de waarheid hebben begrepen, krijgen ze vanzelf kennis van God. Daarom zeg Ik dat het verkrijgen van kennis van Gods werk afhangt van het begrijpen van de waarheid. Sommige absurde mensen houden niet van de waarheid en brengen deze nooit in praktijk, en vanaf het moment dat ze in God gingen geloven, hebben ze Hem bestudeerd. Hoeveel ze Hem ook bestuderen, kunnen ze op deze manier kennis van God verwerven? Dat is een onmogelijkheid. De religieuze wereld bestudeert God al duizenden jaren, en geen enkele persoon kent Hem echt. Ze geloven al jaren in God en uiteindelijk kunnen ze alleen maar zeggen: “Ik geloof diep in het bestaan van God.” Zijn dat de woorden van iemand die God kent? Bestudeer je God nu nog? Hoeveel jaar bestudeer je Hem al? Heeft je studie resultaten opgeleverd? Ik zeg het je: de geïncarneerde God onderzoekt nooit wie Hij is, en er is ook geen andere stem in Hem, maar slechts één. Zoals de mens het ziet, is alles wat Hij denkt, leeft en doet, de gedachte en actie van één persoon, en ook Hij voelt zich één persoon die handelt en denkt. Wat gebeurt er hier? In Hem is er maar één leven en geen ander. Wat is dus de essentie van dit leven? Men is misschien niet in staat om er van buitenaf doorheen te kijken, denkend dat het simpelweg het leven van een gewoon mens is; maar om ernaar te kijken in het licht van Zijn missie en de essentie van het werk dat Hij doet, hoe het komt dat de schaduw van God op Hem is? Dit is het begrijpen waard. Wie dit vleselijke lichaam precies is, dat over de schaduw van God en uitstortingen van Gods wezen beschikt, is het zoeken en diepgaand onderzoek waard. Is het dan normaal dat dit vleselijke lichaam niet weet waarom Hij zo’n persoon is, of wie Hij in wezen is? Het is maar al te normaal; het is niet bovennatuurlijk. Sommigen zullen zeggen: “Niet bovennatuurlijk? Dat klinkt niet als God. God zou bovennatuurlijk moeten zijn!” Waar komt dat ‘zou moeten’ vandaan? Het komt voort uit de opvattingen en waandenkbeelden van mensen. Wat is in feite de eerste daad, het eerste gedrag van God waarvan de mens weet heeft, waarvan de mens een indruk heeft? In het begin schiep God de hemel en de aarde en alle dingen, en op de zesde dag schepte Hij wat klei op en schiep daaruit een persoon, die Hij Adam noemde. Vervolgens liet Hij Adam in slaap vallen en nam Hij een rib uit zijn lichaam, die Hij in een andere persoon veranderde; Eva. Kijkend naar deze hele opeenvolging van Gods acties en gedragingen, is het niet bijzonder beeldend? Elke handeling is zo echt, dat het niet klopt met de God van de verbeelding en opvattingen van de mensen. Het overtreft de verbeelding van de mens betreffende het bovennatuurlijke. Dus, wanneer mensen in contact komen met de geïncarneerde God, en de woorden horen die Hij uitspreekt, en alles zien wat Hij doet, en zaken dan vergelijken met Gods werkelijke acties en gedragingen toen Hij de mens in den beginne schiep, zijn er dan discrepanties? Is er een verschil? Dat kan zijn, omdat je geen getuige bent geweest van die acties. Om het echter praktisch te bekijken, wanneer men de manier en de bron van Gods uitspraken in den beginne vergelijkt met de manier en de bron van Zijn uitspraken nu, is er geen fundamenteel verschil. Waarom zeg Ik ‘fundamenteel’? Het woord ‘fundamenteel’ heeft zijn betekenis. Welke betekenis heeft ‘fundamenteel’ hier? Het betekent dat er in het hart van de mens nog iets van een bovennatuurlijk element bestaat in de daadwerkelijke dingen waarvan de mens denkt dat God die doet, en de manier waarop de mens denkt dat Hij spreekt, terwijl de manier en methode en toon van Gods spraak die de mens nu ziet en hoort, heel waarachtig zijn, en kunnen worden begrepen en gezien zonder aanwezigheid van een bovennatuurlijk element en zonder ruimte voor de waanideeën van de mens. Er is afstand tussen deze twee zaken, en die afstand is uiteindelijk en fundamenteel identiek vanuit jullie perspectief. Daar komt dat ‘fundamenteel’ vandaan.

Is het nodig om deze meest waarheidsgetrouwe, oprechte woorden vandaag aan jullie te communiceren? (Ja, dat is het.) Waarom over zulke dingen praten? Veel mensen hebben deze zaken van de vleesgeworden God voortdurend ervaren als tamelijk mysterieus en ondoorgrondelijk, en willen ze altijd bestuderen. Het bestuderen van deze dingen verstoort jouw relatie met God. Kun je nog steeds de waarheid binnengaan als je God altijd bestudeert? Als je Hem altijd bestudeert, zul je Zijn woorden niet als de waarheid aannemen en zal jouw relatie met Hem vervormd, afwijkend en abnormaal zijn. Dus, hoe kun je jouw relatie met Hem steeds normaler maken? Door alles wat Hij normaal doet te aanschouwen, inclusief Zijn vleselijke lichaam, en beetje bij beetje te proberen Hem in je hart te accepteren. Accepteer Hem in elk aspect – de manier en toon van Zijn spraak, en zelfs Zijn uiterlijk, hoe Hij eruitziet. Je moet dit accepteren. Als je dat niet doet, maar Hem altijd onderzoekt, dit en dat bestudeert, dan ben je uiteindelijk degene die er het meest last van heeft en een verlies lijdt. Dit feit, door God bewerkstelligt, zal niet veranderen. God heeft een nieuw tijdperk ingeluid en Hij zal het allemaal beïnvloeden en het allemaal leiden. Dit feit zal niet veranderen. Dus, welke keuze moet een persoon in deze kwestie maken? Hem niet te onderzoeken, maar Hem te accepteren en te kennen, en onophoudelijk hun relatie met God proberen te verbeteren, en zichzelf er te allen tijde aan te herinneren: “Ik ben een geschapen wezen, en ik kom voort uit de verdorven mensheid; God is aan de oppervlakte een gewoon persoon, maar Zijn innerlijke essentie is die van God. Het feit dat Hij God is valt niet te ontkennen; wat Hij uitwendig ook doet, wat Hij ook zegt, en hoe Hij ook handelt, valt niet onder de reikwijdte van mijn studie. Dit is de rede die ik zou moeten toepassen, en dit is de positie die ik zou moeten innemen.” Ik heb vandaag met jullie gesproken over Mijzelf, zodat jullie begrip en duidelijkheid verkrijgen over deze dingen, en er niet altijd over in verwarring over zijn, alsof Ik iets verberg waarvan Ik niet wil dat jullie dat weten. Eerlijk gezegd heb Ik geen geheimen die Ik jullie niet kan vertellen. Dit is wat Ik denk, en het is wat Ik wilde bereiken. Er is niets abstracts aan, noch iets mysterieus. Dat geldt ook voor datgene van Mij dat jullie aanschouwen, en geldt ook voor wat van Mij achter de schermen blijft en wat jullie niet kunnen zien. Dit is daadwerkelijk zoals het is. Toch is er één ding dat jullie moeten begrijpen: Welke feiten en uiterlijke fenomenen je ook voor je ziet, als je de waarheid niet begrijpt, zul je die fenomenen als de waarheid en als feit beschouwen; en als je de waarheid begrijpt, zul je de essentie en de waarheid leren kennen via die fenomenen en externe aspecten, zodat jouw relatie met God steeds normaler wordt. Voor jou zal Gods identiteit, status en wezen nooit veranderen. Hij is de Schepper, de Degene die soeverein is over alles. Dat staat vast. Jij bent een geschapen wezen, en als je steeds de verschijning van Gods vlees onderzoekt, zit je in de problemen. Jouw relatie met God er niet meer zal zijn, wat inhoudt dat jouw relatie als geschapen wezen met de Schepper er niet meer zal zijn. Over de gevolgen hiervan hoeft niet te worden uitgeweid. Die pakken slecht uit. Alles zou zich als gevolg hiervan kunnen voltrekken – alles zou kunnen gebeuren. Zonder deze relatie is er geen noemenswaardige communicatie tussen ons. Is dat zo duidelijk? Als we onze hechte betrekkingen kunnen onderhouden, een relatie in stand kunnen houden, wat moet dan de positie van de mens zijn? (Die van een geschapen wezen.) Altijd die van een geschapen wezen. Dat is de enige manier waarop we met elkaar om kunnen gaan, de enige manier waarop er een echte relatie kan bestaan. Als je niet toegeeft dat je een geschapen wezen bent, dan hebben we al helemaal geen relatie. Ik ga niet met je om en Ik wil ook niet weten wie je bent. Niets zal ons binden. Ik zal me niet met jou bemoeien. Leef zoals je wilt – het heeft niets met mij te maken. Je hoeft mij niet te bestuderen of mij te veroordelen. Mijn identiteit, positie en alles wat Ik doe, zijn geen zaken die jij, een gewoon persoon, kunt veroordelen of er conclusies over kunt trekken. Niet de mens oordeelt over dit alles, maar God. Dat is duidelijk, nietwaar? Is dat niet de waarheid? (Ja, dat is het.) Dus, wat is de waarheid die mensen hier zouden moeten begrijpen? Op welke basis, op welk fundament kan een mens een normale relatie met God hebben? Ze moeten weten dat ze een geschapen wezen zijn. Als je erkent dat je een geschapen wezen bent en dat fundament hebt gelegd, dan zullen er, naarmate je vooruitgang maakt, veel zaken zijn waarin je niet afdwaalt. Als je Hem echter altijd wilt bestuderen en de relatie niet benadert vanuit het perspectief van een geschapen wezen, zullen de gevolgen ernstig zijn, te afschuwelijk om over na te denken. Dit begrijp je, toch?

Sommigen zeggen: “Als ik niet erken dat ik een geschapen wezen ben, dan hebben we niets met elkaar te maken? Kennen we elkaar dan niet? Zonder een relatie op dat niveau kunnen we maatjes, vrienden, kennissen zijn, toch?” Nee. Ik heb geen 'maatjes,' en ook geen vrienden, en ik onderhoud dergelijke relaties zeker niet. Iemand vraagt: “Wie zijn dan Uw echte relaties? Bestaan die uit Uw familie?” Nee. Ik heb geen familie en ook geen wapenbroeders. Ik heb geen ondergeschikten en geen bedienden. Voor de Schepper zijn de wezens van de schepping de enige dingen die een relatie met Hem hebben. Voor de gehele geschapen mensheid, voor alle geschapen wezens, heeft God maar één identiteit: die van de Heer van de Schepping. Daaruit bestaat de enig mogelijke relatie. Als iemand zou vragen: “We hebben een redelijk goede relatie. Kunnen we geen vrienden zijn? Kunnen we geen maatjes worden?” Nee. Ik ken je niet; Ik weet niet wie je bent. Waarom zou ik bevriend met jou zijn? Wij kunnen een dergelijke relatie niet hebben. Ze zeggen: “U spreekt hier te absoluut nietwaar? Bent U niet te harteloos?” Het is zo absoluut als dit. Ik heb geen behoefte aan zulke relaties. Alles wat ik doe of zeg, komt voort uit de noodzaak om te zorgen voor haalbare voorzieningsdoelen – en wie zijn die doelen? Ze bestaan uit de geschapen mensheid, de mensheid die de waarheid liefheeft; dit zijn de doelen die God zal redden, en alleen deze relatie bestaat. Afgezien van deze relatie, is er geen enkele soort relatie die Ik erken. Begrijp je? (Ja.) Sommigen zeggen misschien: “U bent een lastig persoon om mee om te gaan!” Het is niet dat Ik lastig ben om mee om te gaan, maar dat zo'n relatie onmogelijk kan bestaan. Dus laat niemand zeggen: “Ik heb al jaren contact met U. Zijn we geen vrienden?” Als je erkent dat je een geschapen wezen bent, dan hebben we de nauwste relatie, de beste relatie, de meest legitieme en zuiverste relatie. Sommigen zeggen: “Ik heb U zoveel jaren gediend. Kennen we elkaar dan niet redelijk goed? Ben ik niet Uw vertrouweling, Uw goede vriend?” Nee. Ik heb geen goede vrienden. Sommigen zeggen: “U vertelt me altijd wat U graag draagt en welke mensen U leuk vindt, en ik vertel U hetzelfde. Er is niets dat we niet bespreken, dus zijn we dan geen vrienden?” Nee. Ik maak geen vrienden onder de mensen. Ik heb geen vrienden. Als je een geschapen wezen bent, dan hebben we iets te bespreken; we kunnen communiceren, een relatie en kameraadschap opbouwen. Maar zijn we vrienden als er eenmaal kameraadschap tussen ons is ontstaan? Nee. De relatie tussen geschapen wezens en de Schepper verandert nooit. Sommige mensen hebben Mij opgenomen en beschermd, en daarom denken ze dat ze verdienstelijk zijn, dat ze Mijn redders zijn. Dat is niet de manier om het uit te drukken; alles wordt georkestreerd door God. En als ze vragen: “Bijt u niet in de hand die u voedt?” hoe is die uitspraak dan te verklaren? Als iemand iets niet duidelijk kan zien, kunnen ze er niet willekeurig regels op toepassen. Dit leidt gemakkelijk tot een oordeel. Als je weet dat je een geschapen wezen bent, hoe moet je deze kwestie dan beschouwen? Als je deze relatie gebruikt iets van Mij af te dwingen, of om dicht bij Mij te komen of bij Mij in de gunst te komen, dan zeg Ik je dat je je vergist. Probeer dit niet, en als je probeert bij Mij in de gunst te komen, zal Ik genoeg van je krijgen. Sommige mensen vragen: “Zou U dat niet kunnen verdragen?” Nee. Het is verkeerd als mensen proberen bij Mij in de gunst te komen – het is geen normale relatie. Sommigen zeggen misschien: “Ik ben jong, knap en welbespraakt. Houdt God niet van mensen zoals ik?” Zo moet je niet praten. Als je zulke gedachten hebt, kun je de antwoorden zoeken in Gods woorden. Laat Mij nooit zo walgen. Is dat duidelijk? Duidelijker kan het niet worden gemaakt. Hoe zouden jullie dit moeten begrijpen? (De enige relatie tussen de mens en God is die van een geschapen wezen en de Schepper.) Juist. De mens moet zijn leven op orde krijgen. Pronk op geen enkel moment met jouw kwalificaties, vertrouw niet op anciënniteit, speel geen slimme spelletjes en gebruik geen enkele levensfilosofie in een poging jouw identiteit of jouw relatie met God te veranderen. Probeer het in geen geval; je zou een afwijzing zoeken. Ga zo'n zinloze strijd niet aan. Dat heeft geen zin! Waarom vallen mensen altijd terug in hun oude gewoonten? Na het gesprek van vandaag zullen de meesten van jullie dit niet nog een keer verkeerd begrijpen, toch? (Nee.) Dat scheelt mij veel zorgen. Ik wil niet bij deze dingen stilstaan – ze doen me pijn! Voor iemand met verstand zijn deze dingen gemakkelijk te begrijpen. Zoveel van Gods woorden maken melding van deze dingen, en degenen die echt ontvankelijk zijn, zouden het niet moeilijk moeten vinden ze te begrijpen. Voor degenen die God vele jaren hebben gevolgd en enige waarheid begrijpen, zal het begrijpen van deze zaken geen probleem zijn, want mensen hebben veel van God gekregen en kennen Zijn werk volledig.
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Deel twee: 
De dialoog van Almachtige God met leiders en medewerkers
(1995 tot 12 januari 2022)


Over Gods bestuurlijke decreten in het Tijdperk van het Koninkrijk

Laten we in de eerste plaats praten over wat bestuurlijke decreten zijn en wat de definitie van bestuurlijke decreten is. Dat is iets wat moet worden begrepen. Sommige mensen die de term “bestuurlijke decreten” horen, vragen zich af: “Wat is de betekenis van bestuurlijke decreten? Zijn het juridische statuten? Zijn het regels? Vormen ze een systeem? Voorschriften van een bepaalde groep? Zijn het geboden? Wat wordt er in hemelsnaam mee bedoeld?” Mensen begrijpen het niet. Niemand begrijpt precies wat bestuurlijke decreten zijn of hoe ze werken. Hoewel mensen vaak zeggen: “God heeft Zijn bestuurlijke decreten. Als je ongehoorzaam bent, zal God die decreten gebruiken om je in toom te houden en je te straffen.” Ze spuien de woorden “bestuurlijke decreten” zonder hun essentiële betekenis te begrijpen. Dus wat precies zijn bestuurlijke decreten? Ze zijn een klasse van woorden die door God zijn uiteengezet en die de aard en de verdorven gezindheden van mensen aan de orde stellen om hen in toom te houden. Bestuurlijke decreten zijn geen wetten of juridische statuten. Ze zijn ook niet te vergelijken met de instellingen van de mensenwereld. Ze zijn een door God gedefinieerde set maatstaven bedoeld om het gedrag van mensen in toom te houden. De details van bestuurlijke decreten behandelen hoe je God moet vrezen, hoe je God moet aanbidden, hoe je God moet gehoorzamen, hoe je moet handelen als een geschapen wezen, hoe je moet handelen als een persoon, hoe je moet getuigen van God en hoe je kunt voorkomen dat je Gods naam te schande maakt. De details van Gods bestuurlijke decreten behandelen veel dingen. Sommige mensen zeggen: “De Geest van God kan dingen doen. Hij kan mensen straffen en iedere persoon geven wat ze verdienen. God heeft ook de waarheid uitgesproken om alle mensen te leiden. Waarom moeten er dan bestuurlijke decreten zijn?” De waarheid gaat over het binnengaan van mensen in het leven en het begrip dat mensen hebben van verdorven gezindheden. Bestuurlijke decreten zijn duidelijk omschreven bepalingen. Wat je gesteldheid ook is, wat voor persoon je ook bent, als je gelooft in God moet je alles doen wat wordt bepaald in de bestuurlijke decreten binnen in Gods huis. Als je dat niet kunt, zal je naam worden doorgehaald en ben je in de ogen van God iemand die veracht en verworpen dient te worden. De bestuurlijke decreten zijn in werkelijkheid de absoluut minimum vereiste handelingen voor gelovigen in God, zoals hoe de Israëlieten Jehova aanbaden met offers en zich aan de sabbat hielden. Het was in het Tijdperk van de Wet dat Jehova bepaald werk deed, veel woorden sprak en talloze wetten uitvaardigde. Die wetten bevatten natuurlijk veel dat de mens moet doen: bijvoorbeeld hoe ze Jehova moeten aanbidden of hoe ze offers moeten brengen aan Jehova, tienden moeten afdragen, offerandes moeten brengen enzovoort. Toen werden dat wetten genoemd en in het Tijdperk van Genade werden soortgelijke bepalingen de geboden genoemd en waren alle mensen verplicht om die te gehoorzamen. Nu, in het Tijdperk van het Koninkrijk, in deze fase van het werk van de laatste dagen, zijn de geboden van een nieuw tijdperk uitgedrukt en ze worden nu bestuurlijke decreten genoemd. In het Tijdperk van het Koninkrijk maken die geboden deel uit van de bestuurlijke decreten. De geboden van het Tijdperk van Genade kunnen nu echter niet dienen als bestuurlijke decreten, want Gods eisen aan de mens zijn in elk tijdperk anders.

Elk tijdperk heeft geboden en elk tijdperk heeft Gods eisen en maatstaven voor de mens, maatstaven die veranderen naargelang de veranderingen in het tijdperk en de vereisten van Gods werk. Het zou ongepast zijn om enkele van de wetten van het Tijdperk van de Wet nu te gebruiken, maar natuurlijk zijn andere nog steeds geschikt. De meeste van de geboden waarover Jezus sprak in het Tijdperk van Genade zijn geschikt voor het heden, terwijl andere dat niet zijn. Sommige mensen zeggen: “Eer je vader en moeder, zondig niet, pleeg geen overspel, aanbid geen idolen… Hoe kunnen deze niet geschikt zijn?” Ik heb het over slechts enkele geboden. Voor geboden zoals “Eer je vader en moeder” hangt het af van de omstandigheden, dus krijg niet het verkeerde idee. Sommige dwaze mensen zeggen: “God zei dat de wetten en geboden die eerder kwamen allemaal zijn afgeschaft. Slechts enkele kunnen nog worden gebruikt.” Je moet dit begrip niet doorgeven. Het verspreiden van een dergelijke boodschap is een fout en werkt ontwrichtend. Het is een verkeerde interpretatie van Gods woorden. Degenen die Gods woorden verkeerd interpreteren, beledigen Zijn gezindheid, en degenen die Zijn gezindheid beledigen, zijn demonen. Ongeacht de tijd moet je je houden aan het minimum dat vereist is voor het fatsoen van een heilige. Dat is in ieder geval vereist om een menselijke gelijkenis te hebben. Die wetten en geboden werden allemaal gecreëerd volgens hun eigentijdse tijdperk en context, en volgens het eigentijdse werk en de behoeften van de mens. In dit huidige tijdperk heeft God meer woorden gesproken en mensen meer regels gegeven om hen in toom te houden. Dat wil zeggen dat Hij hun maatstaven heeft gegeven, zoals hoe ze in God moeten geloven, wat ze wel en niet moeten doen als onderdeel van hun geloof in God enzovoort. In het Tijdperk van Genade zei Jezus: “Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om deze te vervullen.” Toch schafte Hij later veel wetten af. Die wetten waren niet gepast voor dat tijdperk, ze waren niet geschikt voor het werk van die tijd en ze pasten niet in de omgeving van die tijd, dus Hij schafte ze af. Nu is de behoefte aan afschaffing van die wetten natuurlijk nog groter. Zo moeten in het nieuwe tijdperk ook enkele geboden uit het Nieuwe Testament worden afgeschaft terwijl andere behouden moeten blijven, want de omgeving van het huidige werk is anders en wat mensen nodig hebben, is anders. Elke fase van werk is hoger dan de vorige. Enkele dwaze mensen zeggen: “De Heer Jezus zei dat Hij was gekomen om de wet te vervullen, dus waarom besloot Hij om zo veel wetten af te schaffen en te elimineren? Waarom schonden Zijn daden de wet?” Zijn afschaffing was in feite een vervulling. Dat was omdat het werk dat Hij deed een dergelijk resultaat bereikte, dus het was niet langer nodig om die wetten na te leven. Zo was het na het zoenoffer van Jezus ook niet meer nodig om zoenoffers te doen volgens die wet, want het werk van God volgt geen regels. Bepaalde wetten en geboden kunnen worden afgeschaft en in plaats daarvan kan nieuw werk worden gebruikt. Als jullie de boodschap zouden verspreiden dat alle eerdere geboden zijn afgeschaft omdat ze niet langer nuttig zijn, zou dat absurd zijn. Nu heeft God bestuurlijke decreten uitgevaardigd die passen bij de gesteldheden en behoeften van de mensheid. Sommige mensen vragen: “Waarom vaardigt God bestuurlijke decreten uit in elk tijdperk? Het is al eerder gebeurd, mensen zijn zich ervan bewust en we doen wat er wordt gevraagd. Dat zou voldoende moeten zijn. Waarom telkens nieuwe uitvaardigen?” Zou het mogelijk zijn om geen bestuurlijke decreten uit te vaardigen nu mensen zo verdorven zijn? Alle mensen hebben verdorven gezindheden. Kunnen mensen God gehoorzamen terwijl ze worden beheerst door hun verdorven aard? Je kunt niet beweren dat zodra mensen geloof in God verwerven en de geboden kunnen uitvoeren en gehoorzamen, ze heilig en rechtvaardig zijn geworden. Zo werkt het niet. Mensen hebben verdorven gezindheden en leven altijd te midden van die verdorven gezindheden, dus er is altijd een noodzaak voor overeenkomstige bestuurlijke decreten om hun gedrag in toom te houden. Als mensen deze bestuurlijke decreten werkelijk overtreden, kunnen ze worden gedisciplineerd, beperkingen opgelegd krijgen of worden verdreven en verstoten. Er zijn allerlei soorten consequenties. In het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade waren er wetten en geboden. Nu, in het Tijdperk van het Koninkrijk, moeten er naast geboden bestuurlijke decreten zijn. Dus wat zijn de belangrijkste bestuurlijke decreten van het Tijdperk van het Koninkrijk? Dat zijn er tien.

1. De mens moet zichzelf niet groter maken of verheerlijken. Hij moet God aanbidden en verheerlijken.

“De mens moet zichzelf niet groter maken of verheerlijken. Hij moet God aanbidden en verheerlijken.” Deze vier dingen hebben in feite betrekking op één kwestie: als ze spreken, moeten mensen een menselijke positie innemen en mogen ze niet over zichzelf opscheppen. Schep niet op over hoe goed je een bepaalde kerk hebt geleid, schep niet op dat de kerk van jou is en schep niet op dat God je gebruikt en bijzonder goed voor je is. Spui geen dingen zoals: “God at met ons en sprak met ons.” Zulke dingen komen niet overeen met de werkelijkheid. God behandelt al Zijn uitverkorenen hetzelfde. Zolang een persoon niet is ontmaskerd en verstoten, heeft God dezelfde houding tegenover iedereen. Als God met je over de waarheid heeft gecommuniceerd, bewijst dat niet dat je beter bent dan anderen. Het is gewoon toevallig zo gebeurd. Wat is dan een redelijk iets om te zeggen? Als je niet kunt communiceren over de waarheid en als je niet in staat bent om je broeders en zusters leven te geven, dan moet je aan introspectie doen en jezelf kennen, jezelf analyseren, kunnen zeggen wat in je hart zit, jezelf openstellen en jezelf blootgeven tegenover iedereen. Dat in praktijk brengen levert resultaten op. Je openstellen is niet hetzelfde als jezelf rechtvaardigen. Het wil zeggen dat je de onjuiste motieven en ideeën door iedereen samen laat analyseren, zodat anderen er ook van kunnen profiteren. Op die manier verheerlijk je jezelf niet. Als je jezelf correct behandelt en je juiste plaats inneemt, dat wil zeggen, als je je eigen motieven opzij kunt zetten en kunt analyseren, de smerige dingen binnen in je bloot kunt leggen en op die manier jezelf kunt ontmaskeren, laat dat zien dat je de juiste positie inneemt. Ik heb gemerkt dat veel leiders alleen in staat zijn om mensen de les te lezen en uit de hoogte tegen anderen te preken, en dat ze niet met anderen als gelijken kunnen communiceren. Ze zijn niet in staat om normaal met mensen om te gaan. Als sommige mensen spreken, is het alsof ze altijd een speech afsteken of verslag uitbrengen. Hun woorden zijn altijd alleen gericht op de gesteldheden van andere mensen, maar ze geven zichzelf nooit bloot. Ze analyseren nooit hun eigen verdorven gezindheden. In plaats daarvan analyseren ze alleen de kwesties van andere mensen om deze als voorbeeld te gebruiken, zodat iedereen er weet van heeft. Waarom doen ze dat? Waarom steken ze preken af en zeggen ze zulke dingen? Het bewijst dat ze helemaal geen kennis hebben van zichzelf, dat ze te zeer verstoken zijn van verstand, en dat ze te arrogant en verwaand zijn. Ze denken dat hun vermogen om de verdorven gezindheden van anderen te herkennen bewijst dat ze boven anderen staan, dat ze mensen en dingen beter kunnen onderscheiden dan anderen en dat ze minder verdorven zijn dan andere mensen. Ze kunnen anderen analyseren en de les lezen, maar ze geven zichzelf niet bloot, ze ontmaskeren of analyseren hun eigen verdorven gezindheden niet, ze laten hun ware gezicht niet zien en ze zeggen niets over hun eigen motieven. Ze lezen alleen andere mensen de les omdat ze zich ongepast gedragen. Dat is zelfvergroting en zelfverheerlijking. Hoe kun je een leider zijn en toch zo onredelijk moeilijk zijn? Waarom, sinds je leider van een kerk bent, berisp je af en toe anderen, gedraag je je willekeurig en doe je wat je wilt? Waarom denk je nooit na over de gevolgen van je woorden, over je eigen identiteit? Waarom gedraag je je zo? Dat komt omdat je je eigen status en identiteit niet kent, ook al ben je een leider. Dat je een leider bent geworden, wil enkel zeggen dat je bent verheven en een kans hebt gekregen om te praktiseren. Het is niet gebeurd omdat je meer werkelijkheid dan anderen bezit of omdat je beter bent dan anderen. In feite ben je hetzelfde als alle anderen. Niemand bezit werkelijkheid en in sommige opzichten ben je zelfs meer verdorven dan anderen. Dus waarom zorg je zo onredelijk voor problemen, en lees je anderen willekeurig de les, hekel en beperk je hen? Waarom dwing je anderen om naar je te luisteren, zelfs als je het mis hebt? Wat bewijst dat? Dat bewijst dat je de verkeerde positie inneemt. Je werkt niet vanuit de positie van een mens. Je doet je werk vanuit Gods positie, vanuit een positie boven anderen. Als wat je zegt correct is en overeenkomt met de waarheid, kunnen anderen naar je luisteren. In dat geval is het aanvaardbaar. Maar wanneer je het mis hebt, waarom dwing je anderen om naar je te luisteren? Heb je gezag? Ben je oppermachtig? Ben je de waarheid? Als sommige mensen naar een plek gaan om het evangelie te prediken en de mensen daar zien en hun levensomstandigheden zijn niet naar hun smaak, krijgen ze een hekel aan die plek en willen ze ergens anders heen gaan. Een andere persoon kan tegen hen zeggen: “Iemand moet hier het evangelie prediken. Je vertraagt het werk als je gaat.” Maar ze luisteren niet en willen nog steeds vertrekken. Ze zeggen: “Waarom blijf jij dan niet? Ik moet gaan. Jullie moeten naar me luisteren en leren om te gehoorzamen.” Ze vertragen liever het werk van de kerk om hun eigen zin door te drijven en een plek te kiezen die ze fijn vinden. Ze doen wat ze willen en eisen dat anderen doen wat ze zeggen. Loven ze niet zichzelf? Verheerlijken ze niet zichzelf? Zijn het geen arrogante mensen? In hun plicht volgen ze zo veel mogelijk hun eigen voorkeuren zonder ook maar een beetje de waarheid te beoefenen. Dus als ze mensen leiden, vragen ze niet dat die mensen de waarheid praktiseren. In plaats daarvan eisen ze dat anderen luisteren naar wat ze zeggen en hun wegen te volgen. Betekent dat niet dat ze mensen vragen om hen te behandelen als God en hen te gehoorzamen als God? Bezitten zij de waarheid? Ze zijn verstoken van de waarheid en vervuld van de gezindheid van Satan, en ze zijn demonisch. Dus waarom vragen ze mensen nog steeds om hen te gehoorzamen? Looft zo iemand niet zichzelf? Verheerlijken ze niet zichzelf? Kunnen zulke individuen mensen voor God brengen? Kunnen ze mensen God laten vereren? Zij zijn degene die ze willen dat mensen gehoorzamen. Als ze zo werken, leiden ze mensen dan echt om de werkelijkheden van de waarheid binnen te gaan? Doen ze echt werk dat God hun heeft toevertrouwd? Nee, ze proberen hun eigen koninkrijk te vestigen. Ze willen God zijn, en ze willen dat mensen hen behandelen als God en hen gehoorzamen als God. Zijn zij geen antichristen? Antichristen hebben altijd al zo gehandeld; hoezeer ze het werk van de kerk ook vertragen of het binnengaan in het leven van Gods uitverkorenen ook belemmeren of schaden, iedereen moet hen gehoorzamen en naar hen luisteren. Is dat niet de aard van demonen? Is dat niet de gezindheid van Satan? Zulke mensen zijn levende demonen in mensengedaante. Ze kunnen menselijke gezichten hebben, maar binnen in hen is alles demonisch. Alles wat ze zeggen en doen, is demonisch. Niets wat ze doen, stemt overeen met de waarheid, niets ervan is wat mensen met verstand doen, dus er kan geen twijfel zijn dat dit de daden van demonen, Satan en antichristen zijn. Jullie moeten dat duidelijk kunnen onderscheiden. Dus als jullie handelen, spreken en met anderen omgaan, bij alles wat jullie doen in het leven, moeten jullie dit decreet in je hart houden: “De mens moet zichzelf niet groter maken of verheerlijken. Hij moet God aanbidden en verheerlijken.” Op die manier worden mensen begrensd en zullen ze niet zover gaan dat ze Gods gezindheid beledigen. Dit bestuurlijke decreet is cruciaal en jullie moeten er allemaal goed over nadenken wat dit bestuurlijke decreet betekent, waarom God dit van de mensheid eist en wat Hij wil bereiken. Overweeg het zorgvuldig. Laat het niet simpelweg het ene oor in en het andere oor uit gaan. Dit zal heel nuttig voor jullie zijn.

2. Doe alles wat Gods werk ten goede komt, en niets wat de belangen van Gods werk schaadt. Verdedig Gods naam, Gods getuigenis en Gods werk.

Je hoort alles wat betrekking heeft op de belangen van het huis van God, of wat het werk van Gods huis en de naam van God betreft, hoog te houden en er verantwoordelijkheid voor te nemen. Ieder van jullie heeft deze verantwoordelijkheid en verplichting, en dit is wat jullie moeten doen.

3. Het geld, materiële objecten en alle eigendommen in Gods huishouden zijn offerandes die door de mens gegeven moeten worden. Niemand mag van deze offerandes genieten, behalve de priesters en God, want de offerandes van de mens zijn voor het genot van God, God deelt deze offerandes alleen met de priesters; niemand anders is bevoegd of heeft het recht om ook maar van enig deel te genieten. Alle offerandes van de mens (inclusief geld en materiële dingen waarvan genoten kan worden) worden aan God geschonken, niet aan de mens, en dus zou de mens er niet van moeten genieten; als de mens dat zou doen, betekent het dat hij offerandes steelt. Ieder die dat doet, is een Judas, want behalve dat hij een verrader was, deed Judas ook een greep in de geldbuidel.

Ik moet deze woorden uitleggen. Als ik dat niet doe, zijn er bepaalde mensen die zo schaamteloos en koppig zijn dat ze offerandes zullen stelen. Momenteel zitten alle leiders en werkers op alle niveaus in de kerk tijdelijk in een proeftijd. Degenen die geschikt zijn, zullen blijven worden gebruikt, maar de ongeschikten zullen worden ontslagen of verstoten. Die posities staan niet vast. Denk niet dat je positie van leider of werker vaststaat en dat je nooit zult worden ontslagen of verstoten. Geef je niet over aan deze misvatting. Dit is een buitensporig verlangen. De priester is geen normale leider. Hij heeft het recht en de bevoegdheid om God direct te dienen. Hij heeft dat recht en die bevoegdheid natuurlijk gekregen van God, net zoals de priesters in het Tijdperk van de Wet. Zij konden de tempel binnengaan, maar anderen niet. Zij konden de offerandes eten, maar anderen niet. Wat voor persoon is een priester nu, in het Tijdperk van het Koninkrijk? Een persoon die in het verleden bekend zou staan als een priester wordt nu iemand genoemd die wordt gebruikt door de Heilige Geest. Dus beschrijft dat jullie? Jullie zijn helemaal geen priesters! Een priester is iemand die wordt gebruikt door de Heilige Geest en niemand anders behalve een dergelijke persoon mag van de offerandes genieten. Niemand ander is waardig. Als je beweert dat je waardig bent, beweer je dat uit eigen beweging. Je zult geen toestemming krijgen om van de offerandes te genieten. Ze zijn niet voor jou bedoeld.

Ik zal meer spreken over jullie situatie. Voor mensen zoals jullie, leiders en werkers die specifiek werk doen in de kerken, kan de kerk je reiskosten vergoeden, maar de kerk is niet verantwoordelijk voor jullie dagelijkse behoeften. Je geloof in God en inspanning voor God is vrijwillig. Als je zegt: “Ik doe dit niet vrijwillig. Het werd geregeld door Gods huis”, dan kun je gaan. Sommige mensen zeggen: “God riep me, God wilde me gebruiken, dus ik kwam. Ik kwam niet vrijwillig.” In dat geval heb ik je nu niet nodig. Je kunt gaan. Ik dwing mensen nooit. Zelfs als je hier vrijwillig bent, of je mag blijven, hangt af van je bevoegdheden. Als je onbevoegd bent, zul je niet worden gebruikt. Iemand anders kan worden gevonden om je plek in te nemen. Gods huis gebruikt mensen volgens dat principe. Er zijn geen speciale uitzonderingen. Het geld van Gods huis wordt uitgegeven aan het werk ervan. Het is niet bedoeld om het leven van individuele mensen te ondersteunen en het is niet bedoeld voor het persoonlijke genot van mensen.

4. De mens heeft een verdorven gezindheid en is bovendien bezeten van emoties. Daarom is het absoluut verboden dat twee personen van verschillend geslacht zonder toezicht samenwerken bij het dienen van God. Ieder die daarop wordt betrapt, zal, zonder uitzondering, worden verbannen.

Sommigen broeders staan erop om slechts met zusters te communiceren, en zelfs dat ze dat alleen doen. Ze stellen zich open voor de zusters wanneer ze met hen communiceren, maar ze weigeren om dit met iemand anders te doen. Deze mensen deugen niet! Sommige zusters communiceren niet met andere zusters en stellen zich nooit open voor hen, maar zoeken uitsluitend broeders op om mee te communiceren. Wat voor mensen zijn dit? Is er niet één enkele zuster die je kan steunen? Is er niet één enkele zuster die met jou wil communiceren? Verachten ze je allemaal? Is niemand goed genoeg voor je? Kun je alleen maar opschieten met broeders? Ik denk dat je andere beweegredenen hebt! Er zijn mensen die altijd met het andere geslacht flirten. Dat is gevaarlijk. Je moet jezelf beheersen, inzicht ontwikkelen en verstand gebruiken. Mensen hebben verdorven gezindheden, dus geef je niet over aan losbandigheid. Je moet jezelf beheersen en op die manier zal je gedrag verbeteren. Zonder zelfbeheersing en zonder vrees voor God worden mensen volkomen zedeloos. Zodra ze de bestuurlijke decreten schenden, zijn de gevolgen ernstig, dus ze moeten dit bestuurlijke decreet altijd onthouden.

5. Vel geen oordeel over God, en spreek niet oppervlakkig over zaken die met God te maken hebben. Doe wat de mens hoort te doen, en spreek zoals de mens hoort te spreken, ga niet over je limiet heen en overschrijd je grenzen niet. Bewaak je eigen tong en wees voorzichtig waar je je voeten neerzet om te vermijden dat je iets doet wat Gods gezindheid beledigt.

6. Doe wat de mens hoort te doen, kom je verplichtingen na, kom je verantwoordelijkheden na en houd je aan je plicht. Omdat je in God gelooft, moet je een bijdrage leveren aan Gods werk; als je dat niet doet, ben je ongeschikt om de woorden van God te eten en te drinken, en ongeschikt om in Gods huishouden te wonen.

Decreet Zes heeft betrekking op de plichten van mensen. Ongeacht je eerdere binnengaan in het leven of hoe je persoonlijke streven zich heeft ontwikkeld, en ongeacht je kaliber of menselijkheid, zolang het werk van de kerk van je eist dat je iets doet, moet je dat doen, hoe moeilijk of zwaar het ook is. Als je het niet doet, ben je ongeschikt om in het huis van God te blijven. Gods huis geeft geen gratis kost en inwoning, en herbergt geen schavuiten! Als iemand niet de waarheid nastreeft, moeten ze op zijn minst een dienstdoener kunnen zijn. Als ze geen enkele dienst willen verrichten of zich minimaal inspannen enkel om iets te kunnen eten, moeten ze worden verwijderd, moeten hun boeken van Gods woorden worden teruggenomen en moeten ze worden behandeld als niet-gelovigen. Op zijn minst moeten mensen oprecht in God geloven, God een beetje vrezen in hun hart en laten zien dat ze God aanbidden om waardig te zijn om in Gods huis te blijven. Gods huis vraagt niet veel van mensen. Zolang mensen een geweten en verstand hebben, de waarheid kunnen begrijpen en aanvaarden, en verantwoordelijk kunnen zijn in hun plicht, is dat genoeg. Op zijn minst moeten je gedrag en de manier waarop je handelt aanvaardbaar zijn. Je moet God een klein beetje vrezen in je hart en je moet Hem enigszins gehoorzamen. Als je zelfs dat niet kunt doen, dan moet je zo snel mogelijk terug naar huis gaan en niet langer in Gods huis aanmodderen. Als je weigert om zelfs de kleinste plicht te doen en slechts wilt klaplopen in Gods huis, ben je dan iemand die oprecht gelooft in God? Naar mijn mening is een dergelijke persoon een niet-gelovige, niets anders dan een ongelovige. Ze zijn walgelijk om te zien! Als je in God wilt geloven, doe het dan goed of doe het helemaal niet. Geloof in God is vrijwillig. Niemand dwingt je. Als je dat kleine beetje niet kunt begrijpen, wat valt er dan nog te zeggen over geloof in God? Gods huis wil niet verspillen. De kerk is geen bergingsstation. Degenen die de waarheid niet eens een heel klein beetje aanvaarden, zullen worden verstoten en verwijderd! De waarheid heerst in Gods huis. Als iemand iets onzinnigs probeert, of voor ontwrichting of verstoring zorgt, moeten ze worden verwijderd en volledig worden verstoten.

7. Bij werk en kerkzaken moet je, naast aan God gehoorzamen, bij alles de instructies opvolgen van de persoon die door de Heilige Geest gebruikt wordt. Zelfs de kleinste overtreding is onacceptabel. Wees volkomen meegaand en maak geen analyse van goed of fout; wat goed of fout is, heeft niets met jou te maken. Jij moet je alleen bezighouden met absolute gehoorzaamheid.

Je moet luisteren naar de mens die wordt gebruikt door de Heilige Geest en hem gehoorzamen, ongeacht wat hij zegt of doet. Doe wat je is opgedragen, op de manier zoals je is opgedragen. Zeg niet: “Weet God het? Ik moet het aan God vragen.” Er is geen reden om het te vragen. Doe gewoon wat de mens die wordt gebruikt door de Heilige Geest je heeft opgedragen om te doen. Begrijp je dat? Er hoeft niet meer over te worden gesproken. Jullie moeten dit al duidelijk begrijpen.

8. Mensen die in God geloven, moeten God gehoorzamen en Hem aanbidden. Verheerlijk niemand en kijk naar niemand op; zet niet God op de eerste plaats, de mensen naar wie je opkijkt op de tweede plaats en jezelf op de derde plaats. Geen enkele persoon zou een plaats in jouw hart moeten hebben en je moet niet denken dat mensen – vooral hen die je vereert – op gelijk niveau staan met God, of dat ze Zijn gelijken zijn. Zoiets is voor God onverdraaglijk.

Sommige mensen doen met de massa mee en vleien bij anderen. Als ze iemand zien die Ik complimenteer, goed behandel of met wie ik vaak communiceer, doen ze hun best om bij die persoon te vleien. Er heeft zich een notie gevormd in hun hoofd. Na God komt deze broeder en daarna komt deze zuster. Koester geen gradaties: God is eerst, iemand is twee, derde of vierde… Hebben zulke rangschikkingen een doel? Is het niet net zoals het keizerlijke hof, waar de keizer eerst is, de eerste minister tweede is en een andere ambtenaar derde is? Zulke rangschikkingen bestaan niet in Gods huis. Er is slechts één God en Gods uitverkorenen, en Gods uitverkorenen mogen allen God gehoorzamen en aanbidden! Jullie zijn in feite allemaal gelijk. Ongeacht of jullie God eerder of later hebben aanvaard, en ongeacht je geslacht, leeftijd of kaliber, jullie zijn allemaal gelijk voor God. Aanbid geen mensen en heb geen hoge dunk van jezelf. Creëer geen rangschikkingen of gradaties. Als je dat doet, bewijst het dat datgene wat in je hart zit, is verontreinigd door veel menselijke noties en denkbeelden, en dus is het waarschijnlijk dat je wetten schendt.

9. Houd je gedachten op het werk van de kerk. Zet de vooruitzichten van jouw eigen vlees opzij, wees gedecideerd ten aanzien van familieaangelegenheden, wijd je met heel je hart aan het werk van God, en zet Gods werk op de eerste plaats en je eigen leven op de tweede. Dit is de betamelijkheid van een heilige.

10. Familieleden die niet gelovig zijn (jouw kinderen, echtgenoot of echtgenote, zussen, ouders, enzovoort) moeten niet de kerk in gedwongen worden. Gods huishouden komt geen leden tekort en het is zinloos om die aantallen aan te vullen met mensen die nutteloos zijn. Al diegenen die niet van harte geloven, moeten niet de kerk binnengeleid worden. Dit decreet is aan alle mensen gericht. Jullie moeten ten aanzien van dit punt elkaar controleren, monitoren en eraan herinneren, en niemand mag het overtreden. Zelfs wanneer familieleden die niet van het geloof zijn met tegenzin de kerk binnengaan, mogen ze geen boeken krijgen, en geen nieuwe naam; zulke mensen horen niet bij Gods huishouden en hun toetreding tot de kerk moet met alle mogelijke middelen worden tegengehouden. Als de kerk in problemen komt vanwege een invasie van demonen, dan zul je zelf uitgebannen worden of zul je restricties opgelegd krijgen. Kortom, iedereen draagt hierin verantwoordelijkheid, maar je moet hier ook niet roekeloos mee omgaan, of het gebruiken om iemand iets op het persoonlijke vlak betaald te zetten.

Dat zijn de tien bestuurlijke decreten van God die Gods uitverkorenen moeten volgen in het Tijdperk van het Koninkrijk. Onthoud ze allemaal.

Eind 1995


Het tweede aspect van de betekenis van de Incarnatie

Wat is de betekenis van het gewoon en normaal zijn van de geïncarneerde God? Zijn het alleen maar dingen die bestaan zodat Hij werk kan doen? Is het om te bewijzen dat Hij Christus is? Sommige mensen zeggen: “De geïncarneerde God moet zeker van gewoon en normaal vlees zijn”. Betekent het alleen dat? Als we zeggen: “Als Hij Christus is, dat moet Hij zeker van gewoon en normaal vlees zijn”, beperken we God dan niet? Wat wordt bedoeld met ‘zeker’? Sommige mensen zeggen: “Het is om de woorden van God uit te drukken, zodat de mens makkelijk met Hem in contact kan komen”. Is dat het enige doel? Als we het bekijken in termen van het wezen van Christus, is het wezen van Christus God zelf, helemaal en volledig. Alles wat God doet, heeft betekenis. Een speciaal aangewezen lichaam van vlees, dat een speciaal aangewezen verschijning heeft, een speciaal aangewezen leefomgeving – deze dingen die God doet, hebben allemaal betekenis. Sommige mensen vragen: “Hoe kan het dat ik de grote betekenis niet kan zien achter het feit dat God gewoon en normaal vlees draagt? Is Zijn vlees niet slechts een buitenste omhulsel? Zal dit buitenste omhulsel niet nutteloos worden als God Zijn werk heeft voltooid?” In de verbeelding en het besef van mensen denken ze dat het buitenste omhulsel van dit gewone en normale vlees geen groot nut heeft, dat het geen groot doel dient in Gods werk of managementplan, en dat het alleen bestaat om deze fase van het werk te voltooien. Mensen geloven dat het bestaat zodat ze makkelijk met Hem in contact kunnen komen en Zijn stem kunnen horen, zodat ze Hem kunnen zien en voelen, en dat het geen ander nut heeft. In het verleden dachten mensen dat dat de betekenis van de incarnatie was. Maar gedurende het werk van het gewone en normale vlees en gedurende de tijd van de incarnatie verricht Hij naast het werk van Zijn eigen taak, ook werk waar nog niemand aan heeft gedacht. Wat voor werk is dat? Naast het werk van God zelf, ervaart Hij ook het lijden van de mens. Vroeger beseften mensen dat niet.

Voorheen begrepen mensen nooit waarom de geïncarneerde God altijd lijdt aan ziekten, of waar dit lijden voor dient. Sommige mensen zeiden: “God is nederig en verborgen, God ondergaat dit lijden om de mens te redden, God heeft de mens lief…” Dit is de warhoofdige verklaring die ze geven. Is het absoluut nodig dat Hij deze dingen ondergaat om de mensheid te redden? Als de geïncarneerde God dit lijden niet onderging, zou God het dan zelf kunnen volbrengen? Dat zou Hij kunnen. Sommige mensen zeggen: “In het Tijdperk van Genade hoeven we maar tot God te bidden, dan kan elke ziekte worden genezen zodra hij zich voordoet. We gebruikten nooit medicijnen en sommige mensen genazen zelfs van kanker door te bidden. Dus waarom wordt de geïncarneerde God altijd gekweld door ziekte? Waarom heeft Hij nooit een goede gezondheid? Waarom heeft de geïncarneerde God niet zoveel genade ontvangen als de mens?” Dat is altijd een mysterie geweest voor de mensheid. Het is iets wat het hart van de mens bedrukt, en toch behandelen mensen deze kwestie niet erg serieus. In plaats daarvan opperen ze warrige verklaringen, zeggen dat God de mens liefheeft, dat God lijdt voor de mensheid. Zelfs nu begrijpen mensen dit nog niet goed. Het lijden van de wereld ondergaan is een verantwoordelijkheid van de geïncarneerde God. Welk doel dient het ervaren van het lijden van de wereld? Dat is weer een andere kwestie. God komt om het lijden van de wereld te vervaren, wat iets is wat de Geest absoluut niet kan. Alleen de geïncarneerde God, die van gewoon, normaal en volledig vlees is, en die helemaal menselijk is geworden, kan het lijden van de wereld volledig ervaren. Als de Geest dit werk moest doen, zou Hij absoluut niet in staat zijn om enig lijden te ervaren. Hij zou alleen kunnen zien en begrijpen. Zijn zien, begrijpen en ervaren één en hetzelfde? Nee, dat zijn ze niet. Voorheen zei God: “Ik ken de leegte van de wereld en Ik ken de beproevingen in het leven van de mens. Ik heb hier en daar in de wereld gewandeld en heb absolute ellende gezien. Ik heb de beproevingen, de misère en de leegte in het leven van de mens gezien.” Maar de vraag of Hij die heeft ervaren is een heel andere kwestie. Denk bijvoorbeeld aan een familie die worstelt om rond te komen. Je ziet het en je kunt het enigszins begrijpen. Maar heb je hun situatie zelf ervaren? Heb je hun moeilijkheden, hun lijden gevoeld en heb je deze gevoelens of die ervaring gehad? Nee, dat heb je niet. Dat wil zeggen dat zien en ervaren twee verschillende dingen zijn. Men kan zeggen dat dit ding, dit werk, noodzakelijkerwijs door de geïncarneerde God moet worden gedaan. In zulke zaken is de Geest daar absoluut niet toe in staat. Dit is een ander aspect van de betekenis van de incarnatie: God komt om het lijden van de wereld en het lijden dat de mens ondergaat te ervaren. Welk lijden ervaart Hij? Hij ervaart de moeilijkheden die bestaan in het leven van de mens, familietegenslagen, de teleurstellingen van de mens, verlatenheid en vervolging, en ook lichamelijke ziekte – dit alles is het lijden van de wereld. De aandoeningen van ziekte, de aanvallen van mensen en dingen in de omgeving, tegenslagen in de familie, verlaten zijn door mensen, godslastering van mensen, kwaadspreken, verzet, opstandigheid, beledigingen en misverstanden, enzovoort… De geïncarneerde God ervaart dit alles als een aanval. Voor degenen die dit allemaal ondergaan is het ook een aanval. Al zijn ze een groot iemand, een buitengewoon iemand of een ruimdenkend iemand, dit lijden, deze dingen zijn een aanval tegen hen. God ondergaat de vervolging van de wereld en heeft geen plek om Zijn hoofd te ruste te leggen, geen plek om te verblijven en geen vertrouweling… Al deze dingen zijn pijnlijk. Hoewel deze dingen misschien niet het toppunt van lijden zijn, ondergaat Hij ze niettemin allemaal. Sommige mensen vroegen zich altijd af: “Kan God in het werk van de geïncarneerde God deze ziekten niet wegnemen? Zou Hij die dingen niet kunnen doen, om Hem Zijn werk makkelijk te maken en niet toe te laten dat mensen tegen Hem rebelleren en Hem bestrijden? Als Hij de mensen zou bestraffen, zouden ze zich niet tegen Hem durven verzetten. God heeft het gezag, dus waarom zou Hij zichzelf ziek laten worden? Als iemand een ziekte heeft, hoeft hij maar te bidden en hij wordt genezen, dus waarom lijdt God zelf aan ziekten?” Hij doet dat om het lijden van de wereld te kunnen ervaren. Uit het vlees dat Hij aanneemt als incarnatie verwijdert hij geen tegenslagen of aandoening of ziekten, noch verwijdert Hij de verwaarlozingen ondergaan door mensenhanden. Hij groeit en werkt van nature binnen deze moeilijke omgeving. Zo kan Hij het lijden van de wereld ervaren. Als geen van deze dingen bestond, zou Hij dit lijden niet proeven. Als er geen ziekten over Hem kwamen, of als Hij geen kwalen zou krijgen die normale mensen treffen, zou Zijn lijden dan niet minder zijn? Zou het geregeld kunnen worden dat Hij nooit hoofdpijn heeft of moe is als Hij zijn hersenen te veel gebruikt, terwijl dat bij andere mensen wel zo is? Ja, dat zou geregeld kunnen worden. Maar deze keer worden de dingen anders gedaan. In het tijdperk waarin Jezus werkte, kon Hij veertig dagen en nachten zonder eten en toch geen honger krijgen. Maar in het huidige tijdperk heeft de geïncarneerde God al honger als Hij maar één maaltijd overslaat. Sommige mensen zeggen: “Is God niet almachtig? Volgens mij is Hij dat niet. Zelfs zo’n kleinigheid als dit kan Hij niet. We zien aan de manier waarop Hij spreekt dat Hij God is, dus waarom kan Hij deze dingen niet volbrengen?” Het is niet dat God deze dingen niet kan volbrengen, maar veeleer dat Hij ze niet op die manier doet. Het doel van Zijn incarnatie is niet om de dingen te doen waarvan de mensen denken dat God ze kan. Hij ervaart het lijden van de wereld en dat Hij dat doet heeft een betekenis. Dan zijn er nog mensen die vragen: “Welk nut heeft het, God, dat u het lijden van de wereld ervaart? Kunt u lijden in plaats van de mens? Lijden de mensen niet nog steeds?” Niets wat God doet wordt zomaar gedaan. Hij gaat niet weg als Hij het lijden van de wereld heeft ondergaan, als Hij heeft gekeken en gezien hoe de wereld is. In plaats daarvan komt Hij om al het werk dat Zijn incarnatie moet doen grondig te voltooien. Sommige mensen denken dat God misschien te veel gewend is aan een leven van gemak en comfort, dat Hij maar een beetje wil lijden, dat Hij in gelukzaligheid leeft en niet de smaak van het lijden kent, en dus de smaak van het lijden wil leren kennen. Dat is allemaal maar een product van de verbeelding van mensen. Het nu ervaren van het lijden van de wereld is iets wat alleen kan gebeuren gedurende de tijd van de incarnatie. Als het werk van de geïncarneerde God al volledig is voltooid en de volgende fase van het werk al is begonnen, zal er geen “het lijden van de wereld ervaren” meer zijn. Dus om welke reden ervaart God precies het lijden van de wereld? Weet iemand dat? Er is geprofeteerd dat de mens geen tranen, geen geween en geen lijden zal hebben, en dat er geen ziekte in de wereld zal zijn. De geïncarneerde God ervaart nu dit lijden en als Hij klaar is, zal Hij de mensheid naar de prachtige bestemming brengen en al het lijden van voorheen zal er niet meer zijn. Waarom zal het er niet meer zijn? Het zal er niet meer zijn omdat de geïncarneerde God zelf al dit lijden al zal hebben ervaren en Hij dit lijden van de mensheid zal hebben weggenomen. Het is met dit doel dat God het lijden van de mens ervaart.

De geïncarneerde God ervaart het lijden van de wereld om de toekomstige bestemming van de mensheid beter voor te bereiden en mooier en volmaakter te maken. Dat is het belangrijkste aspect van de incarnatie en het is één deel van het werk van de incarnatie. Er is nog meer. Als Hij vlees wordt en dit lijden ervaart, zal God later dit lijden wegnemen van de mensheid. Maar als er geen incarnatie en geen ervaring waren, zou dit lijden dan wel kunnen worden weggenomen? Ja, dan kon het nog steeds worden weggenomen. In het Tijdperk van Genade, toen Jezus werd gekruisigd, was Hij een rechtvaardig man die de gelijkenis van zondig vlees werd en zichzelf tot zondoffer maakte, en zo de hele mensheid verloste en bevrijdde uit Satans greep. Dat was het doel en de betekenis van de kruisiging van Jezus: Hij verloste de mensheid met Zijn kostbare bloed, zodat de zonden van de mensheid vergeven zouden worden. Nu ervaart God menselijk lijden, wat betekent dat Hij het allemaal ervaart in plaats van de mens, en daarna hoeft de mens nooit meer te lijden. Je mag de volgende woorden niet vergeten: In elke fase van het werk van God is Hij in oorlog met Satan, en elke fase van Zijn werk is op de een of andere manier verbonden met deze oorlog met Satan. In de fase van het werk die werd uitgevoerd tijdens het Tijdperk van Genade werden alle zonden van de mensheid vergeven – ze werden verlost door de kruisiging. Als dit feit er niet was geweest, dit feit van de kruisiging, en in plaats daarvan de vergeving van de zonde van de mens alleen had berust op woorden, dan zou Satan niet zijn overtuigd. Hij zou hebben gezegd: “U heeft niets geleden en u heeft de zonden van de mens niet op u genomen. Zijn de zonden van de mensheid vergeven met één woord? Dat is onaanvaardbaar! De mensheid is geschapen door u, dus als u de zonden niet op u neemt in plaats van de mensheid, kunt u hun zonden niet vergeven.” In de huidige fase van het werk zullen alle geredde mensen naar de prachtige bestemming, naar het volgende tijdperk worden gebracht. De mensheid zal niet langer lijden, niet langer worden aangedaan door ziekte. Maar op grond waarvan zal de mens niet meer lijden aan aandoeningen door ziekte? Op grond waarvan zal er geen lijden meer zijn in de wereld? Redelijkerwijs kan men zeggen dat mensen dit lijden moeten ondergaan, omdat ze een verdorven gezindheid hebben en in staat zijn zich te verzetten tegen God. Hoe kan dit probleem worden opgelost? De geïncarneerde God doet deze keer ook iets heel belangrijks en dat is dat Hij de plaats van de mensheid inneemt en al haar pijn ondergaat. Deze ‘ervaring’ van God die vlees wordt en de menselijke pijn ervaart betekent dat Hij lijdt in plaats van de mensheid. Sommige mensen zeggen: “Waarom lijden we nog steeds nu God lijdt in plaats van de mensheid?” Je ervaart nu het werk van God. Je bent nog niet helemaal vervolmaakt, je bent nog niet helemaal het volgende tijdperk binnengegaan en je gezindheid is nog verdorven. Gods werk heeft nog niet zijn hoogtepunt bereikt en duurt nog voort. Dus moeten mensen niet klagen over hun lijden; de geïncarneerde God lijdt nog, laat staan de mens. Is het niet van grote betekenis dat God menselijk lijden ervaart? De geïncarneerde God is niet gekomen om een beetje werk te doen en dan weer weg te gaan. Het begrip van de mensen is te oppervlakkig – ze geloven dat de geïncarneerde God is gekomen om het werk van God zelf te doen, dat dit vlees alleen is gekomen om het woord van God uit te drukken en namens God te werken. Sommigen denken zelfs dat dit vlees slechts een uiterlijke vorm is, maar dat is volkomen onjuist en het is pure godslastering tegenover de geïncarneerde God. Het werk van het vlees betekent dat God zelf is gekomen en dat Hij vlees is geworden om het menselijke lijden te ervaren; het betekent dat God een mens is geworden om menselijk lijden te ervaren. Hebben mensen gelijk als ze geloven dat de uiterlijke vorm van Gods vlees is gekomen om dit lijden te ervaren en dat Zijn Geest van binnen niet lijdt? Gods Geest lijdt zoals het vlees lijdt. Toen Jezus gekruisigd zou worden, bad Hij: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.” (Matteüs 26:39). Hij wenste dit, omdat zoals Zijn vlees leed, Zijn Geest ook leed in het vlees. Als je zegt dat alleen het buitenste omhulsel van vlees lijdt, dat God in Zijn goddelijkheid helemaal niet lijdt, dat Hij geen kwelling ondergaat, dan heb je het mis. Als je het zo interpreteert, dan bewijst dat dat je het aspect van Gods geïncarneerde wezen niet hebt gezien. Waarom wordt gezegd dat God nu is gematerialiseerd in een lichaam van vlees? God kan komen en gaan wanneer Hij wil, maar dat doet Hij niet. Hij is menselijk geworden om dit lijden te ondergaan, echt, tastbaar lijden, zodat mensen het kunnen zien en voelen als het gebeurt. Hij kan het lijden dat Hij ondergaat voelen, Hij ervaart het voor zichzelf. Nooit voelt Zijn vlees enig gedeelte van het lijden of de kwelling dat Zijn Geest niet voelt – Zijn vlees en Geest zijn als één in het voelen en verdragen van het lijden. Is dit makkelijk te begrijpen? Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk omdat mensen alleen het vlees kunnen zien en niet kunnen zien dat de Geest net zo lijdt als het vlees. Geloof je dat als iemand lijdt, zijn ziel ook lijdt? Waarom zeggen mensen dat ze dit of dat gevoel diep in hun hart voelen? Dat is omdat het vlees en de geest van de mens één zijn. De geest en het vlees van ieder mens zijn één en dezelfde; ze lijden hetzelfde en voelen dezelfde vreugde. Er is niet één mens die als hij echt pijn lijdt die alleen in zijn vlees voelt, zelfs als zijn hart zich verheugt; en ook is er niemand die zou zeggen dat zijn vlees helemaal niet lijdt zelfs als zijn hart lijdt. De dingen in het hart die gevoelens of pijn opwekken, of de dingen die kunnen worden ervaren in het hart – deze dingen kan het vlees ook voelen.

De geïncarneerde God is gekomen om Zijn werk te doen – om het lijden van de wereld te ervaren – teneinde alle pijn van de mens op Zich te nemen. Als Hij dit lijden heeft verdragen tot het voorbij is, hoeft zulk werk niet herhaald te worden in de volgende fase van het werk. In plaats daarvan kan de mensheid naar de prachtige bestemming gebracht worden. Omdat Hij deze pijn heeft ondergaan in plaats van de mens, is Hij gekwalificeerd om de mens naar de prachtige bestemming te brengen – dit is Zijn plan. Sommige absurde mensen zeggen: “Waarom heb ik de geïncarneerde God niet al dit lijden zien ondergaan? Dit is niet allemaal in zijn geheel ondergaan. Er moeten allerlei soorten lijden worden ondergaan en Hij zou op zijn minst een kruisiging moeten ondergaan.” De pijn van een kruisiging is al eerder ondergaan en hoeft niet opnieuw te worden geleden. Bovendien moeten mensen zulke dingen niet zeggen. Heeft de geïncarneerde God in deze jaren niet veel geleden? Alleen absurde mensen denken zo. Binnen de omvang van het lijden dat door de geïncarneerde God verdragen kan worden, kan Hem in feite al het lijden dat de mens treft overkomen. Het lijden dat te groot is, dat slechts één man op de duizend kan verdragen, dat hoeft God niet te ondergaan, want al dat lijden is al vertegenwoordigd geweest. God kan zulk lijden ervaren, en dat bewijst dat Hij niet anders is dan normale mensen, dat Hij niet onderscheiden kan worden van mensen, dat er geen scheiding is tussen Hem en mensen, en dat Hij net zo lijdt als mensen. Als mensen lijden, lijdt God ook. Van tijd tot tijd worden mensen ziek en lijden pijn, en God ervaart het persoonlijk – Hij heeft al dit lijden geproefd. Dit keer is het lijden van de geïncarneerde God niet zoals de vorige keer toen Hij de dood moest proeven aan het kruis. Dat is niet nodig, wat het is al eens ervaren. Dit keer gaat het alleen om het ervaren van menselijk lijden en het op Zich nemen van het lijden van de mens. Vroeger werkte Jehova als de Geest, en hierdoor kon de mens bepaalde dingen verkrijgen. Het werk van de geïncarneerde God kan echter worden gezien en gevoeld door mensen, zodat het voor mensen gemakkelijker en toegankelijker is dan het werk van de Geest. Dat is één aspect. Het andere aspect is dat de geïncarneerde God het lijden van de wereld kan ervaren. Dat kan absoluut niet worden bereikt door het werk van de Geest; het kan noodzakelijkerwijs alleen worden bereikt door de incarnatie. Als de Geest aan het werk was, zou de Geest zeggen wat Hij te zeggen heeft en weggaan. Zelfs als Hij in contact is met de mensen kan Hij het lijden van de wereld niet ervaren. Sommige mensen zullen misschien vragen: “Als de geïncarneerde God lijdt, lijdt de Geest dan niet ook? Kan de Geest het niet ook ervaren?” Is dat niet ook een absurd idee? De Geest kan pas lijden ervaren nadat Hij Zichzelf heeft gehuld in vlees. De Geest en het vlees zijn onscheidbaar; de Geest ervaart ook het lijden van het vlees. Als de Geest Zich niet in vlees zou hullen, zou Hij dit niet kunnen ervaren. De gevoelens van lijden van het vlees zijn veel gedetailleerder, echter en concreter. Dit zijn dingen die de Geest niet kan bereiken. Er zijn dingen in de fysieke wereld die het werk van de Geest niet kan vervangen. Dit is de meest veelomvattende betekenis van de incarnatie.

Het is al vaker gezegd dat Christus geen deel had aan het familiegeluk van de wereld. Sommige mensen zeggen: “Christus werd overal waar Hij kwam goed ontvangen. Sommige mensen kochten zelfs mooie dingen voor Hem en Hij stond overal in hoog aanzien. Het moet heel prettig voor Hem zijn geweest en Hij heeft niet veel geleden, dus hoe kan men zeggen dat Hij er geen deel aan had?” Wat vind je van deze opmerking? Dat Hij er geen deel aan had betekent niet dat Hij deze dingen niet genoot, maar eerder dat Hij door deze dingen niet minder leed. Dat is wat wordt bedoeld met ‘Hij had er geen deel aan’. Stel bijvoorbeeld dat je een ziekte krijgt en iemand geeft je wat mooie kleren. Wordt het leed van je ziekte dan verlicht door deze kleren? Nee. Je leed wordt helemaal niet verlicht. Je moet nog steeds ondergaan wat je moet ondergaan. Dat is wat bedoeld wordt met ‘er geen deel aan hebben’. Het lijden dat voortvloeit uit een ziekte, of de beperkingen van iemands omgeving kunnen niet worden verlicht door het genot van het lichaam, en Christus nam deze dingen niet voor Zijn plezier. Daarom wordt gezegd “Hij had er geen deel aan”. Sommige absurde mensen denken: als God geen deel heeft aan het familiegeluk van de wereld, dan doet het er niet toe hoe we Hem ontvangen, want God zal lijden, wat we ook doen. Dit is een volkomen absurd idee en het laat zien dat er kwaadwilligheid in hun hart is. Mensen moeten hun hart zo goed mogelijk gebruiken; de plichten van mensen moeten naar hun absoluut beste kunnen worden gedaan. Dan zijn er mensen die het zo begrijpen: God genoot vroeger opperste gelukzaligheid en is nu gekomen om iets anders te proberen: het lijden van de wereld. Is het zo simpel? Je moet begrijpen waarom God komt om het lijden van de wereld te ervaren. De betekenis van alles wat God doet heeft een aanzienlijke diepgang. Denk bijvoorbeeld aan de kruisiging van Jezus. Waarom moest Jezus gekruisigd worden? Was het niet om de mensheid te verlossen? Zo is er ook grote betekenis in de huidige incarnatie van God, en dat Hij het lijden van de wereld ervaart – het is voor de prachtige bestemming van de mensheid. In Zijn werk doet God altijd precies wat het meest praktisch is. Hoe komt het, dat God de mens ziet als zonder zonde en dat de mens het grote geluk heeft dat hij vóór God kan komen? Dat komt doordat Jezus aan het kruis is genageld, de zonden van de mens heeft gedragen en de mensheid heeft verlost. Hoe komt het dan dat de mensheid niet meer zal lijden, geen verdriet meer zal voelen, geen tranen meer zal vergieten en niet meer zal zuchten? Dat komt doordat de huidige incarnatie van God al dit lijden op Zich heeft genomen en doordat dit lijden nu namens de mens is doorstaan. Het is als een moeder die toekijkt hoe haar kind ziek wordt en tot de hemel bidt, en wil dat haar eigen leven wordt afgebroken als dat betekent dat haar kind genezen kan worden. God werkt ook op deze manier: Hij biedt Zijn pijn in ruil voor een prachtige bestemming die dan zal komen voor de mensheid. Er zal geen verdriet meer zijn, geen tranen, geen zuchten en geen lijden. God betaalt de prijs – de kosten – van het persoonlijk ondergaan van het lijden van de wereld in ruil voor de prachtige bestemming die zal volgen voor de mensheid. Als je zegt dat dit wordt gedaan ‘in ruil voor’ de prachtige bestemming, betekent dat niet dat God geen macht of gezag heeft de mensheid een prachtige bestemming te geven, maar juist dat God een praktischer en krachtiger bewijs wil vinden om de mensen volledig te overtuigen. God heeft dit lijden al ondergaan, Hij is dus gekwalificeerd, Hij heeft de macht en, sterker nog, Hij heeft het gezag om de mensheid af te leveren bij de prachtige bestemming, om de mensheid deze prachtige bestemming en belofte te geven. Satan zal volledig worden overtuigd; alle schepselen in het universum zullen volledig worden overtuigd. Uiteindelijk zal God de mensheid Zijn belofte en liefde laten ontvangen. Alles wat God doet is praktisch, niets wat Hij doet is leeg, en Hij ondergaat het allemaal Zelf. God betaalt de prijs van het ondergaan van Zijn eigen lijden in ruil voor een bestemming voor de mensheid. Is dat geen praktisch werk? Ouders kunnen een serieuze prijs betalen ter wille van hun kinderen en dit laat hun liefde voor hun kinderen zien. Door dit te doen is de vleesgeworden God natuurlijk zeer oprecht en trouw aan de mensheid. Het wezen van God is trouw; Hij doet wat Hij zegt en wat Hij ook doet, het wordt waargemaakt. Alles wat Hij voor de mensen doet is oprecht. Hij spreekt niet zomaar woorden uit; als Hij zegt dat Hij een prijs zal betalen, dan betaalt Hij ook werkelijk de prijs. Als Hij zegt dat Hij het lijden van de mens op Zich neemt en in zijn plaats lijdt, komt Hij werkelijk onder de mensen leven en voelt en ervaart Hij dit lijden persoonlijk. Daarna zullen alle dingen in het universum erkennen dat alles wat God doet juist en rechtvaardig is, dat alles wat God doet realistisch is: dit is krachtig bewijs. Daarnaast zal de mensheid in de toekomst een prachtige bestemming hebben en allen die overblijven, zullen God prijzen; zij zullen loven dat Gods daden inderdaad uit Zijn liefde voor de mensheid zijn verricht. God komt nederig onder de mensen, als een gewoon mens. Hij doet niet slechts wat werk, of spreekt wat woorden en gaat dan weer. Integendeel, Hij spreekt waarachtig en werkt terwijl Hij de pijn van de wereld ondergaat. Pas als Hij klaar is met het ondergaan van deze pijn zal Hij vertrekken. Zo werkelijk en praktisch is het werk van God; allen die overblijven, zullen Hem ervoor prijzen en ze zullen Zijn trouw aan de mens en Zijn goedertierenheid zien. Gods wezen van schoonheid en goedheid kan herkend worden in de betekenis van Zijn incarnatie in het vlees. Wat Hij ook doet, het is oprecht, wat Hij ook zegt, het is eerlijk en getrouw. Alles wat Hij van plan is te doen, doet Hij; als er een prijs betaald moet worden, betaalt Hij die ook werkelijk; Hij spreekt niet zomaar woorden uit. God is een rechtvaardige God; God is een getrouwe God.

Voorjaar 1997


Wat het betekent dat God het lijden van de wereld proeft

De geïncarneerde God lijdt ten behoeve van de mens in ruil voor een prachtige bestemming voor de mens in de toekomst. De stap van het werk die Jezus uitvoerde, was gekruisigd worden als het beeld van een zondig lichaam, een zondoffer zijn, de hele mensheid verlossen en het fundament leggen voor de intrede van de mens in de prachtige bestemming. Hij werd gekruisigd, droeg de zonde van de mens en verloste de mensheid van de zonde. Met andere woorden, Hij diende als bewijs voor de mensheid dat hun zonden zijn vergeven en zij voor God kunnen komen, Hij was de troef in de onderhandeling met Satan. Nu de laatste dagen zijn aangebroken wenst God Zijn werk af te sluiten, dit tijdperk te beëindigen en de overgeblevenen een prachtige bestemming binnen te leiden. God is nogmaals vlees geworden. Hij overwint, oordeelt en zuivert de mens, maar tegelijkertijd lijdt Hij ten behoeve van de mens en biedt dit aan als bewijs en als feit voor de vrijstelling van alle pijn voor de mens. Dat wil zeggen dat God getuigenis aflegt van Zichzelf en dit bewijs, deze getuigenis, gebruikt om Satan te verslaan, om de duivels te schande te maken en om te ruilen voor de prachtige bestemming van de mens.

Sommigen zeggen: “Het geïncarneerde lichaam aan het werk is nog steeds God aan het werk. Het is niet het vleselijk lichaam aan het werk; de Geest van God bestuurt Hem van binnenuit.” Klopt dit? Nee. Het is al eerder gezegd dat de incarnatie van God om een stap van het werk van de overwinning uit te voeren te midden van de normale menselijkheid gebeurt. Wat je ziet is normale menselijkheid, maar eigenlijk is God Zelf aan het werk; als dit vleselijk lichaam werkt, is het eigenlijk God Zelf die aan het werk is. Als het zo wordt uitgelegd en gecommuniceerd, geloven mensen vaak dat dit vleselijk lichaam slechts een instrument is, een omhulsel, dat Hij slechts handelt wanneer Gods Geest van binnenuit spreekt en Hem bestuurt en dat Hij zonder deze besturing niet handelt; het vleselijk lichaam spreekt op aanwijzing van de Geest en zonder die aanwijzingen zegt het niets. Is dat zo? Nee. Als de Geest het vlees belichaamt, worden Geest en vlees één. Het vlees dat handelt, is de Geest die handelt; de Geest die handelt, is het vlees dat handelt – alleen dit kan de incarnatie worden genoemd. Een van de meest krachtige verklaringen is tegenwoordig: Wanneer God in de laatste dagen vlees wordt, komt Hij enerzijds het werk van de overwinning doen en dit tijdperk afsluiten. Anderzijds is het vleselijk lichaam dat komt om de pijn van de mens te ervaren God Zelf die de pijn van de mens komt ervaren; het vlees van God en God Zelf zijn één. Het vleselijk lichaam is niet het instrument dat mensen denken, noch slechts een omhulsel, noch, zoals mensen denken, een soort bestuurbare fysieke entiteit. Het vlees is de belichaming van God Zelf. Het eerdere begrip van mensen was te oppervlakkig. Als communicaties volgens de opvattingen van de mens zouden zijn, dan zouden de mensen geneigd zijn het vlees en de Geest te scheiden, met het vlees als het vlees en de Geest als de Geest. Dit is een dwaling. Het zou zo ook makkelijk zijn voor mensen om opvattingen te hebben.

Wat de mensen tegenwoordig ook moeten begrijpen is het volgende: God is vlees geworden om de pijn van de mens te ervaren, maar Hij zou de pijn en kwalen die door de incarnatie worden geleden, niet hoeven lijden. Sommigen denken dat deze pijn onvermijdelijk is, omdat Hij van gewoon en normaal vlees is en niet een of ander superwezen, maar een gewoon mens. Ze denken dat hij de hoofdpijnen en ontberingen van de mens moet lijden, dat Hij het heet zou moeten hebben wanneer mensen het heet hebben en dat Hij samen met iedereen kou moet lijden wanneer het geen warm weer is. Als jij op deze manier denkt, dan denk je dat dit gewone en normale vleselijke lichaam precies hetzelfde is als dat van ieder ander mens, zonder verschil. Maar het feit is dat de ontbering die dit lichaam lijdt, betekenis heeft. Normale menselijke ziekten of andere ontberingen zijn wat mensen behoren te ondergaan, het zijn de ontberingen die de verdorven mensheid moet lijden – dit is een normale wet. Maar met welk doel ondergaat van Gods vleselijk lichaam deze ontberingen? Was aan het kruis genageld worden iets dat Jezus diende te overkomen? Jezus was de incarnatie, Hij was zonder zonde, en volgens de wetten van die tijd en voor wat Hij toen deed, had Hij niet gekruisigd mogen worden. Waarom werd Hij dan aan het kruis gehangen? Dat was om de mensheid te verlossen. Alle ontberingen die de huidige incarnatie heeft geleden, alle vervolging die hij heeft ondergaan, is dat allemaal toevallig gebeurd? Of heeft God dat bewust zo geregeld? Het was niet bewust geregeld, noch is het toevallig zo gelopen. Nee, het is volgens normale wetten verlopen. Waarom zeg ik dit? Omdat God Zich onder de mensen heeft geschaard, Zichzelf de vrijheid heeft gegeven zo te handelen en gedurende dit werk dezelfde pijn heeft ondergaan als de mens. Als God pijn bewust had geregeld, dan had Hij slechts een paar dagen pijn hoeven lijden; de meeste tijd zouden dingen niet hoeven lijden. Het lijden dat God ondergaat onder de mensen terwijl Hij werkt is dus niet bewust geregeld, maar Hij heeft ook niet onbedoeld een beetje ontbering geleden. Nee, Hij is het bestaande lijden onder de mens komen ervaren, Hij heeft Zich onder de mensen geschaard, lijdt zoals een mens en is hetzelfde behandeld, zonder uitzonderingen. Is Christus niet ook, net als jullie, vervolgd? Op jullie wordt gejaagd; wordt er niet ook op Christus gejaagd? Mensen worden gekweld door ziekte, lijdt Christus minder? Hij is niet vrijgesteld. Dat is toch makkelijk te begrijpen? Er zijn er ook die geloven dat God zou moeten lijden nadat Hij is komen werken in het land van de grote rode draak – is dat niet ook verkeerd? Voor God gaat het er niet om of Hij moet lijden of niet. God betaalt persoonlijk de prijs van het lijden onder de mensen zodat de mensen niet meer zullen lijden, en dan leidt Hij de mens naar de prachtige bestemming en blijft Satan volkomen overtuigd achter. Voor God is het noodzakelijk om deze pijnen te ondergaan. Als Hij tijdens deze stap van het werk deze pijn niet wenste te lijden, maar slechts de pijn van de mens wilde begrijpen en verder niets, in Zijn plaats gebruik maakte van een paar apostelen of mensen die door de Heilige Geest werden gebruikt, die dan vervolgens aan God verslag deden van de pijnen die ze hadden geleden, of als Hij anders een paar speciale mensen gebruikte om te getuigen en hen de pijnlijkste dingen die bij mensen voorkomen liet ondergaan en als zij dan deze pijn konden verdragen en ervan konden getuigen, dan zou Satan ook geheel overtuigd zijn en zou dit ook geruild kunnen worden voor dat de mens in de toekomst niet meer hoeft te lijden. Zou God dit kunnen doen? Dat zou Hij kunnen, maar alleen God Zelf doet het werk van God Zelf. Hoe verheven de getuigenis van mensen ook is, het vindt geen weerklank in Satan, die zou zeggen: “U werd vlees. Waarom dan niet de pijn van de mens persoonlijk ervaren?” Dit betekent dat als God niet zo zou werken een dergelijke getuigenis niet erg krachtig zou zijn. Gods eigen werk moet door God Zelf worden gedaan, want alleen dan is het echt en praktisch. En uit deze stap van het door God gedane werk kan ook worden opgemaakt dat alles wat God doet betekenis heeft, dat alle pijn die door de incarnatie is geleden betekenis heeft, dat Hij niets willekeurig doet, noch zinloos werk verzet. De komst van de incarnatie om te werken en de pijn van de mens te ervaren is niet facultatief, maar uiterst noodzakelijk: het is uiterst noodzakelijk voor de mensheid en de toekomstige bestemming van de mensheid, het is uitgevoerd en ingezet om de mens te redden, te winnen en naar de prachtige bestemming te brengen.

Waarheden met betrekking tot de incarnatie moeten vanuit verschillende invalshoeken worden besproken:

1. De noodzaak voor gewoon en normaal vlees.

2. Het praktische aspect van het werk van dit gewone en normale vlees.

3. De betekenis – wat ook wil zeggen, de noodzaak – van de komst van God onder de mensen om hun pijn te ervaren.

Waarom moet God de pijn van de mens persoonlijk ervaren? Is het niet oké als Hij dat niet doet? Er is nog een aspect van betekenis. Het werk van dit gewone en normale vlees kan mensen overwinnen en vervolmaken, maar het wezen van de mens en de wetten van zijn bestaan houden in dat hij zal blijven leven in leegte, pijn, kwelling en verzuchting en het onmogelijk zal blijven aan zijn kwalen te ontkomen. Bijvoorbeeld, je liefde voor God heeft een bepaald punt bereikt, je hebt enige ervaring met God begrijpen, je verdorven gezindheden zijn opgelost en God zegt dat je vervolmaakt bent en dat je iemand bent waar God van houdt. Als God mensen in deze mate redt en dan weggaat, als het werk van de incarnatie zo eindigt, dan zouden de kwalen, de leegte, het verdriet en de problemen van het vlees nog steeds bestaan, wat inhoudt dat Gods werk om de mensen te redden niet af zou zijn. Mensen kunnen vervolmaakt zijn en God kennen, liefhebben en aanbidden, maar zijn ze in staat hun kwalen en problemen op te lossen? De waarheid bezitten lost dit niet op. Niemand heeft ooit gezegd dat ze, nu ze de waarheid bezitten, niet meer worden gekweld door of lijden onder de ziekten van het vlees, niemand kan die pijn verhelpen. Je kunt alleen zeggen: “Leven voelt nu zo zinvol, maar ik heb nog steeds pijn als ik ziek ben.” Is dat zo? En klopt dit gevoel? Als de incarnatie dus slechts het werk van het overwinnen en vervolmaken van de mens deed, als de incarnatie slechts mensen vervolmaakte en de pijn die hun vlees lijdt niet verhielp, dan zou alle pijn die mensen op aarde ondervinden, hun ziekten, hun vreugden en verdriet en alle individuele zorgen van de mensen niet te verhelpen zijn. En zelfs als je de mensen duizend jaar, tienduizend jaar, op deze aarde zou laten leven, dan zouden deze problemen en zaken als geboorte, ouderdom, ziekte en dood niet worden opgelost. God is gekomen om deze pijn van de mens te ervaren. Met deze ervaring pakt Hij deze bij de wortel aan en daarna heeft de mens geen last meer van geboorte, ouderdom, ziekte of dood. Jezus heeft de dood meegemaakt. Deze incarnatie ervaart alleen de pijn van het leven en van ziekte (ouderdom hoeft niet meegemaakt te worden, in de toekomst worden mensen niet oud). Als Hij al deze pijn eenmaal heeft meegemaakt, zal de pijn van de mens uiteindelijk uitgebannen worden. Nadat God ten behoeve van de mens alle pijn heeft geleden, heeft Hij krachtig bewijs dat uiteindelijk wordt uitgeruild voor de prachtige bestemming van de mensheid, waardoor geboorte, ouderdom, ziekte en de dood van de mens verdwijnen. Heeft dit geen betekenis? Leven, ziekte, ontbering of kwelling, zo ervaart de incarnatie de pijn van de mens en ongeachte welk aspect van pijn het betreft, de incarnatie doet dit ten behoeve van de mens en dient als symbool en als voorspellend teken. Hij heeft al deze pijn ervaren, Hij heeft deze persoonlijk gedragen, zodat de mensheid er niet meer onder hoeft te lijden. Dit is waar het belang ligt. Als de mensen eenmaal vervolmaakt zijn, zijn ze in staat God te aanbidden en God lief te hebben, zijn ze in staat te handelen naar Gods wil, te handelen naar Gods woord, te handelen naar Gods vereisten, waarna hun problemen en pijn zijn verholpen. Dit is het belang van Gods lijden ten behoeve van de mens en hierdoor kunnen mensen niet alleen God aanbidden op aarde, maar kunnen ze ook vrij zijn van kwelling en de last van die kwalen, vrij zijn van zaken als geboorte, ouderdom, ziekte en dood en vrij van de levenscyclus. Door deze pijn tijdens de huidige incarnatie te lijden en waar te nemen, draagt God deze dingen namens de mens en als Hij ze eenmaal heeft gedragen hoeven de overblijvers deze pijn niet meer te lijden – dat is het voorspellende teken. Sommige absurde mensen vragen: “Dus God doet dit helemaal Zelf ten behoeve van de mens?” Het volstaat dat God vlees wordt en ten behoeve van de mens lijdt – wie moet dat nog meer doen? God kan immers alles Zelf doen en kan de plaats innemen van alles, Hij kan alles vertegenwoordigen en alle dingen symboliseren, alle dingen die mooi, goed en positief zijn. Bovendien, nu Hij de pijn van de mens werkelijk en praktisch heeft ervaren, is Hij nog bekwamer om zelfs nog krachtiger getuigenis en bewijs aan te voeren om alle toekomstige pijn van de mens weg te nemen.

Aldus uitgevoerd, is het werk van de twee stappen van incarnatie voltooid en wordt het een duidelijke lijn: Van de eerste tot deze stap van de incarnatie is alle pijn van het menselijk bestaan en het eigen persoonlijke lijden van mensen weggenomen door het werk van deze twee stappen . Waarom moet God dit persoonlijk in het vlees doen? Allereerst moeten mensen begrijpen waar de pijn van geboorte, ouderdom, ziekte en dood in hun hele leven vandaan komt en waarom de mens hieraan lijdt. Bestond dit al toen de mens in het begin werd geschapen? Waar komt deze pijn vandaan? Deze ontstond toen de mens door Satan werd verleid en nadat de mens Satans verdorvenheid volgde. De pijn van het vlees van de mens, de problemen en de leegte, en al die ellendige dingen in de wereld van de mens – ze verschenen allemaal nadat Satan de mens verdierf. Nadat de mens door Satan was verdorven, begon Satan de mens te kwellen en zo viel de mens steeds dieper, zijn ziekte werd steeds heviger, zijn pijn steeds zwaarder en hij kreeg steeds meer het gevoel dat de wereld leeg en ellendig is, dat het onmogelijk is in deze wereld te overleven en dat leven in deze wereld steeds hopelozer wordt. Deze pijn werd dus helemaal naar de mens gebracht door Satan en door de val die het gevolg was van dat Satan de mens verdierf. Om de mensen terug te halen uit de handen van Satan en hen een prachtige bestemming te geven, moet God deze pijn persoonlijk ervaren. Zelfs als de mensen zonder zonde zijn, zijn er nog altijd dingen die pijnlijk zijn voor hen, Satan heeft ze nog steeds in zijn macht, kan ze nog steeds manipuleren en de gruwelijkste pijnen en kwellingen laten lijden. Dus dat de incarnatie persoonlijk deze pijnen ondergaat en de mensen uit de klauwen van Satan terughaalt en hen geen pijn meer laat lijden – is dat niet van grote betekenis? Toen Jezus het werk van de verlossing kwam doen, leek het erop dat Hij Zich niet aan de wet hield, maar in feite vervulde Hij hierdoor de wet. Het Tijdperk van de Wet kwam hierdoor teneinde en het Tijdperk van Genade werd ingeluid en bracht de mens barmhartigheid en mededogen, en naderhand, toen Jezus was gekruisigd, waren de zonden van de mens vergeven. Jezus gebruikte Zijn eigen kostbare bloed voor het recht van de mens om vóór Gods troon terug te keren. Je kan zeggen dat Hij het bewijs en het feit van de kruisiging gebruikte om de mens te verlossen. Hoewel de zonden van de mens door God waren vergeven, was de mens al te zeer verdorven door Satan, zijn zondige natuur bleef nog steeds bestaan en hij bleef tegen God zondigen en God tarten. Dit is een onmiskenbaar feit en dus is God voor de tweede keer vlees geworden om het werk te doen van de mens reinigen van zijn zondige aard, dat wil zeggen dat Hij de mens oordeelt en tuchtigt om hem te zuiveren van zijn verdorven gezindheid. De eerste keer dat God vlees werd, werd Hij gekruisigd voor de zonden van de mensheid, verloste Hij de mensheid en is de mens teruggekeerd vóór God. De tweede keer dat God vlees werd, kwam Hij om de mens te overwinnen, de mens te redden door hem te overwinnen. Hoewel velen het werk van God hebben aanvaard en de woorden van God vaak eten en drinken, blijven ze onwetend over God, ze weten niet waar Hij is, ze zouden Hem niet herkennen als Hij recht voor hen stond en ze koesteren ook vaak opvattingen en misverstanden over God en soms in hun manier van denken vijandig tegenover God. Waarom is dit het geval? Omdat ze de waarheid niet begrijpen en geen ware kennis van God hebben. Als mensen kennis van God hebben, lijden en leven ze graag voor God, maar is Satan nog steeds de baas over de zwakheden binnen in hen. Satan kan hen nog steeds laten lijden, kwade geesten zijn nog steeds aan het werk en veroorzaken verstoring in hen, slepen hen mee, maken hen verward en ongemakkelijk en uitermate gestoord. Er zijn dingen in de gedachten en het bewustzijn van mensen die vatbaar zijn voor de invloed en manipulatie van Satan. Daarom ben je soms ziek of heb je zorgen, voel je soms dat de wereld verlaten is of dat het leven geen zin heeft en zijn er zelfs periodes waarin je de dood opzoekt en zelfmoord wil plegen. Dat wil zeggen, dezepijnen worden door Satan gebruikt en het zijn de fatale zwakheden van de mens. Iets wat door Satan is verdorven en vertrapt, kan nog steeds door Satan worden gebruikt; dit is de knop waar Satan aan draait. En zo is God nogmaals vlees geworden in de laatste dagen om het werk van het oordeel te doen en terwijl Hij het werk van de overwinning uitvoert, lijdt Hij in de plaats van de mens, betaalt Hij de prijs van het lijden in het vlees, betaalt Hij deze kosten om de pijn en de fatale zwakheden in de mens aan te pakken en op te lossen. Als Hij de mens eenmaal heeft teruggebracht door de prijs van het lijden te midden van de mensen te betalen, zal Satan geen vat meer hebben op de mens en zal de mens geheel terugkeren tot God en dan zal de mens pas geheel aan God toebehoren! Hoe komt het dat je voor God kunt leven en God kunt aanbidden, maar niet volledig hoeft toe te behoren aan God? Kwade geesten kunnen je zwakke punten nog steeds uitbuiten, je bent nog steeds hun speelbal, ze kunnen je nog steeds gebruiken, omdat mensen zo stom zijn. Sommige mensen zien het verschil niet tussen geraakt worden door de Heilige Geest en verstoord worden door een kwade geest. Ze zien zelfs geen verschil tussen het werk van de Heilige Geest en het werk van kwade geesten. Is dat geen fatale zwakheid? Als de kwade geesten aan het werk zijn, is er geen opening die ze niet zullen uitbuiten. Ze kunnen binnen in jou of in jouw oor spreken, of ze hinderen je geest en verstoren je gedachten, maken je ongevoelig voor de aanraking van de Heilige Geest en dan voel je die niet meer. Dan beginnen de kwade geesten zich met je te bemoeien, je gedachten in de war te schoppen en je je verstand te laten verliezen, zodat je ziel zelfs je lichaam verlaat. Dat is het werk dat kwade geesten in mensen uitvoeren en de mensen zijn in groot gevaar als ze dat niet herkennen voor wat het werkelijk is. Vandaag heeft God deze pijn voor de mens gedragen en als de mens eenmaal haar prachtige bestemming heeft, zal hij niet alleen voor God leven, maar ook niet meer aan Satan toebehoren en geen knoppen meer hebben waaraan Satan kan draaien; de gedachten, de geest, de ziel en het lichaam van de mens behoren allemaal toe aan God. Vandaag is je hart misschien naar God gekeerd, maar er zijn tijden waarin je door Satan wordt gebruikt zonder dat je er iets aan kan doen. Wanneer mensen de waarheid verkrijgen, zijn ze dus in staat God volledig te gehoorzamen en te aanbidden. Maar vrij zijn van Satans verstoring zou onmogelijk zijn voor hen en zonder kwalen zou al helemaal niet kunnen, want de lichamen en zielen van de mensen zijn door Satan vertrapt. De ziel van de mens is een smerige plek, het is de plek waar Satan heeft gewoond en waar Satan misbruik van maakt. Satan kan nog steeds verstoren en beheersen, ervoor zorgen dat je niet helder denkt, je beletten de waarheid te herkennen. En dus is het niet facultatief dat God vlees is geworden om de pijn van de mens te ondergaan en namens de mens te lijden, het is een strikte noodzakelijkheid!

Jullie moeten inzien dat God twee maal vlees is geworden om het werk van de mensheid redden te voltooien. Als alleen de eerste incarnatie er was geweest zou de mensheid niet geheel gered kunnen zijn. De eerste incarnatie deed immers het werk van de verlossing en verscheen voornamelijk om de problemen van het vergeven van de zonde van de mens op te lossen en de mens waard te maken om vóór God te komen. De tweede incarnatie doet het werk van het oordeel om de verdorvenheid van de mens te zuiveren en de verdorven gezindheid van de mens te herstellen, maar het probleem om God volledig toe te behoren zou er nog steeds niet mee kunnen worden opgelost. Daarnaast moet de tweede incarnatie ook de pijn van de mens ervaren om het deel van de mens dat door Satan is verdorven geheel te herstellen – waarmee het probleem van het lijden en de kwelling van de mens bij de wortel wordt aangepakt. Dat zijn de stappen van het werk van de twee incarnaties. Geen van beiden kan worden gemist. En dus moet je de pijn die de incarnatie lijdt niet licht opvatten. Soms huilt Hij, soms heeft Hij pijn en soms lijkt Hij zwak en door verdriet overmand. Over dit alles moet je niet te licht denken en je moet er zeker geen opvattingen over hebben. Als je er toch opvattingen over hebt, dan ben je uitermate stom en opstandig. Evenmin moet je denken dat dit iets is dat normaal vlees behoort te ondergaan; dat is nog verkeerder en als je dat zegt, dan laster je God. De mensen moeten begrijpen dat de pijn die de twee incarnaties lijden noodzakelijk is. Het is niet uiterst noodzakelijk voor God Zelf, maar voor de mensheid. De verdorvenheid van de mensheid is zo groot dat het niet kan worden gedaan, het moet gebeuren om de verdorven mensheid volledig te redden. God werkt op zo’n manier dat mensen het met hun eigen ogen kunnen zien. Alles wat Hij doet is openbaar, voor niemand verborgen Hij lijdt niet in stilte, helemaal alleen, bang dat mensen het zien en opvattingen erover hebben. Hij verbergt zich voor niemand, of ze nu al lang of slechts kort in God geloven, of ze oud of jong zijn, of ze de waarheid kunnen bevatten of niet. Want dit is bewijs en iedereen kan bewijzen dat de incarnatie van God de grootste pijn heeft geleden, dat Hij waarachtig de pijn van de mensheid heeft gedragen. Hij heeft niet gewoon een paar dagen pijn geleden op een plek die niemand kent, het grootste deel van Zijn tijd wordt Hij niet door plezier getroost – dat is niet het geval. Het werk en het lijden van Christus is voor niemand verborgen. Hij vreest niet dat je zwak zult zijn of opvattingen zult hebben of dat je niet meer zult geloven. En wat is er dan te zien dat voor niemand wordt verborgen? Dat het de grootste betekenis heeft! De incarnatie zit nooit stil. Je ziet dat er tijden zijn dat Hij niet spreekt en geen geluid maakt, maar Hij is nog steeds aan het werk, in Zijn hart lijdt Hij nog steeds. Beseft de mens dit? Zelfs wanneer mensen dit zien, begrijpen ze het niet. Sommigen weten wel dat God nu uit gewoon en normaal vlees bestaat, maar weet jij welk werk dit gewone en normale vlees nu doet? Dat weet je niet. Jouw ogen zien slechts de buitenkant, de innerlijke essentie kun je niet zien. Hoeveel jaren de incarnatie dus ook officieel lijkt te hebben gewerkt, God heeft eigenlijk nooit een moment rust gekend. Er zijn weliswaar tijden waarin Hij niet spreekt, geen geluid uitbrengt en niet op grote schaal werkt, maar Zijn werk is niet opgehouden en Hij lijdt nog steeds ten behoeve van de mens. Sommigen kijken of God spreekt, wanneer ze proberen te bepalen of God vlees is geworden en of Hij al dan niet Christus is: als Hij twee of drie jaar niet spreekt, dan is Hij niet God en haasten zij zich weg en geloven niet meer in God. Dergelijke mensen hebben een afwachtende houding ten opzichte van hun geloof in God en hebben geen kennis van God. Misschien zijn er vandaag mensen die afwachten en die, nu God al een tijdje niet heeft gesproken, in hun hart denken: is Gods Geest vertrokken en naar de hemel gegaan? Is het verkeerd om zo te denken? Oordeel niet lichtvaardig. Als je opvattingen of twijfels hebt, bid dan tot God, ga op zoek naar de waarheid, lees meer van Gods woorden en al deze problemen worden opgelost. Baken dingen niet blindelings af met een “mogelijk dit of misschien dat” – jouw woorden “mogelijk” en “misschien” zijn misvattingen en ze zijn de mening van de duivel Satan! Gods werk stopt geen moment. Hij rust niet, Hij is altijd aan het werk en altijd in dienst van de mensheid!

De essentie van Christus moet in al haar facetten worden begrepen. Hoe kun je de essentie van Christus kennen? Het belangrijkste is dat je al het werk van dit vleselijk lichaam moet kennen. Als je alleen gelooft dat de Geest zo handelt en het vlees niet, dat het vlees slechts door de Geest wordt bestuurd, dan heb je het mis! Waarom zou je zeggen dat lijden, gekruisigd worden, de hele mensheid overwinnen en het lijden van de mens ervaren, werk is dat door Christus wordt gedaan? Omdat God mens is geworden en te midden van de mensen werkt. De Geest en het vlees zijn tegelijkertijd aan het werk; het is niet zoals de mensen zich voorstellen dat het vlees niet spreekt en de Geest Hem dwingt te spreken – dat is niet het geval. Integendeel, er is een grote vrijheid: Geest en vlees doen hetzelfde. Als het vlees ziet dat iets bijna klaar is, ziet de Geest dat op dezelfde manier. Ze werken tegelijkertijd. Zo is het ook verkeerd te zeggen dat het fysieke lichaam de overhand heeft. Wat zou dat betekenen: “het fysieke lichaam heeft de overhand”? Hiervoor is een context: zodra God mens wordt, ziet de mens alleen de handeling van het lichaam en dat het lichaam gedurende de tijd van de incarnatie de overhand heeft. In ieder geval werken Geest en vlees tegelijkertijd. Het zou nooit zo zijn dat de Geest het vlees dwingt te spreken, terwijl het vlees dat niet wil of anders dat het vlees wil spreken maar de Geest die woorden niet toestaat. Dat zou nooit voorkomen. Als mensen dit geloven, hebben ze het mis en zijn ze belachelijk. Geest en vlees zijn één. De Geest belichaamt het vlees. Hoe kan het dan gebeuren dat de Geest wenst te spreken, maar het vlees niet? Of dat het vlees wenst te spreken en de Geest de woorden niet toestaat? Zoiets zou niet kunnen. Met de incarnatie van God belichaamt de Geest het vlees. Als het vlees aan het werk is, kan Hij op ieder moment en op iedere plek spreken, hetgeen totaal anders is dan wanneer de Heilige Geest in een persoon aan het werk is. Alleen de Heilige Geest belichaamd in het vlees is de incarnatie en er is geen sprake van dat de Heilige Geest vertrekt. Als de Heilige Geest in mensen aan het werk is, is er sprake van keuze en context. Als mensen de waarheid niet nastreven, als ze hun eigen weg gaan, dan verlaat de Heilige Geest hen en zullen ze dat voelen. Er zit altijd een misvatting in het begrip van mensen. Ze denken dat wanneer Gods werk deze fase heeft bereikt, Hij geen woorden meer heeft en dat Hij niet zou kunnen spreken, zelfs als Hij dat zou willen. Is dat zo? God kan op ieder moment spreken, er is nooit een breuk geweest tussen de Geest en het lichaam. Welk werk of aspect van de waarheid ook uitgedrukt wordt, ongeacht van welke kant je het bekijkt, dit is de belichaming van het vlees door de Geest, God is mens geworden, wat betekent dat voor alle pijn die het vlees heeft geleden ook geldt dat de Geest de pijn van de mensen persoonlijk ervaart. Over lichaam en Geest mag absoluut niet afzonderlijk worden gesproken. De waarheid van de incarnatie is het moeilijkst te doorgronden en mensen moeten er tien of twintig jaar ervaring voor hebben, of zelfs een heel leven, voordat ze deze werkelijk kunnen kennen.

Voorjaar 1997


De betekenis en de praktijk van het gebed

Hoe bidden jullie op dit moment tot God? Op welk punt is dit beter dan religieuze gebeden? Wat begrijpen jullie eigenlijk van de betekenis van het gebed? Hebben jullie nagedacht over deze vragen? Mensen die niet bidden hebben afstand tot God en mensen die niet bidden, volgen hun eigen wil. De afwezigheid van het gebed houdt afstand tot God en verraad van God in. Wat is jullie werkelijke ervaring met bidden? De verhouding tussen God en mensen kan worden afgeleid uit het gebed van mensen. Hoe gedraag jij je wanneer de broeders en zusters je bewonderen en prijzen voor de resultaten in je werk? Hoe reageer je als mensen suggesties doen? Bid je dan vóór God? Jullie nemen allemaal de tijd om te bidden wanneer jullie problemen of moeilijkheden tegenkomen, maar wenden jullie je ook tot God in gebed als jullie niet in een goede gesteldheid verkeren? Bidden jullie wanneer jullie verdorvenheid laten zien? Bidden jullie echt? Als jullie niet echt bidden, boeken jullie geen vooruitgang. Vooral in bijeenkomsten moeten jullie bidden en prijzen. Sommige mensen geloven al vele jaren in God, maar bidden helaas niet erg vaak. Ze begrijpen wat woorden van de doctrine en worden arrogant, ze denken dat ze de waarheid zijn gaan begrijpen, dat ze gestalte hebben verkregen en ze zijn erg in hun nopjes met zichzelf. Daarom raken ze verstrikt in deze abnormale gesteldheid en de volgende keer dat ze komen bidden, hebben ze niets te zeggen en ontbreekt het werk van de Heilige Geest. Wanneer mensen hun gesteldheid niet onder controle hebben, plukken ze misschien de vruchten van het kleine beetje werk dat ze doen, of ze worden negatief en beginnen te verslappen in hun werk en doen hun plicht niet meer als ze op een klein probleem stuiten, wat heel gevaarlijk is. Dit is hoe mensen zonder geweten of rede zijn. De meeste mensen nemen alleen de tijd om te bidden als ze problemen hebben of iets niet helemaal kunnen bevatten. Ze bidden alleen wanneer ze geplaagd worden door twijfel en besluiteloosheid of wanneer er een verdorven gezindheid aan het licht komt. Ze bidden alleen in nood. Dat is normaal. Je moet echter ook bidden en God danken wanneer je resultaten in je werk behaalt. Als het je er alleen om gaat om gelukkig te zijn en je bidt niet, je bent altijd opgetogen en geniet van die gevoelens, maar je vergeet Gods genade, dan heb je je rede helemaal verloren. Als je afstand tot God te groot wordt, moet je soms worden gedisciplineerd of misschien loop je wel tegen een muur als je iets probeert te doen, of maak je een fout en wordt daarvoor aangepakt, moet woorden horen die je hart doorboren en verdraag je druk of ellende, allemaal zonder precies te weten waarmee je God hebt beledigd. In feite gebruikt God vaak externe omgevingen om je te disciplineren, jou pijn te doen en je te louteren en als je dan eindelijk vóór God komt om te bidden en na te denken, besef je dat je gesteldheid niet juist is: zelfgenoegzaam, zelfvoldaan en vol bewondering voor jezelf misschien. Je walgt van jezelf en bent vervuld van wroeging. Zodra je tot God bidt en biecht, begin je jezelf te verafschuwen en wil je berouw tonen en op dat moment begint jouw onjuiste gesteldheid te herstellen. Wanneer mensen oprecht bidden, doet de Heilige Geest Zijn werk en geeft een bepaald gevoel of verlichting waarmee mensen uit hun abnormale gesteldheid kunnen komen. Bidden betekent niet gewoon een beetje zoeken, een paar formaliteiten in acht nemen en klaar. Het is niet met een paar woorden bidden als je God nodig hebt, en zo niet dan niet. Ook al ziet je gesteldheid er aan de buitenkant normaal uit, als je al lang niet meer bidt, vertrouw je in de uitvoering van je plicht op je eigen wil, doe je wat je wil en op die manier ben je niet in staat volgens de principes te handelen. Als je al lang niet meer bidt, word je nooit verlicht en geïllumineerd door de Heilige Geest. Ook al doe je je plicht, je volgt slechts de regels, en je plicht op die manier vervullen levert niet de vruchten op van een getuigenis voor God.

Ik heb al eerder gezegd dat veel mensen hun eigen zaken regelen en zich met hun eigen belangen bezighouden bij de uitvoering van hun plichten, en dat is nog steeds zo. Als ze een tijdje hebben gewerkt, bidden ze niet meer en is God niet meer in hun hart. Ze denken: ik doe gewoon wat de werkafspraken voorschrijven. Ik heb in ieder geval geen fouten gemaakt of onderbrekingen of verstoringen veroorzaakt … Als je de dingen doet zonder te bidden en als je God niet dankt wanneer ze goed zijn gedaan, dan heb je een probleem met je gesteldheid. Als je weet dat je gesteldheid verkeerd is, maar deze zelf niet kunt aanpassen en daarom voortdurend op je eigen wil vertrouwt in je handelen, dan kun je de waarheid niet eens in praktijk brengen als je deze begrijpt. Je denkt voortdurend dat jouw manier van denken juist is en je blijft daar bij, je doet wat je wil en negeert de manier waarop de Heilige Geest werkt, je begraaft je in je eigen ondernemingen en als gevolg daarvan verlaat de Heilige Geest je. Zodra de Heilige Geest je verlaat, voel je je duister en verdord. Je kunt geen enkele voeding of genot meer voelen. Er zijn veel mensen die niet eens eenmaal per halfjaar echt bidden. Zulke mensen hebben God niet meer in hun hart. Sommige mensen bidden meestal niet, maar alleen als ze in gevaar zijn of aan een aandoening lijden. Ze doen weliswaar nog steeds hun plicht, maar spiritueel zijn ze verdord en krijgen dus onvermijdelijk negatieve gedachten. Soms denken ze: wanneer ben ik eindelijk klaar met mijn plichten? Zelfs dergelijke gedachten kunnen de kop opsteken, allemaal omdat ze al lang niet hebben gebeden en van God verwijderd zijn geraakt. Als dit aanleiding geeft tot een ongelovig, slecht hart, is dat heel gevaarlijk. Bidden is cruciaal! Een leven zonder gebed is gortdroog en kan het werk van de Heilige Geest niet verkrijgen. Zulke mensen leven niet in Gods aanschijn en zijn al in de duisternis terecht gekomen. Daarom moet je vaak bidden en over Gods woorden communiceren, zodat je van het werk van de Heilige Geest krijgt en God vanuit je hart kunt prijzen. Alleen zo kan je leven met vrede en vreugde zijn gevuld. De Heilige Geest werkt vooral sterk in mensen die in alle gevallen bidden en prijzen. De kracht die de Heilige Geest mensen verleent is oneindig en raakt nooit op of uitgeput. Mensen kunnen eindeloos spreken en prediken en ze kunnen veel doctrines begrijpen, maar zonder het werk van de Heilige Geest is het nutteloos en voor niets. Er zijn veel gevallen waarin mensen de halve dag aan het bidden zijn, maar daarbij maar een paar woorden uitspreken, zoals: “God, ik dank u en prijs u!” Na een poosje komen ze misschien nogmaals met dezelfde zin. Ze kunnen niets meer bedenken om tegen God te zeggen, hebben geen innerlijke gedachten om Hem te vertellen. Dat is heel gevaarlijk! Als mensen die in God geloven zelfs geen woorden kunnen uiten om Hem te prijzen, te danken en te verheerlijken, hoe kan er dan worden gezegd dat ze een plaats voor Hem hebben in hun hart? Je kunt beweren dat je in God gelooft en Hem in je hart erkent, maar je komt niet vóór Hem, je bent niet in staat Hem te vertellen wat er in je hart leeft als je bidt, en je hart is te ver van God verwijderd, waardoor de Heilige Geest Zijn werk niet zal doen. Iedere ochtend als jullie wakker worden, moeten jullie je hart in oprecht gebed openstellen, Gods woorden lezen en er dan goed over nadenken, tot jullie het licht zien en een beoefeningspad hebben. Doe dit en je dag zal bijzonder goed en bevredigend zijn en je voelt dat de Heilige Geest altijd met je is en je beschermt.

Het is me opgevallen dat veel mensen een probleem gemeen hebben. Als er moeilijkheden zijn, komen ze vóór God om te bidden, maar als ze niets dwars zit, negeren ze God. Ze klampen zich naar believen vast aan de geneugten van het vlees, maar worden nooit wakker. Is dat in God geloven? Is dat het ware geloof? Als je geen waar geloof hebt, heb je geen pad om te gaan. Zonder waar geloof kan men niet weten welke handelingen van geloof in God in overeenstemming zijn met Gods wil of door welke handelingen men de waarheid kan bereiken en kan groeien in het leven. Zonder geloof is een mens blind, bezeten door het verlangen na te streven maar zonder richting en doel. Hoe komt het geloof nu tot stand? Geloof komt tot stand door bidden en communiceren met God en, meer nog, door Gods woorden te lezen en verlichting van de Heilige Geest te verkrijgen. Hoe meer je de waarheid begrijpt, hoe meer geloof je zult hebben. Zij die de waarheid niet begrijpen, hebben helemaal geen geloof en ook al mengen ze zich in de kerk, het zijn ongelovigen. Mensen die in God geloven, kunnen dat niet zonder gebed en zonder Gods woorden te lezen. Als ze gewoon bijeenkomsten blijven bijwonen, maar zelden eerlijk bidden, komen ze er achter dat ze steeds verder van God verwijderd raken. Jullie bidden allemaal zelden echt en sommigen weten nog steeds niet hoe ze moeten bidden. Bidden gaat in de eerste plaats over spreken vanuit je hart. Het is je hart openen voor God en je gewoon voor Hem openstellen. Als mensen het juiste hart hebben, kunnen ze vanuit het hart spreken en op die manier hoort en accepteert God hun gebed. Sommige mensen smeken slechts wanneer ze tot God bidden. Ze smeken God voortdurend om genade, zeggen niets anders. Hoe meer ze dus bidden, hoe meer ze uitdrogen van binnen. Of je nu naar iets hunkert, iets bij God zoekt, God om wijsheid en kracht vraagt voor iets waarmee je te maken hebt en dat je niet duidelijk kan zien, of God om verlichting vraagt, wanneer je bidt, je moet een gevoel van normale menselijkheid bezitten. Zonder dit gevoel ga je op je knieën en zeg je: “God, ik smeek u om geloof en kracht, ik smeek u me te verlichten en mij mijn aard te laten zien, ik smeek u te werken en me genade en zegeningen te verlenen.” Er zit een dwingende toon in dit “smeken”. Het is een manier om God onder druk te zetten, om Hem te vertellen dat dit moet gebeuren, alsof het was voorbestemd. Dat is geen oprecht gebed. Wanneer je de voorwaarden al hebt gesteld en hebt besloten wat je gaat doen, doe je dan niet net alsof voor de Heilige Geest? Bedrieg je God dan niet? Je zou moeten bidden met een zoekend, onderdanig hart. Wanneer je bijvoorbeeld iets is overkomen en je weet niet goed hoe je ermee om moet gaan, zou je kunnen zeggen: “God, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik wil u hierbij tevreden stellen en uw wil zoeken. Ik wil doen wat u wil, niet wat ik wil. U weet dat de wil van de mens volledig tegengesteld is aan uw bedoelingen, helemaal in verzet tegen u en niet overeenstemt met de waarheid. Moge u mij verlichten en begeleiden in deze zaak en niet toestaan dat ik u beledig …” Dat is de gepaste toon voor een gebed. Als je zegt: “God, ik vraag u me te helpen, begeleiden, de juiste omgeving en de juiste mensen voor me te bereiden en me mijn werk goed te laten doen”, zul je na je gebed Gods bedoelingen nog steeds niet begrijpen, omdat je God vraagt naar jouw wil te handelen. Nu moet je nagaan of de woorden die je gebruikt in je gebed verstandig zijn en of ze vanuit je hart komen. Als je gebeden niet verstandig zijn, zal de Heilige Geest niet in je werken. Daarom moet je als je bidt verstandig en op passende toon spreken. Zeg: “God, u kent mijn zwakheid en mijn opstandigheid. Ik vraag u alleen mij kracht te geven en me te helpen mijn omstandigheden te verdragen, maar alleen volgens uw wil. Ik weet niet wat uw wil is. Ik vraag alleen dat uw wil toch geschiede. Zelfs als ik dienst moet doen of als contrast moet dienen, doe ik dat graag. Ik vraag u mij kracht en wijsheid te geven en me toe te staan u tevreden te stellen in deze zaak. Ik wil me alleen maar onderwerpen aan uw schikking …” Na zo’n gebed zal je hart zich bijzonder op zijn gemak voelen. Als je alleen maar smeekt, zijn het holle woorden, hoeveel je ook zegt. God zal niet werken in antwoord op je smeekbede, omdat jij al van tevoren hebt besloten wat je wil. Wanneer je knielend bidt, zeg dan: “God, u kent de zwakheid van de mens en u kent de gesteldheden van de mens. Ik vraag u me in deze zaak te verlichten. Laat me uw wil begrijpen. Ik wil me alleen maar onderwerpen aan alles wat u regelt en mijn hart is bereid u te gehoorzamen …” Bid zo, en je zult beroerd worden door de Heilige Geest. Als je de verkeerde intentie hebt wanneer je bidt en altijd eisen stelt aan God op basis van je eigen wil, zijn je gebeden droog en onvruchtbaar zijn en zal de Heilige Geest je niet beroeren. Als je je ogen gewoon sluit en wat afgezaagde gemeenplaatsen spuit om met God door te modderen, zal de Heilige Geest je dan zo beroeren? Als mensen vóór God komen, moeten ze zich onderdanig gedragen en een vrome houding hebben. Je komt vóór de enige, ware God, je spreekt met de Schepper. Zou je niet vroom moeten zijn? Het is niet eenvoudig om te bidden. Als mensen vóór God komen, schermen ze met hun tanden en klauwen, volledig verstoken van vroomheid, en als ze bidden liggen ze thuis achterover en uiten een paar eenvoudig, oppervlakkige woorden en denken dat ze bidden en dat God ze kan horen – is dat geen zelfbedrog? Het doel van mijn woorden is niet dat mensen zich aan specifieke regels moeten houden. Maar het minste dat je kan doen is een gehoorzaam hart hebben voor God en vóór God komen met een vrome houding. Te vaak ontbreekt de rede in jullie gebeden. Jullie bidden altijd op de volgende toon: “O God! Maak alles wat ik doe geschikt, nu u me deze plicht hebt gegeven. uw werk wordt dan niet verstoord en de belangen van Gods familie lijden er niet onder. U moet mij beschermen …” Zo’n gebed is toch te onredelijk? Zal God aan jou werken als je zo vóór Hem komt en bidt? Zou ik luisteren als je vóór mij komt en onredelijk spreekt? Als ik van jou walg, schop ik je meteen buiten. Ben je niet dezelfde vóór de Geest als vóór Christus? Als je vóór God komt om te bidden, moet je er over nadenken hoe je verstandig kunt spreken en hoe je je innerlijke gesteldheid kunt aanpassen om vroom te worden en in staat te zijn je te onderwerpen. Zodra je dat doet, zal bidden weer goed zijn en zul je Gods aanwezigheid voelen. Vaak vallen mensen op hun knieën in gebed, sluiten ze hun ogen en kunnen alleen maar uitroepen: “O God! O God!” Waarom zouden ze zo lange tijd woordeloos roepen? Dit komt door de onjuiste mentaliteit en abnormale gesteldheid van mensen. Als mensen God niet kunnen bereiken in hun hart, zijn hun gebeden woordeloos. Doen jullie dit ooit? Jullie hebben nu je eigen maat genomen, maar als jullie gesteldheid abnormaal is, denken jullie niet over jezelf na en zoeken niet naar de waarheid en zijn jullie niet bereid in gebed te komen vóór God of Gods woorden te eten en te drinken. Dat is gevaarlijk. Ongeacht of de gesteldheid van mensen normaal is of niet of welke problemen zich voordoen, ze mogen niet afdwalen van het gebed. Als je niet bidt, kan je gesteldheid nu weliswaar normaal zijn, maar zal deze na langere tijd abnormaal worden. Bidden en Gods woord lezen moet normaal zijn. Gods woorden lezen om de waarheid te zoeken kan tot het ware gebed leiden, gebed kan verlichting door God opleveren en dit kan een mens in staat stellen Gods woord te begrijpen. Het belangrijkste bij het bidden tot God is om eerst je mentaliteit te corrigeren. Dat is het principe van bidden. Als je mentaliteit niet deugt, ben je niet vroom, bid je voor de vorm en bedrieg je God. Als je eerbied en gehoorzaamheid hebt voor God in je hart en tot God bidt, dan zal je hart pas vrede kennen. Daarom moet je de juiste mentaliteit hebben als je bidt en dan zullen je gebeden vrucht dragen als je weer bidt. Als je vaak op deze manier oefent en God vertelt wat er werkelijk in je hart leeft als je bidt en zegt wat je hart het liefst tegen God wil zeggen, dan zul je ongemerkt in staat zijn tot God te bidden en normaal met God te communiceren.

Voor bidden hoef je niet geschoold of ontwikkeld te zijn, het is geen opstel schrijven. Spreek gewoon eerlijk, met het gevoel van een normaal mens. Denk aan de gebeden van Jezus. In de hof van Gethsemane bad Hij: “Als het mogelijk is […].” Dat betekent: als het mogelijk is. Dit werd gezegd in een gedachtewisseling. Hij zei niet: “Ik smeek u”. Met een onderdanig hart en in een onderdanige toestand bad Hij: “als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.” Op die manier bad Hij de tweede keer nog steeds, en de derde keer bad Hij: “laat het dan gebeuren zoals u het wilt”. Toen Hij de bedoelingen van God de Vader had begrepen, zei Hij: “laat het dan gebeuren zoals u het wilt”. Hij was in staat Zich volledig te onderwerpen, zonder enige persoonlijke keuzes te maken. Hij zei: “als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!” Wat betekende dat? Hij bad op deze manier, omdat Hij aan het grote lijden dacht van het bloeden aan het kruis tot Zijn laatste ademtocht – en dit roerde het onderwerp van de dood aan – en omdat Hij de bedoelingen van God de Vader nog niet helemaal had begrepen. Gezien het feit dat Hij zo kon bidden, ondanks de gedachte aan het lijden, was Hij uiterst onderdanig. Zijn manier van bidden was normaal. Hij stelde geen voorwaarden in Zijn gebed, en zei ook niet dat deze drinkbeker van Hem moest worden weggenomen. Zijn doel was eerder Gods bedoelingen te zoeken in een situatie die Hij niet begreep. De eerste keer dat Hij bad, begreep Hij het niet helemaal en zei Hij: “als het mogelijk is […] maar zoals u het wilt.” Hij had tot God gebeden in een staat van onderworpenheid. De tweede keer bad Hij op dezelfde wijze. Hij bad in totaal drie keer en in Zijn laatste gebed kwam Hij tot een volledig begrip van Gods bedoelingen. Daarna vroeg Hij nergens meer om. In Zijn eerste twee gebeden zocht Hij in een staat van onderworpenheid. Mensen bidden echter gewoon niet zo. In hun gebeden zeggen ze: “God, ik smeek u dit of dat te doen, ik smeek u me in dit of dat de weg te wijzen, ik smeek u gemakkelijke omstandigheden voor mij te creëren …” Misschien zal Hij geen gemakkelijke omstandigheden voor je creëren en zal Hij je ontberingen laten lijden. Als mensen altijd maar zeiden: “God, ik vraag u om voorbereidingen voor mij te treffen en mij kracht te schenken.” Als je tot God bidt, moet je redelijk zijn en je zou met een gehoorzaam hart tot Hem moet bidden. Probeer niet te bepalen wat je wil doen. Als je voor je gaat bidden probeert te bepalen wat je moet doen, is dat geen gehoorzaamheid aan God. In het gebed moet je hart gehoorzaam zijn en eerst bij God gaan zoeken. Op deze manier wordt je hart van nature verlicht tijdens het gebed en weet je wat gepast is om te doen. De weg gaan van je plan voor het gebed naar de verandering die in je hart is teweeggebracht na het gebed is het resultaat van het werk van de Heilige Geest. Als je je eigen beslissing al hebt genomen en al hebt bepaald wat je gaat doen en dan tot God bidt om toestemming of om Hem te vragen om te doen wat jij wil, is dat een onredelijk soort gebed. Juist omdat mensen al hebben besloten wat ze gaan doen en God alleen om toestemming vragen, worden hun gebeden vaak niet verhoord door God. God zegt: “Waarom vraag je het mij, nu je toch al besloten hebt wat je gaat doen?” Dit soort bidden voelt een beetje als God bedriegen, en dus drogen hun gebeden op.

Hoewel mensen tot God spreken als ze op hun knieën bidden, moet je duidelijk zien dat het gebed een weg is voor de Heilige Geest om in de mens te werken. De Heilige Geest verlicht, illumineert en leidt mensen altijd terwijl ze bidden. Als mensen bidden en zoeken en daarbij in een juiste gesteldheid verkeren, doet de Heilige Geest tegelijkertijd Zijn werk. Dit is een soort stilzwijgende overeenkomst tussen God en mensen. Je zou kunnen zeggen dat het God is, die mensen helpt zaken in orde te krijgen. Het gebed is een manier waarop mensen vóór God kunnen komen en met Hem kunnen samenwerken. Ook is het een manier waarop God mensen kan redden en zuiveren. Bovendien is het een pad naar de ingang in het leven; het is geen ritueel. Bidden is niet slechts een manier om mensen te motiveren en ook niet slechts een formule om God tevreden te stellen. Dergelijke gedachten zijn verkeerd. Bidden is van grote betekenis! Als je in God gelooft, kun je het gebed en het lezen van Gods woorden niet ontlopen. De Heilige Geest werkt in de mensen, verlicht hen en leidt hen door middel van het gebed. Als mensen niet tot God bidden, zullen ze het moeilijk hebben om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen. Als je vaak bidt, regelmatig het gebed oefent en vaak met een aan God onderdanig hart bidt, dan is je inwendige gesteldheid normaal. Als je in je gebed meestal slechts een paar zinnen van de doctrine spreekt en je hart niet openstelt voor God en de waarheid niet zoekt, of niet over Gods wil en eisen nadenkt, dan ben je niet echt aan het bidden. Alleen mensen die vaak over de waarheid nadenken, wier hart vaak dicht bij God is en die vaak in Gods woorden leven, hebben het ware gebed, hebben woorden in hun hart om met God te spreken en zijn in staat de waarheid bij God te zoeken. Om te leren hoe je moet bidden, moet je vaak over de woorden van God nadenken. Als je Gods wil kunt begrijpen, heb je meer in je hart om tegen Hem te zeggen en zul je kunnen begrijpen welke woorden redelijke gebeden zijn en welke niet, welke gebeden echt aanbidden zijn en welke niet, welke gebeden Gods wil proberen te begrijpen en in welke je al hebt besloten en nog slechts God om toestemming vraagt. Als je deze dingen nooit serieus neemt, zal je gebed nooit slagen en zal je inwendig gesteldheid altijd abnormaal zijn. Wat betreft normale rede, echte gehoorzaamheid, ware verering en de positie die je zou moeten innemen als je bidt – die lessen hebben allemaal te maken met de waarheid van het gebed. Het zijn allemaal gedetailleerde zaken. Omdat de meeste mensen mij niet echt kunnen zien, zijn ze beperkt tot bidden tot de Geest. Als je eenmaal begint te bidden, is het de vraag of de woorden die je zegt verstandig zijn, of je woorden echt vol verering zijn, of wat je vraagt Gods goedkeuring kan wegdragen, of je gebed een element van transactie bevat of vermengd is met menselijke onzuiverheden, of je gebeden en woorden overeenkomen met Gods wil, of je speciale eerbied, respect en gehoorzaamheid hebt voor God en of je God echt als God behandelt. Je moet serieus zijn over wat je zegt in gebed, Gods wil aanvoelen en in overeenstemming zijn met Zijn eisen. Alleen door zo te bidden, zul je vrede en vreugde in je hart kennen. Alleen zo kun je normale rede hebben wanneer je vóór Christus komt. Als je niet bidt vóór de Geest of zegt wat er in je hart leeft, dan ben je geneigd om met opvattingen te komen als je vóór Christus komt en tegen Hem op te staan en je te verzetten, of je spreekt onredelijk of oneerlijk of veroorzaakt voortdurend verstoring met je spreken en handelen en krijgt achteraf altijd verwijten. Waarom krijg je achteraf altijd verwijten? Omdat je in het algemeen zelfs niet de minste kennis hebt van de waarheden over hoe je God moet aanbidden of behandelen en je dus verward raakt als er zich een probleem voordoet, niet weet hoe je moet praktiseren en voortdurend fouten maakt. Hoe moeten mensen die in God geloven in Zijn aanwezigheid komen? Dat zou natuurlijk door gebed moeten. Als je je houding hebt gecorrigeerd wanneer je bidt en je hart is vredig, dan ben je vóór God gekomen. Na het bidden moet je nadenken of de woorden die je in het gebed hebt geuit rationeel waren, of je je in een gepaste houding bevond, of je gehoorzaam was aan God en of je menselijke onzuiverheid of oneerlijkheid bezat. Als je problemen ontdekt, moet je blijven bidden tot God en moet je je onzuiverheden en gebreken vóór God toegeven. Door op deze manier tegen God te zeggen wat er in je hart leeft, wordt je gesteldheid steeds normaler, word je steeds consciëntieuzer en rationeler en heb je steeds minder onjuiste gesteldheden. Nadat je zo een tijdje hebt geoefend, zullen je gebeden steeds beter worden en worden ze meestal gehoord en geaccepteerd door God. Degenen die vaak op deze manier tot God kunnen bidden, zijn degenen die vóór God zijn komen leven. Als je het gebed niet serieus neemt en je onjuiste manier van bidden niet aanpast, dan weet je niet hoe je moet bidden. Als gevolg daarvan vind je het moeilijk om vóór God te leven. Zulke mensen kunnen het leven niet binnengaan en staan buiten het woord van God. Als je niet weet hoe je vóór God moet bidden of spreken, als je niet serieus bent wanneer je spreekt, zomaar zegt wat je wil en je niet voelt dat er iets mis is wanneer je iets verkeerds zegt, en je consequent een onzorgvuldig warhoofd bent geweest, ben je als gevolg daarvan bang om iets verkeerds te zeggen of te doen wanneer je in de aanwezigheid van Christus komt. Hoe meer angst je hebt om iets verkeerd te doen, des te meer fouten je maakt en je kunt ze nooit goedmaken. En omdat mensen niet constant in contact met Christus kunnen staan of Christus rechtstreeks kunnen horen spreken, omdat ik niet vaak vóór jullie kan zijn, kunnen jullie alleen maar de waarheid zoeken en jullie hart vóór de Geest uitspreken in regelmatig gebed en volstaat een onderdanig, godvrezend hart voor jullie. Zelfs als ik rechtstreeks tot jullie spreek, is het nog altijd aan jullie om de waarheid te aanvaarden en na te streven en het pad te bewandelen om God te volgen. Vanaf nu moeten jullie bij het bidden meer aandacht aan jullie woorden besteden. Neem de tijd om te bidden, na te denken en te voelen. Zodra de Heilige Geest jullie dan verlicht, boeken jullie dan vooruitgang. Het gevoel wanneer de Heilige Geest je verlicht is bijzonder subtiel. Als je deze subtiele gevoelens en subtiele kennis hebt en je doet bepaalde dingen of hebt contact met Christus om bepaalde zaken af te handelen, zul je in staat zijn te herkennen welke woorden met gezond verstand zijn gesproken en welke niet, welke dingen met gezond verstand zijn gedaan en welke niet. En zo heb je dan het doel van het bidden bereikt.

De Bijbel heeft de gebeden opgetekend van veel mensen die daarin niet al hun eigen voorwaarden hadden bepaald. Integendeel, ze gebruikten het gebed om Gods wil te zoeken en te begrijpen en om de Heilige Geest beslissingen te laten nemen. Zo vielen de Israëlieten bijvoorbeeld Jericho aan door het gebed. Het volk van Ninevé had ook berouw en verkreeg Gods vergiffenis door gebed. Gebed is niet een soort ritueel. Het is ware gemeenschap tussen een mens en God en het heeft een diepe betekenis. Aan het gebed kun je zien dat mensen God rechtstreeks dienen. Als je het gebed ziet als een ritueel zal je gebed niet effectief zijn en zal het geen echt gebed zijn, omdat je je diepste gevoelens niet naar God uitspreekt en je hart niet voor Hem openstelt. Wat God betreft telt je gebed niet. In Gods hart besta je niet. Hoe kan de Heilige Geest dan in jou werken? Als gevolg hiervan raak je na een poosje werken uitgeput. Vanaf nu zul je zonder gebed niet meer kunnen werken. Door gebed ontstaat werk, door gebed ontstaat dienstverlening. Als je leider bent, iemand die God dient, maar je hebt je nooit toegelegd op het gebed of je hebt het gebed nooit serieus genomen, dan heb je geen gedachten om uit te drukken naar God en zo loop je het risico het mis te hebben als je je plicht vervult en te struikelen omdat je voortdurend op je eigen bedoelingen vertrouwt bij je daden. In God geloven zonder genoeg te bidden is onaanvaardbaar. Sommige mensen bidden zelden, omdat ze denken dat het volstaat om Gods woorden rechtstreeks te lezen sinds God is geïncarneerd. Hierin denk je te simpel. Kun je verlicht en geïllumineerd worden door de Heilige Geest door alleen Gods woord te lezen zonder tot Hem te bidden? Als mensen nooit tot God bidden, in de zin dat ze niet met God spreken of echt communiceren, dan zullen ze het heel moeilijk vinden hun verdorven gezindheid af te werpen en God tevreden te stellen bij de vervulling van hun plichten. Zelf de vleesgeworden God bidt af en toe! Toen de Heer Jezus in het vlees was, bad Hij ook als het om zaken van cruciaal belang ging. Hij bad in de bergen, aan boord van schepen en in tuinen; Hij ging Zijn leerlingen ook voor in het gebed. Als je regelmatig voor Gods kunt komen en tot Hem kunt bidden, bewijst dit dat je God als God behandelt. Als je vaak verzuimt te bidden en de neiging hebt dingen zelf te doen, en allerlei dingen achter Zijn rug om doet, dan dien je God niet, maar ben je enkel maar met je eigen zaken bezig. Zul je als zodanig niet worden veroordeeld? Van de buitenkant lijkt het niet alsof je iets storends hebt gedaan, en het lijkt ook niet alsof je God hebt gelasterd, maar je zult toch alleen maar je eigen ding doen. Je bent met je eigen ondernemingen bezig en streeft naar roem, profijt, status en persoonlijk gewin. Is dit niet storend voor het werk van de kerk? Ook al lijkt het oppervlakkig dat je niet stoort, in wezen verzetten je daden zich tegen God. Als je nooit berouw hebt of verandert, ben je in gevaar.

Alle mensen zijn wel eens in een gesteldheid van pijn en ellende geweest als er zich iets onbevredigends voordoet en willen er dan met niemand over praten. Na een poosje voelen ze zich beter, maar deze gesteldheid is nooit opgelost. Soms laten ze een verdorven gezindheid zien in de uitvoering van hun plichten en vertragen ze het werk, of worden ze gesnoeid en aangepakt, zijn ze gekweld en verdrietig, maar als ze niet naar de waarheid op zoek gaan om dit op te lossen, dan wordt deze abnormale gesteldheid niet opgelost. Hoe vaak ben je vóór God verschenen met je pijn en verdriet om te bidden? Jullie nemen allemaal een ontspannen houding aan en modderen maar voort. Op deze manier zijn er velen die beweren dat ze in God geloven, maar die God niet in hun hart hebben. Welke plicht ze ook vervullen, als ze op een probleem stuiten, bidden ze nooit en zoeken ze nooit naar de waarheid. Ze vertrouwen op hun eigen wil om dingen blindelings te doen en lijken te lijden en energie te besteden en ze denken dat ze hun plicht goed doen, ook al levert het niets op en is al hun moeite voor niets. Mensen vertrouwen vaak op hun eigen wil en verdwalen dan. Zodra ze een beetje werk doen, worden ze arrogant, denken ze dat ze kapitaal hebben en hebben dan geen plaats voor God meer in hun hart. Hieruit kun je afleiden dat het in de aard van de mens zit om te verraden. Mensen denken zelfs: hoezo is er geen plaats voor God in mijn hart? Ik geloof toch in Hem? Werk ik op dit moment niet voor de kerk? Hoe heeft God mij kunnen verlaten? Het is niet dat God jou wil verlaten, het is gewoon dat jij geen plaats in je hart hebt voor God. Hoeveel werk je ook doet, je zult je hiervan niet vrij van kunnen maken, er is geen manier waarop je het werk van de Heilige Geest verkrijgt, en wat je ook doet, je blijft je van God verwijderen en Hem verraden. De les van het gebed is de meest diepgaande. Als je je plicht doet zonder zelfs maar te bidden, dan zullen je prestaties niet voldoende zijn en is je arbeid tevergeefs. Hoe abnormaler jouw gesteldheid is, hoe meer je zou moeten bidden. Zonder te bidden, wordt je gesteldheid alleen maar slechter en zal je plicht niet effectief zijn. Bidden hangt niet af van hoe goed je woorden klinken. Integendeel, je moet ervoor vanuit je hart spreken, de waarheid spreken over je eigen moeilijkheden, spreken vanuit de positie van een geschapen wezen en vanuit het perspectief van gehoorzaamheid: “God, u weet hoe verhard mensen zijn. Begeleid mij hierin. U weet dat ik zwak ben, dat ik ernstig tekortschiet, dat ik ongeschikt ben om door u te worden gebruikt, dat ik opstandig ben en dat ik steeds als ik iets doe uw werk verstoor en dingen doe die niet overeenkomen met uw wil. Ik vraag u uw werk te doen, ik wil gewoon gehoorzamen en meewerken …” Als je die woorden niet eens kunt uitspreken, is er geen hoop voor jou. Sommige mensen denken: als ik bid, moet ik nog steeds onderscheiden of ik met of zonder rede bid. Hoe moet ik dan bidden? Duurt het lang om te onderscheiden of je redelijk bent? Denk na ieder gebed oprecht na en je zult helderheid vinden. Als je dat doet, word je steeds redelijker in de volgende gebeden, omdat je zult weten dat sommige woorden ongepast zijn als je bidt. Als mensen bidden, is hun relatie met God het meest direct en nabij. Kun je normaal gesproken knielen en onmiddellijk bidden als je iets aan het doen bent? Niet altijd: dat hangt af van de omgeving. Als je alleen thuis bent en je knielt en bidt tot God, dan is jouw relatie met God zo nauw mogelijk. Dan kun je zeggen wat er in je hart leeft en dan voel je de grote vreugde. Als je bidt voordat je Gods woord leest, voelt het lezen van Gods woord anders. Als je je plicht vervult, bid en zoek dan eerst. Dan is je hart serieus en zal het effect anders zijn als je je plicht vervult. Als je Gods woord leest en er licht in vindt, bid dan tot God en je zult nog grotere vreugde vinden. Als je nooit bidt, voel je God aanwezigheid niet als je Gods woord leest en je plicht vervult. Soms zal Gods woord je niet verlichten en na het lezen van Zijn woord is er geen duidelijk effect. Niets wat jij in je geloof in God doet, kan zonder gebed worden gedaan. Als je vaak tot God bidt en je relatie met God wordt normaal, zul je een ingang in het leven hebben en zal je geloof sterker worden. Als je lange tijd niet bidt, verlies je je geloof en hoe bereik je dan de ingang in het leven? Mensen met een echt geloof bereiken dat door vóór God te leven door te bidden en zo de waarheid te zoeken. Veel mensen bidden voor de vorm en zoeken de waarheid niet. Ze komen alleen vóór God om te bidden en te smeken als er iets gebeurt en ze niets anders kunnen doen. Ze dwingen God altijd om te doen wat zij willen en om hen tevreden te stellen. Is dat het ware bidden? Luistert God naar zulke gebeden? In God aanwezigheid bidden en zoeken is niet een kwestie van God dwingen om te doen wat jij wil, laat staan Hem te vragen het een of ander te doen. Dit zijn allemaal uitingen van gebrek aan verstand. Wat is een redelijk gebed? Wat is een onredelijk gebed? Na een tijdje weet je dat uit ervaring. Na het bidden denk je bijvoorbeeld misschien dat de Heilige Geest niet doet waar je om gevraagd hebt in je gebed en je niet begeleidt zoals je vroeg. De volgende keer dat je bidt, bid je anders. Je zult niet proberen God te dwingen zoals je dat de vorige keer hebt geprobeerd, of Hem verzoeken te doen op basis van je eigen wensen. Je zult zeggen: “O, God! Moge alles geschieden volgens uw wil.” Zolang je je op deze benadering richt, zul je na een tijdje zo te hebben rondgetast weten wat een redelijk gebed is en wat een onredelijk gebed. Als je volgens je eigen wensen bidt, is er ook een gesteldheid waarin je in je geest voelt dat je gebeden saai zijn en al snel merk je dat je niets te zeggen hebt. Hoe meer je probeert te zeggen, hoe onhandiger het wordt. Hieruit blijkt dat wanneer je zo bidt, je het vlees volledig volgt en dat de Heilige Geest op die manier niet werkt of je begeleidt. Ook dat is een kwestie van zoeken en ervaren. Naarmate je dergelijke zaken meer ervaart, begin je ze vanzelf te begrijpen.

Bidden is vooral eerlijk spreken tegen God en Hem vertellen wat er in je hart omgaat. Je zegt: “God! U kent de verdorvenheid van de mens. Vandaag heb ik weer iets onredelijks gedaan. Ik had een bedoeling – ik ben bedrieglijk. Ik handelde niet volgens uw wil of volgens de waarheid. Ik handelde zoals ik het wilde en probeerde mezelf te rechtvaardigen. Nu herken ik mijn verdorvenheid. Ik vraag u mij meer te verlichten en mij toe te staan de waarheid te begrijpen, in praktijk te brengen en deze verdorvenheid af te werpen.” Bid op deze manier: echte dingen op een echte manier gezegd en gesproken. De woorden van de meeste mensen die vóór God komen om te bidden behoren tot doctrine. Het zijn geen echte gebeden vanuit het hart. Alleen wat betreft denken hebben ze een beetje kennis en hun hart wil best berouw tonen, maar ze doen geen moeite om de waarheid te overdenken of volledig te begrijpen. Dit beïnvloedt hun voortgang in het leven. Als je Gods woorden kunt overdenken, de waarheid kunt zoeken als je bidt en je laat je verlichten door de Heilige Geest, dan is dat veel meer waard dan er alleen over nadenken en ze begrijpen. Dan ben je in staat de principes van de waarheid te begrijpen. De Heilige Geest beroert mensen terwijl Hij werkt en Hij verlicht en illumineert ze in Gods woorden, zodat mensen echt begrijpen en echt berouw tonen, wat veel dieper gaat dan de gedachten en het begrip van mensen. Dit moet je heel goed begrijpen. Als je je alleen bezighoudt met oppervlakkig, willekeurig denken en onderzoek, geen geschikt pad hebt om daarna te oefenen en weinig ingang in de waarheid bereikt, dan blijf je niet in staat om te veranderen. Er zijn bijvoorbeeld tijden dat je je serieus voorneemt je voor God in te spannen en Zijn liefde serieus te beantwoorden. Maar zelfs met dit verlangen in je achterhoofd doe je misschien niet zoveel moeite en is je hart misschien niet helemaal toegewijd aan deze onderneming. Maar als je, na te hebben gebeden en te zijn beroerd, een besluit neemt en zegt: “God, ik ben bereid ontbering te lijden. Ik ben bereid uw beproevingen te aanvaarden en ik ben bereid me helemaal aan u te onderwerpen. Al is mijn lijden nog zo groot, ik ben bereid uw liefde te beantwoorden. Ik heb uw grote liefde ontvangen en u hebt mij verheven. Hiervoor dank ik u uit de grond van mijn hart en doe ik u alle glorie toekomen”, na zo’n gebed zal je hele lichaam met kracht zijn vervuld en zul je een beoefeningspad hebben. Dat is het effect van bidden. Nadat mensen hebben gebeden, gaat de Heilige Geest met ze aan het werk, Hij verlicht en illumineert ze, begeleidt ze, geeft ze geloof en moed en stelt ze in staat de waarheid in praktijk te brengen. Er zijn mensen die Gods woorden dagelijks lezen zonder dit resultaat te bereiken. Maar nadat ze Gods woorden hebben gelezen, communiceren ze erover en wordt hun hart helder en vinden ze een manier. Als de Heilige Geest je daarnaast beroert en je zowel enige last geeft als enige begeleiding, zal het resultaat inderdaad heel anders zijn. Als je Gods woorden leest, word je wellicht alleen wat geraakt en op dat moment huil je misschien. Dat gevoel gaat al snel over. Maar als je gebed vol tranen is, ernstig, oprecht en eerlijk en je bent geraakt door de Heilige Geest, dan kent je hart vele dagen vreugde. Dat is het effect van bidden. Het doel van bidden is vóór God komen en datgene aanvaarden wat Hij mensen wil geven. Als je vaak bidt, als je vaak vóór God komt om met Hem te communiceren en een normale relatie hebt met Hem, dan zul je altijd door Hem worden geraakt. Als je altijd Zijn voorzieningen ontvangt en de waarheid aanvaardt, zul je worden veranderd en zullen je omstandigheden blijven verbeteren. Vooral wanneer broeders en zusters samen bidden ontstaat er na afloop bijzonder veel energie en voelen ze dat ze veel hebben gewonnen. In feite hebben ze misschien niet zoveel tijd samen gecommuniceerd, maar het gebed heeft ze wakker geschud en ze konden geen seconde langer wachten om afstand te doen van hun familie en de wereld, ze wilden niets, alleen God hebben was voldoende. Wat een groot geloof! De kracht die het werk van de Heilige Geest verleent aan mensen is eindeloos! Hoever kom je als je je been stijf houdt en blijft volharden, in plaats van te vertrouwen op de kracht die God je geeft? Je blijft gewoon doorlopen en hebt geen kracht meer en als je dan een probleem of moeilijkheid tegenkomt, kun je nergens naar toe. Je valt en degenereert voor je het einde bereikt. Er zijn zoveel mensen die gefaald hebben en gevallen zijn op het pad om God te volgen; zonder de waarheid kunnen ze niet staan. Daarom moeten mensen voortdurend tot God bidden en tot het einde toe een normale relatie met God onderhouden. En toch dwalen mensen, terwijl ze lopen, af van God. God is God, mens is mens. Ieder volgt zijn eigen pad. God spreekt de woorden van God en de mensheid bewandelt zijn eigen pad, dat niet hetzelfde is als het pad van God. Als mensen de kracht in hun geloof in God verliezen, komen ze vóór God om een paar woorden te bidden en wat kracht te lenen. Als ze dan wat energie hebben, vertrekken ze weer. Na een tijdje is de brandstof op en komen ze bij God terug voor meer. Deze manier van doen kan niet lang worden volgehouden. Als mensen God verlaten, is er geen weg vooruit.

Ik ben er nu achter gekomen dat het vermogen van veel mensen om zichzelf te reguleren bijzonder slecht is. Hoe komt dat? Om te beginnen komt dit doordat mensen de waarheid niet begrijpen en als ze niet bidden worden ze waarschijnlijk losbandig. Ze begrijpen alleen de letter van de doctrine, wat niet werkt en ze kunnen zichzelf helemaal niet inhouden. In zo’n gesteldheid kun je alleen verlichting en illuminatie van de Heilige Geest verkrijgen door te bidden en alleen als je enige waarheid begrijpt kun je op een of andere manier aan banden worden gelegd en een beetje menselijke gelijkenis hebben. Gelovigen in God moeten Zijn woorden regelmatig lezen, nadruk leggen op de waarheid en vaak bidden. Alleen dan kunnen mensen verbeteren, verandering teweegbrengen en enige overeenkomst met een menselijke gelijkenis uitleven. Als je alleen praat over jezelf kennen en een normale menselijkheid uitleven, is dat niet oké. Zonder het werk van de Heilige Geest heeft het geen effect. Als je over het hoofd ziet hoe de Heilige Geest precies werkt en mensen beroert en hoe mensen in hun dagelijks leven de waarheid moeten zoeken en in praktijk brengen, hoe kun je dan in God geloven? Welke plicht kun je doen? Als mensen in hun hart alleen in het bestaan van God geloven, als van hun geloof alleen een erkenning van God overblijft en Zijn woorden en de waarheid terzijde worden geschoven, dan zullen ze geen ingang in het leven hebben en zal noch God noch de waarheid in hun hart zijn. Hun gedachten en opvattingen zullen alleen gevuld zijn met de materiële wereld. Dit soort geloof in God is een religieus ritueel geworden. Zij die de waarheid niet liefhebben, zouden ook atheïsme of materialisme kunnen accepteren en misschien langzaam een vraagteken zetten bij het bestaan van God en de spirituele wereld en de kwesties van het spirituele leven ontkennen. Dit wijkt helemaal af van de ware weg en ze zijn in de bodemloze put gevallen. Zonder gebed is de wens om de waarheid in praktijk te brengen slechts een subjectieve wens, dan houden mensen zich gewoon aan de regels. Ook al handel je volgens de afspraken met de Boven en beledig je God niet, dan houd je je toch slechts aan de regels en zul je je plicht nooit goed uitvoeren. De geest van mensen is nu helemaal verdoofd en traag. De relatie van mensen met God is heel subtiel en bestaat onder andere uit beroerd en verlicht worden door de Geest. Maar mensen kunnen dat niet voelen – ze zijn te verdoofd! Als mensen Gods woorden niet lezen en niet bidden en nooit de zaken van het spirituele leven ervaren en geen greep krijgen op hun eigen gesteldheid, kunnen ze op geen enkele manier garanderen dat ze vóór God leven. Als je vóór God wil leven, is het onaanvaardbaar om niet te bidden en is het nog erger om Gods woorden niet te lezen. Ook het kerkelijk leven niet leiden in onaanvaardbaar. Als mensen Gods woorden de rug toekeren, geloven ze niet meer in Hem, en het gebed de rug toekeren is God de rug toekeren. Om in God te geloven, moet je bidden. Zonder te bidden is er zelfs geen gelijkenis met geloof in God. Ik heb gezegd dat je je niet aan de regels hoeft te houden en dat je altijd en overal mag bidden en dus zijn er mensen die zelden bidden. Ze bidden niet als ze’s ochtends wakker worden, maar in plaats daarvan lezen ze slechts een paar passages uit Gods woorden en luisteren naar hymnes. Overdag houden ze zich bezig met andere zaken en’s avonds bidden ze niet voordat ze gaan slapen. Vinden jullie niet dat het zo is dat als jullie Gods woorden slechts lezen en niet bidden, jullie als ongelovigen zijn die Zijn woorden lezen en dat die woorden niet doordringen? Als mensen niet bidden, kan hun hart niet in Gods woorden komen en worden ze niet verlicht door ze te lezen. Ze hebben dan geen subtiele gevoelens van de geest en hun geest wordt niet beroerd. Ze zijn verdoofd en traag, communiceren alleen oppervlakkig over het werk van de kerk en het vervullen van hun plicht. Als er iets voorvalt, kunnen ze de diepste gevoelens van hun hart niet begrijpen. Beïnvloedt dit hun normale relatie met God niet? Er is al geen plaats voor God in hun hart en ze kunnen zoveel bidden als ze willen, er komen geen woorden naar buiten en ze kunnen God niet voelen. Dat is al heel gevaarlijk! Het betekent dat ze te ver van God zijn afgedwaald. Als je je terugtrekt in je geest om te bidden zal dit je eigenlijk niet storen bij je externe werktaken; het zal ze helemaal niet vertragen. Als er zich een probleem voordoet dat niet wordt opgelost, dan lopen dingen vertraging op. Bidden tot God is bedoeld om problemen op te lossen en mensen in staat te stellen om in Gods aanwezigheid te leven en van Zijn woorden te genieten. Dit komt het vervullen van de plichten van mensen en hun ingang in het leven ten goede.
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Hoe het pad van Petrus te bewandelen

Nauwkeurig gezegd, betekent het nemen van Petrus’ pad in iemands geloof het volgen van het pad van het nastreven van de waarheid, wat ook het pad van ware zelfkennis en het veranderen van de eigen gezindheid is. Alleen door het pad van Petrus te volgen, zal iemand het pad volgen van het worden vervolmaakt door God. Het moet iemand duidelijk zijn hoe het pad van Petrus precies moet worden gevolgd en hoe het in de praktijk moet worden gebracht. Allereerst moet iemand zijn eigen bedoelingen, ongepaste bezigheden en zelfs zijn familie en alle dingen van zijn eigen vlees opzijzetten. Hij moet met zijn hele hart zijn toegewijd, dat wil zeggen dat hij zich geheel moet wijden aan het woord van God, zich moet focussen op het eten en drinken van Gods woorden, zich moet concentreren op het zoeken naar de waarheid en Gods bedoelingen in Zijn woorden en moet proberen Gods wil in alles te begrijpen. Dit is de fundamenteelste en essentieelste methode van beoefening. Dit was wat Petrus deed nadat hij Jezus had gezien, en het is uitsluitend door deze manier van beoefening dat iemand de beste resultaten behaalt. Toewijding met het hele hart aan het woord van God omvat hoofdzakelijk zoeken naar de waarheid en Gods bedoelingen in Zijn woorden, focussen op het begrijpen van de wil van God en meer waarheid begrijpen en verkrijgen uit Gods woorden. Toen Petrus Gods woorden las, was hij niet gefocust op het begrijpen van doctrines en nog minder op het verwerven van theologische kennis. In plaats daarvan concentreerde hij zich op het begrijpen van de waarheid, het vatten van Gods wil en het verwerven van begrip over Gods gezindheid en Zijn beminnelijkheid. Petrus probeerde ook uit Gods woorden de verschillende verdorven gesteldheden van de mens en de aard, het wezen en werkelijke tekortkomingen van de mens te begrijpen, waarmee hij met gemak voldeed aan Gods eisen om Hem tevreden te stellen. Petrus had zo veel correcte praktiseringen die trouw bleven aan de woorden van God. Dit kwam het meest overeen met Gods wil en was de beste manier waarop iemand kon samenwerken terwijl hij Gods werk ervoer. Toen hij de honderden beproevingen van God ervoer, onderzocht Petrus zichzelf streng aan de hand van elk woord van Gods oordeel en openbaring over de mens, en elk woord van Zijn eisen aan de mens, en trachtte hij de betekenis van deze woorden nauwkeurig te doorgronden. Hij probeerde oprecht elk woord dat Jezus tegen hem gezegd had te overdenken en van buiten te leren en hij behaalde goede resultaten. Door op deze manier te praktiseren was hij in staat uit Gods woorden tot begrip van hemzelf te komen. Hij begon niet alleen de verschillende verdorven gesteldheden en tekortkomingen van de mens te begrijpen, maar ook zijn essentie en aard. Dit is wat het betekent om werkelijke zelfkennis te hebben. Petrus bereikte niet alleen een waar begrip van zichzelf uit Gods woorden, maar hij zag ook Gods rechtvaardige gezindheid, wat God heeft en is, Gods wil voor Zijn werk en Gods eisen aan de mensheid. Uit deze woorden leerde hij God waarlijk kennen. Hij leerde Gods gezindheid en Zijn essentie kennen. Hij leerde en begreep wat God heeft en is, evenals Gods beminnelijkheid en Gods eisen aan de mens. Hoewel God toen niet zoveel sprak als nu, werden er in Petrus in deze aspecten toch resultaten behaald. Dit was iets zeldzaams en kostbaars. Petrus onderging honderden beproevingen maar hij leed niet voor niets. Hij leerde niet alleen zichzelf begrijpen door de woorden en werken van God, maar hij leerde ook God kennen. Bovendien concentreerde hij zich in het bijzonder op Gods eisen aan de mensheid in Zijn woorden. Ongeacht de aspecten waarin de mens God tevreden moet stellen om in overeenstemming te zijn met Gods wil, kon Petrus veel moeite steken in deze aspecten en volledige duidelijkheid bereiken. Dit was zeer bevorderlijk met betrekking tot zijn intrede in het leven. Waar God ook over sprak, zolang die woorden maar leven konden worden en de waarheid waren, kon Petrus ze in zijn hart graveren om ze vaak te overdenken en ze te waarderen. Nadat hij de woorden van Jezus had gehoord, kon hij ze ter harte nemen. Daaruit blijkt dat hij zich zeer op Gods woorden richtte, en hij behaalde uiteindelijk echt resultaten. Dat wil zeggen: hij kon de woorden van God vrijelijk in praktijk brengen, de waarheid nauwkeurig in praktijk brengen en in overeenstemming zijn met Gods wil, handelen volkomen overeenkomstig Gods bedoeling, en zijn eigen persoonlijke meningen en voorstellingen opgeven. Op deze manier ging Petrus de werkelijkheid van Gods woorden binnen. Petrus’ dienst kwam voornamelijk omdat hij dit had gedaan in overeenstemming met Gods wil.

Als iemand bij het volbrengen van zijn plicht God kan behagen, principieel is in zijn woorden en daden en de werkelijkheid van alle aspecten van de waarheid kan binnengaan, dan is zo iemand een mens die door God wordt vervolmaakt. Er kan worden gesteld dat het werk en woorden van God voor hen volledig effectief zijn geweest, dat Gods woorden hun leven zijn geworden, dat zij de waarheid hebben ontvangen en dat zij kunnen leven in overeenstemming met Gods woorden. Hierop zal de aard van hun vlees – dat wil zeggen, juist de basis van hun oorspronkelijke bestaan – aan stukken trillen en instorten. Pas nadat mensen de woorden van God als hun leven bezitten, worden zij nieuwe mensen. Als de woorden van God het leven van de mensen worden, als de visie van Gods werk, Zijn onthullingen en eisen aan de mensheid, en de standaarden voor een menselijk leven waarvan God van hen eist dat zij die bereiken, hun leven worden, als mensen volgens deze woorden en deze waarheden leven, dan worden zij door de woorden van God vervolmaakt. Zulke mensen worden opnieuw geboren en zijn door Gods woorden nieuwe mensen geworden. Dit is het pad waarlangs Petrus de waarheid nastreefde. Dit is het pad van het worden vervolmaakt. Petrus werd vervolmaakt door Gods woorden, hij verwierf het leven uit de woorden van God, de waarheid uitgedrukt door God werd zijn leven, en hij werd een mens die de waarheid had verworven. We weten allemaal dat Petrus in de tijd van Jezus’ hemelvaart vele eigen opvattingen en zwakheden had en ongehoorzaam was. Hoe kwam het dat deze dingen later volkomen veranderden? Dit houdt direct verband met zijn zoeken naar de waarheid. Bij het nastreven van het leven moet men zich richten op het beoefenen van de waarheid. Alleen het begrijpen van de doctrine heeft geen zin, evenmin als de hoeveelheid doctrine waarover men kan spreken. Deze dingen kunnen geen verandering teweegbrengen in iemands levensgezindheid. Alleen maar de letterlijke betekenis van Gods woorden begrijpen is niet het equivalent van het begrijpen van waarheid. Het zijn die zaken van essentie en principe die in Gods woorden worden geïllustreerd die de waarheid zijn. Elke regel van Zijn uitspraken bevat de waarheid, hoewel mensen ze niet noodzakelijkerwijze begrijpen. Wanneer God bijvoorbeeld zegt: “Jullie moeten eerlijke mensen zijn”, dan zit er waarheid in deze verklaring. Er zit zelfs waarheid in verklaringen van Hem zoals: “Jullie moeten mensen worden die zich aan God onderwerpen, die God liefhebben en die God aanbidden. Jullie moeten je plichten als mens vervullen.” Elke regel van Gods woorden zet een aspect van de waarheid uiteen, en elk van deze waarheden is nauw verbonden met andere waarheden. Daarom drukt God waarheid uit in alles wat Hij zegt, en spreekt God uitgebreid over elke waarheid. Het doel hiervan is de mensen de essentie van de waarheid te doen begrijpen. Alleen van hen die Gods woord in deze mate begrijpen, kan gezegd worden dat zij Gods woord begrijpen. Als je Gods woorden alleen maar begrijpt en verklaart aan de hand van hun letterlijke betekenis, en lege woorden van doctrine spreekt, dan is jouw begrip geen begrip van de waarheid. Je pronkt dan alleen maar, en het gaat dan puur om woorden, zonder daden, en je speelt maar wat met doctrine.

Voordat mensen Gods werk ervaren en de waarheid begrijpen, is het Satans aard die vanbinnen de leiding neemt en hen vanbinnen beheerst. Wat houdt die aard specifiek in? Bijvoorbeeld: waarom ben jij egoïstisch? Waarom bescherm je je eigen status? Waarom word je zo door je gevoelens beïnvloed? Waarom houd je van die onrechtvaardige dingen en die slechte dingen? Op basis waarvan houd je van zulke dingen? Waar komen deze dingen vandaan? Waarom houd je ervan en aanvaard je ze? Inmiddels begrijpen jullie het allemaal: de belangrijkste reden is dat Satans vergif in de mens zit. Dus wat is het gif van Satan? Hoe kan dat worden uitgedrukt? Wanneer je bijvoorbeeld vraagt: ‘Hoe horen de mensen te leven? Waar moeten de mensen voor leven?’ antwoorden de mensen: ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’. Deze ene zin drukt de onderliggende oorzaak van het probleem uit. De filosofie en logica van Satan is het leven van de mensen geworden. Waar mensen ook naar streven, ze doen het voor zichzelf en dus leven ze alleen maar voor zichzelf. ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ – dit is de levensfilosofie van de mens en het representeert ook de menselijke aard. Deze woorden zijn reeds de aard van de verdorven mensheid geworden, en ze zijn het ware portret van de satanische aard van de verdorven mensheid. Deze satanische aard is al de basis geworden van het bestaan van de verdorven mensheid. Duizenden jaren heeft de verdorven mensheid geleefd volgens dit vergif van Satan, tot op de dag van vandaag. Alles wat Satan doet, is voor zijn eigen begeerte, ambities en doeleinden. Hij wil God voorbijstreven, zich losmaken van God en macht uitoefenen over alle dingen die door God geschapen zijn. Momenteel is de verdorvenheid van de mens door Satan zover gekomen: ze hebben allemaal een satanische aard; ze proberen allemaal God te ontkennen en zich tegen Hem te verzetten, en ze willen hun eigen lot bepalen en proberen zich te verzetten tegen de orkestraties en regelingen van God. Hun ambities en begeerten zijn precies dezelfde als die van Satan. Daarom is de aard van de mens de aard van Satan. In feite vertegenwoordigen de motto’s en spreuken van veel mensen de menselijke aard en weerspiegelen ze de essentie van de verdorvenheid van de mens. De dingen die mensen kiezen zijn hun eigen voorkeuren, en ze vertegenwoordigen allemaal de gezindheid en het streven van de mensen. In elk woord dat een mens zegt, en in alles wat hij doet, hoe vermomd ook, kan hij zijn aard niet verhullen. Bijvoorbeeld, de Farizeeën preekten gewoonlijk heel mooi, maar toen ze de preken en waarheden hoorden die Jezus uitsprak, veroordeelden ze die in plaats van ze te aanvaarden. Dit legde de aard en de essentie van de Farizeeën bloot, namelijk dat ze ziek zijn van de waarheid en deze haten. Sommige mensen spreken heel mooi en kunnen zich goed vermommen, maar nadat anderen een tijdje met hen omgaan, ontdekken die anderen dat hun aard uiterst sluw en oneerlijk is. Na lange tijd met hen te zijn omgegaan, ontdekt ieder ander hun wezen en aard. Uiteindelijk komen die anderen tot de volgende conclusie: ze spreken nooit een woord van waarheid en zijn bedrieglijk. Deze uitspraak is kenmerkend voor de aard van zulke mensen en is de beste illustratie en het beste bewijs van hun aard en hun wezen. Hun levensfilosofie is om niemand de waarheid te vertellen en ook niemand te vertrouwen. De satanische aard van de mens bevat heel wat satanische filosofieën en vergif. Soms ben je je daar zelfs niet van bewust of begrijp je ze niet, maar toch is ieder moment van je leven op die dingen gebaseerd. En je denkt bovendien dat die dingen heel juist en redelijk zijn en dat er helemaal niets mis mee is. Dit is voldoende om aan te tonen dat de filosofieën van Satan de aard van de mensen zijn geworden, en dat ze geheel overeenkomstig daarmee leven, het idee hebben dat die manier van leven goed is en daar totaal geen enkel gevoel van berouw bij hebben. Daarom laten zij voortdurend een satanische aard zien en ze blijven constant volgens Satans filosofieën leven. De aard van Satan is het leven van de mensheid en is de aard en het wezen van de mensheid. Wat de aard is, kan volledig worden uitgedrukt in een verbale samenvatting. In de aard van de mens zit arrogantie, verwaandheid en een verlangen om uit te blinken. Het bevat ook de hebzucht van een huurling die winstbejag boven alles stelt en geen oog heeft voor het leven. Er is ook bedrieglijkheid, valsheid en de neiging om mensen op elke manier te bedriegen, evenals ondraaglijke slechtheid en vuiligheid. Dit is een samenvatting van de aard van de mens. Als je in staat bent vele aspecten te onderscheiden die in je aard aan het licht komen, dan heb je er inzicht in gekregen. Als je echter geen enkel begrip hebt van de dingen die in je aard worden geopenbaard, dan heb je geen enkel begrip van je eigen aard. Petrus streefde ernaar zichzelf te leren kennen en te zien wat er in hem was geopenbaard door de loutering van Gods woorden en binnen de verschillende beproevingen waar God voor hem had gezorgd. Toen hij zichzelf echt ging begrijpen, realiseerde Petrus zich gewoon hoe intens verdorven mensen zijn, en hoe waardeloos en onwaardig ze zijn om God te dienen, en dat zij het niet verdienen vóór God te leven. Petrus viel toen languit voor God neer. Na zoveel te hebben ervaren, begon Petrus uiteindelijk het idee te krijgen: God kennen is het meest waardevolle! Als ik stierf voordat ik God kende, zou dat zo betreurenswaardig zijn. God kennen is het belangrijkste, zinvolste wat er is. Als een mens God niet kent, verdient hij het niet te leven, is hij niet meer dan een dier en heeft hij geen leven. Tegen de tijd dat de ervaring van Petrus op dit punt was aangeland, was hij zijn eigen aard gaan begrijpen en had hij er een betrekkelijk goed begrip van verkregen. Hoewel hij misschien niet in staat zou zijn geweest het even duidelijk uit te leggen als de mensen dat tegenwoordig doen, had Petrus deze staat inderdaad bereikt. Daarom is het, bij het bewandelen van het pad van het nastreven van de waarheid en het bereiken van vervolmaking door God, vereist dat je je eigen aard kent vanuit Gods uitspraken en ook de verschillende aspecten van je eigen aard begrijpt en die nauwkeurig helder en duidelijk onder woorden brengt. Alleen dit is werkelijk jezelf kennen en alleen op die manier zul je het resultaat hebben verkregen dat God vereist. Als je kennis dit punt nog niet heeft bereikt, maar je toch beweert dat je jezelf kent en zegt dat je het leven hebt verworven, ben je dan niet gewoon aan het opscheppen? Je kent jezelf niet, noch weet je wat je vóór God bent, of je echt aan de normen van het mens zijn voldoet of hoeveel satanische elementen je nog bevat. Je weet nog steeds niet zeker aan wie je toebehoort en je hebt zelfs nog geen zelfkennis. Hoe kun je dan over rede beschikken vóór God? Toen Petrus het leven nastreefde, concentreerde hij zich erop zichzelf te begrijpen en zijn gezindheid te transformeren in de loop van zijn beproevingen. Hij streefde ernaar God te kennen. Uiteindelijk dacht hij: mensen moeten God proberen te begrijpen tijdens hun leven. Hem kennen is het meest cruciale. Als ik God niet ken, kan ik niet vredig rusten als ik doodga. Als ik Hem eenmaal ken en God mij laat sterven, dan zou ik me zeer tevreden hebben gevoeld. Ik zal niet in het minst klagen, en mijn hele leven zal vervuld zijn. Direct nadat hij in God was gaan geloven kon Petrus dit niveau van begrip of dit punt nog niet bereiken. In plaats daarvan onderging hij heel veel beproevingen. Zijn ervaring moest een zekere mijlpaal bereiken en hij moest zichzelf helemaal begrijpen voordat hij de waarde kon voelen van het kennen van God. Daarom was het pad dat Petrus nam het pad van het streven naar de waarheid en het pad van het verwerven van het leven en vervolmaakt worden. Dit was het aspect waarop zijn specifieke bezigheden zich hoofdzakelijk hadden geconcentreerd.

Welk pad bewandelen jullie nu in jullie geloof in God? Als je niet, zoals Petrus, leven, begrip van jezelf en kennis van God zoekt, bewandel je niet het pad van Petrus. De meeste mensen bevinden zich tegenwoordig in deze gesteldheid: ‘Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik me uitputten voor God en een prijs voor Hem betalen. Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik alles achterlaten voor God; ik moet voltooien wat Hij me heeft toevertrouwd en ik moet mijn plicht goed uitvoeren. Deze gesteldheid wordt overheerst door de intentie om zegeningen te ontvangen, en dit is een voorbeeld van jezelf uitputten voor God, met uitsluitend als doel het verkrijgen van beloningen van Hem en het verwerven van een kroon. Zulke mensen hebben niet de waarheid in hun hart en het is zeker zo dat hun begrip uitsluitend uit een paar woorden uit de doctrine bestaat waar ze overal waar ze maar komen mee opscheppen. Dit is het pad van Paulus. Het geloof in God van zulke mensen is een kwestie van constant ploeteren, en diep in hun hart hebben ze het gevoel dat, hoe meer ze doen, des te meer dit hun trouw aan God zal bewijzen; dat hoe meer ze doen, hoe tevredener Hij beslist zal zijn; en dat hoe meer ze doen, hoe meer ze een kroon zullen verdienen wanneer ze voor God komen, en hoe groter de zegeningen zullen zijn die ze krijgen. Ze menen dat als ze kunnen lijden, prediken en sterven voor Christus, als ze hun eigen leven kunnen opgeven en als ze alle plichten kunnen vervullen die God hun heeft toevertrouwd, dat ze dan degenen zullen zijn die de grootste zegeningen krijgen en dat ze zeker een kroon zullen ontvangen. Dat is precies wat Paulus zich had voorgesteld en waar hij naar streefde. Dat is precies het pad dat hij bewandelde en het was onder aansturing van dergelijke gedachten dat Paulus werkte om God te dienen. Vinden zulke gedachten en bedoelingen hun oorsprong niet in een satanische aard? Het is net als bij wereldse mensen die geloven dat ze de tijd dat ze op aarde zijn kennis moeten nastreven, en dat ze zich, wanneer ze deze hebben verworven, kunnen onderscheiden van de massa, hoge functionarissen kunnen worden en status kunnen krijgen. Ze denken dat ze, zodra ze status hebben, hun ambities kunnen realiseren en hun bedrijven en familiepraktijken op een bepaald niveau van voorspoed kunnen brengen. Bewandelen niet alle ongelovigen dit pad? Degenen die door deze satanische aard worden gedomineerd kunnen alleen maar zoals Paulus zijn in hun geloof. Die denken: ik moet alles afwerpen en mezelf voor God uitputten, ik moet trouw zijn ten overstaan van God en zal uiteindelijk geweldige beloningen en geweldige kronen ontvangen. Dit is dezelfde houding als die van wereldse mensen die wereldse dingen najagen. Ze verschillen in niets en zijn onderworpen aan dezelfde aard. Wanneer mensen dit soort satanische aard hebben, zullen ze er in de wereld naar streven om kennis, geleerdheid en status te verkrijgen en zich van de menigte te onderscheiden. Als ze in God geloven, zullen ze ernaar streven geweldige kronen en geweldige zegeningen te verkrijgen. Als mensen de waarheid niet nastreven wanneer ze in God geloven, zullen ze zeker dit pad inslaan. Dit is een vaststaand feit, een natuurwet. Het pad dat mensen die de waarheid niet nastreven inslaan, staat lijnrecht tegenover dat van Petrus. Op welk pad bevinden jullie je tegenwoordig? Hoewel je misschien niet van plan was om het pad van Paulus te volgen, heeft je aard bepaald dat je deze weg bewandelt en ga je die richting op in weerwil van jezelf. Ook al wil je het pad van Petrus betreden, als je niet duidelijk weet hoe je dat moet aanpakken, dan volg je toch onwillekeurig het pad van Paulus: Dit is de werkelijke situatie. Hoe precies moet je het pad van Petrus tegenwoordig aflopen? Als je geen onderscheid kunt maken tussen het pad van Petrus en dat van Paulus, of als je daar totaal niet vertrouwd mee bent, dan zullen die woorden van je slechts leeg zijn, hoezeer je ook beweert dat je het pad van Petrus bewandelt. Je zult eerst een duidelijk idee moeten hebben over wat het pad van Petrus is en wat het pad van Paulus is. Pas wanneer je echt begrijpt dat het pad van Petrus het pad is van het streven naar het leven en het enige pad is dat naar vervolmaking leidt, zul je het pad van Petrus kunnen bewandelen en daarbij nastreven zoals hij nastreefde en de principes in de praktijk brengen die hij in de praktijk bracht. Als je het pad van Petrus niet begrijpt, dan zal het pad dat je neemt zeker dat van Paulus zijn, want er zal voor jou dan geen ander pad zijn; je zult hierin geen keus hebben. Mensen die de waarheid niet begrijpen en die daar niet naar kunnen streven zullen het moeilijk vinden om het pad van Petrus te bewandelen, zelfs al zijn ze vastberaden. Men kan zeggen dat het Gods genade en verheffing is dat Hij nu het pad naar redding en vervolmaking aan jullie heeft geopenbaard. Hij is het die jullie naar het pad van Petrus leidt. Zonder Gods leiding en verlichting zou niemand in staat zijn om het pad van Petrus te volgen, en de enige keuze zou zijn het pad van Paulus af te lopen en in de voetsporen van Paulus de vernietiging tegemoet te gaan. Destijds had Paulus niet het idee dat het verkeerd was om dat pad af te lopen; hij was er volledig van overtuigd dat dit juist was. Hij verkreeg de waarheid niet en onderging met name geen verandering in gezindheid. Hij geloofde al te zeer in zichzelf en had het gevoel dat er absoluut niets mis mee was om op die manier te geloven. Vol vertrouwen ging hij verder en met de uiterste zelfverzekerdheid. Uiteindelijk kwam hij nooit meer bij zinnen. Hij dacht nog steeds dat leven voor hem Christus betekende. Als zodanig bleef Paulus dat pad helemaal tot het einde toe aflopen en tegen de tijd dat hij uiteindelijk gestraft werd, was het voor hem al volledig voorbij. Het pad van Paulus hield geen ontwikkeling van zelfkennis in, laat staan een streven naar een verandering van gezindheid. Hij nam zijn eigen aard nooit onder de loep en hij had ook geen inzicht in wat hij was. Hij wist alleen dat hij de grootste boosdoener bij de vervolging van Jezus was. Maar hij had niet het minste begrip van zijn eigen aard. Na de voltooiing van zijn werk had Paulus het idee dat hij als Christus leefde en dat hij beloond diende te worden. Het werk dat Paulus deed, was slechts een dienst die verleend werd voor God. Want persoonlijk ontving Paulus weliswaar enige openbaringen van de Heilige Geest, maar hij had totaal geen waarheid of leven verkregen. Daarom werd hij niet gered door God. In plaats daarvan werd hij gestraft door God. Waarom wordt er gezegd dat het pad van Petrus het pad is naar vervolmaking? Dat komt omdat hij zich in zijn handelen in het bijzonder richtte op het leven en het leren kennen van God en zichzelf. Door zijn ervaring met Gods werk leerde hij zichzelf kennen, kreeg hij inzicht in de verdorven gesteldheid van de mens, kwam hij achter zijn tekortkomingen en ontdekte hij het waardevolste waar mensen naar zouden moeten streven. Hij was in staat om God oprecht lief te hebben, hij leerde hoe hij God kon terugbetalen, hij verkreeg enige waarheid en hij bezat de werkelijkheid die God vereist. Uit alles wat Petrus zei tijdens zijn beproevingen, valt af te leiden dat hij inderdaad degene was met het meeste begrip van God. Omdat hij zoveel waarheid uit Gods woorden leerde, werd zijn pad steeds helderder en steeds meer in overeenstemming met Gods wil. Als Petrus die waarheid niet had bezeten, had het pad dat hij had genomen niet zo juist kunnen zijn.

Op dit moment is er nog steeds de vraag: als je weet wat het pad van Petrus is, kun je het dan bewandelen? Dit is een realistische vraag. Je moet duidelijk kunnen onderscheiden welk soort mens wel en welk soort mens niet het pad van Petrus kan bewandelen. Degenen die het pad van Petrus bewandelen, moeten het juiste soort persoon zijn. Alleen als je de juiste persoon bent, kun je vervolmaakt worden. Als mensen niet de juiste persoon zijn, kunnen ze niet vervolmaakt worden. Zij die zoals Paulus zijn, kunnen niet het pad van Petrus bewandelen. Een bepaald soort persoon zal een bepaald soort weg gaan. Dit wordt volledig bepaald door hun aard. Hoe duidelijk je het pad van Petrus ook uitlegt aan Satan, hij kan het niet bewandelen. Zelfs als hij zou willen, zou hij er niet op kunnen komen. Zijn aard heeft bepaald dat hij het pad van Petrus niet kan nemen. Alleen zij die de waarheid liefhebben kunnen het pad van Petrus bewandelen. ‘Een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen’, dat is waar. Als er geen elementen van liefde voor de waarheid in je aard aanwezig zijn, dan kun je het pad van Petrus niet bewandelen. Als je een persoon bent die de waarheid liefheeft, als je in staat bent de waarheid te aanvaarden ondanks je verdorven gezindheid, en je kunt het werk van de Heilige Geest ontvangen en Gods wil begrijpen, dan zul je in staat zijn het vlees te verzaken en Gods plan te gehoorzamen. Wanneer je na het ondergaan van enkele beproevingen veranderingen in je gezindheid ondergaat, betekent dit dat je langzaam op het pad van Petrus’ vervolmaking stapt.

Winter, 1998


Hoe de aard van de mens te leren kennen

Hoe kun je iemands aard leren kennen? Uit welke zaken bestaat iemands aard? Je kent alleen de tekortkomingen, gebreken, bedoelingen, noties, negativiteit en ongehoorzaamheid van de mens, maar je bent niet in staat om de dingen binnen in de aard van de mens te ontdekken. Je kent alleen de buitenste laag, zonder in staat te zijn om de oorsprong ervan te ontdekken, en dat komt niet neer op kennis van de aard van de mens. Sommige mensen geven hun gebreken en negativiteiten toe met de woorden: “Ik begrijp mijn aard. Ik erken mijn arrogantie. Wil dat niet zeggen dat ik mijn aard ken?” Arrogantie is een onderdeel van de aard van de mens, dat is zeker waar. Het is echter niet genoeg om dat in doctrinaire zin te erkennen. Wat betekent het om je eigen aard te kennen? Hoe kun je die kennen? Op basis van welke aspecten kun je die kennen? Hoe moet iemands aard specifiek worden waargenomen uit de dingen die worden geopenbaard? Allereerst kun je de aard van personen opmaken aan de hand van hun interesses. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een sterke bewondering voor beroemde mensen en mensen van aanzien, andere houden vooral van zangers en filmsterren, en weer andere vinden het vooral heerlijk om spelletjes te spelen. Uit deze voorkeuren kunnen we opmaken wat de aard van die mensen is. Hier is een eenvoudig voorbeeld: sommige mensen kunnen een bepaalde zanger echt verafgoden. Tot hoever gaat die verafgoding? Die gaat zover dat ze geobsedeerd zijn door elke beweging, elke glimlach en elk woord van die zanger. Ze fixeren zich op die zanger en fotograferen zelfs alles wat die zanger draagt om het vervolgens te imiteren. Wat voor probleem toont deze mate van verafgoding ten aanzien van een personen? Het toont dat zulke personen alleen die ongelovige dingen in hun hart hebben, en dat ze de waarheid niet hebben, dat ze geen positieve dingen hebben, laat staan dat ze God in hun hart hebben. Alle dingen waar zulke personen aan denken, die ze liefhebben en nastreven, zijn van Satan. Die dingen nemen het hart van deze personen in beslag, dat zich aan die dingen overgeeft. Kunnen jullie zeggen wat hun wezen en aard is? Als mensen extreem veel van iets houden, dan kan zoiets hun leven worden en hun hart in beslag nemen. Dat bewijst volkomen dat die personen afgodendienaars zijn die God niet willen en in plaats daarvan de duivel liefhebben. We kunnen daarom concluderen dat de aard van zulke personen er een is die de duivel liefheeft en vereert, niet van de waarheid houdt en God niet wil. Is dat niet de juiste wijze om iemands aard te beschouwen? Die is volledig juist. Zo moet de aard van de mens worden ontleed. Voor sommige mensen is bijvoorbeeld met name Paulus een idool. Ze treden graag naar buiten om speeches te houden en werk te doen, ze vinden het fijn om vergaderingen bij te wonen en te preken, en ze houden ervan als mensen naar hen luisteren, hen vereren en om hen heen draaien. Ze hebben graag een plek in de harten van anderen en vinden het fijn als anderen het beeld waarderen dat zij presenteren. Laten we hun aard analyseren aan de hand van deze gedragingen. Wat is hun aard? Als ze zich echt zo gedragen, dan wordt daarmee voldoende getoond dat ze arrogant en verwaand zijn. Ze vereren God helemaal niet; ze zoeken een hogere status en willen gezag hebben over anderen, bezit van hen nemen en een positie in hun harten hebben. Dat is het klassieke beeld van Satan. De aspecten van hun aard die opvallen, zijn arrogantie en verwaandheid, een onwil om God te vereren, en een verlangen om door anderen te worden vereerd. Zulke gedragingen kunnen je een heel duidelijk beeld geven van hun aard. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld heel fijn om op oneerlijke wijze te profiteren van dingen ten koste van anderen, en die mensen proberen altijd bij alles hun eigen belangen te dienen. Wat ze ook doen, ze moeten er zelf van profiteren, of anders doen ze het niet. Ze maken zich nergens druk over tenzij ze er voordeel bij hebben, en achter alles wat ze doen, zitten verborgen motieven. Ze spreken niets dan goeds over mensen die hen bevoordelen, en ze verheffen iedereen die hen vleit. Zelfs als hun favoriete mensen problemen hebben, zullen ze zeggen dat die mensen gelijk hebben en hun best doen om ze uit de wind te houden en te verdedigen. Wat voor aard hebben zulke mensen? Je kunt hun aard volledig en duidelijk uit dit gedrag opmaken. Ze streven ernaar om oneerlijk voordeel te halen door hun daden en proberen uit elke situatie een slaatje te slaan, en je kunt ervan uitgaan dat er een hartgrondig verlangen naar voordeel in hun aard zit. In alles wat ze doen, komen ze voor zichzelf op. Ze zullen niet vroeg opstaan tenzij het in hun voordeel is om dat te doen. Ze zijn de meest zelfzuchtige mensen en volledig onverzadigbaar. Hun aard komt tot uiting in hun liefde voor voordeel en gebrek aan liefde voor de waarheid. Sommige mannen raken in de ban van vrouwen. Waar ze maar gaan, flirten ze voortdurend met hen. Mooie vrouwen zijn het voorwerp van genegenheid van zulke types en staan hoog bij hen aangeschreven. Ze zijn bereid om hun leven te geven en alles op te offeren, voor mooie vrouwen; hun hart is vervuld van vrouwen. Wat voor aard hebben zulke mannen? Het zit in hun aard om van mooie vrouwen te houden en hen te aanbidden, en het kwaad lief te hebben. Het zijn bloedzuigers met een slechte, begerige aard. Waarom zeg ik dat dit hun aard is? Uit hun daden spreekt een begerige aard. Die gedragingen zijn niet zomaar af en toe overtredingen, en evenmin zijn zulke mensen maar een klein beetje erger dan gewone mensen; het is eerder zo, dat ze volledig in beslag worden genomen door zulke dingen, die deel zijn geworden van hun aard en essentie. Zo zijn deze dingen manifestaties geworden van hun aard. De componenten van iemands aard openbaren zich voortdurend. Alles wat iemand doet, wat het ook is, kan iemands aard openbaren. Mensen hebben hun eigen motieven en doelen voor alles wat ze doen, en of het nu gaat om gastvrijheid verlenen, het evangelie verkondigen of wat voor werk dan ook, ze kunnen de delen van hun aard openbaren zonder dat ze zich daarvan bewust zijn omdat iemands aard zijn leven is, en zolang ze leven, worden mensen door hun aard gedreven. De aard van een persoon wordt niet slechts bij gelegenheid of bij toeval geopenbaard, maar kan volledig de essentie van die persoon weergeven. Alles wat er vanuit het binnenste van de botten en het bloed van mensen stroomt, is representatief voor hun aard en leven. Sommige mensen houden van mooie vrouwen. Anderen houden van geld. Sommigen houden vooral van status. Sommigen hechten vooral waarde aan reputatie en hun persoonlijke imago. Sommigen houden vooral van idolen of aanbidden hen. En sommigen zijn bijzonder hoogmoedig en verwaand, geven in hun hart aan niemand toe en streven naar status. Ze willen zich graag onderscheiden van anderen en gezag over hen hebben. Er is een verscheidenheid aan verschillende aarden. Ze kunnen van mens tot mens verschillen, maar hun gemeenschappelijke elementen zijn verzet tegen en verraad aan God. Op die manier zijn ze allemaal identiek.

Om te weten wat iemands aard is, kijken we naar nog een paar voorbeelden. Neem bijvoorbeeld egoïsme. Van egoïsme kan worden gezegd dat het een element van iemands aard is. Alle mensen hebben dit element binnen in hen. Sommige mensen zijn vreselijk egoïstisch, in zeer hoge mate, en in alle dingen houden ze alleen rekening met zichzelf. Ze zijn enkel uit op persoonlijk gewin en denken helemaal niet aan anderen. Dat egoïsme vertegenwoordigt hun aard. Iedereen is een beetje egoïstisch, maar er is een verschil. In de omgang met anderen zijn sommigen in staat om op anderen te letten en voor hen te zorgen, zich zorgen om hen te maken en bij alles wat ze doen rekening met hen te houden, terwijl anderen niet zo zijn. Die mensen zijn heel egoïstisch en altijd kleinzielig wanneer ze broeders en zusters ontvangen. Ze zetten hun eigen familie het beste eten met de grootste porties voor en geven de broeders en zusters de kleinere porties van het minder lekkere eten. Wanneer hun eigen familieleden komen, zorgen ze voor de comfortabelste voorzieningen. Maar als broeders en zusters komen, moeten die op de grond slapen. Ze vinden het goed genoeg dat ze broeders en zusters toestaan om bij hen te logeren wanneer ze op bezoek komen. Wanneer broeders en zusters ziek worden of andere moeilijkheden hebben, denken zulke personen helemaal niet aan hen en gedragen ze zich alsof ze het niet merken. Zulke mensen geven absoluut niets om anderen en maken zich ook geen zorgen om hen. Ze geven alleen om zichzelf en hun eigen familie. Die egoïstische aard van hen maakt dat ze niet bereid zijn om voor anderen te zorgen. Ze hebben het gevoel dat voor anderen zorgen hen kan schaden en veel moeite kost. Sommige mensen kunnen zeggen: “Een egoïstische persoon kan geen rekening houden met anderen.” Dat klopt niet. Als ze geen rekening kunnen houden met anderen, waarom zijn egoïstische mensen dan zo aardig voor hun eigen familieleden en kunnen ze prima rekening houden met hun behoeften? Hoe weten ze wat ze zelf ontberen en hoe je je op een bepaald moment moet kleden of wat je dan moet eten? Waarom kunnen ze tegenover anderen niet net zo zijn? Eigenlijk begrijpen ze alles, maar ze zijn egoïstisch en verachtelijk. Dat wordt bepaald door hun aard. Degenen die egoïstisch zijn in alle dingen zijn niet in staat om anderen eerlijk te behandelen. Er is ook het aspect van kwaadaardigheid. Gods huis heeft bepaald dat iedereen die voortdurend overspel pleegt, moet worden verwijderd. Maar voor sommige mensen was het slechts een kortstondige overtreding. Moeten zij net zo worden aangepakt als degenen die voortdurend overspel plegen? Dat is een kwestie van principe. Degenen die af en toe overspel hebben gepleegd, kunnen niet worden beschouwd als mensen met een kwaadaardige aard. Als mensen voortdurend flirten met het andere geslacht waar ze ook zijn, en schaamteloos zijn en geen moraliteit hebben met betrekking tot menselijke relaties, zijn dat kwaadaardige personen, en hun aard is kwaadaardig. Dergelijke personen zullen hun aard openbaren ongeacht hun handelingen of werk. Hun aard is onbeheersbaar, en hun hart is vervuld van dergelijke smerige dingen. Ze flirten met het andere geslacht waar ze ook gaan, en zelfs als ze even stoppen, doen ze dat alleen omdat de omgeving het niet toestaat of omdat er geen geschikte partners zijn. Dingen van iemands aard kunnen zich altijd en overal openbaren; niets kan ze beperken. Sommige mensen houden vooral van kleren, schoonheid en ijdelheid; ze zijn heel ijdel. Ze kleden zich meerdere keren per dag om. Ze kijken naar wie mooie kleren draagt en wie zich goed kleedt, en als ze die dingen niet kunnen krijgen, kunnen ze niet slapen en lenen ze geld of betalen ze elke prijs om die dingen te krijgen. Als ze die dingen niet kunnen krijgen, kunnen ze alle interesse in het geloof in God verliezen. Dan willen ze geen bijeenkomsten meer bijwonen en hebben ze geen zin meer om Gods woord te lezen. Ze denken alleen nog maar aan die andere dingen. Ze kunnen aan niets anders denken. Zulke mensen zijn heel ijdel, veel meer dan gemiddeld. Het is iets wat in hun aard en in hun botten zit. Hun aard is een en al ijdelheid. De dingen in de aard van een persoon worden niet geopenbaard door een moment van zwakte. In plaats daarvan zijn het constante manifestaties. Wat mensen ook doen, ze dragen de elementen van hun aard. Zelfs als deze aan de buitenkant niet duidelijk zijn, bevinden zich aan de binnenkant nog steeds onzuiverheden. Als bedrieglijke personen eerlijk spreken, hebben hun woorden nog steeds een verborgen betekenis. Hun woorden zijn nog steeds aangetast door bedrog. Bedrieglijke personen zijn bedrieglijk tegen iedereen, zelfs tegen hun familieleden en tegen kinderen. Hoe openhartig je ook tegen hen bent, ze zullen jou bedriegen. Dat is hun ware gezicht. Dat is hun aard. Het is niet eenvoudig om te veranderen en het zal altijd zo zijn. Eerlijke personen spreken soms verdraaide en bedrieglijke woorden, maar ze zijn doorgaans eerlijk, handelen met relatieve oprechtheid, profiteren niet van anderen in hun omgang met hen en willen anderen niet verleiden als ze met hen praten. Ze kunnen zich openstellen en oprecht communiceren met anderen, en iedereen zegt dat ze onschuldig zijn. Als ze soms bedrieglijke woorden spreken, is dat enkel hun verdorven gezindheid die zich openbaart. Dat vertegenwoordigt niet hun aard omdat ze geen bedrieglijke mensen zijn. Als het om iemands aard gaat, moet je daarom begrijpen wat elementen van die aard zijn en wat de verdorven gezindheid is. Je moet die twee aspecten duidelijk kunnen onderscheiden. Als mensen wordt gevraagd om hun eigen aard te analyseren, zullen sommige zeggen: “Soms spreek ik te hardvochtig” of: “Ik ben onbeschaafd en weet niet hoe ik me moet gedragen” of: “Soms zijn er onzuiverheden wanneer ik mijn plichten vervul”, maar ze wijden verder niet uit over hun aard en of hun menselijkheid goed is. Zulke dingen vermijden ze altijd. Ze kunnen zichzelf onmogelijk echt kennen. Het is niet aanvaardbaar om altijd alles toe te dekken en bang te zijn om af te gaan. Wat in je aard zit, moet worden opgegraven. Als het niet kan worden opgegraven, kan het niet worden begrepen en als het niet kan worden begrepen, kan het niet worden veranderd. Je moet heel streng zijn om jezelf te leren kennen. In dat opzicht mag je jezelf niet bedriegen en kun je niet aanmodderen.

Om je eigen aard te begrijpen, moet je in de eerste plaats begrijpen wat voor soort persoon je werkelijk bent. Het soort persoon dat je bent, geeft aan wat voor aard je hebt. Als je bijvoorbeeld zegt dat iemand zus en zo is, zegt dat vooral iets over hun aard. Het soort aard dat personen hebben, bepaalt het type persoon dat ze zijn. De aard van personen is hun leven. Hoe kun je zien wat voor soort aard personen hebben? Dan moet je vaker contact met hen hebben en tijd besteden aan het observeren van wat voor soort persoon ze zijn. Wat er het meest bij hen uitspringt, waarvan je kunt zeggen dat het staat voor hun essentie en karakteristieken, dat kan hun aard en essentie worden genoemd. Die elementen van hun essentie vormen hun aard. Wanneer je wilt zien wat voor soort persoon mensen werkelijk zijn, is deze manier nauwkeuriger. Wat de essentie van personen is, zo is hun aard. De aard van mensen bepaalt wat voor personen ze zijn. Als de opvallendste karaktertrek van mensen bijvoorbeeld is dat ze van geld houden, kan hun aard in één woord worden samengevat: ze zijn geldwolven. Als de opvallendste karaktertrek van mensen is dat ze dol op vrouwen zijn en altijd achter de vrouwen aanzitten, dan houden die personen van het kwaad en hebben ze een slechte aard. Sommige mensen houden vooral van eten. Als je die personen alcohol of vlees geeft, zullen ze in jouw voordeel handelen. Dat toont aan dat zo iemand een gulzige aard heeft, zoals een varken. Alle personen hebben een verdorven gezindheid en een rampzalige zwakke plek, en de verdorven gezindheid beheerst hen in hun echte levens. Ze leven volgens hun verdorven gezindheid en die vertegenwoordigt hun aard. Hun aard kan het deel van hen worden genoemd dat hun rampzalige zwakke plek is – hun rampzalige zwakke plek is hun aard. Sommige mensen lijken een aanvaardbare menselijkheid te hebben en vertonen oppervlakkig gezien geen ernstige zwakke plekken, maar hun grootste zwakke plek is hun kwetsbaarheid. Ze hebben geen doelen of ambities in het leven; ze modderen maar wat aan, struikelen al wanneer iemand maar een paar kwetsende dingen zegt en worden bij het minste of geringste al negatief. Als ze noties ontwikkelen, en soms zo erg dat ze niet meer willen geloven, dan is hun grootste zwakke plek kwetsbaarheid; hun aard is kwetsbaar, ze zijn waardeloos en kunnen niet worden geholpen. Sommige mensen zijn extreem sentimenteel. Uit alles wat ze zeggen en doen en uit heel hun gedrag blijkt dat ze volgens hun gevoelens leven. Ze voelen affectie voor deze en gene, en ze houden zich hele dagen bezig met beleefdheden. In alles wat ze doen, leven ze in het rijk van emoties. Wanneer een niet-gelovig familielid van zulke personen sterft, zullen ze drie dagen huilen. Anderen willen de dode begraven, maar zij staan het niet toe. Ze hebben nog steeds gevoelens voor de overledene en hun gevoelens zijn te intens. Je zou kunnen zeggen dat emoties hun rampzalige zwakke plek zijn. Ze worden in alle opzichten beheerst door hun gevoelens, ze kunnen de waarheid niet praktiseren en niet volgens principe handelen, en ze zijn vaak geneigd om zich te verzetten tegen God. Gevoelen zijn hun grootste, rampzalige zwakke plek, en hun gevoelens zijn volledig in staat om hen te ruïneren en te vernietigen. Mensen die heel emotioneel zijn, kunnen de waarheid niet praktiseren en God niet gehoorzamen. Ze houden zich bezig met het vlees, en ze zijn dwaas en warrig. Het zit in de aard van zulke personen om heel emotioneel te zijn en volgens hun gevoelens te leven. Dus als je je gezindheid wilt veranderen, moet je je aard kennen. ‘Een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen.’ Ga er niet van uit dat iemands aard kan worden veranderd. Als de aard van een persoon te slecht is, zal die persoon nooit veranderen en niet door God worden gered. Wat betekent een transformatie van gezindheid? Het gebeurt wanneer personen die de waarheid liefhebben, terwijl ze Gods werk ervaren, het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden aanvaarden en allerlei soorten lijden en loutering ondergaan. Zulke personen worden gezuiverd van de satanische vergiften binnen in hen en komen geheel los van hun verdorven gezindheden, zodat ze zich kunnen onderwerpen aan Gods woorden en al Zijn orkestraties en regelingen; om nooit weer te rebelleren tegen Hem of Hem te weerstaan. Dit is een transformatie van gezindheid. Als de aard van personen heel slecht is en ze boosaardige personen zijn, dan zal God hen niet redden en zal de Heilige Geest niet binnen in hen werken. Anders gezegd is het als een dokter die een patiënt geneest: een persoon met een ontsteking kan worden behandeld, maar een persoon met kanker kan niet worden gered. Een transformatie in gezindheid betekent dat personen, omdat ze de waarheid liefhebben en kunnen aanvaarden, uiteindelijk hun aard leren kennen die ongehoorzaam is aan God en tegen God gekant is. Ze begrijpen dat mensen te diep verdorven zijn, ze zien de absurditeit en bedrieglijkheid van de mensheid in, en de verarmde en zielige staat van de mensheid, en ze begrijpen eindelijk de aard en essentie van de mensheid. Als ze dat allemaal weten, zullen ze in staat zijn om zichzelf volledig te verloochenen en te verzaken, volgens Gods woord te leven en in alles de waarheid te beoefenen. Dat zijn mensen die God kennen, en van wie de gezindheid is getransformeerd.

De hele mensheid is verdorven door Satan, en het ligt in de aard van de mens om God te verraden. En toch zijn er onder alle mensen die door Satan zijn verdorven personen die zich aan Gods werk kunnen onderwerpen en de waarheid kunnen accepteren. Dat zijn mensen die de waarheid kunnen verwerven en een transformatie in hun gezindheid kunnen bereiken. Sommige mensen streven niet naar de waarheid en gaan in plaats daarvan gewoon met de stroom mee. Ze zullen gehoorzamen en doen alles wat je hun opdraagt, ze kunnen dingen verzaken en zichzelf uitputten, en ze kunnen elk lijden verdragen. Zulke mensen hebben een beetje geweten en verstand, en er is hoop dat ze zullen worden gered en overleven, maar hun gezindheid kan niet veranderen omdat ze niet naar de waarheid streven, en ze zijn alleen tevreden met het begrijpen van doctrine. Ze zeggen of doen geen dingen die het geweten schenden, ze kunnen hun plichten oprecht vervullen en ze kunnen communicatie over de waarheid met betrekking tot elk probleem aanvaarden. Ze spannen zich echter niet ernstig in om de waarheid te zoeken. Hun geest is verward en ze kunnen nooit de essentie van de waarheid begrijpen. Hun gezindheid kan onmogelijk veranderen. Als je wilt worden gereinigd van verdorvenheid en een verandering van je levensgezindheid wilt ondergaan, dan moet je een liefde hebben voor de waarheid en het vermogen hebben om de waarheid te aanvaarden. Wat betekent het om de waarheid te aanvaarden? De waarheid aanvaarden betekent dat, welk soort verdorven gezindheid je ook hebt, of welke vergiften van de grote rode draak – Satans vergiften – er ook in je aard zitten, wanneer Gods woorden deze dingen openbaren, je je eraan moet overgeven en onderwerpen; je kunt geen andere keuze maken, en je moet jezelf kennen overeenkomstig Gods woorden. Dat betekent Gods woorden kunnen accepteren en de waarheid kunnen accepteren. Wat God ook zegt, hoe streng Zijn uitspraken ook zijn, en welke woorden Hij ook gebruikt, je kunt die woorden aanvaarden zolang wat Hij zegt de waarheid is, en je kunt ze erkennen zolang ze overeenstemmen met de werkelijkheid. Je kunt je onderwerpen aan Gods woorden ongeacht hoe diep je ze begrijpt, en je aanvaardt en onderwerpt je aan het licht dat door de Heilige Geest wordt geopenbaard en dat wordt gecommuniceerd door je broeders en zusters. Wanneer zulke personen tot een bepaald punt naar de waarheid heeft gestreefd, kunnen ze de waarheid verwerven en een transformatie van hun gezindheid verwezenlijken. Zelfs al hebben mensen die de waarheid niet liefhebben een beetje menselijkheid, kunnen ze wat goede daden doen en kunnen ze God verzaken en zich voor Hem uitputten, toch zijn ze verward over de waarheid en nemen ze die niet serieus, zodat hun levensgezindheid nooit verandert. Je kunt zien dat Petrus een soortgelijke menselijkheid had als de andere discipelen, maar hij viel op door zijn vurige streven naar de waarheid. Wat Jezus ook zei, hij overdacht het in ernst. Jezus vroeg: “Simon Barjona, hou je van mij?” Petrus antwoordde eerlijk: “Ik hou alleen van de Vader die in de hemel is, maar de Heer op aarde heb ik niet liefgehad.” Later begreep hij het en bedacht: dit klopt niet. De God op aarde is de God in de hemel. Zijn de God in de hemel en Die op de aarde niet dezelfde God? Als ik alleen de God in de hemel liefheb, is mijn liefde niet echt. Ik moet de God op aarde liefhebben, anders is mijn liefde niet echt. Zo kwam het dat Petrus de ware betekenis van het woord van God begon te begrijpen door de vraag die Jezus had gesteld. Om God lief te hebben en ervoor te zorgen dat die liefde echt is, moet je de geïncarneerde God op aarde liefhebben. Een vage, onzichtbare God liefhebben is niet realistisch en evenmin praktisch, terwijl het liefhebben van de praktische, zichtbare God de waarheid is. Petrus verkreeg de waarheid en begrip van Gods wil uit Jezus’ woorden. Het geloof van Petrus in God was alleen gericht geweest op het nastreven van de waarheid. Uiteindelijk verwierf hij liefde voor de praktische God – de God op aarde. Petrus was uiterst serieus in zijn streven naar de waarheid. Telkens wanneer Jezus hem raad gaf, dacht hij serieus over de woorden van Jezus na. Misschien dacht hij wel maanden, of een jaar, of zelfs jaren na voordat de Heilige Geest hem verlichtte en hij de essentie van Gods woorden begreep. Op die manier ging Petrus de waarheid binnen en terwijl hij dat deed, werd zijn levensgezindheid later getransformeerd en vernieuwd. Als iemand niet de waarheid nastreeft, zal hij die nooit begrijpen. Je kunt letters en doctrines tienduizend keer uitspreken, maar het zijn en blijven letters en doctrines. Sommige mensen zeggen eenvoudigweg: “Christus is de waarheid, de weg en het leven.” Al herhaal je deze woorden tienduizend keer, het blijft nutteloos, want je begrijpt de betekenis niet. Waarom wordt gezegd dat Christus de waarheid, de weg en het leven is? Kun je de kennis onder woorden brengen die je uit deze ervaring hebt opgedaan? Ben je de werkelijkheid binnengegaan van de waarheid, de weg en het leven? God heeft Zijn woorden uitgesproken opdat jullie die kunnen ervaren en kennis opdoen. Het is nutteloos om slechts letters en doctrines uit te spreken. Je kunt jezelf pas kennen wanneer je Gods woorden hebt begrepen en bent binnengegaan. Als je Gods woorden niet begrijpt, kun je jezelf niet kennen. Je kunt alleen onderscheid maken wanneer je de waarheid begrijpt. Zonder begrip van de waarheid kun je geen onderscheid maken. Je kunt van zaken alleen een duidelijk inzicht verkrijgen wanneer je de waarheid begrijpt. Zonder begrip van de waarheid kun je geen duidelijk inzicht in de zaken krijgen. Je kunt jezelf alleen kennen wanneer je de waarheid begrijpt. Zonder begrip van de waarheid kun je jezelf niet kennen. Je gezindheid kan alleen veranderen wanneer je de waarheid hebt verworven. Zonder de waarheid kan je gezindheid niet veranderen. Pas wanneer je de waarheid hebt verworven, kun je dienen in overeenstemming met Gods wil. Zonder het verwerven van de waarheid kun je niet dienen in overeenstemming met Gods wil. Pas wanneer je de waarheid hebt verworven, kun je God vereren. Zonder begrip van de waarheid zal je verering, zelfs als je Hem vereert, niets meer dan een uitvoering van religieuze riten zijn. Zonder de waarheid is niets wat je doet echt. Door de waarheid te verwerven is alles wat je doet echt. Al deze dingen hangen af van het verkrijgen van de waarheid uit Gods woorden. Sommige mensen zullen vragen: “Wat betekent het precies om de waarheid te verwerven uit Gods woorden?” Is het echt nodig om dat te vragen? De hele waarheid wordt uitgedrukt door God en ligt in haar geheel binnen in Gods woorden. Er is geen waarheid buiten Gods woorden. Veel mensen geloven dat ze de waarheid kennen omdat ze letters en doctrine kunnen uitspreken. Dat is belachelijk. Je kunt de waarheid niet verwerven door alleen maar doctrine uit te spreken. Wat heeft het voor zin om enkel te communiceren over de letterlijke betekenis van Gods woorden? Je moet inzicht hebben in de betekenis in Gods woorden, de bron van Gods woorden en het effect dat ze willen bereiken. Gods woord bevat waarheid, leven, licht, principes en paden. Elk woord van God bevat veel dingen; het is niet genoeg om alleen maar de letterlijke betekenis te noemen en meer niet. Ik zal een voorbeeld geven. God zei: “Wees een eerlijke persoon, geen bedrieglijke persoon.” Wat betekent die uitspraak? Sommige mensen zeggen: “Het betekent dat mensen eerlijk en niet bedrieglijk moeten zijn, nietwaar?” Als je hen naar de verdere betekenis vraagt, zullen ze zeggen: “Het betekent dat je een eerlijke persoon en geen bedrieglijke persoon moet zijn. Meer dan die twee dingen worden niet genoemd.” Dan kun je vragen: “Wat betekent het precies om een eerlijke persoon te zijn? Wat voor persoon telt als een eerlijke persoon? Wat zijn de gedragingen van een eerlijke persoon? Wat zijn de gedragingen van een bedrieglijke persoon?” Ze zouden antwoorden: “Een eerlijke persoon is iemand die eerlijk spreekt, geen onwaarheden in woorden legt en niet ligt. Een bedrieglijke persoon is iemand die woorden andere wendingen geeft, niet de waarheid spreekt, woorden altijd onzuiver gebruikt en graag leugens vertelt.” Meer kunnen ze niet zeggen. Het menselijke denken is te simpel. Kun je ooit de werkelijkheid van de waarheid binnengaan zonder zo simpel uit te leggen wat eerlijke mensen zijn? Wat zegt Gods woord over eerlijke mensen? Ten eerste dat eerlijke mensen niet twijfelen aan anderen en ten tweede dat eerlijke mensen de waarheid kunnen aanvaarden. Dat zijn de twee belangrijkste kenmerken. Wat bedoelt God daarmee? Waarom zegt God dat? Uit Gods woord kun je de diepere zin opmaken van wat het betekent om een eerlijke persoon te zijn; waar het naar verwijst en wat de precieze definitie van een eerlijke persoon is. Als je die definitie goed begrijpt, dan kun je zien in Gods woord wat de manifestaties van een eerlijke persoon zijn, wat bedrieglijke mensen zijn en wat de manifestaties van een bedrieglijke persoon zijn. Als je die manifestaties dan evalueert, zul je precies begrijpen wat een eerlijke persoon is en wat een bedrieglijke persoon is, evenals hoe bedrieglijke mensen Gods woord behandelen, hoe ze God behandelen en hoe ze andere mensen behandelen. Op die manier zul je Gods woorden echt leren begrijpen en zul je weten hoezeer de opvatting van mensen over eerlijke personen en bedrieglijke personen verschilt van Gods woord. Als Gods woord zegt: “Wees een eerlijke persoon, geen bedrieglijke persoon”, zitten daar veel details in. Als je de betekenis van de woorden echt begrijpt, zul je weten wat een eerlijke persoon is en wat een bedrieglijke persoon is. Als je praktiseert, zul je weten hoe je moet praktiseren op een manier die duidelijk de manifestaties van een eerlijke persoon laat zien, en je zult duidelijk zicht hebben op het beoefeningspad en de beoefeningsprincipes om een eerlijke persoon te zijn, wat garandeert dat God je zal goedkeuren. Als je die woorden echt begrijpt en praktiseert, zul je Gods goedkeuring kunnen verwerven. Als je die woorden echter niet begrijpt, zul je geen eerlijke persoon zijn en zul je nooit Gods goedkeuring verwerven. Tot echt begrip komen van Gods woorden is geen simpele kwestie. Denk niet als volgt: ik kan de letterlijke betekenis van Gods woord interpreteren, en iedereen zegt dat mijn interpretatie goed is en steekt een duim naar me omhoog, dus dat betekent dat ik Gods woorden begrijp. Dat is niet hetzelfde als het begrijpen van Gods woorden. Als je enig licht hebt verkregen vanuit Gods uitspraken en je enig begrip van de ware betekenis van Zijn woorden hebt gekregen, en als je de bedoeling die achter Zijn woorden steekt, kunt uitdrukken en wat voor effect die uiteindelijk zullen bereiken, wanneer je van al deze dingen een duidelijk begrip hebt, dan kun je worden beschouwd als iemand die enige mate van begrip van Gods woorden heeft. Gods woorden begrijpen is dus nog niet zo eenvoudig. Al kun je nog zo goed een bloemrijke uitleg van de letterlijke betekenis van Gods woorden geven, dat wil dan nog niet zeggen dat je die begrijpt. Hoezeer je de letterlijke betekenis ervan ook kunt uitleggen, je uitleg is nog steeds gebaseerd op de voorstelling en denkwijze van de mens. Die is nutteloos! Hoe kun je Gods woorden begrijpen? De oplossing is om de waarheid daarbinnen te zoeken. Alleen op die manier kun je Gods woorden werkelijk begrijpen. God spreekt nooit lege woorden. Elke zin die Hij uit, bevat details die zeker nader in Zijn woorden zullen worden geopenbaard, en ze worden wellicht anders uitgedrukt. De mens kan de manieren waarop God de waarheid uitdrukt niet doorgronden. Gods uitingen zijn zeer diepzinnig en kunnen niet gemakkelijk worden doorgrond met een menselijke denkwijze. Mensen kunnen ongeveer de hele betekenis van elk aspect van de waarheid ontdekken, zolang ze maar hun best doen. De resterende details worden voor hen ingevuld tijdens hun verdere ervaring door de verlichting van de Heilige Geest. Voor een deel is het een kwestie van Gods woorden overdenken en begrijpen, en hun specifieke inhoud zoeken door die te lezen. Voor een ander deel is het een kwestie van de betekenis van Gods woorden begrijpen door ze te ervaren en verlichting te verwerven van de Heilige Geest. Door voortdurende vooruitgang in deze twee aspecten kun je Gods woord gaan begrijpen. Als je het op een letterlijk, tekstueel niveau of vanuit je eigen denken en verbeelding interpreteert, dan zul je nog steeds niet de waarheid begrijpen, ook al leg je het bloemrijk en welsprekend uit, en is het allemaal nog steeds gebaseerd op menselijk denken en menselijke verbeeldingen. Het is niet verkregen door de verlichting van de Heilige Geest. Mensen zijn geneigd om Gods woorden te interpreteren op basis van hun noties en voorstellingen, en ze kunnen zelfs Gods woorden uit hun verband rukken, waardoor de kans bestaat dat ze God verkeerd begrijpen en beoordelen, en dat is lastig. Daarom wordt de waarheid hoofdzakelijk verkregen door Gods woorden te begrijpen en te worden verlicht door de Heilige Geest. In staat zijn om de letterlijke betekenis van Gods woord te begrijpen en uit te leggen, betekent niet dat je de waarheid hebt verkregen. Als het begrijpen van de letterlijke betekenis van Gods woord zou betekenen dat je de waarheid begrijpt, dan zou je slechts een beetje onderwijs en kennis nodig hebben, dus waarom zou je dan de verlichting van de Heilige Geest nodig hebben? Is het werk van God iets wat het menselijke verstand kan bevatten? Daarom is het begrijpen van de waarheid niet gebaseerd op menselijke noties of voorstellingen. Je hebt de verlichting, illuminatie en leiding van de Heilige Geest nodig om echte ervaring en kennis te hebben. Dat is het proces van het begrijpen en verkrijgen van de waarheid, en het is ook een noodzakelijke voorwaarde.

Hoe krijg je een begrip van de aard van de mens? Het allerbelangrijkste is dat men die waarneemt vanuit het perspectief van het wereldbeeld, het levensbeeld en de waarden van de mens. Degenen die van de duivel zijn, leven allemaal voor zichzelf. Hun levensbeeld en stelregels zijn hoofdzakelijk afkomstig van de gezegden van Satan, zoals: ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’, ‘De mens sterft voor rijkdom zoals vogels voor voedsel’ en meer van zulke dwalingen. Al die woorden die zijn gesproken door deze duivelskoningen, grote mannen en filosofen zijn het leven van de mens geworden. In het bijzonder zijn de meeste woorden van Confucius, die door de Chinezen als een ‘wijze’ wordt vereerd, het leven van de mens geworden. Daarnaast zijn er ook de beroemde spreekwoorden van het boeddhisme en het taoïsme, en de veelgeciteerde klassieke uitspraken van diverse beroemde figuren. Dat zijn allemaal samenvattingen van Satans filosofieën en Satans aard. Ze vormen ook de beste illustraties en verklaringen van Satans aard. Deze giffen die in het hart van de mens zijn toegediend, zijn allemaal afkomstig van Satan; en niet het kleinste beetje ervan is afkomstig van God. Dergelijke duivelse woorden druisen ook regelrecht in tegen Gods woord. Het is absoluut duidelijk dat de werkelijkheid van alle positieve dingen van God komt, en dat alle negatieve dingen die de mens vergiftigen van Satan afkomstig zijn. Je kunt dus de aard van personen en aan wie ze toebehoren onderscheiden door te kijken naar hun levensbeeld en waarden. Satan verderft mensen door het onderwijs en de invloed van nationale overheden en van beroemdheden en mensen die het ver hebben geschopt. Hun duivelse woorden zijn het leven en de aard van de mens geworden. ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ is een bekende satanische uitspraak die iedereen is bijgebracht en die het leven van de mens is geworden. Er zijn andere woorden over levensfilosofieën van gelijke strekking. Satan maakt gebruik van de traditionele cultuur van elke natie om mensen te onderwijzen, te misleiden en te verderven, en zorgt ervoor dat de mensheid in een onmetelijke afgrond van vernietiging valt en erdoor wordt opgeslokt. Uiteindelijk worden mensen door God vernietigd omdat ze Satan dienen en God weerstaan. Sommige mensen hebben de maatschappij tientallen jaren als ambtenaar gediend. Stel je eens voor dat je hun de volgende vraag stelt: “Je hebt het in deze hoedanigheid zo goed gedaan. Wat zijn de belangrijkste beroemde gezegdes waar je naar leeft?” Dan zouden ze kunnen zeggen: “Het enige wat ik begrijp, is dit: ‘Ambtenaren maken het degenen die geschenken geven niet moeilijk, en wie niet vleit, bereikt niets’.” Dat is de satanische filosofie waar hun carrière op is gebaseerd. Staan die woorden niet voor de aard van dergelijke mensen? Het is hun aard geworden om op een gewetenloze manier van elk middel gebruik te maken om een positie te verwerven. Hun doelen bestaan uit ambtenarij en succes in hun carrière. Er zijn nog altijd veel satanische giffen in het leven, de handelswijze en het gedrag van mensen. Zo zijn bijvoorbeeld hun levensfilosofieën, de manier waarop ze dingen doen en hun stelregels vervuld van de giffen van de grote rode draak, en ze zijn allemaal afkomstig van Satan. Wat dus bij de mensen door hun botten en bloed vloeit, is van Satan. Al die ambtenaren, al diegenen die de macht in handen hebben, en diegenen die het ver hebben geschopt, hebben hun eigen paden en geheimen die naar succes leiden. Zijn zulke geheimen dan geen prima weergave van hun aard? Ze hebben zoveel bereikt in de wereld, en niemand kan de listen en intriges doorzien die zij verborgen houden. Dit toont aan hoe verraderlijk en giftig hun aard is. De mens is diep verdorven door Satan. Satans vergif vloeit door de aderen van ieder mens, en men kan zeggen dat de aard van de mens verdorven, slecht, antagonistisch en, tegengesteld aan God, vervuld en doordrenkt is van de filosofieën en giffen van Satan. Het is volledig de aard en het wezen van Satan geworden. Dat is de reden dat mensen zich tegen God verzetten en zich tegen God opstellen. Mensen kunnen zichzelf makkelijk leren kennen als hun aard op deze manier kan worden ontleed.

Wanneer mensen een echt begrip hebben van Gods gezindheid, wanneer zij kunnen zien dat Gods gezindheid echt is, dat die waarlijk heilig is, en waarlijk rechtvaardig, en wanneer ze vanuit hun hart Gods heiligheid en rechtvaardigheid kunnen verheerlijken, dan zullen ze God echt kennen en zullen ze de waarheid hebben verworven. Alleen wanneer mensen God kennen, leven ze in het licht. Het onmiddellijke resultaat van het waarlijk kennen van God is dat ze God waarlijk kunnen liefhebben en gehoorzamen. Bij mensen die God waarlijk kennen, de waarheid begrijpen en de waarheid verkrijgen, is sprake van een werkelijke verandering in de manier waarop ze naar de wereld en het leven kijken, waarna er ook een werkelijke verandering plaatsvindt in hun levensgezindheid. Wanneer mensen de juiste doelen in het leven hebben, in staat zijn de waarheid na te streven en zich naar de waarheid gedragen, wanneer ze zich absoluut aan God onderwerpen en naar Zijn woorden leven, wanneer ze zich tot in het diepst van hun hart vredig en geïllumineerd voelen, wanneer hun hart vrij is van duisternis en wanneer ze volkomen vrij en onbelemmerd in Gods bijzijn kunnen leven, pas dan leiden ze een waar menselijk leven en pas dan zijn ze iemand geworden die over de waarheid en menselijkheid beschikt. Bovendien zijn alle waarheden die je hebt begrepen en gewonnen van Gods woorden gekomen en van God Zelf. Pas wanneer je de goedkeuring verkrijgt van de Hoogverheven God – de Heer van de schepping, en Hij zegt dat je een bevoegd geschapen wezen bent dat een menselijke gelijkenis naleeft, zal je leven het meest betekenisvol zijn. Gods goedkeuring hebben, betekent dat je de waarheid hebt verkregen en dat je iemand bent die over de waarheid en menselijkheid beschikt. Wie heeft er van heel de mensheid, tijdens de geschiedenis die nu ten minste duizenden jaren duurt, een werkelijk menselijk leven verkregen in de wereld van vandaag die door Satan wordt overheerst? Niemand. Doordat mensen door Satan diep zijn verdorven en volgens de filosofieën van Satan leven en alles wat ze doen tegen God ingaat, en hun hele theorie en manier van uitdrukken is ontstaan uit de verdorvenheid van Satan, en rechtstreeks tegen Gods woorden ingaat, zijn zij dus precies het soort mensen dat zich tegen God verzet. Als zij Gods redding niet accepteren, zullen zij worden gestort in de verdoemenis en de vernieling, zonder noemenswaardig leven. Ze streven naar aanzien en winst, ze proberen een geweldig en beroemd iemand te zijn, en hopen dat “hun naam aan de komende generaties wordt doorgegeven”, en “in heel de geschiedenis beroemd te zijn”. Dat is onzin en volledig onhoudbaar. In feite is elk groot en beroemd personage het evenbeeld van Satan dat al lang in het achttiende niveau van de hel is geworpen om te worden gestraft en nooit meer te reïncarneren. Wanneer de verdorven mensheid die mensen vereert en hun duivelse woorden en hun bedrog accepteert, wordt de verdorven mensheid het slachtoffer van de duivel Satan. Geschapen wezens moeten de Schepper aanbidden. Dat is door de Hemel voorgeschreven en door de aarde bevestigd, want alleen God is de waarheid. God bestuurt de hemelen en aarde en alles, en heerst over alles. Niet in God geloven en zich niet aan God onderwerpen betekent dat men niet in staat is om de waarheid te verwerven. Als je in overeenstemming met Gods woorden leeft, dan zul je je diep in je hart verlicht en op je gemak voelen, en zul je ook een weergaloze zoetheid genieten. Wanneer dat gebeurt, zul je werkelijk het leven hebben verkregen. Hoe groot de prestaties van wetenschappers overal ter wereld ook zijn, zodra ze op de rand van de dood staan, zullen ze het gevoel hebben dat ze met lege handen staan en niets hebben bereikt. Zelfs Einstein en Newton, die verheven intellectuelen, voelden zich leeg. Dat was omdat ze de waarheid niet hadden, en omdat ze geen werkelijk begrip van God hadden. Hoewel ze in God geloofden, geloofden ze enkel in Zijn bestaan, maar ze streefden de waarheid niet na. Ze wilden alleen vertrouwen op wetenschap en onderzoek om te ontdekken en te bewijzen dat er een God is. Bijgevolg deden ze hun hele leven onderzoek zonder iets te bereiken, en hoewel ze hun hele leven in God geloofden, verwierven ze nooit de waarheid. Ze streefden alleen wetenschappelijke kennis na, maar ze deden niet hun best om God te kennen. Ze verwierven de waarheid niet en evenmin verwierven ze een waarachtig leven. Het pad dat jullie nu bewandelen, is niet het pad dat zij bewandelden. Jullie proberen God te kennen, te weten hoe jullie je aan Hem moeten onderwerpen, hoe jullie Hem moeten aanbidden en hoe jullie een betekenisvol leven leiden. Dat is iets totaal anders dan wat zij nastreefden. Hoewel ze mensen waren die in God geloofden, verwierven ze de waarheid niet. Inmiddels heeft de geïncarneerde God jullie over elk aspect van de waarheid verteld en jullie de weg van waarheid en leven verleend. Het zou dwaas zijn als jullie niet de waarheid nastreefden.

Welnu, jullie begrip van de waarheid is ontoereikend. Je kunt alleen over lege theorie spreken. Je voelt dat je iets mist en bent onzeker over het werk dat je op je neemt. Dat bewijst dat je het leven te oppervlakkig bent binnengegaan en dat je de waarheid nog niet hebt verworven. Wanneer je werkelijk de waarheid begrijpt en de werkelijkheid van Gods woord binnengaat, zul je energie hebben, een onuitputtelijke energie die je lichaam vult. Dan zul je je vanbinnen steeds lichter voelen en het pad zal steeds lichter worden hoe langer je het bewandelt. Tegenwoordig hebben de meeste mensen die in God geloven nog niet het juiste pad betreden. Ze hebben de waarheid nog niet begrepen, dus ze voelen zich nog steeds leeg vanbinnen. Ze voelen dat het leven lijden is en dat ze niet de energie hebben om hun plichten te vervullen. Zo zijn Gods gelovigen voordat ze een visie in hun hart hebben. Mensen hebben geen waarheid verworven en kennen God nog niet, dus ze voelen nog niet veel innerlijk genot. Jullie in het bijzonder hebben allemaal onder vervolging geleden en hebben moeilijkheden ondervonden bij het terugkeren naar huis. Wanneer jullie lijden, spelen jullie ook met gedachten aan de dood en zijn jullie niet meer bereid om te leven. Dat zijn zwakheden van het vlees. Sommige mensen denken: geloof in God moet aangenaam zijn. In het Tijdperk van Genade heeft de Heilige Geest mensen vrede en vreugde geschonken. Nu is er nog maar weinig vrede en vreugde, en het genot dat er was tijdens het Tijdperk van Genade bestaat niet meer. Nu in God geloven is heel vervelend. Het enige dat je weet, is dat vleselijk genot beter is dan al het andere. Je weet niet wat voor werk God op dit moment doet. God moet toestaan dat jullie vlees lijdt opdat jullie gezindheid zich transformeert. Hoewel je vlees lijdt, heb je Gods woord en Gods zegen. Je kunt niet sterven, zelfs niet als je dat zou willen. Kun je er jezelf bij neerleggen dat je God niet kent en de waarheid niet verwerft? Het is nu grotendeels rechtvaardig dat mensen de waarheid nog niet hebben verkregen en geen leven hebben. Ze bevinden zich midden in het proces van het zoeken naar redding, waarbij ze een beetje moeten lijden. Op dit moment ondergaat iedereen op deze wereld beproevingen. Zelfs God lijdt, dus is het gepast als jullie niet lijden? Zonder loutering door middel van grote rampen kan er geen werkelijk geloof zijn, en kunnen waarheid en leven niet worden verkregen. Zonder beproevingen en loutering zal dat niet gaan. Kijk naar Petrus. Hij onderging uiteindelijk zeven jaar aan beproevingen (nadat hij 53 jaar oud was geworden). Gedurende die zeven jaar doorstond hij honderden beproevingen. Hij moest elke paar dagen een van die beproevingen ondergaan en pas nadat hij allerlei soorten beproevingen had ondergaan, verwierf hij leven en veranderde zijn gezindheid. Wanneer je werkelijk de waarheid verkrijgt en God leert kennen, zul je voelen dat je voor God zou moeten leven. Als je niet voor God leeft, zul je daar spijt van krijgen. Je zult de rest van je dagen in bittere spijt en extreme wroeging leven. Je kunt nog niet sterven. Je moet je vuisten ballen en resoluut door blijven leven. Je moet een leven voor God leven. Wanneer mensen de waarheid in zich hebben, bezitten ze dit voornemen en wensen ze nooit meer te sterven. Wanneer de dood je bedreigt, zul je zeggen: “O, God, ik ben niet bereid om te sterven. Ik ken u nog steeds niet. Ik heb uw liefde nog steeds niet terugbetaald. Ik kan niet sterven tot ik u goed heb leren kennen.” Zijn jullie nu op dat punt? Nog niet, of wel? Sommige mensen worden geconfronteerd met de pijn van familie, sommige met de pijn van het huwelijk, en sommige lijden door vervolging en hebben niet eens een plek om te leven. Waar ze ook gaan, het is het huis van een ander, en ze voelen pijn in hun hart. Is de pijn die jullie nu ervaren de pijn die God heeft geleden? Jullie lijden met God, en God begeleidt mensen in lijden. Jullie nemen nu allemaal deel aan de rampspoed, het koninkrijk en de lijdzaamheid van Christus, en jullie zullen uiteindelijk glorie verwerven! Dat lijden is zinvol, nietwaar? Je kunt niet gespeend zijn van deze wil. Je moet begrijpen wat lijden tegenwoordig betekent en waarom je zoveel lijdt. Je moet de waarheid zoeken en Gods wil leren begrijpen, en dan zul je de wil hebben om te lijden. Als je Gods wil niet begrijpt en enkel nadenkt over lijden, dan zul je je steeds oncomfortabeler en depressiever voelen hoe meer je erover nadenkt, alsof je levenspad tot een einde komt. Je zult de kwelling van de dood beginnen te ondergaan. Als je je hart en al je inspanningen in de waarheid stopt en de waarheid kunt begrijpen, dan zal je hart worden verlicht en zul je genot ervaren. Je zult in het leven vrede en vreugde in je hart vinden, en als ziekte of dood toeslaat, zul je zeggen: “Ik heb de waarheid nog niet verworven, dus ik kan niet sterven. Ik moet me goed uitputten voor God, goed van God getuigen en Gods liefde terugbetalen. Het doet er niet toe hoe ik uiteindelijk sterf, want ik zal een tevreden leven hebben geleefd. Ik kan hoe dan ook nog niet sterven. Ik moet volhouden en blijven leven.” Nu moet deze kwestie duidelijk voor je zijn en moet je de waarheid van deze dingen begrijpen. Wanneer mensen de waarheid hebben, hebben ze kracht. Wanneer ze de waarheid hebben, beschikken ze over een onuitputtelijke energie die hun lichaam vult. Wanneer ze de waarheid hebben, zijn ze vastberaden. Zonder de waarheid zijn mensen even zacht als verrotte groente; wanneer ze over de waarheid beschikken, worden ze zo hard als staal. Hoe bitter dingen ook zijn, ze zullen zich helemaal niet bitter voelen. Wat denk je dat jullie beetje lijden betekent? De geïncarneerde God lijdt nog steeds! Jullie zijn mensen die zijn verdorven door Satan. Het is jullie aard om je te verzetten tegen God. Je hebt onbewust veel dingen gedaan die ingingen tegen God en God weerstonden, en je verdient oordeel en tuchtiging. Is het bijvoorbeeld gepast voor zieke mensen die moeten worden genezen om lijden te vrezen? Jullie hebben verdorven gezindheden, dus denk je dat je je gezindheid kan veranderen en het leven kan verwerven zonder enige pijn? Jullie lijden wordt veroorzaakt door je verdorven gezindheid. Het is verdiend en moet worden ondergaan. Het is niet onschuldig en ook niet opgelegd door God. Het lijden dat jullie momenteel ondergaan, is niet veel meer dan rondrennen en hard werken in je plicht. Soms zie je dat je verdorven gezindheid helemaal niet is veranderd, dus je ondergaat enige loutering. Soms begrijp je Gods woord niet of zijn de woorden te pijnlijk om te lezen, en dus lijd je een beetje door de loutering in Gods woord. Of misschien doe je je eigenlijke werk slecht en maak je steeds fouten in je plicht. Je voelt je schuldig en haat jezelf omdat je je werk niet goed kunt doen en dat veroorzaakt enig lijden. Misschien zie je anderen vooruitgang boeken en vind je dat je zelf te langzaam vooruitgaat, dat het te lang duurt vooraleer je Gods woord begrijpt, dat er te weinig licht is, en die kwesties veroorzaken enig lijden. Soms voel je je bedreigd door je vijandige omgeving vanwege de arrestaties en vervolging van de grote rode draak, en dus voel je je altijd bang en rusteloos. Je leeft in angst en dat veroorzaakt enig lijden. Heb je naast dat lijden nog ander lijden ervaren? Jullie worden niet gedwongen tot zwaar lichamelijk werk. Jullie hebben ook geen toezichthouders of bazen die jullie slaan en berispen, en niemand behandelt jullie als slaven. Jullie ondergaan geen ontberingen. De ontberingen die jullie ondergaan, zijn in feite helemaal geen ontberingen. Denk erover na. Is dat niet het geval? Jullie moeten begrijpen wat het betekent om je familie op te geven om je uit te putten voor God, en waarom je het doet. Als je het doet om de waarheid en het leven na te streven, en om tegelijkertijd je plicht te vervullen en Gods liefde terug te betalen, is dat volkomen juist. Het is positief, het is door de Hemel voorgeschreven en door de aarde bevestigd, en je zult er nooit spijt van krijgen. Wat er ook gebeurt met je familie, je kunt het loslaten. Als je dat belang duidelijk begrijpt, zul je geen spijt hebben en zul je niet negatief zijn. Als je jezelf niet oprecht uitput voor God en jezelf enkel inspant om zegeningen te verwerven, dan is dat zinloos. Als je dat eenmaal snapt, is het probleem opgelost en zul je je geen zorgen meer maken over je familie. Alles is in Gods handen. Jullie hebben nu allemaal enkele beproevingen doorstaan. Sommige mensen hebben enkele waarheden verworven, maar sommige mensen hebben slechts doctrines begrepen, maar geen waarheden verworven. Sommigen hebben een goed kaliber en hebben dus een relatief diep begrip, en sommigen met een slecht kaliber hebben een relatief oppervlakkig begrip. Of je begrip nu diep of oppervlakkig is, zolang je enkele waarheden begrijpt en standvastig kunt staan in je getuigenis wanneer je lijdt door een beproeving, dan heeft je lijden zin en waarde. Als je geen dingen van God kunt ontvangen en dingen altijd benadert met menselijke noties en denkbeelden, dan zul je nooit een werkelijke ervaringsgetuigenis hebben, hoeveel je ook lijdt. Je lijden zal geen waarde hebben omdat je de waarheid niet hebt verworven.

Je moet in alle dingen Gods wil zoeken, en je moet de waarheid in alle dingen zoeken. Bijvoorbeeld: hoe zoek je de waarheid in zaken zoals voedsel, kleding en persoonlijke aangelegenheden in het leven? Zijn er in deze dingen wel waarheden te vinden? Sommige mensen zeggen: “Of je nu wel of niet in God gelooft, geluk betekent dat je genoeg eten en kleding hebt. Anders is het leven ellendig.” Komt dat overeen met de waarheid? Er zijn veel mensen die in hun leven niets tekortkomen. Ze hebben lekker eten en mooie kleren, en ze verlangen naar vleselijk genot. Ze zullen de waarheid niet makkelijk aanvaarden of in praktijk brengen, laat staan alles opgeven om zich uit te putten voor God. Zulke personen verwerven Gods goedkeuring niet. Uiteindelijk zullen ze allemaal in rampspoed vervallen. Ze zullen jammeren en met hun tanden knarsen. Kennen zulke personen een noemenswaardig geluk? Veel mensen werden geboren in families van arbeiders of boeren en hebben sinds hun jeugd veel geleden. Als ze de waarheid kunnen begrijpen, zullen ze hem waarschijnlijk aanvaarden en in praktijk brengen, en ze zullen offers kunnen brengen en zich kunnen uitputten voor God, zonder bang te zijn om te lijden. Ze kunnen zich volledig wijden aan Gods opdracht en sommigen geven zelfs hun leven voor God. Zulke personen worden gewaardeerd in het huis van God. Veel mensen richten zich op het genot van het vlees. Denken jullie dat lekker eten en mooie kleding echt belangrijk is? Absoluut niet. Als mensen oprecht in staat zijn om God te kennen en de waarheid te verwerven, dan zullen ze in alles wat ze doen van God getuigen en God behagen. Het maakt niet uit hoe slecht ze eten of zich kleden. Hun leven heeft nog steeds waarde en ze kunnen Gods goedkeuring verwerven. Is dat niet het meest betekenisvol? Goed eten en mooie kleren dragen garanderen niet dat je zult worden gezegend. Je zult nog altijd worden vervloekt als je God niet gehoorzaamt of het verkeerde pad kiest, terwijl iemand die sjofele kleren draagt en slecht eet, maar die wel de waarheid heeft verworven toch door God zal worden gezegend. Er is dus waarheid te vinden in de manier waarop je tegen zaken als eten en kleding hoort aan te kijken en er is zelfs nog meer waarheid te vinden in de manier waarop je met de uitvoering van je plicht moet omgaan. Hoe je tegen Gods opdrachten aankijkt, is bijzonder belangrijk en is een heel serieuze zaak! Als je niet kunt voltooien wat God mensen heeft toevertrouwd, dan ben je niet geschikt om in Zijn aanwezigheid te leven en moet je worden gestraft. Het is door de Hemel voorgeschreven en door de aarde bevestigd dat mensen elke opdracht moeten voltooien die God hun toevertrouwt. Dat is de grootste verantwoordelijkheid van mensen en is even belangrijk als hun eigen leven. Als je Gods opdrachten niet serieus neemt, dan verraad je Hem op de meest ernstige wijze. In dat opzicht ben je nog beklagenswaardiger dan Judas en dien je te worden vervloekt. Mensen moeten een grondig begrip verwerven van hoe ze wat God hun toevertrouwt moeten behandelen en ze moeten op zijn minst begrijpen dat de opdrachten die Hij de mensheid toevertrouwt verheerlijkingen en speciale gunsten van God zijn; en dat het heel glorieuze dingen zij. Al het andere kan worden opgegeven. Zelfs als personen hun eigen leven moeten opofferen, moeten ze nog steeds Gods opdracht uitvoeren. Is daar geen waarheid in te vinden? Verandering in je gezindheid bereiken hangt nauw samen met het zoeken naar de waarheid! Als je de waarheid begrijpt achter de reden waarom mensen leven en achter de vraag hoe je tegen het leven moet aankijken, verandert je kijk op het leven dan niet? Er valt hier nog meer waarheid in te vinden. Welke waarheid schuilt in het liefhebben van God? Waarom moeten mensen Hem liefhebben? Wat is de betekenis van Hem liefhebben? Als personen een duidelijk inzicht hebben in de waarheid van de liefde voor God en Hem in het diepst van hun hart kunnen liefhebben en een beetje liefde voor God hebben, dan hebben ze een oprecht leven en behoren ze tot de mensen die het meest gezegend zijn. Degenen die in alles de waarheid zoeken, komen het snelst vooruit in het leven en kunnen een transformatie in hun gezindheid bereiken. Juist degenen die in alles de waarheid zoeken, zijn degenen die door God worden bemind. Als personen op noties en doctrines vertrouwen of in alles regels gehoorzamen, zullen ze niet vooruitkomen. Ze zullen nooit de waarheid verwerven en vroeg of laat zullen ze worden verstoten. Voor dat soort mensen heeft God de grootste minachting.

Lente, 1999


Alleen door de waarheid na te streven, kan iemand een verandering in gezindheid bereiken

Alleen door de waarheid na te streven, kan iemand verandering in gezindheid bereiken: dit is iets wat mensen moeten begrijpen, en heel goed begrijpen ook. Als je niet voldoende begrip van de waarheid hebt, zul je je gemakkelijk vergissen en op het verkeerde pad terechtkomen. Als je wilt groeien in het leven, moet je de waarheid in alles nastreven. Wat je ook doet, je moet uitzoeken hoe je je moet gedragen om in overeenstemming te zijn met de waarheid, en erachter komen welke smetten er in je bestaan die de waarheid schenden; je moet van deze dingen een duidelijk begrip hebben. Wat je ook doet, je moet nagaan of het overeenstemt met de waarheid, en of het waarde en betekenis heeft. Je kunt dingen doen die overstemmen met de waarheid, maar je kunt geen dingen doen die dat niet doen. Ten aanzien van de dingen die je wel of niet zou kunnen doen, moet je laten gaan wat je kunt laten gaan. Anders moet je, als je er later achter komt dat je al een tijdje dingen doet die je los moet laten, een snelle beslissing nemen en ze vlug loslaten. Dat is het principe dat je zou moeten volgen bij alles wat je doet. Sommige mensen stellen de volgende vraag: waarom is het zoeken en het in praktijk brengen van de waarheid zo ontzettend moeilijk, alsof je met een roeiboot tegen de stroom in roeit, en achteruit zou worden gedreven als je niet langer vooruit roeide? En toch, waarom is het eigenlijk veel gemakkelijker om slechte of betekenisloze dingen te doen – net zo gemakkelijk als met een boot stroomafwaarts varen? Waarom heeft het daar veel van weg? Dat komt omdat het de menselijke aard is om God te verraden. Satans aard is een dominante rol in mensen gaan spelen, en dit is een vijandige macht. Mensen met een aard die God verraadt, zijn uiteraard zeer geneigd om dingen te doen die Hem verraden, en positieve handelingen zijn voor hen van nature moeilijk om uit te voeren. Dat wordt geheel en al beslist door de aard en de essentie van de mensheid. Zodra je werkelijk de waarheid begrijpt en die van binnenuit begint lief te hebben, zul je het eenvoudig vinden om dingen te doen die met de waarheid overeenstemmen. Je zult je plicht normaal doen en de waarheid normaal praktiseren – zelfs moeiteloos en met plezier, en je zult voelen dat het doen van iets negatiefs een grote inspanning vergt. Dat komt omdat de waarheid een dominante rol in je hart heeft ingenomen. Als je werkelijk de waarheden over het menselijke leven begrijpt, zul je een pad hebben om te volgen wat betreft de soort persoon die je kunt zijn, hoe je een oprechte en ongecompliceerde persoon kunt zijn, een eerlijke persoon, en iemand die getuigenis geeft voor God en Hem dient. En als je die waarheden eenmaal begrijpt, zul je nooit meer in staat zijn om kwade handelingen te verrichten die Hem tarten, en ook nooit meer de rol van valse leider, valse werker of antichrist spelen. Zelfs als Satan je misleidt of een slecht iemand je ophitst, zul je het niet doen. Wie jou ook probeert te dwingen, je zult nog steeds niet op die manier handelen. Wanneer mensen de waarheid verwerven en die waarheid hun leven wordt, zullen ze het vermogen krijgen om een afkeer te hebben van het kwaad en vanbinnen een walging te voelen voor negatieve dingen. Het zou moeilijk voor hen zijn om kwaad te doen omdat hun levensgezindheden zijn veranderd en ze door God zijn vervolmaakt.

Als je in je hart de waarheid echt begrijpt, zul je weten hoe je de waarheid moet beoefenen en God moet gehoorzamen. Dan kom je vanzelfsprekend op het pad van het nastreven van de waarheid. Als het pad dat je bewandelt het juiste is, en overeenstemt met Gods wil, zal het werk van de Heilige Geest je niet verlaten. Dan zal de kans steeds kleiner worden dat je God zult verraden. Zonder de waarheid is het gemakkelijk om kwaad te doen, en doe je dat in weerwil van jezelf. Als je bijvoorbeeld een arrogante en verwaande gezindheid hebt, maakt het geen verschil voor je als je te horen krijgt dat je God niet moet trotseren. Je kunt het niet voorkomen, het ligt buiten je macht. Je zou het niet expres doen, je zou het doen omdat je arrogante en verwaande aard over je heerst. Door je arrogantie en verwaandheid zou je op God neerkijken en Hem als onbelangrijk beschouwen, ze zouden je ertoe brengen om jezelf te verheffen, steeds met jezelf te pronken; ze zouden je ertoe brengen om anderen te minachten, ze zouden niemand anders in je hart laten blijven dan jezelf; ze zouden je beroven van een plek voor God in je hart, waardoor je uiteindelijk Gods plaats inneemt en eist dat mensen zich aan je onderwerpen, en ze zouden ervoor zorgen dat je je eigen gedachten, ideeën en noties vereert als de waarheid. Zo veel kwaad wordt gedaan door mensen die in de greep zijn van hun arrogante en verwaande aard! Om hun probleem van kwaad doen op te lossen, moeten ze eerst hun aard oplossen. Zonder verandering in hun gezindheid zou het niet mogelijk zijn om dit probleem tot een fundamentele oplossing te brengen. Wanneer je enig begrip van God hebt, wanneer je je eigen verdorvenheid kunt zien, en de verachtelijkheid en lelijkheid van arrogantie en verwaandheid kunt herkennen, zul je vervuld worden van walging en er ziek en overstuur van worden. Je zult in staat zijn om bewust wat dingen te doen om God tevreden te stellen en je daarbij op je gemak voelen. Je zult bewust in staat zijn om het woord van God te lezen, God te loven, getuigenis te geven voor God, en in je hart zul je vreugde voelen. Je zult jezelf bewust ontmaskeren, je eigen lelijkheid blootleggen, en daarbij zul je je vanbinnen goed voelen en het gevoel krijgen dat je in een betere geestesgesteldheid verkeert. De eerste stap bij het nastreven van een verandering in je gezindheid is het streven om Gods woorden te begrijpen en binnen te gaan in de waarheid. Alleen door de waarheid te begrijpen, kun je onderscheidingsvermogen verkrijgen; alleen met onderscheidingsvermogen kun je dingen grondig begrijpen; alleen door dingen grondig te begrijpen, kun je jezelf echt kennen; pas als je jezelf echt kent, kun je het vlees verzaken en zo de waarheid in praktijk brengen, wat er geleidelijk toe leidt dat je God gehoorzaamt en stap voor stap op het juiste spoor komt met je geloof in God. Dat heeft te maken met hoe vastbesloten mensen zijn wanneer ze de waarheid nastreven. Als mensen echt vastbesloten zijn, zullen ze na zes maanden of een jaar beginnen met het juiste pad te betreden. Binnen drie tot vijf jaar zullen ze resultaat zien en het gevoel hebben dat ze vooruitgaan in het leven. Als mensen in God geloven, maar de waarheid niet nastreven en zich nooit richten op de waarheid praktiseren, kunnen ze wel tien of twintig jaar geloven zonder enige verandering te ervaren. En uiteindelijk zullen ze geloven dat dit is wat geloof in God is; ze zullen denken dat het erg overeenkomt met hoe ze voorheen in de seculiere wereld leefden en dat het zinloos is om te leven. Dat bewijst werkelijk dat zonder de waarheid het leven leeg is. Ze zijn misschien wel in staat om wat woorden uit een doctrine te spreken, maar ze blijven zich troosteloos en ongemakkelijk voelen. Als mensen enige kennis van God hebben, weten hoe ze een betekenisvol leven moeten leiden, en enige dingen kunnen doen om God tevreden te stellen, voelen ze dat dit het echte leven is, dat hun leven alleen betekenis heeft door zo te leven, en dat ze zo moeten leven om God te behagen, God terug te betalen, en zich op hun gemak te voelen. Als ze God bewust tevreden kunnen stellen, de waarheid in praktijk kunnen brengen, zichzelf kunnen verzaken, hun eigen ideeën kunnen opgeven, en gehoorzaam en weloverwogen tegenover Gods wil kunnen staan – als ze al die dingen bewust kunnen doen – is dat wat het betekent om zorgvuldig de waarheid in praktijk te brengen, en om oprecht de waarheid in praktijk te brengen. Het is niet net als vroeger, dat je gewoon kunt vertrouwen op fantasieën en het volgen van regels, en dan denkt dat dit de waarheid in praktijk brengen is. Eigenlijk is het vertrouwen op fantasieën en het volgen van regels heel vermoeiend. Ook het niet begrijpen van de waarheid en het principeloos uitvoeren van dingen is heel vermoeiend, en dingen blindelings doen zonder doel is zelfs nog vermoeiender. Wanneer je de waarheid begrijpt, zul je door niets of niemand worden beperkt en ben je echt vrij en bevrijd. Je zult op een principiële manier handelen, ontspannen en gelukkig zijn, en je zult niet vinden dat dit te veel inspanning kost of te veel lijden veroorzaakt. Als je zo’n gesteldheid hebt, heb je de waarheid en menselijkheid, en ben je iemand wiens gezindheid is veranderd.

Wat er ook gebeurt, je moet in het proces van levenservaring leren om de waarheid te zoeken, en de zaak grondig te overdenken volgens Gods woorden en de waarheid. Wanneer je weet hoe je dingen moet doen die volledig in overeenstemming zijn met Gods wil, zul je in staat zijn om de dingen los te laten die voortkomen uit je eigen wil. Als je eenmaal weet hoe je volgens Gods wil moet handelen, moet je je gewoon zo gedragen, alsof je met de natuurlijke stroom meegaat. Dingen op die manier doen voelt heel ontspannen en gemakkelijk, en dat is de manier waarop mensen die de waarheid begrijpen het doen. Als je mensen kunt laten zien dat je echt effectief bent in de vervulling van je plicht, en dat er principes zijn voor de manier waarop je dingen doet, dat je levensgezindheid inderdaad is veranderd, dat je veel goeds hebt gedaan voor Gods uitverkorenen, ben je iemand die de waarheid begrijpt, en beslist het beeld van een mens heeft; en dan heeft het eten en drinken van de woorden van God zeker zijn uitwerking. Zodra mensen de waarheid werkelijk begrijpen, zijn ze in staat om zijn verschillende gesteldheden te onderscheiden en ingewikkelde zaken duidelijk te zien en weten ze dus hoe ze op de juiste manier moeten praktiseren. Als mensen de waarheid niet begrijpen en hun eigen gesteldheid niet kunnen onderscheiden, zullen ze, indien ze zichzelf willen verzaken, niet weten wat of hoe ze moeten verzaken. Als ze hun eigen wil op willen geven, zullen ze niet weten wat er mis is met hun eigen wil, zullen ze denken dat hun eigen wil in overeenstemming is met de waarheid, en misschien zullen ze zelfs hun eigen wil beschouwen als de verlichting van de Heilige Geest. Hoe zullen zulke personen hun eigen wil opgeven? Dat zullen ze niet kunnen, en ze zullen al helemaal niet het vlees kunnen verzaken. Wanneer je de waarheid dus niet begrijpt, kun je dingen die voortkomen uit je eigen wil, dingen die aansluiten bij menselijke opvattingen, vriendelijkheid, liefde, lijden en een prijs betalen, ten onrechte gemakkelijk opvatten als juist en in overeenstemming met de waarheid. Hoe zou je dan deze menselijke dingen kunnen verzaken? Je begrijpt de waarheid niet en weet niet wat het inhoudt om de waarheid in praktijk te brengen. Je tast volledig in het duister en kunt onmogelijk weten wat je moet doen, dus je kunt alleen maar doen wat je denkt dat goed is. Daarom wijk je in sommige dingen af. Sommige afwijkingen komen door het volgen van regels, andere door enthousiasme, en weer andere door de verstoring van Satan. Zo zijn mensen die de waarheid niet begrijpen. Ze zijn heel grillig in hun doen en laten, altijd afwijkend en zonder enige nauwkeurigheid. Mensen die de waarheid niet begrijpen, zien dingen op een absurde manier, net als de ongelovigen. Hoe zouden ze ooit de waarheid in praktijk kunnen brengen? Hoe zouden ze ooit problemen op kunnen lossen? Het is niet eenvoudig om de waarheid te begrijpen. Hoe hoog of laag hun kaliber ook is, zelfs met de ervaring van een heel leven zijn ze nog beperkt in de hoeveelheid waarheid die ze kunnen begrijpen, en ook beperkt is hoeveel ze van Gods woord kunnen begrijpen. Mensen die naar verhouding meer ervaren zijn, zijn mensen die een paar waarheden begrijpen, en in het beste geval kunnen ze ophouden met het doen van dingen die verzet tegen God inhouden, of die duidelijk slecht zijn. Het is niet mogelijk voor hen om zonder vervalsing van hun eigen bedoelingen te handelen. Omdat mensen een normaal denkvermogen hebben en hun gedachten wellicht niet altijd overeenstemmen met Gods woord, is vervalsing vanuit hun eigen wil onvermijdelijk. Wat belangrijk is, is om alle dingen te kunnen onderscheiden die voortkomen uit de eigen wil en ingaan tegen Gods woord, de waarheid en de verlichting van de Heilige Geest. Daarom moet je hard werken om Gods woord te begrijpen. Pas wanneer je de waarheid begrijpt zul je onderscheid kunnen maken en pas dan kun je er zeker van zijn dat je geen kwaad zult doen.

Bij het streven om je gezindheid te veranderen, moet je je inspannen om jezelf te leren kennen, en een bepaalde diepte te bereiken, waarbij je de satanische giffen die in je eigen aard liggen, kunt ontdekken. Je moet weten wat het betekent om God te trotseren, alsook wat het betekent om tegen God te rebelleren, en je moet leren hoe je moet praktiseren om in alles in overeenstemming te zijn met de waarheid. Je moet ook enig begrip verwerven van Gods wil en Zijn eisen aan de mensheid. Je moet ten overstaan van God zijn bezeten door geweten en verstand, je moet niet opscheppen of God bedriegen, en je moet niet langer ook maar iets doen om je tegen God te verzetten. Aldus zul je je gezindheid hebben veranderd. Degenen van wie de gezindheden zijn getransformeerd, voelen verering voor God, en hun rebellie tegen God wordt geleidelijk minder. Bij het vervullen van hun plichten hoeven bovendien anderen zich niet langer zorgen over hen te maken, en hoeft de Heilige Geest ook niet altijd disciplinair werk op hen toe te passen. Ze kunnen zich in wezen onderwerpen aan God, en hun opvattingen over dingen stemmen overeen met de waarheid. Dat komt erop neer dat ze verenigbaar met God zijn geworden. Stel je voor dat iemand werk aan je overhandigt. Je hebt niemand nodig om je te managen, om je te leiden. Je kunt het werk voltooien met slechts het woord van God en gebed. Gedurende het werk ben je niet nonchalant of arrogant of zelfingenomen. Ook doe je dingen niet op je eigen manier. Je beperkt niemand anders en kunt anderen met medeleven helpen. Je kunt iedereen helpen om voorzieningen en voordelen te verkrijgen, en je kunt mensen leiden om het juiste spoor te volgen om in God te geloven. Bovendien streef je tijdens het werk niet naar je eigen status of belangen, neem je niets voor jezelf wat je niet hebt verdiend, neem je het niet op voor jezelf, en behandel je iedereen zoals het hoort, ongeacht hoe ze jou behandelen. Dan zul je iemand zijn met een relatief goede gestalte. Het is niet eenvoudig voor iemand om werk op te nemen en Gods uitverkoren in de werkelijkheid van Zijn woord te brengen. Het kan niet worden gedaan zonder de werkelijkheid van de waarheid. Velen die vertrouwen op grote gaven in het werk mislukken en falen. Mensen die de waarheid niet hebben, zijn volkomen onbetrouwbaar, zelfs nog meer als hun gezindheden niet zijn veranderd. Wat is je gestalte nu? Hoe moet je iemand behandelen die je vleit? Als iemand meningen over je heeft of kritisch naar je kijkt, hoe zul je hen dan eerlijk en redelijk behandelen? Kun je mensen bevorderen en selecteren zonder te vertrouwen op je eigen emoties, volledig volgens Gods eisen? Kun je die dingen echt doen met je gestalte zoals die nu is? Als de meeste mensen geen hoge dunk van je hebben nadat je enkele jaren op een bepaalde locatie hebt gewerkt, betekent dit dat je je plicht niet goed genoeg doet en niet geschikt bent om door God te worden gebruikt. Als de meeste mensen je werk als goed en gepast zien, ben je in principe geschikt om te worden gebruikt. Als je de waarheid niet hebt, kun je onmogelijk een fase bereiken dat je geschikt bent om door God te worden gebruikt; je moet de waarheid verkrijgen om geschikt te zijn.

Bij het nastreven van het leven moet je twee dingen in de gaten houden: ten eerste moet je de waarheid binnen in Gods woorden begrijpen; ten tweede moet je jezelf binnen in Gods woorden begrijpen. Dat zijn de twee fundamenteelste dingen. Buiten Gods woord is geen leven of waarheid. Als je de waarheid niet zoekt binnen in Gods woord, waar kun je dan naartoe om die te zoeken? Waar is waarheid in de wereld? Brengen de kranten en media van de wereld verslag uit van het woord van God? Getuigen ’s werelds politieke partijen van God? Is het openlijk verspreiden van Gods woord in eender welk land ter wereld doenbaar? Absoluut niet. Daarom is er geen waarheid in de wereld, daarom heerst Satan, de duivel, in de wereld, en daarom is de wereld duister en kwaad. Waar is ook maar een greintje waarheid? Bij het begrijpen van de waarheid in Gods woorden zijn de belangrijkste onderdelen: God begrijpen binnen in Zijn woorden, het menselijke leven begrijpen binnen in Zijn woorden, jezelf werkelijk begrijpen en de betekenis van het menselijke bestaan ontdekken binnen in Zijn woorden, en andere aspecten van de waarheid. Alle waarheid is binnen in Gods woorden. Je kunt de waarheid alleen maar binnengaan door het woord van God. Alleen door Gods woorden te ervaren en te beoefenen, kun je een begrip van de waarheid bereiken, en werkelijk de waarheid begrijpen betekent Gods woorden begrijpen. Dat is het fundamenteelste. Sommige mensen werken en preken, maar hoewel het oppervlakkig gezien lijkt alsof ze communiceren over het woord van God, discussiëren ze alleen maar over de letterlijke betekenis van Zijn woorden, zonder dat er iets substantieels wordt vermeld. Hun preken zijn net als lessen in een taalboek – gerangschikt op onderwerp en aspect, en wanneer ze klaar zijn, zingt iedereen lofprijzingen en zegt dan: “Deze persoon bezit werkelijkheid. Hij preekte zo goed en zo gedetailleerd.” Nadat zulke mensen klaar zijn met preken, dragen ze anderen op om hun preken te bundelen en die toe te sturen aan iedereen in de kerk. Op die manier bedriegen ze mensen. Ze citeren Gods woorden in preken en het klinkt alsof hun preken overeenstemmen met de waarheid, maar ze citeren dingen uit hun verband en geven geforceerde interpretaties die tegen principes ingaan. Een zorgvuldige onderscheiding laat zien dat het niets meer is dan de woorden en letters van doctrine, menselijke voorstellingen en opvattingen, alsmede een paar dingen die God beperken. Komt een dergelijke communicatie en prediking niet neer op een onderbreking van Gods werk? Dat is een dienst die God weerstaat. Redelijke personen moeten de omvang van hun eigen toespraken beperken. Ze moeten weten welke woorden ze moeten zeggen, welke verband houden met het doen van hun plichten, en welke woorden alleen door God kunnen worden gesproken. De mens mag niet in plaats van God spreken. Niemand kan doorgronden hoe God werkt, dus hoe kan iemand God definiëren? De mens is niet bevoegd om God te definiëren. Dat moet duidelijk zijn om te voorkomen dat je iets onredelijks doet. Als een redelijke persoon moet je je plaats kennen, de juiste dingen kennen om te zeggen, en niets zeggen wat je niet mag zeggen. Zelfs als God eerder iets tegen je zei, mag je het niet herhalen tegenover anderen. Als je gelooft, als je erkent dat Gods woord de waarheid is, moet je het in praktijk brengen. Alleen erover praten heeft geen nut. Zou het niet arrogant zijn om te wensen dat anderen naar je luisteren, gehoorzamen wat je zegt? Als je Gods zaken niet begrijpt, begrijp je ze gewoon niet. Doe nooit alsof je ze begrijpt of een betweter bent. Dat is weerzinwekkend! Je wilt altijd Gods plaats innemen en pronken, alsof je alles hebt begrepen, en in de schijnwerpers staan. Je wilt ook met Gods vlag zwaaien terwijl je dit of dat doet. Is dat de rationaliteit van een normale persoon? Is dat het praktiseren van de waarheid? Ken je Gods gedachten? Bezit je Gods wijsheid? Mensen zelf kennen de waarheid niet, laat staan dat ze ermee uitgerust zijn. Ze kunnen niet getuigen van God, en ze kunnen zichzelf niet eens onderwerpen aan God. Toch willen ze spreken en handelen terwijl ze met Gods vlag zwaaien. Iedereen heeft die ambitie, die heel schandelijk en onredelijk is.

Nu gaan mensen van over de hele wereld op zoek naar de ware weg, dus hoe moet je getuigen voor God? Als je geen verstand hebt, als je arrogant, verwaand, wispelturig en onbesuisd bent, tart en bespot je God dan niet? Dan doe je niet je plicht, laat staan dat je getuigt voor God. In feite openbaar je je duivelse beeld. Degenen die echt zijn overwonnen, moeten leren hoe ze oprecht moeten spreken en feitelijk kunnen getuigen. Je levenservaringen delen is beter dan wat dan ook. Opscheppen en praten over grote theorieën heeft geen nut. Na meerdere jaren van Gods werk te hebben ervaren, gedragen mensen zich nog steeds niet goed. Op basis van hun identiteiten zijn mensen onwaardig om voor God te getuigen. Onredelijke en arrogante mensen willen nog steeds voor God getuigen. Beschaam en bespot je God dan niet? Je begrijpt God niet. Bovendien tart je gezindheid God nog steeds. Heeft je getuigenis geen weerzinwekkende smaak? De mens is dus niet waardig om voor God te getuigen. Als iemand zegt: “Kun je aan ons getuigen over het werk van God op het Chinese vasteland?” en jij zegt: “We hebben Gods werk meerdere jaren ervaren, dus ik denk dat we bevoegd zijn om te getuigen voor God”, is dat dan geen probleem? Dat is nogmaals onredelijk. De mens is niet waardig om voor God te getuigen. Je moet gewoon zeggen: “We zijn niet waardig om voor God te getuigen. Toch heeft God ons gered en ons genade getoond. We hebben enige genade verkregen en hebben een beetje van Gods werk ervaren, dus we kunnen communiceren, maar we kunnen niet echt getuigen voor God. We kunnen alleen spreken over onze eigen ervaringen.” Het is oké om te communiceren over hoe je zelf werd overwonnen door God, welke verdorvenheden je toen liet zien, dat je arrogant was, welke uitkomst er was nadat je uiteindelijk was overwonnen en hoe vastberaden je was. Praten over echte ervaringen om te getuigen voor God stemt in feite het meest overeen met Gods wil, en is wat God eist. Wensen om ergens te getuigen voor God is een grote fout. Dan ben je zowel onverstandig als arrogant. Je moet zeggen: “Ik zal praten over enkele van mijn ervaringen, maar ik ben niet waardig om voor God te getuigen. Ik zal eerst over iets communiceren. Waarom werd God vlees in China? Jullie begrijpen dat vast niet helemaal. We hebben dit begrepen uit Gods werk. Wij Chinezen, geboren in het land van de grote rode draak, zijn opgegroeid op een slechte plek. We zijn zeer diep verdorpen door Satan, we liegen meer dan wie ook, we hebben geen menselijkheid, we hebben de minste integriteit, zonder enige gelijkenis van menselijkheid. In vergelijking met Gods uitverkorenen uit alle andere landen en regio’s zijn we de meest inferieure, slechte en verdorven mensen. Daarom zijn we onwaardig om voor God te getuigen, en toch hebben we Gods grote redding meegemaakt en hebben we Gods grote redding verkregen, dus we moeten spreken over de getuigenissen van onze persoonlijke ervaringen. We kunnen Gods genade niet verstikken.” Zoiets zeggen is redelijker. Nadat mensen zijn overwonnen door God, moeten ze op zijn minst de rationaliteit bezitten om te weten dat ze niet arrogant mogen spreken. Het is het beste als ze een nederige status aannemen, “zoals mest op de grond”, en enige dingen zeggen die waar zijn. Als je iets eerlijk kunt zeggen vanuit het hart, zonder lege praat of grootspraak en zonder verzonnen leugens, vooral wanneer je getuigenis geeft voor God, zal je gezindheid werkelijk veranderd zijn. Dat is de verandering die hoort op te treden wanneer je eenmaal bent overwonnen door God. Als je zelfs deze hoeveelheid verstand niet kunt bezitten, heb je echt geen enkele gelijkenis van menselijkheid. In de toekomst, wanneer Gods uitverkorenen uit alle landen en regio’s zijn teruggekeerd voor God, en zijn veroverd door Zijn woorden, en jij je weer arrogant begint te gedragen tijdens een enorme bijeenkomst ter ere van God, continu opschept en pronkt, zul je grondig worden afgedankt en verstoten. Mensen moeten zich altijd naar behoren gedragen, hun status en stand onderkennen, en niet in hun oude gewoonten vervallen. Het beeld van Satan komt vanouds het meest naar voren in menselijke arrogantie en verwaandheid. Tenzij je dat aspect van jezelf verandert, zul je nooit de gelijkenis van een mens hebben, en altijd het gelaat van Satan vertonen. Niets is moeilijker dan arrogantie en verwaandheid verhelpen, en slechts een beetje kennis van je arrogantie en verwaandheid hebben zal niet genoeg zijn voor een volledige transformatie; je zult nog steeds meerdere louteringen moeten doorstaan. Zonder oordeel en tuchtiging, als je niet wordt behandeld en gesnoeid, ben je op de lange duur nog altijd in gevaar. Wanneer in de toekomst Gods uitverkorenen van over de hele wereld Zijn werk aanvaarden en zeggen: “Wij hoorden lang geleden al dat God in China een groep overwinnaars had verkregen”, wanneer je dat hoort, zul je denken: we hebben niets om over op te scheppen, het is allemaal geschonken door Gods genade. We verdienen het niet om overwinnaars genoemd te worden. Maar na verloop van tijd, als je begint in te zien dat je in staat bent om iets te zeggen en een beetje werkelijkheid hebt, zul je overwegen: zelfs de vreemdelingen hebben de verlichting van de Heilige Geest verworven, en ze zeggen dat God een groep overwinnaars in China heeft gemaakt, dus wij moeten als overwinnaars worden beschouwd. Je zult dit in stilte in je hart toegeven, en het later gewoon publiekelijk bevestigen. Mensen kunnen er niet tegen om geprezen of aan de hand van status op de proef gesteld te worden. Als je altijd wordt geprezen, zul je gevaar lopen Degenen van wie de gezindheid niet is veranderd, kunnen uiteindelijk niet standhouden.

Voor de verdorven mensheid is het grootste probleem dat ze dezelfde oude fouten blijven maken. Om dit te voorkomen, moeten mensen zich er eerst van bewust zijn dat ze de waarheid nog moeten verkrijgen, dat er geen verandering is gekomen in hun levensgezindheid en dat ze, hoewel ze in God geloven, nog steeds onder de heerschappij van Satan leven en niet zijn gered; ze kunnen ieder moment God verraden en van God afdwalen. Als ze dit gevoel van crisis in hun hart hebben – als ze, zoals vaak wordt gezegd, voorbereid zijn op gevaar in tijden van vrede – zullen ze zich enigszins in toom kunnen houden, en wanneer hun iets overkomt, zullen ze tot God bidden en op Hem vertrouwen, en zullen ze kunnen vermijden om dezelfde oude fouten te maken. Je moet duidelijk inzien dat je gezindheid niet is veranderd, dat de aard van het verraden van God nog diep in je geworteld zit en niet is verdreven, dat je nog steeds het risico loopt om God te verraden, en dat je voortdurend met de mogelijkheid te maken krijgt om naar de verdoemenis te gaan en vernietigd te worden. Dat is echt, dus je moet voorzichtig zijn. Er zijn drie zeer belangrijke punten die je in gedachten moet houden. Ten eerste ken je goed nog steeds niet; ten tweede zijn er geen veranderingen in je gezindheid; en ten derde moet je het ware beeld van de mens nog uitleven. Die drie dingen komen overeen met de feiten, ze zijn echt, en ze moeten duidelijk voor je zijn. Je moet je bewust zijn van jezelf. Als je de wil hebt om dit probleem op te lossen, moet je je eigen motto kiezen, bijvoorbeeld: “Ik ben de mest op de grond” of “Ik ben de duivel” of “Ik verval vaak in mijn oude gewoonten” of “Ik verkeer altijd in gevaar”. Ze kunnen allemaal dienen als je persoonlijk motto, en het zal helpen als je jezelf er steeds aan herinnert. Blijf het tegen jezelf herhalen, denk erover na, en je zult misschien minder fouten maken, of geen fouten meer maken. Het belangrijkste is niettemin dat je meer tijd besteedt aan het lezen van Gods woorden, het begrijpen van de waarheid, het kennen van je eigen aard, en het ontsnappen aan je verdorven gezindheid. Alleen dan zul je veilig zijn. Iets anders is dat je nooit de positie moet innemen van “een getuige van God,” en jezelf nooit een getuige van God mag noemen. Je kunt alleen maar van persoonlijke ervaring spreken. Je mag spreken over hoe God je heeft gered, communiceren over hoe je door God bent overwonnen, en vertellen hoeveel genade Hij je heeft geschonken. Vergeet nooit dat je uiterst verdorven bent; je bent mest en afval. Dat je Gods werk van de laatste dagen kunt aanvaarden, komt alleen maar omdat Hij je heeft verheven. Alleen omdat je zo verdorven en slecht bent, heeft de vleesgeworden God je gered, en heeft Hij je zulke immense genade geschonken. Daarom heb je niets wat het waard is om over op te scheppen, en kun je alleen maar God loven en danken. Je redding is uitsluitend aan Gods genade te danken. Waarom wordt gezegd dat je tot de gelukkigste mensen behoort? Je wordt niet gelukkig genoemd omdat je bepaalde voordelen of goede eigenschappen hebt. Het komt alleen maar omdat je bent geboren in China en het meest door Satan werd verdorven en onteerd. God volgde Zijn managementplan, waarbij Hij eerst de slechtste, meest verdorven mensen van het land van de grote rode draak redde, om een groep modellen of voorbeelden te vormen. Daarom heeft Hij jou en iedereen gekozen; jullie zijn de mensen die God heeft voorbestemd en gekozen. Zonder dat plan van God zouden jullie voor eeuwig zijn gezonken. Aldus kan worden gezegd dat je tot de gelukkigste mensen behoort. Je hebt niettemin niets om trots op te zijn, en je mag zeker niet opscheppen.

Het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ervaren brengt groei en echte ervaringen met zich mee, dus je moet van God getuigen. Wanneer je van God getuigt, moet je vooral spreken over hoe God over mensen oordeelt en mensen tuchtigt, welke beproevingen Hij gebruikt om mensen te louteren en hun gezindheid te veranderen. Je moet ook spreken over hoeveel verdorvenheid in je ervaring is geopenbaard, hoeveel je hebt geleden, hoeveel dingen je hebt gedaan om je tegen God te verzetten, en hoe je uiteindelijk door God bent overwonnen. Praat over hoeveel echte kennis je hebt van Gods werk, en hoe je van God moet getuigen en Hem moet terugbetalen voor Zijn liefde. Je moet stevige taal gebruiken en op een eenvoudige manier spreken. Praat niet over lege theorieën. Spreek meer gewone taal; spreek vanuit je hart. Op die manier moet je dingen ervaren. Maak geen gebruik van diepzinnig klinkende, lege theorieën om met jezelf te pronken. Dat maakt een arrogante en onzinnige indruk. Je moet meer over werkelijke dingen spreken vanuit je werkelijke ervaring, en meer vanuit je hart spreken. Daar hebben anderen het meest profijt van, en het is voor hen het meest geschikt om te zien. Je behoorde tot de mensen die zich het meest tegen God verzetten, die het minst geneigd waren om zich aan Hem te onderwerpen, maar nu ben je overwonnen – vergeet dat nooit. Over deze dingen moet je meer peinzen en nadenken. Zodra mensen die duidelijk hebben begrepen, zullen ze weten hoe ze moeten getuigen; anders lopen ze de kans om schandelijke en onzinnige handelingen te plegen. Dat is niet voor God getuigen, maar God juist te schande maken. Zonder oprechte ervaringen en een begrip van de waarheid is het niet mogelijk om voor God te getuigen. Mensen van wie het geloof in God verward is, zullen nooit voor God kunnen getuigen.

Lente, 1999


Door je hart aan God te geven, kun je de waarheid verkrijgen

Welke beproevingen kunnen jullie op dit moment doorstaan? Durven jullie te zeggen dat jullie een fundament hebben, zijn jullie in staat stand te houden als jullie op de proef worden gesteld? Bijvoorbeeld de beproevingen van opgejaagd en achtervolgd te worden door Satan, of van status en prestige, van huwelijk of rijkdom – kunnen jullie deze beproevingen doorstaan? (We kunnen sommige min of meer doorstaan.) Hoeveel testniveaus zijn er? En welke niveaus kunnen jullie aan? Misschien ben je niet bang als je hoort dat iemand vanwege zijn geloof in God is gearresteerd, en misschien ben je niet bang als je ziet dat anderen gearresteerd en gemarteld worden. Maar zodra jij wordt gearresteerd en je in zo’n situatie bevindt, ben je dan nog in staat stand te houden? Dan word je toch flink op de proef gesteld, of niet? Stel bijvoorbeeld dat je iemand kent met een redelijk goede menselijkheid, die hartstochtelijk in God gelooft, die gezin en carrière heeft opgegeven om zijn plicht te vervullen en die veel ontberingen heeft geleden; dan komt er plotseling een dag waarop hij wordt gearresteerd en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege zijn geloof in God en je verneemt dat hij vervolgens is doodgeslagen. Word je dan op de proef gesteld? Hoe zou je reageren als jou dit overkwam? Hoe zou je dit ervaren? Zou je op zoek gaan naar de waarheid? Hoe zou je dan de waarheid gaan zoeken? Hoe zou je tijdens zo’n beproeving standhouden en Gods wil begrijpen en hieruit de waarheid verkrijgen? Heb je daar ooit over nagedacht? Zijn zulke beproevingen gemakkelijk te overwinnen? Zijn ze iets buitengewoons? Hoe moeten uitzonderlijke dingen, die tegen menselijk opvattingen en fantasieën indruisen, worden ervaren? Als je geen pad hebt, ben je dan geneigd te klagen? Ben je in staat de waarheid in Gods woorden te zoeken en de essentie van de problemen te zien? Ben je in staat om de waarheid aan te wenden om de juiste principes te bepalen waarmee je kunt praktiseren? Is dat niet wat je verwacht aan te treffen in degenen die de waarheid nastreven? Hoe kun je Gods werk kennen? Hoe moet je dat ervaren zodat God je kan oordelen, zuiveren, redden en vervolmaken? Welke waarheden moeten worden begrepen om de talloze opvattingen en grieven van de mens tegen God op te lossen? Wat zijn de bruikbaarste waarheden waarmee je jezelf moet toerusten, waarheden waarmee je stand kunt houden onder diverse beproevingen? Hoe groot is jullie gestalte op dit moment? Welke mate van beproeving kunnen jullie doorstaan? Hebben jullie enig idee? Zo niet, dan is dat dubieus. Jullie zeiden zojuist dat jullie “sommige min of meer kunnen doorstaan.” Wat een onzin. Het moet jullie duidelijk zijn wat voor soort gestalte jullie hebben, met welke waarheden jullie jezelf al hebben toegerust, welke beproevingen jullie kunnen overwinnen, welke jullie kunnen aanvaarden, bij welke beproevingen jullie welke waarheden zouden moeten bezitten en welke kennis van Gods werk en welk pad jullie moeten kiezen om God tevreden te stellen – over dat alles moeten jullie een goed idee hebben. Kom je iets tegen dat niet bij je opvattingen en fantasieën past, hoe ervaar je dat dan? Hoe moet je je voor dit soort dingen toerusten met de waarheid – en met welke aspecten van de waarheid – om ze probleemloos het hoofd te bieden en niet alleen maar je opvattingen weg te nemen maar ware kennis van God op te doen? Is dat niet waarnaar je moet zoeken? Wat voor soort beproevingen onderga je normaal gesproken? (Status, prestige, profijt, geld, relaties tussen mannen en vrouwen.) In principe zijn dat de meest voorkomende. En wat betreft jullie huidige gestalte: tijdens welke beproevingen kunnen jullie jezelf in de hand houden en standvastig blijven? Bezitten jullie de ware gestalte om deze beproevingen te overwinnen? Kunnen jullie echt garanderen dat jullie je plicht goed vervullen en niets doen dat de waarheid schendt, of dat verstorend en bemoeiziek is, of uitdagend en opstandig, of dat God van streek maakt? (Nee.) Wat moet je dan doen om je plicht goed te vervullen? Ten eerste moet je bij alles jezelf onderzoeken of je handelingen in overeenstemming zijn met de principes van de waarheid, of je handelingen plichtmatig zijn en of ze elementen van opstandigheid of weerstand bevatten. Zijn die er wel, dan moet je de waarheid zoeken om die op te lossen. Als er bovendien dingen zijn die je niet over jezelf weet, moet je de waarheid zoeken om ze op te lossen. Word je aangepakt en gesnoeid, dan moet je dat aanvaarden en je eraan onderwerpen. Zolang mensen in overeenstemming met de feiten spreken, moet je daar absoluut niet tegenin gaan en niet spitsvondig gaan redetwisten; alleen dan kun je jezelf leren kennen en echt berouw tonen. Mensen moeten voldoen aan de vereisten van deze twee aspecten en een waar intreden hebben. Zo kunnen ze begrip van de waarheid krijgen, de werkelijkheid binnengaan en hun plicht op een aanvaardbaar niveau vervullen.

Sommige mensen zeggen: “Als me iets overkomt, weet ik meestal niet hoe ik de waarheid moet zoeken, en zelfs als ik het wel weet, vind ik geen antwoord. Ik heb gebeden, gezocht en gewacht, maar zonder resultaat. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil de woorden van God vinden om dit op te lossen, maar er zijn er zoveel dat ik niet weet welk gedeelte van Gods woorden van toepassing is en dit probleem kan oplossen.” Wat moeten ze dan doen? Hiervoor bestaat een minimumnorm: overkomt je iets en je weet niet wat je moet doen, dan is je geweten volgen het meest fundamentele dat je moet doen – dat is je reddingslijn, de basisnorm waaraan je je boven alles moet vasthouden en ook een principe van de praktijk. Dus in hoeverre speelt het geweten een leidende rol in ieder mens? Wanneer iemand de waarheid niet begrijpt, hangt de mate waarin het geweten een rol kan spelen af van zijn menselijkheid. Als deze persoon de waarheid niet begrijpt en niet naar zijn geweten handelt en je ziet geen enkel aspect van zijn handelingen waaruit blijkt dat hij rekening houdt met Gods bedoelingen en ook zie je in hem geen enkele eerbied voor God – als je niets van dit alles kunt zien, kan deze persoon dan worden beschouwd als iemand met een geweten en menselijkheid? (Nee.) Wat voor iemand is dit? Een precieze omschrijving van zo’n persoon is iemand zonder menselijkheid. Zo iemand handelt niet op basis van rede of geweten en overschrijdt daarmee de basisnorm voor menselijk gedrag. Sommige mensen begrijpen vele waarheden niet. Ze begrijpen de principes niet van alles wat ze doen. Wanneer ze problemen tegenkomen, weten ze niet hoe ze er op de juiste manier mee moeten omgaan. Hoe moeten ze in dit soort situaties handelen? De basisnorm is handelen volgens het geweten. Hoe handel je volgens het geweten? Handel vanuit oprechtheid en wees waardig voor de goedheid van God, voor het feit dat God jullie dit leven en deze kans heeft gegeven om gered te worden. Is dat handelen volgens het geweten? Zodra je deze minimale norm hebt bereikt, zul je bescherming hebben verkregen en geen ernstige fouten begaan. Je zult dan niet zo gemakkelijk dingen doen die in strijd zijn met God of je verantwoordelijkheden ontlopen. Je zult ook minder geneigd zijn om oppervlakkig te handelen. Je zult ook minder snel streven naar je eigen positie, roem, winst en toekomst. Dit is de rol die het geweten speelt. Het geweten en de rede moeten onderdeel uitmaken van de menselijkheid van een persoon. Beide zijn het fundamenteelste en belangrijkste. Wat voor iemand is de mens die geen geweten heeft en die het aan de rede van de normale menselijkheid ontbreekt? Over het algemeen zijn ze personen die menselijkheid missen, personen met een extreem gebrekkige menselijkheid. Gedetailleerder bekeken, welke kenmerken van verloren menselijkheid vertoont zo’n persoon? Probeer maar eens te analyseren welke eigenschappen zulke mensen hebben en welke specifieke kenmerken ze vertonen. (Ze zijn egoïstisch en gemeen.) Egoïstische en gemene mensen zijn nonchalant in hun daden en houden zich afzijdig van alles wat hen niet persoonlijk aangaat. Zij hebben geen oog voor de belangen van Gods huis en schenken geen aandacht aan Gods wil. Ze nemen de last niet op zich om hun plichten te vervullen of om voor God te getuigen en ze hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel. Wanneer ze iets doen, waar denken ze dan aan? Hun eerste overweging is: weet God dat ik dit doe? Is het zichtbaar voor andere mensen? Als andere mensen niet zien dat ik me volledig inzet en ijverig werk, en als God het ook niet ziet, dan heeft het voor mij geen zin deze moeite eraan te besteden of hiervoor te lijden. Is dit niet extreem egoïstisch? Het is ook een lage instelling. Wanneer ze op deze manier denken en handelen, speelt hun geweten dan enige rol? Is hun geweten hierdoor iets te verwijten? Nee. Er zijn mensen die geen enkele verantwoordelijkheid nemen, ongeacht de plicht die ze aan het vervullen zijn. Ook melden ze de problemen die ze bespeuren ook niet onmiddellijk aan hun meerderen. Wanneer ze zien dat mensen bemoeizuchtig zijn en storen, kijken ze de andere kant op. Wanneer ze kwaadaardige mensen slechte dingen zien doen, proberen ze hen niet tegen te houden. Ze beschermen de belangen van Gods huis niet en denken niet na over wat hun plicht en verantwoordelijkheid is. Wanneer ze hun plicht vervullen, doen zulke mensen geen echt werk; het zijn hielenlikkers die het heel graag gerieflijk hebben; ze spreken en handelen alleen voor hun eigen ijdelheid, reputatie, status en belangen en zijn alleen bereid om hun tijd en inspanning te besteden aan dingen waar ze zelf voordeel van hebben. De handelingen en bedoelingen van zo iemand zijn voor iedereen duidelijk: ze komen tevoorschijn zodra zich er een gelegenheid aandient om hun gezicht te tonen of om een of andere zegening te ontvangen. Maar wanneer er geen gelegenheid is om hun gezicht te laten zien, of zodra er een tijd van lijden aanbreekt, verdwijnen ze uit het zicht als een schildpad die zijn kop intrekt. Heeft dit soort mens een geweten en gezond verstand? Nee. Voelt een mens zonder geweten en gezond verstand, die zich zo gedraagt, zelfverwijt? Zulke mensen voelen geen zelfverwijt; hun geweten dient geen enkel doel. Ze hebben nooit de verwijten van hun geweten gevoeld – kunnen ze de verwijten of de discipline van de Heilige Geest dan voelen? Nee, dat kunnen ze niet.

Het werk van de Heilige Geest is principieel en voorwaardelijk. Aan welk soort mens werkt de Heilige Geest meestal? Aan welke voorwaarden moet iemand voldoen om het werk van de Heilige Geest te ontvangen? Zij die in God geloven, moeten begrijpen wat ze minimaal in hun mars moeten hebben om het werk van de Heilige Geest te ontvangen. Op zijn allerminst moeten ze een geweten en een eerlijk hart hebben. Daarnaast moet hun geweten een element van eerlijkheid bevatten. Jouw hart moet eerlijk zijn en Gods kritische blik kunnen aanvaarden. Mensen die Gods kritische blik niet durven te aanvaarden, zijn niet eerlijk en geloven niet oprecht in God. Mensen zeggen altijd dat God het binnenste van de mens kritisch bekijkt en dat Hij alles ziet. De mens ziet de buitenkant terwijl God het hart ziet. Maar waarom kunnen mensen Gods kritische blik niet aanvaarden? Waarom kunnen ze niet naar Gods woorden luisteren en zich aan Hem onderwerpen? De verklaring is dat mensen alleen de letters en doctrines begrijpen, maar de waarheid niet liefhebben. Waarom kunnen sommige mensen het werk van de Heilige Geest nooit ontvangen en hebben ze altijd een passieve, depressieve gesteldheid, zonder enige vreugde of vrede? Onderzoek je deze gesteldheid zorgvuldig, dan zie je dat ze zich over het algemeen niet bewust zijn van hun geweten, geen eerlijk hart of een laag kaliber hebben en zich niet inspannen voor de waarheid – hun gesteldheid is dus zelden normaal. Zij die de waarheid liefhebben zijn anders. Ze spannen zich altijd in voor de waarheid, naarmate ze delen van de waarheid begrijpen wordt hun gesteldheid beter en zijn ze in staat werkelijke problemen op te lossen. Zo verbetert hun gesteldheid voortdurend en wordt die steeds normaler. Wat hen ook overkomt, ze zijn zelden passief en kunnen altijd in Gods aanwezigheid leven. Tijdens welke periode dan ook maken ze altijd vooruitgang en vergaren ze kennis en blijven ze tijdens het doen van hun plicht presteren. Ze zijn in staat mensen te overreden door het evangelie te verspreiden. Wat hun taak ook is, ze verrichten die op een principiële manier. Waar komt die vooruitgang vandaan? Dit zijn resultaten die voortkomen uit het veelvuldig lezen van Gods woorden en van het verkrijgen van verlichting, illuminatie en begrip van de waarheid – resultaten die door het werk van de Heilige Geest worden behaald. Pas wanneer je een eerlijk hart hebt, het geweten en de rede bezit die de mensheid zou moeten bezitten, kan de Heilige Geest aan jou werken. Hebben jullie allemaal een idee van de regels voor het werk van de Heilige Geest? Aan welk soort mens werkt de Heilige Geest? De Heilige Geest werkt meestal aan mensen met een eerlijk hart. Hij werkt aan de mensen die moeilijkheden hebben en de waarheid zoeken. Mensen zonder menselijkheid, zonder geweten of rede worden niet door God erkend. Als iemand eerlijk is, maar zijn hart wijkt tijdelijk af van God en hij weigert zichzelf te verbeteren, vastgeroest als hij is in zijn passieve gesteldheid, en hij bidt niet, zoekt niet naar de waarheid om dit alles op te lossen en weigert mee te werken… in zo’n gesteldheid van tijdelijke duisternis, tijdelijke degeneratie doet de Heilige Geest Zijn werk niet. Hoeveel minder zal Hij dan werken voor iemand die fundamenteel geen besef heeft van menselijkheid? Dat zal Hij zeker niet doen. Wat doet God met dit soort mensen die geweten noch rede bezitten, die de waarheid helemaal niet liefhebben? Hij erkent ze niet. Is er nog hoop voor zulke mensen? Er is nog één sprankje hoop. De enige uitweg is echt berouw tonen en eerlijke mensen te worden. Pas dan kunnen ze het werk van de Heilige Geest ontvangen. Hoe word je een eerlijk mens? Allereerst moet je je hart voor God openstellen en de waarheid bij Hem zoeken. En zodra je de waarheid begrijpt, moet je deze in praktijk kunnen brengen en je aan Gods plannen kunnen onderwerpen, wat allemaal neerkomt op je hart aan God geven. Alleen dan kun je door God worden aanvaard. Eerst moet je je vlees verzaken, je eigen ijdelheid en trots opgeven, van je eigen gewin afzien, je met hart en ziel op je plicht werpen, je plicht met een onderdanig hart doen en in je hart geloven dat het niet uitmaakt hoeveel je lijdt, zolang je God maar tevreden stelt. Raak je in moeilijkheden en bid je tot God en zoek je de waarheid, kijk dan hoe God je leidt en of je wel of geen vrede en vreugde in je hart hebt en of je dit bewijs wel of niet hebt. Als je het werk van de Heilige Geest wilt ontvangen, moet je eerst oprecht berouw tonen, jezelf overgeven aan God, je hart in Zijn aanwezigheid openstellen en alle onzin opgeven die je zo koestert, zoals prestige, gewin en status. Als je zulke dingen blijft najagen, maar toch forse zegeningen van God blijft eisen, zal Hij je dan erkennen? Het werk van de Heilige Geest kent voorwaarden. God is een jaloerse God, een heilige God. Als mensen voortdurend prestige, gewin en status najagen en zulke dingen van het begin tot het einde niet kunnen opgeven, als hun hart gesloten blijft voor God, als ze zich niet voor Hem durven openstellen, als ze Zijn werk en leiding voortdurend afwijzen, dan doet Hij niets. God hoeft Zijn werk niet in ieder mens uit te voeren en jou te dwingen het een of het ander te doen. God dwingt jou niet. Alleen kwade geesten dwingen mensen dit of dat te doen; zelfs door mensen met geweld in hun macht te houden. Het werk van de Heilige Geest is bijzonder teder: je voelt het niet eens wanneer Hij je aanstuurt. Het voelt alsof je het onbewust begrepen hebt en bent ontwaakt. Zo beroert de Heilige Geest mensen. Wie het werk van de Heilige Geest dus wil ontvangen, moet werkelijk berouw tonen en echt meewerken.

Hoe ga je te werk als je je hart aan God wil geven? Als je iets overkomt, moet je God verklaren dat je niet op jezelf gaat vertrouwen. Je hart aan God geven, betekent dat je God baas laat zijn in jouw huis. Bovendien moet je de dingen opgeven die je ervan weerhouden de waarheid in praktijk te brengen, zoals reputatie, status, ijdelheid en trots, God je laten leiden, je hart aan Hem onderdanig maken, Hem over je hart laten heersen en naar Zijn woorden handelen. Als je eenmaal de dingen kun opgeven waar het vlees van geniet en God ziet dat je geen last meer meetorst, maar juist vóór Hem verschijnt met een onderdanig hart, bereid om naar Zijn woorden te luisteren en je te onderwerpen aan Zijn schikking en plannen, Hem laat handelen en leiden, als God ziet dat je zo oprecht bent, dan zal de Heilige Geest Zijn werk doen. Eerst moet je oprecht berouw hebben, je hart naar God keren, over Zijn wil nadenken en moeite doen voor de waarheid. Je mag niet passief of lui zijn, laat staan koppig. Als je altijd de leiding wil hebben, baas wil zijn in je eigen huis en volgens je eigen voorkeuren wil handelen, wat is dat dan voor houding? Wat is dat voor gesteldheid? Dit is opstandigheid en verzet. Denk je dat God jou moet redden, dat Hij het niet zonder jou kan stellen? Is dat het geval? Waarom heeft het werk van God zich in de laatste dagen op de heidenen gericht? Waarom doet Hij Zijn werk niet in Israël? Waarom doet Hij het niet in de religieuze wereld? Omdat zij te opstandig zijn en zich te zeer verzetten tegen God, richt Hij Zijn werk op de heidenen. Hoe ziet God dit? God redt die mensen die de waarheid aanvaarden. Het maakt niet uit of zij zich daartoe keren vanuit het geloof of dat het ongelovigen waren die de waarheid aanvaarden – God is genadig en redt die mensen die de waarheid aanvaarden. Is dit jullie allemaal duidelijk? Alles wat God doet heeft betekenis en draagt Gods gezindheid en wijsheid in zich. Natuurlijk hoeven mensen niet op te scheppen als ze de wil van God begrijpen of zich onderwerpen aan Zijn plannen. Denk niet dat je slim bent en de waarheid liefhebt en dat je veel sterker bent dan anderen. Al ben je op één gebied slim, wil dat nog niet zeggen dat je ook onvermijdelijk op een ander gebied slim bent. Dus moet je vaak bidden en de waarheid zoeken in alle dingen. Je moet al je handelingen onderzoeken om te zien of ze de vrees voor God tonen, of ze in overeenstemming met de waarheid zijn en of ze aan Gods wil kunnen voldoen.

Of jullie menselijkheid nu al dan niet aan een aanvaardbare norm voldoet, aan de norm voor een normaal geweten en een normale rede, God is alleen tevreden met mensen die de waarheid nastreven. Het streven naar waarheid en het leven binnengaan is oneindig. Als iemand alleen een geweten heeft en daarnaar handelt, voldoet dit principe niet aan de norm voor de waarheid. Hij moet ook de prijs betalen van zich voor de waarheid inspannen, zich naar Gods vereisten gedragen en zijn plicht goed volgens Gods vereisten doen. Alleen door deze weg na te streven, kan hij het leven binnengaan, de waarheid begrijpen en verkrijgen en aan Gods wil voldoen. Er zijn mensen die enige menselijkheid, enig geweten en enige reden hebben en dus denken: mijn plicht naar geweten doen is God waardig. Klopt dit? Kan de norm van het geweten de waarheid vervangen? Kun je je aan God onderwerpen door naar je geweten te handelen? Kun je de wil van God volgen? Kun je Satan verachten en verlaten? Kun je God echt liefhebben? Kun je Satan te schande maken? Is naar je geweten handelen een ware getuigenis? Niets van dit alles is haalbaar. Waaruit bestaat de norm van het geweten? Een geweten is een gevoel in iemands hart, een oordeel van het hart, en het vertegenwoordigt de voorkeuren van een normale menselijkheid. Veel wetsartikelen en opvattingen over moraliteit zijn gebaseerd op gevoelens van het geweten en dus gebruiken de gevoelens van het geweten makkelijk de wetsartikelen en opvattingen over moraliteit als de norm. Derhalve voldoen de gevoelens van het geweten lang niet aan de norm van de waarheid en worden bovendien beperkt door emoties of misleid of om de tuin geleid door mooie woorden, waardoor veel dwalingen ontstaan. Als mensen de waarheid niet begrijpen, zijn ze vatbaar voor de valse voorstellingen van de duivel en laten ze Satan voordeel uit hen behalen. Naar je geweten handelen voldoet dus bij lange na niet aan Gods vereisten. Je moet je ook inspannen voor de waarheid. Pas wanneer je de waarheid begrijpt en je plicht volgens de principes uitvoert, kun je aan Gods vereisten voldoen. De norm van de waarheid is veel hoger dan de norm van het geweten. Als je je plicht slechts volgens je geweten doet kun je Gods lof dan ontvangen? Nee, dat gaat niet. Omdat het geweten de waarheid niet kan vervangen, laat staan God vereisten, kun je niet tevreden zijn met je plicht naar geweten te doen. Hiermee kun je Gods lof niet verdienen.

Om de waarheid na te streven, moet je jezelf op alle fronten onderzoeken om te zien welke waarheden je mist, waardoor je je niet volledig aan God onderwerpt, Hem vreest, het kwaad mijdt en je plicht trouw uitvoert. Dan moet je jezelf snel met deze waarheden uitrusten, zodat je je niet alleen op aanvaardbaar niveau gedraagt, maar tegelijkertijd ook je plicht op aanvaardbaar niveau doet. Sommige mensen zijn pleasers die anderen niet rapporteren of ontmaskeren wanneer ze hen iets slechts zien doen. Ze zijn meegaand en makkelijk op andere gedachten te brengen. Ze zwichten voor valse leiders en antichristen die het werk van de kerk hinderen, ze beledigen niemand en sluiten altijd compromissen, neigen niet naar links en niet naar rechts. Oppervlakkig lijkt het of ze menselijkheid hebben – ze gaan niet te ver en ze hebben een beetje geweten en rede – maar de meeste tijd blijven ze stil en houden ze hun ideeën voor zich. Wat vind je van zulke mensen? Zijn ze niet glad en bedrieglijk? Dit is precies hoe bedrieglijke mensen zijn. Als er zich iets voordoet, spreken ze zich niet uit of geven makkelijk uiting aan hun mening, maar houden zich altijd stil. Dat betekent niet dat ze redelijk zijn, integendeel. Het laat zien dat ze goed vermomd zijn, dat ze dingen verborgen houden, dat hun doortraptheid diep zit. Als je niet openhartig spreekt tegen anderen, kun je dan openhartig spreken tegen God? En als je niet oprecht bent, zelfs niet tegenover God en niet openhartig met Hem kunt spreken, kun je dan je hart aan Hem overgeven? Zeker niet. Je kunt in je hart niet één zijn met God, maar je hart gescheiden van het Zijne houden! Zijn jullie in staat openhartig te spreken en te zeggen wat er echt in je hart omgaat als jullie met anderen communiceren? Als mensen altijd zeggen wat er echt in hun hart omgaat, eerlijk, duidelijk en oprecht spreken en helemaal niet onzorgvuldig en nonchalant zijn bij de vervulling van hun plicht, en als ze de waarheid die ze begrijpen in praktijk kunnen brengen, dan is er hoop dat ze de waarheid verkrijgen. Als mensen zichzelf toedekken en hun hart verbergen zodat niemand hen duidelijk kan zien, als ze een verkeerde indruk maken om anderen voor de gek te houden, dan zijn ze in groot gevaar, in grote problemen, dan zal het heel moeilijk zijn voor hun om de waarheid te verkrijgen. Je kunt uit het dagelijkse leven en de woorden van mensen afleiden wat hun vooruitzichten zijn. Als ze altijd huichelen en proberen indruk te maken, dan zijn het geen mensen die de waarheid aanvaarden en zullen ze vroeg of laat worden onthuld en verstoten. Welk pad bewandelen jullie allemaal? Het is nooit verkeerd het pad van een eerlijk mens te bewandelen! Sommige mensen zeggen misschien: “Wanneer je met de broeders en zusters over de waarheid communiceert, waarom vertel je hun dan de gedachten van je hart? Dat is toch stom?” of “Beledig je mensen niet door ze als slechte mensen en ongelovigen te ontmaskeren? Mensen die in God geloven, kunnen zo dom niet zijn!” Hoe voel je je na het horen van deze woorden? Je zou moeten zeggen: “Het is juist slim en absoluut niet dom om een eerlijk mens te zijn, de waarheid te spreken en de principes aan te hangen. Dit is de waarheid die zij die tot God komen in praktijk moeten brengen. Gelovigen in God moeten zich aan God onderwerpen en Hem in alles tevreden stellen. Het is goed om over de waarheid te communiceren en je hart open te stellen. Wanneer je over de waarheid communiceert, moet je over je ware gesteldheid spreken. Dat is constructief voor anderen en gunstig voor jou. Slechte mensen en ongelovigen ontmaskeren is de verantwoordelijkheid van Gods uitverkorenen. Kun jij je plicht goed doen, als je bang bent om anderen te beledigen? Gods uitverkorenen moeten de principes van de waarheid aanhangen, slechte mensen en ongelovigen ontmaskeren. Een eerlijk mens zijn betekent de waarheid in praktijk brengen en principes aanhangen. Zij die de waarheid niet in praktijk brengen zijn geen eerlijke mensen, evenmin als zij die de principes niet aanhangen.” Wat vind je van dit weerwoord? Wat anderen ook denken, gelovigen in God kunnen niet veranderen dat ze eerlijke mensen zijn of een ander pad nemen dan het nastreven van de waarheid. Ze kunnen niet door valse leiders, antichristen of ongelovigen worden beïnvloed of beperkt. Ze moeten God te allen tijde volgen en naar Zijn woorden luisteren en een eerlijk mens zijn volgens de vereisten van God. Dat is juist. Hoe moeten mensen oefenen om een eerlijk mensen te zijn? Ze moeten vaak nadenken over zichzelf om te zien waar ze nog blijk geven van hun leugenachtige, valse en bedrieglijke gezindheid. Alleen door zichzelf, hun leugenachtige bedoelingen en hun bedrieglijke, verdorven gezindheid te kennen, kunnen ze hun vlees verzaken en geleidelijk een eerlijk mens worden. Mensen die hun hart nooit openstellen, altijd iets proberen te verbergen en te verhullen, doen alsof ze respectabel zijn, die willen dat mensen hen hoog achten, die zich niet in de kaart laten kijken, die bewonderd willen worden – zijn die mensen niet dwaas? Dit zijn de meest dwaze mensen! Dat komt doordat de waarheid over mensen vroeg of laat aan het licht komt. Welk pad bewandelen ze met zo'n gedrag? Dit is het pad der farizeeërs. Lopen hypocrieten gevaar, of niet? Het zijn de mensen die God het meest veracht, denk je dus dat ze gevaar lopen? Iedereen die een farizeeër is, loopt op de weg naar vernietiging!

Als de Heilige Geest aan het werk is om jou te verlichten zodat je iets begrijpt, gaat dat soms heel snel, terwijl Hij op andere momenten je enige tijd een ervaring laat doorleven voordat Hij het je geleidelijk laat bevatten. Het is niet dat er niets is dat je moet ervaren, of dat Hij klaar is nadat Hij jou de letter van de doctrine heeft laten begrijpen. Welke principes hanteert de Heilige Geest bij Zijn werk? De Heilige Geest werkt door jou omgeving in te richten en mensen, gebeurtenissen en dingen zo regelen dat je erdoor kunt rijpen en tijdens het ervaren ervan geleidelijk de waarheid leert begrijpen. Als Hij je ter inspiratie en verlichting een paar eenvoudige woorden of een beetje licht geeft, is Hij nog niet klaar. Hij laat je juist een les leren en geleidelijk groeien door iedere zaak, verschillende omgevingen en verschillende mensen, gebeurtenissen en dingen te ervaren, zodat je stap voor stap begrip van de waarheid bereikt en de werkelijkheid binnen kunt gaan. De Heilige Geest werkt daarom volgens een heel natuurlijk principe, Hij werkt helemaal in overeenstemming met het natuurlijke patroon van de menselijke ontwikkeling zonder enige dwang toe te passen. Kunnen mensen volgens het principe en de reikwijdte van het werk van de Heilige Geest Zijn werk verkrijgen als ze zelfs het minimum aan menselijke rede en geweten niet hebben? Kunnen ze dan Gods sturing en verlichting krijgen? Absoluut niet. Wat bedoel ik hiermee? Mensen zeggen altijd dat ze de waarheid nastreven, dat ze de waarheid beter moeten begrijpen, maar ze zien iets over het hoofd: namelijk dat ze hun hart aan God moeten geven. Ze denken: het maakt niet uit hoe mijn menselijkheid is, of ik een geweten heb, of ik mijn hart aan God overgeef, ik zoek gewoon nog meer naar de waarheid, luister meer naar preken, lees meer van Gods woorden en communiceer vaker over de waarheid. Als ik dan mijn plicht doe, zal ik me meer inspannen en meer lijden, en dan komt het wel goed. Maar zulke mensen hebben zich de meest fundamentele beginselen niet gerealiseerd en kennen ze niet. Begrijpen jullie nu wat het absolute minimum is dat mensen zouden moeten hebben als ze de waarheid willen begrijpen en verkrijgen? (Geweten en rede.) Eenvoudig gezegd moeten mensen op z’n allerminst een eerlijk hart bezitten. Alleen zij die een eerlijk hart bezitten, kunnen de waarheid aanvaarden, zich aan Gods plannen onderwerpen en hun plicht doen in overeenstemming met Gods vereisten. Als je geen eerlijk hart hebt, kun je niet aan Gods vereisten voldoen, noch de plicht van een geschapen wezen vervullen. Wat betekent het om geen eerlijk hart te hebben? Dat betekent dat je geen menselijkheid hebt, een duivel bent. Hoe manifesteert een eerlijk hart zich? Op zijn allerminst moet iemand dan een goede menselijkheid hebben. Wanneer mensen een goede menselijkheid een oprecht hart, geweten en rede hebben, dan zijn dit geen lege of vage dingen die niet zichtbaar of tastbaar zijn, maar eerder dingen die overal in het dagelijks leven kunnen worden ontdekt; het zijn allemaal dingen van de werkelijkheid. Stel dat iemand geweldig en volmaakt is: kun je dat zien? Je kunt dat niet zien, aanraken of je zelfs maar voorstellen hoe het is om volmaakt en geweldig te zijn. Maar als je zegt dat mensen zelfzuchtig zijn, kun je dan hun daden zien en voldoen zij aan de beschrijving? Als er wordt gezegd dat iemand eerlijk is met een oprecht hart, zie je dat gedrag dan? Als er wordt gezegd dat iemand bedrieglijk, vals en laag is, zie je dat dan? Zelf met je ogen dicht kun je voelen of hun menselijkheid normaal of verachtelijk is door wat mensen zeggen en hoe ze handelen. Daarom is “een goede of slechte menselijkheid” geen holle frase. Zo zijn zelfzuchtigheid en laagheid, valsheid en bedrog, arrogantie en zelfgenoegzaamheid allemaal dingen die je in het leven kunt begrijpen wanneer je in contact komt met mensen, het zijn de negatieve elementen van de menselijkheid. Kunnen de positieve elementen van menselijkheid die mensen moeten bezitten, zoals eerlijkheid en liefde voor de waarheid, dan in het dagelijks leven worden waargenomen? Kun je zien of mensen de verlichting van de Heilige Geest hebben, of ze Gods sturing kunnen ontvangen, of ze het werk van de Heilige Geest hebben? Kun je ze allemaal onderscheiden? In welke toestand moeten mensen zijn om de verlichting van de Heilige Geest te ontvangen, Gods sturing te krijgen en altijd volgens de principes van de waarheid te handelen? Daarvoor moeten ze een eerlijk hart hebben, de waarheid liefhebben, in alles de waarheid zoeken en in staat zijn de waarheid in praktijk te brengen als ze deze eenmaal begrijpen. In deze toestand zijn betekent de verlichting van de Heilige Geest hebben, in staat zijn Gods woorden te begrijpen en de waarheid gemakkelijk in praktijk kunnen brengen. Als mensen niet eerlijk zijn en de waarheid niet in hun hart liefhebben, hebben ze moeite om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen en zelfs als je de waarheid met hen communiceert, komt daar niets van terecht. Hoe kun je zien of iemand een eerlijk mens is? Je moet niet alleen kijken of ze liegen en bedriegen, maar vooral of ze de waarheid kunnen aanvaarden en in praktijk brengen. Dat is het allerbelangrijkste. Gods huis heeft altijd mensen verstoten en op dit moment zijn er al velen verstoten. Het waren geen eerlijke mensen, het waren allemaal bedrieglijke mensen. Ze hielden van onrechtvaardige dingen en helemaal niet van de waarheid. Het maakt niet uit hoeveel jaren ze in God geloofden, ze konden de waarheid niet begrijpen of de werkelijkheid ervan binnengaan. Zulke mensen zijn nog minder in staat om echt te veranderen. Daarom was het onvermijdelijk dat ze werden verstoten. Als je in contact komt met mensen, waar kijk je dan eerst naar? Kijk naar hun woorden en daden om te zien of ze eerlijk zijn, de waarheid liefhebben en of ze de waarheid kunnen aanvaarden. Dat is essentieel. Zolang je maar kunt vaststellen of mensen eerlijk zijn, de waarheid kunnen aanvaarden en in praktijk brengen, kun je in principe hun essentie zien. Als mensen de mond vol zoet klinkende woorden hebben, maar niets werkelijks doen, en als het tijd is iets werkelijks te doen, alleen aan zichzelf denken en nooit aan anderen, wat is dat dan voor soort menselijkheid? (Zelfzuchtigheid en laagheid. Ze hebben geen menselijkheid.) Is het makkelijk voor mensen zonder menselijkheid om de waarheid te verkrijgen? Het is moeilijk voor hen. Als ze te maken krijgen met een periode van lijden of een prijs moeten betalen, denken ze: beginnen jullie maar vast met al dat lijden en betalen van een prijs. Als de resultaten zo ongeveer zijn bereikt, kom ik wel. Wat is dat voor menselijkheid? Dergelijk gedrag valt onder de noemer: geen menselijkheid hebben. Alle mensen hebben een verdorven gezindheid, maar als ze te maken krijgen met een probleem, komt het geweten van sommigen om de hoek kijken en maken ze zichzelf verwijten, zodat ze naar geweten kunnen handelen. Ook al zeggen ze niet: “Ik streef de waarheid na en moet een goed mens zijn”, ze beginnen wel een werkend geweten te hebben en zijn in staat om terug te vallen op hun geweten en te zeggen: “Ik moet Gods genade en uitverkiezing waard zijn.” Wanneer hun geweten dus effect heeft, kunnen ze dan zeggen dat ze de waarheid in praktijk brengen? Niet noodzakelijkerwijs, maar als ze ten minste de bereidheid hebben, wordt het makkelijk voor hen om de waarheid in praktijk te brengen, wat de meest elementaire grondslag is voor het verkrijgen van de waarheid. Oog in oog met gevaar willen sommigen zich alleen verschuilen. Sommigen beschermen anderen en geven niet om zichzelf. Als hen iets overkomt, ondergaan sommigen dat terwijl anderen vechten. Er bestaan verschillen in menselijkheid. Welk soort mens zal dan waarschijnlijk de waarheid verwerven? Velen hebben vaste voornemens gemaakt vóór God en een eed gezworen om hun hele leven aan Hem over te geven, zich volledig voor Hem in te zetten en niets terug te verlangen. Mensen met een slechte menselijkheid vechten echter altijd voor hun eigen gewin, zullen nooit toegeven of iets laten gaan en handelen nooit naar hun geweten. Kunnen zulke mensen makkelijk de waarheid verkrijgen? Kunnen ze makkelijk door God worden vervolmaakt? (Nee.) Voor welk type mens is het makkelijk om vervolmaakt te worden door God en de waarheid te verkrijgen? (Mensen met een goede menselijkheid.) Er moet een norm zijn voor het hebben van een goede menselijkheid. Het houdt niet in dat men de middenweg bewandelt, zich niet aan principes houdt, ernaar streeft niemand te beledigen, bij iedereen in een goed blaadje probeert te staan, glad en gewiekst is tegenover iedereen die men ontmoet, en ervoor zorgt dat iedereen goed over je spreekt. Dit is niet de norm. Wat is dan de norm? Het is in staat zijn zich te onderwerpen aan God en de waarheid. Het is principes hebben en verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot hoe men zijn plicht en allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen benadert. Dit is voor iedereen duidelijk; iedereen weet dit in zijn hart. Bovendien onderzoekt God de harten van de mensen nauwkeurig en kent Hij hun ware situatie, van ieder van hen; wie ze ook zijn, niemand kan God misleiden. Sommige mensen scheppen er altijd over op dat ze een goede menselijkheid bezitten – ze spreken nooit kwaad over anderen, schaden nooit andermans belangen, begeren nooit het eigendom van andere mensen, en verkiezen zelfs verlies te lijden boven het profiteren van anderen wanneer er een geschil over belangen is. En alle anderen denken dat het goede mensen zijn. Wanneer ze echter hun plichten in Gods huis vervullen, zijn ze sluw en glad, en maken ze altijd plannetjes voor zichzelf. Er is geen enkele zaak waarbij ze de belangen van Gods huis in overweging nemen, noch iets waarbij ze Gods dringende zorg delen en denken wat God denkt, noch iets waarbij ze hun eigen belangen opzij kunnen zetten omwille van hun plichten. Ze geven nooit hun eigen belangen op. Zelfs wanneer ze kwaadaardige mensen kwaad zien doen, leggen ze hen niet bloot; ze hebben totaal geen principes. Wat voor soort menselijkheid is dit? Het is geen goede menselijkheid. Schenk geen aandacht aan wat zulke mensen zeggen, maar kijk naar wat ze uitleven, wat ze laten zien, met welke houding ze hun plichten vervullen en hoe hun innerlijke gesteldheid is en waar ze van houden. Als hun liefde voor hun eigen roem en gewin hun trouw aan God overtreft, als hun liefde voor hun eigen roem en gewin de belangen van Gods huis overtreft of als hun liefde voor hun eigen roem en gewin de consideratie die ze tonen voor God overtreft, bezitten zulke mensen dan menselijkheid? Dit zijn geen mensen met menselijkheid. Hun gedrag kan door anderen en door God worden gezien. Het is heel moeilijk voor zulke mensen de waarheid te verwerven.

Begrijpen jullie op dit moment allemaal wat voor soort mensen in staat zijn de waarheid te verkrijgen? Iedereen is bereid de waarheid na te streven, ze geloven allemaal in God, komen bijeen en luisteren naar preken, doen hun plicht en communiceren over de waarheid. Hoe komt het dan dat sommige mensen na een paar jaar in staat zijn over hun ervaringsgetuigenissen te spreken en van God te getuigen, terwijl sommige mensen helemaal geen ervaringsgetuigenis hebben en geen enkele plicht goed kunnen doen? Wat is het verschil? Eigenlijk zit het verschil in het onderscheid tussen hun menselijkheid. Sommigen mensen hebben een geweten en rede, anderen niet; sommigen hebben de waarheid lief, anderen niet. Wat voor soort mens kan de waarheid dus makkelijk verkrijgen? (Mensen die oprecht zijn tegenover God, eerlijk zijn, menselijkheid hebben en een geweten en rede hebben.) Dit is heel belangrijk. Nu je dit begrijpt, zou je het volgende moeten overwegen: heeft de waarheid begrijpen en verkrijgen te maken met hun uiterlijk, kaliber, opleidingsniveau, achtergrond wat betreft geboorte, leeftijd, familie, talenten of de professionele vaardigheden die ze beheersen? Je kunt stellen dat deze eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. Sommige mensen hebben een laag kaliber, maar zijn zelf heel betrouwbaar. Ze gebruiken alle energie die ze hebben, zijn niet glad en bedrieglijk maar gewetensvol en verantwoordelijk. Als ze een fout maken, zijn ze in staat de waarheid volgens de principes in praktijk te brengen, in staat om de waarheid te zoeken. De resultaten van hun plichten worden steeds beter en hoewel getalenteerde mensen op hen neerkijken, heeft God dit soort mensen lief. Wanneer God mensen genade schenkt en hen de waarheid laat begrijpen, kijkt Hij niet naar hun uiterlijk, hun opleidingsniveau, de kwaliteit van hun kaliber of hun welbespraaktheid – God kijkt niet naar dergelijke dingen. Sommige mensen zeggen: “Ik ben geen levendige spreker, maar ik zie mensen die zo vaardig kunnen spreken. Ik ben niet lang en zie er ook niet bijzonder uit. Ik ben ongeschoold en mijn kaliber is niet erg goed. Betekent dat niet dat het met mij gedaan is?” Wat is dit voor een gedachte? Begrijp je God niet verkeerd? Houdt het niet in dat je Gods wil niet begrijpt? (Ja, dat is zo.) Zijn mensen met dit gezichtspunt niet opstandig? Ze begrijpen Gods wil helemaal niet. Ze denken dat iedereen getalenteerd is die gered en vervolmaakt of verlicht en geleid is door God, heel goed kan spreken, hoog opgeleid is en veel kennis heeft, dat het allemaal genieën zijn en dat God van hen houdt. Is dit geen godslastering? Ze begrijpen Gods gedachten helemaal niet! Mensen zeggen altijd dat God rechtvaardig is en dat Hij in het hart van de mensen kijkt, maar als hen iets overkomt, begrijpen ze God verkeerd. Begrijp je het nu een beetje beter? Wat ziet God als Hij naar mensen kijkt? Dan ziet Hij hun hart. Alles wat mensen zeggen en doen wordt gestuurd door hun hart. Als jouw hart eerlijk is, dan heb je een goede menselijkheid. Dan ben je in staat de waarheid geleidelijk te begrijpen, tot op zekere hoogte aan Gods vereisten te voldoen en rekening te houden met Gods wil. Als je hart te bedrieglijk, gesloten en onbuigzaam is, als je zelfzuchtig bent, geen goede menselijkheid hebt en altijd vasthoudt aan opvattingen, je voorstelt hoe God zou moeten handelen, als je God verkeerd begrijpt en Zijn wil nooit begrijpt wanneer je iets tegenkomt dat niet bij jouw opvattingen past, ben je dan in staat om de waarheid te verkrijgen? Nee. Wanneer je uiteindelijk de waarheid niet kunt verkrijgen, geef je dan jezelf, anderen, of God de schuld en zeg je dan dat God niet eerlijk is? (We zullen onszelf de schuld geven.) Zo is het, jullie zullen jezelf de schuld geven. Wat moeten zulke mensen dus doen om de waarheid te verkrijgen? Ze moeten de waarheid zoeken en in praktijk brengen en ze moeten zich gedragen en praktiseren op een speciale manier. Als ze het begrijpen zonder te praktiseren, kunnen ze de waarheid nog steeds niet verkrijgen. Als zelfzuchtigheid en plannetjes in je eigen voordeel bij jou de kop op steken en je beseft dat, moet je tot God bidden en de waarheid zoeken om dit aan te pakken. Het eerste waar je je bewust van moet worden is dat zo handelen in essentie een schending is van de principes van de waarheid, schade toebrengt aan het werk van de kerk, zelfzuchtig en verachtelijk gedrag is en niet iets is wat iemand met een geweten en rede zou moeten doen. Je moet je eigen belangen en zelfzuchtigheid opzij zetten en denken aan het werk van de kerk, dat is wat God wil. Nadat je hebt gebeden en over jezelf hebt nagedacht en je beseft echt dat zo handelen zelfzuchtig en verachtelijk is, zal het eenvoudig zijn om je zelfzuchtigheid opzij te zetten. Als je je zelfzuchtigheid en winstbejag opzij zet, voel je je geaard, vredig, blij en zul je vinden dat gewetensvolle en redelijke mensen aan het werk van de kerk dienen te denken, dat ze zich niet moeten fixeren op persoonlijke belangen, wat zo zelfzuchtig, verachtelijk en gewetenloos of redeloos zou zijn. Het is rechtvaardig en eerzaam om onzelfzuchtig te handelen, aan het werk van de kerk te denken en dingen alleen te doen om God tevreden te stellen, en het maakt bestaan waardevol. Als je op deze manier op aarde leeft, ben je open en eerlijk, leef je een normale menselijkheid uit en ben je een waar toonbeeld van een mens en heb je niet alleen een zuiver geweten maar ben je ook alles wat God je schenkt. Hoe meer je zo leeft, hoe meer je je geaard zult voelen, hoe vrediger en vreugdevoller en opgewekter je zult zijn. Ben je dan niet op het juiste spoor van geloof in God?

Of mensen hun verdorven gezindheid van zelfzuchtigheid, gemeenheid, bedrieglijkheid en leugens kunnen oplossen, hangt ervan af of ze in staat zijn de waarheid te aanvaarden. Degenen die de waarheid kunnen aanvaarden hebben allemaal een hekel aan hun verdorven gezindheid, aan zelfzuchtigheid en gemeenheid, aan hun bedrieglijkheid en leugens. Ze zijn niet bereid zich daardoor te laten besmetten of beperken. Zolang degenen die de waarheid liefhebben hun eigen verdorven gezindheid leren kennen, kunnen ze deze negatieve rommel en rotzooi makkelijk verwerpen. Zij die de waarheid niet liefhebben, beschouwen deze negatieve dingen als een schat. Ze houden te veel van hun eigen gewin en zijn niet bereid het vlees te verzaken en zijn te onbuigzaam. Daarom begrijpen ze nooit wat Gods wil is en zijn niet in staat zich aan Hem te onderwerpen. Het is omdat mensen de waarheid niet liefhebben of aanvaarden, dat ze al zovele jaren op zo’n verwarde manier in God geloven. Als de tijd aanbreekt waarop ze moeten getuigen, staan ze met hun mond vol tanden en kunnen ze niets uitbrengen. Mensen hebben zoveel jaar naar preken over de waarheid geluisterd en Gods gezindheid is hen altijd bekend gemaakt, dus zouden zij die de waarheid nastreven deze al moeten begrijpen, maar zij die de waarheid niet liefhebben zijn niet bereid zich open te stellen voor God. Hun hart wil de voorkeuren van het vlees niet opgeven, dus durven ze het niet in praktijk te brengen om zich gewoon open te stellen voor God. Ze willen gewoon vrijelijk genieten van de genade die God de mensen schenkt, maar de waarheid in praktijk brengen om God tevreden te stellen, dat willen ze niet. God zegt: “Er is slechts één voorwaarde om mijn genade te ontvangen en om deze waarheden te ontvangen: je dient je eigen gewin op te geven en mij je ware hart te schenken.” Mensen zijn niet in staat om zelfs aan deze ene voorwaarde te voldoen en toch blijven ze Gods genade, vrede en vreugde eisen en willen ze de waarheid verkrijgen. Maar hun ware hart willen ze niet aan God geven. Wat voor mensen zijn het dan? Behoren ze niet tot het soort van Satan? Kunnen ze beide dingen tegelijkertijd doen? In werkelijkheid kunnen ze dat niet. Of je Gods wil al dan niet begrijpt, Zijn gezindheid is altijd openlijk aan de mensen bekend gemaakt. Als mensen de waarheid nooit aanvaarden of de waarheid begrijpen zonder haar in praktijk te brengen, komt dat doordat ze te onbuigzaam zijn en hun hart niet aan God hebben gegeven. Zo zijn ze nooit in staat de waarheid te verkrijgen of Gods gezindheid te leren kennen. Dit komt niet doordat God mensen oneerlijk behandelt. Mensen citeren vaak deze uitspraak van God: “God behandelt wie Hij wil genadevol”, maar ze begrijpen de betekenis van deze zinsnede niet. Integendeel, ze begrijpen God verkeerd. Ze denken dat genade van God komt, dat Hij die geeft aan wie Hij wil en dat Hij goed is voor wie Hij wil. Is dat het geval? Zijn dit geen menselijke opvattingen en fantasieën? God behandelt mensen op basis van hun essentie. Als mensen in staat zijn rekening te houden met Gods wil en de waarheid te aanvaarden, dan worden ze gezegend door God. Als ze de waarheid niet aanvaarden en zich tegen God verzetten, is het resultaat anders. In werkelijkheid is God eerlijk tegen iedereen en behandelt Hij iedereen volgens principes. Maar een deel van de mensheid heeft een hart dat te hard is, dus die mensen moeten anders worden behandeld door God. God doet met ieder mens iets anders, wat verklaart dat Hij dat volgens principes doet. God is in ieder mens rechtvaardig. Zo zijn er bijvoorbeeld veel mensen die niet vóór God komen om de waarheid te zoeken. Om een goed leven en een toekomst voor zichzelf op te bouwen, willen ze alleen op hun eigen twee handen vertrouwen. Ze willen de baas zijn over hun eigen lot en toekomst en denken dat ze het lot in eigen hand hebben. Ze aanvaarden Gods soevereiniteit en plannen niet en onderwerpen zich niet aan Hem, en ze willen dat God hen tevreden stelt. Als ze struikelen en mislukken, klagen ze dat God oneerlijk is. Is dat redelijk? Ze zijn te onnozel en koppig. Maar ze denken altijd dat ze slim zijn. Ze denken: sommige mensen geven hun gezin op en willen niets. Ze besteden al hun tijd aan hun plicht, geven hun ware hart aan God en en wat krijgen ze ervoor terug? Ze weten niet wat God in de toekomst gaat doen, maar offeren alles op zonder een uitweg voor hunzelf. Die mensen zijn zo dom! Zie eens hoe slim ik ben. Ik volg deze weg: ik sta met één been in ieder kamp. Ik hoef niets op te geven, niets uit te stellen en uiteindelijk word ik ook gered. Is deze persoon slim, of een idioot? (Een idioot.) Het is zeker een idioot. Als je slimme en onnozele, koppige mensen met elkaar vergelijkt hebben ze een andere menselijkheid. Slimme mensen hebben een goede menselijkheid, terwijl onnozele, koppige mensen een slechte menselijkheid hebben. Slimme mensen aanvaarden de waarheid, terwijl onnozele, koppige mensen dat niet doen en hun uitkomst zal anders zijn.

Bij het doen van een plicht zijn er twee hoofdcategorieën van mensen. De ene is het soort mens dat zich oprecht voor God inzet, terwijl de andere het soort is dat zichzelf altijd een uitweg laat. Welk soort mens denken jullie dat God zal prijzen en redden? (Zij die zich oprecht voor God inzetten.) God wil mensen die zich oprecht voor Hem inzetten. Eigenlijk stelt God niet zoveel eisen aan mensen. Hij vraagt ze alleen oprecht te zijn bij het doen van hun plicht; Hij wil je persoonlijk gewin niet wegnemen. God heeft jullie de mogelijkheid gegeven je te bekwamen in je plicht en allerlei talenten te ontwikkelen en wat Hij wil is de oprechtheid van mensen. Waar je je plicht ook doet of wat je plicht ook is, God heeft je de grootst mogelijke ruimte gegeven om je talenten en vaardigheden te ontwikkelen en uiteindelijk wil God je toestaan in allerlei omgevingen en plichten de waarheid te verkrijgen, Zijn wil te begrijpen en het voorkomen van een mens uit te leven. Dat is de wil van God. God wil je niet alles ontnemen, Hij wil alles voor je voltooien, Hij wil je alles geven. Sommige mensen zijn altijd bekrompen. Omdat ze enige vakkennis hebben opgedaan in de seculiere wereld, denken ze dat ze die verwaarlozen als ze hun plicht doen. Al zou die in onbruik raken, zou dat echt een verlies zijn? Door nu je plicht te doen, krijg je waarheid en leven. Ter vergelijking, wat is kostbaarder: een beetje nutteloze, verwaarloosde kennis, of de waarheid en het leven? En dan hebben we het nog niet over de werkelijk nuttige dingen die je hebt geleerd die je kunt ontwikkelen en gebruiken bij je plicht. Zul je geen sterkere herinnering hebben aan die dingen als je ze hebt toegepast bij je plicht? Dingen onthouden die je niet gebruikt is lastig en ongemakkelijk, dus is het nauwelijks erg ze in onbruik te laten geraken. Op dit moment worden jullie hobby’s en vaardigheden ontwikkeld terwijl je je plicht doet. En terwijl jullie in deze periode de plicht van een geschapen wezen doen, kunnen jullie de waarheid begrijpen en de juiste levensweg inslaan. Wat een prettige gebeurtenis, wat een geluk! Hoe je er ook naar kijkt, het is geen verlies. Als jullie God volgen, jullie distantiëren van de plaatsen waar de zonde heerst en van groepen slechte mensen, zullen jullie gedachten en hart ten minste niet blijven lijden onder de verdorvenheid en vertrappeling van Satan. Jullie zijn in een zuiver stuk land aangekomen, jullie zijn vóór God gekomen. Is dat geen enorm geluk? Mensen reïncarneren generatie na generatie, tot op de dag van vandaag en hoeveel van deze kansen hebben ze? Hebben niet alleen de mensen die in de laatste dagen zijn geboren deze kans? Hoe geweldig is dit! Dit is geen kwestie van verlies, maar van het grootste geluk. Je zou zo gelukkig moeten zijn! Hoeveel mensen zijn er in de hele schepping, onder de paar miljard mensen op aarde, die de kans hebben van de daden van de Schepper te getuigen als geschapen wezens, om hun plicht en verantwoordelijkheid uit te voeren te midden van het werk van God. Wie heeft er zo’n kans? Zijn er veel zulke mensen? Er zijn er te weinig! Wat is de verhouding? Eén op de tienduizend? Nee, er zijn er nog minder! Vooral jullie, die de vaardigheden en kennis uit jullie studie kunnen gebruiken in jullie plicht, zijn jullie niet bijzonder gezegend? Je getuigt niet van een mens en je bent niet met een carrière bezig – de Ene die jij dient is de Schepper. Dit is het mooiste en het meeste waardevolle! Zou je niet trots moeten zijn? (Jawel.) Terwijl je je plicht doet, ontvang je Gods begieting en voorziening. Als je met zo’n goede omgeving en gelegenheid niets wezenlijks leert en de waarheid niet verkrijgt, zul je dan de rest van je leven geen spijt hebben? Dus moet je de gelegenheid aangrijpen om je plicht te doen en deze niet voorbij laten gaan. Streef de waarheid serieus na terwijl je je plicht doet, en verkrijg deze. Dit is het meest waardevolle dat je kunt doen, het meest zinvolle leven! Onder alle geschapen wezens is er geen mens of groep mensen meer gezegend dan jullie allemaal. Waar leven ongelovigen voor? Ze leven voor reïncarnatie en voor de opwinding van de wereld. Waar leven jullie allemaal voor? Jullie leven om de plicht van een geschapen wezen te doen. De waarde van zo’n leven is zo groot! Dus moeten jullie niet neerkijken op de plicht die jullie doen en deze plicht al helemaal niet opgeven. Je plicht goed doen en Gods opdracht volbrengen: dat alleen is de meest waardevolle en zinvolle zaak.
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Vrijheid en bevrijding kunnen alleen worden verkregen door je verdorven gezindheden af te werpen

Een kerkleider zijn betekent niet alleen dat je leert de waarheid te gebruiken om problemen op te lossen, maar ook dat je leert om talentvolle mensen te ontdekken en te cultiveren, die je beslist niet moet benijden of verdrukken. Als je op die manier praktiseert, is dat heilzaam voor het kerkwerk. Als je een paar mensen die de waarheid nastreven kunt cultiveren om met je samen te werken en elk aspect van het werk goed te doen, en ze uiteindelijk allemaal een ervaringsgetuigenis hebben, ben je een leider of werker die aan de norm voldoet. Als je alles volgens de principes kunt doen, ben je toegewijd. Er zijn mensen die altijd bang zijn dat anderen beter en hoger zijn dan zijzelf, dat anderen gewaardeerd zullen worden en zij veronachtzaamd. Om deze reden vallen ze anderen aan en sluiten ze hen buiten. Is dit niet een geval van jaloezie jegens mensen met talent? Is dat niet egoïstisch en verachtelijk? Wat voor gezindheid is dit? Het is een venijnige gezindheid. Mensen die alleen maar aan hun eigenbelang denken, alleen aan hun eigen verlangens voldoen en daarbij geen rekening houden met anderen of met de belangen van Gods huis, hebben een slechte gezindheid en God mag hen niet. Als je echt in staat bent Gods bedoelingen in acht te nemen, kun je anderen eerlijk bejegenen. Als je een goed iemand aanbeveelt en die toestaat te oefenen en een plicht te vervullen, waardoor er een getalenteerde persoon aan Gods huis wordt toegevoegd, zal je werk dan niet eenvoudiger zijn? Ben je dan niet toegewijd aan je plicht? Dit is een goede daad tegenover God; het is het minimum aan geweten en verstand waarover iemand die een leider is, hoort te beschikken. Degenen die in staat zijn de waarheid in de praktijk te brengen, kunnen Gods inspectie aanvaarden wanneer ze met dingen bezig zijn. Wanneer je Gods inspectie aanvaardt, wordt je hart rechtgezet. Als je steeds uitsluitend dingen doet opdat ze door anderen worden gezien, steeds lof en bewondering van anderen wilt krijgen, maar je Gods inspectie niet aanvaardt, is God dan nog wel in je hart? Zulke mensen hebben geen eerbied voor God. Doe dingen niet altijd voor jezelf en denk niet voortdurend aan je eigen belangen; denk niet aan de belangen van de mens, houd niet je eigen trots, reputatie of status voor ogen. Je moet allereerst rekening houden met de belangen van Gods huis en die tot je eerste prioriteit maken. Je moet rekening houden met Gods wil en allereerst nagaan of je wel of niet onzuiver bent geweest bij het vervullen van je plicht, of je trouw bent geweest, of je je verantwoordelijkheden hebt vervuld, of je jezelf geheel hebt gegeven, en of je wel of niet met heel je hart aandacht hebt geschonken aan je plicht en het werk van de kerk. Die dingen moet je overwegen. Denk er vaak aan en zoek er duidelijkheid over, dan zal het je makkelijker vallen om je plicht goed te vervullen. Als je van laag kaliber bent, als je ervaring oppervlakkig is, of als je niet bedreven bent in je professionele werk, dan is het mogelijk dat er in je werk fouten of tekortkomingen voorkomen en de resultaten niet zo heel goed zijn – maar dan zul je je uiterste best gedaan hebben. Bij alles wat je doet, bevredig je niet je eigen zelfzuchtige verlangens of voorkeuren. In plaats daarvan houd je voortdurend het werk van de kerk en de belangen van Gods huis in gedachten. Hoewel je bij het vervullen van je plicht misschien geen goede resultaten behaalt, zal je hart verbeterd zijn. Als je bovendien de waarheid kunt zoeken om de problemen in je plicht op te lossen, zal je plicht goed genoeg zijn en zul je de werkelijkheid van de waarheid kunnen binnengaan. Dit is het afleggen van getuigenis.

Sommige mensen geloven in God, maar streven de waarheid niet na. Ze leven altijd naar het vlees, klampen zich altijd vast aan de genoegens van het vlees, bevredigen altijd hun eigen zelfzuchtige verlangens. Hoeveel jaar zulke mensen ook in God geloven, de werkelijkheid van de waarheid zullen ze nooit binnengaan. Dit is het teken van het te schande hebben gemaakt van God. Je zegt: “Ik heb niets gedaan waarmee ik me tegen God heb verzet; hoe heb ik God dan te schande gemaakt?” Al je ideeën en gedachten zijn kwaadaardig. Met de bedoelingen, oogmerken en beweegredenen achter je handelingen, en met de gevolgen van wat je doet, stel je Satan op elke mogelijke manier tevreden, ben je het mikpunt van zijn spot en laat je toe dat hij belastend materiaal over je in handen krijgt. Je hebt niets van het getuigenis afgelegd dat een christen hoort af te leggen. Je bent iemand die aan Satan toebehoort. Je onteert Gods naam in alle dingen en bezit geen waar getuigenis. Zal God de dingen die je hebt gedaan onthouden? Welke conclusie zal God uiteindelijk trekken over je handelingen en de plicht die je hebt vervuld? Moet dat niet ergens toe leiden, een vorm van verklaring? In de Bijbel zegt de Heer Jezus: “Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?’ En dan zal ik hun verklaren: ‘Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat’” (Matteüs 7:22-23). Waarom zei de Heer Jezus dit? Waarom zijn zovelen die in de naam van de Heer predikten, demonen uitdreven en vele wonderen verrichtten, boosdoeners geworden? Dat kwam omdat ze de waarheid die Heer Jezus verkondigde, niet aanvaardden, zich niet hielden aan de geboden van de Heer Jezus en geen liefde voor de waarheid in hun hart hadden. Ze wilden alleen hun werk, hun lijden en hun offers voor de Heer inruilen voor de zegeningen van het hemelse koninkrijk. Dit is handeldrijven met God. Het is God gebruiken en misleiden, en daarom verafschuwde, haatte en veroordeelde de Heer Jezus hen als boosdoeners. Tegenwoordig aanvaarden de mensen het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden, maar sommigen streven nog steeds reputatie en status na, willen altijd opvallen, willen altijd leiders en werkers zijn en reputatie en status verwerven. Hoewel ze allemaal zeggen dat ze in God geloven en God volgen, en dat ze alles voor Hem opgeven en zich volledig inzetten voor God, vervullen ze hun plichten alleen maar om roem en status te verwerven en jagen ze altijd hun eigen plannen en belangen na. Ze zijn niet gehoorzaam of trouw aan God, handelen eigenzinnig zonder ook maar even over zichzelf na te denken. Op die manier zijn ze boosdoeners geworden. God haat zulke boosdoeners en redt hen niet. Wat is de standaard die wordt gebruikt om de daden van een mens te evalueren als goed of kwaad? Het hangt ervan af of ze, in hun gedachten, uitdrukkingen en acties, wel of niet beschikken over het getuigenis van het in de praktijk brengen van de waarheid en van het uitleven van de werkelijkheid van de waarheid. Als je deze werkelijkheid niet bezit of deze niet uitleeft, dan ben je zonder twijfel een boosdoener. Hoe kijkt God tegen boosdoeners aan? Je gedachten en uiterlijke handelingen geven geen getuigenis voor God, ze beschamen of verslaan Satan niet. Integendeel, ze beschamen God en zitten vol tekenen waardoor God Zich schaamt. Je getuigt niet van God, je zet je niet in voor God, en je neemt je verantwoordelijkheid niet, noch vervul je je plichten jegens God. In plaats daarvan handel je in je eigen belang. Wat betekent ‘in je eigen belang’? Om precies te zijn, het betekent: ter wille van Satan. Daarom zal God uiteindelijk zeggen: “Ga weg van mij, u die zonde begaat.” In de ogen van God heb je geen goede daden verricht, maar is je gedrag juist slecht geworden. Niet alleen kan het Gods goedkeuring niet wegdragen, het wordt ook veroordeeld. Wat probeert iemand met zo’n geloof in God te bereiken? Zou zo’n geloof uiteindelijk niet tot niets leiden?

Voor iedereen die zijn plicht vervult, hoe diepgaand of oppervlakkig zijn begrip van de waarheid ook is, is de eenvoudigste manier van praktiseren om de waarheidswerkelijkheid binnen te gaan: in alles de belangen van Gods huis voor ogen houden, zelfzuchtige verlangens en persoonlijke bedoelingen, motieven, trots en status loslaten, en de belangen van Gods huis vooropstellen – dat is wel het minste dat men zou moeten doen. Wanneer iemand bij het vervullen van zijn plicht zelfs dat niet eens kan, hoe kun je dan zeggen dat hij zijn plicht doet? Op zo’n manier vervult iemand zijn plicht niet. Je moet eerst rekening houden met de belangen van Gods huis, rekening houden met Gods wil en met het werk van de kerk. Deze zaken moet je altijd voorop stellen. Pas daarna kun je over de stabiliteit van je status denken of over hoe anderen jou zien. Heb je niet het idee dat het wat makkelijker wordt als je het in deze stappen verdeelt en enkele concessies doet? Als je dit enige tijd in de praktijk brengt, zul je gaan voelen dat God tevreden stellen niet zo moeilijk is. Daarnaast moet je in staat zijn je verantwoordelijkheden op je te nemen, je plichten en taken uit te voeren, je zelfzuchtige verlangens te veronachtzamen, je eigen bedoelingen en motieven buiten beschouwing te laten, rekening te houden met Gods wil, en de belangen van Gods huis, het werk van de kerk en plicht die je moet vervullen op de eerste plaats te stellen. Nadat je dit een poos hebt ervaren, zul je voelen dat dit een goede manier is om je te gedragen. Het is oprecht en eerlijk leven, zonder een schurk of een nietsnut te zijn, en rechtvaardig en eervol leven, in plaats van verachtelijk of gemeen. Je zult voelen dat een mens zo hoort te leven en te handelen. Geleidelijk zal het verlangen in je hart om je eigen belangen te bevredigen verminderen. Hoelang jullie al in God geloven maakt niet uit, maar jullie intreden, begrip en ervaring met leren nastreven van de waarheid, die in de praktijk te brengen en binnen te gaan in de werkelijkheden van de waarheid, mist diepte – jullie hebben geen echte ervaring of begrip en kunnen daarom geen waar getuigenis afleggen. Ik heb nu de volgende eenvoudige strategie met jullie gedeeld: begin op die manier te praktiseren en zonder dat je het doorhebt, zal je innerlijke gesteldheid na een tijdje veranderen. Je gesteldheid verandert van een ambivalente toestand, waarin je niet bijzonder geïnteresseerd bent in geloven in God maar het je evenmin verveelt, in een gesteldheid waarin je voelt dat geloven in God en een eerlijk mens zijn goed is en waarin je erin geïnteresseerd bent een eerlijk mens te zijn en je voelt dat zo’n leven betekenisvol en voedend is. Je geest zal gegrond, vredig en tevreden zijn. Als jullie je eigen beweegredenen, belangen en zelfzuchtige verlangens hebben losgelaten, zullen jullie zo’n gesteldheid bereiken. Jullie zullen die verdiend hebben. Dit resultaat komt deels door menselijke medewerking en deels door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt niet zonder de medewerking van mensen. In alle mensen huizen enkele onjuiste gesteldheden, zoals passiviteit, zwakheid, zwaarmoedigheid en kwetsbaarheid, of ze hebben lage bedoelingen, of ze hebben voortdurend last van trots, egoïstische verlangens en zelfzucht, of ze denken dat ze een laag kaliber hebben en ervaren enkele passieve gesteldheden. Het zal heel moeilijk voor je worden om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen als je je altijd in zo’n gesteldheid bevindt. Als het moeilijk voor je is om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen, zullen er maar weinig actieve elementen in je zijn en treden de passieve elementen naar buiten om je te hinderen. Mensen vertrouwen altijd op hun eigen wil om die passieve en negatieve gesteldheden te onderdrukken, maar hoe ze ze ook onderdrukken, ze kunnen ze niet van zich afschudden. Dit komt vooral doordat mensen geen degelijk onderscheid kunnen maken tussen passieve en negatieve dingen, ze zien de essentie ervan niet duidelijk. Hierdoor wordt het heel moeilijk voor hen om het vlees en Satan te verzaken. Ook blijven mensen altijd steken in passieve, melancholieke en ontaarde gesteldheden en bidden ze niet of kijken ze niet omhoog naar God, maar modderen er maar wat doorheen. Het gevolg is dat de Heilige Geest niet in hen werkt en ze dientengevolge de waarheid niet kunnen begrijpen, geen pad hebben bij alles wat ze doen en geen enkele zaak helder kunnen zien. Er zijn teveel passieve en negatieve dingen in je en ze hebben je hart gevuld, dus ben je vaak passief, melancholiek van geest, dwaal je steeds verder af van God en word je steeds zwakker. Als je de verlichting en het werk van de Heilige Geest niet kunt verkrijgen, ontkom je niet aan die gesteldheden en zal je passieve gesteldheid niet veranderen. Als de Heilige Geest namelijk niet in jou werkt, kun je geen pad vinden. Om deze twee redenen is het heel moeilijk voor je om je passieve gesteldheid af te werpen en een normale gesteldheid binnen te gaan. Maar wanneer jullie je plicht vervullen, ontbering weerstaan, hard werken, veel moeite doen, afstand kunnen doen van familie en carrière en alles kunnen opgeven, zijn de passieve gesteldheden in jullie nog steeds niet werkelijk getransformeerd. Er zijn teveel verwikkelingen die jullie ervan weerhouden de waarheid na te streven en in praktijk te brengen, zoals jullie opvattingen, fantasieën, kennis, levensfilosofieën, egoïstische verlangens en verdorven gezindheden. Jullie hart is vol van deze negatieve dingen. Hoewel jullie jong zijn, zijn jullie gedachten erg gecompliceerd. Jullie observeren en bestuderen al mijn woorden en uitdrukkingen en overdenken ze dan eindeloos. Waarom doen jullie dit? Jullie volgen God al enkele jaren, maar ik heb nog geen enkele vooruitgang of verandering in jullie gezien. Het hart van mensen wordt geheel in beslag genomen door satanische dingen. Dit is voor iedereen duidelijk. Als je die dingen niet wegsnijdt, als je niet in staat bent die passieve gesteldheden af te werpen, zul je niet in staat zijn jezelf te transformeren in het evenbeeld van een kind en op een levendige, lieflijke, onschuldige, eenvoudige, waarachtige en zuivere manier vóór God te komen. Dan wordt het moeilijk voor je om het werk van de Heilige Geest of de waarheid te verkrijgen.

Op dit moment hebben jullie allemaal een paar goede eigenschappen die ter aanbeveling strekken, namelijk de bereidheid om te lijden en geloof. Deze goede eigenschappen hebben jullie allemaal gered. Als jullie deze eigenschappen niet hadden – jullie bereidheid om te lijden en het ware geloof om je voor God in te zetten – dan waren jullie niet gedreven om jullie plicht te vervullen en waren jullie niet in staat geweest tot nu toe stand te houden. Sommige mensen doen een poosje hun plicht, maar omdat de waarheid hen niet interesseert en omdat ze er geen voordeel uit halen, keren ze terug naar de seculiere wereld om te werken, geld te verdienen en te trouwen. Ze denken dat hier rondhangen zonder zichtbaar resultaat zonde is van hun jeugd, hun beste jaren en hun leven. Die mensen zijn ontmaskerde ongelovigen. Alleen mensen die zich oprecht voor God inzetten kunnen zich aan hun plicht houden en standhouden. Jullie zijn allemaal fulltime bezig met het uitvoeren van jullie plicht. Jullie zijn niet beperkt of gebonden door gezin, huwelijk of rijkdom. Jullie zijn daar al uit gekomen. Maar de noties, inbeeldingen, kennis en persoonlijke voornemens en verlangens die jullie hoofd vullen, hebben nog dezelfde vorm als in het begin. Dus overal waarbij er reputatie of status in het spel is of waarbij ze bekendheid kunnen krijgen – wanneer mensen bijvoorbeeld horen dat het huis van God verschillende soorten getalenteerde personen wil cultiveren – begint bij iedereen het verlangen te kriebelen en wil ieder van jullie naam maken en voor het voetlicht treden. Jullie willen allemaal wedijveren om reputatie en status. Jullie schamen je dat jullie je zo gedragen, maar kunnen jullie je er niet bij neerleggen het niet te doen. Jullie voelen jaloezie en haat, en klagen wanneer jullie zien dat mensen worden uitgekozen en voor het voetlicht komen, en vinden het oneerlijk en denken: waarom mag ik niet opvallen? Waarom komt anderen altijd de roem toe? Waarom is het nooit mijn beurt? Jullie voelen wrok in jullie hart, en hoewel jullie die proberen te onderdrukken, lukt dat niet. Jullie bidden tot God en dan wordt jullie gesteldheid even beter. Maar wanneer jullie weer op zo’n situatie stuiten, kunnen jullie die nog altijd niet overwinnen. Is dat niet een uiting van een kleine gestalte? Wanneer jullie in dergelijke gesteldheden gevangen zitten, zijn jullie dan niet in de val van Satan getrapt? Dit is hoe een satanische verdorven aard mensen ketent. Als een persoon deze verdorven gezindheden heeft afgeworpen, is hij dan niet vrij en bevrijd? Denk erover na: om te voorkomen dat je vervalt in de gesteldheden van het streven naar aanzien en winst, en om jezelf te bevrijden van deze verdorven gesteldheden, om jezelf te bevrijden van de spanningen en boeien van status en reputatie, welke waarheden moet je dan begrijpen? Welke werkelijkheden van de waarheid moet je bezitten om vrijheid en emancipatie te verkrijgen? Ten eerste moet je doorzien dat Satan roem, gewin en status gebruikt om mensen te misleiden, te verderven, ernstig te schaden en te beheersen, waardoor ze ontaarden en in zonde vervallen; het nastreven van roem, gewin en status zal mensen op het pad van het weerstaan van God brengen. Daarnaast moeten mensen, als ze zich willen losmaken van de banden van roem, gewin en status, de waarheid aanvaarden en de essentie van het nastreven van deze dingen doorzien. Pas dan zullen ze in staat zijn die op te geven en los te laten. Het loslaten van deze dingen is voor alle mensen erg moeilijk, ongeacht of ze jong of oud zijn, of ze nu nieuwe gelovigen zijn of al lang geloven. Deze dingen opzij zetten is voor iedereen heel moeilijk, of je nu jong of oud bent, pas of al lang gelovig. Sommige mensen zijn weliswaar introvert en lijken niet veel te zeggen, maar in feite koesteren ze meer moeilijkheden in hun hart dan anderen. Het is voor iedereen moeilijk om prestige, profijt en status op te geven, niemand kan de verleiding daarvan weerstaan; de innerlijke gesteldheid van alle mensen is hetzelfde. Satan heeft de mens verdorven met niets anders dan prestige en profijt; door enkele duizenden jaren traditionele cultuur zijn die dingen de mensen langzaam ingeprent. Daarom houdt de verdorven aard van de mens van prestige, profijt en status en streeft ernaar, maar de manier waarop verschillende mensen dit nastreven en tot uitdrukking brengen verschilt. Sommigen praten er nooit over en verbergen het in hun hart, terwijl anderen het in hun woorden laten doorschemeren. Sommigen vechten er zonder scrupules voor, terwijl anderen er niet voor vechten, maar in hun privéleven klagen, mopperen en dingen kapotmaken. Hoewel deze zich in verschillende mensen anders manifesteert, is hun aard precies hetzelfde. Het zijn allemaal verdorven mensen die zich tegen God verzetten. Als je je altijd richt op prestige, profijt en status, als je te veel waarde hecht aan die dingen, als ze je hart in beslag nemen en je niet bereid bent ze op te geven, dan zul je erdoor worden beheerst en gebonden. Je zult hun slaaf worden en uiteindelijk zullen ze je volledig te gronde richten. Je moet leren deze dingen op te geven en los te laten, leren anderen aan te bevelen, en anderen te laten opvallen wanneer er goede kansen zijn. Wedijver of strijd niet om kansen om op te vallen en te schitteren, telkens als je ze tegenkomt. Je moet in staat zijn je persoonlijke belangen op te geven, maar je mag de vervulling van je plicht ook niet vertragen. Wees iemand die op de achtergrond werkt, niet met zichzelf pronkt, en ook trouw zijn plicht vervult. Hoe meer je je trots en status opgeeft, en hoe meer je je belangen opgeeft, des te meer vrede zul je voelen, des te meer licht zal er in je hart zijn, en des te beter zal je gesteldheid worden. Hoe meer je wedijvert en strijdt, des te duisterder zal je gesteldheid worden. Als je Mij niet gelooft, probeer het maar eens en zie! Als je dit soort verdorven gesteldheid wilt omkeren, en niet beheerst wilt worden door roem, gewin en status, moet je de waarheid zoeken, de essentie van roem, gewin en status doorzien, en ze vervolgens loslaten en opgeven. Anders, hoe meer je wedijvert om roem, gewin en status, des te duisterder zal je hart zijn. Hoe meer je erom wedijvert, des te groter zullen je afgunst en je haat jegens anderen worden. Je zult er des te meer om willen strijden, en wanneer je ze niet verkrijgt, zul je des te meer haat voelen. Hoe meer haat je voelt, des te duisterder zul je vanbinnen zijn, des te slechter zal de vervulling van je plicht worden, en hoe slechter de vervulling van je plicht wordt, des te minder kun je gebruikt worden door het huis van God. Dit is een aaneengesloten, vicieuze cirkel. Als je je plicht nooit goed vervult, zul je geleidelijk worden geëlimineerd.

Om de Heilige Geest in mensen te laten werken en hun diverse passieve gesteldheden te laten transformeren, moeten mensen actief meewerken en zoeken, bij tijd en wijle lijden, een prijs betalen, dingen opgeven, het vlees verzaken en stap voor stap hun koers herzien. Het duurt lang voordat dit resultaten oplevert en voordat ze een voet op het juiste pad zetten, maar God heeft slechts een paar seconden nodig om iemand te ontmaskeren. Als je je plicht niet goed vervult, maar je altijd probeert te onderscheiden en altijd probeert te wedijveren voor status, om op te vallen en uit te blinken, vecht voor je reputatie en je belangen, ben je dan geen dienstdoener terwijl je in deze gesteldheid leeft? Je kunt dienen als je dat wil, maar het is mogelijk dat je ontmaskerd wordt voor je dienst erop zit. Als mensen worden ontmaskerd, breekt de dag aan waarop ze worden veroordeeld en verstoten. Kan die uitkomst worden teruggedraaid? Dat is niet eenvoudig. Het kan zijn dat God hun uitkomst al heeft bepaald. In dat geval hebben ze een probleem. Mensen begaan meestal overtredingen, laten verdorven gezindheden zien en maken een paar kleine fouten of ze bevredigen hun zelfzuchtige verlangens, koesteren hun eigen bedoelingen terwijl ze spreken en halen streken uit, maar zolang ze het werk van de kerk niet verstoren of onderbreken en er een enorme puinhoop van maken van of Gods gezindheid beledigen of duidelijke slechte resultaten veroorzaken, hebben ze nog steeds een kans om berouw te tonen. Maar als ze een groot kwaad begaan of een enorme ramp veroorzaken, kunnen ze zichzelf dan nog verlossen? Het is voor iemand die in God gelooft en een plicht vervult heel gevaarlijk om zover te komen. Het is net als bij een getrouwd stel dat samenwoont. Als er wat wrijving is tussen hen en ze af en toe iets zeggen dat de ander kwetst, kunnen ze samen blijven wonen zolang ze tolerant zijn tegenover elkaar. Maar als een van hen vreemdgaat en de partner kan zich er niet toe zetten hem of haar terug te nemen, en als die persoon niet bereid is terug te gaan, kunnen ze dan bij elkaar blijven? Toleranter zijn tegenover de ander zou dan niet helpen, het zou zinloos zijn. Zo’n huwelijk is kapot, ze kunnen alleen nog maar scheiden. Als twee mensen dit punt bereiken bestaat hun huwelijk alleen nog in naam, ook al wonen ze nog steeds onder één dak. Het maakt niet uit of ze scheiden of niet. Als je in God gelooft, je plicht doet en datzelfde punt bereikt, als je de kans misloopt om de waarheid na te streven en vervolmaakt te worden, als je hart verhard is en je nooit berouw toont of terugkeert en je voortdurend koppig status blijft najagen zonder ook maar een greintje waarheid te aanvaarden, hoewel God je vele kansen heeft geboden, dan breekt er vroeg of laat een dag aan waarop je wordt onthuld en verstoten. Hoogstwaarschijnlijk zal een zaak, een situatie, een woord of een houding jou volledig ontmaskeren. Als mensen het werk van de Heilige Geest of de waarheid dus niet verkrijgen, als ze altijd beheerst en gebonden zijn door hun verdorven, satanische gezindheid, als ze met allerlei zelfzuchtige verlangens en bedoelingen leven en niet in staat zijn daarbovenuit te komen, dan verkeren ze in groot gevaar. Vroeg of laat struikelen ze en worden ze ontmaskerd. Misschien ben je nog niet gestruikeld, maar dat betekent niet dat je later niet zult struikelen. Misschien ben je nu nog in staat je plicht te doen, misschien ben je nog bereid je voor God in te zetten en ontberingen te lijden, misschien wil je nog streven om vervolmaakt te worden, maar dat vervangt de waarheid begrijpen of de werkelijkheid van de waarheid binnengaan niet en ook betekent het niet dat je later niet struikelt of dat je standvastig zult zijn. Sommigen geloven al jaren in God maar begrijpen geen greintje van de waarheid. Hun zienswijze blijft dezelfde als die van ongelovigen. Als ze een valse leider of een antichrist ontmaskerd en verstoten zien worden, denken ze: geloven in God, God volgen, vóór God leven is als je op glad ijs begeven. Het is leven op het scherp van de snede! Anderen zeggen: “Het is riskant om leider en werker te zijn en om God te dienen. Het is precies zoals wordt gezegd: ‘Een koning nabij zijn is net zo gevaarlijk als bij een tijger liggen.’ Als je iets verkeerd doet of zegt, beledig je Gods gezindheid en word je verstoten en gestraft!” Kloppen die opmerkingen? “Je op glad ijs begeven” en “op het scherp van de snede leven” – wat betekenen die woorden? Die woorden betekenen dat er groot gevaar is, dat er op ieder moment groot gevaar is en dat je uitglijdt als je zelfs maar een beetje onzorgvuldig bent. ‘Een koning nabij zijn is net zo gevaarlijk als bij een tijger liggen’ wordt vaak door ongelovigen gezegd. Het betekent dat het gevaarlijk is om een duivelse koning nabij te komen. Als dit gezegde wordt toegepast op het dienen van God, waar zit de fout dan? Om een duivelse koning met God te vergelijken, de Heer van de schepping – is dat geen blasfemie jegens God? Het is een ernstig probleem. God is een rechtvaardige en heilige God. Dat mensen moeten worden gestraft omdat ze zich tegen God verzetten en Hem vijandig gezind zijn is door de Hemel verordend en door de aarde erkend. Satan en duivels hebben geen greintje waarheid; ze zijn smerig en slecht, slachten onschuldigen af en verorberen goeden. Hoe kunnen ze worden vergeleken met God? Waarom verdraaien mensen de feiten en spreken ze kwaad over God? Dit is een enorme godslastering! Wanneer sommige mensen die vaak passief zijn en hun plichten niet eerlijk vervullen, gesnoeid en aangepakt worden, maken ze zich zorgen dat ze verstoten zullen worden en denken vaak: in God geloven is inderdaad als je op glad ijs begeven! Zodra je iets verkeerd doet, word je aangepakt; zodra je wordt bestempeld als valse leider of antichrist, word je vervangen en verstoten. In Gods huis is het niet ongewoon dat God kwaad wordt en als mensen een paar dingen verkeerd hebben gedaan, worden ze met één woord verstoten. Ze krijgen niet eens de kans om berouw te tonen. Is dat echt zo? Biedt Gods huis de mensen echt geen kans om berouw te tonen? (Dat is niet zo.) Die slechte mensen en antichristen worden alleen verstoten omdat ze uiteenlopend kwaad hebben begaan, gesnoeid en aangepakt zijn en, ondanks herhaalde waarschuwingen, hun manier van doen toch niet veranderen. Wat is het probleem met mensen die zo denken? Ze rechtvaardigen zichzelf schijnbaar oprecht. Ze streven niet naar de waarheid, noch bewijzen ze diensten op een goede manier, en omdat ze bang zijn om opgeruimd en verstoten te worden, klagen ze bitter en verspreiden ze hun opvattingen. Ze hebben duidelijk een lage menselijkheid en zijn vaak onzorgvuldig en nonchalant, passief en slordig in hun werk. Ze zijn bang om te worden ontmaskerd en verstoten, dus geven ze de kerk en God de schuld van alles. Wat is de aard hiervan? Dat is God oordelen, over Hem klagen en je tegen Hem verzetten. Deze opmerkingen zijn de meest voor hand liggende misvattingen en de meest absurde beweringen. Het feit dat deze mensen zulke dingen kunnen zeggen, bewijst dat ze, ondanks dat ze al jaren in God geloven, de waarheid helemaal nooit hebben nagestreefd. Alleen hierdoor zinken ze zo diep dat ze God oordelen of zich tegen Hem verzetten en Hem lasteren. Het spreekt voor zich dat degenen die vaak passief zijn en de waarheid niet nastreven werkelijk gevaarlijk leven. Hoe moeten gelovigen in God dus praktiseren om veilig te zijn en vrij van deze gevaarlijke omstandigheden? De sleutel is het pad van de waarheid nastreven. Als mensen iets van de waarheid kunnen begrijpen, als ze zich op het meest elementaire niveau aan God kunnen onderwerpen, dan zijn ze relatief veilig en zeker. Zij die de waarheid niet nastreven, niets van de werkelijkheid van de waarheid hebben en vaak passief zijn, lopen altijd gevaar om te worden verstoten. Mensen die in hun hart de waarheid beu zijn, altijd vinden dat het te moeilijk of te stom is om de waarheid in praktijk te brengen zijn de mensen die het meeste gevaar lopen. Vroeg of laat worden ze ontmaskerd en verstoten.

Ongeacht of ze nu bedrieglijk of betrekkelijk argeloos en eerlijk zijn, de bedoelingen, verlangens en onzuiverheden van mensen zijn allemaal min of meer gelijk. Als jullie allemaal jullie koers kunnen terugdraaien, jullie verdorven gesteldheden kunnen afschudden en op zijn allerminst jullie plicht naar behoren kunnen vervullen, dan hebben jullie een menselijke gelijkenis. Als jullie je persoonlijke bedoelingen, motivaties en verlangens meedragen terwijl jullie je plicht doen, is de kans groot dat jullie afwijkingen en fouten veroorzaken en wordt het heel moeilijk om dingen volgens de principes af te handelen of jullie plicht goed te doen en aan Gods wens te voldoen. Dit komt omdat mensen te onzorgvuldig en nonchalant zijn, vol van teveel onzuiverheden. Als je je plicht goed wil doen, moet je eerst je persoonlijk bedoelingen en verlangens oplossen. Dan zal je innerlijke gesteldheid langzaam veranderen, je manier van denken verbeteren, de actieve elementen in je zullen toenemen, je onzuiverheden afnemen, je hart zal zuiverder en eenvoudiger worden en je zult alleen nog maar je plicht goed willen doen om God tevreden te stellen. Op die manier zul je niet makkelijk door satanische gedachten en zienswijzen of levensfilosofieën worden beheerst. Op natuurlijke wijze zul je vrijheid en bevrijding krijgen en alles wat je doet zal makkelijk en aangenaam zijn. Het is net als bij lopen: als mensen een zware last torsen is lopen heel vermoeiend en lopen ze steeds langzamer, tot ze van uitputting neervallen en instorten. Als ze die last kwijtraken, gaat het lopen veel makkelijker en voelen ze zich ook bevrijd en vrij. Jullie zouden allemaal een dagboek of een getuigenis moeten schrijven over welk aspect van bevrijding en vrijheid jullie verkrijgen. Jullie zouden moeten schrijven over hoe jullie de waarheid hebben gezocht en jullie lasten hebben afgelegd toen jullie iets overkwam, welke eigen bedoelingen en motivaties jullie achter hebben gelaten en wat voor soort verlichting jullie hebben ontvangen en wat voor aangename gevoelens jullie hebben ervaren. Schrijf over deze gesteldheden en kennis. Dat is een ervaringsgetuigenis, waar zowel jij als andere mensen veel baat bij hebben. Zo zal je ervaring toenemen, je begrip van de waarheid verbeteren en je dagen van vrijheid en bevrijding zich vermenigvuldigen. Je wordt een vrij mens, een mens zoals Job. Waarom kon Job zo makkelijk de beroemde woorden spreken: “Jehova heeft gegeven en Jehova heeft genomen. De naam van Jehova zij gezegend” (Job 1:21)? Was dat van de ene dag op de andere, dat hij ze zo makkelijk sprak? Absoluut niet. Deze woorden waren een optelling van dagen, jaren en decennia van ervaring. Ze waren het resultaat van tientallen jaren opgebouwde levenservaring. Het is geen eenvoudige zaak om de waarheid te verkrijgen en woorden van getuigenis te spreken. Het pad van de waarheid nastreven is de enige manier om resultaat te behalen in het geloof in God. Nadat je niet meer streeft naar prestige, profijt en status wordt het makkelijker voor je. Je stapt makkelijk op het pad van de waarheid nastreven. Als je ervaring het punt bereikt dat je de waarheid begrijpt en de werkelijkheid binnengaat, heb je de waarheid verkregen en verkrijg je vrijheid en bevrijding. Op dat punt zul je denken dat je veel hebt verworven door Christus te volgen en de waarheid na te streven. Om de waarheid te verwerven, heb je het streven naar prestige, profijt en status en de verwikkelingen van je familiezaken opgegeven. Je hebt God gevolgd en de plicht van een geschapen wezen vervuld, je bent de waarheid geleidelijk gaan begrijpen en hebt veel doorzien. Je wordt niet meer door Satan in de war gebracht of gebonden. De waarheid en het leven verkrijgen is het meest waardevolle, de waarheid is jouw liefde het meeste waard. Als je ziet dat de waarheid het meest kostbare is, besef je dat prestige, profijt, status, geld, ijdelheid en trots waardeloos zijn en dat ze je schade hebben berokkend. Daarom zul je die dingen gaan verafschuwen en verwerpen en in staat zijn ze op te geven. Dit is uitermate betekenisvol. Niettemin zijn er nog steeds mensen die niet in staat zijn de beperkingen van reputatie en status van zich af te werpen. De hele dag pijnigen ze hun hersenen en vechten ze met anderen om prestige, profijt en status. Ze maken zelfs drukte en ruzie over een paar dingen als ijdelheid en trots. Ze zijn niet op zoek naar de waarheid en houden zich niet met Gods wil bezig. Ze hechten meer waarde aan prestige, profijt en status dan aan wat dan ook, en bijgevolg zijn ze jaren druk in de weer voor deze dingen, zonder een greintje werkelijkheid van de waarheid te bezitten. Welke plicht ze ook vervullen, ze presteren zo slecht en verspelen de beste jaren van hun leven. Dit is de erbarmelijke staat van hen die de waarheid niet nastreven. Zo modderen deze mensen achteloos aan met hun geloof in God. Tien of twintig jaar zijn voorbijgegaan en nog hebben ze de waarheid of het leven niet verkregen en zijn ze niet in staat voor God te getuigen. Als de rampen komen, zijn ze verbijsterd en onkundig van de dag dat ze in een ramp omkomen en dan is het te laat voor spijt. Daarom zullen zij die in God geloven maar de waarheid niet nastreven vroeg of laat op een dag spijt hebben. Op dit moment zijn er veel mensen die blindelings prestige, profijt en status najagen en wanneer ze aangepakt en gesnoeid worden, voelen ze zich enorm vernederd. Ze doen hun uiterste best om schijnbaar oprechte rechtvaardigingen en verklaringen voor zichzelf te verzinnen om hun ijdelheid en trots te beschermen. De waarheid om hun eigen verdorven gezindheid op te lossen, aanvaarden ze niet en ze hechten nog steeds meer waarde aan prestige, profijt en status dan aan wat dan ook. Zulke mensen leiden zo’n erbarmelijk leven! Het zijn de meeste dwaze en onwetende mensen.

Op dit moment maken jullie de meeste kans als jullie je plicht doen, ervaren hoe jullie je verdorven gezindheid moeten afwerpen, Gods sturing kunnen verkrijgen, toegewijd je plicht kunnen doen, Gods wil vervullen, je verantwoordelijkheden uitvoeren en voorkomen dat jullie onzorgvuldig en nonchalant worden in je plicht, je hart aan God kunnen geven, kennis van Gods woorden ervaren en verkrijgen terwijl jullie je plicht doen en de daden van God zien. Wat een uitmuntende kans! Op een dag, als jullie veranderd zullen zijn, zullen jullie niet meer vechten om trots en status. Wat er ook van jullie wordt gevraagd, jullie zullen het niet heel moeilijk vinden en het zal jullie makkelijk vallen om te doen. Jullie zullen de waarheid makkelijk in praktijk brengen, volgens de principes handelen en veel dingen doorzien. Jullie zullen helemaal in staat zijn je plicht normaal te doen en je nooit meer laten beperken door iemand, een gebeurtenis of een ding. Dit is volledig binnengaan in werkelijkheid van de waarheid.

16 juli 2015


Om de waarheid te verwerven, moet je lessen leren van de mensen, gebeurtenissen en dingen om je heen

Degenen die oprecht geloven in God, zijn er nu op gericht om hun plichten ijverig te vervullen, en willen hun plichten goed vervullen. Maar omdat alle mensen een verdorven gezindheid hebben, en ze allemaal hun eigen respectieve moeilijkheden en tekortkomingen hebben, is het moeilijk voor hen om hun plicht naar behoren te vervullen. Daarvoor zouden ze moeten streven naar en hard moeten werken aan de waarheid. Bij moeilijkheden moeten alle mensen samen bidden en de waarheid zoeken om gezamenlijk hun problemen op te lossen. Dat is de verantwoordelijkheid en plicht van elke persoon. Alle mensen hebben een verantwoordelijkheid en verplichting om hun plicht goed te vervullen. Dat is niet de verantwoordelijkheid van één persoon in het bijzonder; in plaats daarvan is het iedereens gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus alle mensen moeten samen hard werken en leren om harmonieus samen te werken. Ze moeten zichzelf niet alleen uitrusten met de waarheid, maar ze moeten zichzelf ook uitrusten met professionele kennis, hun eigen sterke punten niet onbenut laten, enkele praktische dingen leren, van elkaar leren en hun zwakke punten verbeteren door elkaar te helpen. Door dat te doen, zullen de resultaten in hun plichten steeds beter worden.

Waarom denken jullie dat het zo moeilijk is voor ongelovigen om iets te doen, en waarom zijn hun obstakels zo groot? Dat komt omdat mensen een satanische aard hebben; ze leven allemaal volgens verdorven gezindheden, willen pronken, willen het laatste woord hebben, en kunnen niet harmonieus samenwerken. Daarom is het heel moeilijk voor hen om iets met succes te doen. Als ze halverwege een taak zijn, krijgen ze onenigheid en gaan ze uit elkaar. Degenen met een goede menselijkheid kunnen een beetje verder gaan. Vroeg of laat zullen degenen zonder de waarheid struikelen. Als jullie dat punt duidelijk kunnen zien, dan moeten jullie leren om de waarheid te aanvaarden en eraan toe te geven, en om harmonieus met anderen samen te werken. Waarom werken mensen niet harmonieus samen? (Omdat mensen arrogant en zelfingenomen zijn. Ze denken altijd dat ze gelijk hebben, en ze zijn niet bereid om de suggesties van anderen te aanvaarden.) Arrogantie en zelfingenomenheid maken allebei deel uit van een verdorven gezindheid. Is dat probleem eenvoudig om op te lossen? Kan iedereen het oplossen? Ongelovigen kunnen dat soort probleem absoluut niet oplossen. Waarom niet? Omdat ze de waarheid niet aanvaarden. Ze leven volgens satanische filosofieën, hun eigen wil, listen, intriges, bedrog en hun satanische gezindheden. Ze aanvaarden de waarheid niet, laat staan dat ze die in praktijk brengen. Ook zijn ze niet van plan om zichzelf te leren kennen, zichzelf te verzaken, of zich te onderwerpen aan de waarheid. Ze zeggen helemaal niets over die positieve zaken en juiste paden. Ze erkennen nooit dat God de waarheid is en zullen nooit in Hem geloven, dus welke carrière ze ook oppakken en wat ze ook doen, ze zullen altijd falen en zichzelf ruïneren. In het huis van God is het anders. In het huis van God is God degene die heerst; daar heersen Zijn woorden en de waarheid. Elke dag eten en drinken Gods uitverkorenen Zijn woorden, en communiceren ze over de waarheid. Hun harten raken steeds meer vervuld van licht, en ze zijn bereid om naar de waarheid te streven en die te verwerven. Waarom zijn broeders en zusters effectiever dan ongelovigen als ze samenwerken? Op zijn minst hebben ze een basis: het zijn allemaal mensen die oprecht geloven in God, en in het huis van God. Ze zijn verenigd in hun denkwijze en inspanningen wanneer ze hun plichten vervullen. Bovendien hebben ze een gedeeld geloof en gedeelde doelen, en zijn hun geesten verbonden. Of ze nu uit het noorden, het zuiden of de vlaktes in het midden komen, hoewel hun dialecten verschillen, raken ze niettemin snel bekend met elkaar door te communiceren over geloof en hun ervaringen te bespreken, alsof ze elkaar al heel lang kennen. Het voelt alsof ze leden van dezelfde familie zijn. Bovendien kunnen degenen die zaken niet praktisch aanpakken, die altijd konkelen en bedriegen, die listen uithalen, die altijd arrogant en zelfingenomen zijn, die hun eigen wil volgen, en die zelfs geen greintje van de waarheid aanvaarden, niet standvastig staan in het huis van God. Ze worden van nature verstoten en verwijderd omdat in Gods huis de waarheid heerst. Dat is allemaal zichtbaar, en het is al bewezen dat het waar is. Ongeacht je leeftijd, geslacht, of zelfs je vaardigheden, als je zegt: “Ik begrijp mijn vakgebied, dus wat ik zeg, is juist. Ik luister niet naar jullie!”, wat zal iedereen dan van je denken? Zullen ze zulke personen prijzen? (Nee, dat zullen ze niet doen.) Kunnen zulke personen hun plicht goed doen en standvastig staan? (Nee, dat kunnen ze niet). Het is makkelijk voor hen om te worden verstoten. Sommige mensen kunnen goed spreken en zijn bijzonder aangenaam om naar te luisteren, maar ze doen niets praktisch. In eerste instantie zullen mensen een goed gevoel over hen hebben, maar later? Iedereen zal de waarheid over hen zien, en zeggen: “Die personen lijken op het eerste gezicht aangenaam te spreken, maar ze doen niets praktisch. Eén blik op hen, en je kunt zien dat ze niet van de waarheid houden. Ze richten zich op doen alsof, en hoe ze zichzelf verpakken. Ze hebben nooit gecommuniceerd over de waarheid of over zichzelf nagedacht. Ze zijn hetzelfde als de ongelovigen. Ze zijn niet-gelovigen.” Als mensen dat hebben gezien, zullen ze genoeg van hen krijgen. Ze zullen denken dat met hen spreken of werken niet constructief of nuttig is. Door zulke personen voelen anderen zich ongelukkig en zijn hun geesten onbevrijd, en ze zullen beetje bij beetje afstand van die personen nemen. Wanneer die personen zien dat ze door anderen zijn verlaten, en dat ze volledig geïsoleerd zijn, dan zullen ze over zichzelf na gaan denken. Pas dan zullen ze beseffen: “Het is onaanvaardbaar dat iemand de waarheid niet nastreeft. Vertrouwen op kleingeestige listen, eigenschappen en geschenken, op mijn eigen ervaringen, lessen, levensfilosofieën en tactieken zal gewoon niet werken in het huis van God. Ik moet de waarheid aanvaarden en nastreven om te voorkomen dat ik word verstoten!” Als zulke personen echt berouw tonen en veranderen, dan is er nog steeds een beetje hoop dat ze kunnen worden gered.

Van wat voor personen houden de meeste mensen in het huis van God? (Ze houden van mensen die de waarheid nastreven en kunnen aanvaarden, en die de werkelijkheid van de waarheid hebben.) Hoe laten mensen die de werkelijkheid van de waarheid hebben dat zien? (Ze zijn eerlijker.) Ze bezitten een eerlijke menselijkheid. Wat nog meer? (Ze zijn vromer.) Aan de buitenkant leven ze vrome en fatsoenlijke levens na, en anderen profiteren ervan om dat te zien. Wat nog meer? (Ze kunnen de waarheid beoefenen, en ze handelen met principe.) Dat zijn enkele praktische manieren waarop ze het laten zien. Welke dingen worden bedoeld met handelen met principe? Welke details zijn er? Als het bijvoorbeeld gaat om de behandeling van mensen, ongeacht of ze status hebben, of broeders en zusters, leiders of werkers zijn, welke principe moeten worden nageleefd? Zonder twijfel is het niet meer dan eerlijk en redelijk dat ze moeten worden behandeld volgens Gods woord en de waarheid. Je kunt absoluut niet vertrouwen op emotie of persoonlijke voorkeuren, iemand naderbij komen, maar afstand nemen van een ander, profiteren van mensen die argeloos zijn, maar toegeven aan mensen die indrukwekkend zijn, of kliekjes vormen om conflicten binnen de groep te creëren. Bovendien kun je degenen die de waarheid nastreven en hun plichten vervullen niet aanvallen of discrimineren. Je moet mensen behandelen volgens de principes van de waarheid. Dat is het principe van de behandeling van mensen, en het is ook het principe van goed met anderen opschieten. Degenen die in God geloven, moeten alle mensen eerlijk behandelen. Mensen voor je winnen als ze nuttig zijn, en mensen discrimineren die niet nuttig zijn – moet je mensen behandelen volgens dat principe? Dat is de wereldse filosofie van de ongelovigen, een satanische gezindheid, en satanische logica. Wat zijn in Gods huis de principes voor de behandeling van mensen? Je moet iedereen behandelen volgens de principes van de waarheid, en je moet elk van je broeders en zusters eerlijk behandelen. Hoe behandel je ze eerlijk? Dat moet gebaseerd zijn op Gods woorden, op welke mensen God redt en welke Hij verstoot, op welke mensen Hij liefheeft en welke Hij haat; dat zijn de principes van de waarheid. Broeders en zusters moeten worden behandeld met liefdevolle hulp, en wederzijdse tolerantie en geduld. Kwaadwillenden en niet-gelovigen moeten worden geïdentificeerd, gescheiden en op afstand worden gehouden. Alleen op die manier behandel je mensen met principes. Elke broeder en zuster heeft sterke en zwakke punten, en ze hebben allemaal verdorven gezindheden, dus als ze samen zijn, moeten ze elkaar liefdevol helpen, elkaar tolereren en geduldig zijn, en niet muggenziften of te hard zijn. In het bijzonder broeders en zusters die nog niet lang in God geloven, of die jong zijn, moeten goed worden verzorgd en geduldig worden gesteund. Als ze verdorven ontboezemingen hebben, communiceer dan met hen over de waarheid en vermaan hen geduldig. Je moet absoluut voorkomen dat je hen terloops veroordeelt of hun problemen overdrijft, want dat is wreed. Als je bang bent en je verstopt als je een valse leider of antichrist ontdekt die kwaadaardige daden doet, en je durft het niet te openbaren; maar wanneer je beseft dat je broeders en zusters enkele verdorven ontboezemingen hebben, en je je aan hen vastklampt en van een mug een olifant maakt, wat voor gedrag is dat? Mensen die dat doen, zijn weerzinwekkend en profiteren van anderen. Dat is geen eerlijke manier om anderen te behandelen; in plaats daarvan gedraag je je volgens persoonlijke voorkeur. Dat is een verdorven, satanische gezindheid, wat een overtreding is! God ziet alles wat mensen doen. Hoe je ook handelt en denkt in je hart, God kijkt toe! Wat je ook doet, je moet de principes begrijpen. Ten eerste moet je de waarheid begrijpen. Zodra je de waarheid begrijpt, zal het makkelijk voor je zijn om Gods wil te begrijpen, en zul je de principes kennen waarmee God van mensen eist hoe ze anderen moeten behandelen. Je zult weten hoe je mensen moet behandelen, en je zult hen kunnen behandelen volgens Gods wil. Als je de waarheid niet begrijpt, zul je zeker Gods wil niet kunnen begrijpen, en zul je anderen niet kunnen behandelen volgens de principes. Hoe je anderen moet behandelen, wordt duidelijk uitgelegd en aangeduid in Gods woorden; de houding waarmee God de mensheid behandelt, is de houding die mensen zouden moeten aannemen in de omgang met elkaar. Hoe behandelt God ieder mens dan? Sommige mensen hebben een onvolwassen gestalte; of ze zijn jong; of ze geloven pas een korte tijd in God; of ze zijn van nature niet slecht en in wezen niet kwaadaardig, maar ze zijn gewoon een beetje onwetend, of het ontbreekt hen aan kaliber. Of ze hebben te veel beperkingen, en ze begrijpen de waarheid nog niet, ze zijn het leven nog niet binnengegaan, dus het is moeilijk voor hen om geen dwaze dingen te doen of onwetende daden te begaan. Maar God richt zich niet op de voorbijgaande dwaasheid van mensen; Hij kijkt alleen naar hun harten. Als ze vastbesloten zijn om de waarheid na te streven, dan hebben ze gelijk, en wanneer dat hun doel is, dan houdt God hen in de gaten, wacht Hij op hen, en geeft Hij hun tijd en mogelijkheden waardoor ze binnen kunnen gaan. Het is niet zo dat God hen zal afschrijven na één enkele overtreding. Dat is iets wat mensen vaak doen; God behandelt mensen nooit zo. Als God mensen niet op die manier behandelt, waarom behandelen mensen anderen dan op die manier? Laat dat niet hun verdorven gezindheid zien? Dat is nu juist hun verdorven gezindheid. Je moet kijken naar hoe God onwetende en dwaze mensen behandelt, hoe Hij mensen met een onvolwassen gestalte behandelt, hoe Hij met de normale uitingen van de verdorven gezindheid van de mensheid omgaat, en hoe Hij omgaat met de kwaadwilligen. God behandelt verschillende mensen op verschillende manieren, en Hij heeft ook verschillende manieren om met de ontelbare toestanden van verschillende mensen om te gaan. Je moet deze waarheden begrijpen. Zodra je deze waarheden begrijpt, zul je weten hoe je zaken moet ervaren en mensen volgens principes moet behandelen.

Bepaalt God of een persoon zal worden gered op basis van het niveau van hun verdorvenheid? Bepaalt Hij of Hij over hen zal oordelen of hen zal tuchtigen op basis van de omvang van hun overtredingen of de grootte van hun verdorvenheid? Bepaalt Hij hun bestemming en eindresultaat op basis van hun uiterlijk, hun familiale achtergrond, het niveau van hun kaliber, of hoeveel ze hebben geleden? God gebruikt die dingen niet als basis voor Zijn beslissingen; Hij kijkt niet eens naar die dingen. Dus je moet begrijpen dat omdat God mensen niet meet op basis van die dingen, jij mensen ook niet moet meten op basis van die dingen. Stel dat je iemand ziet die er aantrekkelijk uitziet en een goede persoon lijkt te zijn, dus je begint meer met die persoon te praten, er meer mee om te gaan, er hechter mee te worden, en jullie worden goede vrienden. Stel dat je dan iemand ziet die niet aantrekkelijk is, onaangenaam is om naar te luisteren, niet met anderen kan omgaan, en er niet bij hoort, dus je erkent die persoon niet, en soms wil je die persoon zelfs intimideren, of gemene woorden zeggen om die persoon te onderdrukken – wat voor manier is dat om mensen te behandelen? Al die dingen komen voort uit een verdorven, satanische gezindheid. Zijn jullie bereid om met zo’n verdorven, satanische gezindheid te leven? Zijn jullie bereid om te worden beperkt en geketend door jullie verdorven, satanische gezindheden, en dat die jullie handelingen bepalen? (Nee.) Volgens de subjectieve verlangens van mensen is niemand bereid om iets te doen of hun plicht uit te voeren terwijl ze leven binnen in de verdorven gezindheid van Satan. In de subjectieve wil van mensen willen ze goed zijn, en zijn ze bereid om de waarheid te beoefenen, maar als mensen de waarheid niet begrijpen of de waarheid niet nastreven, de waarheid niet serieus nemen of er geen inspanning toe doen, dan zullen ze ook de werkelijkheid van de waarheid niet kunnen binnengaan. Als je de werkelijkheid van de waarheid niet kunt binnengaan, dan zullen dat wat je naleeft, de principes die je aanneemt in alles wat je doet, en de woorden die je zegt niet overeenkomen met de waarheid, en die dingen zullen volledig zonder de waarheid zijn. Als er een aspect van de waarheid is dat je niet begrijpt, dan zul je helemaal niet in staat zijn om de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan, en als je de werkelijkheid van de waarheid niet kunt binnengaan, dan zul je geen waarheid hebben. Is er menselijkheid in degenen die geen waarheid hebben? (Nee.) Alles wat zulke mensen naleven, is de verdorven gezindheid van Satan. Het is niet zo dat mensen iemand worden die werkelijkheden van de waarheid heeft zodra ze hun plicht vervullen. Je plicht vervullen is slechts één methode en één kanaal om te volgen. Wanneer mensen hun plichten vervullen, gebruiken ze het streven naar de waarheid om het werk van God te ervaren, zodat ze beetje bij beetje de waarheid begrijpen en aanvaarden, en dan de waarheid beoefenen. Dan bereiken ze een toestand waarbij ze hun verdorven gezindheid afwerpen, de ketenen en controle van de verdorven gezindheid van Satan afschudden, en iemand worden die de werkelijkheid van de waarheid heeft en iemand met een normale menselijkheid. Pas wanneer je een normale menselijkheid hebt, zullen je vervulling van je plicht en je handelingen leerzaam zijn voor mensen en God behagen. En pas wanneer mensen worden geprezen door God voor de vervulling van hun plicht, kunnen ze een aanvaardbaar wezen van God zijn. Dus wat betreft de vervulling van je plicht, hoewel dat wat jullie nu inzetten en laten zien in vroomheid de diverse vaardigheden en lessen en kennis zijn die jullie hebben verworven, bieden precies die het kanaal waardoor jullie de waarheid kunnen begrijpen tijdens de vervulling van je plicht, en kunnen weten wat het is om je plicht te vervullen, wat het is om voor God te komen, wat het is om je oprecht in te zetten voor God. Door dat kanaal zul je weten hoe je je verdorven gezindheid moet afwerpen, en hoe je jezelf kunt loslaten, niet arrogant en zelfingenomen kunt zijn, en de waarheid en God kunt gehoorzamen. Alleen zo kun je worden gered.

Het belangrijkste deel van jullie plicht vervullen is nu leren om je te onderwerpen – leren om je te onderwerpen aan de waarheid en aan de dingen die van God komen. Op die manier, terwijl jullie God volgen, zullen jullie je lessen kunnen leren, en zullen jullie beetje bij beetje de werkelijkheid van de waarheid kunnen binnengaan. Zeg Mij, kunnen personen hun plicht goed vervullen als ze niet begrijpen wat het betekent om de waarheid te beoefenen, om zich te onderwerpen aan de waarheid, of als ze niet begrijpen welke principes ze moeten volgen om hun plicht te vervullen? Het zou zeker moeilijk zijn. Jullie begrijpen misschien allemaal ook dat wanneer je je plicht vervult in het huis van God, als je zelfs nog geen beetje van de werkelijkheid van de waarheid bezit of binnengaat, het dan heel moeilijk voor je is om je plicht goed te vervullen. Het is heel moeilijk om je plicht naar behoren te vervullen, of om standvastig te staan. Hebben jullie nu allemaal ervaren hoe moeilijk het is om ook maar één stap vooruit te zetten zonder de waarheid? (Ja.) Waardoor konden jullie dat het diepst ervaren? (Door vaak te worden gesnoeid en behandeld, te falen en te struikelen omdat we de waarheid niet begrepen, en vertrouwden op een verdorven gezindheid om onze plichten te vervullen.) Hoe vaak hebben jullie allemaal gefaald? (Een paar keer.) Hoe vaak je tijdens je ervaring met Gods werk ook hebt gefaald, bent neergevallen, gesnoeid, behandeld of ontmaskerd, dat zijn geen slechte dingen. Hoe je ook bent gesnoeid of behandeld, en of dat nu door leiders, werkers, of je broeders of zusters werd gedaan, dat zijn allemaal goede dingen. Onthoud dit: hoeveel je ook lijdt, het is in je voordeel. Iedereen met ervaring kan dit beamen. Gesnoeid, behandeld of ontmaskerd worden is altijd goed, wat er ook gebeurt. Het is geen veroordeling. Het is Gods redding en de beste kans om jezelf te leren kennen. Het kan in je levenservaring een ommekeer brengen. Zonder dat zul je niet de gelegenheid, de conditie of de context hebben waarmee je een begrip van de waarheid over je verdorvenheid kunt bereiken. Als je werkelijk de waarheid begrijpt, en in staat bent om de verdorvenheden op te graven die diep in je hart verborgen zitten, als je die duidelijk kunt onderscheiden, dan is dat goed, want daarmee is een groot probleem van het binnengaan in het leven opgelost, en het is bijzonder bevorderlijk voor veranderingen in gezindheid. Jezelf echt leren kennen is de beste kans om je manier van doen te verbeteren en een nieuwe persoon te worden; het is de beste kans voor je om nieuw leven te verwerven. Wanneer je jezelf eenmaal echt kent, zul je kunnen zien dat het echt kostbaar is als de waarheid je leven wordt, en je zult dorsten naar de waarheid, de waarheid in praktijk brengen, en de werkelijkheid ervan binnengaan. Dat is zo fantastisch! Als je deze gelegenheid weet aan te grijpen en steeds als je faalt of valt serieus over jezelf nadenkt en echte kennis over jezelf verwerft, dan zul je midden in je negativiteit en zwakte in staat zijn om weer op te staan. Als je deze drempel eenmaal over bent, zul je in staat zijn om een grote stap vooruit te zetten en de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan.

Als je in Gods heerschappij gelooft, moet je geloven dat de dagelijkse gebeurtenissen, goed of slecht, niet zomaar gebeuren. Het is niet zo dat iemand het je bewust moeilijk maakt of het op je heeft gemunt; het werd allemaal geregeld en georkestreerd door God. Waarom orkestreert God al deze dingen? Niet om je te openbaren zoals je bent of je te ontmaskeren en je te verstoten. Jou ontmaskeren is niet het uiteindelijke doel. Het doel is om je te vervolmaken en je te redden. Hoe vervolmaakt God jou? En hoe redt Hij jou? Ten eerste maakt Hij je bewust van je eigen verdorven gezindheid, en laat Hij je kennisnemen van je aard en essentie, je tekortkomingen, en wat je mist. Alleen door deze dingen te kennen en daar een duidelijk begrip van te hebben, kun je de waarheid nastreven en stapje voor stapje je verdorven gezindheid afwerpen. Dat is God die je een kans geeft. Dat is Gods mededogen. Je moet weten hoe je deze kans moet grijpen. Je moet je niet tegen God verzetten, niet de strijd met God aangaan, of Hem verkeerd begrijpen. In het bijzonder, wanneer je te maken hebt met de mensen, zaken en dingen waar God je mee heeft omringd, denk niet voortdurend dat de dingen niet zijn zoals je ze wenst; zorg ervoor dat je er niet voortdurend aan wilt ontsnappen, of voortdurend God verwijten maakt en Hem verkeerd begrijpt. Als je voortdurend dat soort dingen doet, ervaar je Gods werk niet, en daardoor zal het erg moeilijk voor je worden om de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan. Bij alles wat je tegenkomt dat je niet volledig begrijpt, wanneer zich een moeilijkheid voordoet, moet je leren om je te onderwerpen. Dan moet je als eerste voor God komen en meer bidden. Op die manier zal er, voordat je het doorhebt, een verandering plaatsvinden in je innerlijke gesteldheid, en zul je in staat zijn om de waarheid te vinden om je probleem op te lossen. Zo zul je in staat zijn om Gods werk te ervaren. Zodra dat gebeurt, zal de werkelijkheid van de waarheid in jou tot stand worden gebracht, en dat is hoe je vooruitgang zult boeken en hoe er een omzetting in de gesteldheid van je leven zal plaatsvinden. Als je eenmaal deze verandering hebt doorstaan, en deze werkelijkheid van de waarheid bezit, zul je ook gestalte bezitten, en met gestalte komt leven. Als iemand altijd leeft vanuit een verdorven satanische gezindheid, dan kan hij nooit gestalte of leven bezitten, hoeveel enthousiasme en energie hij ook heeft. God werkt in elk persoon. Wat Zijn methode ook is, van welk soort mensen, zaken en dingen Hij ook gebruikmaakt in Zijn dienst, of welke toon Zijn woorden ook hebben, Hij heeft maar één einddoel: jou redden. En hoe redt Hij jou? Hij verandert je. Dus hoe zou dat kunnen gebeuren zonder dat je een beetje lijdt? Je zult moeten lijden. Dat lijden kan veel dingen omvatten. Ten eerste moeten mensen lijden als ze het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden aanvaarden. Wanneer Gods woorden te streng en onomwonden zijn, en mensen God verkeerd interpreteren – en er zelfs noties op nahouden – dan kan dat ook pijnlijk zijn. Soms creëert God een omgeving rond mensen om hun verdorvenheid te ontmaskeren, om hen over zichzelf te laten nadenken en zichzelf te leren kennen. Ook dan zullen ze een beetje lijden. Soms, wanneer mensen direct worden gesnoeid, behandeld en ontmaskerd, moeten ze lijden. Het is alsof ze worden geopereerd – zonder leed is er geen resultaat. Als iedere keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en iedere keer dat je door een omgeving wordt ontmaskerd, je gevoelens worden beroerd en je een impuls krijgt, dan zul je door dat proces de werkelijkheid van de waarheid binnengaan, en zul je gestalte krijgen. Als je iedere keer dat je wordt onderworpen aan snoeien, behandelen en ontmaskeren door een omgeving in het geheel geen pijn of ongemak voelt, en helemaal niets voelt, en als je niet voor God komt om Zijn wil te zoeken, en ook niet bidt of de waarheid zoekt, dan ben je werkelijk heel erg gevoelloos! God werkt niet in je wanneer je geest niets voelt, wanneer die niet reageert. Dan zal Hij zeggen: “Deze persoon is al te gevoelloos, en is te diepgaand verdorven. Hoezeer ik hem ook disciplineer, hem behandel, of hem in bedwang probeer te houden, toch lukt het me nog steeds niet om zijn hart te beroeren en zijn geest te laten ontwaken. Deze persoon komt in moeilijkheden en is niet makkelijk te redden.” Als God bepaalde omgevingen, mensen, kwesties en dingen voor je regelt, als Hij je snoeit en behandelt, en als je hieruit lessen leert, als je hebt geleerd om voor God te komen, hebt geleerd om de waarheid te zoeken en, onbewust, bent verlicht en geïllumineerd en de waarheid verwerft, als je een verandering hebt ervaren in deze omgevingen, als het vruchten begint af te werpen en je vooruitgang hebt geboekt, als je een klein beetje kennis van Gods wil begint te krijgen en je stopt met klagen, dan betekent dat alles dat je stand hebt gehouden te midden van de beproevingen van die omgevingen, en bent geslaagd voor de test. Aldus zul je deze vuurproef goed hebben doorstaan. Hoe zal God diegenen beschouwen die de test doorstaan? God zal zeggen dat zij een oprecht hart hebben en dit soort lijden kunnen verdragen, en dat ze diep vanbinnen de waarheid liefhebben en de waarheid willen verwerven. Als God deze beoordeling van jou heeft, ben je dan niet iemand met gestalte? Heb je dan geen leven? En hoe wordt dat leven verkregen? Wordt het door God geschonken? God voorziet je op verschillende manieren en gebruikt verschillende mensen, dingen en voorwerpen om je te trainen. Het is alsof God je persoonlijk te eten en te drinken geeft, je persoonlijk voorziet van verschillende levensmiddelen, zodat je er naar hartenlust van kunt eten en genieten; alleen dan kun je groeien en sterk staan. Zo moet je die dingen ervaren en begrijpen; zo moet je gehoorzaam zijn aan alles wat van God komt. Je moet die geestestoestand en die houding hebben, en je moet leren om de waarheid te zoeken. Je moet niet altijd naar redenen van buitenaf zoeken of anderen de schuld voor je problemen geven of iets aan te merken hebben op anderen; je moet een duidelijk begrip hebben van Gods wil. Aan de buitenkant kan het lijken dat sommige mensen een mening hebben over jou of bevooroordeeld zijn tegen jou, maar je moet de dingen niet zo zien. Als je dingen op die manier bekijkt, zul je je alleen maar verontschuldigen, en zul je niets kunnen verwerven. Je moet de dingen objectief bekijken en alles van God accepteren. Wanneer je de dingen op die manier bekijkt, zul je het werk van God makkelijk kunnen gehoorzamen, en zul je de waarheid kunnen zoeken, en de wil van God kunnen begrijpen. Zodra je zienswijze en gemoedstoestand zijn rechtgezet, zul je de waarheid kunnen verwerven. Dus waarom doe je dat dan niet gewoon? Waarom verzet je je? Als je je niet langer zou verzetten, zou je de waarheid verwerven. Als je je verzet, zul je niets verwerven en zul je daarnaast Gods gevoelens kwetsen en Hem teleurstellen. Waarom zal God teleurgesteld zijn? Omdat je de waarheid niet aanvaardt, heb je geen hoop op redding, en is God niet in staat om jou te verwerven, dus hoe zou Hij niet teleurgesteld zijn? De waarheid niet aanvaarden staat gelijk aan het wegduwen van voedsel dat God je persoonlijk heeft aangeboden. Je zegt dat je geen honger hebt en dat je het niet nodig hebt. God moedigt je keer op keer aan om te eten, maar toch blijf je weigeren. Je zou nog liever hongerlijden. Je denkt dat je verzadigd bent, terwijl je eigenlijk helemaal niets hebt. Zulke mensen hebben heel weinig verstand, en zijn heel zelfingenomen. Ze herkennen werkelijk niet wat goed is wanneer ze het zien; ze zijn de meest verarmde en beklagenswaardigste van alle mensen.

Om de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan, moet je eerst nadenken over elk detail van je leven, en leren van de mensen, gebeurtenissen en dingen om je heen. Als je kunt leren van de manier waarom mensen om je heen je behandelen, of van de zaken en omstandigheden die je elke dag meemaakt, dat wil zeggen dat je de waarheid kunt zoeken en kunt leren om te handelen volgens principes, dan zul je de waarheid kunnen begrijpen, zal je leven groeien, en zul je je plicht normaal kunnen vervullen. Sommige mensen twisten vaak en proberen zichzelf te verdedigen wanneer ze worden gesnoeid en behandeld. Ze benadrukken altijd de oorzaak van het probleem en rechtvaardigen hun mislukkingen, wat heel storend is. Ze hebben geen onderdanige houding, of een houding die past bij het zoeken naar de waarheid. Zulke mensen hebben een laag kaliber, en ze zijn ook heel koppig. Ze begrijpen de woorden van andere mensen niet, de waarheid ligt buiten hun bereik, en hun vooruitgang is heel langzaam. Waarom is hun vooruitgang langzaam? Omdat ze de waarheid niet zoeken, en als ze fouten maken, geven ze altijd andere mensen de schuld, en schuiven ze de verantwoordelijkheid volledig af. Ze leven volgens wereldse filosofieën, en zolang ze veilig en gezond leven, zijn ze heel tevreden met zichzelf. Ze streven de waarheid helemaal niet na, en ze denken dat het een heel goede manier is om in God te geloven. Er zijn zelfs mensen die denken: er wordt altijd veel gepraat over het nastreven van de waarheid en het leren van lessen, maar zijn er echt zo veel lessen om te leren? Op die manier in God geloven is een heel gedoe! Wanneer ze zien dat andere mensen de waarheid zoeken en lessen leren als ze op problemen stuiten, zeggen ze: “Hoe leren jullie overal lessen uit? Waarom zijn er niet zo veel lessen voor mij om te leren? Zijn jullie allemaal zo onwetend? Volgen jullie niet gewoon blindelings de regels? Wat vind je van dit standpunt?” Dat is het perspectief van niet-gelovigen. Kan een niet-gelovige de waarheid verwerven? Het is heel moeilijk voor zulke personen om de waarheid te verwerven. Sommige mensen zeggen: “Ik verzoek God bij grote zaken, maar ik val Hem niet lastig met kleine dingen. God heeft het heel druk met het dagelijkse beheer van alles in het universum, het beheer van elke persoon. Dat is heel vermoeiend! Ik zal God niet lastigvallen. Ik zal dit probleem zelf wel oplossen. Zolang God tevreden is, is dat genoeg. Ik wil Hem niet storen.” Wat vind je van die opvatting? Dat is ook het perspectief van niet-gelovigen, de verbeelding van mensen. Mensen zijn geschapen wezens, nog lager dan de mieren. Hoe kunnen ze de Schepper duidelijk zien? God heeft al wie weet hoeveel miljoenen of miljarden jaren lang alles in het universum beheerd. Heeft Hij gezegd dat Hij moe is? Heeft Hij gezegd dat Hij te druk is? Nee, dat heeft Hij niet gedaan. Mensen zullen Gods almacht en wijsheid nooit duidelijk kunnen zien, en het is heel onwetend van hen om te spreken vanuit hun eigen noties en denkbeelden. Volgens de Schepper worden al Gods uitverkorenen en alles wat om hen heen gebeurt, geregeld door Gods soevereiniteit. Als gelovige in God moet je je onderwerpen aan Gods soevereiniteit en regelingen, de waarheid zoeken, en overal lessen uit leren. De waarheid verwerven is het belangrijkste. Als je rekening kunt houden met de wil van God, dan moet je op Hem vertrouwen en streven naar de waarheid, want dat behaagt God. Wanneer je de waarheid hebt verkregen en kunt handelen volgens principes, zal God dankbaarder zijn, maar hoe meer je afstand neemt van God, hoe verdrietiger Hij zal zijn. Wat maakt God verdrietig? (God heeft omstandigheden geregeld om mensen een kans te geven om Zijn woorden te ervaren en de waarheid te verwerven, maar mensen begrijpen de geest van God niet; ze begrijpen Hem verkeerd, en dat maakt God verdrietig.) Juist. God heeft een hoge prijs betaald voor elke persoon, en heeft een wil voor elke persoon. Hij heeft verwachtingen voor hen, en heeft Zijn hoop op hen gevestigd. Hij spant zich vrijelijk en gewillig in voor alle mensen. Ook geeft Hij Zijn voorziening en waarheid gewillig aan elke persoon. Als mensen kunnen begrijpen waarom God dat doet, zal Hij tevreden zijn. Welke omstandigheden God ook voor je regelt, als je ze van God kunt ontvangen, je aan Hem kunt onderwerpen, en te midden van dat alles de waarheid kunt zoeken en lessen kunt leren, zal God niet denken dat de hoge prijs voor niets was. Je zult niet hebben gefaald in het naleven van alle ideeën en inspanningen die God heeft geïnvesteerd, of Zijn verwachtingen voor jou. In alle omstandigheden die je ten deel vallen, zul je lessen kunnen leren en vruchten kunnen oogsten. Op die manier zal het werk dat God in je heeft gedaan het verwachte effect bereiken, en zal Gods hart tevreden zijn. Als je je niet kunt onderwerpen aan Gods orkestraties en regelingen, als je God altijd weerstaat, afwijst en bevecht, denk je niet dat God ongerust zal zijn? Gods hart zal bezorgd en ongerust zijn. Hij zal zeggen: “Ik heb zo veel omstandigheden voor je geregeld om lessen te leren. Hoe kan het dat die geen effect op je hebben gehad?” God zal gebukt gaan onder zorgen. God is verdrietig omdat je gevoelloos, onwetend, langzaam en koppig bent, omdat je Zijn wil niet begrijpt, de waarheid niet aanvaard, niet alle dingen kunt zien die Hij heeft gedaan om verantwoordelijk te zijn voor je leven, niet begrijpt dat Hij bezorgd en ongerust is over je leven, en omdat je Hem niet gehoorzaamt en over Hem klaagt. Zeg Mij, van wie stamt alles wat met mensen te maken heeft? Wie draagt de grootste last voor het menselijke leven? (God.) God alleen houdt het meest van mensen. Houden de ouders en familieleden van mensen echt van hen? Is de liefde die zij geven ware liefde? Kan die mensen redden van de invloed van Satan? Nee. Mensen zijn gevoelloos en stompzinnig. Ze kunnen die dingen niet doorzien en zeggen altijd: “Hoe houdt God van mij? Ik voel het niet. Mijn vader en moeder houden hoe dan ook het meest van mij. Ze betalen voor mijn opleiding en zorgen ervoor dat ik technische vaardigheden leer, zodat ik als ik volwassen ben kan slagen, succesvol kan zijn, een ster of beroemdheid kan worden. Mijn ouders geven heel veel geld uit om me vormen. Ze besparen op eten om mijn opleiding te betalen. Dat is pas echte liefde! Ik kan ze nooit terugbetalen!” Denken jullie dat dit liefde is? Wat zijn de gevolgen als je ouders ervoor zorgen dat je slaagt, een beroemdheid op aarde wordt, een goede baan hebt, en wordt opgenomen in de wereld? Door hen zul je worden gedwongen om eindeloos succes na te streven, eer te brengen aan je familie, deel te nemen aan de kwaadaardige trends van de wereld, zodat je uiteindelijk in de maalstroom van zonde valt, wordt verdoemd en vernietigd, wordt verslonden door Satan. Is dat liefde? In plaats van je lief te hebben, schaden en verwoesten ze je. Op een dag zul je zo diep zinken dat je geen berouw zult kunnen tonen, zo diep dat je jezelf niet zult kunnen redden, en zult afdalen in de hel. Pas dan zul je beseffen: “O, ouderlijke liefde is liefde van het vlees. Het helpt niet om in God te geloven of de waarheid te verwerven. Het is geen ware liefde!” Jullie beseffen dat misschien nog niet. Sommige mensen zeggen: “Hoezeer God ook van me houdt, ik kan het nog steeds niet voelen. Ik voel nog steeds dat mijn moeder het meest van me houdt. Zij is de belangrijkste persoon op aarde voor me. Er is een lied met de titel ‘Moeder is de beste persoon op aarde’. Die titel komt overeen met de werkelijkheid; het is volkomen waar!” Op een dag, wanneer je echt het leven bent binnengegaan en wanneer je de waarheid hebt verworven, zul je zeggen: “Mijn moeder is niet degene die het meest van me houdt. Mijn vader ook niet. God houdt het meest van me. Hij is mijn dierbaarste, want Hij gaf me leven, en Hij leidt me altijd, zorgt voor me, en redt me van de invloed van Satan. Alleen God is Degene die mensen leven kan geven, die mensen kan leiden, die heerst over alle dingen.” Alleen wanneer je de waarheid begrijpt en de waarheid volledig hebt verworven, zul je deze woorden echt kunnen begrijpen.

Waar moet je beginnen als je de waarheid wilt verwerven? Begin met de mensen, gebeurtenissen en dingen om je heen, en leer hoe je lessen moet leren en de waarheid moet zoeken. Alleen door de waarheid en Gods wil in de mensen, gebeurtenissen en dingen om je heen te zoeken, zul je de waarheid kunnen verwerven. Sommige mensen letten niet op kleine zaken. Ze erkennen die niet. Ze denken altijd: waarom overkomt mij nooit iets groots? Waarom zie ik geen wereldschokkende dingen? Als grote, wereldschokkende dingen zouden gebeuren, zou ik een grote les kunnen leren en grote waarheid kunnen verwerven. Dat zou fantastisch zijn! Is dat een realistische denkwijze? Die woorden zijn te groots. Onderwerp je je aan God wanneer kleine dingen je overkomen? Heb je je lessen geleerd? Als je een grote beproeving ten deel zou vallen, zou je dan standvastig kunnen staan in je getuigenis? Als de grote rode draak je zou pakken, zou je dan een klinkende getuigenis kunnen geven? Zijn mensen die dat zeggen niet een beetje arrogant? Zul je de waarheid kunnen verwerven met een dergelijk streven? (Nee.) Als je niet voorzichtig bent terwijl je loopt, kun je struikelen. Toch denk je dat je klaar bent om te vliegen! Je moet leren om de waarheid te zoeken en lessen te leren in de kleine dingen die je tegenkomt. Als je geen lessen kunt leren uit de kleine dingen, zul je ook geen lessen kunnen leren uit de grote dingen. Als je geen lessen kunt leren, zul je niet vooruitgaan in het leven. Vooruitgang in het leven kan alleen worden bereikt door uit alles lessen te leren.

5 augustus 2015


Intreden in het leven begint met het vervullen van je plicht

Er zijn veel mensen die na het doen van hun plicht vinden dat ze tekortschieten en dat ze de werkelijkheid van de waarheid niet bezitten. Daarom moeten ze altijd van zichzelf naar meer preken luisteren en willen ze dat de leiders en werkers meer bijeenkomsten houden, alsof ze alleen zo de ingang in het leven en de groei van het leven kunnen krijgen. Als ze een tijdje geen bijeenkomst of preek bijwonen, denken ze dat hun hart leeg en verlaten is, alsof ze niets hebben. In hun hart is het alsof alleen dagelijkse bijeenkomsten en dagelijkse preken hun de ingang in het leven zullen geven of hen in staat stellen tot spirituele wasdom te komen. In werkelijkheid is deze manier van denken geheel onjuist. Zij die in God geloven en Hem volgen, moeten hun plicht doen. Alleen dan kunnen ze levenservaringen opdoen. Als je zegt dat je oprecht in God gelooft, maar je plicht niet wil doen, waar zit de oprechtheid dan in je geloof in God? Zij die hun plicht oprecht doen, zijn zij die geloven. Alleen zij die geloven, durven hun leven aan God te wijden en zijn bereid alles opzij te zetten om zich volledig voor God in te zetten. Zulke mensen ervaren het werk van de Heilige Geest als ze hun plicht doen, ze worden verlicht, geleid en gedisciplineerd door de Heilige Geest. Dit alles levert levenservaring op. De ingang in het leven begint dus bij het je plicht doen volgens de regels.

Wat voor houding denk je dan dat het is als mensen apathisch of altijd warhoofdig zijn over hun plicht? Doen ze het dan niet gewoon voor de vorm? Is dat je houding tegenover je plicht? Is dit een probleem van je kaliber of van je gezindheid? Dit moet voor iedereen duidelijk zijn. Waarom zijn mensen gewoon onzorgvuldig als ze hun plicht doen? Waarom zijn ze niet trouw als ze iets voor God doen? Hebben ze eigenlijk wel verstand of een geweten? Als je echt over een geweten en verstand beschikt, dan zul je, wanneer je iets doet, er iets meer je hart in steken, en iets meer goede wil, verantwoordelijkheid en bedachtzaamheid, en dan zul je een grotere inspanning aan kunnen wenden. Wanneer je meer inspanning aan kunt wenden, verbetert het resultaat van de plicht die je vervult. Je resultaten zullen beter zijn en zullen zowel andere mensen als God tevredenstellen. Je moet er je hart in leggen! Je kunt niet verstrooid zijn, alsof je in de seculiere wereld aan het werk bent en gewoon geld verdient op basis van de tijd die je eraan hebt besteed. Met die houding heb je een probleem. Je kunt plicht onmogelijk goed vervullen Wat is dit voor soort menselijkheid? Hebben mensen zonder geweten menselijkheid? Nee. Als je zegt dat je menselijkheid hebt en de waarheid in praktijk wil brengen en je plicht goed wil doen, dan moet je meer moeite doen voor je plicht en je hart er meer inleggen. Je zegt dat je een geweten hebt, maar je legt je hart nooit in je plicht. Heeft je geweten effect? Je moet zorgen dat je je hart op de juiste plek hebt. Jullie zouden over al deze dingen vaak moeten nadenken, jullie moeten ze allemaal begrijpen. Het is absoluut verboden om gewoon voor de vorm je plicht te vervullen. Als je altijd slechts voor de vorm je plicht vervult, dan kun je je plicht niet naar een aanvaardbare norm vervullen. Als je je plicht trouw wil vervullen, moet je dat probleem van iets voor de vorm doen eerst oplossen. Zodra je het merkt, moet je stappen ondernemen om de situatie recht te zetten. Als je een warhoofd bent, nooit problemen opmerkt, altijd voor de vorm werkt en dingen routineus uitvoert, dan kun je op geen enkele manier je plicht goed doen. Daarom moet je altijd je hart in je plicht leggen. Het was erg moeilijk voor mensen om aan deze kans te komen! Als God hen een kans geeft maar zij die niet grijpen, dan is de kans voorbij. En zelfs als ze later zo’n kans willen vinden, doet die zich misschien niet meer voor. Gods werk wacht op niemand en dat geldt ook voor de kans je plicht te vervullen. Sommigen zeggen: “Ik heb mijn plicht vroeger niet goed vervuld, maar nu wil ik hem toch vervullen. Ik moet het gewoon opnieuw proberen.” Het is fantastisch om zo vastberaden te zijn, maar je moet duidelijk weten hoe je je plicht goed vervult en je moet streven naar de waarheid. Alleen zij die de waarheid begrijpen, kunnen hun plicht goed vervullen. Zij die de waarheid niet begrijpen, zijn zelfs niet geschikt voor dienstverlening. Hoe duidelijker de waarheid voor je is, hoe effectiever je in je plicht wordt. Als je dit kunt zien zoals het is, streef je naar de waarheid en heb je hoop dat je je plicht goed vervult. Op dit moment zijn er niet veel kansen om een plicht te vervullen, dus moet je ze grijpen wanneer je kunt. Juist wanneer je voor een plicht staat, moet je je inspannen, dit is het moment om jezelf op te offeren, volledig voor God in te zetten en je een prijs te betalen. Hou niets achter, koester geen plannetjes, laat jezelf geen speelruimte of een uitweg. Als je enige speelruimte overlaat, berekenend bent, of sluw en verraderlijk bent, dan zul je zeker ondermaats presteren. Je zegt misschien: ‘Niemand zag me gehaaid handelen. Dat is cool!’ Wat voor gedachtegang is dit? Je denkt dat je mensen, en God, zand in de ogen hebt gestrooid. Maar weet God in werkelijkheid wat je gedaan hebt of niet? Hij weet dat. In feite hoort iedereen die een tijdje met je omgaat over jouw verdorvenheid en gemeenheid en hoewel ze het misschien niet rechtstreeks zeggen, dragen ze hun oordeel over jou in hun hart. Veel mensen zijn ontmaskerd en verstoten omdat zo veel anderen hun door begonnen te hebben. Toen iedereen hun essentie doorzag, onthulden ze die mensen zoals ze echt waren en zetten hen buiten. Dus of mensen de waarheid nu wel of niet nastreven, ze moeten naar beste kunnen hun plicht doen; ze moeten hun geweten gebruiken als ze praktische dingen doen. Je hebt misschien gebreken, maar als je effectief kunt zijn in de vervulling van je plicht. komt het niet zover dat je wordt verstoten. Als je altijd denkt dat je het goed met je gaat, dat je zeker niet wordt verstoten, als je nog steeds niet nadenkt of jezelf probeert te kennen en je eigenlijke taken negeert, als je altijd onzorgvuldig en plichtmatig bent, zullen de uitverkorenen van God, als ze echt hun verdraagzaamheid verliezen, laten zien wie je echt bent en zul je zeer waarschijnlijk verstoten worden. Dat komt omdat iedereen jou doorheeft en jij je waardigheid en integriteit hebt verloren. Als niemand jou vertrouwt, kan God je dan vertrouwen? Gods kijkt naar het binnenste van de mens: Hij zou zo iemand absoluut niet kunnen vertrouwen. Als mensen onbetrouwbaar zijn, vertrouw ze dan onder geen omstandigheden een taak toe. Als je niet weet hoe iemand is of alleen van anderen hebt gehoord dat ze wel oké zijn in wat ze doen, maar in je hart er niet 100% van overtuigd bent, dan kun je ze alleen maar eerst een kleine taak geven, niet iets belangrijks. Als ze het met een paar taakjes goed doen, dan kun je ze een normale taak geven. En pas als ze in die taak slagen, geef je ze een belangrijke taak. Als ze de normale taak verknoeien, dan is die persoon onbetrouwbaar. Of een taak nu groot of klein is, deze kan hen niet worden toevertrouwd. Als je mensen opmerkt die vriendelijk en verantwoordelijk zijn, nooit iets gewoon voor de vorm doet, die de taken die anderen hen toevertrouwen als hun eigen beschouwen, elk aspect van de taak in overweging nemen, aan jouw behoeften denken, ieder perspectief beschouwen, grondig zijn en dingen precies op de goede manier aanpakken, waardoor jij bijzonder tevreden bent over hun werk, dan is dit het soort mens dat te vertrouwen is. Betrouwbare mensen zijn mensen met menselijkheid en mensen met menselijkheid bezitten geweten en verstand en het zou heel makkelijk voor hen moeten zijn om hun plicht goed te vervullen, omdat ze met hun plicht omgaan als een verplichting. Mensen zonder geweten en verstand zullen hun plicht slecht vervullen en voelen geen verantwoordelijkheid voor hun plicht, wat die ook is. Anderen moeten zich altijd zorgen maken over hen, toezicht houden op hen en navraag doen naar hun vorderingen. Als ze dat niet doen, kan het verkeerd gaan als ze een taak vervullen, wat meer problemen oplevert dan het waard is. Kortom, mensen moeten altijd over zichzelf nadenken wanneer ze hun plichten vervullen: heb ik deze plicht goed genoeg gedaan? Heb ik mijn hart erin gelegd? Of heb ik maar wat aangemodderd? Als je altijd onzorgvuldig en plichtmatig bent, loop je gevaar. Het betekent op zijn minst dat je niet geloofwaardig bent en dat men je niet kan vertrouwen. Maar erger is dat, als je altijd slechts voor de vorm je plicht doet en God altijd bedriegt, je groot gevaar loopt! Wat zijn de consequenties als je bewust bedrieglijk bent? Iedereen ziet dat je bewust in overtreding bent, dat je slechts naar je eigen verdorven gezindheid leeft, dat je alleen maar onzorgvuldig en plichtmatig bent, dat je de waarheid helemaal niet in praktijk brengt - hetgeen inhoudt dat je van menselijkheid bent verstoken. Als dit zich steeds in jou manifesteert, als je grote fouten vermijdt maar steeds meer kleine maakt en van het begin tot het einde geen berouw hebt, dan ben je een van de slechten, een ongelovige en zou je verwijderd moeten worden. Die gevolgen zijn gruwelijk: je wordt volledig ontmaskerd en verstoten als ongelovige en als slecht mens.

Bij elke plicht die je vervult, komt intreden in het leven aan de orde. Of je plicht nu iets is dat tamelijk regelmatig of onregelmatig is, saai of levendig, je moet altijd intreden in het leven bereiken. De plichten die sommige mensen vervullen, zijn tamelijk eentonig; ze doen elke dag hetzelfde. En toch is de gesteldheid die deze mensen aan de dag leggen wanneer ze zo’n plicht uitvoeren allerminst homogeen. Soms, als mensen goed gehumeurd zijn, zijn ze wat ijveriger en leveren ze beter werk. Op andere momenten, wakkert onder invloed van iets onbekends hun verdorven satanische gezindheid wangedrag in hen aan, waardoor ze ongepaste ideeën krijgen en in een slechte gesteldheid en een slecht humeur zijn; dat leidt ertoe dat ze hun plichten plichtmatig vervullen. De innerlijke gesteldheid van mensen verandert voortdurend; ze kan overal en altijd omslaan. Hoe je gesteldheid ook verandert, het is altijd verkeerd om op basis van je humeur te handelen. Stel, je doet het een beetje beter als je in een goed humeur bent en een beetje slechter als je slecht gestemd bent – is dat dan een principiële manier om dingen te doen? Kun je daardoor je plicht volgens een acceptabele norm doen? Hoe mensen ook gestemd zijn, ze moeten weten dat ze voor God moeten bidden en de waarheid zoeken; alleen op die manier kunnen ze vermijden dat ze door hun stemmingen heen en weer worden geslingerd. Wanneer je je plicht vervult, moet je altijd jezelf onderzoeken om te zien of je dingen in overeenstemming met de principes doet, of je je plichten naar behoren vervult, of je die al dan niet gewoon plichtmatig vervult, of je geprobeerd hebt je verantwoordelijkheden te ontlopen en of er problemen zijn met je houding en je manier van denken. Zodra je over jezelf hebt nagedacht en deze dingen duidelijk voor je zijn, zul je het makkelijker hebben bij het vervullen van je plicht. Wat je ook bij de uitvoering van je plicht tegenkomt – negativiteit en zwakheid, of een slecht humeur nadat je bent aangepakt – je moet er op de juiste manier mee omgaan en ook de waarheid zoeken en Gods wil begrijpen. Als je die dingen doet, zul je een pad hebben om te beoefenen. Als je goed werk wilt verrichten bij de uitvoering van je plicht, moet je je niet laten beïnvloeden door je humeur. Hoe negatief of zwak je je ook voelt, je moet de waarheid beoefenen in alles wat je doet, waarbij je uitermate strikt moet zijn en je aan de principes moet houden. Als je dat doet, zullen niet alleen andere mensen je goedkeuren, maar zal ook God je gunstig gezind zijn. Op die manier zul je iemand zijn die verantwoordelijk is en een last op zich neemt; je zult een oprecht goed mens zijn die werkelijk zijn plichten naar behoren vervult en ten volle de gelijkenis van een oprecht persoon naleeft. Zulke mensen worden gezuiverd en bereiken werkelijke transformatie bij het vervullen van hun plichten, en er kan worden gezegd dat ze oprecht zijn in Gods ogen. Alleen oprechte mensen kunnen het volhouden de waarheid te beoefenen, erin slagen principieel te handelen, en hun plichten naar behoren te vervullen. Mensen die principieel handelen, vervullen hun plicht nauwkeurig wanneer ze goed gehumeurd zijn; ze werken niet plichtmatig, ze zijn niet arrogant en scheppen niet op om te zorgen dat anderen een hoge dunk van hen hebben. Wanneer ze in een slecht humeur zijn, vervullen ze hun dagelijkse plichten echter even ernstig en met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel, en zelfs al komen ze iets tegen dat nadelig is voor de vervulling van hun plichten, of wat hen een beetje onder druk zet of voor verstoring zorgt terwijl zij hun plichten vervullen, dan zijn ze nog steeds in staat hun hart tot bedaren te brengen tegenover God en te bidden: “Hoe groot het probleem ook is waar ik tegenaan loop – al tuimelt de hemel omlaag – zo lang als ik leef, neem ik me vast voor om mijn best te doen mijn plicht te vervullen. Elke dag dat ik leef is een dag dat ik mijn plicht goed moet vervullen, zodat ik zowel de plicht die me door God is opgelegd als de adem die Hij in mijn lichaam heeft geblazen waardig ben. Ongeacht hoe erg ik in de problemen zit, dat zal ik allemaal opzij zetten, want het vervullen van mijn plicht is van het allergrootste belang!” Wie niet worden beïnvloed door personen, gebeurtenissen, zaken of omgeving, wie niet wordt gedreven door stemmingen of externe situaties, en wie de plichten en opdrachten die God hun heeft toevertrouwd op de eerste plaats stellen – dat zijn de mensen die trouw zijn aan God en zich oprecht aan Hem onderwerpen. Zulke mensen hebben intreden in het leven bereikt en zijn de werkelijkheid van de waarheid binnengegaan. Dit is een van de meest echte en praktische uitdrukkingen van het naleven van de waarheid. Zou deze manier van leven een mens op zijn gemak stellen? Zou je je zorgen moeten maken over hoe God je ziet? Hoe denken jullie dat jullie je moeten gedragen om je op je gemak te voelen? (Laat je door niemand, niets en geen enkele gebeurtenis beperken, en zet je plicht op de eerste plaats. Alleen zo kun je voorkomen dat je God in de steek laat.) Dat is juist, dit is het geheim om je op je gemak te voelen. Hebben jullie je allemaal dit geheim eigen gemaakt? Als iemand een slechte houding heeft als hij met je praat en van plan is je opzij te duwen of opzettelijk kritiek op je heeft, dan zul je je ongelukkig voelen, alsof je een trap na krijgt. Je wil dan niet eten en je slaap lijdt eronder. Je hebt in ieder geval een slecht humeur en je hart doet zeer. Wat ga je doen op zo’n moment? Je zou kunnen zeggen: “Vandaag heb ik kwade zin, dus stel ik mijn plicht een paar dagen uit”, of “Ik doe mijn plicht toch, maar het is niet erg als ik het halfslachtig en voor de vorm doe. Iedereen maakt weleens mee dat het niet gaat zoals ze willen, dus als ik een kwade zin heb, zal God toch niet teveel van mij vragen? Ik stel mijn plicht gewoon een poosje uit vandaag. Dat geeft niet, morgen doe ik het goed. God heeft Zijn werk zesduizend jaar lang gedaan, dus kan het Hem iets schelen als het door mij één dag wordt vertraagd?” Wat voor soort persoon laat kleine dingen hun stemming zo aantasten en vervolgens hun plicht beïnvloeden? Is dit geen kinderachtig, weinig goeds belovend temperament? Als hen iets overkomt, worden ze kwaad, zijn ze volkomen onredelijk, doen hun plicht niet, zijn niet vastberaden en vergeten hun geloften. Wat voor een probleem is dit? Is dit geen probleem van buitensporigheid? Er zijn misschien enkele mensen die zich gewoonlijk niet zo gedragen, maar hun verantwoordelijkheden loslaten als ze een slecht humeur hebben. Dergelijke dingen gebeuren te vaak. Er zijn sommige mensen die, als ze een slecht humeur hebben, weinig invloed van buitenaf ontvangen en dus geen energie hebben als ze hun plicht doen en hun hoofd er niet bij kunnen houden. Wat moet er gebeuren als dit voorvalt? Moeten deze problemen worden opgelost? Sommigen zeggen: “Ze kunnen niet worden opgelost. Over een poosje wil ik het nog steeds niet doen en ik laat me gewoon meeslepen. Ik heb sowieso kwade zin en wil niet dat er tegen me wordt gepraat. Laat me maar even ongelukkig zijn.” Hoewel ze er nog steeds zijn om hun plicht te doen, zijn ze alleen lichamelijk aanwezig, en niet geestelijk. Het is niet zeker waar hun hart naartoe is afgedwaald. Ze zijn onverantwoordelijk in hun plicht, spannen zich niet in en zijn zwak. Maar als hun humeur verbetert, worden ze weer enthousiast; dan kunnen ze ontbering en uitputting weer aan en maken zich niet druk over wat ze eten. Is dit allemaal niet een beetje abnormaal? Waarom staan mensen onder invloed van zoveel verschillende gevoelens en omstandigheden? Zijn jullie ooit op zoek gegaan naar de reden? Hebben jullie niet vaak last van deze dingen? Lopen jullie niet vaak vast in deze gesteldheden? Is dit niet het probleem waar jullie allemaal mee te maken hebben? (Ja, dat is het.) Als deze problemen niet worden opgelost, worden de mensen nooit volwassen, dan blijven het voor altijd kinderen. Bijvoorbeeld, als iemand iets zegt zonder rekening te houden met jouw gevoelens, iets wat gedeeltelijk tegen jou is gericht, of als er indirect over jou wordt gepraat, dan voel je je een beetje oncomfortabel. Als je tegen iemand praat en die schenkt je geen aandacht, of ze hebben geen prettige uitdrukking op hun gelaat, dan voel je je niet prettig. Als je zo’n dag hebt dat je plicht niet gaat zoals je wenst, dan voel je je niet prettig. Als je een nachtmerrie hebt die een slecht voorteken lijkt, dan voel je je niet prettig. Als je slecht nieuws krijgt over je familie, dan voel je je niet prettig, raak je in een slechte stemming en ben je niet in staat energiek te zijn. Als je iemand anders hun plicht goed ziet doen, en zij worden geprezen en gepromoveerd tot leider, dan voel je je ook niet prettig, hetgeen je stemming beïnvloedt…. Al deze grote en kleine dingen die in staat zijn jou te beïnvloeden, kunnen je gevangen houden in negativiteit, je depressief maken en je vermogen om je plicht te doen beïnvloeden. Welk probleem hebben mensen die zich zo gedragen? (Hun gezindheid is instabiel.) Een instabiele gezindheid is er één aspect van. Hun menselijkheid is onvolwassen en kinderlijk en ze hebben geen inzicht. Wat de ingang in hun leven betreft, hebben ze altijd last van beperkingen door allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen, en dus is het niet eenvoudig voor hen om de waarheid in praktijk te brengen. Als ze de waarheid niet in praktijk kunnen brengen, kunnen ze de werkelijkheid van de waarheid niet binnengaan. En als ze de werkelijkheid van de waarheid niet binnen kunnen gaan, hebben ze geen ingang in het leven. Is dat niet hoe het zit? Waardoor worden ze beperkt door mensen, gebeurtenissen en dingen? Dit komt doordat ze de waarheid niet begrijpen, omdat ze geen onderscheid kunnen maken tussen wat waar is en wat niet waar is, en het verschil niet zien tussen wie goed is en wie fout. Hierdoor weten ze niet hoe ze moeten praktiseren, zonder ruimte om vooruit of achteruit te gaan. Dat is de consequentie. De meeste nieuwe gelovigen verkeren in deze gesteldheid. Als ze de waarheid begrijpen, dingen helder kunnen zien en onderscheid weten te maken tussen mensen, dan lost dit probleem zichzelf op. Degenen die echter niet van de waarheid houden, zoeken de waarheid niet wanneer hen iets overkomt. Dit soort mens zal nooit in staat zijn de beperkingen van allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen af te werpen. Wat voor soort gesteldheid laten mensen zien die vaak te lijden hebben onder de beperkingen van allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen? Ze worden makkelijk negatief en struikelen bij tegenslagen of moeilijkheden. Het beïnvloedt hun humeur en hun vermogen hun plicht te doen. Zij die de waarheid niet begrijpen, worden makkelijk beperkt door allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen. Hun ingang in het leven is zeer traag en hoe lang ze ook al geloven, er is geen zichtbare vooruitgang. Ze zijn helemaal niet veranderd en zijn min of meer hetzelfde als ongelovigen. Dit alles is het gevolg van de waarheid niet nastreven. Dat is de reden. Kortom, hoeveel jaren je ook al in God gelooft, wat je kaliber of leeftijd ook is, zolang je de waarheid niet liefhebt of in alle dingen zoekt, word je makkelijk beperkt door allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen. Je weet niet hoe je je gepast moet gedragen, noch hoe je de waarheid in praktijk moet brengen of in overeenstemming met de principes moet zijn. Zelfs als je je gedraagt volgens de opvattingen van de mens en niets slechts doet, weet je nog steeds niet of je in overeenstemming bent met de wil van God. Hoeveel jaren dit soort mensen ook heeft geloofd, ze kunnen niet praten over hun ervaringsgetuigenissen, omdat ze niet begrijpen hoe ze het werk van God moeten ervaren, en ze de waarheid niet in het minst begrijpen. Mensen die de waarheid niet nastreven zijn zo. Hoelang ze ook al in God geloven, ze hebben geen getuigenis om over te praten. Hun gestalte is te laag en ze hebben de werkelijkheid van de waarheid niet.

Op dit moment zijn mensen actief bezig met hun plicht doen. Ook zijn ze vastberaden hun plicht te doen, zich in te zetten voor God, offers te brengen voor Hem en zichzelf aan Hem op te offeren. Er zijn er zelfs die vele malen hebben gezworen dat ze hun hele leven aan God op zouden offeren en zich volledig voor Hem zouden uitputten. Al deze dingen bezitten ze, maar een ingang in het leven hebben ze niet. Als mensen geen ingang in het leven hebben, dan hebben ze met allerlei ingewikkelde mensen, gebeurtenissen en dingen het behoorlijk moeilijk om alles onder controle te houden of het probleem aan te pakken. Ze kunnen geen richting vinden, geen pad, en vaak hebben ze het gevoel dat ze hun negatieve gesteldheid niet af kunnen werpen. Ze worden verstrikt, beperkt, bestuurd en gebonden door allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen en ze kennen de meest juiste manier van praktiseren niet. Welnu, ik zal jullie een principe van het praktiseren meedelen: Wat je ook overkomt, of het een test of een beproeving is, of je aangepakt wordt, of hoe je behandeld wordt, je moet die dingen eerst opzij zetten en in toegewijd gebed vóór God komen, de waarheid zoeken en je gesteldheid aanpassen. Dit hoort eerst te worden opgelost. Je hoort te zeggen: “Hoe groot dit ook is, al komt de hemel zelf naar beneden vallen, ik moet mijn plicht goed doen. Zo lang ik adem heb, geef ik mijn plicht niet op.” Dus hoe doe jij je plicht? Je kunt dat niet gewoon voor de vorm doen of fysiek aanwezig zijn maar je geest af laten dwalen; je moet hoofd en hart richten op je plicht. Hoe groot de dingen ook zijn die je overkomen, je moet ze eerst opzij zetten en vóór God komen om uit te zoeken hoe je je plicht goed doet, zodat het God tevreden stelt. Je moet proberen te denken: “Hoe zal ik mijn plicht doen met wat ik vandaag ben tegengekomen? Voorheen handelde ik nonchalant, dus moet ik nu mijn methode veranderen en proberen mijn plicht goed te doen, zodat niemand iets te zeuren heeft. De essentie is dat ik God niet in de steek mag laten. Ik moet Zijn hart geruststellen, zodat wanneer Hij mij mijn plicht ziet doen, Hij weet dat ik niet alleen gehoorzaam en onderdanig ben, maar ook loyaal.” Als je dit in praktijk brengt en moeite steekt in deze richting, dan kan niets je tegenhouden om je plicht te doen of de effectiviteit van je plicht beïnvloeden. Omdat je voortdurend bidt, de waarheid zoekt en probeert Gods woorden te begrijpen, zul je de emotionele zaken van het vlees makkelijk kunnen begrijpen en oplossen. Maar dit kunnen mensen pas doen als zij de waarheid aanvaarden. Zo lang je de waarheid begrijpt, kunnen alle problemen worden opgelost. De somberheid, neerslachtigheid, zorgen, twijfels en negativiteit van je hart kunnen allemaal volledig worden opgelost. Langzaam zal je stemming verbeteren en je zult volledig bevrijd zijn. Als je echt werkelijke moeilijkheden hebt, dan moet je leren de waarheid te zoeken en je te onderwerpen. Wanneer mensen met dit soort dingen te maken krijgen, wordt hun gestalte getest en wordt er onthuld wie ze zijn, om te zien of ze de waarheid in praktijk kunnen brengen.

Om je plicht op aanvaardbaar niveau te doen, moet je eerst de geschikte mentaliteit hebben. Als je verdorven gezindheid naar buiten komt, moet je ook je eigen gesteldheid aanpassen. Als je in staat bent juist met je plicht om te gaan, als je de beperkingen en invloed van allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen van je hebt afgeschud, als je je volledig aan God kunt onderwerpen, dan ben je in staat je plicht goed te doen. Het geheim van hoe je dit moet doen, is je plicht en je verantwoordelijkheden altijd voorop stellen. Gedurende het proces van je plicht doen, moet je jezelf altijd onderzoeken: "Heb ik een nonchalante houding ten opzichte van mijn plicht? Welke dingen hinderen me en zorgen ervoor dat nonchalant te werk ga in mijn plicht? Doe ik mijn plicht met heel mijn hart en al mijn kracht? Zal God mij kunnen vertrouwen als ik zo handel? Heb ik mijn hart volledig aan God onderworpen? Is het volgens de principes om mijn plicht zo te doen? Levert het de beste resultaten op als ik mijn plicht zo doe?" Je zou vaak over deze vragen moeten nadenken. Als je problemen ontdekt, moet je actief op zoek gaan naar de waarheid en de relevante woorden van God vinden om ze op te lossen. Dat stelt je in staat om je plicht goed te doen en dan heb je vrede en vreugde in je hart. Als er zich regelmatig problemen voordoen bij het doen van je plicht, komen die meestal voort uit problemen met jouw bedoelingen, dat zijn dan de problemen van een verdorven gezindheid. Als de verdorven gezindheid van mensen naar buiten komt, hebben ze problemen in hun hart en is hun gesteldheid abnormaal, wat direct invloed heeft op hun vermogen hun plicht te doen. Problemen die dit vermogen beïnvloeden, zijn groot en ernstig; ze kunnen hun relatie met God rechtstreeks beïnvloeden. Zo ontwikkelen sommige mensen opvattingen en misverstanden over God wanneer rampen hun familie treffen. Sommigen worden negatief als ze lijden zonder dat iemand het ziet of hun prijst. Sommigen doen hun plicht niet goed, zijn altijd nonchalant en klagen bij God als ze gesnoeid en behandeld worden. Sommigen zijn niet bereid hun plicht te doen omdat ze altijd een vluchtroute overwegen. Deze problemen hebben allemaal rechtstreeks invloed op een normale relatie met God. Het zijn allemaal problemen van een verdorven gezindheid. Ze komen allemaal voort uit het feit dat mensen God niet kennen, dat ze altijd plannetjes voor zichzelf maken en aan zichzelf denken, waardoor ze niet over de wil van God kunnen nadenken of zich aan Gods plannen kunnen onderwerpen. Hierdoor ontstaan er allerlei negatieve gevoelens. Dit is precies hoe mensen zijn die de waarheid niet nastreven. Wanneer zich kleine problemen voordoen, worden ze zwak en negatief, uiten ze hun frustratie over hun plicht, zijn ze ongehoorzaam en opstandig tegenover God en willen ze hun verantwoordelijkheden opgeven en God verraden. Dit zijn allemaal de verschillende gevolgen van de beperkingen van een verdorven gezindheid. Wie van de waarheid houdt, kan hun eigen leven, toekomst en bestemming aan de kant schuiven en wil alleen de waarheid nastreven en verkrijgen. Die mensen denken dat er niet voldoende tijd is, vrezen dat ze hun plicht niet kunnen doen en niet vervolmaakt kunnen worden, dus zijn ze in staat alles aan de kant te schuiven. Hun mentaliteit is gewoon zich tot God wenden tot en aan Hem onderwerpen. Ze laten zich niet door moeilijkheden afschrikken en als ze zich negatief of zwak voelen, lossen ze dat op natuurlijke wijze op door enkele passages van Gods woorden te lezen. Mensen die de waarheid niet nastreven maken zich zorgen en hoe je ook met hen over de waarheid communiceert, ze zijn niet in staat hun problemen volledig op te lossen. Zelfs als ze even bijdraaien en de waarheid kunnen aanvaarden, komen ze er later toch weer op terug. Het is dus heel moeilijk om met zo iemand om te gaan. Het is niet dat ze niets van de waarheid begrijpen, het is dat ze de waarheid niet in hun hart koesteren of aanvaarden. Hierdoor zijn ze uiteindelijk niet in staat hun eigen wil, zelfzuchtigheid, toekomst, lot en bestemming aan de kant te schuiven, die dan altijd opduiken om hen te verstoren. Als iemand in staat is de waarheid te aanvaarden en de waarheid dan begrijpt, zullen al die dingen die bij een verdorven gezindheid passen van nature verdwijnen en krijgen ze een ingang in het leven en gestalte; ze zijn dan geen onwetend kind meer. Wanneer mensen gestalte hebben, zijn ze steeds vaker in staat dingen te begrijpen, zien ze steeds beter het onderscheid tussen allerlei soorten mensen en worden ze niet beperkt door een mens, gebeurtenis of ding. Ze laten zich niet beïnvloeden door wat iemand zegt of doet. Ze hebben geen last van de inmenging van Satans kwade krachten of het bedrog en de verstoring door valse leiders en antichristen. Als dit gebeurt, groeit de gestalte van een mens dan niet geleidelijk? Hoe beter iemand de waarheid begrijpt, hoe sneller hun leven vordert. Ze zullen dan makkelijk met succes hun plicht doen en de werkelijkheid van de waarheid binnengaan. Wanneer je ingang in het leven hebt en je leven geleidelijk groeit, wordt je gesteldheid steeds normaler. Mensen, gebeurtenissen en dingen die je ooit konden hinderen en beperken zullen geen probleem meer voor je zijn. Je hebt geen moeilijkheden meer met je plichten en je relatie met God wordt steeds normaler. Als je weet hoe je op God moet vertrouwen, als je weet hoe je Gods wil moet zoeken, als je je eigen plaats kent, als je weet wat je wel en niet moet doen en voor welke zaken je wel of niet verantwoordelijkheid moet nemen, wordt je gesteldheid dan niet steeds normaler? Zo leven maakt je toch niet moe? Niet alleen voel je je niet moe, je voelt je zelfs bijzonder ontspannen en gelukkig. Vult je hart zich daardoor niet met licht? Je mentaliteit zal normaal zijn, je zult minder uitbarstingen van verdorven gezindheid hebben en je zult in Gods aanwezigheid kunnen leven, een normale menselijkheid kunnen uitleven. Als mensen je mentale zienswijze zien, denken ze dat er een grote verandering in je heeft plaatsgevonden. Dan willen ze met je communiceren, voelen ze vrede en vreugde in hun hart en hebben er baat bij. Naarmate jouw gestalte groeit, worden je woorden en daden beter en principiëler. Wanneer je mensen ziet die negatief en zwak zijn, ben je in staat hen wezenlijk te helpen en niet te beperken of de les te lezen, maar juist je eigen echte ervaringen te gebruiken om hen te helpen en van nut te zijn. Op deze manier span je jezelf niet alleen in het huis van God in, maar ben je nuttig, in staat verantwoordelijkheid te nemen en meer betekenisvolle dingen te doen in het huis van God. Is dat niet het soort mens waar God van houdt? Als jij een mens bent waar God van houdt, zal iedereen dan niet van jou houden? (Ja.) Waarom is God blij met dit soort mensen? Omdat ze voor Hem praktische dingen kunnen doen, niet neigen zijn tot vleierij, in praktische zaken handelen en anderen kunnen helpen en leiden door over hun ware ervaringen te spreken. Ze kunnen anderen helpen elk probleem op te lossen en als er zich moeilijkheden voordoen in het werk van de kerk, kunnen ze de weg vooruit wijzen door problemen actief op te lossen. Dit is wat loyaal je plicht doen inhoudt. Ze kunnen hun broeders en zusters helpen hun problemen op te lossen, waaruit blijkt dat ze een ingang in het leven hebben. Uit het feit dat ze zoveel praktische dingen kunnen doen, blijkt dat ze de waarheid praktiseren en leven in de aanwezigheid van God. Omdat ze de werkelijkheid van de waarheid hebben, zijn ze ook in staat anderen te leiden om de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan. Als je de werkelijkheid van de waarheid niet bezit of ware ervaringen hebt, kun je anderen dan Gods aanwezigheid binnen leiden? Als je niet zelf in de aanwezigheid van God leeft, kun je anderen niet Zijn aanwezigheid binnen leiden. Als je je alleen maar inspant om je plicht doet, zonder de principes van de waarheid te zoeken en niet bereid bent God tevreden te stellen, dan leef je niet in de aanwezigheid van God. Kunnen degenen die niet in de aanwezigheid van God leven Zijn kritische blik doorstaan? Zijn ze bestand als God ze op de proef stelt? Kunnen ze standvastig zijn te midden van beproevingen? (Nee, dat kunnen ze niet.) Kan zo iemand getuigenis afleggen van God? Kunnen ze van Hem getuigen? (Nee, dat kunnen ze niet.) Wat voor soort mens is niet in staat van God te getuigen? Is dat iemand die waarlijk in God gelooft? Op zijn minst zijn ze de werkelijkheid van de waarheid van Gods woorden nog niet binnengegaan en bestaan ze nog buiten Gods woorden. Mensen die jarenlang in God hebben geloofd zonder enige ingang in het leven, die niet over hun ervaringsgetuigenis kunnen vertellen en nog minder van God kunnen getuigen, die aan niemand het evangelie met succes kunnen verkondigen, die zijn het niet waard getuigen van God te worden genoemd. Iemand die dus een onvolwassen gestalte heeft en geen ingang in het leven, kan nooit van God getuigen. De onuitgesproken gevolgtrekking is dat dit soort mensen niet in de aanwezigheid van God leven. Als je niet in de aanwezigheid van God leeft, geen ingang hebt in het leven en geen getuige van God bent, erkent Hij jou dan als één van Zijn volgelingen? Nee, dat doet Hij niet. God heeft je een kans gegeven je plicht te doen en je bent daartoe bereid, maar met je gedrag heb je Hem laten zien dat je niet van Hem kunt getuigen, zelfs na zo lang in Hem te hebben geloofd. Niet alleen mis je de ware kennis door ervaring, je leeft ook naar je opvattingen en fantasieën, je hebt geen werkelijkheid van de waarheid en je leeft niet in de aanwezigheid van God. Als Hij je een beproeving toebedeelt, kun je die niet verdragen; als Hij je snoeit en aanpakt, kun je daar niet tegen; als Hij je oordeelt en tuchtigt, dan geef je je verantwoordelijkheden op en krijg je een slecht humeur en denkt Hij: "dit mens lijkt op een tijger die niemand durft aan te raken! Waar ik ook ga om Mijn werk te doen of te spreken, dit soort mens is het niet waard me te volgen, onwaardig om bij Mij te zijn." Waarom zou Hij dit zeggen? Omdat dit soort mens de waarheid niet begrijpt, geen zuiver begrip en geen ware ervaringen heeft en Gods wil niet begrijpen. Als ze Gods wil niet begrijpen, zijn ze dan verenigbaar met Hem? Als ze Zijn wil niet begrijpen, kunnen ze die dan bevatten? Kunnen ze de waarheid dan aanvaarden? Het is moeilijk te zeggen en het zijn allemaal onbekende grootheden. Als dit soort mensen dus bij God zou zijn, dan zouden ze in alles aan Hem twijfelen en Hem niet begrijpen, waardoor er bij elke gelegenheid allerlei misverstanden, klachten en oordelen over God zouden ontstaan. Uiteindelijk zou dit tot opstand leiden. Zou God iemand willen die tegen Hem opstaat? Zou God hen Zijn volgelingen kunnen laten worden? Dat kan Hij niet. Als je wil dat God jou een van Zijn volgelingen laat zijn, moet je je eerst richten op het binnengaan in het leven. Je moet beginnen met jezelf te begrijpen, in staat te zijn je verdorven gezindheid af te leggen, het vermogen bereiken om je aan je plicht te houden en je plicht volgens de vereisten van God te doen - dat is het voornaamste. Je richten op het binnengaan in het leven is bedoeld om je plicht goed te doen, waar het hier in wezen om gaat. Je moet beginnen de ingang in het leven na te streven door je plicht te doen en vanuit de ingang in het leven moet je stapje voor stapje de waarheid begrijpen en verkrijgen, tot je een punt bereikt dat je gestalte hebt, waar je leven langzaam groeit en je echte ervaringen opdoet met de waarheid. Dan moet je je allerlei principes van de praktijk eigen maken, zodat je je plicht kunt doen zonder je te laten beperken of verstoren door iemand, een gebeurtenis of een ding. Zo zul je geleidelijk in Gods aanwezigheid leven. Je zult door geen enkel mens, gebeurtenis of ding worden gestoord en je zult ervaring opdoen met de waarheid. Naarmate je ervaring overvloediger wordt, zul je beter van God kunnen getuigen, en naarmate je beter van God kunt getuigen, zul je geleidelijk een nuttig mens worden. Wanneer je een nuttig mens wordt, kun je je plicht op een aanvaardbaar niveau doen in het huis van God, je zult op de plaats van een schepsel kunnen staan en je onderwerpen aan Gods schikkingen en orkestraties, en je zult standvastig kunnen zijn. Alleen zo iemand is een acceptabel schepsel dat Gods lof krijgt. Dan ben je alles waard wat God je heeft gegeven.

Waar draait het om bij het binnengaan van de werkelijkheid van de waarheid? Je moet daarvoor leren hoe je de waarheid praktiseert en hoe je dingen principieel moet aanpakken. Wat heeft het voor zin om altijd dingen te zweren en je wil uit te drukken? Als je altijd dingen zweert en je wil uitdrukt, maar de waarheid nog steeds niet kunt praktiseren, dan heeft dat helemaal geen zin. Het meest wezenlijke, het meeste reële is de ingang in het leven bereiken terwijl je je plicht doet, door de waarheid te zoeken om de diverse problemen op te lossen die zich bij het doen van je plicht voordoen en je verkeerde houding ten opzichte van je plicht te corrigeren. Wat betekent het om het leven binnen te gaan? Ingang in het leven hebben betekent dat je ervaring met en kennis van de waarheid hebt en in staat bent deze op de juiste wijze in praktijk te brengen. Hebben jullie nu allemaal ingang in het leven? Zijn jullie in staat te getuigen van God? Zitten jullie het grootste deel van de tijd niet meer vast in doctrine? Houden jullie het niet bij de doctrine, zonder werkelijk kennis van of ervaring met de waarheid te hebben? Als je geen ware ervaringen met en kennis van de waarheid kunt bereiken, dan kun je niet getuigen van God. Het grootste deel van de tijd is je kennis op waarneming gebaseerd. Je bent ambivalent, je denkt dat zowel het een als het ander klopt; als God het ene zegt lijkt je dat de waarheid, als Hij iets anders zegt, dan is dat ook de waarheid. Je hebt het gevoel dat alle woorden van God de waarheid zijn en je zegt amen en prijst ze, maar je kunt jezelf er niet mee vergelijken. Als je iets doet, weet je nog steeds niet hoe het moet en weet je niet welke waarheden je moet gebruiken om je problemen op te lossen. Zijn de meesten van jullie niet in deze gesteldheid? Hoewel je veel begrijpt en veel over doctrine kunt spreken, kun je deze niet in je echte leven toepassen. Je weet nog steeds niet hoe je de waarheid in praktijk moet brengen of hoe je Gods woorden in je echte leven moet toepassen, en wat je ook overkomt, je weet niet hoe je de waarheid moet zoeken om je problemen op te lossen. Dit komt doordat je gestalte te laag is. Als jullie weten hoe jullie Gods woorden moeten ervaren, praktiseren en toepassen in jullie echte leven en als jullie weten hoe jullie de waarheid moeten zoeken om problemen op te lossen nadat jullie iets is overkomen, dan zullen jullie levens groeien. Weten hoe je de waarheid in praktijk brengt is een teken dat je leven groeit. Wanneer je op een dag in staat bent problemen op te lossen met de waarheid, wanneer je enige kennis van God hebt, wanneer je van Zijn werk, Zijn heilige en rechtvaardige gezindheid en Zijn almacht en wijsheid kunt getuigen door je ware kennis van God te delen, dan zul je in staat zijn om waarlijk van God te getuigen en ben je bevoegd om door God te worden gebruikt. Als je veel begrijpt en in staat bent de hele dag over doctrine te praten, maar je kunt niets oplossen dat met je eigen problemen te maken heeft en je weet niet hoe je ze moet oplossen, dan is dat het bewijs dat de dingen die je begrijpt de waarheid niet zijn, maar slechts de letter van de doctrine. Zelfs als je een doctrine in heel realistische woorden vat, dan is dat in werkelijkheid slechts op waarneming gebaseerde kennis die nog niet rationeel is. Mensen hebben weliswaar iets geleerd nadat ze naar je hebben geluisterd, hebben dezelfde gevoelens als jij en je kennis kan zelfs enig resultaat opleveren in hen, maar je bent niet in staat er al te duidelijk over te spreken of om problemen helemaal op te lossen. Dit bewijst dat de doctrines waarover je hebt gesproken slechts op waarneming gebaseerde kennis is. Je kunt niet zeggen dat ze de werkelijkheid van de waarheid zijn, laat staan dat jij de werkelijkheid van de waarheid bent binnengegaan. Hoe los je nu het probleem op van het praten over de letter van de doctrine? Hiervoor moet je nadenken over de diverse soorten verdorvenheid die zich in je openbaren als je je plicht doet, over de oorsprong van ieder probleem dat je tegenkomt, en dan moet je de waarheid zoeken en Gods woorden gebruiken om de verdorven gezindheid die je hebt geopenbaard grondig op te lossen. Of het nu arrogantie en zelfgenoegzaamheid is die naar voren komt, of verdraaiing en bedrieglijkheid, of egoïsme en gemeenheid, of nonchalance en liegen tegen God, je moet over deze verdorven gezindheden nadenken totdat je ze helder ziet. Zo zul je weten welke problemen zich voordoen bij je plicht en hoe ver je verwijderd bent van het bereiken van redding. Pas wanneer je je eigen verdorven dispositie duidelijk kunt zien, kun je weten waar de moeilijkheden en belemmeringen bij het doen van je plicht zitten. Dan kun je de problemen pas bij de bron oplossen. Zeg nu dat je geen verantwoordelijkheid neemt voor je plicht, maar altijd nonchalant handelt, verlies veroorzaakt in je werk, maar wel om aanzien geeft en dus niet bereid bent openlijk te communiceren over je gesteldheid en moeilijkheden, of zelfonderzoek en zelfkennis te beoefenen, maar altijd excuses zoekt om dingen nonchalant aan te pakken. Hoe zou je dit probleem oplossen? Je moet tot God bidden en over jezelf nadenken met de woorden: O God, als ik zo spreek, is dat alleen om mijn aanzien e beschermen. Het is mijn verdorven gezindheid die spreekt. Ik zou zo niet moeten spreken. Ik moet mezelf openstellen, blootleggen en de ware gedachten van mijn hart hardop uitspreken. Liever lijd ik schaamte en gezichtsverlies dan dat ik mijn eigen ijdelheid streel. Ik wil alleen God tevreden stellen. Door jezelf zo te verzaken en de ware gedachten van je hart hardop uit te spreken, oefen je om een eerlijk mens te zijn en bovendien handel je niet volgens je eigen wil en bescherm je je eigen aanzien niet. Zo kun je Gods woorden in praktijk brengen, de waarheid praktiseren volgens Gods wil, je plicht oprecht doen en je verantwoordelijkheden volledig vervullen. En zo breng je dus niet alleen de waarheid in praktijk en doe je je plicht goed, maar ondersteun je ook de belangen van het huis van God en is Gods hart tevreden. Dit is een rechtvaardige en eerbare manier van leven, waardig om vóór God en de mens te worden gebracht. Dat is zo geweldig! Het is een beetje moeilijk om zo te praktiseren, maar als je je inspanningen en praktiseren hierop richt, zul je, al lukt het een paar keer niet, zeker succes hebben. En wat betekent succes voor jou? Dat betekent dat wanneer je de waarheid in praktijk brengt, je in staat bent deze stap te zetten die je bevrijdt van de ketenen van Satan, een stap waarmee je jezelf kunt verzaken. Het betekent dat je ijdelheid en prestige terzijde kunt schuiven, niet meer op zoek bent naar je eigen voordeel, geen egoïstische en gemene dingen meer doet. Als je dit in praktijk brengt, laat je zien dat je iemand bent die de waarheid liefheeft, verlangt naar de waarheid, naar rechtvaardigheid en licht. Dat is het resultaat dat je bereikt door de waarheid in praktijk te brengen. Tegelijkertijd beschaam je Satan. Satan heeft je verdorven, egoïstisch en zelfzuchtig gemaakt, met je eigen prestige rekening laten houden. Maar nu kunnen deze satanische dingen je niet meer binden, je hebt je ervan losgemaakt, je wordt niet meer beheerst door ijdelheid, prestige en je eigen persoonlijke belangen, en je brengt de waarheid in praktijk, zodat Satan volkomen vernederd is en niets meer kan doen. Is dat geen overwinning voor je? Als je de overwinnaar bent, sta je dan niet stevig in je getuigenis van God? Vecht je dan niet de rechtvaardige strijd? Als je de rechtvaardige strijd hebt gevochten, heb je vrede en vreugde en een gevoel van rust in je hart. Als je in je leven vaak een gevoel van beschuldiging hebt, als je hart geen rust vindt, als je geen vrede of vreugde hebt, en vaak wordt belaagd door zorgen en bezorgdheid over van alles en nog wat, wat toont dat dan aan? Alleen maar dat je de waarheid niet beoefent, niet standvastig bent in je getuigenis voor God. Als je leeft te midden van de gezindheid van Satan, ben je geneigd de waarheid vaak niet te beoefenen, de waarheid de rug toe te keren, egoïstisch en verachtelijk te zijn; je houdt alleen je imago, je goede naam en status en je belangen hoog. Altijd voor jezelf leven brengt je geweldige pijn. Je hebt zoveel egoïstische verlangens, verstrikkingen, boeien, twijfels en ergernissen dat je niet de minste vrede of vreugde hebt. Leven omwille van verdorven vlees is buitensporig lijden. Degenen die de waarheid nastreven zijn anders. Hoe beter ze de waarheid begrijpen, des te vrijer worden ze; hoe meer ze de waarheid in praktijk brengen, des te meer vrede en vreugde bezitten ze. Als ze de waarheid verkrijgen, leven ze volledig in het licht, genieten ze van Gods zegeningen en hebben ze helemaal geen pijn.

In welke gesteldheid leven jullie nu meestal? Leven jullie meestal in een positieve of een negatieve gesteldheid? (Meestal leven we in een negatieve gesteldheid.) Voor mensen die altijd in een negatieve gesteldheid leven, is het niet eenvoudig om hun plicht te blijven doen zonder hun verantwoordelijkheden op te geven! Jullie zijn allemaal vaak passief, maar jullie weten niet hoe je dit moet oplossen. Soms kost het heel veel moeite om je passieve gesteldheid op te lossen en als het dan niet gaat zoals je wil, word je weer passief. Je wentelt je altijd in je passiviteit en je kunt niet eens staan, al zou je het willen; je kunt geen enkele plicht goed doen, en je bent zo onbekwaam dat niemand je kan helpen. Is het niet vermoeiend om zo te leven? (Ja, dat is het.) Hoe pak je dan het probleem van passiviteit aan bij de wortel? Je dient absoluut iets van de waarheid te begrijpen. Je kunt nog zoveel over doctrine spreken, dat gaat je problemen niet oplossen. Als mensen de waarheid eenmaal werkelijk begrijpen en iedere passiviteit en alle moeilijkheden die ze tegenkomen kunnen oplossen, is het niet meer zo belastend om hun plicht uit te voeren. Alleen het verkrijgen van de waarheid kan iemand bevrijden. Waar het jullie op dit moment het meest aan ontbreekt, is de waarheid. Maar de waarheid verkrijgen kan niet van de ene op de andere dag. Daarvoor moet je ware kennis van het werk van God hebben en de verdorven gezindheden van de mensen helder zien. Daar is tijd voor nodig en je moet de waarheid zoeken om dit te begrijpen. Jullie kunnen allemaal de pijn voelen van een leven in een verdorven gezindheid, jullie hebben daar grondig begrip van. Hebben jullie de vrede en het geluk ervaren die in jullie hart ontstaan als jullie de waarheid begrijpen, als jullie de waarheid in praktijk kunnen brengen en de principes van de waarheid in acht nemen? Hebben jullie veel dergelijke ervaringen? Als deze ervaringen werkelijk overvloedig zijn, betekent dit dat je de werkelijkheid van de waarheid volledig bezit. Je hebt het gevoel dat je in het licht en in de aanwezigheid van God leeft. Als je af en toe een beetje verlichting van God geniet, ben je heel blij. Als je af en toe op God vertrouwt in plaats van op mensen en God geeft je een beetje licht, een weg voorwaarts waar je niet aan had gedacht en de zaak is afgehandeld, dan ben je blij. Het volstaat niet om dit weinige regelmatig te ervaren. Je moet moeite blijven doen voor de waarheid. Aan de ene kant moet je de waarheid omtrent visies begrijpen, het werk van God bijzonder duidelijk begrijpen en echt kennis hebben van Gods gezindheid. Zo zullen er ten minste geen opvattingen of ongehoorzaamheid ontstaan wanneer je weer moeilijkheden ondervindt bij het doen van je plicht. Dat is één aspect. Daarnaast moet je moeite doen voor je ingang in het leven. De waarheden die gepraktiseerd en binnengegaan moeten worden, moeten worden samengevat: jezelf leren kennen, een eerlijk mens zijn, leren je aan God te onderwerpen, hoe je op God moet vertrouwen, hoe je je plicht trouw vervult, hoe je het verschil ziet tussen allerlei mensen, hoe je Satan moet behandelen, welke wijsheid je dient te bezitten, enzovoort. Alleen door deze verschillende aspecten van de waarheid te ervaren en binnen te gaan, kun je God vrezen, het kwaad vermijden en een volmaakt mens worden. Hoeveel aspecten van de werkelijkheid van de waarheid ben je nu dus binnengegaan? Welke aspecten van de werkelijkheid van de waarheid ben je nog niet binnengegaan? Je moet deze score in je hart bijhouden. Wanneer je veel waarheden met betrekking tot de praktijk bent binnengegaan, dan is je leven al gegroeid en heb je een waarachtige gestalte. Wanneer jullie gestalte tot een bepaald niveau is gegroeid, kunnen jullie de weg inslaan naar door God vervolmaakt worden en dan hebben jullie een waarachtige gestalte. Dit kan niet versneld worden - je kunt niet in één hap een olifant opeten. Wat is op dit moment het meest wezenlijke en belangrijke dat je op moet lossen? Dat is dat je je plicht goed moet doen en het leven moet binnengaan terwijl je je plicht doet. Dat is het belangrijkste. Je moet niet alleen veel moeite doen - je moet je hart erin leggen. God wil niet dat jij je arbeid verkoopt als je je plicht van een schepsel doet, Hij wil liever dat jij je oprechtheid aan Hem aanbiedt. Als je je plicht doet, moet je ingang in het leven hebben. Pas wanneer je ingang in het leven hebt, heb je leven, pas wanneer je leven hebt, kun je groeien en alleen zij die het leven hebben, hebben de waarheid.
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Alleen door de waarheid in praktijk te brengen kan men de ketenen van verdorven gezindheden afwerpen

Wat is binnengaan in het leven? Dat is als mensen, nadat ze de waarheid hebben begrepen, God leren kennen, zich aan Hem onderwerpen, hun verdorven gezindheden overdenken, kennen en van zich afwerpen, en zo de waarheid in praktijk kunnen brengen. Als iemand de waarheid in praktijk kan brengen en zich echt kan onderwerpen aan God, is hij binnengegaan in de werkelijkheid van de waarheid. Zij die de waarheid in praktijk kunnen brengen zijn degenen die het binnengaan in het leven hebben. Zodra de waarheid iemands leven wordt, zal hij door geen mens, zaak of ding meer worden beperkt – dan zal hij zich echt aan God kunnen onderwerpen, God echt liefhebben en God echt vereren. Dat is wat het betekent om de werkelijkheid van de waarheid en ware getuigenis te bezitten; dat is het uiteindelijke gevolg van binnengaan in het leven. Als iemand vele jaren in God gelooft, maar nog steeds leeft volgens een satanische gezindheid, handelt in overeenstemming met zijn eigen wensen zonder te bidden of de waarheid te zoeken, jarenlang gelooft zonder zelfs maar een klein beetje te veranderen en nauwelijks anders is dan een ongelovige, dan heeft diegene geen binnengaan in het leven, heeft niet de waarheid verkregen en niet het leven ontvangen. Als je de waarheid niet hebt verkregen leef je onder Satans macht. Je zou je niet aan God kunnen onderwerpen, God kunnen liefhebben, de waarheid kunnen praktiseren of sterk kunnen zijn, zelfs als je dat zou willen. Als je niet sterk kunt zijn, in welke gesteldheid zul je dan gevangenzitten? Zul je altijd gevangenzitten in een gesteldheid van negativiteit? Je zult altijd heen en weer worden geslingerd door je omgeving, bang dat je zult worden verstoten, bang voor Gods ongenoegen, bang voor dit en voor dat, passief en met tegenzin een stukje van je plicht doen, en je zult enkele goede daden voorbereiden. In feite zul je worden getrokken, geleid en voortgedreven, en het deel van je dat actief en proactief is zal heel klein zijn, en dus zullen de resultaten die je bereikt in je plicht onvoldoende zijn. Zulke mensen kunnen nooit hun hart aan God geven en dus worden ze ingeperkt en geboeid door veel mensen, zaken en dingen, en zitten ze altijd gevangen in een negatieve gesteldheid. Hierdoor leiden ze een heel vermoeiend leven. Ze hebben veel pijn en kunnen geen vrijheid en bevrijding vinden. Na een tijdje kan hun eigen wilskracht ze niet meer overeind houden en leven ze elke dag in een satanische gezindheid, net als de ongelovigen. Kan zo’n geloof in God iemand in staat stellen om redding te bereiken? Sommige mensen zeggen: “Ik ben enthousiast, ik ben bereid om dingen voor God te doen. Ik ben jong, ik heb energie en ben vastberaden en ik ben niet bang voor moeilijkheden.” Heeft dat allemaal enig nut? Dat heeft het niet. Je energie is nutteloos, hoeveel je ook hebt. Hoelang kan het beetje energie dat mensen hebben ze staande houden? Ze zullen nog steeds vaak falen en struikelen en ze zullen verlamd zijn als ze tot negativiteit vervallen. Het heeft geen zin om in God te geloven als je de waarheid niet begrijpt of als je niet het ware geloof hebt. Als je alleen enthousiasme of energie hebt, zal het zinloos zijn. Die dingen zijn niet het leven, ze zijn alleen iemands tijdelijke enthousiasme en belangstelling. Mensen hebben verdorven gezindheden. Of ze nu man of vrouw, oud of jong zijn, ze hebben allemaal korte uitbarstingen van energie, kortstondig enthousiasme, kortstondige opwellingen; ze hebben allemaal periodes waarin ze geestdriftig en snel opgewonden zijn. Maar dat is moed die voortkomt uit heethoofdigheid en die duurt niet lang. De theorieën, idealen en dromen van mensen zullen in een oogwenk bezwijken, en zonder de waarheid kunnen mensen niet standvastig zijn. Kunnen mensen die zich laten leiden door heethoofdigheid hun plicht goed doen? Kunnen ze God behagen? (Nee, dat kunnen ze niet.) Dus moeten mensen het binnengaan in het leven hebben, ze moeten binnengaan in de werkelijkheid van de waarheid. Er zijn mensen die zeggen: “Waarom is het binnengaan in de werkelijkheid van de waarheid zo zwaar? Waarom zit ik vast in zoveel verwikkelingen? Wat moet ik doen?” Kunnen mensen op zichzelf vertrouwen om dit probleem op te lossen? Er zijn mensen die zeggen: “Ik heb de wilskracht en de vastberadenheid. Ik ben niet bang voor moeilijkheden. Mijn besluit staat vast. Ik zal elke hindernis overwinnen, ik zal deze uitdagingen omarmen. Ik ben nergens bang voor. Hoe zwaar het ook wordt, ik zal volhouden tot het eind!” Is dat nuttig? Het kan ze in feite een tijdje overeind houden, maar hun praktische moeilijkheden zullen nog blijven en een verdorven gezindheid zal nog in ze zijn geworteld en die zal niet zijn veranderd. Als je God blijft volgen tot het eind, maar je levensgezindheid niet hebt veranderd of niet bent binnengegaan in de werkelijkheid van de waarheid, kun je dan Gods goedkeuring krijgen? Dat kun je nog steeds niet. In God geloven is geen kwestie of je al of niet kunt volhouden tot het eind. De sleutel is of je al of niet de waarheid, het leven en Gods goedkeuring kunt krijgen. Dat is het belangrijkste. Als mensen niet kunnen binnengaan in de werkelijkheid van de waarheid, als ze niet van de waarheid hun leven kunnen maken, zal hun uitbarsting van enthousiasme of energie dan heel lang duren? Die kan niet lang duren. Mensen moeten de waarheid begrijpen en de waarheid gebruiken om die te vervangen. Als mensen hun verdorven gezindheid hebben verholpen en het geloof en de principes bezitten om de waarheid te praktiseren, zullen ze onwrikbaar kunnen doorzetten en blijven proberen ondanks alle tegenslagen. Op welke omgevingen, obstakels of zelfs verleidingen ze ook stuiten, ze zullen altijd op God vertrouwen en naar Hem opkijken om over Satan te zegevieren. Om dit resultaat te bereiken, moet je vaak voor God komen, Hem in vertrouwen nemen, Hem over je moeilijkheden vertellen in gebed en oprecht tegen Hem spreken. Ook moet je als je je plicht doet in de werkelijkheid en gedurende je echte leven zoeken hoe je moet handelen zodat je de waarheid kunt praktiseren. Je moet zoeken en communiceren met mensen die de waarheid begrijpen, die het vermogen hebben om de waarheid te bevatten en daarbij een beetje verlichting en stichtelijkheid opdoen en een beoefeningspad vinden. Als je de waarheid kunt praktiseren, zal dat dan niet je probleem oplossen? Als je je altijd inhoudt en niet communiceert en denkt: misschien zal op een dag mijn gestalte groeien en zal ik vanzelf de waarheid begrijpen, dus hoef ik me er nu niet druk om te maken. Dit soort denken is vaag, onrealistisch en zal waarschijnlijk tot vertraging leiden. Het probleem kan worden opgelost door mensen die de waarheid begrijpen te zoeken en met hen te communiceren. Als je het vermogen hebt om de waarheid te bevatten, kun je het probleem oplossen door Gods woorden te lezen. Waarom neem je het oplossen van dit probleem niet serieus? Als je niet de waarheid zoekt om het op te lossen, gaat het probleem dan vanzelf weg? Dat is een domme gedachte.

Als jullie nu dingen overkomen, kunnen jullie dan de waarheid zoeken? Hebben jullie geleerd hoe je de waarheid moet zoeken? Kunnen jullie, afgezien van het beheersen van een aantal principes op je vakgebied, de waarheid zoeken als het aankomt op je eigen binnengaan in het leven, je verschillende gesteldheden verbeteren en je verdorven gezindheid veranderen? Als je nog steeds klaagt als je wordt behandeld omdat je iets gedaan hebt waarmee je de principes hebt geschonden, als je je nog steeds beperkt voelt omdat je bent gesnoeid en behandeld en als je zelfs zo ver gaat dat je jezelf opgeeft, omdat je denkt dat je verstoten zult worden en negatief wordt en verslapt, is je satanische gezindheid dan niet zo ernstig dat je erdoor wordt verstikt? Als mensen de waarheid begrijpen, zijn hun moeilijkheden te talrijk en te groot; als ze op problemen stuiten, verschijnen de negatieve dingen in hen te snel en houden te lang aan, en ze praktiseren de waarheid te langzaam en te weinig. Als mensen op bepaalde omgevingen stuiten, of bepaalde blikken van anderen opmerken, of bepaalde woorden horen die worden uitgesproken, of bepaalde soorten informatie ontdekken, zullen ongeacht tijd en plaats negatieve dingen in hen de kop op steken. Dat zijn natuurlijke uitingen van een verdorven gezindheid. Wat bewijst dit? Het bewijst dat er geen element van waarheid in het menselijke leven is. De onverwerkte dingen die vanzelf uit mensen komen, of je nu denkt in je hoofd en spreekt met je mond, of ze iets zijn wat je voorhebt of van plan bent te doen – opzettelijk of onopzettelijk – al die dingen houden verband met je verdorven gezindheid. Waar komen de verdorven gezindheden van mensen uit voort? We kunnen met zekerheid zeggen dat de verdorven gezindheden van mensen voortkomen uit hun satanische natuur, dat is de bron. Als we denken aan de verdorven dingen die uit mensen komen, is het duidelijk dat mensen niets van de werkelijkheid van de waarheid hebben, dat ze geen normale menselijkheid hebben en dat ze geen normaal verstand hebben. Nu kunnen jullie jezelf analyseren. Als je oplet en je concentreert op zelfreflectie, kun je ontdekken of je bedoelingen, gedachten en meningen kloppen of niet, en of ze overeenstemmen met de waarheid of niet. Over het algemeen zul je deze dingen een beetje kunnen onderscheiden en begrijpen. Dus nadat jullie deze dingen hebben begrepen, zullen jullie dan de waarheid kunnen zoeken voor een oplossing? Of zullen jullie ze zichzelf laten ontwikkelen en denken jullie: ik wil zo denken, zo denken is in mijn voordeel. Andere mensen hebben niet het recht zich ermee te bemoeien. Als ik die dingen niet hardop zeg of ernaar handel, als ik er alleen aan denk, is dat dan niet oké? Zijn er geen mensen die dit doen? Waar is dit een manifestatie van? Ze weten duidelijk dat zo denken verkeerd is, maar ze zoeken niet de waarheid, ze zetten deze gedachten niet opzij of verzaken ze niet. Ze blijven hardnekkig zo denken en handelen, volkomen onbezorgd. Deze mensen houden niet van de waarheid en kunnen niet standvastig zijn.

Sommige mensen vervullen geen plicht en niemand neemt ze serieus – deze mensen denken dat het als gelovige in God genoeg is als ze alleen Gods woorden lezen, een kerkleven leiden en doorgaans geen slechte dingen doen en zich niet bandeloos gedragen zoals ongelovigen. Ze denken dat ze uiteindelijk misschien wat zegeningen zullen ontvangen en kunnen overleven. Mensen houden in hun geloof in God vast aan zulke ijdele hoop. Oppervlakkig gezien begaan ze geen ernstige fouten, maar ze hebben totaal geen binnengaan in het leven, noch hebben ze enige werkelijkheid van de waarheid verkregen. Zodra iemand serieus met ze wordt, beseffen ze dat ze vol problemen en tekortkomingen zitten en worden ze negatief en denken: het is allemaal afgelopen, hè? Ik heb jarenlang in God geloofd en ik ben er niets mee opgeschoten. Blijkbaar is in God geloven echt niet makkelijk! Ze worden kil en zijn niet langer bereid om naar de waarheid te streven. Na een tijdje voelen ze zich leeg en voelen ze dat ze naar de waarheid moeten streven om hoop te hebben. Als ze hun plicht beginnen te vervullen en mensen weer serieus tegen ze worden, denken ze eindelijk: mensen moeten de waarheid bezitten, anders maken ze te makkelijk fouten. Als mensen niet naar de waarheid streven, zullen ze altijd overtredingen begaan en behandeld worden. Als ze vertrouwen op hun enthousiasme om dingen te doen, zullen ze ook worden behandeld. Ik moet in alles voorzichtig zijn. Ik mag absoluut niet roekeloos spreken of handelen. Ik moet nergens mijn neus in steken. Het is beter om een lafaard te zijn dan om op te vallen. Ze denken dat het volkomen gepast is om zo te praktiseren, dat niemand er fouten in kan aanwijzen, maar ze hebben het meest essentiële over het hoofd gezien, en dat is dat ze naar de waarheid moeten streven. Ze streven naar de waarheid noch naar hun eigen binnengaan in het leven, en dat is hun fatale tekortkoming. Als ze hun plicht doen, zijn ze al tevreden als het karwei geklaard is. Om hun werk te voltooien werken ze van zonsopgang tot zonsondergang, en soms hebben ze het zo druk dat het ze niet kan schelen als ze twee maaltijden overslaan. Ze kunnen echt lijden en een prijs betalen, maar ze hebben geen binnengaan in het leven. Ze zijn telkens weer op hun hoede voor anderen uit angst dat ze een fout zullen maken en behandeld worden. Is zo’n gesteldheid goed? Is dit iemand die streeft naar de waarheid? Als mensen zo hun plicht doen tot het eind, zullen ze dan de waarheid ontvangen of binnengaan in de werkelijkheid van de waarheid? (Nee.) Zijn er niet veel van zulke mensen onder jullie? Zijn jullie vaak in deze zelfde gesteldheid? (Ja.) Zijn jullie op je hoede en denken jullie dat dit een verkeerde manier is om te handelen, dat jullie in een negatieve gesteldheid leven? Als jullie iets overkomt, gedragen jullie je altijd als lafaards, gedragen jullie je altijd als jazeggers, sluiten jullie altijd compromissen, kiezen jullie altijd de middenweg, beledigen jullie nooit iemand of steken jullie nooit je neus ergens in, gaan jullie nooit te ver. Het is alsof jullie in je eigen positie staan, vasthouden aan je plicht, doen wat jullie maar gevraagd wordt, voor noch achter staan, jullie laten meevoeren door de stroming. Vertel eens, denken jullie dat als jullie je plicht tot het eind zo blijven doen jullie Gods goedkeuring kunnen krijgen? Beseffen jullie dat zo’n gesteldheid heel gevaarlijk is, dat jullie niet alleen Gods vervolmaking niet kunnen ontvangen, maar waarschijnlijk ook Gods gezindheid beledigen? Streven zulke lauwe mensen naar de waarheid? Zijn zij het soort mensen dat God vreest en het kwaad mijdt? Iemand die in zo’n gesteldheid leeft uit vaak de gedachten van een jazegger en er is geen vrees voor God in hen. Als iemand alleen angst en schrik voelt zonder goede reden, is dat dan een hart dat God vreest? (Nee.) Zelfs als ze zich helemaal in hun plicht storten, ontslag nemen van hun werk en hun familie verzaken, als ze God niet hun hart geven en op hun hoede zijn voor God, is dat dan een goede gesteldheid? Is dat een normale gesteldheid van binnengaan in de werkelijkheid van de waarheid? Is de toekomstige ontwikkeling van deze gesteldheid niet beangstigend? Als mensen doorgaan in deze gesteldheid, kunnen ze dan de waarheid ontvangen? Kunnen ze het leven ontvangen? Kunnen ze binnengaan in de werkelijkheid van de waarheid? (Nee.) Beseffen jullie dat jullie precies deze gesteldheid zelf bezitten? Als je je dat bewust wordt, denk je dan bij jezelf: waarom ben ik altijd op mijn hoede voor God? Waarom denk ik altijd zo? Zo denken is zo beangstigend! Het is verzet tegen God en het verwerpen van de waarheid. Op je hoede zijn voor God is hetzelfde als je tegen Hem verzetten. De gesteldheid van op je hoede zijn voor God is alsof je een dief bent – je durft niet in het licht te leven, je bent bang je demonische gezicht te tonen en tegelijkertijd ben je angstig: God laat niet met Zich sollen. Hij kan mensen altijd en overal oordelen en tuchtigen. Als je God kwaad maakt, zal Hij je in lichte gevallen snoeien en behandelen, en in ernstige gevallen zal Hij je straffen, je ziek maken of je laten lijden. Mensen kunnen die dingen niet verdragen! Hebben mensen niet zulke misvattingen? Is dit een hart dat God vreest? (Nee.) Is zo’n gesteldheid niet beangstigend? Als mensen in deze gesteldheid zijn, waarin ze op hun hoede zijn voor God en altijd deze gedachten hebben en altijd zo’n houding hebben tegenover God, behandelen ze God dan als God? Is dit geloof in God? Als mensen op deze manier in God geloven, als ze God niet als God behandelen, is dat dan geen probleem? Op z’n minst accepteren mensen Gods rechtvaardige gezindheid niet, noch accepteren ze het feit van Zijn werk. Ze denken: God is weliswaar genadig en liefdevol, maar Hij is ook toornig. Als Gods toorn iemand treft, is dat rampzalig. Hij kan mensen te allen tijde neerslaan en vernietigen wie Hij wil. Roep Gods woede niet op. Het is waar dat Zijn majesteit en toorn geen belediging dulden. Houd afstand van Hem! Als mensen zo’n houding en zulke ideeën hebben, kunnen ze dan volledig en oprecht voor God komen? Dat kunnen ze niet. Is er dan geen afstand tussen hen en God? Zijn er niet veel dingen die de twee van elkaar scheiden? (Ja.) Welke dingen beletten mensen om voor God te komen? (Hun toekomst en lot.) (Roem, winst en status.) Wat nog meer? Welke dingen zorgen dat mensen genoeg hebben van de waarheid, de waarheid verwerpen, Gods levensvoorziening en Zijn redding verwerpen? Denk hier eens over na: Welke dingen in mensen beletten ze om oprecht voor God te komen, de waarheid te praktiseren en hun lichaam en hart aan God te geven om er de leiding over te nemen en erover te heersen? Welke dingen zorgen dat mensen bang zijn voor God en God verkeerd begrijpen? Mensen hebben zowel verdorven gezindheden als satanische filosofieën en satanische gedachten; ze zijn bedrieglijk, zijn steeds op hun hoede voor God en wantrouwen Hem en begrijpen Hem verkeerd. Als ze worden aangetast door al deze dingen, kunnen ze dan God echt vertrouwen? Kunnen ze Gods woorden accepteren als hun leven? Sommige mensen zeggen: “Ik eet en drink elke dag Gods woorden. Als ik Zijn woorden lees en erdoor ontroerd word, bid ik. Ik koester Gods woorden als de waarheid. Ik lees ze elke dag en ik bid vaak in stilte en zing gezangen om God te loven.” Zo’n spiritueel leven is goed, maar wat is er aan de hand als deze mensen nog steeds vertrouwen op hun eigen ideeën als ze reageren op dingen die ze overkomen, als ze totaal niet de waarheid zoeken en geen van de doctrines die ze begrijpen enig effect op ze heeft? Mensen hebben de waarheid niet lief. Ze beweren dat ze Gods woorden koesteren, maar laten na zichzelf te vergelijken en brengen ze niet in praktijk. Dat veroorzaakt veel problemen en het is heel moeilijk voor mensen om dan de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan. Mensen begrijpen nooit de waarheid, noch hebben ze de minste kennis van God, dus hebben ze zeker noties en misvattingen over God en is er een muur tussen hen en God. Hebben jullie hier niet allemaal persoonlijk ervaring mee? Je zegt: “Ik wil niet op mijn hoede zijn voor God, ik wil Hem echt vertrouwen, maar als me iets overkomt ben ik onwillekeurig op mijn hoede voor Hem. Ik wil mezelf oppakken en mezelf afscheiden van God, en satanische filosofieën gebruiken om mezelf te beschermen. Wat mankeert me?” Hieruit blijkt dat mensen niet de waarheid hebben, ze leven nog steeds volgens satanische filosofieën ze worden nog steeds beheerst door Satan. Dat is de treurige gelijkenis die mensen hebben door hun satanische natuur – het is moeilijk voor ze om de waarheid in praktijk te brengen. De waarheid niet praktiseren is het grootste beletsel voor het binnengaan in het leven. Als dit probleem niet wordt opgelost, is het moeilijk voor iemand om zijn hart aan God te geven, om Zijn werk te ontvangen of om de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan. Hebben jullie dit allemaal ervaren? Hoe kan deze kwestie worden opgelost? Je moet nadenken over jezelf en proberen jezelf te kennen en zien welke dingen je beletten om de waarheid te praktiseren. Het is essentieel dat dit probleem wordt opgelost.

Is het streven naar de waarheid net zo ingewikkeld of moeilijk als het nastreven van een tak van de wetenschap? Eigenlijk is het niet zo moeilijk, het hangt er gewoon van af of iemand de waarheid liefheeft. Streven naar de waarheid is op zich niet moeilijk; het vergt minder inspanning dan het bestuderen van een gespecialiseerd gebied van de wetenschap – het is zelfs makkelijker dan de kost verdienen. Hoe komt dat? De werkelijkheid van de waarheid is wat mensen met normale menselijkheid horen na te leven en te bezitten. Het houdt verband met de normale menselijkheid van mensen, dus het staat niet los van hun gedachten en ideeën, van alles wat ze denken, van al hun daden en gedrag die ze in hun dagelijkse leven vertonen, of van hun geest. De waarheid is geen theorie en het is evenmin een academische gebied of een beroep. De waarheid is niet leeg. De waarheid staat in nauw verband met normale menselijkheid – de waarheid is het leven dat iemand met normale menselijkheid zou moeten bezitten. Het kan al je gebreken, slechte gewoonten en negatieve en onjuiste gedachten corrigeren. Het kan je satanische gezindheid transformeren, het kan je leven worden, het kan je in staat stellen om menselijkheid en rede te bezitten, het kan je gedachten en denkrichting normaliseren – het kan elk deel van je normaal maken. Als de waarheid je leven wordt, zullen wat je naleeft en al je uitingen van menselijkheid normaal zijn. Dus het nastreven en praktiseren van de waarheid is geen obscuur, ondoorgrondelijk iets, noch is het iets wat bijzonder moeilijk is. Hoewel jullie de waarheid een beetje liefhebben en bereid zijn om ernaar te streven om beter te worden, hebben jullie het pad nu nog niet gevonden. De eerste stap is altijd het moeilijkst. Zolang je de waarheid in praktijk kunt brengen en de zoetheid daarvan kunt proeven, zul je denken dat streven naar de waarheid makkelijk is.

Als iemand niet de waarheid aanneemt als zijn leven en altijd in een verdorven gezindheid leeft, hoe manifesteert zich dat dan? Als mensen niet de waarheid hebben verworven, hebben ze van nature geen mogelijkheid om de boeien en ketenen van hun satanische natuur af te werpen. De verdorven gezindheden die uit hen stromen zijn natuurlijke arrogantie en verwaandheid, een wet op zichzelf zijn, willekeur en roekeloosheid, liegen en bedriegen, verraderlijkheid en misleiding, streven naar prestige en eigenbelang, niets anders najagen dan gewin, en egoïsme en verachtelijkheid. Bovendien zijn ze in hun omgang met anderen geneigd om anderen te wantrouwen, te oordelen en aan te vallen. Ze spreken en handelen altijd op basis van hun voorkeuren; ze hebben altijd persoonlijke intenties en doelen en ze hebben altijd vooroordelen jegens anderen. Ze worden altijd negatief als ze op tegenslagen en mislukking stuiten. Soms gaan ze verder dan arrogantie; soms zijn ze zo negatief dat ze zich zouden kunnen begraven in een kuil in de grond. Ze gaan altijd tot extremen – als ze niet hun tanden ontbloten en met hun klauwen dreigen, zijn ze negatief of proberen ze medelijden op te wekken. Ze zijn nooit normaal. Dat is de gesteldheid waarin jullie je nu bevinden. Jullie zijn bereid om te lijden en een prijs te betalen, en jullie zijn vol vastberadenheid en beslistheid, maar jullie hebben niet de werkelijkheid van de waarheid. Als mensen de werkelijkheid van de waarheid als hun leven aannemen, hoe zal dat zich dan manifesteren? Allereerst zullen ze zich aan God kunnen onderwerpen en een menselijke gelijkenis kunnen naleven; ze zullen een eerlijk mens zijn, iemand wiens levensgezindheid is veranderd. Er zijn een aantal kenmerken van een verandering van gezindheid: het eerste kenmerk is in staat zijn om zich te onderwerpen aan dingen die juist zijn en zich overeenstemmen met de waarheid. Wie ook hun mening geven, of ze oud of jong zijn, of je met ze overweg kunt of niet, of je ze kent of niet, of ze je vertrouwd zijn of niet, of je relatie met hen goed of slecht is, zolang wat ze zeggen goed is, in overeenstemming is met de waarheid en gunstig is voor het werk van Gods huis, zul je ernaar kunnen luisteren en het kunnen aannemen en accepteren zonder te worden beïnvloed door andere factoren. In staat zijn om dingen die goed en in overeenstemming met de waarheid zijn te accepteren en je eraan te onderwerpen is het eerste kenmerk. Het tweede kenmerk is in staat zijn om de waarheid te zoeken als zich iets voordoet; het gaat er niet alleen om de waarheid te aanvaarden, maar ook om haar in praktijk te brengen en dingen niet te doen op basis van je eigen wil. Wat je ook overkomt, je zult in staat zijn om te zoeken als je de dingen niet helder kunt zien en te kijken hoe je de zaak moet aanpakken, en hoe je kunt praktiseren op een manier die in overeenstemming is met de principes van de waarheid en voldoet aan Gods vereisten. Het derde kenmerk is rekening houden met Gods wil op welk probleem je ook stuit, in opstand komen tegen het vlees om onderwerping aan God te bereiken. Je zult rekening houden met Gods wil, welke plicht je ook vervult en je zult je plicht vervullen in overeenstemming met Gods vereisten. Welke vereisten God ook heeft voor deze plicht, je zult bij het vervullen ervan aan deze vereisten voldoen en handelen om God te behagen. Je moet dit principe begrijpen en je plicht verantwoordelijk en trouw vervullen. Dat is wat het betekent om rekening te houden met Gods wil. Als je niet weet hoe je rekening kunt houden met Gods wil of God kunt behagen in een bepaalde aangelegenheid, dan moet je zoeken. Jullie moeten jezelf toetsen aan deze drie kenmerken van verandering van gezindheid en kijken of je deze kenmerken bezit of niet. Als je praktische ervaring en beoefeningspaden hebt op deze drie gebieden, dan zul je dingen aanpakken met principes.. Wat je ook overkomt of met welke problemen je ook te maken hebt, je moet altijd zoeken wat de principes van de praktijk zijn, welke details elk principe van de waarheid omvat en hoe je kunt praktiseren zonder de principes te overtreden. Als je eenmaal duidelijkheid hebt over deze kwesties, zul je van nature weten hoe je de waarheid kunt praktiseren.

Als alles goed gaat, lijken sommige mensen geen duidelijke verdorven gezindheden te uiten, en daarom denken ze dat ze goed zijn, dat ze zijn veranderd en dat ze de werkelijkheid van de waarheid hebben. Maar als ze geconfronteerd worden met verleidingen of belangrijke zaken die verband houden met de principes van de waarheid, openbaart hun verdorven gezindheid zich. Ze vervallen tot negativiteit en verwarring, weten niet wat de juiste manier is om te praktiseren en worden overvallen door moeilijkheden. Een oprecht mens zijn en eerlijk spreken is bijvoorbeeld de waarheid praktiseren. Op welke moeilijkheden stuit je als je probeert eerlijk te spreken? Welke hindernissen kom je tegen? Welke dingen beperken en ketenen je en beletten je om eerlijk te spreken? Trots, status, ijdelheid en ook je gevoelens en persoonlijke voorkeuren – al die dingen kunnen op elk moment de kop opsteken en ze hinderen mensen en beperken hen om de waarheid te praktiseren. Deze dingen zijn verdorven gezindheden. Wat je situatie ook is, verdorven gezindheden kunnen zorgen dat je gesteldheid abnormaal wordt, allerlei negatieve dingen produceren, je op elke manier beperken en beheersen, je tegenhouden en het je moeilijk maken om de waarheid te praktiseren en God te dienen. Door dit alles zul je je ongelooflijk moe voelen. Oppervlakkig gezien lijken mensen vrij, maar in feite zijn ze stevig geketend door hun verdorven, satanische gezindheden. Ze hebben geen enkele keuzevrijheid, het is extreem moeilijk voor ze om ook maar één stap te zetten en ze leiden een uitputtend leven. Het kost ze vaak veel inspanning om eerlijk te spreken of iets praktisch te doen. Ze kunnen hun plicht niet goed doen of trouw aan God zijn, hoewel ze dat misschien willen, en als ze de waarheid willen praktiseren of voor God getuigen, zal dat nog moeilijker zijn. Wat uitputtend! Leven ze niet in de kooi van hun verdorven, satanische gezindheden? Leven ze niet onder de duistere invloed van Satan? (Dat doen ze.) Hoe kunnen mensen het dan van zich af werpen? Is er een andere weg behalve de waarheid praktiseren en het binnengaan in het leven verwerven? Die is er absoluut niet. Kan de kennis van de traditionele cultuur mensen redden en bevrijden van Satans invloed? En hoe zit het met inzicht in de kennis van de Bijbel? En met het kunnen uitspreken van spirituele doctrines? Nee, geen van die dingen kan mensen redden en bevrijden van Satans invloed. Alleen door Gods werk en alle waarheden die God heeft uitgedrukt te aanvaarden kan het probleem van verdorven gezindheden worden opgelost; alleen dan kunnen mensen begrip van de waarheid bereiken, de waarheid verkrijgen en vrij zijn van Satans invloed. Als iemand ernaar streeft om een goed mens te zijn en geen slechte dingen doet maar zijn gezindheid niet verandert, kan hij dan vrij zijn van Satans invloed? Kan iemand de waarheid verkrijgen door de ‘Tao Te Ching’, boeddhistische geschriften of traditionele cultuur te bestuderen? Kan hij God leren kennen? Kan zijn verdorven gezindheid worden gereinigd als hij vasthoudt aan traditionele cultuur en niet naar de waarheid streeft? Kan hij Gods redding ontvangen? Mensen die zo handelen, misleiden zichzelf en kunnen geen van hun problemen oplossen. Er zijn veel mensen die jarenlang in God hebben geloofd, maar hun geloof is nog steeds verward. Naar de waarheid streven interesseert ze niet; ze zijn tevreden als ze alleen hun plicht doen. Zolang ze geen slechte dingen of minder slechte dingen doen, en zolang ze meer goede en liefdadige dingen doen, zolang ze meer doen om anderen liefdevol te helpen, zolang ze nooit de kerk verlaten of God verraden, denken ze dat dat andere mensen en God tevreden zal stellen en ze deel zullen hebben aan het koninkrijk van God. Snijdt dat idee hout? Kan een goed mens zijn iemand in staat stellen om zijn verdorven gezindheid af te werpen? Kan hij zo redding bereiken? Zal hij deel hebben aan het koninkrijk? Jullie kunnen allemaal zien dat er veel zogenaamde ‘goede mensen’ in de wereld zijn die verheven woorden spreken – hoewel ze oppervlakkig gezien geen heel slechte dingen hebben gedaan, zijn ze in feite bijzonder bedrieglijk en onbetrouwbaar. Ze kunnen heel goed met alle winden mee waaien en glad en listig praten. Ze zijn valse goede mensen en hypocrieten – ze doen alleen maar alsof ze goed zijn. Zij die de middenweg kiezen, zijn de meest verraderlijke van allemaal. Ze beledigen niemand, ze zijn glad en listig, ze kunnen goed meespelen in elke situatie en niemand kan hun gebreken zien. Ze zijn als een levende Satan! Zijn er zullen mensen onder jullie? (Ja.) Denken jullie niet dat zo’n leven vermoeiend is? (Ja, het is vermoeiend.) Hebben jullie dan gedacht aan een manier om te veranderen? Hoe verander je? Waar moet de doorbraak beginnen? (Door de waarheid te praktiseren.) Zeg niet ‘door de waarheid te praktiseren’, of ‘door de waarheid te begrijpen, of ‘door de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan’. Dat is grootspraak en het ligt buiten het bereik van de mens, dus het lijken loze woorden. We moeten in plaats daarvan beginnen met de details. (Door een eerlijk mens te zijn.) Dat is een concrete beoefening. Een eerlijk mens zijn, of meer in het bijzonder: een eenvoudig en openhartig mens zijn die niets verdoezelt, die niet liegt en die er geen doekjes om windt, en een direct mens zijn die gevoel voor rechtvaardigheid heeft en eerlijk kan spreken. Mensen moeten dit eerst bereiken. Zeg dat er een slecht iemand is die iets doet wat het werk van de kerk verstoort, en er zal een leider bij je komen om de situatie beter te begrijpen. Je weet wie het deed, maar omdat je een goede relatie met die persoon hebt en die niet wil beledigen, lieg je en zeg je dat je het niet weet. De leider vraagt om meer bijzonderheden en je draait eromheen en verzint uitvluchten om de slechte persoon te dekken. Is dat niet bedrieglijk? Je hebt de leider niet de waarheid over de situatie verteld en hebt die juist verborgen. Waarom zou je dat doen? Omdat je niemand wilde beledigen. Het beschermen van interpersoonlijke relaties en niemand beledigen kwam op de eerste plaats voor je en eerlijk spreken en de waarheid praktiseren op de laatste. Waardoor word je beheerst? Je wordt beheerst door je satanische gezindheid, die heeft je mond verzegeld en je belet om eerlijk te spreken – je kunt alleen leven volgens je satanische gezindheid. Wat is een verdorven gezindheid? Een verdorven gezindheid is een satanische gezindheid, en iemand die leeft volgens zijn satanische gezindheid is een levende Satan. In wat ze zeggen ligt altijd een verleiding verborgen, het is altijd omslachtig en nooit direct; zelfs als ze worden doodgeslagen, zullen ze niet de waarheid spreken. Dat is wat er gebeurt als iemands verdorven gezindheid te erg wordt; dan verliest hij zijn menselijkheid volledig en wordt een duivel. Velen van jullie zouden liever God beledigen en bedriegen om jullie relaties met anderen en de status en reputatie die jullie bij andere mensen hebben te beschermen. Hebben mensen die zo handelen de waarheid lief? Zijn ze iemand die naar de waarheid streeft? Ze zijn iemand die met wijd ogen open God bedriegt, die geen greintje vrees voor God heeft in zijn hart. Ze durven God te bedriegen; wat moeten hun ambitie en opstandigheid groot zijn! Zulk mensen denken meestal nog steeds dat ze God liefhebben en vrezen en zeggen vaak: “Elke keer als ik aan God denk, denk ik aan hoe enorm, hoe groot en hoe ondoorgrondelijk Hij is! God heeft de mensheid lief, Zijn liefde is zo echt!” Je kunt aardig klinkende woorden spreken, maar je zou een boosaardig iemand niet ontmaskeren als je hem het werk van de kerk ziet verstoren. Jullie zijn jazeggers, jullie beschermen alleen je eigen prestige, gewin en status in plaats van de belangen van Gods huis te beschermen. Als je echt weet hoe de zaken ervoor staan, spreek je niet de waarheid, je draait eromheen en beschermt slechte mensen. Als je zou worden gevraagd eerlijk te spreken, zou dat erg moeilijk voor je zijn. Je praat zoveel onzin, alleen om te vermijden om de waarheid te zeggen! Als je spreekt, draai je in zoveel kringetjes, put je je uit in zoveel gedachten en leid je zo’n vermoeiend leven, allemaal om je reputatie en trots te beschermen! Is God blij met mensen die zich zo gedragen? God verfoeit bedrieglijke mensen meer dan wat dan ook. Als je vrij wil zijn van Satans invloed en redding wil bereiken, moet je de waarheid aanvaarden. Om te beginnen moet je een eerlijk mens worden. Wees oprecht, spreek de waarheid, laat je niet beperken door je gevoelens, zet je huichelarij en bedrog opzij en spreek en pak de zaken aan met principes – dat is een makkelijke en gelukkige manier om te leven en je zult voor God kunnen leven. Als je altijd volgens satanische filosofieën leeft en altijd vertrouwt op leugens en bedrog om je dagen door te komen, zul je onder de macht van Satan leven en zul je in duisternis leven. Als je in Satans wereld leeft, zul je alleen maar nog bedrieglijker worden. Je gelooft al zoveel jaren in God, je hebt naar zoveel preken geluisterd, maar je verdorven gezindheid is niet gereinigd en nu leef je nog steeds volgens je satanische gezindheid – walg je daar niet van? Schaam je je niet? Hoelang je ook in God gelooft, als je nog steeds bent als een ongelovige, wat heeft het dan voor zin om in God te geloven? Kun je echt redding bereiken door zo in God te geloven? Je levensdoelen zijn niet veranderd en je principes en methoden evenmin; het enige dat jij hebt en een ongelovige niet is de titel ‘gelovige’. Hoewel je uiterlijk God volgt, is je levensgezindheid helemaal niet veranderd, en uiteindelijk zul je geen redding bereiken. Is je hoop niet vergeefs? Kan zo’n geloof in God je helpen om de waarheid of het leven te verkrijgen? Absoluut niet.

Vandaag hebben we gecommuniceerd over de drie kenmerken van verandering van gezindheid. Vat deze drie kenmerken samen. (Het eerste kenmerk is het vermogen om dingen die goed zijn en overeenstemmen met de waarheid te accepteren en je eraan te onderwerpen. Het tweede kenmerk is het vermogen om de waarheid te zoeken en in praktijk te brengen als je iets overkomt en de zaken niet aan te pakken op basis van je eigen wil. Het derde kenmerk is het vermogen om na te denken over Gods wil, in opstand te komen tegen het vlees en tot onderwerping aan God te komen, wat je ook overkomt.) Jullie moeten allemaal nadenken en communiceren over deze drie kenmerken. Je moet jezelf eraan toetsen in het echte leven en jezelf trainen om ze te praktiseren en erin binnen te gaan – zo zullen jullie de waarheid kunnen verkrijgen en een verandering van gezindheid kunnen bereiken. Over welk aspect van de waarheid er ook wordt gecommuniceerd, het zal voor degenen die de waarheid liefhebben makkelijk te accepteren zijn. Zij die bereid zijn de waarheid in praktijk te brengen zullen de waarheid kunnen verkrijgen, en zij die de waarheid verkrijgen zullen tot een verandering van gezindheid kunnen komen. Wie geen geweten of rede heeft en wie niet de waarheid liefheeft, kan de waarheid niet aanvaarden of praktiseren, en zal die dus niet kunnen verkrijgen. Of iemand de waarheid kan verkrijgen of een verandering van gezindheid kan bereiken hangt af van zijn persoonlijke streven.

16 augustus 2015


De vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het juiste pad van geloof in God in te slaan

Er schuilt een gemeenschappelijk probleem in de verdorven gezindheid van mensen, een gemeenschappelijk probleem dat in de menselijkheid van ieder persoon bestaat, een zeer ernstig probleem. Dit gemeenschappelijke probleem is het zwakste, meest fatale gedeelte van hun menselijkheid, en in de essentie van hun natuur is het het moeilijkst om bloot te leggen of te veranderen. Wat is dat probleem? Het is het feit dat mensen altijd uitzonderlijk, bovenmenselijk en volmaakt willen zijn. Mensen zelf zijn geschapen wezens. Kunnen geschapen wezens almacht bereiken? Kunnen ze perfectie en onfeilbaarheid bereiken? Kunnen ze op alle fronten bekwaamheid bereiken, alles leren begrijpen, alles doorzien en tot alles in staat zijn? Dat kunnen ze niet. In mensen zitten echter verdorven gezindheden en een dodelijke zwakheid: zodra ze een vaardigheid of een beroep leren, hebben ze het gevoel dat ze bekwaam zijn, dat ze mensen met status en waarde zijn, dat ze een of andere professional zijn. Hoe gewoon ze ook zijn, ze willen zich allemaal als een of ander beroemd of uitzonderlijk individu vermommen, in de een of andere secundaire beroemdheid veranderen en de mensen laten geloven dat ze perfect en onberispelijk zijn, zonder ook maar een enkel gebrek; in de ogen van anderen willen ze beroemd en krachtig worden of één of ander geweldig figuur, en ze willen machtig en volledig bekwaam worden en alles kunnen. Ze hebben het gevoel dat ze met het inroepen van hulp van anderen onbekwaam, zwak en inferieur zouden lijken, en dat mensen op ze zouden neerkijken. Daarom willen ze altijd de schijn ophouden. Wanneer sommige mensen gevraagd wordt iets te doen, zeggen ze dat ze weten hoe ze het moeten doen, terwijl ze dat in werkelijkheid niet weten. Vervolgens zoeken ze het in het geheim op en proberen ze te leren hoe het moet, maar na enkele dagen studeren begrijpen ze nog steeds niet hoe het moet. Op de vraag hoe het hen vergaat, zeggen ze: “Binnenkort, binnenkort!” Maar in hun hart denken ze: ik ben er nog niet, ik heb geen idee, ik weet niet wat ik moet doen! Ik moet niet uit de school klappen, ik moet een façade blijven opzetten, ik mag de mensen mijn tekortkomingen en onwetendheid niet laten zien, ik mag ze niet op me neer laten kijken! Wat voor probleem is dit? Dit is een levende hel van pogingen om ten koste van alles je gezicht te redden. Wat voor gezindheid is dit? De arrogantie van zulke mensen kent geen grenzen, ze hebben al hun verstand verloren! Ze willen niet zoals alle anderen zijn, ze willen geen gewone mensen zijn, normale mensen, maar supermensen, uitzonderlijke individuen of hotshots. Dit is zo’n groot probleem! Ten aanzien van de zwakten, tekortkomingen, onwetendheid, dwaasheid en gebrek aan begrip binnen normale menselijkheid zullen ze het allemaal inpakken, het andere mensen niet laten zien en zich blijven vermommen. Er zijn mensen die blind zijn voor alles, toch beweren ze dat ze begrijpen in hun hart. Als je ze vraagt het uit te leggen, kunnen ze dat niet. Als iemand anders het heeft uitgelegd, kunnen ze beweren dat ze op het punt stonden hetzelfde te zeggen, maar het niet op tijd onder woorden konden brengen. Ze doen alles wat ze kunnen om zich te vermommen en te proberen goed voor de dag te komen. Wat vinden jullie, lopen zulke mensen niet met hun hoofd in de wolken? Dromen ze niet? Ze weten niet wie ze zelf zijn en ze weten niet hoe ze een normale menselijkheid moeten naleven. Nog nooit hebben ze als een praktisch mens gehandeld. Als je voortdurend met je hoofd in de wolken loopt, maar wat aanmoddert, en niets met beide benen op de grond verricht, altijd volgens je eigen voorstelling leeft, dan komt dit neer op moeilijkheden. Dan is het levenspad dat je kiest niet het juiste. Als je dit doet, dan maakt het niet uit hoe je in God gelooft, je zult de waarheid niet begrijpen en ook niet kunnen verkrijgen. Om eerlijk te zijn kun je de waarheid niet verkrijgen, omdat je uitgangspunt niet klopt. Je moet leren hoe je op de grond moet lopen, hoe je gestaag moet lopen, stap voor stap. Als je kunt lopen, loop dan. Probeer niet te leren rennen. Als je stap voor stap kunt lopen, probeer dan niet twee stappen tegelijk te nemen. Je moet je gedragen met beide benen stevig op de grond. Probeer geen supermens te zijn, groots of hoogstaand. Menselijke wezens worden gedomineerd door hun satanische gezindheid en koesteren een ambitie en verlangen die verborgen zijn in hun hart. Ze willen niet met hun voeten op de grond leven en vluchten liever de lucht in om te midden van de wolken en nevel te leven. Dromen ze niet? Leven mensen in de lucht? Dat is het domein van Satan en niet een plek waar mensen moeten leven. God schiep de mens uit het stof van de aarde; Hij laat ze op de grond leven, normaal en met regels leven, gezond verstand aanleren over hoe ze zich moeten gedragen, leren hoe ze moeten handelen, hoe ze moeten leven en hoe ze Hem moeten vereren. God gaf de mens geen vleugels en Hij staat niet toe dat ze in de lucht leven. Degenen die rondzwerven in de lucht zijn Satan en allerlei kwade geesten en geen mensen. Als mensen altijd deze ambitie hebben, altijd supermensen willen worden, in iets anders willen veranderen, dan vragen ze om moeilijkheden. Het is heel makkelijk om volkomen geobsedeerd te raken! Ten eerste zijn deze gedachte en dit idee van jou verkeerd. Ze zijn afkomstig van Satan, staan volkomen buiten de werkelijkheid, voldoen totaal niet aan Gods vereisten en staan helemaal buiten van Gods woorden. Wat is deze gedachte dan? Het is altijd vrij willen zijn van platheid, uitmuntend willen zijn, zonder gelijke willen zijn, onvergelijkbaar voortreffelijk willen zijn, je onderscheiden, beroemd en geweldig worden, een idool in de harten van de mensen – zijn dat de doelen die iemand moet nastreven? Absoluut niet. Onder al Gods woorden is er niet één dat mensen zegt dat ze moeten streven om een supermens, een autoriteit, een beroemdheid of een geweldig persoon te worden. Geen van deze dingen die mensen zich voorstellen is echt, geen ervan bestaat. Naar deze dingen streven is je eigen graf graven – hoe meer je ze nastreeft, hoe eerder je sterft. Dit is de weg naar vernietiging.

Weten jullie wat de vereisten van God zijn voor het gedrag van mensen nu Hij zoveel woorden heeft gezegd? (Hij wil dat ze zich gewetensvol gedragen.) (Hij wil dat ze zich gedragen en handelen met beide benen op de grond, volhardend en zonder aandacht te trekken.) Hoewel dit een paar simpele woorden zijn, kunnen de meeste mensen ze niet volbrengen; alleen eerlijke mensen zijn ertoe in staat. In feite, hoe jullie het ook uitdrukken, vereist God kort gezegd van de mensen dat ze eerlijk zijn. Alleen eerlijke mensen kunnen zich gewetensvol gedragen, met beide benen op de grond staan als ze handelen, geen aandacht trekken en volhardend zijn, dus het is goed om een eerlijk mens te zijn en God houdt van eerlijke mensen. God veracht bedrieglijke mensen. Zij die zich niet gewetensvol gedragen, die niet met beide benen op de grond staan als ze handelen, zijn bedrieglijk. Begrijpen jullie het als het zo wordt gezegd? Dus vertel het me nog eens, welke andere eisen stelt God aan de mensen behalve dat Hij verlangt dat ze eerlijke mensen zijn? (Ze moeten zichzelf vernederen.) Jullie zeggen ‘vernederen’, maar is het redelijk om dit woord te gebruiken om mensen te beschrijven? (Het is onredelijk.) Waarom is het onredelijk? De door Satan verdorven mensen hadden oorspronkelijk geen status; ze waren oorspronkelijk minder dan wormen, dus hoeveel nederiger zouden ze kunnen zijn? Als ze zich nog meer zouden verlagen, wat zouden ze dan worden? Zouden ze dan geen duivels of beesten worden? De mens werd geschapen door God en allen die door God zijn geschapen hebben menselijke instincten. Mensen kunnen de dingen bereiken die ze horen te bezitten en die allemaal horen bij hun normale gedrag en uitingen. Laten we het eerst hebben over geluk, woede, verdriet en vreugde, enkele van de emoties die mensen bezitten. De meest algemene manifestatie als iemand bedroefd of verdrietig is, is huilen. Het is een natuurlijke uiting van normale menselijkheid. Als je bedroefd bent of pijn hebt, mag je huilen, je tranen de vrije loop laten. Veins niet. Sommige mensen zeggen: “Ik huil niet. Ik ben een sterke man en echte mannen huilen niet gauw!” Andere mensen zeggen: “Hoewel ik een vrouw ben, ben ik vastberaden. Ik moet zo sterk zijn als een man. Ik zal een heldin en geen zwakke vrouw zijn.” Is dat een goede manier van denken? Wat voor menselijkheid is dat? Dat is veinzen; het is niet echt. Wat wordt geveinsd is geen uiting van normale menselijkheid. Het is eerder een onechte indruk die aan anderen wordt gegeven en de normale menselijkheid compleet misvormt. Dus als mensen iets hebben om verdrietig of bezorgd om te zijn, als ze zuchten of als hun uitdrukking relatief ernstig is of als ze niet willen eten, zijn al deze dingen uitingen van normale menselijkheid die niemand kan verdoezelen. Als iemand op iets goeds stuit, lacht hij, wat ook een normale uiting is. Er zijn mensen die niet hardop durven te lachen als ze blij zijn. Ze bedekken altijd hun mond om hun glimlach te verbergen, zijn altijd beducht voor de grappen van mensen. Is dat normaal? (Het is niet normaal.) Dat is ook veinzen. Ze denken dat vrouwen niet in het openbaar in bijzijn van veel mensen mogen lachen, en vooral hun tanden niet mogen laten zien, omdat mensen dan op ze neer zullen kijken of ze zullen minachten, dus ze moeten zich inhouden en mogen niet frivool zijn. Dat is het gevolg van een traditionele Chinese culturele opvoeding. In iemand wiens geluk, woede, verdriet en vreugde abnormaal zijn kunnen anderen de manifestaties of behoeften van hun normale menselijkheid niet zien. Zijn zulke mensen normaal? (Ze zijn niet normaal.) Is er niet iets in hun gedachten wat ze overheerst? De mensen zijn te grondig door Satan verdorven. Zo is het nu eenmaal. Ze zijn meer duivels dan mensen. Dat is de verschijning van degenen die worden overheerst door een duivelse natuur. Ze zijn bijzonder onecht en ze veinzen te veel. Hoe komt het dat mensen die meerdere jaren in God geloven nauwelijks zijn veranderd? Enerzijds hebben mensen niet de juiste kennis of een duidelijk beeld van het pad, de principes, richting en doelen van een normaal persoon zijn, noch hebben ze een duidelijk beeld van het pad naar het streven naar de waarheid. Anderzijds zijn zulke mensen onwetend. Zelfs als ze veertig of vijftig jaar oud worden, weten ze niets over hoe je een eerlijk mens moet zijn of aan welke vereisten ze moeten voldoen om een normale menselijkheid na te leven. Dat komt doordat de traditionele cultuur te diep geworteld is in de harten van de mensen, en ze altijd willen doen alsof ze de heilige, geweldige mensen zijn zoals ze zich altijd hebben voorgesteld, waardoor ze dingen begrijpen op bevooroordeelde, belachelijke en vreemde manieren. Zijn er zulke mensen onder jullie? Sommige mensen hebben nooit hun hart geopend naar anderen, noch weten ze hoe ze over hun diepste gedachten moeten praten. Ze lijken geen moeilijkheden te hebben, alsof ze nooit negatief of zwak zijn geweest, alsof ze nooit moeilijkheden hebben gehad met het binnengaan in het leven. Ze hoeven niets te zoeken en niet met anderen te communiceren, noch hebben ze communicatie, voorziening, hulp of bijstand van iemand anders nodig. Het lijkt alsof ze alles uit zichzelf begrijpen en alles kunnen oplossen. Als iemand ze vraagt of ze voorheen weleens negatief zijn geweest of niet, zeggen ze: “Ik ben af en toe negatief, maar dan bid ik tot God, ben ik vastberaden en zweer ik een eed, en dan gaat het prima.” Wat voor iemand is dat? Van buiten lijken er misschien niet veel van zulke mensen te zijn, maar in werkelijkheid zijn er veel mensen die deze gesteldheid hebben. Tot vandaag de dag weten zulke mensen niet wat het betekent om in God te geloven. Ze denken dat in God geloven gewoon betekent Hem erkennen en een goed mens zijn en dat ze op een dag ‘onsterfelijk zullen worden en de Weg zullen bereiken’ en het koninkrijk van de hemel zullen binnengaan, zoals boeddhisten spreken over vrij zijn van menselijke verlangens en hartstochten, of zuiver van hart zijn en weinig verlangens hebben. Ze werken ijverig en putten zich uit in deze richting, maar is dat geloven in God? Zelfs nu weten ze nog niet wat het is om in God te geloven, noch weten ze waar ze naar moeten streven of wat voor mens ze moeten zijn. Naar hoeveel preken over de waarheid ze ook luisteren, het doel waar ze naar streven verandert niet en ook hun standpunt over geloof in God evenmin. Dat zorgt voor veel problemen! Als je niet eens weet wat het betekent om in God te geloven, ben je dan in staat om te weten wie je God is? Als je niet eens begrijpt wat het betekent om in God te geloven, ben je dan in staat om naar de waarheid te streven? Kan iemand die absoluut niets weet over de visie van het geloof in God de waarheid liefhebben? Zij die de visie van het geloof in God niet begrijpen, zijn degenen die niet de waarheid kunnen verkrijgen. Het is zinloos om zulke mensen te vragen of ze de waarheid liefhebben of niet; ze begrijpen niet wat het is om in God te geloven of naar de waarheid te streven. Ze begrijpen deze dingen niet. Of ze nu drie, vijf, tien of acht jaar in God geloven, geen van hen begrijpt de waarheid. Ze weten alleen dat in God geloven betekent een goed mens zijn, goede dingen doen en vriendelijk en liefdadig zijn, en ze denken dat dit een eervolle manier van leven is. Is dat standpunt niet te oppervlakkig en achterhaald? Het is onverenigbaar met de waarheden van het geloof in God en staat er volkomen los van. Als iemand vele jaren in God heeft geloofd maar de kwestie van het geloof in God nog steeds benadert vanuit de standpunten, gedachten en methoden van ongelovigen, boeddhisten en taoïsten, vertrouwt op traditionele noties en waandenkbeelden om de weg van het geloof in God te bewandelen, ten onrechte gelooft dat zijn begrip zuiver is, denkt dat op deze manier in God geloven de enige manier is om naar de waarheid te streven, liegt die zichzelf niet voor?

Chinese mensen hebben de traditionele culturele achtergrond van het taoïsme en het boeddhisme. Tegen deze grote traditionele sociale achtergrond is het voor Chinese mensen heel moeilijk om hun gedachten te bevrijden van deze dingen, dus als Chinese mensen over geloof in God spreken, denken ze eerst aan de boeddhistische en taoïstische standpunten over vegetarisme, tot Boeddha bidden, niet doden, aalmoezen geven en goede daden doen, anderen helpen, anderen niet aanvallen of tegen ze schreeuwen, niet moorden of brand stichten, een goed mens zijn enzovoort. Hoelang duurt het dan voor iemand van deze dingen af is en de ware mening van het geloof in God begrijpt? Welke waarheden heeft iemand nodig om te streven naar inzicht om deze onjuiste gedachten en noties volledig om te keren en volledig te elimineren? Alleen door Gods vereisten echt te begrijpen en in God te geloven volgens de principes van de waarheid kan iemand op het juiste spoor van geloof in God stappen; pas vanaf dat moment begint zijn leven van geloof in God formeel. Als iemand nog feodaal bijgeloof heeft in zijn hart, of de noties, waandenkbeelden en regels van de traditionele religie, zijn de dingen die ze in hun hart bewaren de dingen die God het meest verfoeit en haat. Ze moeten de waarheid zoeken, deze dingen onderscheiden en ze dan helemaal opgeven. Alleen zulke mensen houden van de waarheid, alleen zij kunnen het werk van de Heilige Geest ontvangen. Dat is zeker. Als je je geloof in God niet baseert op de waarheid van Zijn woorden, zul je Zijn zegeningen nooit kunnen ontvangen. Als mensen op het juiste pad van geloof in God zijn gestapt en over die drempel zijn gegaan, is er een verandering in hun innerlijke gesteldheid. Ten eerste zijn hun gedachten en standpunten niet denkbeeldig maar echt. Hun gesteldheid, gedachten en ideeën zijn niet leeg, maar stemmen overeen met de waarheid en zijn volkomen in overeenstemming met Gods woorden. Het doel en de richting waar ze naar streven zijn niet dogmatisch, noch zijn ze onbereikbaar of onzichtbaar. Ze zijn veeleer iets positiefs, in overeenstemming met Gods vereisten en worden geprezen door God. Hun hele gesteldheid, hun gedachten en hun ideeën zijn allemaal praktisch en echt. Je gelooft nu in God, dus waar zijn je gedachten? Als ze nog steeds in de lucht zweven zonder nauwkeurige richting, als er nog steeds veel gedachten zijn die niet overeenstemmen met de werkelijkheid, en veel lege dogmatische gedachten met allerlei menselijke ideeën, noties en waandenkbeelden, dan leef je nog steeds in de lucht van verbeelding en ben je niet neergekomen op de grond. Dat is heel gevaarlijk, want wat je denkt, wat je doet en de doelen waar je naar streeft in je hart hebben niets te maken met de waarheid van het geloof in God of met Gods vereisten – ze komen zelfs niet in de buurt. Dus op basis waarvan handel je? Je handelt op basis van de samengevatte ervaringen van de mens, wereldse filosofieën en de dingen die je leert van de samenleving, je familie en allerlei omstandigheden, en de dingen die je je verbeeldt en samenvat in je hoofd. Als je bijvoorbeeld iets overkomt, handel je zoals je denkt dat je moet doen, en je denkt dat dat in overeenstemming is met de waarheid en dat wat je aanziet voor juist en positief de waarheid is. Als je op een dag tegen een muur aan loopt of wordt behandeld, zul je beseffen dat je daden, gedachten en ideeën allemaal menselijke waandenkbeelden en noties zijn die fundamenteel onverenigbaar zijn met de principes van de waarheid. Dat wil zeggen dat voor mensen formeel het juiste spoor van geloof in God hebben betreden, veel van wat ze doen niets te maken heeft met de principes van de waarheid. Ze komen voort uit de geest en waandenkbeelden van mensen, of uit hun voorkeuren, enthousiasme en wilskracht, of hun goede wensen en verwachtingen, of zelfs hun verlangens. Al deze dingen zijn het beginpunt en de bron van de daden van mensen.

Wat betreft de gesteldheden die mensen moeten hebben om het juiste pad van het geloof in God te betreden is er een norm die zegt dat ze een normale gesteldheid moeten hebben terwijl ze Gods woorden ervaren. Sommige mensen leven al in deze gesteldheid, terwijl anderen er nog niet in zijn binnengegaan of hem af en toe hebben maar na een tijdje terugkeren naar hun oude gesteldheid. Wat is deze gesteldheid? Dat is wanneer mensen gedurende een periode hebben vertrouwd op hun enthousiasme, voorkeuren, noties en waandenkbeelden en opeens beseffen dat op deze manier geloven onaanvaardbaar lijkt, dat ze de waarheid niet kunnen verkrijgen en dat op deze manier geloven leeg en onrealistisch is. Ze beseffen dat ze altijd een geschapen wezen zijn geweest, dat ze moeten proberen een echt geschapen wezen te zijn en oprecht, van ganser harte en met al hun kracht de plicht van een geschapen wezen te doen. Dan beginnen ze dingen te doen met beide benen op de grond en ze doen hun plicht met heel hun toewijding. Terwijl ze dingen doen, beginnen ze na te denken en uit te zoeken hoe ze in overeenstemming met de waarheid moeten handelen, hoe ze aan Gods wil moeten voldoen en hoe ze aanvaard moeten worden door God. Ze handelen niet op grond van hun noties, waandenkbeelden of voorkeuren. Alleen dan hebben mensen het verlangen om God te behagen en Zijn liefde te beantwoorden. Dan beginnen ze de waarheid te zoeken, de wil van God te zoeken en beginnen ze aan Zijn vereisten te voldoen. Als je deze wens hebt, als je een normale gesteldheid hebt in je hart, sta je in één opzicht op je rechtmatige plaats en ben je een echt geschapen wezen. In een ander opzicht, en dat is het primaire, heb je vanuit de grond van je hart echt aanvaard dat God je Heer en je God is, en heb je al Gods woorden aanvaard en gezien dat zij de waarheid zijn. Je bent ook in staat om Gods woorden te praktiseren en te ervaren, en je zorgt dat Gods woorden de werkelijkheid van je leven worden, waardoor je de waarheid en het leven kunt verkrijgen. Als je deze wil en dit verlangen hebt, en de behoefte om het woord van God en Zijn vereisten aan jou te aanvaarden, en als je je wilt onderwerpen aan God en aan Zijn wil wil voldoen, begint je levensgesteldheid te veranderen. Vanaf dat moment wandel je op het juiste pad van geloof in God.

Kortom, de woorden die ik net heb gecommuniceerd zijn heel eenvoudig: dat wil zeggen, zodra iemand begint in te zien dat hij een geschapen wezen is, zal die persoon de hoop ontwikkelen om een waarachtig wezen van de schepping te worden om God te behagen. Tegelijkertijd zullen zulke mensen ook God aanvaarden als hun Heer en God en ernaar verlangen om zich aan al Gods vereisten en Zijn heerschappij te onderwerpen. Ze zullen zich daarom niet langer lichtzinnig gedragen en bij alles wat ze doen Gods bedoelingen en de principes van de waarheid zoeken. Ze zullen niet langer gewoon doen wat ze willen of dingen doen overeenkomstig hun eigen plannen. In plaats van te vertrouwen op hun individuele ideeën om te handelen, zullen ze beginnen God voortdurend in gedachte te hebben en het zal hun subjectieve wens zijn om God in alle opzichten tevreden te stellen, zich te conformeren aan de waarheid en aan Gods vereisten voldoen in hun daden. In zo’n gesteldheid zijn mensen ongetwijfeld begonnen te leren om de waarheid te zoeken, de waarheid te praktiseren en in de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan. Als je in zo’n gesteldheid bent en zo’n wil hebt, zul je heel natuurlijk beginnen te leren hoe je Gods wil moet zoeken en beginnen te zoeken naar hoe je Gods naam niet moet onteren, hoe je God moet verheerlijken, hoe je God moet vrezen en hoe je God moet behagen; in plaats van je eigen egoïstische verlangens en iemand anders te bevredigen probeer je God te behagen. Als mensen binnengaan in deze gesteldheid, leven ze in de aanwezigheid van God en worden ze niet langer geleid door hun verdorven gezindheid. Als je binnengaat in deze gesteldheid, zijn de dingen waar je in je subjectieve verlangens aan denkt positief. Zelfs als je af en toe een verdorven gezindheid vertoont, zul je je ervan bewust zijn en zul je over jezelf kunnen nadenken en de waarheid zoeken om het op te lossen. Hoewel je nog steeds een verdorven gezindheid hebt, zal je verdorven gezindheid je dan niet langer in alles kunnen leiden en je beheersen. Neemt op dat moment Gods woord niet de soevereiniteit in je over? Leef je niet binnen Gods woorden? Kunnen jullie allemaal de waarheid gezag laten uitoefenen in je hart? Dat hangt ervan af of je al of niet de wil hebt om naar de waarheid te streven. Als mensen veel van de waarheid duidelijk begrijpen zal de waarheid van nature gezag uitoefenen in hun hart. Als ze niet veel begrijpen van de waarheid, of te veel van Satans vergif hebben, kunnen ze de waarheid geen gezag laten uitoefenen in hun hart. Er zijn veel mensen die bereid zijn om de waarheid te praktiseren, maar als ze iets overkomt, zullen ze onwillekeurig opscheppen, streven naar prestige, gewin en status, geen terughoudendheid of beheersing hebben en laten ze hun verdorven gezindheid zich vrijelijk uiten. Wat voor gesteldheid is dat? Dat is wanneer mensen te weinig van de waarheid begrijpen, hun gestalte te klein is en ze niet in staat zijn het vlees of Satans invloed te overwinnen. Het is heel moeilijk voor zo iemand om de waarheid gezag te laten uitoefenen in zijn hart. Naar de waarheid streven is dus niet eenvoudig en zonder zelfs maar enkele jaren ervaring is het heel moeilijk om het probleem van een verdorven gezindheid op te lossen. Zo zijn sommige mensen heel bedrieglijk, ze uiten hun diepste gevoelens nooit hardop en ze kunnen geen enkel waar woord spreken. Waar ze ook over praten of hoeveel woorden ze ook zeggen, ze spreken niet duidelijk, draaien er altijd omheen en hebben zich niet onder controle. Tegenover hun verdorven gezindheid en hun walgelijke, satanische natuur en essentie laten mensen zien dat ze zo onbeduidend, zwak, machteloos en volkomen hulpeloos zijn, dus vaak zondigen ze, maken ze fouten en zijn ze passief. Wat is hier aan de hand? (Ze hebben niet het juiste pad van geloof in God betreden.) Ze hebben niet het juiste pad van geloof in God betreden, en wat impliceert dat? (Dat ze nog niet begrijpen dat ze geschapen wezens zijn en dat ze niet bereid zijn om zich te onderwerpen aan God of Hem te behagen.) Dat is een gevolg van het niet streven naar de waarheid. Jullie verkeren in deze situatie, dus kunnen jullie zeggen dat jullie nog niet zijn begonnen om binnen te gaan in de werkelijkheid van de waarheid? (Ja.) Telt iemand die niet is binnengegaan in de werkelijkheid van de waarheid als iemand die de waarheid heeft verkregen? (Nee.) Heeft iemand die niet de waarheid heeft verkregen de waarheid in zijn hart? (Nee.) Handelen mensen zonder de waarheid niet op grond van hun verdorven gezindheden? Dus wat moeten mensen bezitten om positieve dingen te doen als ze hun plicht vervullen? Moeten ze niet de waarheid begrijpen? Als mensen niet de waarheid kunnen praktiseren als ze hun plicht vervullen en alleen kunnen handelen naar hun eigen wil, wat voor eigenschap is dat dan? Is dat niet een dienst verrichten? Dat is hetzelfde als wanneer God een ongelovige aanneemt om een dienst voor Hem te verrichten. Als je niet naar de waarheid streeft of binnengaat in de werkelijkheid van de waarheid, verricht je een dienst. Denken jullie dat God wil zien dat mensen die Hij wil redden alleen een dienst voor Hem verrichten, zonder te praktiseren volgens Zijn woorden om redding te ontvangen? (Dat wil Hij niet.) Waarom wil Hij dat niet? (God schiep de mensen om ze te kunnen verkrijgen.) Dat is juist, God schiep de mensen om Zich te manifesteren en nog meer om ze te kunnen verkrijgen. Waarom is God ontevreden als mensen alleen een dienst voor Hem verrichten? (Omdat de handelingen van mensen niet zijn wat God wil.) Wat wil God dan? (God wil de oprechtheid van mensen.) Is een dienst voor God verrichten zelf geen oprechtheid? Ook al is de dienst die je verricht echt en oprecht, als je niet naar de waarheid streeft, zul je niet de waarheid verkrijgen, zelfs als je je hele leven diensten verricht. Als je niet de waarheid verkrijgt, betekent dat dat je God niet verkrijgt en dat God jou niet verkrijgt. Dus is dienst die je verricht zonder waarde of betekenis. Hoeveel jaren je ook diensten verricht, als je niet naar de waarheid streeft, zal God je niet verkrijgen, wat betekent dat je je nog steeds verzet tegen God. Wie veroorzaakt dat? Het wordt veroorzaakt doordat de mensen zelf niet hard werken om samen te werken, doordat de mensen zelf niet naar de waarheid streven; dat alleen is de hoofdoorzaak. Hoe kan praktisch gezien verklaard worden dat God mensen niet verkrijgt? Het komt doordat ze altijd hun eigen bedoelingen hebben als ze hun plicht doen en ze hun hart niet aan God offeren, zodat hun hart niet naar Hem is gekeerd en hun hart evenmin voor Hem is. Ze houden geen rekening met Zijn wil, laat staan dat ze proberen Hem te behagen door hun plicht te doen. De eenvoudigste verklaring is dat zulke mensen niet oprecht zijn tegenover God, dus is er absoluut geen hoop voor ze. God onderzoekt mensen grondig om te zien of ze al of niet oprecht in Hem geloven; Hij wil hun oprechtheid. Wat betekent het om oprecht te zijn? (Dat je een hart hebt dat naar God gekeerd is, een hart dat zich onderwerpt aan God.) Dat is juist. Als iemand geen hart heeft dat naar God is gekeerd, dat zich aan Hem onderwerpt, kan hij dan een goed mens worden genoemd? Kan God gesteld zijn op zo iemand? Kan iemand die niet eensgezind is met God de waarheid in praktijk brengen? Hebben jullie een hart dat zich onderwerpt aan God? Kun je in alles aan Gods zijde staan? Is jullie hart naar God gekeerd? Het zou oneerlijk zijn om te zeggen dat jullie helemaal geen oprechtheid hebben, maar het zou ook onjuist zijn om te zeggen dat jullie Satan echt haten, dat jullie Satan kunnen verzaken en je helemaal naar God kunnen keren. Dat vereist dat jullie een hart van onderwerping aan God hebben, dat jullie naar de waarheid streven en begrip krijgen van meer waarheid. Wat voor hart wil God dat mensen hebben? Ten eerste moet dat hart eerlijk zijn en ze moeten in staat zijn hun plicht gewetensvol te doen met beide benen op de grond, in staat zijn om het werk van de kerk te handhaven, niet langer zogenaamde ‘grote ambities’ of ‘verheven doelen’ hebben. Elke stap laat een voetdruk achter als ze God volgen en vereren, ze gedragen zich als geschapen wezens; ze streven er niet langer naar om een uitzonderlijk of geweldig iemand te worden, laat staan een bijzonder functioneel iemand, en ze vereren niet de scheppingen op vreemde planeten. Daarnaast moet dat hart de waarheid liefhebben. Wat wordt primair bedoeld met de waarheid liefhebben? Het betekent positieve dingen liefhebben, een gevoel van rechtvaardigheid hebben, in staat zijn om je oprecht uit te putten voor God, Hem echt lief te hebben, je aan Hem te onderwerpen en van Hem te getuigen. Je kunt die dingen natuurlijk alleen bereiken als je de waarheid begrijpt. Iemand die zo’n hart heeft is iemand die normale menselijkheid heeft. Iemand die normale menselijkheid heeft, moet op zijn minst een geweten en verstand bezitten. Hoe weet je of iemand een geweten en verstand bezit? Als wat ze zeggen en doen in wezen overeenstemt met de normen van geweten en verstand, zijn ze vanuit een menselijk gezichtspunt gezien een goed mens en iemand die voldoet aan een aanvaardbare norm. Als ze ook de waarheid kunnen begrijpen en kunnen handelen in overeenstemming met de principes van de waarheid voldoen ze aan Gods vereisten, die hoger zijn dan de normen van geweten en verstand. Sommige mensen zeggen: “De mens is geschapen door God. God gaf ons levensadem en het is God die voor ons voorziet, ons voedt en ons de weg wijst om op te groeien tot volwassenen. Mensen van geweten en verstand kunnen niet voor zichzelf of voor Satan leven; ze horen te leven voor God en hun plicht te doen.” Dat is waar, maar het is slechts een breed kader, een ruwe schets. Wat betreft de bijzonderheden van hoe je in werkelijkheid voor God moet leven komen er geweten en verstand bij kijken. Dus hoe leeft iemand voor God? (Doe de plicht die een geschapen wezen hoort te doen goed.) Juist. Op het moment vervullen jullie alleen de plicht van de mens, maar voor wie doen jullie het in werkelijkheid? (Voor God.) Het is voor God, het is samenwerking met Hem! De opdracht die God jullie heeft gegeven, is jullie plicht. Deze is door Hem verordineerd en voorbestemd, en Hij is er soeverein over. Met andere woorden, het is God die jou deze taak geeft en wil dat jij die voltooit. Hoe kun je dan op je geweten vertrouwen om die te voltooien en goed uit te voeren? (We moeten ons uiterste best doen.) Je moet je uiterste best doen, wat een uiting is van het vertrouwen op je geweten. Bovendien moet je je hele hart erin leggen en je verantwoordelijkheden vervullen – ga er niet plichtmatig mee om. God heeft Zijn verwachtingen en de prijs van Zijn nauwgezette inspanning in ons gesteld. Als we zien dat God heeft voorbestemd dat we deze verantwoordelijkheid moeten vervullen en deze plicht moeten doen, mogen we Hem niet ontgoochelen, teleurstellen of verdrietig maken. We moeten onze plicht goed doen en God een volmaakt, bevredigend antwoord geven. We vertrouwen op God voor wat we niet kunnen, we leren meer over ons beroep en we zoeken meer naar de principes van de waarheid. God laat ons leven, dus behoren we onze plicht goed te vervullen; voor elke dag die we leven, behoren we de plicht van die dag goed te vervullen, en datgene wat God ons heeft toevertrouwd tot onze hoofdtaak maken, het vervullen van onze plicht tot de allerbelangrijkste zaak in ons leven maken en die goed volbrengen. Hoewel we geen perfectie nastreven, moeten we naar de waarheid streven en handelen op basis van Gods woorden en de waarheidsprincipes, zodat we God tevreden kunnen stellen, Satan te schande kunnen maken en geen spijt zullen hebben. Dat is de houding die gelovigen in God horen te hebben tegenover hun plicht. Als je veertig of vijftig jaar bent – of zeventig of tachtig – en je kijkt terug op de dingen die je deed toen je jong en onwetend was, zul je zien dat je hoewel je heel jong was alles met je hart en je kracht hebt gedaan; je handelde altijd op basis van je geweten, je hebt God niet ontgoocheld, je stelde Hem niet teleur en maakte Hem niet verdrietig, en je accepteerde Gods nauwgezette onderzoek en inspectie. Als dit allemaal is volbracht en je God je ingevulde examen geeft, zal God zeggen: “Hoewel je het niet geweldig hebt gedaan en je resultaten gemiddeld waren, heb je niettemin al je kracht gebruikt en heb je je plicht niet verwaarloosd.” Handel je zo niet op basis van je geweten? Dus wat moet er worden gedaan als mensen vaak verdorvenheid vertonen en zelfs zozeer hun persoonlijke keuzes, verlangens en voorkeuren hebben dat ze zich totaal niet houden aan de norm van hun geweten en hun normale menselijkheid verliezen? Je moet bidden tot God en jezelf verzaken, je kunt niet toestaan dat die dingen je inperken of je geweten en verstand beheersen. Als je geweten je daden, je levensonderhoud en je leven kan sturen, zal het makkelijk voor je zijn om de egoïstische verlangens van het vlees te overwinnen en zul je dit aspect van de waarheid kunnen verkrijgen. Dat is het strikte minimum dat je moet hebben. En over hoeveel aspecten heb ik zojuist gesproken wat betreft het soort menselijke hart dat God wil? (Drie aspecten: een eerlijk hart, een hart dat de waarheid liefheeft en een geweten en verstand hebben.) Binnen een eerlijk hart en een hart dat de waarheid liefheeft zijn nog wat meer bijzonderheden, later moeten jullie hierover nadenken en het samenvatten. Wat iemand op zijn minst moet bezitten is het geweten en het verstand die iemand met normale menselijkheid hoort te hebben. Als mensen geen geweten of verstand hebben, verliezen ze hun normale menselijkheid, kunnen ze niets goed doen, kunnen ze niets volbrengen en zullen ze uiteindelijk volledig falen. Maar als ze alleen een geweten en verstand hebben, als ze leven op basis van hun geweten en niets slechts doen, betekent dat dan dat ze het juiste pad van geloof in God betreden? Kunnen ze Gods lof verkrijgen door te leven volgens hun geweten en verstand alleen? Dat kunnen ze absoluut niet.

Het juiste pad van geloof in God betreden vereist ook dat je een hart bezit dat God vreest. Om te beginnen zijn mensen wat status betreft geschapen wezens en staan ze heel laag; God is de Schepper, de Allerhoogste. En als we het hebben over menselijke rationaliteit, wat moeten mensen dan doen om God te vrezen? Stel bijvoorbeeld dat je iets overkomt en je denkt dat het in strijd is met de waarheid om op een bepaalde manier te handelen, maar je weet niet wat je moet doen om in harmonie te zijn met Gods wil. Als je een hart hebt dat God vreest, wat moet je dan doen? Je moet bidden tot God, de waarheid zoeken, een weg vinden om de waarheid te praktiseren en dan handelen. Als mensen geen hart hebben dat God vreest, hoe zullen ze zich dan gedragen? Ze zullen doen wat ze willen en denken: ik bedoel het in elk geval goed, dus het is wel oké als ik dit doe. Ze doen niet wat andere mensen adviseren en luisteren niet naar iemand anders; ze besluiten om te doen wat ze voor zichzelf gepland hebben en zijn met geen negen ossen tegen te houden. Zijn dat mensen die een hart hebben dat God vreest? (Dat zijn ze niet.) Er zijn mensen die, hoewel ze weten dat God van eerlijke mensen houdt en ze niet mogen liegen, nog steeds denken dat ze hun gezicht verliezen, hun winst verloren zal gaan en ze misschien hun status niet kunnen behouden als ze in een bepaald geval de waarheid zeggen. Ze weifelen voortdurend, liegen nog steeds en denken: één keer liegen heeft niets te betekenen en ik lieg tenslotte niet altijd. En als ik lieg, zie ik geen gevolgen dus het geeft niet als ik nog een keer lieg. Als ze het hebben berekend besluiten ze om te handelen en ze voelen geen verwijt in hun hart, noch willen ze bidden en Gods nauwgezette onderzoek accepteren. Zijn dat mensen die een hart hebben dat God vreest? (Dat zijn ze niet.) Dus als er iemand is die een hart heeft dat God vreest, hoe zal hij zich dan gedragen? (Hij zal niet roekeloos of eigenzinnig handelen.) Deze twee woorden zijn heel toepasselijk. Hoe breng je niet roekeloos en eigenzinnig handelen in praktijk? (We moeten een zoekend hart hebben). Als ze op een probleem stuiten zoeken sommige mensen een antwoord bij een ander, maar als die ander in overeenstemming met de waarheid spreekt, accepteren ze het niet en kunnen ze niet gehoorzamen en denken in hun hart: normaal gesproken ben ik beter dan hij. Als ik nu naar zijn suggestie luister, zal het deze keer dan niet lijken of hij superieur is aan mij? Nee, in deze zaak kan ik niet naar hem luisteren. Ik doe het op mijn eigen manier. Dan vinden ze een reden en een excuus om het standpunt van die andere persoon af te kraken. Wat voor gezindheid is het wanneer mensen iemand zien die beter is dan zijzelf en proberen die persoon neer te halen, er geruchten over verspreiden of verachtelijke manieren gebruiken om hem te kleineren en zijn reputatie te ondermijnen – hem zelfs helemaal de grond in te boren – in een poging hun eigen plek in de gedachten van mensen te beschermen? Dit is niet slechts arrogantie en verwaandheid, het is de gezindheid van Satan, het is een kwaadaardige gezindheid. Dat deze mensen anderen die beter en sterker dan zij zijn kunnen aanvallen en van zich kunnen vervreemden, is verraderlijk en slecht. En dat ze nergens voor terugdeinzen om mensen neer te halen bewijst dat ze veel duivels in zich hebben! Omdat ze volgens de gezindheid van Satan leven, zijn ze geneigd om mensen te kleineren, te proberen ze in de val te lokken en het ze moeilijk te maken. Is dat geen boosaardigheid? En terwijl ze zo leven, denken ze nog steeds dat ze oké zijn, dat ze een goed mens zijn – maar als ze iemand zien die beter is dan zij, zijn ze geneigd om het hem moeilijk te maken en hem te vertrappen. Wat is hier het probleem? Zijn mensen die in staat zijn zoiets slechts te doen niet gewetenloos en eigenzinnig? Zulke mensen denken alleen aan hun eigen belangen, ze houden alleen rekening met hun eigen gevoelens en ze willen alleen hun eigen wensen, ambities en doelstellingen verwezenlijken. Het maakt hun niet uit hoeveel schade ze aanrichten aan het werk van de kerk, en ze zouden nog liever de belangen van het huis van God opofferen om hun eigen status en reputatie in de ogen van anderen te beschermen. Zijn zulke mensen niet arrogant en zelfgenoegzaam, egoïstisch en laag? Zulke mensen zijn niet alleen arrogant en zelfgenoegzaam, ze zijn ook extreem egoïstisch en laag. Ze houden totaal geen rekening met Gods wil. Hebben zulke mensen ook maar enige vrees voor God? Ze hebben niet de minste vrees voor God. Dit is waarom ze zich brutaal gedragen en doen wat ze maar willen, zonder enig schuldgevoel, zonder enige angst, zonder enige vrees of zorg, en zonder over de gevolgen na te denken. Dit is iets dat ze vaak doen en dit is hoe ze zich altijd hebben gedragen. Wat is de natuur van zulk gedrag? Om het zacht uit te drukken: zulke mensen zijn veel te jaloers en hebben een te sterk verlangen naar persoonlijke roem en status. Ze zijn te bedrieglijk en verraderlijk. Om het harder uit te drukken: de essentie van het probleem is dat de harten van zulke mensen niet ook maar het kleinste beetje godvrezend zijn. Ze vrezen God niet, ze denken dat ze zelf het allerbelangrijkst zijn, en ze beschouwen ieder aspect van zichzelf als hoger dan God en hoger dan de waarheid. In hun hart is God niet noemenswaardig en onbelangrijk, en God heeft helemaal geen status in hun hart. Kunnen zij die in hun hart geen plaats hebben voor God en die God niet vereren, de waarheid in praktijk brengen? Absoluut niet. Ze zijn gewoonlijk druk met van alles en nog wat en steken daar enorm veel energie in, maar wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Deze mensen beweren zelfs dat zij alles achter zich hebben gelaten om zich volledig in te zetten voor God en dat zij veel geleden hebben. Maar de beweegreden, het principe en het doel van al hun acties dienen eigenlijk alleen maar hun eigen status en prestige en om al hun eigen belangen te beschermen. Zouden jullie ook niet zeggen dat dit verschrikkelijke mensen zijn? Wat voor mensen geloven al vele jaren in God, maar hebben geen vrees voor God? Zijn ze niet arrogant? Zijn ze niet Satan? En welke dingen zijn het meest verstoken van vrees voor God? Behalve de beesten zijn dat de boosdoeners en de antichristen, Satan en het slag van de duivel. Ze aanvaarden de waarheid helemaal niet; ze zijn verstoken van de vrees voor God. Ze zijn tot elk kwaad in staat; ze zijn de vijanden van God en de vijanden van Zijn uitverkorenen.

In welke zaken in jullie dagelijkse leven hebben jullie een hart dat God vreest? En in welke zaken hebben jullie dat niet? Kun je mensen haten als ze je beledigen of je belangen schaden? En als je mensen haat, kun je ze dan straffen en wraak nemen? (Ja.) Dan ben je heel beangstigend! Als je geen hart hebt dat God vreest en in staat bent tot slechte daden, is die boosaardige gezindheid van je veel te ernstig! Liefde en haat zijn dingen die de normale menselijkheid hoort te bezitten, maar je moet duidelijk onderscheid maken tussen wat je liefhebt en wat je haat. In je hart moet je God, de waarheid, positieve dingen en je broeders en zusters liefhebben, terwijl je de duivel Satan, negatieve dingen, antichristen en slechte mensen moet haten. Als je in staat bent om uit haat je broeders en zusters te onderdrukken en wraak op ze te nemen, is dat heel beangstigend en dat is de gezindheid van een slecht mens. Sommige mensen hebben gewoon haatdragende gedachten en ideeën – boosaardige ideeën, maar ze zouden nooit iets slechts doen. Dat zijn geen slechte mensen, want als er iets gebeurt, zijn ze in staat de waarheid te zoeken en aandacht te schenken aan de principes in hoe ze zich gedragen en met dingen omgaan. In hun interactie met een ander vragen ze niet meer van ze dan zou moeten; als ze goed met die persoon overweg kunnen, blijven ze met diegene omgaan; als ze niet goed overweg kunnen, doen ze dat niet. Het is nauwelijks van invloed op de uitvoering van hun plicht en hun binnengaan in het leven. God is in hun hart en ze hebben de vrees voor Hem. Ze zijn niet bereid om God te beledigen en zijn bang om dat te doen. Hoewel deze mensen bepaalde onjuiste gedachten en ideeën kunnen koesteren, zijn ze in staat om die te verwerpen of op te geven. Ze beheersen zich in hun handelen en uiten geen woord dat ongepast is of dat God beledigt. Iemand die zo spreekt en handelt is iemand die principes heeft en die de waarheid praktiseert. Je bent misschien persoonlijk onverenigbaar met anderen en misschien mag je ze niet, maar als je met ze samenwerkt, blijf je onpartijdig en geef je geen uiting aan je frustraties als je je plicht doet of reageer je je frustraties niet af op de belangen van Gods familie; je kunt zaken afhandelen volgens de principes. Waarvan is dit een manifestatie? Het is een manifestatie van elementaire eerbied voor God. Als je iets meer hebt dan dat, als je ziet dat iemand anders onvolkomenheden of zwakheden heeft, heb je het nog steeds in je om ze correct te behandelen en liefdevol te helpen, ook al hebben ze je beledigd of hebben ze een vooroordeel tegen je. Dat betekent dat er liefde in je is, dat je iemand bent die menselijkheid heeft, dat je iemand bent die vriendelijk is en de waarheid kan praktiseren, dat je een eerlijk mens bent die de werkelijkheden van de waarheid bezit en dat je iemand bent met eerbied voor God. Als je nog iemand van kleine gestalte bent maar een wil hebt, en bereid bent om te streven naar de waarheid en te streven om de dingen volgens de principes te doen, en in staat bent om met dingen om te gaan en tegenover anderen te handelen met principe, dan telt dat ook als een beetje eerbied voor God; dat is zeer fundamenteel. Als je zelfs hiertoe niet in staat bent en je niet kunt beheersen, verkeer je in groot gevaar en ben je heel beangstigend. Als je een positie hebt gekregen, kun je mensen straffen en het ze moeilijk maken; je kunt dan elk moment veranderen in een antichrist. Of mensen nu goed of slecht zijn, en hoe ze ook in God geloven of welk pad ze ook bewandelen, ze zullen binnen enkele jaren worden ontmaskerd. Je moet ze op een principiële manier behandelen, wat hun uitkomst ook mag zijn, of ze nu gestraft of beloond horen te worden – dat is een zaak voor God. Zolang je ze kunt onderscheiden en behandelen volgens de principes is dat genoeg. Met wie je ook omgaat, zolang God niet heeft beslist wat voor soort uitkomst dergelijke mensen krijgen, de kerk ze niet heeft verbannen en God ze niet heeft gestraft en ze gered worden, moet jij ze uit liefde geduldig helpen. Je moet de uitkomst van zulke mensen niet bepalen, of menselijke middelen gebruiken om ze te straffen. Als ze verdorven uitingen hebben, kun je dergelijke mensen behandelen en snoeien, of je kunt je hart eerlijk openstellen en met hen communiceren om ze te helpen. Maar als je overweegt deze mensen te straffen, uit te sluiten en valselijk te beschuldigen, en probeert onrecht te herstellen in naam van de hemel, dan heb je een probleem. Zou dat overeenkomen met de waarheid? Dergelijke gedachten zouden voortkomen uit opvliegendheid, die gedachten komen van Satan en komen voort uit menselijke rancune en uit menselijke jaloezie en afkeer. Dergelijk gedrag is niet in overeenstemming met de waarheid. Dit is iets dat vergelding over jou afroept en je moet het niet doen. Kunnen jullie verschillende manieren bedenken om mensen te straffen omdat ze jullie niet bevallen of omdat ze niet goed met je overweg kunnen? Hebben jullie zoiets ooit eerder gedaan? Hoeveel daarvan hebben jullie gedaan? Waren jullie niet altijd indirect mensen aan het kleineren, kwetsende opmerkingen aan het maken en sarcastisch tegen hen aan het zijn? In welke gesteldheden bevonden jullie je toen jullie zulke dingen deden? In die tijd waren jullie je aan het afreageren en voelden jullie je blij; jullie hadden de bovenhand gekregen. Maar naderhand dachten jullie: ik heb zoiets verwerpelijks gedaan. Ik ben niet godvrezend en ik heb die persoon zo oneerlijk behandeld. Voelden jullie je diep van binnen schuldig? (Ja.) Hoewel jullie niet godvrezend zijn, hebben jullie tenminste enig besef van geweten. Zijn jullie daarom nog altijd in staat dit soort dingen in de toekomst opnieuw te doen? Kun je nog steeds mensen aanvallen en wraak op hen proberen te nemen, telkens wanneer je hen veracht en niet met hen overweg kunt, of telkens wanneer zij je niet gehoorzamen of niet naar je luisteren? Wat voor menselijkheid hebben mensen die zoiets doen? Wat hun menselijkheid betreft, zijn ze kwaadaardig. Afgemeten tegen de waarheid, vereren ze God niet. In wat ze zeggen en doen, hebben ze geen principes; ze handelen lichtzinnig en zeggen en doen wat ze willen. Hebben zulke mensen de werkelijkheden van de waarheid? Natuurlijk niet; het antwoord is ‘nee’, honderd procent. Kan iemand die geen hart heeft dat God vreest zich echt aan Hem onderwerpen en Hem vereren? Dat kan hij absoluut niet. 

Sommige mensen zeggen: “Als ik zie dat er rampen komen, bid ik vaak tot God, durf ik God geen moment te verlaten en vraag ik God om leiding en bescherming. Als ik ‘s avonds alleen over de weg loop en er gevaar dreigt, vertrouw ik altijd op God, durf ik Hem niet te verlaten en vraag ik Hem om me te helpen. Als ik mijn plicht doe, bid mijn hart voortdurend tot God en vraagt het dingen aan Hem, zodat Hij me niet plichtmatig laat zijn en Hij het heft in handen zal nemen. Ik heb het geprobeerd, en als God niet werkt, kan ik niets doen en heb ik zelf niets.” Is dit iemand die een hart heeft dat God vreest? (Nee.) Is het verkeerd om op God te vertrouwen? Is het verkeerd om God om bescherming te vragen? De woorden die hier worden gesproken zijn niet verkeerd, maar zo’n gesteldheid is abnormaal. Het betekent dat je God alleen vindt omdat je niets hebt om op te steunen en nergens heen kunt, je kan niet anders en hebt geen keus en je wil God gebruiken om dingen voor je te doen zodat je je doelen kunt bereiken. Is dat God vrezen? Zodra je geen problemen hebt, zul je God al helemaal zijn vergeten. Als je het gelukkigst bent, als je opgetogen bent over je succes, als je status hoger is dan die van alle anderen zodat ze je vleien en vereren, waarom vertrouw je dan niet ook op God? Waarom accepteer je Gods nauwgezette onderzoek dan niet en zoek je niet Zijn leiding? Waarom vraag je dan niet of alles wat je doet in overeenstemming is met Zijn wil? Als je kwaad doet en jezelf verheerlijkt en van jezelf getuigt, waarom vraag je God dan niet of dat al of niet overeenstemt met Zijn wil? Waarom denk je niet na over jezelf en vertrouw je niet op God om jezelf te beheersen? Wat voor probleem is dit? Hoe worden deze gesteldheden genoemd? Geen hart hebben dat God vreest. Kunnen mensen die geen hart hebben dat God vreest hun plicht goed doen? Kunnen zij een echt goed mens worden? Kunnen zij binnengaan in de werkelijkheid van de waarheid? (Nee, dat kunnen ze niet.) Dat kunnen ze echt niet. Zonder hart dat God vreest kunnen ze hun plicht absoluut niet goed doen, noch kunnen ze de waarheid in praktijk brengen of zich onderwerpen aan God, zelfs als ze dat willen. Zonder hart dat God vreest, valt het niet mee om de waarheid te praktiseren. Als ze hun plicht goed willen doen, zullen er zeker te veel moeilijkheden en verstoringen zijn, en kunnen ze de waarheid niet met succes in praktijk brengen. Op dit moment moeten jullie je hart kalmeren en even nadenken. Op grond van jullie huidige gestalte is het nog heel moeilijk voor jullie om je plicht te doen volgens een aanvaardbare norm, want de meesten van jullie hebben slechts een idee van de letters van doctrine en de regels en hebben daarnaast een aantal persoonlijke verlangens, idealen en enthousiasme. Maar jullie uitgangspunt en normen voor het praktiseren berusten niet op het fundament van het woord van God. Jullie zijn nog steeds niet echt binnengegaan in de werkelijkheid van de waarheid; jullie houden je alleen aan de regels. Als je niet streeft naar de waarheid, zal het in de toekomst heel gevaarlijk voor je zijn. Als je in God gelooft, maar niet de waarheid praktiseert of je onderwerpt aan God, zul je vroeg of laat worden verstoten. Of iemand waarachtig of onecht gelooft, wordt niet berekend in jaren; dat je vele jaren, een heel lange tijd in God gelooft, betekent niet dat je waarachtig gelooft en dat God je zal goedkeuren. Uiteindelijk zal God geen mensen erkennen die de waarheid niet praktiseren. Hij zal ze ontmaskeren en verstoten. Dat moeten jullie begrijpen.

We hebben zojuist gecommuniceerd over vier voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het juiste pad van geloof in God te betreden. Maar er is nog één laatste voorwaarde die de meest cruciale is van allemaal, en die ook iets is wat jullie vaak zeggen. Denk even na over wat het zou kunnen zijn. (God liefhebben.) We hebben het nu even niet over God liefhebben, waarin de meeste mensen erg tekortschieten. Laten we het hebben over iets wat praktischer en echter is, en wat gaat over een waarheid waaraan mensen echt kunnen voldoen. (Je onderwerpen aan God.) Juist. Het is een hart hebben dat zich onderwerpt aan God. Als mensen iets overkomt, weten ze meestal eigenlijk de juiste principes van beoefening niet, noch weten ze welke richting ze moeten kiezen of naar welk doel ze toe moeten werken. Maar er is hier een probleem met hun houding en gesteldheid: ze moeten een hart hebben dat zich onderwerpt aan God. Dat is wat mensen het meest nodig hebben. Stel bijvoorbeeld dat je iets overkomt en je weet niet wat je moet doen en je hebt niemand anders horen zeggen wat je moet doen. Deze kwestie stemt misschien niet overeen met je noties en waandenkbeelden en voldoet misschien niet aan je smaak; dus is er enig verzet in je hart en ben je een beetje van streek. Dus wat moet je doen? Er is één eenvoudigste manier om te praktiseren en dat is door eerst onderworpen te zijn. Je onderwerpen is geen uiterlijke actie of statement, noch is het een verbale bewering – er is een gesteldheid die erin schuilt. Dit zou jullie niet onbekend moeten zijn. Hoe denken jullie op grond van je eigen echte ervaringen dat mensen praten, handelen en denken, en welke gesteldheid en houding ze hebben als ze zich echt onderwerpen? (Bij dingen die ze nog niet begrijpen, zetten ze eerst hun noties en waandenkbeelden opzij. Ze zoeken de waarheid en Gods wil. Als ze het na het zoeken nog niet begrijpen, leren ze te wachten op Gods timing.) Dat is één aspect ervan. Wat nog meer? (Als ze worden gesnoeid en behandeld, redeneren ze niet of proberen ze zich niet te verdedigen.) Dat is een ander aspect van deze gesteldheid. Hoewel sommige mensen niet openlijk redeneren of zich verdedigen, zijn ze toch vol geklaag en ontevredenheid. Ze zeggen het niet in je gezicht, maar praten achteloos achter je rug om en verspreiden het overal. Is dat een onderworpen houding? (Dat is het niet.) Dus wat is een onderworpen houding? Allereerst moet je een positieve houding hebben: als je wordt gesnoeid en behandeld, analyseer je niet eerst goed en kwaad – je accepteert het gewoon met een onderworpen hart. Iemand kan bijvoorbeeld zeggen dat je iets verkeerd hebt gedaan. Hoewel je het in je hart niet begrijpt en je niet weet wat je verkeerd hebt gedaan, accepteer je het toch. Acceptatie is primair een positieve houding. Daarnaast is er een houding die iets passiever is en dat is de stilte bewaren en geen verzet bieden. Wat voor gedrag brengt dit met zich mee? Je redeneert niet, verdedigt je niet en uit geen objectieve excuses voor jezelf. Als je altijd voor jezelf excuses maakt en redenen oppert, en de verantwoordelijkheid bij anderen legt, is dat dan verzet? Dat is een gezindheid van opstandigheid. Je moet niet afwijzen, je verzetten of redeneren. Zelfs als je correct redeneert, is dat dan de waarheid? Het is een objectief excuus van de mens, niet de waarheid. Ik vraag je nu niet naar objectieve excuses – waarom dingen zijn gebeurd of hoe ze zijn ontstaan. Ik zeg juist dat de natuur van je daden niet in overeenstemming is met de waarheid. Als je kennis hebt op dit niveau, zul je echt in staat zijn om te aanvaarden en je niet te verzetten. Eerst een onderworpen houding hebben als je iets overkomt is de sleutel. Er zijn mensen die altijd redeneren en zich verdedigen als ze zijn geconfronteerd met gesnoeid en behandeld worden: “Ik ben niet de enige die dit te verwijten is, dus waarom is de verantwoordelijkheid op mij geschoven? Waarom verdedigt niemand me? Waarom neem ik alleen de verantwoordelijkheid hiervoor op me? Dit is echt zo’n situatie waarin iedereen profiteert maar slechts één iemand de schuld op zich neemt. Wat heb ik toch een pech!” Wat is dat voor emotie? Het is verzet. Hoewel ze uiterlijk knikken en hun fout toegeven en het accepteren met woorden, klagen ze in hun hart: “Als je me gaat behandelen, doe het dan. Maar waarom moet je zo streng spreken? Je bekritiseert me in bijzijn van zoveel mensen, maar waar moet ik heen met mijn gezicht? Je behandelt me niet met liefde! Ik heb één kleine fout gemaakt, waarom blijf je eindeloos praten?” Zo verzetten ze zich en verwerpen ze deze behandeling in hun hart, bestrijden hem koppig en zijn ze onredelijk en twistziek. Iemand die deze gedachten en gevoelens heeft, is duidelijk opstandig en vijandig, dus hoe kan hij een echt onderworpen houding hebben? Als je wordt geconfronteerd met gesnoeid en behandeld worden, welke handelingen vormen dan een aanvaardende, onderworpen houding? Je moet op zijn minst redelijk zijn en verstand bezitten. Je moet je eerst onderwerpen en moet je niet verzetten of het verwerpen, en je moet er rationeel mee omgaan. Op die manier zul je het absolute minimum van verstand hebben. Als je acceptatie en onderwerping wil bereiken, moet je de waarheid begrijpen. Het is niet eenvoudig om de waarheid te begrijpen. Eerst moet je de dingen begrijpen vanuit Gods gezichtspunt: je moet op zijn minst weten dat behandeld en gesnoeid worden iets is waarvan God toelaat dat het met je gebeurt of dat het afkomstig is van God. Of het behandeld en gesnoeid worden nu volkomen redelijk is of niet, je moet een aanvaardende, onderworpen houding hebben. Dat is een manifestatie van onderwerping aan God en tegelijkertijd is het ook een aanvaarding van Gods nauwgezette onderzoek. Als je alleen redeneert en je verdedigt, en denkt dat het snoeien en behandelen afkomstig is van de mens en niet van God, dan is je begrip onjuist. Ten eerste heb je Gods nauwgezette onderzoek niet geaccepteerd en ten tweede heb je een onderworpen houding noch onderworpen gedrag in de omgeving die God voor je heeft geregeld. Zo is iemand die zich niet onderwerpt aan God. Sommige mensen aanvaarden de waarheid niet en denken niet na over zichzelf als ze worden geconfronteerd met gesnoeid en behandeld worden; ze volgen gewoon blindelings de regels. Hun daden zijn duidelijk in strijd met de principes en ze geven Satan alle schuld. Ze zeggen: “Het is zijn verdiende loon! Wie heeft toegelaten dat die oude Satan zich blindelings liet zien, blindelings handelde, blindelings dingen verstoorde en blindelings onrust veroorzaakte? Satan moet worden behandeld en gesnoeid en hij moet zo te schande worden gemaakt dat hij zijn gezicht niet laat zien en moet worden vernederd! Satan moet de verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen; ik heb er niets mee te maken! Satan moet de schuld van alles krijgen!” Dan zal hun hart voldaan zijn en zullen ze denken dat ze hebben gezegevierd over Satan. Is het niet absurd om zo te denken? Ze hebben duidelijk zelf iets verkeerd gedaan en ze zeggen dat Satan het heeft gedaan. Waren zij het eigenlijk of was het Satan? (Zij waren het zelf die het deden.) Begrijpen ze echt dat ze Satan zijn? (Dat begrijpen ze niet.) Dus haten ze eigenlijk Satan of zichzelf? Dat zeggen ze niet duidelijk. Kortom, iemand die het niet accepteert dat hij wordt gesnoeid of behandeld, is iemand die helemaal niet onderworpen is aan God. Onderwerping is de moeilijkste les om te leren. De meeste mensen voelen zich best goed als ze iets overkomt wat in overeenstemming is met hun eigen noties en waandenkbeelden en met hun eigen smaak, dus ze onderwerpen zich graag en alles verloopt soepel. Hun hart is gerust en heeft vrede, en ze zijn gelukkig en tevreden. Maar als ze op iets stuiten wat niet in overeenstemming is met hun eigen noties, of iets wat nadelig voor ze is, kunnen ze zich niet onderwerpen, ook al weten ze dat ze dat zouden moeten doen. Ze hebben pijn, ze kunnen niet anders dan in stilte lijden en het kost ze moeite om over hun moeilijkheden te praten. Ze zijn terneergeslagen en ze zijn vol grieven die ze niet kwijt kunnen, dus hun hart is woedend: “De anderen hebben gelijk. Ze hebben een hogere status dan ik; hoe kan ik niet naar ze luisteren? Ik kan net zo goed mijn lot aanvaarden. Ik moet volgende keer voorzichtiger zijn en niet mijn nek uitsteken – mensen die hun nek uitsteken worden behandeld. Je onderwerpen is niet makkelijk. Het is heel moeilijk! Het vuur van mijn geestdrift is geblust met een emmer koud water. Ik wilde eenvoudig en openhartig zijn, maar het gevolg was dat ik steeds iets verkeerds zei en steeds behandeld werd. Voortaan zal ik mijn mond houden en een jazegger zijn.” Wat voor houding is dat? Dat is van het ene uiterste in het andere vervallen. Wat is het uiteindelijke doel van God als Hij mensen de les van onderwerping laat leren? Hoeveel onrecht en pijn je op dat moment ook ondergaat, hoe erg je gezicht, trots of reputatie ook wordt beschaamd of gekwetst, dat is allemaal secundair. Hoofdzaak is dat je je gesteldheid omkeert. Welke gesteldheid? Onder normale omstandigheden bestaat er een soort onverzoenlijke en opstandige gesteldheid diep in het hart van de mensen – wat voornamelijk komt doordat ze in hun hart een bepaalde menselijke logica en een stel menselijke noties hebben, die luiden: “Zolang mijn bedoelingen goed zijn, doet het er niet toe wat de uitkomst is; je moet me niet behandelen en als je het doet, hoef ik niet te gehoorzamen.” Ze bedenken niet of hun daden in overeenstemming zijn met de principes of wat de gevolgen zullen zijn. Ze houden zich altijd vast aan: “Zolang mijn bedoelingen goed en juist zijn, moet God me aanvaarden. Zelfs als de uitkomst niet goed is, moet je me niet snoeien of behandelen, laat staat dat je me zou moeten veroordelen.” Dat is een menselijke redenering, nietwaar? Dat zijn menselijke noties, nietwaar? De mens is altijd gefixeerd op zijn eigen redenering – schuilt daar enige onderwerping in? Je hebt je eigen redenering tot waarheid gemaakt en de waarheid ter zijde geschoven. Je gelooft dat wat klopt met je redenering de waarheid is en dat wat dat niet doet het niet is. Is er iemand die belachelijker is? Is er iemand die arroganter en zelfgenoegzamer is? Welke verdorven gezindheid moet worden opgelost om de les van onderwerping te leren? Het is in feite de gezindheid van arrogantie en zelfgenoegzaamheid die mensen het meest hindert om de waarheid te praktiseren en zich te onderwerpen aan God. Mensen met een arrogante en zelfgenoegzame gezindheid zijn het meest geneigd tot redeneren en ongehoorzaamheid. Ze denken altijd dat ze gelijk hebben, dus niets is dringender dan de arrogante en zelfgenoegzame gezindheid van iemand op te lossen en te behandelen. Als mensen eenmaal onderworpen worden en niet langer hun eigen redenering verkondigen, zal het probleem van opstandigheid zijn opgelost en zullen ze zich kunnen onderwerpen. Als mensen in staat moeten zijn om onderwerping te bereiken, moeten ze dan niet een zekere mate van rationaliteit bezitten? Ze moeten het verstand van een normaal persoon bezitten. Zo moeten we bijvoorbeeld in bepaalde gevallen, of we nu juist gehandeld hebben of niet, doen wat God zegt als Hij niet tevreden is, en Zijn woorden als norm voor alles beschouwen. Is dat rationeel? Zo’n verstand moeten we bovenal in mensen vinden. Hoezeer we ook lijden en wat onze bedoelingen, doelen en redenen ook zijn, als God niet tevreden is – als niet aan Zijn vereisten is voldaan – dan zijn onze handelingen ongetwijfeld niet in overeenstemming geweest met de waarheid, dus moeten we naar God luisteren en ons aan Hem onderwerpen en moeten we niet proberen met Hem te redeneren of te rationaliseren. Als je zo’n rationaliteit bezit, als je het verstand van een normaal persoon bezit, kun je makkelijk je problemen oplossen en zul je echt onderworpen zijn. In welke situatie je je ook bevindt, je zult niet opstandig zijn en je zult Gods vereisten niet trotseren; je zult niet analyseren of wat God vraagt juist of onjuist, goed of slecht is, en je zult in staat zijn om te gehoorzamen en zo je gesteldheid van redeneren, onverzoenlijkheid en opstandigheid oplossen. Heeft iedereen deze opstandige gesteldheden in zich? Deze gesteldheden treden vaak op in mensen en dan denken ze bij zichzelf: zolang mijn benadering, voorstellen en suggesties verstandig zijn, moet ik niet gesnoeid of behandeld worden, zelfs als ik de principes van de waarheid overtreedt, want ik heb geen kwaad gedaan. Dat is een veel voorkomende gesteldheid in mensen. Hun standpunt is dat als ze geen kwaad hebben gedaan, ze niet gesnoeid en behandeld moeten worden; alleen mensen die kwaad hebben gedaan moeten gesnoeid en behandeld worden. Is dat standpunt correct? Absoluut niet. Snoeien en behandelen zijn voornamelijk gericht op de verdorven gezindheden van mensen. Als iemand een verdorven gezindheid heeft, moet hij worden gesnoeid en behandeld. Als hij alleen wordt gesnoeid en behandeld nadat hij kwaad heeft gedaan, zou het te laat zijn, want dan is het probleem al veroorzaakt. Als Gods gezindheid is beledigd, ben je in moeilijkheden en kan God ophouden met in jou te werken – en wat heeft het dan voor zin om je te behandelen? Dan is er geen andere keus dan je ontmaskeren en verstoten. Het voornaamste probleem dat mensen belet om God te gehoorzamen is hun arrogante gezindheid. Als mensen echt in staat zijn om oordeel en tuchtiging te accepteren, zullen ze hun eigen arrogante gezindheid doeltreffend kunnen oplossen. In welke mate ze die ook kunnen oplossen, dat is gunstig voor het praktiseren van de waarheid en het gehoorzamen van God. Het accepteren van oordeel en tuchtiging is bovenal vereist om iemands verdorven gezindheid op te lossen en te worden gered door God. En als mensen echt absolute onderwerping aan God kunnen bereiken, moeten ze dan toch nog oordeel en tuchtiging ervaren? Moeten ze dan toch nog worden gesnoeid en behandeld? Dat hoeven ze niet, want hun verdorven gezindheden zijn al opgelost. Tegenover het oordeel, de tuchtiging, het snoeien en de behandeling van God, verkondigen mensen altijd graag hun eigen redenering. Hoeveel je ook redeneert, niets daarvan is de waarheid; het betekent niet dat je verdorven gezindheid is opgelosst, laat staan dat je echt onderworpen bent aan God. Dus redeneren heeft geen zin; het probleem oplossen is het belangrijkst.

Als iemand geen hart heeft dat zich onderwerpt aan God, is hij in moeilijkheden. Soms regelt God omstandigheden voor je die niet zijn zoals je je ze had voorgesteld, en dus verzet je je. Stel bijvoorbeeld dat je houdt van properheid en een hekel hebt aan slordige, slonzige mensen; je vindt zulke mensen walgelijk als je ze ziet. Kun je je beheersen? Wat moet je doen? Eerst moet je een juiste houding hebben. Welke houding? (Een onderworpen houding.) Hoe onderwerp je je? Welke innerlijke gedachten vormen een onderworpen houding? Wat vormt de werkelijkheid van onderwerping? Als je op zoiets stuit, moet er wederzijdse aanpassing zijn. Dat is allemaal geen probleem. In iemands leven stemmen negen van de tien dingen niet overeen met zijn wensen. Je kunt een afkeer hebben van dit of dat, en wat je ook overkomt, je verkondigt altijd je eigen redenering en klaagt dat God oneerlijk tegen je is. In werkelijkheid is dit je eigen probleem, dus maak geen toestanden om niets. Als je lang in God hebt geloofd en veel ervaring hebt met mislukkingen, dan weet je dat je niet echt respectabel en niet beter bent dan anderen. Als je bedenkt hoe je altijd geloofde dat je beter, meer verheven en eerbaarder was dan anderen zul je je erg dom voelen! Als iemand een beetje waarheid begrijpt, hebben ze meer verstand dan voorheen, dus is het makkelijk voor ze om de waarheid te aanvaarden en is het makkelijk voor ze om de waarheid te zoeken en zich aan God te onderwerpen als ze iets overkomt. Je moet leren om je aan te passen aan je omgeving. Gelovigen in God moeten eerst deze kennis bezitten: er zijn mensen in de kerk uit elk land, en elk land heeft andere gewoonten en gebruiken. Deze dingen bepalen niet de kwaliteit van iemands menselijkheid; zelfs als iemands levensgewoonten goed, normaal en geregeld zijn en hij een nobel karakter heeft, betekent dat niet dat hij de waarheid begrijpt. Je moet dit begrijpen en er een positief begrip van hebben. Daarnaast heb je veel gebreken en ben je te pietluttig. God geeft je een omgeving die goed voor je is, dus moet je leren je eraan aan te passen, niet te vitten op de tekortkomingen van een ander en bovendien om met anderen om te gaan met liefde, een hechte band met ze te krijgn, hun sterke punten te zien en te leren, en dan tot God te bidden om je te helpen je eigen tekortkomingen te overwinnen. Dat is een onderworpen houding en beoefening. Als je te veel een hekel hebt aan andere mensen en dat het uitvoeren van je plicht beïnvloedt, dan moet je wat afstand van ze nemen en je niet met ze bemoeien. Wat is bemoeien? Dat is als je zegt: “Ik moet die tekortkoming van ze veranderen – als die niet verandert, zal ik niet opgeven!” Wat is dat voor gedrag? Het is onbeschoft, arrogant en onwetend. Wees niet zo’n persoon. We zijn allemaal gewone mensen; we zien er niet bijzonder uit. We hebben allemaal een hoofd, twee ogen, een neus en een mond. Of we nu eten, lopen of werken, we zijn allemaal hetzelfde, zonder verschil; we zijn ook niet beter dan anderen, dus we moeten onszelf niet respectabel of geweldig vinden. Zelfs als je enige vaardigheid of wat talent hebt, is er niets om over op te scheppen. Allereerst moet je goed beseffen wat je positie is en als je op dingen stuit, moet je ze bekijken op basis van Gods woorden, dan zul je je niet druk maken om niets. Als je iets bijzonders overkomt, en je je echt niet kunt onderwerpen en dat het uitvoeren van je plicht beïnvloedt, moet je bidden tot God en de waarheid zoeken om het op te lossen. We brengen onszelf niet in een positie waar we niet horen. Alle dingen hebben Gods goede bedoeling. Hij traint mensen door allerlei omstandigheden, zorgt dat ze getemperd worden en leren om zich te onderwerpen, en uiteindelijk draagt dat temperen vrucht: ze zijn in staat om God te vrezen, het kwaad te mijden en God te behagen, en dan hebben ze een echte verandering. Om naar de waarheid te streven moet je eerst de wil hebben om te lijden, en je moet leren je te onderwerpen aan je omstandigheden. Vaak zijn je omstandigheden niet zo eenvoudig; je kunt in contact komen met allerlei mensen en op allerlei vreemde dingen stuiten. Wat je ook overkomt, vertrouw niet op je eigen wil of onbezonnenheid, maar kom voor God in gebed. Om dat te doen moet je eerst een onderworpen houding hebben, wat een innerlijke kwaliteit is die alle normale mensen horen te bezitten. Verder moet je je ook onderwerpen als je bidt en God vraagt om iets te doen en Hij niets doet en geen uitweg voor je opent. Je moet in zo’n situatie blijven leven en God toestaan dingen voor je te orkestreren en geen dingen met eigen hand doordrukken en voor God lopen. Dat is de enige manier om een waardevol leven te leiden. De werkelijkheid van je onderwerpen aan God is niet makkelijk om binnen te gaan, want niemand leeft in een vacuüm. Als je naar hun leven kijkt, hebben alle mensen hun eigen gewoonten en hun eigen subjectieve gedachten, verlangens en wensen. Als je naar objectieve omstandigheden kijkt, kan niemand zich in zijn woorden en daden helemaal conformeren aan jouw wil. En dus is de meest essentiële les om iedereen te laten leren om zich te onderwerpen aan zijn omstandigheden en Gods wil te zoeken in de leefomstandigheden die hem ten deel valt. Of je leefomstandigheden nu goed of slecht, comfortabel of slecht zijn, er zijn lessen die je moet leren. Zij die verlangen naar comfort en gemak moeten de lessen van onderwerping en lijden leren; ze moeten het vermogen verkrijgen om in alle omstandigheden te overleven, om hun plicht goed te doen en standvastig te staan in hun getuigenis. Alleen dan kunnen ze Gods wil bevredigen. Is zo’n leefsituatie niet georkestreerd en geregeld door God? Iedereen verlangt naar een goed leven, maar als ze in omstandigheden leven die te comfortabel en ideaal zijn, zonder ook maar enigszins te lijden, zullen ze zich dan aan God kunnen onderwerpen en van Hem kunnen getuigen? Als God wat moeilijkheden en slechte omstandigheden voor je regelt, is de kernvraag of je al of niet onderworpen kunt zijn. Als iedereen onder deze omstandigheden rekening kan houden met Gods wil en kan praktiseren in overeenstemming met Zijn vereisten, dan moet je alle dingen doorstaan die je niet wil zien, de dingen die je niet bevallen; bovendien moet je je niet laten beperken door deze dingen en in staat zijn je plicht normaal te doen. Door zo te ervaren zal je leven groeien. Sommige mensen zeggen: “Als anderen niet de waarheid praktiseren, zal ik ook niet de waarheid praktiseren. Als zij zich niet onderwerpen, waarom zou ik me dan onderwerpen? Als zij geen tolerantie hebben, waarom zou ik die dan wel hebben? Waarom moet ik altijd dingen doen die zij niet doen? Waarom moet ik altijd degene zijn die zich zo inspant? Ik doe het ook niet.” Wat is dat voor houding? Jouw beoefening van de waarheid is je eigen zaak; het is een zaak tussen jou en God en het gaat niemand anders wat aan. Niemand anders heeft enige verplichting om met jou samen te werken. Jij bent jij, zij zijn zij. Als zij niet de waarheid praktiseren en niet binnengaan in de werkelijkheid van de waarheid, zullen zij uiteindelijk degenen zijn die worden verlaten en niet jij. En jij zult niet in het nadeel zijn. Zullen mensen die zich aan God onderwerpen in het nadeel zijn? Zij zullen niet in het nadeel zijn. Als jullie dit niet kunnen bevatten, zijn jullie gewoon te dom!

Wat betreft het binnengaan in het leven: ook al zijn het maar enkele woorden van communicatie, als jullie ze oprecht accepteren, in staat zijn om ze in praktijk te brengen in jullie echte leven en ze tot jullie werkelijkheid te maken, dan zal ik niet vergeefs hebben gesproken. Dus welk aspect van de werkelijkheid het ook is, en ook al zijn het maar enkele woorden, als de waarheid je hart bereikt en als je haar praktiseert als de waarheid, zal ze in jou wortel schieten, bloeien en vrucht dragen. Ze zal jouw leven worden en je zult haar kunnen naleven en in vervulling doen gaan. Dat is een goed resultaat. Als ik elke dag met jullie zou communiceren, maar jullie zouden, hoeveel ik ook zei, er niets van maken – als niemand het zou toelaten in zijn hart en nog steeds zou doen wat hij maar wil, lichtzinnig en roekeloos zou handelen, niet zou luisteren naar wat ik zei en nog steeds zou leven volgens zijn eigen wil, waandenkbeelden en noties, zou ik dan niet vergeefs spreken? Het maakt niet uit hoeveel woorden ik hierover tot jullie spreek – waar het om gaat is of jullie er al of niet oplettend naar luisteren, ze accepteren en praktiseren. De waarheid is waarachtig en echt het leven van de mens. Het is geen tak van wetenschap, kennis, volkstraditie of argument – het is het leven van de mens. Het kan het je mogelijk maken om uit Satans boeien te ontsnappen, om vrij te zijn van je verdorven gezindheid, om met kracht en meer energie te leven, om comfortabeler te leven en om met een richting en doel te leven. De waarheid kan echt het leven van de mens worden. Als je me niet gelooft, ga het dan een tijdje ervaren en in praktijk brengen, zie of er al of niet resultaten zijn, dan zul je het weten. Als je je vaak zwak en passief voelt, kan ik alleen zeggen dat je de waarheid nog niet hebt verkregen. Als je de waarheid had verkregen, zou je nu niet in deze gesteldheid verkeren, zo hulpeloos, zwak en broos; dan zou je niet zo vaak passief zijn, niet zo vaak vastzitten op een kruispunt zonder te weten waar je heen moet gaan. Dat is honderd procent zeker! Begrijpen jullie dat? (Ja.)

We zijn nu klaar met communiceren over de vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het juiste pad van geloof in God te betreden. Wat zijn die vijf voorwaarden? (Ten eerste moet iemand een eerlijk hart bezitten; ten tweede moet iemand een hart hebben dat de waarheid liefheeft; ten derde moet iemand een geweten en verstand hebben; ten vierde moet iemand een hart hebben dat God vreest; ten vijfde moet iemand een hart hebben dat zich onderwerpt aan God.) Onthoud deze vijf voorwaarden, communiceer erover en bid-lees ze als er niets anders gaande is. Kijk welke principes van de waarheid je in praktijk hebt gebracht gedurende deze tijd, of je woorden en daden al of niet eerlijk zijn, of je al of niet een hart hebt dat God vreest, of je al of niet een eerlijk hart hebt als je je plicht doet, of je al of niet een plichtmatige gesteldheid hebt, of je al of niet gedachten hebt aan verslappen, de verantwoordelijkheid afschuiven of bedrieglijk zijn, en of je al of niet al Gods vereisten zoekt en eraan onderworpen bent. Je moet hier regelmatig over nadenken. Alleen door resultaten te behalen zal je leven vooruitgaan.

15 september 2015


De prijs betalen om de waarheid te verkrijgen is van grote betekenis

Het betekenis van geloven in God is om redding te bereiken, maar is het bereiken van redding een eenvoudige zaak? Wat is er het moeilijkste aan? Er zijn veel mensen die dit niet duidelijk kunnen zien, maar de waarheid verkrijgen is eigenlijk het moeilijkste deel van het bereiken van redding. Daarom is het altijd waardevol om veel pijn te lijden en een prijs te betalen om de waarheid te verkrijgen, ongeacht hoeveel je wint. Dus, wat moet je ondergaan om de waarheid te verkrijgen? Je moet lijden door oordeel en tuchtiging, beproevingen en loutering, en gesnoeid en aangepakt worden, je moet de vervolging en tegenspoed ondergaan die het gevolg is van het volgen van God, je moet lijden door gevangenschap, en de laster en veroordeling van de religieuze wereld. Je moet al deze ontberingen doorstaan. Als je ze allemaal kunt doorstaan, kun je de waarheid verkrijgen. Op dit moment zijn de meeste mensen bereid de waarheid na te streven. Ze zijn gefocust op het goed uitvoeren van hun taken, en ze willen trainen in het praktiseren van de waarheid terwijl ze hun taken uitvoeren, en om de waarheid te verkrijgen. Geloven in God en je plicht doen is het juiste pad in het leven. Het is goed om dit pad te kiezen, en het is het meest gezegend door God. Mensen kunnen zich oprecht voor Hem uitputten en de plicht van geschapen wezens vervullen – dit is Gods grote genade en zegen. Er zijn mensen die het belang van het vervullen van een plicht niet duidelijk inzien, die altijd proberen het op een akkoordje met God te gooien – wat hen ook overkomt, ze kunnen altijd worden belemmerd en verstoord, ze kunnen altijd worden beïnvloed en zich laten verleiden, met als resultaat dat ze niet in staat zijn hun taken normaal uit te voeren, zelfs in die mate dat ze hun taken opgeven en weglopen. Wat is dat spijtig! Ze voelen misschien niet veel spijt, maar wanneer de rampen groot worden, en Gods werk ten einde komt, en Hij de goeden begint te belonen en de slechten begint te straffen, zullen ze de gevolgen van hun handelen kennen. Daarom moeten jullie vaak samen bidden, tot rust komen voor God, meer van Zijn woorden lezen en meer communiceren over de waarheid. Zet voor nu de kwesties opzij die niets te maken hebben met het najagen van de waarheid, die op dit moment niet in overweging moeten worden genomen. Trouwen, werk, je toekomst en je settelen zijn niet de enige belangrijke zaken in het leven, net zomin als het vinden van je plek in de samenleving of de kost verdienen dat zijn. Geen van deze dingen is het belangrijkste in het leven. Wat is dan het belangrijkste in het leven? Dat is het vervullen van de plicht en functie die een schepsel behoort te vervullen en het voltooien van Gods opdracht en jouw missie. Dat is het meest betekenisvolle. Dat is de vastberadenheid die mensen zouden moeten hebben.

Op dit moment kunnen jullie die in God geloven elke dag van Zijn woorden eten en drinken, en degenen die de waarheid nog verder nastreven, vervullen ook plichten. Dat is het juiste startpunt voor jouw richting in het leven, dus hoe moet je dit pad blijven bewandelen? (We moeten een fundament leggen op de intrede van het levenspad.) Ja, als je de waarheid en het leven wilt verwerven, dan moet je een fundament leggen op de woorden van God. Dit zal je in staat stellen het pad te bewandelen van het nastreven van de waarheid, en dat alleen is het doel en de richting in het leven. Je bent pas echt een van Gods uitverkorenen en voorbestemden als je toestaat dat Zijn woorden en de waarheid een fundament in je hart leggen. Op dit moment zijn jullie fundamenten nog steeds onstabiel. Als je zelfs maar een kleine verleiding van Satan overkomt, om nog maar te zwijgen van een grote ramp of beproeving, zouden jullie ontwricht kunnen raken en struikelen. Dit is een gebrek aan fundament, wat erg gevaarlijk is! Veel mensen struikelen en verraden God wanneer ze te maken krijgen met vervolging of tegenspoed. Sommige mensen beginnen roekeloos te handelen nadat ze enige status hebben verworven, en worden vervolgens ontmaskerd en verstoten. Jullie kunnen deze dingen allemaal heel duidelijk zien. Dus zullen jullie nu eerst de richting en het doel moeten bepalen dat je in het leven zou moeten nastreven, evenals het pad dat je zou moeten bewandelen, en dan je geest tot rust brengen en hard werken, jezelf uitputten, moeite doen en een prijs betalen voor dat doel. Laat andere zaken nu rusten – als je erover blijft nadenken, zal dit invloed hebben op de uitvoering van je plicht, en het zal invloed hebben op de cruciale kwestie van je streven naar de waarheid en jouw verlossing. Als je moet nadenken over het vinden van werk, veel geld verdienen en rijk worden, over een stabiele positie in de samenleving verwerven, over het vinden van jouw plek, als je moet nadenken over trouwen en het vinden van een partner, en over de verantwoordelijkheid op je nemen om een gezin te onderhouden en hen een goed leven te geven, en als je ook wat nieuwe vaardigheden wilt leren, uitblinken en beter wilt worden dan andere mensen – zou het dan niet vermoeiend zijn om aan al deze dingen te denken? Hoeveel dingen kunnen er in je hoofd passen? Hoeveel energie heeft een mens in zijn leven? Hoeveel goede jaren heeft iemand? In dit leven hebben mensen tussen de twintig en veertig jaar de meeste energie. Gedurende deze periode moet jullie de waarheden onder de knie krijgen die gelovigen in God zouden moeten begrijpen, en dan de realiteit van de waarheid binnengaan, en Gods oordeel en tuchtiging accepteren, evenals Zijn loutering en beproevingen, en het punt bereiken waarop je God niet verloochent, wat de omstandigheden ook zijn. Dit is het meest basale. Bovendien, het maakt niet uit wie liefde en het huwelijk gebruikt om je te verleiden en verlokken, of hoeveel roem, rijkdom, status of voordelen iemand je biedt, je mag jouw plicht niet opgeven, of wat een geschapen wezen zou moeten doen. Zelfs als God jou later niet wil, zou je nog steeds de waarheid moeten nastreven, je moet nog steeds proberen het pad te bewandelen van het vrezen van God en het mijden van het kwaad. Je moet reiken naar deze hoogte. Op die manier zullen de jaren die je hebt besteed aan jezelf uitputten voor God niet voor niets zijn geweest. Als je jouw beste jaren besteedt aan het nadenken over het vinden van een goede baan of het zoeken naar een partner, in de hoop te genieten van een leven naar het vlees terwijl je in God gelooft, om beide tegelijkertijd te doen, dan kan het zijn dat je na een paar jaar een partner vindt, trouwt, kinderen krijgt, een huis bouwt en een carrière opbouwt, maar je zult niets hebben gewonnen door al die jaren in God te geloven, je zult niets van de waarheid hebben verkregen, je hart zal leeg aanvoelen, en je beste jaren zullen aan je voorbij zijn gegaan. Als je op je veertigste terugkijkt, heb je een gezin, heb je kinderen en ben je niet alleen, maar moet je jouw gezin onderhouden. Dat zijn ketenen waarvan je niet kunt losbreken. Als je jouw plicht wilt vervullen, moet je dat doen terwijl je onlosmakelijk verbonden bent met je familie. Hoe groot je hart ook is; je kunt niet voor beide zorgen – je zult God niet van ganser harte kunnen volgen en je plicht niet goed kunnen vervullen. Er zijn veel mensen die hun familie en wereldse zaken in de steek laten, maar na een paar jaar in God te hebben geloofd, streven ze nog steeds alleen maar naar roem, winst en status. Ze hebben de waarheid niet verkregen, en ze beschikken niet over enige echte ervaringsgetuigenis. Dit is hetzelfde als het verspillen van hun tijd. Als ze nu hun plichten vervullen, begrijpen ze niet eens een klein deel van de waarheid, en als hen iets overkomt, weten ze niet hoe ze het moeten ervaren – dus beginnen ze te snotteren en ze zijn vervuld van groot berouw. Als ze terugdenken aan het begin, aan alle jonge mensen die samen in de kerk leven, hun plichten doen, samen lofzangen zingen en God prijzen, denken ze aan hoe goed die dagen waren en hoe graag ze terug zouden willen naar die tijd! Helaas is er in deze wereld geen remedie voor spijt. Niemand kan de tijd terugdraaien, ook al zouden ze dat willen. Er is geen manier om terug te gaan naar het begin en het leven opnieuw te leven. Daarom komt een kans die eenmaal voorbij is, niet meer terug. Het leven van een persoon duurt maar een paar decennia, als je dit optimale moment mist om de waarheid na te streven, zal je spijt nutteloos zijn. Sommige mensen hebben tot op de dag van vandaag in God geloofd en zijn nog steeds verward. Ze weten totaal niet in welk stadium Gods werk zich bevindt. De grote rampen zijn gekomen, en deze mensen leven nog steeds in een droom, denkend: “Er is nog genoeg tijd over voordat God Zijn werk voltooit! Mensen eten, drinken en trouwen nu nog zoals gewoonlijk. Ik moet opschieten en van het leven genieten, ik kan het niet missen!” Ze begeren nog steeds vleselijke troost, zonder de minste dorst naar de waarheid in hun hart. Op deze manier lopen ze hun eenmalige kans op redding mis. In feite werkt God om de mensheid te redden, en zelfs als er maar één persoon overleeft wanneer Zijn reddingswerk is voltooid, zal God niet denken dat dit te weinig is. God zal die ene persoon meenemen en alle anderen zullen achterblijven. Dit is Gods gezindheid, die niemand duidelijk kan zien. Toen God de wereld door een overstroming wilde vernietigen, droeg Hij Noach op om een ark te bouwen om degenen die in Hem geloofden te redden. Toen de ark voltooid was, gingen alleen de acht leden van Noachs familie de ark binnen en bereikten Gods redding. Wat gebeurde er met de rest? Ze verdronken allemaal in de watersnood en stierven bij de ramp. Tegenwoordig zijn er veel mensen die God al deze waarheden zien uitdrukken, die heel goed weten dat God het reddingswerk doet, maar toch twijfelen, hun eigen opvattingen hebben en weigeren het te accepteren. Dit soort mensen is tevreden met zichzelf, maar wanneer de grote rampen komen, zullen ze worden vernietigd, en wie zullen ze hiervan de schuld geven? In Gods ogen zijn degenen die Zijn redding niet aanvaarden insecten, het zijn levende geesten, ze zijn minder dan beesten! In de periode van Gods redding is Zijn gezindheid barmhartig, liefdevol en vergevingsgezind, maar wanneer Gods reddingswerk eindigt, zal Hij niet langer Zijn vergeving aan de mens aanbieden. God zal het terugnemen, en mensen zullen alleen Zijn toorn en majesteit onder ogen moeten zien. Nu zijn jullie precies op tijd voor dit geweldige moment – God doet het oordeelswerk in de laatste dagen. Dit is de enige kans voor mensen om door God gered en vervolmaakt te worden. Jullie vervullen allemaal plichten op dit sleutelmoment van Gods uitbreiding van het evangelie van het koninkrijk. Dit is echt Gods uitzonderlijke verheffing van jou. Het maakt niet uit welk vakgebied je hebt gestudeerd, welk kennisgebied je ook bezit, of welke gaven of expertise je ook hebt, God toont je in ieder geval genade door jou toe te staan deze expertise te gebruiken om een plicht in Zijn huis te vervullen. Dat is een kans die moeilijk te verkrijgen is. Wanneer God handelt, is Hij niet bevooroordeeld jegens wie dan ook, Hij behandelt iedereen eerlijk. God behandelt iedereen die de waarheid aanvaardt en praktiseert met gratie, en Hij verafschuwt en verwerpt iedereen die de waarheid niet liefheeft, die de waarheid beu is en de waarheid verwerpt. God is rechtvaardig tegenover elke persoon. Zolang je de waarheid kunt accepteren en je aan God kunt onderwerpen, zal God je met genade behandelen en zal Hij je niet verantwoordelijk houden voor jouw schendingen in het verleden. Het maakt niet uit wat voor uitweg God voor je opent, het maakt niet uit met hoeveel genade Hij jou behandelt, Hij heeft uiteindelijk maar één verlangen, en dat is om jou Zijn wil te laten begrijpen, lessen te leren en de waarheid te laten begrijpen in omgevingen die geschikt zijn voor de voortgang van je leven. Zodra Gods woorden en waarheden in jou zijn eigengemaakt en jouw leven zijn geworden, en jij God behandelt als de ouder van jouw wedergeboorte, en jij in staat bent je aan God te onderwerpen en God te vrezen, zul je in overeenstemming zijn met Gods wil. Hoewel de meesten van jullie vrij jong zijn, als jullie, door Gods woorden te lezen en de waarheid te begrijpen, vastberaden worden, groeien in het leven, angst voor God in je hart hebben en standvastig kunnen blijven wanneer beproevingen en tegenspoed je overkomen, dan zul je gestalte hebben en zal God tevreden zijn. God zal zeggen dat Hij niet tevergeefs een moeizame prijs heeft betaald toen Hij jou met gratie behandelde. Hij zal beloond zijn, Hij zal de vruchten van Zijn werk in jou zien en Hij zal er met plezier en vreugde naar kijken. Dit resultaat wordt volledig bereikt door Gods werk; het is niet iets voor de mens om over op te scheppen.

God betaalt niet alleen een prijs voor elke persoon in de decennia vanaf hun geboorte tot het heden. In de zienswijze van God zijn jullie ontelbare keren in deze wereld gekomen en ontelbare keren gereïncarneerd. Wie is hiervoor verantwoordelijk? God is hiervoor verantwoordelijk. Je kunt dit niet weten. Elke keer dat jij in deze wereld komt, treft God persoonlijk regelingen voor jou: Hij stelt vast hoeveel jaar je leeft, het soort gezin waarin je wordt geboren, wanneer je een gezin sticht en een carrière opbouwt, en hoe je de kost verdient. God regelt een manier voor jou om de kost te verdienen, zodat jij jouw missies in dit leven ongehinderd kunt volbrengen. En wat betreft jij in jouw volgende incarnatie moet doen, God regelt en geeft dat leven aan jou in overeenstemming met wat je moet hebben en wat je gegeven zou moeten worden…. God heeft deze regelingen vele malen voor jou getroffen, en uiteindelijk bent je geboren in het tijdperk van de laatste dagen, in jouw huidige gezin. God regelde voor jou een omgeving waarin je in Hem kon geloven, Hij stond je toe Zijn stem te horen en voor Hem terug te komen, zodat je Hem kon volgen en een plicht in Zijn huis kon vervullen. Alleen door Gods leiding heb je tot op de dag van vandaag geleefd. Je weet niet hoe vaak je onder de mensen bent geboren, noch hoe vaak jouw uiterlijk is veranderd, noch in hoeveel gezinnen je bent opgevoed, noch hoeveel eeuwen en dynastieën je hebt meegemaakt – maar Gods hand heeft je de hele tijd geholpen, en Hij heeft altijd over je gewaakt. Hoeveel zwoegt God wel niet voor het belang van één persoon! Sommige mensen zeggen: “Ik ben zestig jaar oud. Al zestig jaar waakt God over me, beschermt Hij me en leidt Hij me. Als ik, als ik oud ben, geen plicht kan vervullen en niets kan doen, zal God dan nog om mij geven?” Is een dergelijke uitspraak niet dom? Het is niet slechts gedurende een enkel leven dat God soevereiniteit heeft over iemands lot, over hem waakt en hem beschermt. Als het alleen om de duur van een enkel leven zou gaan, dan zou dat niet aantonen dat God almachtig is en soevereiniteit heeft over alles. Het werk dat God doet en de prijs die Hij voor een persoon betaalt, is niet alleen om te regelen wat ze in dit leven doen, maar om voor hen een ontelbaar aantal levens te regelen. God neemt de volledige verantwoordelijkheid voor elke gereïncarneerde ziel. Hij werkt aandachtig, betaalt de prijs van Zijn leven, geeft elke persoon leiding en regelt elk leven. God zwoegt en betaalt op deze manier een prijs ter wille van de mens, en Hij schenkt de mens al deze waarheden en dit leven. Als mensen in deze laatste dagen niet de plicht vervullen van geschapen wezens, en ze niet terugkeren voor de Schepper – als ze uiteindelijk, ongeacht hoeveel levens en generaties ze hebben geleefd, hun plichten niet goed vervullen en ze voldoen niet aan de eisen van God – zou hun schuld aan God dan niet te groot zijn? Zouden ze niet alle prijzen die God heeft betaald onwaardig zijn? Ze zouden een gebrekkig geweten hebben, ze zouden het niet verdienen om mensen genoemd te worden, omdat hun schuld aan God te groot zou zijn. Als je niet in staat bent om ter wille van je missie de dingen waarvan je houdt of externe zaken op te geven in dit leven (ik heb het niet over je vorige levens), zoals materiële genoegens en de liefde en vreugde van familie – als je de geneugten van het vlees niet opgeeft omwille van de prijzen die God voor jou betaalt of om Gods liefde terug te betalen, dan ben je echt verdorven! Eigenlijk is elke prijs die je voor God betaalt de moeite waard. Vergeleken met de prijs die God namens jou betaalt, wat betekent het kleine bedrag dan dat je aanbiedt of uitgeeft? Wat betekent het weinige dat jij lijdt? Weet je wel hoeveel God heeft geleden? Het weinige dat je lijdt, is niet eens het vermelden waard als het wordt vergeleken met wat God heeft geleden. Bovendien, door nu je plicht te doen, verkrijg je de waarheid en het leven, en uiteindelijk zul je overleven en Gods koninkrijk binnengaan. Wat een grote zegen is dat! Terwijl je God volgt, ongeacht of je lijdt of een prijs betaalt, werk je in feite met God. Wat God ook van ons vraagt, we luisteren naar Gods woorden en handelen ernaar. Wees God niet ongehoorzaam en doe niets dat Hem verdriet bezorgt. Om met God te werken, moet je een beetje lijden, en moet je sommige dingen verzaken en terzijde leggen. Je moet roem en gewin, status, geld en wereldse genoegens opgeven – je moet zelfs zaken als huwelijk, werk en je vooruitzichten in de wereld opgeven. Weet God of jij deze dingen hebt opgegeven? Ziet God alles? (Jazeker.) Wat zal God doen als Hij ziet dat je deze zaken hebt opgegeven? (God zal getroost zijn en Hij zal tevreden zijn.) God zal niet alleen tevreden zijn en zeggen: “De prijzen die ik heb betaald, hebben vruchten afgeworpen. Mensen zijn bereid om naast mij te werken, ze zijn vastbesloten en ik heb ze voor Mij gewonnen.” Of God nu verheugd of gelukkig is, tevreden of getroost, God neemt niet alleen die houding aan. Hij handelt ook, en Hij wil de resultaten zien van Zijn werk, anders zou wat Hij van mensen verlangt zinloos zijn. De genade, liefde en mededogen die God de mens toont, zijn niet alleen een soort houding, ze zijn ook een feit. Welk feit is dat? Het feit dat God Zijn woorden tot je laat doordringen, jou verlicht, zodat je kunt zien wat mooi is aan Hem en waar deze wereld om draait, zodat je hart gevuld wordt met licht, waardoor je Zijn woorden en de waarheid kunt begrijpen. Op deze manier verkrijgt je, zonder het te weten, de waarheid. God verzet op een heel reële manier zoveel werk voor jou, dat jij de waarheid kunt verkrijgen. Wanneer je de waarheid verwerft, wanneer je dat kostbaarste bezit verkrijgt dat het eeuwige leven is, wordt aan Gods wil voldaan. Als God ziet dat mensen de waarheid nastreven en bereid zijn met Hem samen te werken, is Hij gelukkig en tevreden. Dan neemt hij een houding aan, en daarmee gaat Hij aan het werk en prijst en zegent de mens. Hij zegt: “Ik zal je belonen met de zegeningen die je verdient.” En dan heb je de waarheid en het leven verkregen. Als je kennis hebt van de Schepper en Zijn waardering hebt verkregen, zul je dan nog steeds een leegte in je hart voelen? Dat zul je niet. Je zult je vervuld voelen en tevreden zijn. Is dit niet wat het betekent dat iemands leven waarde heeft? Dit is het meest waardevolle en zinvolle leven.

Kijk naar Job: Heeft hij ooit tot God gebeden om hem een berg vee en grote rijkdommen te geven? (Nee.) Wat zocht hij dan wel? (Hij wilde God vrezen en het kwaad mijden.) Hoe beziet God “God vrezen en het kwaad mijden”? God zei: “God zag dat het goed was.” Wanneer mensen God willen vrezen en het kwaad mijden, brengt dat God de grootste vreugde, en Hij zegent het. Sprak God alleen deze woorden en deed Hij verder niets? Wat deed God nog meer met Job? (Hij testte Job.) God zond Satan om Job te verleiden, om zijn berg vee, zijn grote rijkdommen, zijn kinderen, zijn dienaren weg te nemen – God stelde hem op de proef. Wat wilde God bereiken door hem op de proef te stellen? God wilde Jobs getuigenis. Wat gaf God Job toen? Mensen vragen zich af: “Wat gaf God Job? Zijn vee en grote rijkdommen werden weggenomen, en wat bleef er van hem over? God heeft hem niets gegeven!” Oppervlakkig gezien lijkt het alsof alles wat God Job gaf, Hij vervolgens wegnam, en het lijkt alsof Job niets meer overbleef, maar Gods wegnemen is op zich een grotere beloning. Niemand ziet duidelijk waarmee God Job beloonde. God wilde Jobs getuigenis en Hij gaf Job een kans. Wat voor kans was dat? Het was Jobs kans om voor God te getuigen tegenover Satan en alle mensen, om te getuigen van de realiteit van zijn vrees voor God en het mijden van het kwaad, om te getuigen van zijn vrees voor God en het mijden van het kwaad, om te getuigen dat hij een volmaakt en oprecht man was. Was deze kans hem niet door God gegeven? Als God Job deze kans niet had gegeven, zou Satan dan gedurfd hebben om tegen Job in te gaan? (Nee.) Satan zou het zeker niet hebben gedurfd, dat staat vast. Als Satan het niet had aangedurfd om Job te verleiden, zou Job deze kans dan hebben gehad? Hij zou deze kans niet hebben gehad. Daarom gaf God Job juist zo'n kans, om aan iedereen te bewijzen dat het pad dat hij bewandelde – dat van God vrezen en het kwaad mijden – het juiste is, dat God het goed dunkt en dat Job een oprechte, volmaakte man was. Iedereen zag dit, God zag het ook, en Job stelde God niet teleur in deze kans. Hij getuigde voor God, hij versloeg Satan en God zag dat het goed was. Heeft God Job uiteindelijk beloond? (Jazeker.) Wat was Gods tweede beloning voor Job? God zei dat Jobs vrees voor God en zijn mijden van het kwaad voor Hem aanvaardbaar was. Job getuigde voor God tegenover Satan, en God zag dat dit allemaal goed was. Hij was zowel dankbaar als tevreden, en Hij nam een bepaalde houding aan. Nadat God deze houding had aangenomen, deed Hij daarna verder nog iets? Wat deed God? Het lijkt erop dat jullie niet erg bekend zijn met het boek Job. Onder welke omstandigheden zei Job: “Eerder had ik slechts over U gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd”? Hij sprak deze woorden nadat hij had geluisterd naar de woorden die God tot hem richtte. Had Job God eerder aanschouwt? (Nee.) Voor Job was het horen van Gods stem hetzelfde als het zien van Zijn gezicht, en is dat niet de zegen waar een schepsel het meest naar verlangt? (Dat is juist.) Job heeft deze zegen gekregen. Benijden jullie hem? (Jazeker.) Deze zegen is niet eenvoudig te verkrijgen. Dus, hoe kun je deze kans krijgen en dit soort genade en beloning ontvangen? Je moet getuigen voor God, dat wil zeggen, je moet getuigen voor God als Satans je verleidt. Je moet het pad bewandelen van het vrezen van God en het kwaad mijden. Je moet ervoor zorgen dat God zegt: “God zag dat het goed was.” Als God zich dankbaar en verheugd voelt, en Hij ziet dat jouw getuigenis en alles wat je hebt gedaan goed is, als God zegt dat je een perfect persoon bent en een persoon die de waarheid nastreeft, dan zul je in staat zijn om zijn zegeningen te verkrijgen. Wat deed God nog meer nadat Job Gods stem had gehoord? Hij gaf Job meer dan ooit tevoren. Job was rijker dan voorheen; als hij eerder multimiljonair was geweest, zou hij daarna waarschijnlijk miljardair zijn geweest. Zie je, dat als een persoon God vreest en het kwaad mijdt, het eenvoudig voor hem wordt miljardair te worden; het is een kwestie van een enkel woord voor God. Daaruit bestaat Gods genade. Job vreesde God en meed het kwaad, en hij verkreeg Gods zegeningen.

Wat God aan mensen geeft, overtreft wat ze zich zouden wensen of kunnen voorstellen, maar als je een beloning wilt ontvangen die groter is dan alles wat je je zou wensen of voorstellen, moet je Gods weg volgen. Gods weg volgen is niet eenvoudig. Mensen moeten een prijs betalen, maar die prijs wordt niet voor niets betaald, die wordt beloond. Mensen denken dat God alleen maar een bepaalde houding tegenover hen aanneemt, dat Hij niets doet, dat Hij hen altijd in de gaten houdt, ziet hoe ze zich gedragen. Is dat echt zo? Nee. God is eigenlijk als een ouder. Als je naar je ouders luistert, als je verstandig bent, als je jouw plichten nakomt en niet gering moet lijden om het juiste pad te volgen, hoe zullen je ouders zich dan voelen? Je ouders zullen verdrietig zijn en liefde voor je voelen. Ze willen maar al te graag hun leven geven voor hun kinderen, en het lijden van hun kinderen verzachten, ervoor zorgen dat ze goed eten, mooie kleren dragen en van het leven genieten, dan zijn ze tevreden. Ze willen helemaal niet dat je lijdt. Dat is het ware hart van een ouder. In vergelijking met het hart van een ouder kan Gods hart alleen maar beter, mooier en vriendelijker zijn; Zijn hart kan niet minder zijn dan dit. Jullie kunnen allemaal iets begrijpen over de harten van je ouders. Jullie weten allemaal heel goed hoe goed je ouders voor jullie zijn geweest, en jullie willen allemaal je ouders eren. Allereerst moet je dus die kinderlijke vroomheid gebruiken om rekening te houden met Gods hart. Degenen die dat doen, bezitten het meeste goede verstand. Kinderen kunnen de liefde voelen die hun ouders voor hen hebben, maar mensen zouden de liefde die God voor hen koestert nog meer moeten kunnen voelen, want alles wat ze hebben is door God geregeld en georkestreerd. Alleen God kan alles voor een mens beslissen. Ouders kunnen niet alles voor een kind beslissen, hoe groot hun liefde ook is. Ouders beschikken op zijn minst niet over de waarheid. Hun liefde is van vlees en bestaat uit gevoel; het kan iemand absoluut niet van corruptie verlossen, noch kan het ze in het minst groei in het leven bieden. Alleen Gods liefde kan mensen redden. Het woord van God kan mensen leiding geven en ze voorzien, zodat ze het juiste levenspad bewandelen. Je kunt zien hoeveel groter Gods liefde is dan die van een ouder – God geeft de mens alle aandacht! Je ouders hebben jou gebaard, en voor hen ben jij hun eigen vlees en bloed. Ze houden van jou, koesteren en beschermen je. Dus hoe denk je dat God mensen ziet, die Hij met Zijn eigen handen heeft geschapen? God koestert mensen alsof het Zijn eigen kinderen zijn; mensen zijn Zijn eigen vlees en bloed. Dit kan niet worden vergeleken met het menselijke concept van ouders die een kind baren en verbonden zijn door een bloedband – God schiep de mens met Zijn eigen handen, en Hij blies Zijn adem in hen, en Hij heeft verwachtingen over hen. God heeft mensen Zijn hoop toevertrouwd; Hij stelt eisen aan hen en Hij vertrouwt hun taken toe. God heeft de mens niet simpelweg geschapen, het leven gegeven, ze laten ademen, en het daarbij gelaten. Als de mens slecht was, is het niet zo dat God de mens gewoon opnieuw zou kunnen maken, want God is tenslotte krachtig en almachtig. Nadat God de mens had geschapen, voelde Hij zich bezorgd om hen. Mensen zijn Zijn vlees en bloed, ze zijn Zijn metgezellen, en tegelijkertijd zijn ze in zijn managementplan de beheerders en dragers van al zijn hoop. Uiteindelijk wil Hij hoop zien in deze mensen en resultaat boeken. Als je op basis hiervan enig begrip kunt tonen voor Gods bedoeling en wil, zal dat je begrip dan niet enigszins verdiepen? (Ja, dat zal het.) Net als ouders die willen dat hun kinderen studeren en uitblinken in het leven, die hun kinderen helpen als ze leren, ze toewaaien, even later wat thee voor ze inschenken, wat lekkers voor ze klaarmaken als het tijd is om te eten – die ouders weten niet hoe ze het beter kunnen doen, hun gedachten gaan altijd uit naar hun kinderen. Behandelen jouw ouders jou niet zo omdat ze verwachtingen van jou hebben, omdat ze hun hoop op jou hebben gevestigd? Als je niet naar hen luistert en hen ongehoorzaam blijft, zal dat hen dan geen pijn doen? Zullen ze dan niet verdrietig zijn? (Jazeker.) Denk dan na over Gods wil met dit idee in het achterhoofd. Als God naar mensen kijkt, het maakt het niet uit hoe oud ze zijn, zijn ze in Zijn ogen een kind. Als je zegt: “Ik ben tachtig jaar oud,” zal God zeggen dat je een kind bent. Als je zegt: “Ik ben twintig jaar oud,” ben je nog meer een kind. Of je nu tachtig, achthonderd of achtduizend jaar oud bent, mensen zijn allemaal kinderen in Gods ogen. Vanuit Gods perspectief maakt leeftijd helemaal geen verschil. In Gods ogen zijn mensen allemaal baby's en kinderen; zo ziet God de mens. Daarom ben je in Gods ogen Zijn vlees en bloed, en een van Zijn metgezellen. Hoe kan je dan gekwalificeerd zijn om Zijn vlees en bloed te worden, Zijn metgezel, een persoon naar Zijn hart, om Hem tevreden te stellen? Is dit niet een vraag die het overwegen en bepeinzen door de mensheid waard is? (Dat is juist.) God behandelt de mensheid als Zijn vlees en bloed, Zijn metgezellen, de dragers van de prijzen en het bloed die Hij heeft betaald. Wat voor soort liefde heeft God voor de mens? Wat voor instelling heeft Hij? Hoe behandelt Hij mensen met wie Hij deze verwantschap heeft? Kunnen mensen, zelfs maar een klein beetje, begrijpen wat voor soort liefde God voor deze mensen heeft? Sommige mensen zeggen: "Ik heb God nog nooit gezien, en ik kan de dingen die Hij in mijn vorige levens voor mij heeft gedaan niet voelen." Jij leeft nu, dus kun je Gods leiding en de prijzen die Hij voor jou heeft betaald niet voelen? Kun je ze begrijpen? (Ja.) Als je ze kunt begrijpen, is dat goed – het bewijst dat je een hart en een ziel hebt. Als je dit alles kunt begrijpen, is dat genoeg. Het is het voor jou waard om alles opzij te zetten om God te volgen.

29 mei 2017


Alleen door aanhoudend vóór God te leven kun je een normale relatie met Hem hebben

De meesten van jullie geloven al een aantal jaren in God en hebben min of meer een basis gelegd voor de ware weg. Nu kunnen jullie de verwikkelingen van familie en de seculiere wereld afwerpen om God te volgen. Je traint om een plicht in Gods huis te vervullen, je bent bereid je voor God in te spannen en om de waarheid na te streven. Dit betekent dat jullie dingen beginnen te begrijpen, en dat jullie over een beetje geweten en verstand beschikken. Dat is een goede zaak. De betekenis van het vervullen van een plicht is zo groot! Of je jouw plicht al dan niet goed kunt vervullen, heeft een directe relatie met jouw redding en vervolmaking. Je zou kunnen zeggen dat je alleen tot het leven kunt binnengaan door Gods werk te ervaren wanneer je een plicht vervult, en dat je alleen Gods goedkeuring kan winnen door jouw plicht goed uit te voeren. Daarom komt het jullie ten goede als er wat meer van jullie wordt verlangt wat betreft jullie plichten, en jullie enigszins worden gesnoeid en aangepakt. Je zult op z’n minst sneller vooruitgang boeken in het leven. Het is niet erg dat de eisen die aan jullie worden gesteld hoog zijn, en het is ook niet erg om jullie af en toe een moeilijk probleem voor te leggen om jullie te testen. Dit wordt allemaal gedaan om jullie te helpen groeien in het leven en Gods wil te doen, en om ervoor te zorgen dat jullie een beter begrip hebben van enige professionele kennis en effectiever kunnen worden in jullie plicht. Als deze eisen niet aan jullie zouden worden gesteld, wat zou dan het resultaat zijn? Jullie zouden alleen doctrines kunnen prediken en regels kunnen volgen, en jullie zouden vele jaren in God kunnen geloven zonder ook maar iets te veranderen. Wanneer zouden jullie dan vooruitgang kunnen boeken? Hoe zou je dan jouw plicht goed kunnen vervullen? Niet alleen zou je geen vooruitgang boeken met betrekking tot de waarheid, je zou ook geen vooruitgang boeken met betrekking tot de professionele kennis die nodig is voor jouw plicht. Zou je dan jouw plicht naar een aanvaardbare standaard kunnen uitvoeren en voor God kunnen getuigen? Wat jullie huidige gestalte betreft, je begrip van de waarheid is te oppervlakkig, en je hebt de principes voor het uitvoeren van jouw plicht niet begrepen. Je bent ook nog ver verwijderd van het bereiken van de normen om jouw plicht naar tevredenheid uit te kunnen voeren. En toch zijn jullie je hier niet van bewust en heb je het gevoel dat je het goed doet, en soms ben je zelfs extreem zelfingenomen en brutaal. De woorden die je spreekt of de dingen die je doet, kunnen het daglicht niet verdragen en zijn niet in overeenstemming met de principes van de waarheid. Als iemand je op een van je problemen wijst, kun je dat niet accepteren, zoek je ook niet naar de waarheid en verzin je zelfs excuses voor jezelf. Wat is het probleem hier? Het is dat je niet beschikt over het benodigde rudimentaire vermogen om jezelf goed te kunnen gedragen. Wat je ook doet, het moet, op zijn minst, door de meeste mensen als gepast worden gezien. Je moet luisteren naar ieders suggesties; als wat ze zeggen, juist is, dan moet je het accepteren en vervolgens jouw fouten corrigeren. Als iedereen van mening is dat jouw behaalde resultaten in orde zijn, en iedereen ze goedkeurt, alleen dan kunnen jouw acties als acceptabel worden beschouwd. Zo zullen jullie, in één opzicht, in staat zijn om in overeenstemming met de principes te handelen terwijl jullie je plicht vervullen, en zullen jullie volwassener worden en meer ervaren in het omgaan met problemen. In een ander opzicht, zullen jullie meer kunnen leren, en tegelijkertijd zullen jullie de waarheid gaan begrijpen en het leven binnengaan. En dus, als je iets overkomt, moet je niet zelfingenomen zijn. Je moet jezelf tot rust brengen voor God en een les leren. Je moet jezelf kunnen loslaten om meer te kunnen leren. Als je denkt: “ik weet hier meer van dan jullie, en ik zou dus de leiding moeten hebben, en jullie zouden allemaal naar mij moeten luisteren!” – Wat voor soort gezindheid is dat dan? Het is arrogantie en zelfingenomenheid. Het is een satanische, verdorven gezindheid en het is niet iets dat binnen het domein van de normale menselijkheid valt. Dus, wat betekent het om niet zelfingenomen te zijn? (Het betekent luisteren naar ieders suggesties en zaken met iedereen bespreken.) Wat jouw persoonlijke gedachten en meningen ook zijn, als je blindelings vaststelt dat ze juist zijn en dat ze dé manier zijn waarop dingen moeten worden gedaan, dan is dat arrogantie en zelfingenomenheid. Als je ideeën of meningen hebt waarvan je overtuigd bent dat ze de juiste zijn, maar je geen volledig vertrouwen in jezelf hebt, en je kunt bevestigen door te zoeken en te communiceren, dan is dat wat het betekent om niet zelfingenomen te zijn. Wachten op ieders steun en goedkeuring alvorens te handelen, is de redelijke manier om de dingen te doen. Als iemand het niet met je eens is, moet je daar gewetensvol op reageren en nauwgezet zijn als het gaat om de professionele aspecten van jouw werk. Je kunt er niet de ogen voor sluiten door te zeggen: “Begrijp jij dit beter of ik? Ik ben al zo lang bij dit werkterrein betrokken–zou ik er dan geen beter begrip van moeten hebben dan jij? Wat weet jij ervan? Je begrijpt het niet!” Dat is geen goede gezindheid, het is te arrogant en zelfingenomen. Het is mogelijk dat de persoon die het niet met je eens is een amateur is en geen goed begrip heeft van dat werkgebied; je hebt misschien gelijk en je doet de dingen misschien correct, maar het is je gezindheid die het probleem is. Wat is dan de juiste manier waarop je je moet gedragen en moet handelen? Hoe kun je je gedragen en handelen in overeenstemming met de principes van de waarheid? Je moet jouw ideeën presenteren en die aan iedereen voorleggen om te ontdekken of er problemen mee zijn. Als iemand een suggestie doet, moet je deze eerst accepteren en iedereen het juiste pad van beoefening laten bevestigen. Als niemand er problemen mee heeft, dan kun je bepalen wat de meest geschikte manier is om de dingen te doen en ernaar handelen. Als er een probleem wordt geconstateerd, moet je naar een ieders mening vragen, en moeten jullie allemaal naar de waarheid zoeken en er samen over communiceren, en op die manier zullen jullie de verlichting van de Heilige Geest verkrijgen. Als jullie harten verlicht zijn, en het betere pad voorligt, dan zullen de bereikte resultaten beter zijn dan voorheen. Is dat niet de hand van God? Dat is iets geweldigs! Als je kunt vermijden zelfingenomen te zijn, als je jouw waandenkbeelden en ideeën los kunt laten, als je naar de juiste meningen van anderen kunt luisteren, dan zul je in staat zijn de verlichting van de Heilige Geest te verkrijgen. Jouw hart zal verlicht worden en je zult het juiste pad kunnen vinden. Je zult een weg vooruit zien, en wanneer je het in praktijk brengt, zal het zeker in overeenstemming met de waarheid zijn. Door zulke beoefening en ervaring leer je hoe je de waarheid in praktijk brengt, en tegelijkertijd leer je iets nieuws over dat werkgebied. Is dat geen goede zaak? Hierdoor zul je beseffen dat als er dingen met je gebeuren, je niet zelfingenomen moet zijn, en de waarheid moet zoeken, en dat, als je wel zelfingenomen bent en de waarheid niet accepteert, iedereen je zal verachten en God zich zeker van jou af zal keren. Is dit geen geleerde les? Als je altijd zo handelt en de waarheid beoefent, dan zul je de professionele vaardigheden die je in jouw plicht gebruikt, blijven aanscherpen, zul je steeds betere resultaten behalen in jouw plicht, en zal God je verlichten en zegenen, en je in staat stellen nog meer te winnen. Bovendien zul je over een pad om de waarheid te beoefenen beschikken, en als je weet hoe je de waarheid in praktijk moet brengen, zul je geleidelijk aan de principes begrijpen. Als je weet welke acties zullen leiden tot Gods verlichting en leiding, en welke zullen leiden tot Zijn haat en verwerping, en welke zullen leiden tot Zijn goedkeuring en zegeningen, zul je een weg vooruit zien. Wanneer mensen Gods zegeningen en verlichting ontvangen, zal hun vooruitgang in het leven versnellen. Ze zullen elke dag Gods verlichting en leiding ontvangen, en er zal in hun hart vrede en geluk zijn. Zal ze dit geen genoegen doen? Wanneer jouw daden aan God kunnen worden voorgelegd en door God kunnen worden aanvaard, zul je genoegen in jouw hart voelen, en zul je innerlijk vrede en geluk kennen. Dit gevoel van vrede en geluk zijn gevoelens die God jou heeft gegeven, ze zijn een sensatie die je door de Heilige Geest wordt geschonken.

Arrogantie en zelfingenomenheid is de meest opvallende satanische gezindheid van de mens, en als mensen de waarheid niet accepteren, zullen ze die op geen enkele manier kunnen zuiveren. Mensen beschikken allemaal over een arrogante en zelfingenomen gezindheid, en ze zijn altijd verwaand. Wat ze ook denken, of wat ze ook zeggen, of hoe ze de dingen ook zien, ze denken altijd dat hun eigen standpunten en hun eigen houdingen correct zijn, en dat wat anderen zeggen niet zo goed of juist is als datgene wat zijzelf zeggen. Ze houden zich altijd vast aan hun eigen mening, en wie er ook spreekt, ze zullen er niet naar luisteren. Zelfs als wat iemand anders zegt correct is, of in overeenstemming met de waarheid, zullen ze dat niet accepteren; ze zullen alleen maar lijken te luisteren, maar ze zullen het idee niet écht overnemen, en als het tijd is om te handelen, zullen ze de dingen nog steeds op hun eigen manier doen, altijd denkend dat wat ze zeggen juist en redelijk is. Het is mogelijk dat wat jij beweert, inderdaad juist en redelijk is, of dat wat jij hebt gedaan, inderdaad juist en foutloos is, maar wat voor gezindheid heb je dan onthuld? Is dat er niet een van arrogantie en zelfingenomenheid? Als je deze arrogante en zelfingenomen gezindheid niet afwerpt, zal dit dan geen invloed hebben op de uitvoering van jouw plicht? Zal het jouw beoefening van de waarheid niet beïnvloeden? Als je jouw arrogante en zelfingenomen gezindheid niet verandert, zal jouw gezindheid jou in de toekomst dan geen ernstige tegenslagen bezorgen? Tegenslagen zul je zeker ervaren, dit is onvermijdelijk. Zeg me, kan God dergelijk gedrag van de mens zien? God is heel goed in staat om het te zien! God onderzoekt niet alleen de diepten van de harten van de mensen, Hij observeert ook al hun woorden en daden, altijd en overal. Wat zal God zeggen als Hij dit gedrag van jou ziet? God zal zeggen: “Jij bent onbuigzaam! Het is begrijpelijk dat je je misschien vastklampt aan jouw eigen ideeën als je er niet van bewust bent dat je je vergist, maar wanneer je zeker wel weet dat je je vergist en nog steeds vasthoudt aan jouw ideeën en zou sterven voordat je berouw toont, dan ben je gewoon een koppige dwaas, en zit je in de problemen. Als je, ongeacht wie een suggestie doet, altijd een negatieve, weerbarstige houding aanneemt en zelfs niet een klein beetje van de waarheid accepteert, en als jouw hart volledig weerstand biedt, gesloten en afwijzend is, dan ben je zo belachelijk, je bent een absurd persoon! Je bent te lastig om mee om te gaan!” Op welke manier ben je lastig om mee om te gaan? Je bent lastig om mee om te gaan omdat dat wat jij laat zien geen foutieve benadering of foutief gedrag is, maar een uitstorting van jouw gezindheid. Een uitstorting van welke gezindheid? Een gezindheid waarin jij de waarheid zat bent en de waarheid haat. Als je eenmaal bent geïdentificeerd als een persoon die de waarheid haat, zit je in Gods ogen in de problemen en zal Hij je verafschuwen, afwijzen en negeren. Vanuit het perspectief van de mensen geldt dat ze hoogstens zullen zeggen: “De gezindheid van deze persoon is slecht, en hij is ongelooflijk koppig, onverzettelijk en arrogant! Deze persoon is moeilijk in de omgang en houdt niet van de waarheid. Hij heeft de waarheid nooit aanvaard en brengt de waarheid niet in praktijk.” Hoogstens zal iedereen je deze beoordeling geven, maar kan deze beoordeling jouw lot bepalen? De beoordeling die mensen je geven, kan jouw lot niet bepalen, maar er is één ding dat je niet mag vergeten: God onderzoekt de harten van mensen, en tegelijkertijd observeert God elk woord en elke daad. Als God je op deze manier definieert, en zegt dat je de waarheid haat; als Hij niet alleen zegt dat je enigszins over een verdorven gezindheid beschikt, of dat je enigszins ongehoorzaam bent, is dat dan geen zeer serieus probleem? (Dat is zeker serieus.) Dit betekent problemen, en deze problemen komen niet voort uit de manier waarop mensen je zien, of hoe ze je beoordelen, maar uit hoe God naar jouw verdorven gezindheid van het haten van de waarheid kijkt. Dus, hoe ziet God dit? Heeft God alleen bepaald dat je de waarheid haat en niet liefhebt, en blijft het daarbij? Is het zo simpel? Waar komt de waarheid vandaan? Waar staat de waarheid voor? (De waarheid staat voor God.) Denk hier over na: als iemand de waarheid haat, hoe zal God deze persoon dan vanuit Gods perspectief bezien? (Als Zijn vijand.) Is dat geen ernstig probleem? Wanneer iemand de waarheid haat, haten ze God! Waarom zeg ik dat ze God haten? Hebben ze God vervloekt? Verzetten ze zich tegenover God in Zijn aangezicht? Oordeelden of veroordeelden ze Hem achter Zijn rug om? Niet noodzakelijkerwijs. Dus waarom zeg ik dat het uitstorten van een gezindheid die de waarheid haat hetzelfde is als God haten? Dit is niet van een muis een olifant maken, het is de realiteit van de situatie. Dit is vergelijkbaar met de hypocriete farizeeën die de Heer Jezus aan het kruis nagelde omdat ze de waarheid haatten–de gevolgen hiervan waren verschrikkelijk. Wat dit betekent is dat als iemand over een gezindheid beschikt die genoeg heeft van de waarheid en de waarheid haat, deze gezindheid altijd en overal uit hem zal vloeien, en als hij ernaar leeft, zal hij zich dan niet tegen God keren? Als ze worden geconfronteerd met iets dat met de waarheid te maken heeft of het maken van een keuze, als ze de waarheid niet kunnen accepteren, en als ze leven volgens hun verdorven gezindheid, zullen ze zich als vanzelfsprekend tegen God verzetten en Hem verraden, omdat hun verdorven gezindheid er een is die God haat en de waarheid haat. Als je zo’n gezindheid hebt, dan zul je, zelfs als het gaat om woorden die door God zijn gesproken, deze in twijfel trekken en willen analyseren en ontleden. Dan zul je Gods woorden wantrouwen en zeggen: “Zijn dit echt Gods woorden? Ze lijken me niet de waarheid, ze lijken me niet per se allemaal juist!” Is op deze manier jouw gezindheid om de waarheid te haten niet naar voren gekomen? Als je op deze manier denkt, kun je je dan aan God onderwerpen? Dat kan je absoluut niet. Als je je niet aan God kunt onderwerpen, is Hij dan nog steeds jouw God? Nee, dat is Hij niet. Wat zal God dan voor jou zijn? Je zult Hem behandelen als een studieobject, iemand om aan te twijfelen, iemand om te veroordelen; je zult Hem behandelen als een gewoon en normaal persoon, en Hem als zodanig veroordelen. Door dit te doen, wordt jij iemand die God weerstaat en lastert. Wat voor gezindheid is hiervan de oorzaak? Het wordt veroorzaakt door een arrogante gezindheid die tot op zekere hoogte is opgeblazen; niet alleen zal jouw satanische gezindheid uit je vloeien, je satanische gezicht zal ook volledig blootgelegd worden. Wat gebeurt er met de relatie tussen God en een persoon die het stadium van verzet tegen God heeft bereikt en wiens opstandigheid tegen God een bepaald niveau heeft bereikt? De relatie wordt een vijandige relatie waarin een persoon God tegenover zichzelf plaatst. Als je, in jouw geloof in God, de waarheid niet kunt accepteren en kunt gehoorzamen, dan is God niet jouw God. Als je de waarheid afwijst en verwerpt, dan ben je al iemand geworden die zich tegen God verzet. Kan God jou dan nog redden? Dat kan Hij absoluut niet. God geeft jou de kans om Zijn redding te ontvangen en ziet je niet als een vijand, maar je kunt de waarheid niet accepteren en je plaatst je tegenover God; jouw onvermogen om God als jouw waarheid en als jouw pad te accepteren, maakt je tot een persoon die zich tegen God verzet. Hoe moet dit probleem worden opgelost? Je moet snel berouw tonen en van koers veranderen. Wanneer je bijvoorbeeld een probleem of een moeilijkheid tegenkomt bij het uitvoeren van jouw plicht, en je weet niet hoe je dit moet oplossen, moet je er niet blindelings over nadenken; je moet eerst tot rust komen voor God, bidden en zoeken bij Hem, en erachter komen wat Gods woorden erover zeggen. Als je, na het lezen van Gods woorden, het nog steeds niet begrijpt en niet weet op welke waarheden deze kwestie betrekking heeft, moet je vasthouden aan één principe – dat wil zeggen, eerst gehoorzamen, geen persoonlijke ideeën of gedachten hebben, wachten met een vredig hart, en zien wat God van plan is en hoe Hij wil handelen. Als je de waarheid niet begrijpt, zou je ernaar moeten zoeken en zou je moeten wachten op God, in plaats van blindelings en onzorgvuldig te handelen. Als iemand je een suggestie doet terwijl je de waarheid niet begrijpt, en je vertelt hoe je in overeenstemming met de waarheid moet handelen, moet je dat eerst accepteren en iedereen toestaan erover te communiceren, en kijken of dit pad het juiste is of niet, en of het wel of niet in overeenstemming is met de principes van de waarheid. Als je bevestigt dat het in overeenstemming is met de waarheid, breng het dan op die manier in praktijk; als je vaststelt dat het niet in overeenstemming is met de waarheid, breng het dan niet op die manier in praktijk. Zo eenvoudig is het. Als je de waarheid zoekt, moet je die bij veel mensen zoeken. Als iemand iets te zeggen heeft, moet je naar deze persoon luisteren, en al hun woorden serieus behandelen. Negeer ze niet en bejegen ze niet onheus, want het gaan om zaken die onder jouw plicht vallen, en je moet hier serieus mee omgaan. Dit is de juiste houding en de juiste gesteldheid. Als je over de juiste gesteldheid beschikt, en je laat geen gesteldheid zien die genoeg heeft van de waarheid en de waarheid haat, dan zal op die manier in praktijk brengen jou verdorven gezindheid verdringen. Dit is de waarheid beoefenen. Als je de waarheid op deze manier beoefent, welke vruchten zal dit dan afwerpen? (We zullen geleid worden door de Heilige Geest.) Het ontvangen van de leiding van de Heilige Geest is één aspect. Soms zal de zaak simpel zijn en met jouw eigen geest bereikt kunnen worden; nadat anderen klaar zijn met het doen van hun suggesties en je deze begrijpt, zul je in staat zijn om dingen recht te zetten en in overeenstemming met de principes te handelen. Mensen denken misschien dat dit een kleine zaak is, maar voor God is het een grote zaak. Waarom zeg ik dit? Omdat, als je zaken op deze manier in praktijk brengt, je voor God een persoon bent die de waarheid kan beoefenen, een persoon die van de waarheid houdt en een persoon die niet genoeg heeft van de waarheid – wanneer God in jouw hart kijkt, ziet Hij ook jouw gezindheid, en dit is een geweldige zaak. Met andere woorden, als je jouw plicht doet en handelt in de tegenwoordigheid van God, zijn wat je uitleeft en uitstort allemaal realiteiten van de waarheid die mensen zouden moeten bezitten. De houdingen, gedachten en gesteldheden die je bezit bij alles wat je doet, zijn de belangrijkste dingen voor God, en dat is wat God nauwkeurig onderzoekt.

Is het niet verachtelijk dat sommige mensen willen muggenziften en doodlopende wegen inslaan als er iets met hen gebeurt? Dat is een groot probleem. Mensen die helder van geest zijn, zullen deze fout niet maken, maar dat is hoe absurde mensen in elkaar steken. Ze verbeelden zich altijd dat anderen het hen lastig maken, dat anderen het hen opzettelijk in de weg staan, dus werken ze andere mensen altijd tegen. Is dat niet abnormaal? Ze doen geen moeite als het om de waarheid gaat, ze kibbelen liever over onbelangrijke zaken als hen iets overkomt, eisen verklaringen, proberen hun gezicht te redden, en ze gebruiken altijd menselijke oplossingen om deze zaken te benaderen. Dit is het grootste obstakel voor hun binnengaan tot het leven. Als je op deze manier in God gelooft, of op deze manier beoefent, zul je nooit de waarheid verwerven omdat je nooit voor God komt. Je komt nooit voor God om alles te ontvangen wat God voor jou ten doel heeft gesteld, noch gebruik je de waarheid om dit alles te benaderen; in plaats daarvan gebruik je menselijke oplossingen om zaken te benaderen. Daarom ben je in de ogen van God te ver van Hem afgedwaald. Niet alleen is jouw hart van Hem afgedwaald, je hele wezen leeft niet in Zijn aanwezigheid. Zo ziet God degenen die zaken altijd overanalyseren en aan haarkloverij doen. Er zijn mensen die vlotte praters zijn, wier geest snel en scherpzinnig is, die denken: ik ben welbespraakt. Andere mensen bewonderen en waarderen mij allemaal waarachtig, en hechten veel belang aan mijn oordeel. Mensen luisteren meestal naar mij. Is dit nuttig? Je hebt jouw prestige onder de mensen opgebouwd, maar de manier waarop je je voor God gedraagt, bevalt Hem niet. God zegt dat je een niet-gelovige bent en dat je de waarheid haat. Onder mensen ben je misschien slim en vlot, je kunt zaken heel goed aan en kunt met iedereen overweg; je kunt altijd een manier vinden om zaken aan te pakken en te regelen, ongeacht de situatie, maar je komt niet voor God om de waarheid te zoeken om problemen op te lossen. Dit soort mensen zijn erg lastig. God heeft maar één ding te zeggen bij het beoordelen van mensen zoals jij: “Je bent een niet-gelovige, je probeert van deze gelegenheid gebruik te maken om zegeningen te verkrijgen onder het mom van in God te geloven. Je bent niet iemand die de waarheid accepteert.” Wat vind je van een dergelijke beoordeling? Is dat wat jullie willen? Dat is het zeker niet. Het is mogelijk dat sommigen er niets om geven en zeggen: “Het maakt niet uit hoe God ons ziet, we kunnen God toch niet zien. Ons meest directe probleem is om eerst op goede voet te komen met de mensen om ons heen. Als we eenmaal vaste voet aan de grond hebben gekregen, kunnen we de leiders en werkers voor ons winnen, zodat iedereen ons bewondert.” Wat voor een soort persoon is dit? Zijn dat mensen die in God geloven? Dat zijn ze zeker niet; ze zijn een niet-gelovige. Zij die in God geloven, moeten altijd in de aanwezigheid van God leven; met welke zaken ze ook te maken krijgen, ze moeten voor God komen om de waarheid te zoeken, zodat God uiteindelijk zegt: “Jij bent iemand die van de waarheid houdt, die God behaagt en die God acceptabel vindt. God heeft jouw hart gezien en Hij heeft ook jouw gehoorzaamheid gezien.” Wat vind je van zo’n beoordeling? Alleen zulke mensen kunnen Gods lof ontvangen. Begrijpen jullie dit volledig? Ik zeg jullie dat het niet uitmaakt welke plicht een gelovige in God vervult – of ze nu externe zaken afhandelen, of een plicht die verband houdt met het verschillende werk of de expertisegebieden van het huis van God—als ze niet vaak voor God komen en leven in Zijn aanwezigheid, en Zijn inspectie niet durven te accepteren, en de waarheid niet bij God zoeken, dan zijn ze een niet-gelovige, en ze zijn niet anders dan een ongelovige. Kunnen jullie dit punt begrijpen? Het is mogelijk dat er nu mensen zijn die een plicht niet kunnen vervullen omdat hun omgeving daarvoor niet geschikt is; ze leven in de omgeving van ongelovigen, en toch ontvangen ze nog steeds regelmatig Gods verlichting en leiding. Hoe is dit mogelijk? Het belangrijkste is dat ze tot God kunnen bidden, de woorden van God kunnen eten en drinken, de waarheid kunnen zoeken en kunnen beoefenen, en een normale relatie met God kunnen onderhouden. Dit zijn de dingen die cruciaal zijn bij het bepalen of een persoon altijd in de nabijheid van God kan leven. Als je God vaak niet kunt voelen en je vaak zwak en negatief bent, of als je vaak losbandig bent, of als je geen enkele last draagt in jouw plicht, en je altijd warrig bent, is dit dan een goede of slechte gesteldheid? Is het een gesteldheid van leven voor God, of een gesteldheid van in het geheel niet leven voor God? (Het is een gesteldheid van niet leven voor God.) Dus moeten jullie dit meten: leven jullie vaak voor God of niet? Als je dat zelden doet, en je bidt niet eens of leest de woorden van God niet, dan beloofd dit weinig goeds, het betekent dat je een niet-gelovige bent. Sommige mensen houden hun gedachten zelden bij de juiste zaken, ze zijn losbandig en ongeremd, en als hen iets overkomt, zijn ze altijd in de war en weten ze niet hoe ze de waarheid moeten zoeken. Ze weten niet eens of ze wel of niet resultaten hebben geboekt bij de uitvoering van hun taken. Ze weten niet welke van hun dagelijkse handelingen God beledigen, welke door God aanvaardbaar worden bevonden en welke door God worden verafschuwd. Ze sukkelen er gewoon dag na dag doorheen. Wat vind je van deze gesteldheid? Hebben mensen die in een dergelijke gesteldheid leven een hart dat God vreest? Kunnen er principes ten grondslag liggen aan wat ze doen? Kunnen ze redelijke dingen doen? Kunnen ze bij het vervullen van hun plichten zeggen: “Ik moet ingetogen zijn, ik moet mijn plicht goed doen, ik moet het doen met heel mijn hart en met al mijn kracht”? Kunnen ze devotie bereiken? (Dat kunnen ze niet.) Wat doen zulke mensen dan? Ze zijn alleen maar aan het zwoegen! Hebben zulke mensen de waarheid verkregen? (Nee, dat hebben ze niet.) Dat is een groot verlies. Hoe kan deze groep dwazen niet weten dat ze de waarheid moeten nastreven? Ze geloven al tien of twintig jaar in God en hebben zoveel preken gehoord, maar ze weten niet wat er gewonnen kan worden door in God te geloven, hoe ze de waarheid moeten nastreven, hoe ze de waarheid moeten beoefenen, of hoe ze hun taken moeten vervullen. Als ze deze belangrijke zaken niet duidelijk zien, zijn ze dan niet een beetje dwaas? Ze zijn zo dom van begrip en stom. Ze reageren helemaal niet op de waarheid, en dat is gevaarlijk. Wat is het belangrijkste aan geloven in God? Het is de waarheid verkrijgen. Welke problemen zullen worden opgelost als iemand de waarheid verkrijgt? In de eerste plaats zal dat het probleem van hun zonden zijn, en het probleem van hun verdorven gezindheid, en alle moeilijkheden in hun geloof in God, en hun verkeerde standpunten. Al deze problemen kunnen worden opgelost. Wanneer iemand de waarheid verkrijgt, waar moet deze persoon deze dan voor gebruiken? De waarheid moet worden gebruikt bij het vervullen van hun plicht en bij het getuigen voor God; dit zijn de belangrijkste dingen. Op dit moment ontbreekt het jullie misschien aan echte kennis hiervan, jullie kennen de waarde of betekenis van de waarheid misschien nog niet, maar op een dag zullen jullie die wel kennen.

Hebben jullie het boek Job gelezen? Voelde jullie je tijdens het lezen ontroerd? Ervoer je een soort verlangen waardoor je een persoon als Job wilde worden? (Ja.) Hoe lang kan dit soort gesteldheid en gemoedstoestand aanhouden? Een dag of twee, of een maand of twee, of mogelijk een jaar of twee? (Twee of drie dagen.) Dus een dergelijke gesteldheid en gemoedstoestand zal na twee of drie dagen verdwijnen? Je moet bidden wanneer je je ontroerd voelt, en God vertellen dat je een persoon als Job wilt zijn, dat je de waarheid wilt begrijpen, kennis van God wilt verwerven en een persoon wilt worden die God vreest en het kwaad mijdt. Je moet God smeken om dit in jouw tot stand te brengen, Hem smeken om je te leiden, je de juiste omgeving te bieden, je kracht te geven en je te beschermen, zodat je standvastig kunt zijn in elke situatie waar je mee te maken krijgt, God geen weerstand bieden, maar handelingen uitvoeren waarin je God vreest en het kwaad mijdt, en voldoet aan Zijn wil. Je moet altijd bidden en smeken tot God ter wille van dit doel en voor de dingen die je hoopt te bereiken, en wanneer God jouw oprechte hart ziet, zal Hij handelen. Wees niet bang als God handelt. God kan onmogelijk jouw lichaam bedekken met zweren en je beroven van alles wat je hebt, zoals Hij deed toen Hij Job op de proef stelde. God zal dat niet doen; Hij zal jou geleidelijk meer opleggen in overeenstemming met jouw gestalte. Je moet God oprecht aanspreken; roep Hem niet simpelweg twee dagen lang aan nadat je het boek Job hebt gelezen en je er nog steeds door wordt geraakt, om het dan op de derde dag te vergeten als je het niet meer leest, en ophoudt het in jouw hart te bewaren. Als je dat doet, beloofd dat weinig goeds! Als je mensen als Job bewondert, en je zo iemand wilt zijn, dan moet je een over een pad beschikken om zo iemand te worden, je moet jouw hart voor God leggen en er dan vaak voor bidden en er vaak over nadenken, en de woorden die God over Job heeft gesproken, eten en drinken, en ze consequent en herhaaldelijk overdenken; en daarna moet je communiceren met mensen die een dergelijke ervaring hebben en over kennis beschikken. Je moet hard werken om dit doel te bereiken. Hoe moet je hard werken? Als je enkel maar kijkt en afwacht, is dat niet hard werken. Je moet het in praktijk brengen, je moet er inspanning voor leveren, terwijl je tegelijkertijd een vastberadenheid moet koesteren om lijden te verdragen met een hart vol verlangen, en dan jouw gebeden hiervoor aanbieden en God vragen om te handelen. Als God niet handelt, zal het niet uitmaken, over hoeveel gedrevenheid mensen ook beschikken. Hoe zal God handelen? God zal beginnen met het orkestreren en regelen van omgevingen voor jou, zoals het jouw gestalte betaamt. Je moet God vertellen welk doel je in jouw geloof wilt bereiken en over wat voor soort vastberadenheid je beschikt. Heb je hiervoor tot God gebeden en gesmeekt? Hoe lang heb je tot God gebeden en gesmeekt? Als je, af en toe, enkele gebeden uitspreekt en ziet dat God niet heeft gehandeld, denk je: vergeet het, ik laat het gewoon zo. Wat er ook gebeurt, ik ga gewoon met de stroom mee. Het kan mij niet schelen er met mij gebeurd, dan is dat niet voldoende, en je bent dan niet oprecht. Als je slechts twee minuten enthousiast bent, kan God dan voor je handelen en jou helpen omgevingen voor je te regelen? God zou dat niet doen! God wil jouw oprechtheid zien, en zien hoe lang jouw oprechtheid en volharding stand kunnen houden, en of jouw hart zuiver is of verraderlijk. God zal wachten. Hij hoort jouw gebeden en smeekbeden, Hij hoort de voornemens en verlangens die je Hem toevertrouwt, maar totdat Hij jouw voornemen heeft gezien om lijden te verdragen, zal Hij niet handelen. Als je, nadat je klaar bent met bidden tot God, gewoon verdwijnt zonder iets gedaan te hebben, zou God dan onder deze omstandigheden handelen? Zeker niet. Je moet meer tot God bidden en smeken, je hiervoor inspannen en erover nadenken, en dan grondig genieten van de omgevingen die God voor je heeft voorbereid; ze zullen je beetje bij beetje overkomen en God zal beginnen te handelen. Als je geen oprecht hart hebt, zal dit niet werken. Je zegt misschien: “Wat bewonder ik Job en wat bewonder ik Petrus!” maar wat heb je aan bewondering? Je kunt ze bewonderen zoveel je wilt, maar je bent ze niet, en al je bewondering zal God er niet toe brengen hetzelfde werk aan jou te besteden als Hij aan hen besteedde, omdat je niet hetzelfde soort persoon bent als zij. Jij bezit hun vastberadenheid, of hun menselijkheid, of de harten waarmee ze naar de waarheid verlangden en deze nastreefden, niet. Alleen wanneer je deze dingen gaat bezitten, zal God jou meer schenken.

Hebben jullie nu de vastberadenheid om de waarheid na te streven, de waarheid te verwerven en redding te bereiken en vervolmaakt te worden door God? (Ja.) Hoe groot is jouw vastberadenheid? Hoe lang kun je het volhouden? (Als ik over een goede gesteldheid beschik, heb ik vastberadenheid, maar als ik dingen tegenkom die niet overeenkomen met mijn opvattingen of de belangen van mijn vlees, of als ik met enige loutering wordt geconfronteerd of moeilijkheden ondervindt, raak ik gevangen in een gesteldheid van negativiteit, en het geloof en de vastberadenheid die ik in het begin had, verdwijnen dan beetje bij beetje.) Dit zal niet werken. Je bent te zwak. Je moet een plek bereiken waar, ongeacht de omstandigheden die je tegenkomt, deze jouw vastberadenheid niet kunnen verzwakken. Alleen dan zul je iemand zijn die echt van de waarheid houdt en de waarheid nastreeft. Als je, wanneer je iets overkomt en je met wat moeilijkheden te maken krijgt, je terugtrekt, negatief en neerslachtig wordt en je vastberadenheid loslaat, dan werkt dat niet. Je moet de kracht hebben van iemand die bereid is zijn leven op het spel te zetten en te zeggen: “Wat er ook gebeurt – zelfs als ik sterf, zal ik de waarheid of mijn doel om de waarheid na te streven, niet opgeven.” Dan kan niets jou tegenhouden. Als je echt moeilijkheden ondervindt en je in een hoek wordt gedreven, dan zal God handelen. Daarnaast moet je over dit inzicht beschikken: “Waar ik ook mee te maken krijg, het zijn allemaal lessen die ik moet leren in mijn nastreven van de waarheid – ze zijn door God gearrangeerd. Ik ben misschien zwak, maar ik ben niet negatief, en ik ben God dankbaar dat Hij me de kans heeft gegeven om deze lessen te leren. Ik ben God dankbaar dat Hij deze situatie voor mij heeft uiteengezet. Ik kan mijn vastberadenheid om God te volgen en de waarheid te verkrijgen, niet loslaten. Als ik dat zou opgeven, zou dat hetzelfde zijn als toegeven aan Satan, dan zou ik mezelf ruïneren en God verraden.” Dit is het soort vastberadenheid waarover je moet beschikken. Welke kleine zaken je ook tegenkomt, het zijn allemaal kleine episodes in de ontwikkeling van jouw leven. Je mag ze de richting van jouw voortgang niet laten hinderen. Wanneer je moeilijkheden ondervindt, kun je zoeken en wachten, maar de richting van jouw vooruitgang mag niet veranderen. Is dat niet juist? (Dat klopt.) Ongeacht wat anderen zeggen, of hoe ze je ook behandelen, en ongeacht hoe God jou behandelt, jouw vastberadenheid moet onveranderd blijven. Als God zegt: “Je accepteert de waarheid helemaal niet, ik verafschuw je”, en jij zegt: “God verafschuwt mij, wat voor zin heeft mijn leven dan? Ik kan net zo goed sterven en er klaar mee zijn!”, dan zou je God verkeerd begrijpen. Het is waar dat God een hekel aan je heeft, maar je moet doorvechten, je moet de waarheid accepteren en je moet jouw plicht vervullen. Dan ben je geen nietsnut en zal God je niet verafschuwen en afwijzen. Op dit moment is jullie gestalte nog te klein en hebben jullie nog niet voldaan aan de door God gestelde normen om jullie te testen. Wat is het enige dat jullie kunnen doen? Je moet bidden: “God, leid mij alstublieft en verlicht mij zodat ik Uw wil begrijp en over het geloof en doorzettingsvermogen beschik om het pad van het nastreven van de waarheid te bewandelen, zodat ik God kan vrezen en het kwaad kan mijden. Hoewel ik zwak ben en mijn gestalte onvolwassen is, smeek ik U om mij kracht te geven en mij te beschermen zodat ik U tot het einde toe kan volgen.” Je moet vaak voor God komen om te bidden. Andere mensen hunkeren misschien naar wereldse dingen, geven zich over aan hun vlees en volgen wereldse trends, maar jij mag hen niet vergezellen – concentreer je alleen op het vervullen van jouw plicht. Wanneer anderen zich negatief voelen en hun plichten niet vervullen, mag je je niet beperkt voelen en moet je de waarheid zoeken om hen te helpen. Wanneer anderen zich overgeven aan comfort, mag je hen niet benijden; je moet je alleen bezighouden met het leven voor God. Wanneer anderen prestige, winst en status nastreven, moet je voor hen bidden en hen helpen, jouw hart tot rust brengen voor God en je niet door deze zaken laten beïnvloeden. Wat er ook om je heen gebeurt, je moet voor alle dingen tot God bidden. Je moet altijd de waarheid zoeken, jezelf inhouden, ervoor zorgen dat je in de aanwezigheid van God leeft en een normale relatie met God hebt. God onderzoekt mensen te allen tijde in detail, en de Heilige Geest werkt binnen dit soort mensen. Hoe neemt God iemands hart kritisch op? Hij kijkt niet alleen met Zijn ogen, Hij zet omgevingen voor jou op en raakt jouw hart met Zijn hand aan. Waarom zeg Ik dit? Want als God een omgeving voor jou schept, ziet God of je er aanstoot aan neemt of haat, of deze prettig vindt en je eraan onderwerpt, en of je passief wacht of actief naar de waarheid zoekt. God ziet hoe jouw hart, en jouw gedachten veranderen, en in welke richting ze zich ontwikkelen. De gesteldheid van jouw hart is soms positief en soms negatief. Als je de waarheid kunt accepteren, zul je in staat zijn om de mensen, gebeurtenissen en dingen, en de verschillende omgevingen, te ontvangen van God, die Hij voor je uitstippelt, en zul je in staat zijn om deze op de juiste manier te benaderen. Door Gods woorden te lezen, en door overpeinzing, veranderen al jouw gedachten en ideeën, al jouw meningen en al jouw stemmingen naar aanleiding van Gods woorden. Hier zal je duidelijk over zijn, en God onderzoekt het allemaal nader. Hoewel je hier met niemand over gesproken hebt, of over gebeden hebt, en je dit alleen in jouw hart en in jou eigen wereld zal denken, zal het vanuit Gods perspectief al zeer duidelijk te zien zijn; het is vanzelfsprekend voor Hem. Mensen kijken je met hun ogen aan, maar God raakt jouw hart aan met de Zijne, zo dicht bij jou is Hij. Als je Gods inspectie kunt voelen, leef je in de aanwezigheid van God. Als je Zijn inspectie helemaal niet kunt voelen, leef je in jouw eigen wereld en leef je volgens jouw eigen gevoelens en verdorven gezindheden, en dan zit je in de problemen. Als je niet in de aanwezigheid van God leeft, als er een grote afstand is tussen jou en God, en je ver van Hem verwijderd bent, als je helemaal geen aandacht aan Gods wil schenkt, en als je Gods inspectie niet accepteert, zal God dit allemaal weten. Het zal voor Hem maar al te eenvoudig zijn om dit waar te nemen. Dus als je vastberaden bent en over een doel beschikt, en bereid bent om door God vervolmaakt te worden, en om een persoon te worden die Gods wil volgt en God vreest en het kwaad schuwt, als je over deze vastberadenheid beschikt, en vaak kunt bidden en smeken voor deze dingen, en in de aanwezigheid van God leeft, nooit afstand neemt van God of Hem verlaat, ben je duidelijk over deze dingen, en God weet dat ook. Sommige mensen zeggen: “Ik ben er zelf duidelijk over, maar weet God het of weet Hij het niet?” Deze vraag is incorrect. Als je dit zegt, bewijst dat dat je nooit met God hebt gecommuniceerd en dat er absoluut geen relatie is tussen jou en God. Waarom zeg Ik dat er geen relatie is tussen jou en God? Je hebt niet voor God geleefd en daarom kun je niet voelen of Hij bij je is of niet, of Hij je leidt, of Hij je beschermt en of Hij je heeft berispt als je iets verkeerds hebt gedaan. Als je geen besef hebt van deze zaken, dan leef je niet voor God, je verbeeldt je dit maar en geeft jezelf eraan over; je leeft in je eigen wereld, en niet voor God, en er is helemaal geen relatie tussen jou en God.

Hoe kunnen mensen een normale relatie met God onderhouden? Waar hangt het onderhouden daarvan van af? Het hangt ervan af of ze in hun hart smeken, bidden en omgaan met God. Door een dergelijke relatie kunnen mensen altijd voor God leven. Om een normale relatie met God tot stand te brengen, moeten mensen daarom eerst stil zijn. Sommige mensen zijn altijd dingen buiten aan het doen en houden zich alleen bezig met externe zaken. Als ze een dag of twee geen spiritueel leven hebben, zullen ze zich daar niet van bewust zijn. Na drie of vier dagen, of zelfs na een of twee maanden, zijn ze er zich nog steeds niet van bewust. Dit komt omdat ze niet hebben gebeden of gesmeekt, of met God hebben gecommuniceerd. Smeken is wanneer er iets met je gebeurt en jij wilt dat God je helpt, leidt, je voorziet, je verlicht, dat Hij ervoor zorgt dat je Zijn wil begrijpt, dat je weet wat de waarheid is en wat de principes van de waarheid zijn, en begrijpt hoe je de waarheid moet beoefenen; dat is het soort smeken dat met Gods wil in overeenstemming is. Gebed bestrijkt een relatief breed gebied. Soms praat je misschien over dingen vanuit jouw hart – als je met moeilijkheden te maken hebt of als je je negatief en zwak voelt, kun je vanuit het hart met God over deze dingen praten; je kunt ook tot God bidden op momenten dat je ongehoorzaam bent, of je kunt met God praten over de dingen die je elke dag overkomen, zowel dingen die je kunt doorzien of niet – dit wordt gebed genoemd. Bidden is met God praten over wat er in je hart leeft of de waarheid van God zoeken. Soms wordt op een vast tijdstip gebeden en soms niet; je kunt altijd en overal bidden. Geestelijke communicatie neemt geen specifieke vorm aan: er kan iets zijn dat je dwarszit, of misschien niet; misschien heb je iets dat je wilt zeggen, of misschien niet. Als je iets dwars zit, moet je er met God over praten en een gebed uitspreken. Normaal gesproken zou je moeten proberen na te denken over vragen als hoe God van de mens houdt, hoe Hij Zich zorgen maakt over de mens, waarom Hij snoeit en de mens aanpakt, wat het werkelijk betekent om God te gehoorzamen, enzovoort, en zou je altijd en overal met God moeten communiceren, tot God moeten bidden en van Hem moeten zoeken. Dit is geestelijke communicatie. Soms denk je misschien aan iets dat je erg van streek maakt terwijl je onderweg bent; je hoeft niet te knielen of je ogen te sluiten. Je kunt gewoon in jouw hart tot God spreken: “God, dit is mij overkomen en ik weet niet wat de juiste manier is om ermee om te gaan, dus vraag ik Uw hulp in deze kwestie.” Als je een beroering in je hart voelt, en je spreekt er een paar oprechte woorden over tot God, dan zal Hij het weten. Soms heb je misschien heimwee en zeg je: “God, ik heb zo’n heimwee.” Je zegt niet specifiek wie je mist, je voelt je alleen verdrietig en je vertelt God erover. Je kunt je problemen alleen oplossen als je tot God bidt en Hem vertelt wat er in jouw hart omgaat. Kun je jouw problemen oplossen door er met iemand anders over te praten? Het is niet zo erg als je iemand ontmoet die de waarheid begrijpt; je zult niet alleen je problemen kunnen oplossen, je zult er ook baat bij hebben. Maar als je iemand ontmoet die de waarheid niet begrijpt, kun je jouw problemen niet oplossen, en kan dit ook gevolgen voor hen hebben. Als je met God spreekt, zal God jou troosten en ontroeren. Als je jezelf tot rust kunt brengen voor God, en Zijn woorden kunt lezen, en dan kunt nadenken en bidden, zul je in staat zijn de waarheid te begrijpen en je problemen op te lossen. Gods woorden kunnen je helpen een pad te vinden voor het overwinnen van jouw moeilijkheden, en wanneer je deze kleine hindernis neemt, zul je niet struikelen, en het zal je niet belemmeren, noch zal het jouw uitvoering van jouw plicht beïnvloeden. Er zullen tijden zijn dat je je plotseling neerslachtig en een beetje somber voelt. Wanneer dit gebeurt, moet je direct tot God bidden en dicht bij Hem komen, wat betekent dat je met Hem moet praten over wat er in jouw hart omgaat en Hem altijd en overal in vertrouwen nemen. Op deze manier kan jouw gesteldheid worden hersteld. Je moet vertrouwen hebben: “God staat elk moment aan mijn zijde staat; Hij heeft mij nooit verlaten, dat voel ik. Waar ik ook ben of wat ik ook doe, of ik nu een bijeenkomst bijwoon of mijn plicht vervul, ik weet in mijn hart dat God me bij de hand leidt en dat Hij me nooit heeft verlaten.” Soms, als je je herinnert hoe je door de jaren heen elke dag op deze manier hebt doorgebracht, zul je voelen dat jouw gestalte is gegroeid, dat God je heeft geleid en dat Gods liefde je altijd heeft beschermd. Terwijl je aan deze dingen denkt, zul je in je hart bidden en God danken: “Oh God, ik dank U! Ik ben te zwak, beschroomd en te verdorven. Als ik U niet had gehad om mij op deze manier te leiden, had ik het vandaag op geen enkele manier in mijn eentje kunnen redden.” Is dit geen geestelijke communicatie? Als mensen op deze manier vaak met God kunnen communiceren, hebben ze dan niet veel tegen God te zeggen? Ze zullen maar weinig dagen doormaken zonder dat er ze ooit maar iets tegen God te zeggen hebben. Als je God niets te zeggen hebt, is God afwezig in jouw hart. Als God in jouw hart is, en je vertrouwen in God hebt, dan zul je alle woorden in jouw hart tot Hem kunnen spreken, inclusief die dingen waarover je zou praten met jouw vertrouwelingen. God is in feite je meest naaste vertrouweling. Als je God behandelt als je meest naaste vertrouweling, als de familie waarvan je het meest afhankelijk bent, die je het meest betrouwbaar vindt, het meest vertrouwd, en waarmee je het intiemst bent, dan zal het voor jou onmogelijk zijn niets te zeggen te hebben tegen God. Als je altijd iets tegen God te zeggen hebt, zul je dan niet altijd in Zijn aanwezigheid leven? Als je altijd in Gods aanwezigheid leeft, dan zul je op elk moment kunnen voelen hoe God je verlicht en leidt, hoe Hij voor je zorgt en je beschermt, en jou vrede en vreugde brengt, hoe Hij je zegent, en hoe Hij je berispt, je disciplineert, je onderwerpt, over je oordeelt en tuchtigt. Dit alles zal helder en duidelijk voor jou zijn. Als je gewoon elke dag doormoddert, alleen in jouw woorden in God gelooft, zonder God in jouw hart te hebben, en als je gewoonweg oppervlakkig jouw plicht doet en bijeenkomsten bijwoont, en elke dag de woorden van God leest en bidt, het voor de vorm doet, dan is dit geen geloof in God – geen van deze religieuze rituelen die je in acht neemt, hebben betrekking op de waarheid. Degenen die in God geloven, moeten elke dag zorgvuldig een passage van Gods woorden lezen, en binnen deze woorden bidden en communiceren. Ze zouden elke dag een beetje verlichting moeten krijgen van Gods woorden en iets van de waarheid moeten begrijpen. In het bijzonder zouden ze in staat moeten zijn om de waarheid te zoeken en zaken volgens de principes af te handelen terwijl ze hun plichten vervullen, en in staat zijn om elke dag levenservaring op te kunnen doen en Gods werk te ervaren. Dat is een ware gelovige en iemand die God volgt.

Welke kwestie is het belangrijkste en moet worden opgelost als het om jouw geloof in God gaat? Het is de kwestie van jouw normale relatie met God. Als je in God gelooft, maar Hij niet in jouw hart is, en je hebt jouw relatie met Hem verbroken, en je behandelt God niet als je meest intieme, vertrouwde, en naaste familielid en vertrouweling, dan is God niet jouw God. Breng mijn woorden enige tijd in praktijk en kijk of jullie innerlijke gesteldheid is veranderd. Door te beoefenen volgens mijn woorden, kun je jezelf ervan verzekeren dat je in aanwezigheid van God leeft, dat je over een normale toestand en een normale gesteldheid beschikt. Wanneer de gesteldheid van een persoon normaal is en personen niet worden beïnvloed door gebeurtenissen, mensen en dingen of verschillende omgevingen die hen in alle stadia van hun levenservaring overkomen, en ze in staat zijn om hun plicht normaal te blijven vervullen, hebben ze een ware gestalte en zijn ze iemand die de realiteit van de waarheid is binnengegaan.

13 juli 2017


Wat het betekent om de waarheid in praktijk te brengen

Veel mensen luisteren jarenlang naar preken, maar begrijpen niet wat waarheid inhoudt, noch op welk aspect van de waarheid ze hun inspanningen zouden moeten concentreren. Ze luisteren alleen maar en doen daar verder niets mee, altijd achteloos als ondoordachte mensen zonder hart. Geen wonder dat ze al een aantal jaren in God geloven, maar verstoken blijven van ervaring en getuigenis. Iemand die waarachtig de waarheid nastreeft, moet over zichzelf nadenken: Is wat je zegt en doet in overeenstemming met de waarheid? Wat kom je tekort? Welke gebreken moet je goedmaken? Hoe goed vervul je jouw plicht? Kun je volgens de principes handelen? Als je geen duidelijkheid verschaft over deze zaken, dan ben je iemand die de waarheid niet nastreeft. Als je de waarheid wilt nastreven en verwerven, moet je vaak Gods woorden lezen en over die woorden nadenken. Ongeacht welke plicht je ook vervult, je moet nadenken over en ontdekken welke waarheden je moet begrijpen, en je moet de waarheden die je wel begrijpt, kunnen beoefenen en ervaren. Je moet altijd overwegen: “Heb ik de waarheid in praktijk gebracht en ben ik deze waarheid binnengegaan? Naar welke aspecten van het leven verwijst deze waarheid? Welke omgevingen? Welke omstandigheden?” Deze vragen moeten in jouw hart gegrift staan, en je moet proberen ze in je vrije tijd uit te zoeken. Als je erover nadenkt maar niet begrijpt, moet je bidden, lezen, voor God komen en je hart voor Hem openen. De meeste mensen hebben hun hart niet op de waarheid gericht in hun geloof in God. Waar is hun hart op gericht? Hun harten zijn altijd gericht op uiterlijke zaken, volledig in beslag genomen door zaken als ijdelheid en trots, met wat goed en fout is. Ze weten niet welke dingen wel of niet met de waarheid te maken hebben, en ze denken: “Zolang ik dingen doe in Gods huis, er actief ben en ontberingen verdraag om mijn plicht te vervullen, dan beoefen ik de waarheid.” Dit is onjuist. Brengt men de waarheid in praktijk door dingen voor Gods huis te doen, actief te zijn en ontberingen te verduren? Is dat ergens op gegrond? Moeilijkheden doorstaan terwijl je dingen doet en de waarheid beoefent zijn twee verschillende dingen. Als je niet weet wat de waarheid inhoudt, hoe zou je die dan kunnen beoefenen? Is dat niet absurd? Je handelt volgens menselijke opvattingen en waandenkbeelden, je verkeert in een verwarde toestand en doet dingen volgens jouw eigen ideeën. Jouw hart is in de war, zonder doelen, richting of principes. Je doet dingen gewoon en verdraagt ontberingen terwijl je ze doet – maar wat heeft dat te maken met het beoefenen van de waarheid? Als mensen de waarheid niet begrijpen, ongeacht wat ze doen, en welke ontberingen ze ook doorstaan, is dat verre van de waarheid beoefenen. Mensen doen altijd dingen volgens hun eigen wil, en simpelweg om dingen voor elkaar te krijgen; ze overwegen helemaal niet of hun acties in overeenstemming zijn met de principes van de waarheid of niet. Als je niet weet of wat je doet in overeenstemming is met de waarheid, dan beoefen je de waarheid zeker niet. Sommigen zeggen misschien: “Ik doe bepaalde dingen voor de kerk. Is dat niet de waarheid beoefenen?” Dat is simpelweg niet waar. Betekent dingen doen voor de kerk dat iemand de waarheid beoefent? Niet noodzakelijkerwijs – dat kan alleen worden bepaald door te kijken of er principes liggen achter de acties van die persoon of niet. Als er achter wat iemand doet geen principes ten grondslag liggen, dan maakt het niet uit voor wie ze het doen, ze beoefenen de waarheid niet. Zelfs als ze iets goeds doen, moet dit worden gedaan in overeenstemming met de principes van de waarheid om het te kwalificeren als het beoefenen van de waarheid. Als ze deze principes schenden, dan is al het goede dat ze doen slechts goed gedrag, en schiet het tekort in het beoefenen van de waarheid. Er zijn nu veel mensen die nooit naar de beginselen van de waarheid streven bij de uitvoering van hun plichten, dit betekent dat ze alleen maar dienstbaar zijn. Als iemand nooit naar de waarheid streeft, kan hij zijn plicht niet adequaat vervullen; dat soort mensen behoort zeker niet tot Gods volk, ze kunnen alleen maar een ‘dienstdoener’ worden genoemd. Als ze tot het einde kunnen volharden in het verlenen van diensten, kunnen ze als een loyale dienstdoener worden beschouwd en mogen ze blijven. Maar als ze slechte dingen hebben gedaan tijdens de uitvoering van de dienst, zullen ze onderweg worden verstoten, als een seizoenarbeider die niet langer nodig is. De meeste dienstdoeners worden op deze manier verstoten. Als de dienst die ze leveren niet voldoende is, zullen ze zeker niet daadkrachtig kunnen zijn.

Wat betekent het om de waarheid te beoefenen? Wat betekent het om de waarheid te beoefenen bij het afronden van een taak of het uitvoeren van een plicht, of deze niet te beoefenen? Het niet beoefenen van de waarheid betekent dat wat men doet, niets te maken heeft met de waarheid. Die persoon vervult misschien een plicht, maar het feit dat hij dat doet, heeft nauwelijks tot geen relatie met de waarheid. Het is simpelweg een vorm van goed gedrag, en het kan als een goede daad worden beschouwd, maar het is nog ver verwijderd van het beoefenen van de waarheid – er is een onderscheid tussen deze dingen. Wat is dat onderscheid dan precies? Je houdt je gewoon aan een reikwijdte of aan regels als je iets doet. Je zorgt ervoor dat de belangen van Gods huis overeind blijven, je bent wat actiever en ondergaat wat meer ontberingen, je hebt deze dingen bereikt, en als de eisen die aan jou worden gesteld niet bijzonder hoog zijn, voer je jouw plicht mogelijk adequaat uit. Maar er is nog iets om rekening mee te houden: Heb je opgediept en blootgelegd welke verdorven gezindheden, gedachten en dingen die God mishagen in jou aanwezig zijn als je die dingen doet? Ben je tot ware zelfkennis gekomen door het te doen en door jouw plicht te vervullen? Heb je de waarheid die jij nodig hebt, gevonden om deze te beoefenen en binnen te gaan? (Zelden — soms ga ik gewoon bij mijzelf na of ik Gods woorden heb uitgevoerd, leer ik mezelf enigszins kennen en daar houdt het mee op.) Dan heb je meestal alleen theoretische, formele kennis van jezelf, geen praktische kennis. Als je de waarheid niet nastreeft, als je haar niet beoefent en haar niet hebt verworven, zelfs als je geen grote fouten hebt gemaakt en geen belangrijke principes hebt geschonden, zelfs als je niet actief kwaad hebt gedaan en een goed mens lijkt te zijn met een beetje menselijkheid, zijn jouw gebrek aan fouten en je schijn van menselijkheid nog steeds niet hetzelfde als in overeenstemming zijn met de waarheid of haar beoefenen. Deze zaken liggen ver uit elkaar en verschillen van elkaar. Na een aantal jaren in God te hebben geloofd, ontdekken veel mensen dat ze typische dienstdoeners zijn. Ze vragen zich af hoe het komt dat ze dienstdoeners zijn geworden, maar het antwoord blijft hun ontgaan, hoe ze er ook over nadenken. Wanneer mensen net in God zijn gaan geloven, zijn ze niet van plan dienstdoeners te zijn. Ze zijn van plan om goede gelovigen te zijn, inzicht in de waarheid te verkrijgen en om uiteindelijk gered te worden en om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan – of op zijn minst te kunnen overleven. Ze denken ook dat ze als gelovigen God moeten vrezen, het kwaad moeten mijden en zich aan Hem moeten onderwerpen. Hoe komt het dat ze dienstdoeners worden zonder dat ze het beseffen? Dat komt omdat je nooit in staat bent om de waarheid te beoefenen of de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan in jouw plicht, en in de omgevingen die God voor je heeft geregeld – je bent altijd aan het zwoegen in plaats van jouw plicht te vervullen. Dat is de reden. Dus, nadat je jouw plicht een tijdje hebt vervuld, wanneer je jezelf tot rust brengt en denkt: “Wat heb ik gedurende deze tijd gewonnen? Toen ik een keer uitging, kwam ik bijna in gevaar, maar God beschermde me,” telt dan het zien dat God jou beschermde als Hem kennen? Deze zaken kunnen je niet inspireren om jouw geloof in God te vergroten, noch jou in staat stellen om een echt begrip te hebben van jouw eigen verdorven gezindheid, aard en essentie. Als je terugdenkt aan hoe je gedurende deze periode jouw plicht hebt vervult, heb je dan enige vooruitgang geboekt bij jouw binnengaan in het leven? Als je de waarheid in praktijk brengt bij het vervullen van jouw plicht en handelt volgens principes, dan zul je zeker vooruitgang boeken. Als je zegt: “Wat de positieve kant van de dingen betreft, is de waarheid van het kennen van God diepgaand; Ik heb het alleen nog niet echt door en er nog niet veel van geleerd. Maar wat de negatieve kant van de dingen betreft, weet ik dat de verdorven gezindheden die het moeilijkst te identificeren zijn, de verdorven gezindheid van de mensheid is, zoals geopenbaard door God, de essentie van de mensheid die God vijandig gezind is en zich tegen Hem verzet, de slechte aard en bedrieglijkheid van de menselijkheid, evenals de verdorven gezindheid die het diepst in de harten van mensen verborgen is en die God heeft geopenbaard. Ik kon het eerder niet zien, maar nu ben ik het gaan beseffen en zien, en mijn hart heeft er een idee van.” Dat is vooruitgang. Je hebt deze gevoelens, en als je jezelf tot rust brengt en probeert er goed over na te denken, zul je merken dat jouw ervaring van jarenlang in God geloven te oppervlakkig is, en je zult zien dat je in teveel dingen tekort schiet. Je hebt enig begrip van de waarheid van jouw eigen verdorvenheid, maar je bent nog maar net begonnen berouw te tonen. Je zondigt minder en vertoont enkele kleine gedragsveranderingen, maar dit is nog ver verwijderd van een verandering in levensgezindheid. Wacht tot je nog een paar jaar meer ervaring hebt, tot je een beter begrip hebt van jouw verdorven gezindheid en op enkele veranderingen in je levensgezindheid – dan zul je eindelijk voelen dat je grote redding van God hebt ontvangen en zul je zeggen: “Gods woorden die de mens ontmaskeren zijn waar, en ik zeg Amen op Gods woorden. Zijn woorden zijn de waarheid, en hoe waar zijn ze!” Als mensen zichzelf niet kennen, zeggen ze allemaal: “Anderen kunnen God misschien verraden, maar ik zal dat nooit doen. Anderen zullen God misschien in de steek laten, maar ik zal dat nooit doen.” Zijn dit geen lege woorden? Ontmaskerd door de feiten, kunnen mensen voelen dat ze zelf te onbetrouwbaar zijn, dat ze God nodig hebben om voor hen te zorgen en ze te beschermen, dat ze Gods zorg echt niet achter zich kunnen laten, dat het alleen door Gods genade en barmhartigheid is dat de mensheid tot op de dag van vandaag heeft overleefd, en dat de mensheid niets heeft om over op te scheppen. Als je dit gevoel hebt, komt het voort uit jouw ervaring, en niet omdat je dat wordt aangeleerd door anderen. Het komt voort uit wat je persoonlijk hebt meegemaakt en ervaren. Deze dingen zijn zo praktisch en diepgaand, veel praktischer dan de grote lege woorden die zo vaak door mensen worden gesproken. Wanneer je een dergelijke ervaring hebt, en jouw hart over dit gevoel beschikt, dan zal het dorsten naar God, naar Zijn woorden en naar de waarheid. Je zult geïnspireerd raken om Gods woorden te koesteren, om Zijn woorden in praktijk te brengen en te ervaren, en je zult een stap dichter bij God worden gebracht in jouw relatie met Hem. Dat is het bewijs dat je al op het juiste spoor van jouw geloof in God bent, en bent begonnen de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan. Die mensen die altijd alleen maar doctrines en lege theorieën prediken, worden steeds verder weg geworpen, raken meer en meer geïsoleerd en beschaamd in Gods huis. Ze moeten over zichzelf nadenken, en het wordt tijd dat ze wakker worden.

Wat zijn de criteria om te meten of iemand over de werkelijkheid van de waarheid beschikt? Of om te zien of iemand de waarheid beoefent? Als hen iets gebeurt, moet je kijken naar hun houding ten opzichte van God, of ze de waarheid kunnen zoeken, of ze echte kennis van zichzelf hebben, en of ze God kunnen vrezen en het kwaad kunnen mijden. Door een duidelijk zicht op deze dingen te krijgen, kun je bepalen of ze de waarheid beoefenen of over de werkelijkheid ervan beschikken. Als iemand altijd de woorden en uitdrukkingen van de doctrine predikt en hoogdravende woorden spuwt als hem iets overkomt, is het duidelijk dat diegene niet over de werkelijkheid van de waarheid beschikt. Als dingen iemand die de werkelijkheid van de waarheid niet kent, overkomt, kunnen ze dan de waarheid in praktijk brengen? Dat kunnen ze onmogelijk. Ze kunnen zeggen: “Dit is mij overkomen, ik onderwerp me aan God!” Waarom wil je je onderwerpen aan God? Het principe is juist, maar het kan zijn dat je handelt op basis van jouw gevoelens, met een methode die je zelf hebt afgewogen en bepaald. Je spreekt over overgeven aan God, maar in jouw hart twijfel je altijd aan alles wat God doet. Je begrijpt niet waarom God handelt zoals Hij handelt, maar toch blijf je tegen jezelf zeggen dat je je aan Hem moet overgeven, terwijl je dat in feite niet van plan bent. Alleen naar buiten toe kom je over alsof je geen weerstand biedt, niet klaagt en doet wat je gezegd wordt. Het lijkt alsof je je hebt onderworpen, maar dit soort onderwerping is slechts lippendienst, louter het naleven van regels. Je beoefent geen onderwerping. Je moet de verdorven gezindheid die je ervan weerhoudt je te onderwerpen, naar voren brengen en analyseren, en deze tegen het licht houden van Gods woorden. Als je echte kennis krijgt van jouw verdorven gezindheid, als je God echt kunt begrijpen en weet waarom Hij handelt zoals Hij handelt, als je dit volledig kunt begrijpen, dan kun je je aan God onderwerpen. Je zult zeggen: “Hoe groot de ontbering ook is, hoe zwak of verdrietig ik mij ook voel, ik zal niet negatief zijn en me aan God onderwerpen, omdat ik weet dat wat God doet goed is, dat alles wat Hij doet goed is. Hij zou niets verkeerds doen.” Wanneer je dit bereikt, is jouw probleem volledig opgelost. Sommige mensen zoeken niet op deze manier naar de waarheid en lossen problemen niet op. Ze prediken slechts de woorden en uitdrukkingen van doctrine en lijken alles te begrijpen, maar als ze met een echt probleem worden geconfronteerd, kunnen ze de waarheid niet in praktijk brengen, hoewel ze dat graag zouden willen. Grieven en misverstanden blijven in hun hart bestaan – maar ze zoeken niet naar de waarheid om het probleem op te lossen. Deze grieven en misverstanden zijn verborgen in mensen. Ze zijn in feite een kanker en zullen uitzaaien in de juiste omgeving. Voordat dat gebeurt, kunnen mensen het niet voelen, en ze denken dat dat ze de gehele waarheid begrijpen en geen problemen hebben. Maar als hen later iets overkomt, zijn ze niet in staat de waarheid in praktijk te brengen. Dat bewijst dat je geen waarachtig geloof in God hebt en dat je de waarheid niet echt begrijpt. Wat betekent dat? Het betekent dat je een paar woorden en zinsneden van de doctrine kunt prediken en je aan enkele regels kunt houden. Hoewel je je soms kunt onderwerpen, is het een onderwerping door je aan regels te houden, en dat is een zeer beperkte onderwerping. Als jou iets overkomt dat niet past bij jouw opvattingen, kun je je niet onderwerpen. Dit laat zien dat je niet iemand bent die zich werkelijk aan God kan onderwerpen en dat jouw verdorven gezindheid onopgelost en onveranderd is. Je moet jouw verdorven gezindheid kennen in het licht van de dingen die je overkomen, en je moet rekening houden met alles wat God doet en dit weten en begrijpen. Daarna moet je daadwerkelijke en gewillige onderwerping bereiken, en wat je dan ook overkomt, of in welke mate dit niet past bij jouw denkbeelden, je moet in staat zijn om je te onderwerpen. Dit is het niveau dat moet worden bereikt om iemand te zijn die zich werkelijk aan God onderwerpt en daadwerkelijk is veranderd.

De meeste mensen die al jaren in God geloven, weten niet wat het is om zich aan Hem te onderwerpen. Ze weten alleen hoe ze de woorden en zinssneden van de doctrine moeten gebruiken, niet wat het is om de waarheid in praktijk te brengen, of hoe ze moeten beoefenen om zich aan God te onderwerpen. Waarom? Sommige mensen onderwerpen zich altijd aan God volgens hun eigen opvattingen en waandenkbeelden, en wanneer wat God zegt niet overeenstemt met hun opvattingen, kunnen ze zichzelf er niet toe brengen zich te onderwerpen. Er ontstaan dan ideeën en misverstanden over God in hen, en ze zullen de waarheid niet zoeken. Als het echt mensen waren die zich aan God onderwerpen, zouden ze dat kunnen doen, ongeacht of Gods woorden in overeenstemming zijn met menselijke opvattingen of niet, want de onderwerping van de mens aan God wordt bepaald door de hemel en bevestigd door de aarde. Als iemand op deze wijze in praktijk brengt, onderwerpen ze zich aan God, en als iemand door deze beoefening de waarheid gaat begrijpen, beschikken ze over de werkelijkheid van onderwerping aan God. Wanneer de meeste mensen de waarheid in praktijk proberen te brengen, brengen ze alleen de letterlijke doctrine van Gods woorden in praktijk, en denken ze dat ze de waarheid beoefenen. Dit is in feite niet in overeenstemming met het beoefenen van de waarheid. Er moeten principes liggen achter het beoefenen van de waarheid. Als je niet achter de principes van beoefening kan komen, dan volg je simpelweg regels, en deze beoefening mist de noodzakelijke details om volgens de principes te handelen. Veel mensen houden zich alleen aan de regels van de woorden en uitdrukkingen van de doctrine, en beschikken niet over principes bij hun beoefening. Dit voldoet niet aan de normen voor het in praktijk brengen van de waarheid. In religie in het algemeen handelt iedereen volgens zijn of haar eigen opvattingen en waandenkbeelden, en denkt dat dit de waarheid beoefenen is. Ze prediken bijvoorbeeld over liefde of over nederigheid, maar het enige wat ze doen is mooi klinkende woorden napraten. Hun beoefening kent geen principes, en ze kunnen de meest fundamentele zaken niet bevatten. Hoe kan men de werkelijkheid van de waarheid binnengaan als men het op deze manier beoefent? Gods woorden zijn de waarheid; de realiteit worden uitgeleefd door de mens. Pas als iemand de waarheid kan beoefenen en Gods woorden kan naleven, kan hij de werkelijkheid van de waarheid bezitten. Door Gods woorden te beoefenen en te ervaren, verkrijgen mensen de verlichting van de Heilige Geest en ware kennis van Gods woorden. Dan pas begrijpen ze de waarheid. Mensen die de waarheid écht begrijpen, zijn in staat om de principes van het in praktijk brengen te bepalen. Wanneer je de principes van het in praktijk brengen onder de knie hebt, zullen achter jouw spraak en daden principes liggen, en zal de uitvoering van jouw plicht in overeenstemming zijn met de principes van de waarheid. Dit is wat het betekent om de waarheid in praktijk te brengen; dit is wat het betekent over de werkelijkheid van de waarheid te beschikken. Pas als je de werkelijkheid van de waarheid naleeft, beoefen je de waarheid, en als je de werkelijkheid van de waarheid niet naleeft, beoefen je de waarheid niet. De waarheid beoefenen is niet een kwestie van simpelweg vasthouden aan regels, zoals mensen zich voorstellen dat het is, en je moet de waarheid niet beoefenen zoals je deze graag wilt beoefenen. God kijkt of je de waarheid daadwerkelijk begrijpt bij het beoefenen en ervaren van Zijn woorden, en of je spraak en daden de principes van de waarheid bevatten. Als je de waarheid begrijpt en in praktijk kunt brengen, kun je het leven binnengaan. Welke ervaringen en kennis je ook hebt van Gods woorden, welke appreciatie je ook hebt, deze dingen houden allemaal direct verband met jouw binnengaan van het leven. Als je veel dingen hebt meegemaakt, vaak hebt gefaald, echte lessen hebt geleerd en praktische ervaringen hebt opgedaan, dan heb je misschien het gevoel dat je over de werkelijkheid van de waarheid beschikt. Is dat juist? Nee. Is een dergelijk gevoel betrouwbaar? Nee, dat is het niet. Mensen die over de werkelijkheid van de waarheid beschikken, kunnen zich aan God onderwerpen en voor Hem getuigen, en het is erg opbouwend voor anderen om hun getuigenis te horen. Alleen van die mensen kan worden gezegd dat ze over de werkelijkheid van de waarheid beschikken. Alleen een persoon die de erkenning en goedkeuring kan verkrijgen van degenen die de waarheid begrijpen, beschikt over de werkelijkheid van de waarheid. Of je over de werkelijkheid van de waarheid beschikt, hangt er in doorslaggevende mate van af of je de waarheid kunt begrijpen en God kunt leren kennen in je beoefening en ervaring van Zijn woord. Als jouw beoefening en ervaring geen verband houden met Gods woorden en de waarheid, dan beschik je niet over daadwerkelijke levenservaring. Dit bewijst ook dat jouw relatie met God abnormaal is. Waarom zeg ik dat jouw relatie met God abnormaal is? Omdat je Zijn woorden niet in praktijk brengt of ervaart, en je geen begrip van de waarheid hebt bereikt. Dat laat zien dat je niet iemand bent die Gods werk ervaart, laat staan iemand die zich aan God onderwerpt. Alleen als je jarenlang in God hebt geloofd, als je veel beproevingen en tegenspoed hebt doorstaan, en jouw geloof en liefde voor God zijn gegroeid, en je standvastig bent gebleven in jouw getuigenis, dan heb je waar geloof in God getoond. Zulk waar geloof moet worden bewezen door standvastig in je getuigenis te staan; het is van doorslaggevend belang of je dit wel of niet kunt. Het is de test of je de waarheid in praktijk brengt, en het laat zien of je over daadwerkelijk geloof beschikt of niet. Wat zou bijvoorbeeld jouw houding zijn als God een situatie regelt, en je ziet dat Hij van plan is om de persoon van wie je houdt en waar je het meest om geeft, of de dingen die je het dierbaarst zijn, weg te nemen? Simpelweg zeggen: “Oh God, alles wat U doet is goed. Ik dank en prijs U,” betekent niet dat je de test kunt doorstaan. Als je de persoon van wie je het meest houdt zijn of haar laatste adem ziet uitblazen, zal jouw hart in doodsangst en beroering verkeren, en zeg je: “Ik kan niet leven als hij sterft. Ik zal met hem sterven, want ik kan niet zonder hem! Als hij sterft, geloof ik niet meer in God.” In dit geval beschik je niet over de werkelijkheid van de waarheid en ben je volledig ontmaskerd. Geloof je echt? Je geliefde stierf en je kunt niet leven; je wilt God niet eens. Je geliefde stierf en je gehoorzaamt God niet eens. Dit bewijst dat het de mens is die jij liefhebt en gehoorzaamt. Ben je hierdoor niet ontmaskerd? Je bent wezenlijk niet iemand die God gehoorzaamt, laat staan dat je van Hem houdt. Jouw normale communicaties met anderen moet vol holle frasen en doctrines zijn, geen praktische, oprechte woorden. Of de doctrines die je spreekt en de slogans die je uitroept, voortkomen uit jouw geloof en jouw ware begrip zijn, zal aan het licht komen wanneer je wordt getest. Het blijkt dat je een valse gelovige, een bedrieger en een ongelovige bent. Je bewijst alleen maar lippendienst aan jouw geloof in God; Zijn woorden hebben geen wortel in jouw hart geschoten. De meest angstaanjagende vorm van geloof in God is wanneer iemand alle doctrines begrijpt, maar geen greintje oprecht geloof in God heeft. Hoe kan écht geloof worden geverifieerd? Voornamelijk door te kijken of iemand de waarheid kan accepteren en in praktijk kan brengen als hem iets overkomt. Als ze de waarheid nooit hebben aanvaard, noch in praktijk hebben gebracht, dan zijn ze eigenlijk al ontmaskerd en hoef je niet te wachten op een test om ze te ontmaskeren. Als iemand in het dagelijks leven dingen overkomt, kun je duidelijk zien of ze over de werkelijkheid van de waarheid beschikken. Er zijn veel mensen die de waarheid gewoonlijk niet nastreven en de waarheid niet beoefenen als hen iets overkomt. Moeten zulke mensen op een test wachten om ze te ontmaskeren? Zeker niet. Als er na een tijdje niets verandert, betekent dit dat ze al zijn ontmaskerd. Als ze worden gesnoeid en aangepakt, maar de waarheid nog steeds niet accepteren en standvastig geen berouw tonen, dan zijn ze des te meer ontmaskerd en moeten ze worden verworpen en verstoten. Degenen die zich gewoonlijk niet concentreren op het accepteren van de waarheid of het in praktijk brengen ervan, kunnen allemaal worden bestempeld als ongelovigen en mogen geen enkel werk worden toevertrouwd of enige verantwoordelijkheid op zich nemen. Kan iemand zonder de waarheid standvastig zijn? Is het belangrijk om de waarheid in praktijk te brengen? Kijk maar eens naar die mensen die nog nooit de waarheid in praktijk hebben gebracht – het zal niet vele jaren duren voordat ze allemaal worden ontmaskerd. Ze beschikken helemaal niet over ervaring of getuigenis. Wat zijn ze verpauperd en zielig, en hoe beschaamd moeten ze zich wel niet voelen!

Hoe komt waarachtig geloof in God in iemand tot stand? Het komt voort uit ervaring. Hoe komt het dan voort uit ervaring? Als je in staat bent om Gods wil te zoeken en te overdenken in alle personen, gebeurtenissen en objecten die je treft, en Hem daardoor begrijpt, dan zul je na veel ervaring opdoen, geleidelijk tot een echt begrip van God komen – niet een verbaal begrip, maar een begrip dat je in jouw hart voelt. De God waar jouw hart in gelooft en die door jouw mond wordt beleden, leeft in jouw hart, en niemand kan dat wegnemen. Net als Job, toen hij op de proef werd gesteld en zijn vrienden zeiden: “Je hebt gezondigd en God beledigd. Smeek Jehova God snel om vergiffenis!” Job dacht niet dat hij had gezondigd of God had beledigd, maar waarom dan? De reden hiervoor was dat na tientallen levensjaren zijn begrip van God niet was gebaseerd op zijn eigen ervaring; hij zei niet: “God heeft de mens gezegend en is barmhartig voor hem, en neemt nooit iets van hem af.” Zijn ervaring was dat God aan de mens geeft, maar ook neemt. Wanneer Hij dingen aan de mens geeft, tuchtigt, disciplineert en straft Hij soms tegelijkertijd. Wat God mensen aandoet, wordt niet gedicteerd door de geest, het denken of de verbeelding van de mens. Door Jobs tientallen jaren aan levenservaring kwam hij dus tot de conclusie dat “Jehova heeft gegeven en Jehova heeft genomen. De naam van Jehova zij gezegend” (Job 1:21). Dat wil zeggen, alles wat God doet, ongeacht of het in de ogen van de mens als goed of slecht wordt beschouwd, maakt deel uit van Zijn orkestraties. Zelfs als er slechte dingen zouden gebeuren, durft Satan niet zonder Gods toestemming tegen de mens op te treden. De mensheid is in Gods handen, en onder Zijn soevereiniteit hebben ze niets te vrezen. Zelfs als je in Satans handen valt, is het door God gedicteerd, en Satan zou je niet durven aanraken zonder Gods toestemming. Job had dit begripsniveau en klaagde dus niet, wat God ook deed. Hij zag duidelijk dat alleen Jehova God de ware God is die over alles heerst, en dat al die engelen, boze geesten en demonen niet God zijn. Wie regeert over alles? Wie regeert over de mensheid en heeft soevereiniteit over alles? Dat is God. Om een gewone uitdrukking te gebruiken, God is het hoogste. Iemands familie, hun mate van rijkdom, of ze hun dagen in comfort of pijn doorbrengen, en de duur van hun leven, alles is in handen van God. Job had diepgaande ervaring in dit opzicht, en had die niet slechts één of twee keer in zijn leven opgedaan. Als er iets gebeurde en hij kon begrijpen dat het onder Gods soevereiniteit gebeurde, werd dat diep in zijn geheugen gegrift. Het gaf hem het diepe gevoel en intense begrip dat deze dingen niet toevallig of door de wil van de mens of Satan gebeurden, maar dat het Gods werk was, en dat hij kon niet klagen. Wat besefte Job toen hij zulke grote beproevingen onderging? Dat God oppermachtig is, dat God wijs is. Hij kon God altijd prijzen, ongeacht wat God deed. Als dit soort zaken jou overkomt, maar je ze niet kunt begrijpen, oordeel dan niet en dring jouw eigen conclusies niet op. Als je niet weet wat Gods goede wil is, zoek die dan, wacht, en gehoorzaam dan. Dit is de beste manier van beoefening en het beste pad van beoefening, anders zul je vernederd worden en zul je je schamen. Job wist deze dingen maar al te goed. Als je God altijd verkeerd begrijpt, zul je nooit de waarheid verkrijgen, en Gods zegeningen verliezen. Zelfs als je veel ontberingen lijdt, win je niets, omdat jouw relatie met God abnormaal is, omdat je God niet als God behandelt, je Zijn werk niet begrijpt, en je Hem niet daadwerkelijk gehoorzaamt. Hierdoor zul je nooit ware kennis van God verwerven. God spreekt en werkt, en hoe nauwgezet Zijn inspanningen voor jou ook zijn, en wat voor omgeving Hij ook voor jou creëert, het is uiteindelijk allemaal bedoeld om jou God te laten kennen. Als je God eenmaal kent, zal jouw relatie met Hem hechter en normaler worden. God handelt niet zonder reden, laat staan dat Hij uit verveling spelletjes met iemand speelt, en het is normaal dat mensen niet begrijpen hoe Hij werkt. Maar ze zouden de waarheid moeten zoeken, en God op zijn minst niet in een hokje moeten plaatsen – dit is wat het betekent om een rationeel persoon te zijn. Zoals Petrus zei, God die mensen behandelt als speeltje, of hoe Hij ze ook behandelt, heeft altijd gelijk. “Als God mij als speeltje behandelde, hoe zou ik dan niet klaar kunnen staan en gewillig kunnen zijn?” Wat bracht Petrus ertoe deze woorden uit te spreken? (De ervaring van Petrus leidde tot deze woorden. Hij besefte dat wat God ook doet, Zijn bedoelingen altijd goed zijn.) Soms begrijp je Gods wil niet, dus wat moet je dan doen? Je moet wachten, het opzoeken, en proberen het te herkennen. Hoewel Job en Petrus in verschillende tijden leefden, verschillende achtergronden hadden, verschillende dingen meemaakten en verschillende woorden spraken, waren hun paden en wijzen van beoefenen hetzelfde, en hun houding ten opzichte van God als dingen gebeurden, was ook hetzelfde. Ze maakte alleen van een andere taal gebruik om dit idee uit te drukken. Maar wat begrijpen mensen hieruit? Dat je onderwerping moet beoefenen, terwijl je Gods wil zoekt en erop wacht. Wees niet ongerust. Het is juist om simpelweg eerst deze houding aan te nemen. Als je overdreven angstig wordt als er dingen gebeuren en niet weet hoe je de waarheid moet zoeken, maar blijft klagen over God, dan zullen er problemen ontstaan. Sommige mensen zeggen: “Ik begrijp het gewoon niet! Waarom behandelt God ons zo? Ik kan mij niet onderwerpen als we worden behandeld als de duivel, Satan. Het is onredelijk en niet te rechtvaardigen!” Verdien je nog steeds Gods leiding als je jouw menselijke geest, opvattingen, verbeeldingskracht, rebelsheid en opstandigheid de vrije loop laat? Onderwerping is niet zo eenvoudig als alleen maar zeggen dat je je onderwerpt, of doctrine prediken, of een beetje vastberadenheid uiten, en over een beetje zelfbeheersing beschikken. Zo simpel is het niet. Als je God gehoorzaamt, is jouw uiteindelijke beloning kennis van Hem hebben, het begrijpen van de omgevingen die Hij voor jou heeft opgezet, en om echte ervaring op te doen. Dat wil zeggen, je zult Gods hart begrijpen en de moeizame inspanning die Hij levert, en dat Hij teleurgesteld is in gebrekkig ijzer dat geen staal wordt. God wil niet dat je in een verdorven gezindheid leeft, maar wil dat je daaraan ontsnapt. Hij moet dus dergelijke methodes toepassen, zoals jou veroordelen en tuchtigen, je snoeien en aanpakken, en je berispen en disciplineren, zozeer zelfs dat het lijkt alsof God onredelijk handelt, alsof Hij je veroordeelt en straft, of met je speelt. Wat doe je dan? Als je Gods moeizame inspanning kunt doorgronden, zelfs als Hij op deze wijze handelt, dan is dat genoeg – je zult daadwerkelijk gehoorzaam zijn. Terwijl hij op de proef werd gesteld, zei Job: “Jehova heeft gegeven en Jehova heeft genomen. De naam van Jehova zij gezegend.” Waaruit bestond zijn begrip van deze woorden? “Alles wat ik heb, is door Jehova God gegeven, en Hij kan het wegnemen als Hij dat wil, want Hij is God en Hij heeft deze macht. Ik heb niet het recht om te weigeren, want alles wat ik heb is door Hem gegeven.” Dat is wat Job begreep en ervaarde. Wat was zijn besluit op dat moment? “Ik moet God begrijpen, verstandig handelen en een redelijk mens zijn. Dit alles is mij door God gegeven en Hij kan het op elk moment wegnemen. Ik kan niet proberen hierover met God te redetwisten; als ik dat wel zou doen, zou ik Hem ongehoorzaam zijn. Het afwijzen van Gods daden zou Zijn hart pijn doen, en als ik dat wel zou doen, zou ik geen echt goed mens zijn, of een daadwerkelijk geschapen wezen zijn.” Dit was hoe hij destijds beoefende, en welke resultaten brachten deze beoefening hem? In feite was het daadwerkelijke resultaat niet dat hij rijker werd, of meer runderen en schapen had dan voorheen, of mooiere kinderen kreeg dan voorheen. Dit zijn simpelweg dingen die door de genade van God zijn gegeven. Door deze ervaring schonk God hem feitelijk een beter begrip van Hem, gehoorzaamheid, een nauwere relatie met Hem en een grotere nabijheid tot Zijn hart. Job kon alles wat God deed begrijpen, en hij sprak geen absurde of godslasterlijke woorden meer, noch woorden die Gods hart pijn deden. Is dat niet wat het betekent om jezelf te bevrijden van jouw verdorven gezindheid? Satan kan jou niet meer beheersen; je staat niet langer onder controle van Satan, maar onder die van God. Je kunt je onderwerpen, wat God ook doet, en je behoort Hem toe. Dit was de gesteldheid van Job op dat moment, en de houding die hij aannam. Bovendien, omdat hij op deze manier handelde en deze realiteit binnenging, verscheen God uiteindelijk voor hem. Heeft Gods verschijning, in welke vorm dan ook, zijn begrip van God verdiept? (Dat heeft het zeker.) Ja, het heeft zeker zijn begrip verdiept. Van het oorspronkelijk horen over God in legendes, tot het bevestigen van Zijn bestaan, tot het zien van Hem – welke van deze is volgens jou de grotere zegen voor de mensheid, vergeleken met de genade die God schenkt? (God zien is de grootste zegen.) Absoluut. Wanneer mensen in God geloven maar de waarheid niet begrijpen, vragen ze God altijd hen te beschermen, genade aan hen te schenken, hen boven anderen te verheffen en hun hele gezin te zegenen met veiligheid en geluk. Ze willen prediken waar ze ook gaan, en anderen zullen hen benijden en bewonderen. Dit is wat mensen willen, maar ze zijn zich niet bewust van de grootste zegen die God wil geven. Ze zoeken alleen externe materiële genade, maar al hun zoeken brengt hen alleen maar verder weg van Gods hart. Ze verliezen het grootste geluk van allemaal, en ze verliezen Gods zegen. Als je geen kennis van God en de waarheid kunt verkrijgen, ben je dan in staat om in Zijn aanwezigheid te leven? Kun je je daadwerkelijk onderwerpen aan al Gods plannen? Dit is absoluut onmogelijk.

Het proces van de waarheid in praktijk brengen en het binnengaan van de realiteit van de waarheid is eigenlijk een proces van jezelf begrijpen en jouw verdorven gezindheid van je afwerpen. Het is ook een proces van oog in oog met Hem in wisselwerking staan, en Hem leren kennen. Je zegt dat je de waarheid in praktijk brengt, maar hoe komt het dat je God niet kent? Hoe komt het dat jouw relatie met God niet hechter is geworden? Je zegt dat je elke dag bidt en jouw hart voor Hem openstelt, dus voel je je op dit moment dichter bij Hem? Heb je het gevoel dat jouw geloof in God is toegenomen? Heb je op dit moment het gevoel dat je een beter begrip van God hebt gekregen, minder over Hem te klagen hebt, en dat je Hem beter begrijpt en minder tegen Hem in opstand komt? Als je dit allemaal niet in jezelf terugziet en precies hetzelfde bent als voorheen, dan heb je de waarheid niet in praktijk gebracht en tijd verspild, en eigenlijk alleen maar energie verspeeld. Niemand dwingt je om dienstbaar te zijn of hard te werken, en evenmin weerhoudt iemand je ervan de waarheid in praktijk te brengen. Het is jouw eigen keuze, en je bewandelt het pad van dienstbaarheid. Als mensen de waarheid niet in praktijk brengen of de waarheid niet nastreven, kunnen ze niet anders dan een dienstdoener worden. Het is moeilijk voor mensen om de waarheid in praktijk te brengen. Ze weten niet hoe ze God moeten gehoorzamen, en zijn altijd tevreden met simpelweg hun werk doen en dienstbaar zijn. Als ze er uiteindelijk in slagen enkele van de theorieën te begrijpen, weten ze niet hoe ze de waarheid in praktijk moeten brengen. In plaats daarvan zijn ze gewoon weer dienstbaar, maar beseffen dat niet eens. Daarom moet je af en toe wat tijd besteden aan reflectie, jezelf onderzoeken en communiceren met jouw broeders en zusters over wat je in deze periode hebt gewonnen. Je zegt: “Ik koester nog steeds veel misvattingen over God die ik nog niet heb opgelost.” Iemand anders zegt: “Ik heb het gevoel dat ik tegenwoordig enig begrip van Gods hart heb gekregen. Het is goed dat God de mensheid laat lijden. Vroeger was ik bang voor lijden, en wilde ik me verstoppen of weglopen als ik met lijden te maken kreeg. Nu heb ik het gevoel dat alleen mensen die enigszins geleden hebben zichzelf tot rust kunnen brengen voor God, en kunnen voorkomen dat hun aandacht afdwaalt naar externe zaken. Lijden is goed, dus creëert God altijd moeilijke omgevingen om mensen te testen en te verfijnen. Ik heb het gevoel dat ik iets van Gods doel begrijp en voel, en de nauwgezette inspanning die Hij levert. Alles wat God doet is goed!” Dit is hoe je moet communiceren. Je zult vruchten plukken door te communiceren. Als enkele mensen in hun vrije tijd bij elkaar komen om te roddelen, te oordelen, of om andere zaken te bespreken die tot ruzie kunnen leiden, dan lijkt het alsof ze praten over hun geloof in God of levenservaringen, maar als hun hart niet in vrede is, dan zouden ze in praktijk moeten brengen hoe ze de waarheid moeten zoeken en daarnaar streven, en ernaar streven om aan Gods vereisten te voldoen. Als je altijd op deze manier de waarheid nastreeft, zal de Heilige Geest in je werken en jou verlichten. Vat jouw gebrek aan waarheid op als gebrek dat aangepakt moet worden, beoefen het en ervaar het. Hoe moet je dit dan in praktijk brengen? Je moet advies zoeken en vragen van iemand die de waarheid begrijpt over dingen die je niet begrijpt of niet snapt. Als je altijd op deze wijze dit zoeken en vragen beoefent, zul je meer van de waarheid kunnen begrijpen en veel leren. Meestal weten jullie niet hoe je over waarheid moet communiceren, maar concentreren jullie je gewoon op het bespreken van werk, of praten jullie altijd over werkwijzen en niet over principes. Dat is een afwijking, terwijl je, als je jouw werk bespreekt, zou moeten communiceren over zaken waarbij de principes van de waarheid betrokken zijn; het zal jouw eigen binnengaan van het leven ten goede komen. Als je eenmaal duidelijk hebt gecommuniceerd over zaken die de principes van de waarheid betreffen, dan heb je een pad naar het binnengaan van het leven. Dit is gunstig voor het doen van werk en het uitvoeren van jouw plicht, maar ook voor jouw eigen binnengaan van het leven. Is dit niet het beste van twee werelden? Je moet op een zuivere en open manier communiceren over jouw ervaring met geloven in God om resultaten te behalen en het binnengaan van het leven te bewerkstelligen. Altijd roddelen of oordelen biedt geen enkel voordeel bij het binnengaan van het leven, en laat iemand zijn kans op verlossing door geloof in God verspelen. Geloven in God betekent je altijd concentreren op het in praktijk brengen van de waarheid. Hoe meer je de waarheid in praktijk brengt, hoe groter jouw kans op redding. Als je te weinig van de waarheid begrijpt, moet je die nog meer zoeken. Alleen door de waarheid te begrijpen en in praktijk te brengen, kun je echte verandering ervaren, en een grotere en zekerdere hoop op redding bereiken.

16 juli 2017


Over harmonieuze samenwerking

Hoe mensen hun plichten doen in Gods huis verschilt totaal met hoe dingen worden gedaan onder ongelovigen. Wat is het verschil? Broeders en zusters lezen samen Gods woord en zijn in de geest met elkaar verbonden. Ze kunnen in harmonie met elkaar leven en elkaar vertellen wat hen werkelijk bezighoudt. Ze kunnen eenvoudig en openlijk met elkaar over de waarheid communiceren, van Gods woord genieten en elkaar helpen. Wie met problemen wordt geconfronteerd, zoekt samen de waarheid om de zaak op te lossen, kan eenheid in de geest bereiken en kan zich onderwerpen aan de waarheid en aan God. Ongelovigen zijn anders. Ze hebben allemaal hun eigen geheimen, ze communiceren niet openlijk, ze zijn op hun hoede voor elkaar, en ze verzinnen zelfs listen en wedijveren met elkaar. Uiteindelijk gaan ze op slechte voet uit elkaar en gaan ze hun eigen weg. Het grootste verschil tussen in de kerk zijn en in de wereld van ongelovigen, is dat degenen die oprecht in God geloven de waarheid kunnen accepteren. Het maakt niet uit wie er problemen heeft, iedereen kan openlijk communiceren en elkaar helpen, en als iemand corruptie onthult, kunnen ze worden bekritiseerd, aangepakt en gesnoeid, zodat deze persoon zich kan bekeren. Dit is wat het betekent om van elkaar te houden. Alle mensen staan in gelijke verhouding tot elkaar, en de principes waarop mensen met elkaar overweg kunnen, zijn gebouwd op het fundament van Gods woord. Als iemand corruptie aan de kaak stelt, onjuist spreekt of een fout maakt, kunnen ze openlijk communiceren. Wanneer iedereen de waarheid zoekt, elkaar helpt en begrip van de waarheid verkrijgt, wordt volledige bevrijding en vrijheid verkregen. Op deze manier zijn mensen niet langer van elkaar vervreemd, wedijveren ze niet met elkaar en worden ze net tegen elkaar opgezet. Ze kunnen elkaar aanmoedigen en van elkaar houden als één. Deze zaken zijn het gevolg van Gods woord. Door het kerkelijk leven leren allen die oprecht in God geloven de waarheid te begrijpen, hun verdorvenheid af te werpen, in harmonie met hun broeders en zusters samen te werken, hun eigen plichten goed uit te voeren, in harmonie met elkaar te leven en voor God te leven.

Als je jouw plichten goed wilt vervullen en aan Gods wil wilt voldoen, moet je leren hoe je in harmonie met anderen samenwerkt. Wanneer je met jouw broeders en zusters samenwerkt, moet je over het volgende nadenken: wat is harmonie? Praat ik harmonieus met hen? Is de manier waarop ik dingen doe in harmonie met hen? Denk erover na hoe je in harmonie kunt samenwerken. Soms betekent harmonie geduld en tolerantie, maar het betekent ook voet bij stuk te houden en principes in ere te houden. Harmonie betekent niet compromissen sluiten over principes om alles glad te trekken of ‘de aardige jongen’ proberen te zijn, of het pad van de gematigdheid volgen, en het betekent zeker niet dat je bij iemand in het gevlei moet komen. Dat zijn principes. Zodra je deze principes eenmaal begrijpt, zul je zonder het in de gaten te hebben, in overeenstemming met Gods wil handelen en spreken en zul je de werkelijkheid van de waarheid naleven en de realiteit van de waarheid volgen, en zo is het eenvoudiger om eenheid te bereiken. Wanneer mensen in het huis van God leven volgens hun wereldse filosofieën, en als zij vertrouwen op hun eigen opvattingen, neigingen, verlangens, zelfzuchtige motieven, hun eigen gaven en slimheid in hun omgang met elkaar, dan kunnen ze onmogelijk in het aanschijn van God leven, en zijn ze niet in staat eenheid te bereiken. Hoe komt dat zo? Dat komt omdat mensen, wanneer ze leven volgens een verdorven satanische gezindheid, geen eenheid kunnen bereiken. Wat is daar dan de uiteindelijke consequentie van? God werkt niet aan hen. Als mensen zich, zonder dat God aan hen werkt, blijven verlaten op hun schamele vermogens en slimheid, op het kleine beetje deskundigheid en op de kleine beetjes kennis en vaardigheid die ze hebben verworven, zullen ze het heel lastig krijgen om ingezet te worden in Gods huis en zij zullen het heel moeilijk vinden om in overeenstemming met Zijn wil te handelen. Zonder Gods werk, kun jij nooit de wil van God begrijpen, de eisen die God stelt of de principes van de praktijk. Je zult het pad of de principes niet kennen waarmee je jouw taak moet uitvoeren, en zul je nooit weten hoe je moet handelen in harmonie met Gods wil of welke acties tegen de principes van de waarheid ingaan en zich tegen God verzetten. Als geen van deze dingen duidelijk voor je zijn, zul je enkel maar de regels in acht nemen en die blindelings volgen. Wanneer je je plichten in een dergelijke verwarring uitvoert, zul je beslist falen. Je zult nooit Gods goedkeuring verkrijgen en er beslist voor zorgen dat God je verafschuwt en je verwerpt en je zult worden verstoten.

Wanneer twee mensen samenwerken om een taak uit te voeren, hebben ze een meningsverschil over een principe. Ze zullen verschillende gezichtspunten hebben en hebben verschillende meningen gevormd. Wat kan er in dat geval worden gedaan? Is dit een kwestie die vaak boven komt drijven? Het is een normaal fenomeen. Iedereen heeft verschillende gedachten, kalibers, inzichten, leeftijden en ervaringen, en het is onmogelijk dat twee mensen precies dezelfde gedachten en uitgangspunten hebben, en daarom is het een heel algemeen fenomeen dat twee mensen verschillende meningen en zienswijzen ontwikkelen. Het is normaal. Daar moet je niet over in zitten. De essentiële vraag is hoe er moet worden samengewerkt en gezocht om eenheid voor God en eensgezinde gezichtspunten en meningen te bereiken. Wat is het pad tot het komen van gezamenlijke gezichtspunten en meningen? Het is om de relevante aspecten van de principes van de waarheid te zoeken, en niet te handelen volgens je eigen bedoelingen of die van een ander, maar om de bedoelingen van God te zoeken. Dit is het pad tot harmonieuze samenwerking. Pas wanneer jullie Gods bedoelingen zoeken en de principes die Hij vereist, zullen jullie eenheid kunnen bereiken. Anders zou de andere persoon ontevreden zijn als het op jouw manier ging, en als zoals de andere persoon dat wil wordt gedaan, zou jij je ontevreden en ongemakkelijk voelen. Je zou de dingen niet duidelijk kunnen zien, niet in staat zijn om dingen los te laten, en je zou altijd denken: “Is dit de juiste manier om dingen te doen?” Je zou niet kunnen zien wie echt de juiste manier van denken heeft, maar tegelijkertijd zou je niet bereid zijn om je eigen ideeën op te geven. In een dergelijke situatie zou je de waarheid moeten zoeken, en je zou moeten zoeken naar wat de principes zijn en welke normen God vereist. Zodra je de normen nastreeft die God vereist, communiceer dan met die andere persoon. Als ze dan enigszins communiceren over hun opvattingen en kennis, zal je hart vrij en stralend worden. Je zult denken: “Mijn manier van denken is een beetje scheef, een beetje oppervlakkig – hun manier van denken is beter, dichter bij de normen die God vereist, dus ik zal mijn manier van denken opzijzetten, die van hen accepteren en me eraan onderwerpen. Laten we het op hun manier doen.” En werd je, nadat je iets van hen hebt geleerd, geen gunst betoond? Ze gaven een beetje, en je genoot van iets dat al klaarstond. Dat wordt Gods genade genoemd en jou is gunst betoond. Denk je dat je alleen een gunst wordt betoond wanneer de Heilige Geest je verlicht? Als iemand een mening of over enige verlichting beschikt en deze met je deelt in communicatie, of iets wordt in de praktijk gebracht volgens hun principes, en je ziet dat het resultaat niet slecht is, levert dat dan niet iets op? Dit betekent dat je gunst wordt betoond. Samenwerking onder broeders en zusters is een proces van het compenseren van de eigen zwaktes met de krachten van een ander. Je gebruikt je krachten om de tekortkomingen van anderen te compenseren, en anderen gebruiken hun krachten om jouw tekortkomingen te compenseren. Dat is wat het betekent om de eigen zwakten te compenseren met de krachten van anderen, en om harmonieus samen te werken. Alleen door harmonieus samen te werken kunnen mensen ten overstaan van God gezegend worden, en hoe meer men hiervan ervaart, over hoe meer realiteitszin ze beschikken, hun pad wordt steeds helderder als zij het doorlopen en zij zijn steeds meer op hun gemak. Als je niet harmonieus samenwerkt, als je op gespannen voet met elkaar staat en nooit accepteert wat anderen zeggen, en ze niet naar je willen luisteren; als je probeert de waardigheid van anderen te beschermen, maar zij niet hetzelfde voor jou doen, en je dat ongemakkelijk vindt; als je hen in het nauw drijft over iets wat ze hebben gezegd en zij dat onthouden, en ze de volgende keer dat er zich een kwestie voordoet, ze hetzelfde met jou doen, wat voor probleem is dit dan? Is dit niet leven door je heethoofdigheid en met elkaar wedijveren? Is dit niet leven volgens een verdorven gezindheid? Als je jouw taken op deze manier uitvoert, krijg je absoluut niet Gods goedkeuring of zegeningen. Het zal er alleen maar voor zorgen dat God je verafschuwt.

Je dient harmonieus samen te werken bij de uitvoering van jouw taken. Alleen dan krijg je goede resultaten en voldoe je aan Gods eisen. Wat houdt harmonieuze samenwerking in? Welk gedrag komt niet in aanmerking voor harmonieuze samenwerking? Stel dat jij jouw plicht deed en ik de mijne. Ieder van ons heeft zijn plicht gedaan, maar er was geen stilzwijgend begrip tussen ons, geen communicatie. We hebben geen enkele vorm van wederzijds begrip bereikt. We wisten gewoon diep vanbinnen: “Ik vervul mijn plicht en jij vervult de jouwe. Laten we elkaar niet in de weg staan.” Kan dit als harmonieuze samenwerking worden betiteld? Op het eerste gezicht lijkt het misschien dat er geen onenigheid of meningsverschil is tussen twee van zulke mensen, en ze lijken elkaar niet te hinderen of elkaar te beperken. Geestelijk gezien is er echter geen harmonieuze samenwerking tussen hen. Ze hebben geen stilzwijgend begrip of zorg voor elkaar. Het enige wat er gebeurt, is dat elk van hen zijn eigen ding doet en individuele inspanningen levert, zonder enige vorm van samenwerking. Is dit een goede manier om de zaken aan te pakken? Het kan lijken alsof mensen niet in de gaten worden gehouden of gedwongen, bevelen of blindelings gehoorzamen, en dit lijkt misschien zelfs redelijk, maar er zit een soort corrupte gezindheid in hen. Elk van hen wedijvert om een held te zijn, om superieur te zijn of om beter te presteren dan anderen, dus houden ze niet van en geven niet om anderen en helpen ze niemand. Is hier sprake van een harmonieuze samenwerking? (Nee.) Zonder samenwerking voer je een eenzame strijd en zul je veel dingen niet perfect of grondig doen. Dit is niet het soort toestand dat God in mensen wil zien. Het behaagt Hem niet.

Sommige mensen doen graag dingen alleen, zonder met iemand te praten of het aan iemand te vertellen. Ze doen gewoon dingen zoals ze willen, ongeacht hoe anderen ze zouden zien. Ze denken: “Ik ben de leider en jullie zijn Gods uitverkorenen, dus jullie moeten mij volgen. Doe precies wat ik zeg, zo hoort het.” Ze stellen anderen niet op de hoogte als ze handelen en hun acties zijn niet transparant. Ze spannen zich altijd privé in en handelen in het geheim. Net als de grote rode draak, die zijn eenpartijmonopolie op de macht handhaaft, willen ze altijd anderen misleiden en controleren, die ze als onbeduidend en waardeloos beschouwen. Ze willen altijd het laatste woord hebben, zonder met anderen te discussiëren of te communiceren, en ze vragen nooit om de mening van anderen. Wat vind je van deze aanpak? Beschikt het over normale menselijkheid? (Nee) Is het niet de aard van de grote rode draak? De grote rode draak is dictatoriaal en handelt graag willekeurig. Zijn degenen met dit soort verdorven gezindheid niet de nakomelingen van de grote rode draak? Zo zouden mensen zichzelf moeten kennen. Kunnen jullie je zo gedragen? (Ja.) Als jullie je zo gedragen, zijn jullie daar dan van bewust? Als dat zo is, dan is er nog hoop voor je, maar als je dat niet bent, zit je zeker in de problemen. Ben je in dat geval niet gedoemd? Wat moet je doen als je er niet van bewust van bent dat je je zo gedraagt? (We hebben onze broeders en zusters nodig om ons erop te wijzen, ons bij te sturen en met ons te maken krijgen.) Als je eerst tegen anderen zegt: “Ik ben iemand die van nature graag anderen leidt, en ik vertel het jullie van tevoren, dus als en wanneer het gebeurt, heb er dan geen moeite mee. Je moet geduld met me hebben. Ik weet dat het niet ideaal is, en ik werk eraan om het geleidelijk te veranderen, dus ik hoop dat jullie tolerant zullen zijn. Als deze dingen gebeuren, heb dan geduld met me, werk met me samen en laten we er samen naar streven om in harmonie samen te werken.” Is het acceptabel om dingen op deze manier te doen? (Nee. Het is onredelijk.) Waarom zegt je dat dit onredelijk is? Iemand die dit zegt, is niet van plan de waarheid te zoeken. Ze weten heel goed dat het verkeerd is om dingen op deze manier te doen, maar ze blijven het doen, terwijl ze anderen aan banden leggen en hun medewerking en steun eisen. Er is geen verlangen om de waarheid te praktiseren in hun intenties. Ze gaan opzettelijk tegen de waarheid in. Een bewuste schending; dat is wat God het meest verafschuwt. Niemand, behalve slechte mensen en antichristen, zijn in staat om zoiets te doen, en dit is precies hoe antichristen handelen. Men is in gevaar wanneer ze opzettelijk tegen de waarheid ingaan en zich tegen God verzetten. Dit is het pad van de antichristen bewandelen. Deze individuen praktiseren zelf de waarheid niet, maar dwingen anderen en binden hen aan zichzelf, proberend anderen hen te laten volgen door tegen de waarheid in te gaan en zich tegen God te verzetten. Gaan ze niet opzettelijk tegen God in? Vooral wanneer ze op deze manier handelen, informeren ze preventief de groep en vragen mensen om rekeningen voor hen te houden, en zorgen er vervolgens voor dat iedereen hen steunt. Door dit te doen, zijn ze nog sluwer. Dit zeggen is puur machtsvertoon, een ultimatum. Wat ze bedoelen is: “Luister eens, ik ben niet iemand om problemen mee te krijgen. Gewone mensen betekenen niets voor mij. Wat ik wil, is de leiding hebben. Niemand kan maar beter proberen dingen met mij te bespreken – er is geen ruimte voor discussie! Dit probleem zal ik wel oplossen: Als je me iets laat doen, dan moet ik het laatste woord hebben, en niemand kan maar beter proberen met mij samen te werken – je zult het niet aankunnen, zelfs als je zou willen!” Is dit jezelf blootgeven? Nee. Dit is een manier om dingen namens Satan te doen, en beperkt zich niet tot slechts een probleem van het aan het licht brengen van een verdorven gezindheid. Ze willen onvoorwaardelijk heersen, dat gebeurt wat ze zeggen, zodat iedereen doet wat ze zeggen, hen vervolgens volgt en gehoorzaamt. Is dat niet de duivel die Satan gemanifesteerd heeft? Dit is niet slechts een eenmalige uitstorting van een corrupte gezindheid. De acties van een antichrist worden gedicteerd door hun satanische aard. Ze geloven in God en komen naar de kerk met de bedoeling de macht vast te houden. Ze willen zich tegen God verzetten, om Gods uitverkoren volk op de weg van verzet tegen Hem te leiden. Ze zijn hetzelfde als de hoofden van alle bestaande religieuze denominaties. Ze hebben allemaal de essentie van een antichrist, en net als Satan willen ze allemaal zichzelf op gelijke voet met God zetten. Als een van Gods uitverkorenen een antichrist gemanifesteerd ziet worden, hoe moeten ze deze dan benaderen? Moeten ze hen liefdevol helpen? Ze zouden ze moeten ontmaskeren en aanwijzen, en anderen hun satanische gelaatsuitdrukking laten zien, waarna ze deze antichristen zouden moeten verzaken. Dit is een principe dat Gods uitverkoren volk zou moeten begrijpen en vatten. Als een persoon de manifestatie van een antichrist opvat als een uitstorting van een verdorven gezindheid, een tijdelijke overtreding, en nog steeds verleid wordt door de zogenaamde ‘zelfkennis’ van een antichrist en veronderstelde handelingen om zich open te stellen en zichzelf bloot te geven, en nog steeds met hen over de waarheid communiceren, zouden ze een absolute dwaas zijn en duidelijk helemaal geen onderscheidingsvermogen hebben. Vertel me, als zo’n persoon als een antichrist zijn verdorven gezindheid uitstort, zouden ze zich kunnen openstellen en zichzelf bloot kunnen geven aan anderen? Ze denken nooit na en kennen zichzelf niet wanneer ze iets verkeerds doen, en zichzelf blootleggen is een daad van bedrog, niet meer dan een zelfrechtvaardiging. Je moet onderscheiden wat het werkelijk betekent om je echt open te stellen en jezelf bloot te geven. Als ze zeggen: “Ik heb een slecht humeur, dus provoceer me niet!”, is dat dan jezelf blootgeven? (Nee.) Ze waarschuwen jou om hen niet te provoceren, dat hen provoceren om problemen zou vragen. Wat als ze zouden zeggen: “Thuis geldt wat ik zeg. Zelfs mijn ouders moeten doen wat ik zeg. Dit is het soort karakter dat ik heb, en jullie zullen me er gewoon voor moeten vergeven – ik kan er niets aan doen. Mijn ouders zeggen dat een groot talent gepaard gaat met een stevig temperament, en daarom vergeven ze me dat”? Is dit jezelf blootgeven? (Nee.) Ze vertellen jou dat degenen met groot talent een stevig temperament hebben, dus jij moet hen vergeven. Als ze zeggen: “Ik heb dit temperament sinds ik een kind was. Wat ik zeg, gebeurt ook. Ik streef perfectie na en wat ikzelf wil. Het gaat veel beter met me nu ik in God geloof, en met de meeste dingen kan ik tolerant zijn en mezelf in bedwang houden, maar ik streef nog steeds naar perfectie. Als iets niet perfect is, is dat niet genoeg en kan ik het niet accepteren.” Is dit jezelf blootgeven? (Nee.) Wat is het dan? Dit is pronken en zichzelf prijzen om ervoor te zorgen dat anderen tegen hen opkijken, anderen vertellen hoe formidabel ze zijn, de manier waarop misdadigers en gangsters misdaden plegen en dreigend daarover opscheppen als ze elkaar ontmoeten, alsof ze willen zeggen: Waag het niet tegen mij in te gaan. Als je dat doen, zullen we het uitvechten!” Is dit niet het gezicht van Satan? Het is het uitgesproken gezicht van Satan. Niet alle manieren om jezelf bloot te geven zijn hetzelfde. Wanneer antichristen zichzelf blootgeven, willen ze eigenlijk anderen bedreigen, intimideren en bang maken. Ze willen altijd anderen onderwerpen. Dat is het gezicht van Satan. Het is geen normale, simpele manier om je open te stellen. Hoe zou je je moeten openstellen en blootleggen om normale menselijkheid te leven? Door je open te stellen over de ontboezemingen van jouw verdorven gezindheid, anderen toe te staan de realiteit van je hart te doorzien, en vervolgens, op basis van Gods woorden, de essentie van het probleem te ontleden en te kennen, en jezelf uit de grond van je hart te haten en te verafschuwen. Als ze zichzelf blootgeven, zouden ze niet moeten proberen zichzelf te rechtvaardigen of weg te redeneren, maar in plaats daarvan moeten ze gewoon de waarheid in praktijk brengen en een eerlijk persoon zijn. Sommige mensen hebben duidelijk een slecht karakter, maar ze zeggen altijd dat ze een slecht humeur hebben. Is dit niet gewoon een soort rechtvaardiging? Een slecht karakter is precies dat: een slecht karakter. Als iemand iets onredelijks heeft gedaan of iets dat iedereen schaadt, ligt het probleem bij zijn karakter en menselijkheid, maar ze zeggen altijd dat ze tijdelijk de controle over hun geduld verloren of een beetje boos werden. Ze begrijpen de essentie van het probleem nooit. Is dit echt jezelf ontleden en jezelf blootgeven? Ten eerste, om problemen te beseffen en te ontleden en zichzelf op een essentieel niveau bloot te leggen, moeten ze een eerlijk hart en een oprechte houding hebben, en ze moeten spreken over wat ze met hun gezindheid kunnen begrijpen van de problemen. Ten tweede, als iemand het gevoel heeft dat hun gezindheid flagrant is, moeten ze tegen iedereen zeggen: “Als ik weer een dergelijke verdorven gezindheid aan het licht breng, voel je dan vrij om me erop te wijzen, en mij aan te pakken en te snoeien. Als ik het niet kan accepteren, geef me dan niet op. Deze kant van mijn verdorven gezindheid is zeer ernstig, en ik heb de waarheid nodig die meerdere keren wordt gecommuniceerd om mij te ontmaskeren. Ik accepteer graag dat ik door iedereen word gesnoeid en aangepakt, en ik hoop dat iedereen me in de gaten houdt, mij helpt en ervoor zorgt dat ik niet afdwaal.” Wat voor houding is dit? Dit is de houding van het accepteren van de waarheid. Sommige mensen voelen zich een beetje ongemakkelijk als ze deze dingen hebben gezegd. Ze denken bij zichzelf: “Als iedereen opstaat en me ontmaskert, wat moet ik dan doen? Zal ik het aankunnen?” Zouden jullie bang zijn dat anderen je ontmaskeren? (Nee.) Je moet moedig zijn als je hiermee geconfronteerd wordt. Je zou niet bang moeten zijn om ontmaskerd te worden. Als je echt van de waarheid hield, zou je dan bang zijn om op deze manier vernederd te worden? Zou je angst hebben voor iedereen die met je omgaat? Deze angst komt voort uit zwakte, negativiteit en corruptie. Iedereen onthult corruptie, maar de essentie van hoe ze het onthullen is anders. Zolang iemand niet bewust overtredingen begaat of verstoringen veroorzaakt, is er sprake van de normale soort onthullende corruptie, en zal iedereen in staat zijn om het correct te behandelen. Als iemands beoogde doel is om overlast te veroorzaken, opzettelijk het werk van de kerk te schaden, dan zijn zij de mensen die het meest bang zijn om door anderen ontmaskerd te worden, omdat de essentie van dit probleem te ernstig is, en op het moment dat ze ontmaskerd worden, zullen ze worden ontmaskerd en verstoten. Deze angst van hen weegt zwaar op hun gemoed. Ongeacht hoe God vandaag de dag werkt, het is allemaal bedoeld om mensen te zuiveren van hun verdorvenheid en hen te redden. Als je de juiste soort persoon bent, en je ernaar streeft om jouw plicht goed uit te voeren en Gods opdracht te voltooien, zullen de meeste mensen dit duidelijk zien. Ze kunnen dit duidelijk zien. Ook het blootstellen, snoeien en omgaan met mensen levert hen geen problemen op. Het wordt veeleer gedaan om hen te helpen hun problemen op te lossen, zodat ze hun taken goed kunnen uitvoeren en het werk van de kerk kunnen beschermen. Dit is een legitieme zaak. Een persoon accepteert dat hij wordt gesnoeid en aangepakt, zodat zijn verdorven gezindheid kan worden gezuiverd. Het is ook een houding die men zou moeten hebben om verandering van karakter te bewerkstelligen. Als iemand eenmaal deze houding heeft, moeten ze ook een geschikt beoefeningspad vinden, en als het tijd is om dat te doen, is het noodzakelijk om te lijden. Als er sprake is van een strijd, moeten ze het vlees verzaken en de beperkingen van hun ijdelheid, trots en emoties verstoten. Als ze eenmaal de moeilijkheden van het vlees hebben doorbroken, wordt het veel gemakkelijker. Men zou dit vrijheid en bevrijding kunnen noemen. Dit is het proces van het beoefenen van de waarheid. Er is altijd sprake van enig leed. Het is onmogelijk om geheel niet te lijden, omdat het vlees verdorven is en mensen over ijdelheid en trots beschikken en altijd rekening houden met hun eigen belang. Deze zaken zijn de grootste obstakels voor mensen bij het beoefenen van de waarheid. Daarom is het onmogelijk om de waarheid te beoefenen zonder een beetje te lijden. Wanneer mensen de zoetheid proeven van het beoefenen van de waarheid en echte vrede en vreugde ervaren, worden ze bereid om de waarheid te beoefenen en wordt het gemakkelijker voor hen om zichzelf te verloochenen, het vlees te verzaken en te zegevieren over Satan. Op deze manier zijn ze volledig bevrijd en vrij.

Wat voor sfeer moet er in het kerkelijk leven worden ontwikkeld? Een sfeer waarin, als er iets gebeurt, het probleem wordt aangepakt en niet de persoon. Soms leiden meningsverschillen tot ruzie en lopen de gemoederen hoog op, maar in wezen is er geen sprake van vervreemding. Alles is bedoeld om de gezindheid van mensen te veranderen en hun taken goed uit te voeren. Het is allemaal om de waarheid in praktijk te brengen om aan Gods wil te voldoen. Er is geen haat tussen mensen. Dit komt omdat mensen allemaal bezig zijn om redding te bereiken. Iedereen heeft dezelfde verdorven gezindheid, en soms komt een woord misschien iets te hard aan of gaat het iets te ver, of heeft iemand een slechte houding. Mensen moeten hierover geen wrok koesteren. Als je dit alles nog steeds niet kunt begrijpen of doorzien, is er nog een laatste redmiddel: Bid voor God en denk erover na: “Wij geloven in en volgen dezelfde God, dus welke geschillen of meningsverschillen we ook hebben, wat het ook is dat ons verdeelt, we zijn verenigd voor God. We bidden tot dezelfde God, dus wat is het dat we maar niet kunnen oplossen?” Als je er op deze manier goed over nadenkt, zul je deze beperkingen dan niet overwinnen? Wat is het uiteindelijke doel hiervan, als alles is gezegd en gedaan? Het doel is harmonieus samenwerken, Gods wil in alle dingen proberen te gehoorzamen en eenheid bereiken; eenheid van beginsel, eenheid van doel, eenheid van intentie en bron voor actie. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Waarom? (Mensen hebben een corrupte gezindheid.) Dat klopt. Het is niet vanwege verschillen in hun temperament, de persoonlijkheid of de leeftijd van mensen, of omdat mensen uit verschillende families komen, maar omdat mensen een verdorven gezindheid hebben. Dat is de hoofdoorzaak. Als jullie allemaal duidelijk kunnen zien dat de grondoorzaak ligt in de corrupte gezindheid van mensen, kun je de zaken correct aanpakken en zal het probleem gemakkelijk op te lossen zijn. Moeten we hier dus nog steeds in detail bespreken hoe we corrupte gezindheden kunnen oplossen? Nee. Jullie hebben naar zoveel preken geluisterd dat je allemaal iets weet over de weg die je moet inslaan, en je hebt er allemaal enige ervaring mee. Zolang mensen kunnen volharden in het zoeken naar de waarheid in alle dingen om zaken op te lossen, nadenken over de problemen die in hen bestaan en doorgaan met het eerlijk behandelen van anderen, zullen ze in principe in staat zijn om in harmonie met anderen samen te werken. Zolang mensen in staat zijn om de waarheid te aanvaarden, niet arrogant of zelfingenomen zijn, en de suggesties van anderen correct kunnen benaderen, kunnen ze samenwerken, en als er zich problemen voordoen, is het eenvoudiger om samen te werken door de waarheid te zoeken om problemen op te lossen. Zolang iemand de waarheid kan accepteren en zich openstelt voor communicatie, zal hun partner gemakkelijk ontroerd raken en in staat zijn om de waarheid te accepteren. Dan is het bereiken van harmonieuze samenwerking geen groot probleem, en is het gemakkelijk om het doel van eenheid in hart en geest te bereiken.
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De Kerk van Almachtige God

Neem contact met ons op als u meer wilt lezen van Gods woorden
en Gods werk van de laatste dagen wilt kennen.

Evangelie-hotlijnen
+31-6-46-790-198  +31-6-12-760-155

Evangeliewebsite
https://nl.kingdomsalvation.org
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Onze website

YouTube: https://l.kingdomsalvation.org/nl/video
Facebook: https://l.kingdomsalvation.org/nl/facebook
Instagram: https://l.kingdomsalvation.org/nl/instagram
Twitter:  https://1.kingdomsalvation.org/nl/twitter
Email: contact.nl@kingdomsalvation.org
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